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_________________________________

INLEIDING

Lieve kinderen, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, neven en nichten,
Het doet ons intens verdriet dat wij moeten meedelen dat op 10 april 2007 onverwacht uit ons 
midden is weggenomen Adrie Gerrets. Op 22 maart jl. is hij nog  61 jaar oud geworden. 
Adrie is een broer van Guus en Sophia. De slag is groot, te meer daar binnen zeven maanden 
4 geliefden uit ons midden het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. 
Tijdens de paasdagen is Adrie nog naar de dokter gegaan omdat hij pijn in zijn rug en lies 
had. De dokter dacht dat het isias was en heeft geadviseerd pijnstillers in te nemen. Echt 
helpen deed het niet. Dinsdagmiddag heeft Adrie met zijn vrouw nog een korte wandeling 
gemaakt. Om ongeveer vijf uur werd aanstalten gemaakt om aan tafel te gaan. Op dat moment
kreeg Adrie hevige pijn in zijn lies en viel flauw in een stoel. Een hartstilstand werd gevreesd 
en daarom is direct 112 gebeld. Zowel de dokter als de ziekenauto was binnen enkele minuten
aanwezig en zijn direct gestart met reanimatie doch het mocht niet meer baten. Pas toen bleek 
dat het niet zijn hart betrof maar dat Adrie is overleden aan het gevolg van een spontane 
inwendige slagaderlijke bloeding. 
Omdat één van de kinderen ons had gebeld waren wij snel ter plaatse. Zeer groot was het 
verdriet, woorden schieten te kort.  We zijn maar gebleven om hen hierin een beetje bij te 
staan. 
Adrie is op maandag 16 april 2007 begraven op de begraafplaats Oud-Kralingen te 
Rotterdam. Een kopie van de rouwkaart hebben wij hierbij gevoegd.
___________________________________________________________________________

INVULLING NIEUWSBRIEF

Het was mijn bedoeling aan deze nieuwsbrief wat extra aandacht te besteden. Van diverse 
familieleden heb ik een bijdrage ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Dit bracht ons bij 
de vraag: Moeten wij alles in de nieuwsbrief op nemen wat ons aangeboden wordt. Daar 
hebben wij enkele dagen over nagedacht. Want het aanbod is momenteel zo groot dat daarmee
een boek gevuld kan worden en dat kan toch de bedoeling niet zijn van onze nieuwsbrief.

In de eerste nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de opzet hiervan is het elkaar op de 
hoogte houden van al het relevante nieuws en wederwaardigheden die binnen onze familie 
gebeuren. Dit vanwege het feit dat (o)pa van der Slikke niet meer in ons midden is waardoor 
wij steeds minder van elkaar gaan weten. 
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Maar, mede op voorstel van anderen hebben wij gezocht naar een formule om wat meer 
inhoud aan de nieuwsbrief te geven. Daarom hebben in de laatste nieuwsbrief een bijdrage 
van Erica Vreugdenhil-van der Slikke opgenomen.
Hiermee willen wij doorgaan. Wij hebben daarom voor de volgende maand aan Laurens en 
Sophia van den Berg-van der Slikke verzocht een bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief.  
Zij hebben beloofd dit te doen.
Het is dan de bedoeling dat zij hierna de vlag doorgeven aan de volgende neef of nicht in de 
familie niet zijnde broer of zus, die op hun beurt hun bijdrage leveren. Zo kunnen wij 
voorlopig vooruit.

Natuurlijk zijn wij bereid ook andere de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren voor de 
nieuwsbrief. Alleen wij zullen die stukjes plaatsen als het ons uitkomt, die voor iedereen 
interessant is en niet kwetsend zijn voor anderen. Hierdoor wordt voorkomen dat er onder ons
zijn die zich ergeren aan de nieuwsbrief en dientengevolge het niet meer willen ontvangen. 
Dit moeten wij ook niet willen. Als een plaatsing van een geleverd stukje wordt afgezien dan 
zullen wij de betreffende personen gemotiveerd laten weten.
Wij hopen dat jullie allemaal begrip op kunnen brengen van onze standpunt.
___________________________________________________________________________

ZIEKENHOEKJE

Het was voor ons even moeilijk om te bepalen waarmee wij met de nieuwsbrief mee zouden 
beginnen. Omdat deze gereed was voor verzending hebben we de tekst tot hiertoe gelaten wat 
het is. 
Vandaag, 16 april 2007, zijn we weer opgeschrikt door een ernstige waarschuwing dat het 
leven slechts een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. (Oom) Guus Gerrets voelde zich 
de laatste dagen niet lekker en had pijn in zijn borst. Op aandringen is hij deze morgen naar de
huisarts gegaan die hem direct doorverwees naar de cardioloog in het IJssellandziekenhuis. 
De arts vond de situatie zo ernstig dat (oom) Guus gelijk in het ziekenhuis werd opgenomen 
op de afdeling hartbewaking. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de pijn op zijn 
borst maar een hartinfarct wordt niet uitgesloten. Op zijn vroegst zal dit pas in de loop van 
dinsdag bekend zijn. 
(Oom) Guus en (tante) Bartelien konden  hierdoor niet aanwezig zijn bij de begrafenis van 
zijn broer Adrie. Het is te begrijpen dat de ontsteltenis tijdens de begrafenis groot was. 
Laten wij (oom) Guus, (tante) Bartelien en hun kinderen in ons gebed opdragen en bidden of 
de Heere hen nog in deze genadig wil zijn.. 

Van  (tante) Hanna hoorden wij, gelet op de omstandigheden dat het redelijk gaat.
(Tante) Hanna is op 23 maart j.l. is door een scan gegaan en op 30 maart kreeg zij van de arts 
te horen dat de chemokuren goed zijn aangeslagen. Op de scan is niets bijzonders 
waargenomen en mag zij van de arts nu drie maanden wegblijven. Je kunt begrijpen dat 
(tante) Hanna zeer dankbaar was toen zij dit mocht horen. 
Ook (tante) Klazien deelde ons mede dat het met haar nog redelijk goed mag gaan. Ze moet 
zich zelf wel ontzien en de zorgen blijven.  
Het is een goede zaak als wij ook (tante) Hanna en (tante) Klazien niet vergeten op te dragen 
in ons gebed aan Hem die kan troosten waar onze worden tekort schieten.

Van Arend Gerrets horen wij niets meer. Dus wij mogen ervan uitgaan: Geen bericht, goed 
bericht.
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Een ieder zal wel eens als zieke hebben ervaren dat een beetje aandacht heel fijn is. Laat eens 
wat van je horen en stuur een kaartje. Hier volgen weer de adressen van de zieken.

(Tante) Hanna: J.E. van der Slikke,
Paulusweg 86,
3341 CZ HENDRIK IDO AMBACHT.

(Tante) Klazien C. van der Slikke- de Niet,
Rokkeveenseweg Zuid 145,
2718 EM ZOETERMEER.

__________________________________________________________________________

GEDENKWAARDIGHEDEN

In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds medegedeeld dat (oom) Piet en (tante) Nel 
Bakker-van der Slikke D.V. op 18 september 2007 vijftig jaar getrouwd zullen zijn. 
Zij hebben ons toen meegedeeld  dit graag met de gehele familie te willen vieren en wel op 
zaterdagmiddag 15 september 2007. Dus niet vergeten deze dag te reserveren en vast te 
leggen in jullie agenda’s.
__________________________________________________________________________

HUWELIJK

Richard Bos met Arianne de Frel zijn op 30 maart 2007 in het huwelijk getreden. In 
Slikkertjes-Nieuwsbrief 3 hebben wij medegedeeld dat dit stond te gebeuren. 
Ds. B. van de Heijden heeft hun huwelijk kerkelijk bevestigd met de tekst uit Samuel 1, 
hoofdstuk 12 en daarvan vers 24. De tekst luid als volgt: “Vreest slechts den Heere, en dient 
Hem getrouwelijk met uw ganse hart; want ziet hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft. 
Wij wensen het bruidpaar toe dat dit nog aan hunne harten bevestigd mag worden en 
natuurlijk nog vele gezonde en fijne jaren met elkaar.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Marco en Lenette van der Slikke-Seip zijn verblijd met de geboorte van een zoon. De baby 
is in het ziekenhuis geboren en gelukkig is alles goed gegaan. Dezelfde dag mocht ze al naar 
huis. Wij werden verblijd dat zij hun zoontje hebben vernoemd naar hun (schoon)vader van 
der Slikke.De laatste weken voor de bevalling kon Lenette niet meer zonder krukken lopen. 
Dus met recht kan gezegd worden dat de bevalling een verlossing was. Een kopie van de 
geboortejaartje vind je hierbij.

Verder hebben wij bericht ontvangen van Martijn en Debora de Groot-van Krimpen. Zij 
verwachten in oktober gezinsuitbreiding. Van (oom) Kees van der Slikke ontvingen wij het 
bericht dat bij het gezinnetje van Diane Steenoven-van der Slikke eveneens 
gezinsuitbreiding staat te gebeuren. Zij verwacht in mei de baby.
Het is onze wens en bede dat als de tijd daar is, als de baby zich aandient, dat zij daarin nog 
gestrekt mogen worden. In ieder geval, beide gezinnen van harte gefeliciteerd met deze blijde 
verwachting.    
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__________________________________________________________________________
 
NOG EVEN DIT

Zoals wij in de vorige nieuwsbrieven steeds hebben aangehaald, het is van groot belang dat 
wij  op de hoogte worden gehouden van alle wederwaardigheden die binnen onze familie 
plaatsvinden. Dat betekent wel dat wij geïnformeerd moeten worden. Ook nu moeten wij weer
opmerken dat veel nieuws bij elkaar gesprokkeld is door:  “Van horen zeggen”. Wij zouden 
het zeer waarderen als wij door de betreffende personen zelf direct worden geïnformeerd.  
Daarom ontvangen wij graag van onze gehele familie verlovings-, trouw- en geboortekaartjes.
Maar ook ander nieuws vernemen wij graag via de mail, zoals het melden van ernstige zieken,
of die geslaagd zijn voor een belangrijke examen, of van degene die een baby’tje verwachten.
Alleen dan zal de nieuwsbrief leuk en interessant blijven voor de familie. En gelet op de vele 
positieve reacties die wij nog steeds ontvangen, verwachten wij dan ook dat een ieder zijn of 
haar bijdrage zal leveren om de nieuwsbrief te doen blijven slagen. Anderszins is het voor ons
moeilijk om iedere maand  een nieuwsbrief samen te stellen.

Wij hopen dat een ieder die zich opgegeven heeft voor de toezending van de 
Slikkertjes-Nieuwsbrief deze ook hebben ontvangen. Weet je iemand die het (nog) niet 
ontvangen heeft, laat het ons weten. Wij zullen er voor zorg dragen dat toezending alsnog zal 
gebeuren.
 
Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia
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