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INLEIDING

Het doet ons een genoegen dat de vijfde nieuwsbrief thans is uitgegaan. Inmiddels hebben
meer dan 60 mailadressen zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Mogelijk dat er nog onder
onze familie zijn die deze ook willen ontvangen, dan horen wij dat graag. Immers heeft Opa
van de Slikke 91 kleinkinderen, dus missen wij nog 30 mailadressen. Verder mogen de
achterkleinkinderen van Opa van der Slikke zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dus
wij verwachten dat er nog enkele zijn die zich willen aanmelden. We horen het wel.

Wij hebben mede op suggesties van andere twee rubrieken in de nieuwsbrief toegevoegd. Het
betreft (Jeugd) herinneringen en Overige mededelingen.

(Oom) Johan mailde ons het volgende.

Een nieuwsbrief mag naast mededelingen over geboorte, verhuizingen, trouwerijen ook
nieuws bevatten over hoe de geboorte, hoe de verhuizing en hoe de trouwerij verlopen is.
Maar mogelijk kan aan een nieuwsbrief nog meer inhoud gegeven worden, door er
persoonlijk iets aan toe te voegen.

Wat denkt u van het ophalen van jeugdherinneringen. Het kan bevrijdend werken wanneer
zowel negatieve als positieve jeugdherinneringen worden opgehaald. Enne...., misschien zijn
er wel die zich geroepen voelen een stukje jeugdherinnering aan te leveren.

(Oom) Johan is dan ook de eerste die een stukje jeugdherinnering heeft aangeleverd. Wij zijn
benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten.

Wij krijgen ook regelmatig mails met een soort mededeling die wij niet onder de huidige
rubrieken kunnen brengen. Daarom hebben wij een rubriek toegevoegd “Overige mededeling’
(Oom) Peter mailde zo’n bericht en wij hebben zijn mail daaronder gebracht.

b

ZIEKENHOEKJE

De vorige maal berichten wij jullie dat wij zeer geschrokken zijn dat (oom) Guus Gerrets
plotseling in het [Jsselland-ziekenhuis moest worden opgenomen op de dag dat zijn broer
Adrie werd begraven. Oom Guus mocht de volgende dag weer naar huis alhoewel hij zich nog
wel rustig moet houden. Al met al mag het dus nog meevallen.



Van (tante) Hanna hoorden wij, gelet op de omstandigheden dat het redelijk gaat.

(Tante) Hanna is op 23 maart j.1. door een scan gegaan en op 30 maart kreeg zij van de arts te
horen dat de chemokuren goed zijn aangeslagen. Op de scan is niets bijzonders waargenomen
en mag zij van de arts nu drie maanden wegblijven. Je kunt begrijpen dat (tante) Hanna zeer
dankbaar was toen zij dit mocht horen.

Ook (tante) Klazien deelde ons mede dat het met haar nog redelijk goed mag gaan. Ze moet
zich zelf wel ontzien en de zorgen blijven.

Het is een goede zaak als wij ook (tante) Hanna en (tante) Klazien niet vergeten op te dragen
in ons gebed aan Hem die kan troosten waar onze worden tekort schieten.

Een ieder zal van ons wel eens als zieke ervaren hebben dat een beetje extra aandacht best
heel fijn is. Daarom stuur eens kaartje of mail een berichtje, maar laat in ieder geval eens wat
van je horen. Hier volgen weer de adressen van de zieken.

(Tante) Hanna: J.E. van der Slikke,
Paulusweg 86,
3341 CZ HENDRIK IDO AMBACHT.
Mailadres:

(Tante) Klazien C. van der Slikke- de Niet,
Rokkeveenseweg Zuid 145,
2718 EM ZOETERMEER.
Mailadres:

Onderstaand nog even een mail van Arend Gerrets. In deze mail bedankt hij ook nog voor de
kaartjes die naar hem zijn gestuurd. Leuk om te horen dat de nieuwsbrief ons tot elkaar
brengt.

Oom Maarten en tante Sophia,

Gezien de huidige omstandigheden, en onze wederwaardigheden van deze dag,
heb ik weinig inspiratie om een brief te mailen.

Echter, wij waarderen uw inspanningen om de familieband te behouden middels
de nieuwsbrief, en wensen u daar ook veel kracht en wijsheid bij.

Wat betreft mijn gezondheid valt er eigenlijk weinig verandering te melden.

Het lopen gaat gedoseerd goed, maar revalidatie is noodzakelijk en in dat
traject bevind ik me op dit ogenblik.

U heeft nu de informatie uit de eerste hand.

Graag wil ik ook een bedankje plaatsen in de volgende nieuwsbrief, en wel aan
diegene die de moeite hebben genomen om een kaartje te sturen.

Ik was het al langer van plan, maar met regelmaat kwam er toch nog wel eens
een kaartje binnen, vandaar dat ik er mee gewacht had.

Het meeleven van familieleden waar je anders niet zoveel contact mee hebt heb
ik wel als bijzonder ervaren en dan in positieve zin.

Wensen wij uit Nunspeet u beiden alles toe wat u nodig hebt om de zorgen die
er zijn te dragen, om de kracht en de tact te ontvangen in het helpen van
anderen, maar bovenal wat u vinden kunt in psalm 92 vers 15 en 16.

Hartelijke groet,
Arend en Anne-Marijke Gerrets



GEBOORTE

Zoals uit onderstaand geboortekaartje blijkt, Evert en Elize Dirksen-van der Slikke zijn
verblijd met de geboorte van een zoon Dirk. Naar wij begrepen hebben is tot nu toe alles goed
gegaan. Het is, zoals dat ook in het geboortekaartje staat, een groot wonder en een grote zegen
dit te mogen beleven. Wij wensen dat het knulletje in goede gezondheid mag opgroeien. Opa
van der Slikke zou er aan toevoegen dat het nog tot Gods eer mag zijn.

. Het wander van een heel nieuw leven, Gods scheppende en bewarends hand verblijdde k

. mochten wi opnieuw beleven, ons met de geboorte van onze zoon
Woorden schizten ons tekort,

Daarom enkel: .
- Dirk :
Dank U, God . '
Roya is het broertie van Rosalien O i,
Evert Dirksan !
Elise Dirksen-van der Slikke . Q-
. 25 april 2007 .
: AG Wyersweg 29
,e;_z,oek_ vinden we fijn, maar mag 6735 AR Wekerom
£ gt EWorgens of 's avonds zijn? : Tel 0518-481801
‘ B

Verder hebben wij geen bericht ontvangen van geboorte en dergelijke.

(JEUGD)HERINNERINGEN

Zoals gezegd een nieuw rubriek. Enne . . . (oom) Johan is de eerste die een bijdrage levert.
Hier komt dan zo’n mooie jeugdherinnering.

Zoetermeer, datum poststempel.

Een jeugdherinnering.

Wij woonden in de Maasboschstraat in Vlaardingen. Nel, mijn oudste zus, had een eigen
kamer, boven. De rest sliep bij elkaar. Soms met zijn drieén in een tweepersoonsbed. We
hadden een trap naar de bovenverdieping waar naast de 2 slaapkamers, ook nog een vliering
was. Halverwege de trap was een schoenenkastje, waar de zondagse schoenen in bewaard
werden. Nu het huis was best wel vol.

Wat kon je als kind zijnde doen? Op de vliering klimmen, dat was best leuk.Je klom over een
aantal ouwe koffers heen en andere troep en dan . . ., helemaal achterin een plekje voor jezelf
zoeken.Daar kon je dan lekker zitten.

Het was daar best wel heel erg donker en ook behoorlijk stoffig. Maar ja, en mens moet wat!



Op een dag was ik het zat om allerlei capriolen te maken om op die vliering te klimmen.
Daarom heb op een dag alle schoenen uit een schoenenkastje in een doos gedaan en ben toen
in het schoenenkastje geklommen. Ik paste er precies in. Bovendien kon ik zelfs het kastje
nog op slot doen ook geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Hoelang ik daar zat weet ik
niet meer en wat ik er deed ook niet. Wel dat ik er uit kwam als er voor eten werd geroepen.

Later zijn we naar de Binnensingel verhuisd en daar waren wel 5 of 6 kasten in één kamer.
We kregen allemaal een kast toegewezen. Wat waren we blij, eindelijk iets van jezelf.

Dus ook daar ben ik wel eens in de kast gekropen, en wat zat je daarin ruim. Soms nam je een
zaklantaarn mee, dan had je nog licht ook.

Later werd zo’n kast gevuld met eigendommen en kon je er zelf niet meer in. Nog weer later
sliep ik daar met Clazien, maar dat is weer een ander verhaal.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat je als kind zijnde, behoefte hebt aan privacy, aan iets
persoonlijks, iets privé.

En dat heb ik echt niet alleen van mijzelf, dat zeggen de psychologen ook, heb ik wel eens
gehoord. Ik was heel blij toen ik dat hoorde, want ik dacht dat ik een tik had.

Dat zou dan ontstaan moeten zijn toen ik als kind van de aanrecht ben gevallen.

Het moet een behoorlijke klap hebben gegeven, maar ik heb het mijn moeder nooit verweten.
Immers had zij met veertien kinderen het altijd zo druk. Dit doet mij aan een ander verhaal
denken, maar dat een volgende keer. Te minste, als niemand anders een jeugdherinnering wil
ophalen.

Uw toegenegen broer, zwager, oom enz....

(Oom) Johan, geboren 1942

Een leuk verhaal. Hopelijk zijn er in onze familie die een jeugdherinnering wil ophalen. Onze
“Slikkertjes-Nieuwsbrief”” houd zich aanbevolen.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Dit stukje reserveren wij voor diegene die wat heeft mede te delen.
(Oom)Peter is de eerste die een mededeling heeft ingebracht. Allereerst meldt hij dat hij sinds
kort een eigen zaak heeft en verder schrijft hij iets over zijn dochters

Eigen zaak

Peter heeft na een dienstverband van ruim 26 jaar bij ABN AMRO de stoute schoenen
aangetrokken en is samen met Patrick Bontje, een directe collega, een eigen advieskantoor in
Amsterdam gestart. Hier is heel veel denkwerk en voorbereiding aan vooraf gegaan. Eerst de
plannen omgezet in een heuse cijfermatige prognose en daarmee twee banken overtuigd van
de levensvatbaarheid ervan. Vervolgens op zoek naar een geschikt pand. Wij moesten op
onze hoede zijn want ABN AMRO mocht op dat moment nog van niets weten. Diverse malen
zijn wij bijna ‘gesnapt’ en als het ware door het oog van de naald gekropen. Nu zijn wij met
allerhande ‘basics’ bezig zoals vaste telefoon, de koffievoorziening, inrichting, huisstijl &
logo, brochures, internetsite, gsm’s, computers, netwerk, back-up faciliteiten, dossiervorming,
rapportagesysteem, etc. Wat heel veel tijd kost is het aanvragen van de benodigde
vergunningen. De financié€le sector gaat gebukt onder een zware en tijdrovende regelgeving.
Wij zullen blij zijn als dit alles achter de rug is en datgene kunnen gaan doen waarvoor wij het



allemaal hebben gedaan, namelijk klanten adviseren en begeleiden. Onze bedrijfsnaam is
“TOP Capital Vermogensadvies”. TOP staat voor transparant, onathankelijk en persoonlijk.
Ken je iemand die op zoek is naar een ervaren, onathankelijke, betrokken en opgewekte
Financial Coach of Vermogens adviseur, laat hem dan even met mij bellen, 020-6713870.

Zoals gezegd heeft Peter een stukje geschreven over zijn dochters. Het is door
omstandigheden wel wat gedateerd maar dat moeten jullie maar voor lief nemen.

Musical Rent

De twee jongste dochters van Fenna en Peter, Lidewij 16 jaar en Marielot 14 jaar, treden
begin april 2007 op het Huizermaat College op in de Musical Rent. De Musical Rent gaat
over een groep vrienden die in New York in een kunstenaarswijk wonen en leven. Ze leven
heel intensief alsof elke dag de laatste van hun leven is. De boodschap die zij aan het publiek
willen meegeven is dat zij zich bewust zouden moeten zijn van de vele kansen die je als mens
krijgt en moet proberen van elke dag weer te genieten. Marielot vervult één van de
hoofdrollen en is al maanden druk bezig met de voorbereiding en het leren van de tekst. Zij
speelt de rol van Angel, een verbindende en lieve vriendin. Ze is altijd vrolijk, haalt veel
gekkigheid uit en staat voor iedereen klaar. Lidewij zit in de dansgroep. Zij danst
uiteenlopende stijlen zoals Show Dance, Jazz en Streetdance. Jullie snappen wel dat naarmate
de datum dichterbij komt de dames steeds zenuwachtiger worden, maar dat hoort er ook een
beetje bij. Ze treden driemaal op voor een groep van 350 mensen in het bekende theater 't
Singer in Laren.

Ballet Academie Amsterdam

De oudste dochter Annelijn (19 jaar) is na een pittige selectieronde van drie volle dagen,
zaterdag 23 maart 2007 toegelaten tot de prestigieuze Amsterdamse Balletacademie. Annelijn
heeft de ambitie om dansdocente te worden. Ze heeft sinds haar zesde jaar balletlessen
gevolgd. Het laatste jaar van het VWO heeft zij gecombineerd met de zaterdag vooropleiding
van de Tilburgse Balletacademie. Dit jaar volgt zij in Amsterdam de dansopleiding Five 6
Clock, waaraan diverse dansers van het Nationaal Ballet als docent verbonden zijn. Kortom
een zware basistraining die uiteindelijk voor Annelijn een heel mooi resultaat heeft
opgeleverd. Annelijn weet nog niet helemaal zeker of ze, ondanks dit mooie succes, met deze
academie verder wil gaan. Andere beroepen als ..... ja, ...... Jay e, , verpleegkundige,
communicatiedeskundige spreken haar ook erg aan. Dus wie weet verrast ze ons op een dag
met een heel andere keuze.




BIJDRAGE LAURENS EN SOPHIA VAN DEN BERG-VAN DER SLIKKE

Hier volgt een bijdrage van Laurens en Sophia van den Berg-van der Slikke. Zo kom je nog
wat van elkaar te weten. Wij hopen dat wanneer een beroep op jullie worden gedaan om een
bijdrage te leveren, ook hieraan gehoor zal geven. Laurens en Sophia hebben dus de primeur.

Hallo familie,

Ons werd gevraagd iets te schrijven voor in de Slikkertjes-Nieuwsbrief.

Tja... en als dat gevraagd wordt dan denk je als eerst uiteraard: ‘Waar zullen we toch over
schrijven?’. Zo’n spannende gebeurtenis, zoals Erika van ome Johan en tante Klazien, maken
wij in ons kleine landje (gelukkig) niet mee. Maar wat dan wel...? Nou, laten we dan maar bij
het begin beginnen en eerst maar even zeggen wie wij nou eigenlijk zijn.

Ons gezin is eerlijk verdeeld wat betreft de mannen en de vrouwen. Van allebei zijn er
namelijk twee! Eerst maar even de mannen onder de loep nemen. Als eerste hebben we
Laurens... hij is de vader in ons gezin en 29 jaar oud. Van beroep is hij makelaar/taxateur.
Sinds november 2002 runt hij samen met een vriend een eigen makelaarskantoor onder de
naam ‘Van den Berg en Opschoor Makelaardij’ in Capelle aan den IJssel. Als we zijn hobby’s
zouden moeten noemen dan hebben we dat eigenlijk al gedaan, namelijk makelen en taxeren!
Dus zoekt u nog een woning in Capelle aan den IJssel en omstreken of wilt u uw woning te
koop zetten of laten taxeren...? Kijk dan op www.bergopschoor.nl

Dan volgt hier onze tweede man. Hij draagt de naam Laurian en is 3 jaar oud of liever gezegd
jong. Op dit moment volgt hij de opleiding peuterspeelzaal!!!. En dat maar liefst 2 ochtenden
in de week. Als je aan hem zou vragen: ‘Wat wil je later worden?’ Dan is dat natuurlijk....... !

Nu de vrouwen maar eens bespreken. De oudste is 32 jaar oud en een van de 7 dochters van
(ome) Maarten en (tante) Sophia. Ze is de derde in de rij en heeft dezelfde naam als haar
moeder. Wanneer zij gaat werken wordt ze ‘juf” genoemd door de kinderen van groep 4 van
de Ds. Joh. Bogermanschool in Capelle aan den IJssel. Op dit moment volgt ze een
avondopleiding om Intern Begeleider binnen de school te worden. Wanneer je ons huis zou
binnen lopen is het niet moeilijk te raden wat haar hobby is. Daar zie je namelijk (pan)fluiten
in allerlei soorten en maten. Eens in de week geeft ze dan ook panfluitles.

Dan komt hier als laatste nog onze Sanne. Zij is 5 jaar en zit al in groep 2 van de basisschool.
Als we naar haar hobby’s gaan vragen zijn we nog niet uitgepraat. Om maar even wat te
noemen: skeeleren, vader en moedertje spelen, ganzenborden (met vals spelen), kleuren,
buiten spelen, knutselen. U hoort wel... genoeg te doen dus voor haar! Sinds een maandje zit
ze op zwemles en ook dit vindt ze erg leuk.

Zo..., inmiddels weet u al wat meer over ons. Om het beeld helemaal compleet te hebben
zullen we nu ook onze achternaam verklappen en wel... Van den Berg..., klinkt oer-Hollands
toch?! Ons huis staat in onze mooie stad Rotterdam. Al zou je het niet weten, dan kun je het
aan onze kinderen wel horen. Voor wanneer u van plan bent ons met een bezoekje te vereren,
zullen we ook maar ons adres vermelden. De straatnaam is Herman Bielingplein 15, 3059 TV.
Zo nu hoeft u niet te verdwalen in het grote Rotterdam. Maar u kunt ons natuurlijk ook bellen
als dat makkelijker voor u is. Bel dan naar 010-2222733 en een van ons zal u te woord staan.


http://www.bergopschoor.nl/

Of gewoon gezellig mailen met ons kan ook. Mail dan naar debergen@hotmail.com en een
van ons stuurt een gezellig mailtje terug.

Tjonge, voor we hieraan begonnen dachten we ‘waar zullen we over schrijven?’. Maar de
zinnen vloeien vanzelf vanuit ons toetsenbord zo op het computerscherm. We hopen dat u
zich een beetje een beeld heeft kunnen vormen van wie wij zijn! Om het beeld voor u nog
concreter te maken ziet u hieronder een foto van gezin. Waarmee we dan ook gelijk aan het
einde van ons verhaal zijn gekomen.

O ja, de volgende die een stukje schrijft is Willem en Eline Snoeij-Mudde.

Allen de hartelijke groeten uit Rotterdam,
Laurens, Sophia, Sanne en Laurian

FOTO van het gezin

Laurens en Sophia van den Berg-van der Slikke

In deze versie van de uitgave niet meegezonden

NOG EVEN DIT

Zoals jullie in de verzendlijst kunnen zien doen al meer dan 60 personen (gezinnen) mee met
de nieuwsbrief. Blijkbaar slaat het dus aan. Dat vinden wij zeer fijn. Want dit betekent dat er
belangstelling is voor elkaar. Dit moeten we maar koesteren.

Wij hopen dat een ieder die zich opgegeven heeft voor de toezending van de
Slikkertjes-Nieuwsbrief,deze ook hebben ontvangen. Weet je iemand die het (nog) niet
ontvangen heeft, laat het ons weten. Wij zullen er voor zorg dragen dat toezending alsnog zal
gebeuren.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia

P.S.  Vergeet de nieuwsbrief niet aan de andere familieleden binnen je gezin te laten lezen.
Dat wordt nog al eens vergeten.


mailto:debergen@hotmail.com

