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_________________________________

INLEIDING

Zo, de vorige keer was het een zeer uitgebreide nieuwsbrief. Daar zijn heel wat uren in gaan 
zitten. Maar dat geeft niet, want het is iedere keer weer een leuke ervaring om te lezen en 
horen dat het fijn is om de nieuwsbrief te ontvangen. 
De maandelijkse bijdragen van familie wordt zeer gewaardeerd, dus daarmee gaan we dan 
ook door. Bovendien brengt dit de familie dichter bij elkaar. Dit heeft ons ook doen besluiten 
een nieuw onderwerp te introduceren en wel de “Jarige van de maand”. Wij komen daar 
verder in deze nieuwsbrief op terug.  

Wij hebben ook nog mails ontvangen van familieleden met wat informatie en deze kunt u 
vinden onder de rubriek “Mededelingen”.

Het kan zijn dat naar aanleiding van de nieuwsbrieven er vragen zijn. Schroom niet deze, 
liefst via de mail, te stellen. Wij denken soms dat alles bekend is maar dat zal lang niet al het 
geval zijn. Dus  ……
Wij zijn benieuwd wie de eerste is die met een vraag komt..

Tenslotte nog het volgende.
Helaas, helaas, in augustus komt geen “Slikkertjes Nieuwsbrief” uit. Dat is natuurlijk heel 
jammer, maar wij hopen de eerste twee weken van augustus D.V. met vakantie te gaan. Dus,  
hebben wij geen tijd om een prachtige nieuwsbrief samen te stellen. Maar, wij hopen in 
september weer een nieuwsbrief te kunnen opstellen met jullie informatie en mails. Want wij 
zijn van mening dat de nieuwsbrief in principe alleen met jullie informatie en bijdragen 
gevuld dient te worden. Wij zijn alleen maar intermediairs, en niet meer dan dat. Daarom zien
wij jullie bijdragen in de vorm van mails, geboortekaartjes etc. met veel belangstelling 
tegemoet. Niet voor onszelf, maar zoals gezegd, voor de familie. 

Zojuist kreeg ik de volgende mail.

Hallo jongelui,
 
Willen jullie wachten met het uitbrengen van de nieuwsbrief tot nader bericht.
Dit ivm geboorte
 
Groetjes Ben
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Dus vandaar dat de Slikkertjes-Nieuwsbrief wat later naar jullie is gemaild. Natuurlijk vind je 
het hotnieuws verder in de nieuwsbrief terug.  
___________________________________________________________________________

ZIEKENHOEKJE

Onderstaand een mailtje van (tante) Hanna. De inhoud spreek voor zichzelf, daarom is het 
niet nodig hieraan iets toe te voegen. 

Lieve allemaal,

Even een berichtje van mij n.a.v.mijn controle bezoek bij de oncoloog. Hij was 
tevreden en ik mag weer 3 mnd. wegblijven, mits de aanvallen vaker terug komen, 
nu zat er 3mnd. tussen. Het geeft weer rede tot erkenning al blijven er zorgen want ik
heb nogal eens een verscheurende pijn in mijn rug en vanzelf heel erg moe! 

Allemaal een hartelijke groet van mij.

Van (tante) Klazien hebben wij geen bericht ontvangen, dus mogen wij aannemen dat het 
gezien de omstandigheden nog redelijk gaat. 
 __________________________________________________________________________

GEBOORTE

Voor zover bekend zijn sedert de uitgave van de laatste nieuwsbrief geen baby’s geboren. 
Daarom geven wij nu een overzicht van hen die in blijde verwachting zijn.
Egbert en Aline van Ginkel-van der Slikke verwachten nog deze maand gezinsuitbreiding. 
Verder verwachten Marten en Janneke Gerrets-Struik in augustus eveneens 
gezinsuitbreiding. Richard en Arianne Bos-de Frel verwachten in augustus hun eerste 
baby’tje en tenslotte verwachten Martijn en Debora de Groot-van Krimpen in oktober 
gezinsuitbreiding.

Zoals jullie uit de inleiding wel begrepen hebben is er hotnieuws. Vanmorgen kregen wij op 
de valreep van (oom) Ben aansluitend op de vorige mail deze mail

Op jl. zaterdag avond vond om kwart over zeven de geboorte plaats van Lisa (doopnaam -Lisanne 
Rosalie-) bij Aline en Egbert van Ginkel - van der Slikke. Alles mocht voorspoedig gaan.De kaart voor 
de volgende keer.
Maarten kijk maar wat je er mee doet.
 
Groetjes Ben en Riekie. Het is een heerlijke meid

Leuk, dat wij dit bericht nog kunnen meenemen. 
Egbert en Aline van harte gefeliciteerd met zo’n heerlijke meid. Wij hebben begrepen dat de 
geboorte voorspoedig is gegaan. Nu, wij hopen dat het ook zo mag gaan in het opvoeden van 
jullie kinderen. (Oom) Ben en (tante) Riekie  ook van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
jullie kleinkind.
Enne. . . , wie een kaartje wil sturen, hier komt hun adres.

Egbert en Aline van Ginkel-van der Slikke
Meulenterseweg 60-31
6741 HP LUNTEREN
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Een ieder van ons kan zich nog wel herinneren dat opa van der Slikke heel nauwgezet een lijst
bijhield van degene die in verwachting waren. En als je dan bij hem kwam dan bleek alras dat 
de één van de lijst was geschrapt omdat de baby geboren was en dat een ander bij de lijst werd
geschreven. Tientallen jaren heeft deze lijst bestaan en is jarenlang niet onderbroken geweest.
En als de baby geboren was, kregen wij precies te horen hoe het heette, hoe laat het was 
geboren, hoe zwaar het woog etc. Niet dat opa van der Slikke dat onthield, maar alles stond 
genoteerd in zijn agenda. Zijn agenda was gewoon zijn geheugen. Alles stond daar in, zelfs 
het weer.
Nu is opa er niet meer. Desondanks hopen wij de lijst bij te houden. En nu valt het op dat de 
lijst wordt overgenomen door de achterachterkleinkinderen van opa. Opa heeft dit helaas niet 
mogen meemaken. Verder had ieder (klein-)kind een nummer. Misschien is het leuk om 
daarmee verder te gaan. Gaarne vernemen wij via de mail deze informatie, maar dan willen 
wij graag weten wie de laatste was en welk nummer hij had. Volgens kenners moet dat 
nummer 156 geweest zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de lijst, indien wij over de 
informatie beschikken,  verder aanvullen.  
__________________________________________________________________________

MEDEDELINGEN

Van (oom) Piet en (tante) Nel Bakker  kregen wij ter herinnering de volgende mail. Lees het
goed en vergeet het niet. 

Lieve neven en nichten,

Zoals jullie allemaal al in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen, hopen wij (oom Piet 
en tante Nel) D.V. 18 september a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. Wij hopen dit samen 
met de familie te mogen vieren en wel op D.V. 15 september a.s. Het is de bedoeling
om van 14.30 u tot 17 uur een receptie te houden voor de nichten en de neven en 
daarna met de broers en zussen te eten. Om één en ander goed te regelen willen wij
op tijd en liefst een maand van te voren weten wie er komen op de receptie. Wij 
hopen kaarten te versturen en ook naar de oudste kinderen van broers en zussen. 
Zouden zij het dan ook willen vragen aan hun broers en zussen? Het personeel van 
de Amandelhof moet weten wat ze in moeten slaan. 

De hartelijke groeten van (oom) Piet en (tante) Nel.

++++++++++++++++++++++++

De volgende mail met een mededeling die wij hebben ontvangen is die van Lydia den Toom-
van Krimpen. Zij berichtte ons het volgende.

Hallo Oom Maarten,

Heel erg bedankt voor de steeds leuker wordende Slikkertjes krant. Wij genieten met 
volle teugen, en we hopen dat het nog maar lang vol gehouden mag worden. Ook 
voor u, want u heeft er heel wat werk aan. Heel erg bedankt voor uw inzet tot hiertoe.
Nu heb ik twee mededelingen voor de Slikkertjes krant. Alleen weet ik niet of ze 

3



allebei wel geplaatst worden. Allereerst wil ik doorgeven dat Colin geslaagd is voor 
zijn VMBO diploma. Hij gaat nu bij een loodgieters bedrijf werken, en één dag in de 
week naar school, voor een opleiding installatietechniek. Ook zijn vriendin Anneke 
Lucas uit Delft is geslaagd ( heel veel kennen haar niet ), en zij gaat een opleiding 
doen in Rijswijk voor styliste. U hoeft dit niet te vermelden hoor, maar misschien zijn 
er nog meer uit de familie die geslaagd zijn, en dan is het misschien wel leuk om 
het te vermelden. 

Colin, van harte gefeliciteerd. Geslaagd en gelijk een baan, dat is toch een dubbele felicitatie 
waard. Leuk dat je vriendin ook geslaagd is. Zo kunnen jullie samen verder werken en sparen 
voor een nieuwe toekomst.

+++++++++++++++++++++++

Nu zijn er, denken wij, mogelijk nog meer geslaagden binnen onze familie. Zo weten wij dat 
Sofieke Gerrets [dochter van (oom) Guus en (tante) Bartelien)] ook geslaagd is. Zij mocht 
een Mbo-diploma SPW-4 in ontvangst nemen.
Ook Sofieke Gerrets, van harte gefeliciteerd met het behalen van zo’n prachtig resultaat. Je 
hebt ervaren dat je een diploma niet voor niets krijgt, maar dat je daar echt iets voor moet 
doen. Daarom heeft dit diploma voor jou nog meer waarde gekregen. Verder hebben wij 
gehoord dan Sanne, vriendin van Hugo Gerrets op de universiteit van Utrecht geslaagd is voor
Fysiotherapeute. Zij mag zich nu “master”noemen. Dus ook Sanne van harte gefeliciteerd.

Alle andere geslaagden, maar ook allen die naar het volgende schooljaar mochten overgaan 
feliciteren wij in deze van harte met het behaalde resultaat. 

+++++++++++++++++++++++

In de vorige nieuwsbrief deelde (tante) Hanna ons mede dat haar schoonzoon Arie Jan de 
Waard examen moest doen op de theologische school van de Gereformeerde Gemeente te 
Rotterdam.

Wij hebben in het Reformatorisch Dagblad gelezen dat Arie Jan geslaagd is en beroepbaar 
gesteld. Inmiddels is Arie Jan in diverse gemeenten beroepen. Het beroep uitgebracht door de 
gemeente Stolwijk mocht hij aanvaarden. Wanneer de bevestiging plaatsvindt, is nog niet 
bekend. Wij hopen dat hij dit ons op tijd laat weten zodat degene die daarbij aanwezig willen 
zijn, ook daar naar toe kunnen gaan.

Van harte feliciteren wij in deze Arie Jan dat hij geslaagd is voor het examen. Een zorg 
minder en met het aannemen van het beroep naar Stolwijk valt er een strijd weg. Maar 
daarvoor in de plaats zullen andere zorgen en strijd voor in de plaats komen. Het is immers 
een zeer zware verantwoording en een grote zorg om een gemeente te leiden naar de nimmer 
eindigende eeuwigheid. 

Wij bidden en hopen dat je daarmee mag zijn bij de God van je vader. Wij hebben nog diverse
preken van je vader die wij graag lezen. Verder wensen wij je dat je wijsheid en kracht van 
Hem mag ontvangen om dit moeilijke werk op een verantwoorde wijze te mogen uitvoeren, 
maar bovenal dat je werk maar rijk gezegend mag worden.
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Arie Jan, als je het niet meer weet, God weet alles; Als je het niet meer kan, God kan alles, en 
als je het niet meer ziet zitten, God kan je overal uit helpen. Daarom wensen wij je toe, wat 
staat in Nahum 1 vers 7:

De HEERE is goed, 
Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid en
Hij kent hen die op Hem betrouwen.                       

Verder feliciteren wij in deze Gerda met de kinderen. Voor jullie betekent dit dat je man en 
jullie vader minder aandacht aan jullie kan besteden. Vele zorgen zullen op zijn schouders 
terecht komen. Wij hopen dat jullie een beetje mee mogen dragen met deze zware lasten. 
Tenslotte denken wij ook nog aan (tante) Hanna. Het is een groot wonder dat zij dit nog mee 
mag maken. Immers zijn er vele grote lichamelijke zorgen. Tot hiertoe mag ze nog ervaren 
dat God nog aan haar gedenkt. Zij zal zeer dankbaar zijn als zij de kracht mag ontvangen om 
bij de bevestiging aanwezig te mogen zijn.
___________________________________________________________________________

VERLOOFD/TROUWEN

De mail van Lydia den Toom bestaat uit twee delen. Daarom hebben wij het gesplitst. Lydia 
deelt in het tweede deel van haar mailbericht mee dat Marion, haar dochter is verloofd. De 
verlovingskaart  heeft zij als bijlage bij de mail gevoegd. Wij zullen deze ook als bijlage met 
deze nieuwsbrief mee mailen. Hier komt dan haar tweede bericht.

Het tweede bericht is zeker weten wel geschikt voor de Slikkertjes krant. En dat is dat
DV 07-07-'07 Marion en Wijnand Waayenborg hopen te verloven. Ik zal een kaartje
als bijlage erbij doen. Dit waren onze nieuwsberichten en als u vragen heeft, stel ze 
gerust. Heel veel succes verder en nogmaals bedankt voor uw inzet.
 
 Vr Gr Lydia den Toom- van Krimpen.

Gefeliciteerd Marion en Wijnand, het is een grote stap in jullie leven en dat doe je niet 
zomaar. Daarom wensen wij jullie van harte toe dat dit mag leiden naar de volgende stap 
oftewel naar een gelukkig huwelijk. Ook beide ouders van harte gefeliciteerd.
En nu moeten wij natuurlijk (tante) Lydia niet vergeten. Een kleinkind die verloofd is ook 
voor haar een felicitatie waard. Dus bij deze.

++++++++++++++++++++++++++++

O ja, dat zou ik haast vergeten. Joke Bakker gaat trouwen. Het is met de bekende 
schoolmeester Hans Butnner. Zij kennen elkaar al jaren en nu hopen zij D.V. op 29 augustus 
’s morgens om 09.00 uur op het stadhuis te Vlaardingen in het huwelijk te treden. Hoe die dag
wordt ingevuld is ons nog niet bekend maar wellicht horen wij nog dat nog.
Joke en Hans, ook jullie natuurlijk van harte gefeliciteerd. Het is onze wens dat jullie nog met 
vele jaren gezegend mag worden. Wij hebben begrepen dat jullie gaan wonen in het huis van 
Hans. Het zal voor Dylan misschien nog wel even wennen zijn, maar zo met z’n drietjes kan 
het best gezellig worden. Ook (oom) Piet en (tante) Nel van harte gefeliciteerd. Het is altijd 
jullie wens geweest dat Joke deze stap nog eens zou maken, immers valt daardoor een zekere 
zorg weg alhoewel het zo kan zijn dat daarvoor andere zorgen voor in de plaats komen.
Jullie kunnen hun feliciteren op het volgende (mail-)adres.

Hans Buttner en Joke Bakker
P/a. Leperlaarssingel 148
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3136 PC VLAARDINGEN
mailadres: h.buttner@chello.nl

___________________________________________________________________________
 

BIJDRAGE VAN THEO EN MARGREET SNETSELAAR

Beste familie,

Wij zijn gevraagd door onze voorgangers, Willem en Eline Snoeij, om hun stokje over te 
nemen om iets te verhalen over ons gezin en wat ons zoal bezighoudt. Graag willen wij 
hieraan meewerken om zo het leuke initiatief van een Slikkertjes-Nieuwsbrief te helpen 
vullen.

Wij zijn Theo en Margreet Snetselaar – Van der Slikke met 8 kinderen. We wonen in het 
gezellige ‘veluwse kiependaarp’ Barneveld. 
Margreet is de oudste dochter van (oom) Ben en (tante) Alie, voor degenen die misschien zich
afvragen van wie dat er dan weer 1 is.
Margreet is in 1992 getrouwd met boerenzoon Theo uit Lunteren. Hij is nog altijd blij dat zijn
schoonouders indertijd het westen hebben verruild en in de jaren tachtig naar Ede zijn 
verhuisd.

Begonnen in een bakhuisje in de buurt van Rhenen en daarna 2 huizen in Ederveen, wonen we
nu al weer bijna  3 jaar in Barneveld.

Margreet heeft een fulltime-baan in het gezin. En zoals ze het zelf zegt de mooiste baan die 
een moeder kan hebben: huismoeder. Een baan die veel voldoening geeft en de nodige 
afwisseling. De kinderen vragen veel tijd, aandacht en zorg, maar geven ook veel terug, in 
allerlei opzichten.
Daarnaast is ze de rechterhand en raadgeefster voor Theo, die zo nodig bijspringt in de 
piektijden thuis.
Hij is sinds 1 juni 2006 gestart met een eigen bedrijf: Snetselaar Diervoeders. Na 14 jaar in 
dienstverband in de verkoop van pluimvee- en varkensvoeders te hebben gewerkt is nu de 
stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap.
Het bedrijf, Theo dus, houdt zich bezig met verhandelen van varkens- en pluimveevoeders in 
midden- en noord-nederland. Het salaris werd op nul gezet en het aantal klanten was nul. 
Gelukkig is hierin verandering gekomen en in september komt er parttime een dame op 
kantoor zodat administratie goed blijft lopen en Theo veel “op de boer” kan zijn.
De vrijheid en uitdaging van het ondernemen is de drive om hier veel energie in te steken.
Met belangstelling hebben we dan ook het verhaal van oom Peter gelezen, die ook een nieuwe
onderneming is gestart. Zijn trefwoorden spraken ons erg aan: T.O.P.: Transparant, 
Onafhankelijk en Persoonlijk.
Leuke wetenswaardigheid is trouwens dat er meer in onze familie hun kost verdienen met 
diervoeders. Zo zorgt ome Cees Mudde als schipper ervoor dat er scheepsladingen met 
voergrondstoffen van de havens naar de voerfabrieken worden verscheept.
En Marinus van Krimpen, van tante Lydia en ome Kok, is onze wetenschapper die studie 
maakt van hoe diervoeders moeten worden samengesteld.
Dus eigenlijk kunnen we er wel een familiebedrijf van maken. Wie weet….

Dan onze lieverdjes (als ze slapen…):
Onze oudste is de eierhandelaar van Barneveld. Jarrin (14) heeft veel bezigheden naast zijn 
schooltijden op het Witsius-college in Barneveld. In de vrije tijd gaat hij klanten langs met 
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verse eieren. Hij koopt deze in bij een kippenboer in Barneveld. Hij heeft zelfs een heel 
bejaardentehuis, Het Acherdorp, als afnemer. 
Ook verzorgt hij onze 4 barneveldse kippen en de haan.
Bennie (13) is nummer twee bij ons. Hij zit nu voor het eerste jaar op het Witsius en vind het 
daar erg leuk. Zo leuk zelfs dat hij volgend jaar les gaat krijgen in het engels, tweetalig dus 
met het oog op de toekomst. Zijn hobby is orgelspelen en hij krijgt iedere donderdagavond les
in de Oude Kerk van Barneveld.
Theo jr (11) zit in het laatste jaar van de basisschool. Hij speelt nog graag en heeft een hekel 
aan stilzitten. Niet gek dus dat hij graag buiten bezig is: soldaatje, voetballen of gewoon 
lekker springen op de trampoline. Altijd in beweging en als het nodig is ook een goede hulp 
van mama.
Annelies (9) is onze oudste dochter, hoewel ze maar 9 minuten ouder is als haar zusje. Een 
opgeruimde meid. Wij noemen haar wel eens een spontane kwebbel, waardoor wij nogal wat 
eigenschappen in haar zien die ons doen terugdenken aan haar oma, (tante) Alie. Zij gaat 
graag logeren bij klasgenootjes en ‘moedert’ graag over haar kleine broertjes.
Marielle (9) is de andere helft van deze tweeling. Zij is ook altijd vol energie en hebben 
ongeveer dezelfde hobby’s: trampoline, duikelstangen, diddl sparen, met een penvriendin 
schrijven maar ook onderuit in de bank met een spannend boek.
Twee dezelfde meisjes en toch ook weer helemaal anders. 
Rosanne (6) is ons jongste meisje. Zoekt het avontuur wel op. Uit school is ze vaak op pad 
met haar buurtvriendjes en –vriendinnetjes. Altijd een hele zoektocht om haar op tijd aan tafel
te krijgen met eten. Rosanne zit vol fantasieën en is altijd in voor een spannend verhaal voor 
het slapen gaan. Sinds een paar weken heeft ze een eigen konijntje: Pluisje.
William (4) is de kleuter van de club. Juf Penning is zijn grote voorbeeld. Zij weet alles en ze 
moet zelfs binnenkort met zijn vriendjes op de verjaardag komen… William is ook graag 
buiten, in de zandbak of lekker met water knoeien. Dat vind mama heel fijn…
Het liefste zit hij toch in de bolderkar en laat zijn zussen hem door de buurt trekken.
Onze jongste is Marnix (2). Voor mama nog graag baby, maar een baby klimt niet uit bed, hij
wel. Hierdoor weet hij al vaak vroeg een plekje tussen papa en mama te bemachtigen, voordat
zijn broers of zussen hem voor zijn.
Nog lekker thuis bij mama vermaakt hij zich met trekkers en auto’s best. Ook Max, de hond, 
is zijn grote vriend. (soms vijand als er iets te hard aan de staart wordt getrokken).
En als opa Van der Slikke komt moet alles aan de kant en de klompjes aan: “Opa auto mee!”.

Een heel relaas zo, maar dat krijg je als je met z’n tienen onder 1 dak woont. 
Blij en dankbaar zijn we dat we tot hiertoe nog in gezondheid bij elkaar mogen zijn. Het kan 
ook zo anders. Dat zien we dagelijks om ons heen.

We wensen vanuit het ‘kiependarp’iedereen het allerbeste toe en de hartelijke groeten van,

De Snetselaartjes.

Voor wie eens in de buurt komt van de Veluwe, jullie zijn altijd welkom op:

Van Zuijlen Van Nieveltlaan 42
37771 AC Barneveld
0342 – 422969

P.S. Het stokje blijft op de Veluwe en geven we door aan Gert en Carla Veenendaal. Gert
en Theo speelden bij elkaar op de verjaardag op de lagere school. Na jaren elkaar niet 
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gezien te hebben, komen ze  begin jaren ’90 elkaar weer tegen omdat Gert getrouwd is
met nicht Carla van (tante) Hanna. Zij gaan er zeker iets moois van maken.

Theo en Magreet, hartelijke dank voor jullie bijdrage. Een groot gezin, dus jullie zullen het 
wel zeer druk hebben. Daarom wordt het zeer gewaardeerd dat jullie bereid zijn gevonden een
bijdrage voor de nieuwsbrief te leveren.
__________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN

Dit keer een bijdrage van (tante) Nel.

Oom Maarten heeft mij gevraagd iets te vertellen over vroeger. Nu heb ik veel 
herinneringen en het is best moeilijk iets er uit te halen doch ik zal het proberen.

Jaren geleden woonden (o)pa en (o)ma van der Slikke in de Bachstraat in 
Vlaardingen, ik was toen 4 jaar en (oom) Jaap 2 jaar. Het was een rustige 
doodlopende straat. Wij keken op een weiland en aan de zijkant was een sloot en 
daarnaast een taanderij waar in de zomer de netten van de haringschepen geboet 
werden . Het was daar heerlijk wonen en we speelden veel buiten. Op een keer 
hoorde ik ineens (oom) Jaap hard huilen, hij was in de sloot gevallen en kon er niet 
meer uitkomen. Ik holde gauw naar m’n  moeder en zij heeft hem met een buurman 
eruit gehaald, en toen in bad gestopt. De kikkervisjes zwommen in het bad dat weet 
ik nog wel. 

Oma van Dorp, de moeder van (o)ma kwam vaak bij ons en wij vonden dat fijn want 
ze bracht altijd snoep mee. De grote mensen lazen de krant en waren bezorgd want 
er was oorlogsdreiging en dat had op ons kinderen ook invloed. Oma van Dorp zei 
tegen ons dat er geen oorlog zou komen want wij waren neutraal. Doch op een 
morgen werden wij wakker van veel lawaai en toen wij uit het raam keken zagen wij 
de tanks van de Shell in de brand staan. Dat was een angstig gezicht en we hoorden
de grote mensen zeggen dat er oorlog was uitgebroken. Toen oma van Dorp kwam 
zeiden we tegen haar dat zij gezegd had  dat er geen oorlog zou komen en ik weet 
nog dat ze antwoordde dat de Duitsers zich niet aan de afspraak hadden gehouden. 

(O)pa en (o)ma werden ook een beetje benauwd en besloten naar de vader en 
moeder van (0)pa van der Slikke te gaan. Oom Piet van der Veer kwam ons halen op
de fiets, (oom) Jaap zat voorop en ik achterop en oom Piet zei tegen ons dat we 
maar niet moesten kijken. Ik deed dit stiekem toch en (oom) Jaap heeft er veel later 
nog een trauma van gekregen zo erg was dat om te zien. We bleven bij oma logeren 
tot (o)pa en (o)ma een huis konden huren in de Spoorstraat, vlakbij oma en opa van 
der Slikke. Dat vond ik niet erg want ik was vaak bij mijn oma en de tantes, zusters 
van (o)pa van der Slikke. Volgens zeggen ben ik erg door hen verwend. 

De oorlog ging verder, wanneer er engelse vliegtuigen overkwamen om Duitsland te 
bombarderen ging het luchtalarm af en mocht je niet naar buiten, dan ging (o)pa altijd
boven uit het raam kijken naar de zoeklichten en dan zag je soms een vliegtuig in die
lichten en begonnen de Duitsers te schieten. Altijd ging ik ook met (o)pa mee naar 
boven en dan wees (o)pa het aan en soms zag je een vliegtuig naar beneden 
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storten, dat was best angstig en na zo’n gevecht vonden wij soms de kogels op het 
dak. Vooral (oom) Jaap verzamelde die kogels. 

Op een keer kregen wij een bericht dat we deuren en ramen open moesten laten 
want de Duitsers gingen tanks opblazen om te voorkomen dat de Engelsen ze 
zouden bombarderen. We mochten wel op straat want het was aan de andere kant 
van de Nieuwe Waterweg en ik weet nog goed dat we de deksels van de tanks de 
lucht in zagen vliegen. 

Het werd steeds nijpender want er was bijna geen eten meer en snoep en fruit al 
helemaal niet. Op een keer op zondag werden we wakker en wat zagen wij, de hele 
straat stond vol met karren met Duitsers, ook de Maasboschstraat waar opa en oma 
van der Slikke woonden. Ze zaten van die heerlijke grote goudrenetten te eten waar 
wij nu juist zo’n trek in hadden maar wij kregen niets, ook konden we niet naar de 
kerk want we mochten het huis niet uit. We waren wat blij dat ze later op de dag weer
vertrokken. 

De laatste drie maanden van de oorlog zijn tante Lydia en ik in Lisse geweest bij 
mensen van de Ger.Gem. die uitgehongerde kinderen in huis namen. Dit werd door 
de kerk georganiseerd, zodoende hebben wij het ergste nog niet eens meegemaakt. 
Over die periode zou ik ook wel een stuk kunnen schrijven maar dat misschien een 
andere keer. Ik zal het hierbij maar laten anders wordt het te lang en leest niemand 
het meer.

Het is zeer indrukwekkend wat (tante) Nel heeft meegemaakt. Diepe indrukken zijn 
achtergebleven zijn. Naar zo’n tijd verlangt niemand naar. 
(Tante) Nel, hartelijke dank voor je bijdrage. Graag doen wij nog eens een beroep op jou om 
een stukje te schrijven.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Een nieuw rubriek. Is dat nou wel nodig? Wij dachten van wel. Zo komen wij meer van elkaar
te weten.

Iedereen mag een jarige van de maand opgeven. Maar er moet wel aanleiding hiervoor zijn 
zoals bijvoorbeeld door het leveren van een bijzondere prestatie of een gebeurtenis. Zij er 
meerdere aanmeldingen, dan neemt de redactie op grond van argumenten een beslissing. Over
de uitslag kan niet worden gediscussieerd. Zijn er geen aanmeldingen, dan zullen wij zelf een 
“Jarige van de maand” aanwijzen. Zo, dat is dan duidelijk.

Het is de bedoeling de “Jarige van de maand” wordt verwend met een kaartje, een brief of een
mail. Het maakt niet uit. Eventueel kan men de jarige thuis opzoeken. Laat het dan wel de 
persoon even weten. Dan kan er voor gezorgd worden dat er voldoende gebak en drank in 
huis is.

Voor de maand september stellen wij voor om (tante) Hanna de jarige van de maand te 
benoemen. (Tante) Hanna hoopt D.V op 3 september haar geboortedag te gedenken en hoopt 
die dag 64 jaar oud te worden.
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(Tante) Hanna heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. Het is nog een wonder dat zij nog in 
het midden van ons mag zijn. Een beetje gepaste steun en beetje gepaste aandacht lijkt ons in 
deze op zijn plaats. Alhoewel haar adres vele malen in de nieuwsbrief heeft gestaan hebben 
wij besloten het deze keer maar weer op te nemen.

J.E. van der Slikke,
Paulusweg 86,
3341 CZ HENDRIK IDO AMBACHT.
Mailadres: jevanderslikke@fliternet.nl

___________________________________________________________________________ 
 
Zo, de klus is weer geklaard. Wij hebben nog enkele bijdragen voor de nieuwsbrief 
ontvangen. Wij hopen dit in één van de volgende nieuwsbrieven te plaatsen. Desondanks 
hopen wij dat er onder ons zijn die zich geroepen voelen ook een bijdrage te leveren. Wij zijn 
benieuwd. Maar als je besluit een bijdrage te willen leveren, dan zouden wij die graag in de 
eerste week van september willen ontvangen.

Een aparte bijlage vind je bijgaand. Het betreft een foto van de familie Snetselaar en een 
verlovingskaartje van Marion en Wijnand. 

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia

PS. Allen een fijne vakantie toegewenst en tot de volgende nieuwsbrief.
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