SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Eerste jaargang (verschijnt maandelijks) nummer 11, november
2007

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : slikke@versatel.nl

INLEIDING

Geliefde familie,

Hier zijn wij weer met een nieuwe nieuwsbrief. Zoals gewoonlijk met bijdrage van onze
geliefde familie. Dit keer hebben wij een bijdrage ontvangen van (tante) Bartelien voor de
rubriek (jeugd)herinneringen en een bijdrage van (tante) Latifa. Leuk om te lezen en te
weten wie is eigenlijk (tante) Latifa.

In ieder geval weer veel leesplezier toegewenst.

ZIEKENHOEKJE

Veel nieuws valt niet te vermelden. Nu betekent dit niet dat per definitie alles goed gaat. Het
tegendeel zal vaak meer dan waar zijn. Maar zijn er zieken of ongelukken gebeurd die het
vermelden waard zijn, dan verwachten wij dat dit ook aan ons wordt doorgegeven zodat wij
dit in de nieuwsbrief kunnen vermelden.

Wij hebben nog wel op zaterdag 10 november j.1. een mail voor de nieuwsbrief van (tante)
Hanna ontvangen die wij integraal hebben overgenomen.

Lieve broer,

Nog even een berichtje van mij voor de nieuwsbrief. Daar de kaarten nog

steeds binnen druppelen wil ik nog bedanken voor het meeleven.

De laatste week heb ik veel pijn, vooral in mijn rug. Vannacht had ik zoveel pijn en ik
kon niet slapen, toen ben ik maar een psalmvers gaan zingen.

Bij U Heere is de Levensbron,

Uw licht doet klaarder dan de zon enz.

Daarna ben ik in slaap gevallen.

Liefs van mij voor iedereen die de nieuwsbrief leest.

Wat moeten wij hier nog aan toe voegen. Wij kunnen alleen nog maar voor haar bidden.
Veel meer kunnen wij niet doen. Wij kunnen wel af en toe iets van ons laten horen door haar
te bellen, een mailtje of een kaartje te sturen.







GEBOORTE

Er zijn voor zover bekend geen nieuwe neefjes en/of nichtjes geboren, dus is er niets te
melden.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een overzicht gegeven van de volgorde van de
kleinkinderen nadat Opa van der Slikke is overleden. In deze lijst staan een paar fouten.
Bijgaand vinden jullie dus de aangepaste lijst. Verder willen wij graag weten wie nu eigenlijk
nummer 151 en 152 zijn, dan kunnen wij namelijk nagaan of deze lijst inderdaad correct is.
Dus wij kijken uit naar de mails die ons deze namen met geboortedatum enz. kunnen
opgeven.

HUWELIJK

Huwelijk van Wijnand Polinder en Maria Stam

Deze maand en wel op D.V. 22 november a.s. hopen Wijnand Polinder en Maria Stam in
het huwelijk te treden. Een kopie van de prachtige trouwkaart vind je onderstaand.
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Wijnand en Maria, alvast van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Het is onze wens en
bede dat jullie vele gezegende jaren in goede gezondheid bij elkaar mogen zijn.

Natuurlijk wensen wij ook dat de trouwdag goed en gezellig mag verlopen. Hopelijk komen
velen van ons die dag even langs om jullie van harte te feliciteren met jullie geluk.

Huwelijk Arie de Waard en Marion Schipper

Een kleinkind van (tante) Hanna hoopt D.V. op 6 december a.s. in het huwelijk te treden.
Het is de zoon van ds. Arie-Jan en Gerda de Waard-Vuijk. Arie de Waard en Marion
Schipper hopen op die dag elkaar hun ja-woord te geven.

Arie en Marion ook jullie alvast van harte gefeliciteerd. In deze is het ook onze wens en bede
dat jullie nog vele gezegende en goede jaren bij elkaar mogen zijn. Wij weten dat er zorgen
zijn, maar jullie zullen zeker weten bij Wie je hiermee mag zijn. Verder een goede en een
gezegende trouwdag toegewenst.

Wij hebben van jullie vader over de mail een kopie van jullie trouwkaart mogen ontvangen.
Ook jullie kaart ziet er prachtig uit, en zoals je ziet hebben wij hebben het in deze nieuwsbrief
opgenomen.



ﬂe&«m w, mede namens @W& ouderd, ﬂmwm Aasn Fum ‘Qwujmmm ﬁuu@aﬂj,&, op cDeo?Ochnu

donderdag 6 december 2007. De hunelijkovoltrekking gal plaats 9inden om 18.80 wur in het

goa& Fegen over Aun ﬂ&u\‘cﬂ#": Saf Warden cfe-s’w.aﬂfa in een dienal, waatin F‘nm)j:xl Qa0 le gaan, da.
@5’ de e{’.Dt.uw.x‘l Qader van de F}uw]ﬁimn @@3@ dienal Emzjiwt om 14:30 wuwr in de QMM,

Koshotraat 1 te Fenduk J3o @mbacht.

&n i Lj@f@ﬂ%ﬁmﬂ Ret ﬂm@apw l’.a_!fefioilwwt. l’,ij'.aeaw. de receplic, die van 20:00 wur tol 22:00 wur
ﬂ&rwt&m wordl in ?Buwvbum ‘De S\F '(/Btm&w[ 1, 3381 g’!c% gi,mmuﬂm&.

Schoolstraat 37 Van Duyensoordelaan 28
2821 @I Stobwijk 3341 SN Tendiik G20 @mbacht

Ons l’aefcorrw,tw], aduea:
?Oun @uﬁ«?mﬂoc/u)eﬂum 28
3341 SO Fenarik Fao @mbacht




BIJDRAGE VAN LATIFA VAN DER SLIKKE-

Alvorens Latifa aan het woord te laten eerst een stukje van het land (Benin) waar zij geboren
is. Als je dat zo leest, dan is daar een hoop ellende en verdriet geweest. Maar gelukkig mag
het daar nu redelijk goed gaan, alhoewel er nog wel agressie voorkomt.

Benin

Benin is ontstaan uit het koninkrijk Dahomey en ligt in West Afrika. Het is in de 17° eeuw
een welvarend land geweest mede door slavenhandel, vooral door Portugezen en
Nederlanders. De kust die aanvankelijk bij Benin hoorde stond bekend als de “Slavenkust”.
Halverwege de 19° eeuw vestigden veel Braziliaans ex-slaven zich in de steden Ouidah en
Porto-Novo waar zij zich richten op de handel.

In de 18° eeuw viel het land uiteen zodat de Fransen er in slaagden het land onder controle te
krijgen. In 1958 kreeg het land autonomie als de Republiek Dahomey en op 1 augustus 1960
werd het land volledig onathankelijk.

Fetisjdanseressen te Abomey anno 1908

Nadat het land onathankelijk is geworden zijn er vele etnische conflicten geweest en vonden
verschillende staatsgrepen plaats. Eind jaren *80 werd beslist, na een economische crisis,
opnieuw een democratie tot stand te brengen. Sedert die tijd is het redelijk veilig in het land
alhoewel het soms toch nog onrustig kan zijn.

Nu laten wij Latifa echt aan het woord.

Ik ben de jongste schoonzus gehuwd met de oudste zoon van Pa en Ma van der Slikke.

Ik kom uit Benin dat ligt in West-Afrika en is een buurland van Togo en Nigeria.

Ik woon nu al twee en half jaar in Nederland, mijn eerste jaar met Jaap was niet zo druk als
nu, toen was ik nog thuis om alles te regelen voor mijn verblijf in Nederland. Voordat je mag
gaan werken moet je een verblijfsvergunning hebben, dat kan niet met een visum.

Toen ik die vergunning kreeg, ben ik meteen een baantje gaan zoeken bij uitzendbureaus. Het
is mij op dezelfde dag gelukt en ik kon die avond beginnen, maar dat was niet wat ik zocht.
Het was schoonmaakwerk op kantoren en het gemeentehuis en ’s avonds na kantoortijd, maar
goed voor een begin vond ik dat niet erg.



Ik ben nog steeds aan het zoeken naar een baan die bij mij past, zoals Administratief
Medewerkster, Baliemedewerkster, Receptioniste, Telefoniste o.1.d., maar tot nu toe is mij dat
nog niet gelukt.

Toen het tweede jaar was begonnen, hoorde ik dat er een opendag bij het CWI van een
banenmarkt zou gehouden worden, toen ben ik gegaan en ik kon solliciteren bij een
supermarkt. Dat was ook niet wat ik zoek, maar goed het is toch beter dan schoonmaakwerk
dacht ik en het is mij gelukt om bij een supermarkt te kunnen werken, het is niet mijn niveau
maar goed, ik werk er nu toch al bijna anderhalf jaar.

Ik heb het daar niet echt naar mijn zin en ik ben nog steeds aan het zoeken naar een baan die
bij mij past.

Tussendoor in die twee jaar heb ik staatsexamen van de ‘Nederlandse Taal niveau 2’ gedaan
en ik ben geslaagd. Het is mijn eerste Nederlandse diploma, daarna heb ik het verplichte
examen ‘Inburgering’ gedaan, dat is ook goed gegaan, en ik heb mijn rijbewijs gehaald.

Nu ben ik bij het ROC in Deventer begonnen met een avondcursus Medisch Secretaresse.
Maar wat ik eigenlijk wil worden is Apothekers Assistente.

Ik zal volgende keer wat over Africa vertellen, wat ik heb meegemaakt, en ik geef nu het
stokje door aan Evy.

Zo, dat was een hele lange weg om een beetje Nederlandse te worden. Wij hopen dat je ook
mag slagen voor Medisch Secretaresse. Je zal het diploma beslist niet cadeau krijgen, maar
wij vertrouwen erop dat het zal lukken. Wij wensen je daarbij veel succes.

Verder ontvangen wij graag jouw voorgestelde bijdrage voor het Slikkertjes-Nieuwsbrief
waarin je iets schrijft over jouw belevenissen in Afrika en hoe je zo verzeild bent in
Nederland.

Dus graag gauw tot de volgende keer.

Wij waarderen het zeer dat (tante) Latifa het stokje heeft doorgegeven aan (tante) Evy.
(Tante) Evy is de vrouw van (oom) Piet van der Slikke en velen weten weinig over haar.
Normaliter is deze rubriek bestemd voor neefjes en nichtjes maar zoals gezegd kunnen wij
ons vinden dat in deze het stokje is doorgegeven aan (tante) Evy.

JEUGD)HERINNERINGEN

(Oom) Jaap van der Slikke heeft het nog steeds druk, dus moeten wij nog even geduld
hebben. Maar te verwachten is dat het een geweldige bijdrage wordt. Omdat dus (oom) Jaap
het nog steeds zeer druk heeft hebben wij (tante) Bartelien Gerrets-van der Slikke
gevraagd een bijdrage te willen leveren voor deze maand. Dat deed zij graag en wij moeten
zeggen, het is haar goed gelukt. Niet alle neefjes en nichtjes zullen alles kunnen volgen, maar
jullie ouders weten er alles van.

Geliefde familie,
Dan nu wat herinneringen van mijn hand, het is gebleken dat “mijn” herinneringen over een

gebeurtenis, heel anders kunnen zijn, dan die van een broer of zus. En welke herinnering dan
juist is?



Toen ons zusje Elizabeth geboren was, lag zij in een wiegje, met bekleding tot op de grond, in
de voorkamer aan de Binnensingel in Vlaardingen. Op een dag hing er een vreemd, vies
luchtje in de kamer. Dan heeft zij een volle luier, dacht (o)ma en zij werd verschoond.
Doch...het luchtje bleef (!) en er werd verder gezocht, maar niets gevonden. Totdat er iets viel
en onder de wieg rolde (dagen later?). Daar lag tot grote verbazing, een souvenir van de poes,
dat verantwoordelijk was voor het vieze luchtje. Probleem opgelost!

Was het Prinsje of Toosje?

Prinsje was een rode kater , maar (o)ma vond hem oranje en sprak:” hij is lid van het
“OranjeTehuis”, dus noemen we hem Prinsje”.

Tegelijk met Toosje hadden we ook een herdershond die Herta heette. Zij sliepen in één
mand. Doch het gebeurde dat Toosje jonkies kreeg en had hiervoor een plekje gezocht, in een
doos, in een kast, in een slaapkamer. Maar zo konden wij de kleine poesjes niet zien! Dus wij
brachten de doos, plus jongen, naar de huiskamer. Toosje was het daar niet mee eens en pakte
een jonkie in het nekvel en sleepte het terug naar de kast. Doch, wat een schrik, toen ook
Herta een jonkie uit de doos pakte en in zijn bek nam! Beet hij het dood? Nee....., uiterst
voorzichtig bracht hij het....ook! naar de kast in de slaapkamer.

Er kwamen heel veel mensen over de vloer bij (o)ma en (o)pa van der Slikke. Bob
Dijkshoorn, Arie Jumelet, Don van de Marel (met zijn gezin, zijn zij niet naar Canada
geémigreerd?), de familie Kleiweg, ouderling.Moerman, meneer Korpershoek (ik zal maar
eens zeggen om zomaar iets te zeggen) en mevrouw Droppert (tante Riek) . Wij noemden er
veel tante en oom, ofschoon zij geen familie waren.

Zo waren er ook een tante Jopie en haar man. Die hadden geen kinderen, wel een Pekinees;je.
Die was er altijd bij. Groot was onze verbazing toen dat hondje eten kreeg. Tante Jopie nam
hem op schoot, hield hem als een kind vast en voerde hem met een lepel! Wat hebben wij daar
om gelachen! Haar man had een toverlantaarn en gaf daar ‘s avonds dan een show mee.
Prachtig was dat. Jammer dat zij niet vaak kwamen.

Waar zal ik nog meer van verhalen, van de gestikte dekens op de bedden? Van de kolenboer,
die zakken met kolen bracht? Van de Mérklin treintafel? Nee, dat bewaar ik voor de volgende
schrijver, het is alweer lang genoeg voor de nieuwsbrief.

Allen hartelijke liefde van ( tante ) Bartelien

Zoals reeds geschreven een leuk stukje. Wij hopen dus dat (oom) Jaap de volgende bijdrage
zal leveren en wij zijn zeer benieuwd.

JARIGE VAN DE MAAND

De datum van de jarige van de maand november is nog niet gepasseerd. Weten jullie het nog
wie de jarige van deze maand is? Juist (tante) Lydia. Enne...., niet vergeten om voor
27 november haar een kaartje te sturen wat anders ...........

Nu de jarige van de maand voor de maand december. Voor deze maand hebben wij diverse
meldingen ontvangen. En dan ja, als redactieraad zit je dan met een probleem. En als je niet
oppast dan wordt het een groot probleem. Op het laatst wordt het probleem dan zo groot dat je



geen besluit kan of durft te nemen. Maar wij houden niet van problemen, dus hebben wij dan
ook snel een besluit genomen die naar onze mening een goed besluit is. Sorry voor de andere
jarigen, maar één jarige van de maand is meer dan genoeg.

De jarige van de maand december is geworden:
Damaris Roomer-van der Slikke.

Zij is D.V. op 31 december jarig en zij wordt dan 24 jaar. Al jaren krijgt zij eigenlijk te
weinig aandacht op haar verjaardag doordat haar geboortedag op oudejaarsdag is gevallen.
Dus een beetje extra aandacht zou hartstikke leuk zijn. En het moet dit keer niet moeilijk zijn
een kaartje te sturen want het kan tegelijk geschreven en verzonden worden met de andere
nieuwjaarskaartjes. Haar adres is:

Damaris Roomer-van der Slikke
Nieuw-Engeland 20

3193 LP HOOGVLIET

e-mailadres : j.roomer@hotmail.com

Wij zijn weer zeer benieuwd wie nu met deze actie meedoet.

NOG EVEN DIT

Wij (redactieraad) hebben besloten een eigen familiesite op het internet te plaatsen.

Marieke Roozendaal-van der Slikke is bereid gevonden deze website op te zetten en te
onderhouden. Afgesproken is dat de website alleen toegankelijk zal zijn die daarom vragen.en
naar onze mening daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn in principe alleen de familieleden,
dus broers, zusters, (achter) neven en —nichten en natuurlijk hun aanhang. Zij krijgen een
inlogcode waardoor zij op deze website terecht kunnen.

De naam van de site is: familievanderslikke.nl. (Is al geopend)

Het is de bedoeling op deze site informatie te plaatsen die iedereen van onze familie kan
gebruiken c.q. na kan slaan. Gedacht kan worden aan een verjaardagskalender, een
adressenbestand, de nieuwsbrieven en dergelijke. Maar wij staan natuurlijk ook open voor
suggesties. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hierop terug komen.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia



Nr. ]Geboortedatu |Doopnaam Roepnaam J/M | Ouders
m
150
151
152 01-08-2006 Alinda Jo-anna Lindy M | Ben en Marjan van der Slikke
153 13-09-2006 Antonia Theodora | Annore M | Mauritz en Corine Vlot-Mudde
154 22-10-2006 Déborah Déborah M | Gert en Karen de Weerd-Stam
Jurian en Maria Mudde-van de
155 23-11-2006 Janna Elizabeth | Annelize M | Berg
Arjan en Mirjan de Koning-van
156 16-12-2006 Anne-Rozelinde | Anne-Linde M | Krimpen
Reinier en Hendrika van der Slikke-
157 27-01-2007 Alida Johanna Alissa M | Westerbroek
Marco en Lenette van der Slikke-
158 29-03-2007 Maarten Marinus | Rens J | Seip
Evert en Elise Dirksen —van der
159 25-04-2007 Dirk Royd J | Slikke
Erik en Dianne van Steenhoven-van
160 19-05-2007 Jeroen Jeroen J | der Slikke
Mario en Naomi Klomp-van
161 09-06-2007 Cornelis Levi J | Krimpen
Hendrik en Caroline van As—van
162 11-06-2007 Hendrik Rico Rico J | der Slikke
Egbert en Aline van Ginkel-van der
163 14-07-2007 Lisanne Rosalie | Lisa M | Slikke
Rutger
164 09-08-2007 Augustines Rutger J | Marten en Janneke Gerrets-Struik
Martijn en Debora de Groot-van
165 28-08-2007 Lydia Lysanne M | Krimpen
166
167
168
169
170

Verder is zoals bekend de eerste achter-achter kleinkind van Opa van der Slikke geboren, te
weten geboren op 12-08-2007, doopnaam Alida Elizabeth, roepnaam Evi en is een dochter
van Richard en Arianne Bos van Frel ( Zie extra Slikkertjes-Nieuwsbrief van augustus 2007).

P.S. Klopt deze lijst niet, of staan er fouten in, laat het ons weten.
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