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__________________________________

INLEIDING

Geliefde familie,

Zo, de eerste jaargang van onze nieuwsbrief zit er op. Velen vinden het zeer geslaagd. 
Jammer dat nog niet alle (achter)neefjes en (-)nichtjes mee doen of zelfs niet weten dat de 
nieuwsbrief bestaat. Daar ligt dan een taak voor ons allemaal om meer bekendheid aan de 
nieuwsbrief te geven. Want het zou leuk zijn als iedereen meedoet.  

Het jaar 2007 is voor onze familie een zeer bewogen jaar geweest. Er zijn er onder ons die 
dierbare panden hebben moeten afstaan, anderen zijn ernstig ziek, weer anderen hebben 
operaties moeten ondergaan of hebben ernstige tegenslagen moeten verwerken.
Wij zullen het maar niet allemaal benoemen want het is teveel om op te schrijven. Bovendien 
alle dingen kunnen misschien wel gezegd worden maar zij stichten niet.

Gelukkig bracht 2007 ook blijdschap mee. Zo zijn er stelletjes verloofd, anderen zijn 
getrouwd, kindertjes zijn geboren, weer anderen zijn geslaagd voor hun examen en gaat zo 
maar door. Ook dit is teveel om het allemaal te benoemen. U heeft veel hiervan in de 
nieuwsbrieven kunnen lezen.
En zo kunnen wij concluderen dat droefheid en blijdschap elkaar in evenwicht houdt.

Ondanks dat december een donkere maand is, is het ook een maand van Vertroosting. Nu, dat 
kunnen jullie lezen in de bijdrage die door (oom) Benjamin van der Slikke is aangeleverd. 
Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Zo hebben wij nog een kleine kerstboodschap in deze 
nieuwsbrief kunnen opnemen.
Verder heeft (tante) Evy eveneens een bijdrage geleverd wat leuk is om te lezen.
(Oom) Benjamin en (tante) Evy, hartelijke bedankt voor jullie bijdrage. Want het wordt 
door zeer velen in de familie gewaardeerd dat elke maand een nieuwsbrief uitkomt. En zonder
jullie bijdragen wordt het een lege huls, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarom 
wederom een oproep aan jullie allemaal: Heb je nieuws, een suggestie of iets leuks te melden,
laat het ons weten.

Wederom veel leesplezier toegewenst.

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Van (tante) Klazien hebben wij geen bericht ontvangen. Wij gaan er maar vanuit dat gelet 
op de omstandigheden het nog redelijk mag gaan. Van (tante) Hanna kregen wij het 
volgende bericht.

Lieve familie,

Nog even een berichtje voor de nieuwsbrief van mij. Allereerst allemaal goede 
kerstdagen gewenst en voor het jaar 2008 D.V. allemaal Gods hulp en bijstand toegewenst. 
Wat mijzelf betreft, de pijnen worden heviger en soms heb ik ondraagbare rugpijnen en mijn 
energie is niet meer zoveel. Maar wij mogen er nog zijn en ik had niet verwacht dat ik 
het einde van het jaar nog zou beleven. Mijn gedachten vermenigvuldigen want zoals ik mij 
nu voel dan denk je dat dit het laatste jaar zal worden, maar ik weet de dag mijns doods niet!
Veel liefs toegewenst

(Tante) Hanna

Verder delen wij mede dat (oom) Guus Gerrets enkele dagen in het ziekenhuis heeft 
gelegen. (Oom) Guus moest een operatie ondergaan vanwege een navelbreuk. Gelukkig is 
alles goed gegaan en hopelijk mag hij in januari zijn  werk weer oppakken.

Van Marinus en Gerda van Krimpen-van den Berg kregen wij de volgende mail.

Beste Oom Maarten,

Wij hebben een berichtje voor de volgende Slikkertjes-Nieuwsbrief. Helaas niet echt een 
leuk bericht maar toch leek het ons goed dat de familie dit weet en dus ook kan meeleven 
en -bidden.

Onze Bouke (13 jaar) is sinds 21 november opgenomen in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Hij lijdt aan de neurologische stoornis "Gilles de la Tourette". Dit is een tic- en 
dwangstoornis die (waarschijnlijk) wordt veroorzaakt door een tekort aan een stof die 
belangrijk is bij de prikkeloverdracht in de hersens. Hierdoor ontstaan tics (bijv. 
hoofdschudden, geluidjes maken, neus op trekken) en dwanghandelingen (bijv. op 
streepjes moeten lopen, tafelhoeken aanraken of kastjes dichtdoen). Bijkomend 
verschijnsel is dat Bouke overgevoelig is voor geluiden zoals Marinus z'n stem en de 
eetgeluiden van mij (Gerda).
We hebben als gezin een erg moeilijke tijd achter de rug en voor Bouke werd dit alles ook 
steeds problematischer. Gedragstherapie en medicijnen hielpen tot nu toe niet.
Vandaar dat besloten is hem voor 3 maanden op te nemen ter observatie en diagnostiek. 
We hopen dat er een behandeling uit voortkomt waardoor we Bouke weer thuis kunnen 
hebben en hij zelf leert met z'n stoornis om te gaan.
Hij zal post erg waarderen!

Zijn adres: Bouke van Krimpen
               Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie
               locatie Zon en Schild, afd. De Branding
               Postbus 3051
               3800 DB Amersfoort
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Hartelijke groet en bedankt voor al het werk dat u doet om als familie mee te leven met 
elkaars wel en wee!

Gerda

Marinus en Gerda, wij begrijpen dat jullie een zeer moeilijke tijd hebben gehad. Het valt 
voor de ouders niet mee om een kind (hopelijk tijdelijk) te moeten afstaan. Maar in dit 
geval is het voor jullie, voor Bouke en de andere kinderen het beste. Wij wensen jullie in 
deze vele sterkte toe maar bovenal dat je met deze zorgen mag zijn bij Hem die alles wel 
kan maken. Wij hopen dat er velen in de familie zijn die de moeite nemen om een kaartje te
schrijven. Want het zal zeker gewaardeerd worden.
_______________________________________________________________________________

GEBOORTE

Wederom valt er niets te melden.. Maar in de vorige nieuwsbrief hebben wij een overzicht 
gegeven van de volgorde van de kleinkinderen nadat Opa van der Slikke is overleden. In 
deze lijst stonden een paar fouten. Inmiddels hebben wij enkele verzoeken ontvangen om 
de gehele lijst van klein- en achterkleinkinderen op te stellen en in de nieuwsbrief op te 
nemen. Nu, dat is een hele klus waarbij wij eigenlijk jullie medewerking nodig hebben.
In ieder geval moet de lijst op zijn juistheid worden gecontroleerd.

Het doet ons dan ook een genoegen dat wij jullie kunnen mededelen dat Lydia den Toom-
van Krimpen (dochter van (tante) Lydia) bereid is gevonden de gehele lijst samen te 
stellen. Zij zal daarbij gebruik maken van de informatie (zakboekje) van Opa van der 
Slikke. Als de lijst compleet is zullen wij het een keer met de nieuwsbrief mee mailen 
zodat een ieder deze kan controleren op zijn juistheid. Daarna zal het op de familiesite 
worden gezet. Mogelijk dat jullie door Lydia den Toom-van Krimpen benaderd wordt 
voor meer informatie. Wordt dus vervolgd.
_________________________________________________________________________

OVERLIJDINGSBERICHT

Van (oom) Benjamin van der Slikke kregen wij op 8 december 2007 nog de volgende mail.

Op 7 december 2007 is onze zwager Arie Vergunst in de leeftijd van 60 jaar overleden.
Slechts 19 maanden geleden werden de eerste verschijnselen van A.L.S. waargenomen.
Zijn huis werd nog aangepast zoals bad, douche, traplift ed. 
Doch de ziekte was zo progressief dat de situatie snel verslechterde. 
Met het droevige gevolg dat hij op 7 december ‘s morgens om 5.05 uur gestorven is.
Sinds 2002 is nu in het gezin van 5 personen (van wijlen [tante] Alie) 4 gezinsleden 
overleden.
Wij wensen Helma en haar (klein)kinderen Godvertroostende nabijheid toe.
(Oom) Ben en (tante) Riekie

De meeste van onze broers en zussen zullen Arie Vergunst nog gekend hebben, maar de 
(achter-) neefjes en –nichtjes niet. Toch leek het ons goed dit bericht van (oom) Benjamin in 
de nieuwsbrief op te nemen omdat Arie en Helma Vergunst altijd zeer veel belangstelling 
toonde met betrekking tot onze familie. 

3



Door deze condoleren wij (oom) Benjamin, (tante) Riekie maar ook Helma met haar 
kinderen met het verlies van hun geliefde.   
___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN (TANTE) EVY VAN DER SLIKKE-

Het ging bijna fout. Bijna moesten wij het doen zonder een bijdrage van (tante) Evy en dat 
zou niet leuk zijn. (Tante) Latifa heeft in haar enthousiasme (tante)Evy voorgedragen voor 
een bijdrage voor de nieuwsbrief. Helaas heeft zij (tante) Evy niet geïnformeerd en gevraagd 
of zij daartoe bereid was, en dat is wel de bedoeling. 
Enfin uiteindelijk is het toch goed gekomen.

Nog even de afspraak. 
Degene die een bijdrage heeft geleverd zorgt ervoor dat voor de volgende nieuwsbrief iemand
bereid wordt gevonden die ook een bijdrage wil leveren voor de nieuwsbrief. Bij voorkeur 
een neefje of een nichtje.
De bijdrage dient bij voorkeur in de eerste week van de betreffende maand aan (ome) 
Maarten en (tante) Sophia via de mail (slikke@versatel.nl) aangeleverd te worden zodat zij 
voldoende tijd hebben om een goede nieuwsbrief te kunnen samenstellen. 

Van (oom) Piet ontvingen wij de volgende begeleidende mail bij (tante) Evy’s bijdrage.

Ha die Broer,

Hierbij dan toch nog de bijdrage aan de nieuwsbrief van onze Evy. Ze heeft er even voor 
moeten zweten, zelfs tot midden in de nacht.
Wil jij niet voor ons een nicht of neef zoeken voor het volgende stokje. We kennen de 
mensen niet of nauwelijks en doorgeven aan de kinderen van Peter, die we wel goed kennen
is misschien wat flauw.
Succes weer met het afmaken en regisseren van het geheel.
Bij de weg: ook nog goede dagen gewenst voor jullie allen en alle goeds voor
2008, vooral gezond blijven.

Lieve groet uit het zuiden
Pieter 

Zo, en nu de bijdrage van (tante) Evy. 

Dag allemaal van de v.d. Slikke-familie,

Latifa heeft aan mij het stokje doorgegeven om in de nieuwsbrief een stukje te schrijven over
wie ik ben. In een familie die zo groot is, is het bijna onmogelijk om iedereen te leren kennen.
Ik zal mijn best doen om jullie een indruk te geven waar ik vandaan kom.
Iedere keer als ik bij een gelegenheid jullie, meestal in “grote getale”, tegenkom voel ik me 
een beetje schuldig omdat ik niet weet wie bij wie hoort, alleen een vaag idee heb iemand 
eerder gesproken te hebben. Voor mijn gevoel zou het onmogelijk moeten zijn dat je niet 
weet hoe het de kinderen van je broers en zussen vergaat maar mijn achtergrond is dan ook 
heel anders.
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Ik ben in Zweden in een klein dorpje geboren. Geen straatnamen maar iedere boerderij had 
zijn eigen naam. Wij woonden op de tweede verdieping van de boerderij Sväs. Mijn vader 
was houthakker en had samen met mijn morbror ( oom van moeders kant) een zagerij. Het 
naaigarenfabriekje waar mijn moeder had gewerkt was gesloten dus zij werkte op dat 
moment alleen in de thuiszorg en naaide thuis kleren voor een textielbedrijf. Mijn broer was 
ook toen 5 jaar ouder dan ik en mijn zusje, dat 10 jaar jonger is, was toen nog niet geboren.
Het was geen grote boerderij waar wij woonden maar de boer, Isse, was wel de 
vertegenwoordiger van de boerenbond en dat hield in dat bij ons de stier, bok, beer en ram 
van het dorp stonden. Als bijvoorbeeld een koe tochtig werd kwam de boer met haar aan een
touw naar onze boerderij toe en Isse haalde met zijn vrachtwagen graan etc. voor het hele 
dorp. In mijn herinnering is mijn kindertijd een lang buitenspelen geweest in en rondom de 
boerderij. Knuffelen met kleine, roze, zachte, pasgeboren biggetjes, kalveren op je handen 
laten zuigen, stiekem in het hooi springen, in de zaagselopslag waden, in de beek 
zogenaamd kleren wassen, zwemles in het meer, koeien naar de wei brengen, aardappels 
rooien, hooi binnenhalen en ga zo maar door. 
Toen ik 7 jaar werd ging ik naar de eerste klas van onze dorpsschool, die toevallig naast 
onze boerderij lag. De school had 2 lokalen, een voor klas 1 en 2 en een iets grotere voor 
klas 3 t/m 6. Voor klas 7, de laatste van de “folksschool”, moesten de kinderen met de 
schoolbus naar het grote kerkdorp toe. Ik schat dat wij met ongeveer 30 kinderen op school 
zaten. Daar werd ook zondags de zondagsschool gehouden. Ik ben Luthers protestant 
opgevoed.

Toen ik 8 jaar was zijn we verhuisd naar een nog kleiner dorp met zo weinig kinderen dat je 
maar om het jaar een 1e klas had. Bij mij in de klas zaten maar 3 kinderen en in totaal waren 
we maar met 10.
Hier werd ook mijn zusje geboren en ik heb lang geloofd dat mijn moeder en vader haar 
kregen omdat ik zo ongelofelijk graag een broertje of zusje wilde.
Toen zijn we weer verhuisd naar het grotere kerkdorp, Landvetter, en daar woont mijn familie
nog steeds. Sinds 1996 hebben Pieter en ik daar in de buurt, aan een ven, ook een 
zomerhuisje waar we graag naar toe gaan. Daar hebben onze kinderen, Anna en Nils, een 
beetje kunnen proeven hoe het is om op te groeien op het Zweedse platte land. Dat wil o.a. 
zeggen boomhutten bouwen, in de bergen klauteren, zwemmen in de meren, op avontuur in 
de bossen, water putten, vissen en ‘s avonds in het donker en in de kou buiten in de schuur 
naar de buitenplee moeten.

Dit wordt een veel te lang verhaal dus ik zal grote stappen maken.
Na middelbare school, 1971, ontmoette ik een Nederlandse jongen, werd verliefd en 
verhuisde naar Eindhoven. De relatie liep stuk maar ik bleef toch hier, voornamelijk door een 
aantal goede vrienden. Vooral in de beginjaren heb ik verschillende banen gehad om in mijn 
onderhoud te kunnen voorzien en op tijd de verblijfsvergunning verlengd te krijgen. Ik heb 
gepoetst, afgewassen, geserveerd, gitarenkammen en houten meubelgrepen gemaakt, 
piano’s gereviseerd en ga zo maar door. Later ben ik bedrijfsadministratie gaan studeren en 
ik werk al vele jaren als hoofd financiële afdeling bij Stichting Welzijn Helmond. Sinds 
tweeëntwintig jaar ben ik met jullie broer en oom Pieter getrouwd en wij hebben het heel 
goed samen met onze kinderen. Wie weet, zien we elkaar weer eens en weten jullie nu iets 
meer van mij.
Overigens Pieter heeft een praktijk voor Haptotherapie, wil je daar iets van weten of zien, kijk
dan maar even op www.vanderslikke.eu . 

Evy Sjöberg. 
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Evy, het is leuk om inderdaad iets van jouw afkomst te weten. Daarom vinden wij het fijn dat 
je nog op het allerlaatste moment je bijdrage hebt geleverd. Wij zouden ook graag iets meer 
willen weten van de kinderen. Zij zullen dan ook te zijner tijd worden uitgenodigd een 
bijdrage te leveren.

De volgende die bereid is gevonden een bijdrage te leveren is Carlo van Krimpen. Carlo is 
een zoon van (tante) Lydia van Krimpen-van der Slikke en hij is … …
HO, ik moet stoppen anders ben ik bezig zijn verhaal ter schrijven en dat is niet de bedoeling.
Carlo, veel succes en we zijn zeer benieuwd.
 __________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN

(Oom) Benjamin van der Slikke is zo vrij geweest om onderstaande bijdrage te leveren. 
Aanvankelijk zou, zoals jullie het nog wellicht kunnen herinneren, (oom) Jaap dat doen, 
maar helaas wij hebben ook ditmaal nog geen bijdrage ontvangen. Hopelijk de volgende keer 
dus. Wij verwachten dat het nu helemaal een zeer goed stuk wordt.

Zoals in de inleiding reeds gememoreerd, betreft de bijdrage van (oom ) Benjamin een 
kerstboodschap. Dus het is eigenlijk geen jeugdherinnering alhoewel... 
Wij waarderen het zeer dat (oom) Benjamin deze bijdrage heeft willen geven, want 
aanvankelijk had hij daar wat moeite mee. Uiteindelijk heeft (oom) Benjamin daar toch in  
toegestemd. Wij wensen dat het nog tot zegen mag strekken.

“En het Kindeken liggende in de kribbe.“

Voorjaar 1975. 
Zoals gewoonlijk baden we voor het naar bed gaan om Gods zegen en bewaring voor gezin, 
familie etc. We hadden nauwelijks amen gezegd of God opende mijn ogen hoe mijn staat 
was, voor het Aangezicht van Hem waarvoor niets verborgen is. Ik meende onder de toorn 
en gramschap van Die rechtvaardige God weg te zinken en voor eeuwig om te komen. 
Belijdende “de Heer is recht in al Zijn weg en werk” kon ik er niets tegen inbrengen. We 
werden getroffen, geslagen door schuld. Een grote smart vervulde mijn hart. Ik had tegen dat
Opperwezen - van welke ik niet wist dat het zo’n Majestueus, Goddelijk, Heerlijk maar 
bovenal Rechtvaardig God was - gezondigd. En nu sterven en betalen voor al mijn schuld. 
Het vuur en de bliksemen wat voor Zijn aangezicht was, meende ik onder verteerd te 
worden. Jullie kunnen begrijpen dat na deze gebeurtenis een groot verdriet knaagde in mijn 
ziel. Ten eerste waar ik in het eerst niet wist hoe Heilig en Heerlijk God was. En nu tegelijk 
Zijn Rechtvaardigheid – de ziel die gezondigd heeft moet de dood sterven -  onder ogen zag.
Het was een last om niet te dragen en dagelijks liep ik God aan. Hoe word ik met een 
vertoornd God verzoend? Hoe kan het, hoe moet het, daar ik eerst recht geschapen was en 
nu in een zo ellendige toestand gekomen ben. Dat zoals we eerst waren voor de zondeval, 
God recht te kennen in de wind des daags (Gen.3:8). Met vrede en in rust omgang hadden 
met God en nu erachter gekomen hoe de staat in werkelijkheid was ten opzichte van mijn 
Schepper.

Kerst 1976 
In de prediking was de tekst uit Lukas 2 vers 8 t/m 20 tekst vers 16. En zij (de herders) 
kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. Ik 
raakte van de wereld weg en God de Heilige Geest plaatste mij (persoonlijk) daadwerkelijk in
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de stal. En leidde mij naar de kribbe. Daar lag mijn Zaligmaker, mijn Koning, mijn Heere. 
Grote blijdschap vervulde mijn ziel. Een zalig één zijn met Christus. Ik zonk weg in 
aanbidding. Mijn Zaligmaker, daar lag Hij! God en Mens, twee naturen in Eén Persoon.  In 
Bethlehem, het broodhuis. Het is met geen pen te beschrijven noch over te drukken wat een 
zoete en zalige gemeenschap ik met Christus mocht hebben. Grote blijdschap en vrede 
daalden in mijn ziel. Ik  zal nooit  kunnen uitspreken noch uitleggen wat voor grote vrede en 
zaligheid dat geweest  is. Geen zonde meer. Geen vloekspraak. Geen veroordeling meer. 
Alleen Vrede. Vrede met God en dat door en in Christus!   Daar werd het, gelijk in Jesaja 9:5 
beschreven wordt. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst: Deze Koning gaat over dood, graf en hel. Alleen Deze 
geeft eeuwige vrede! Hoe zeggen velen, we willen wel naar Israël om de heilige plaatsen te 
zien. Zie hier, zonder ooit in Israël geweest te zijn, in Israël in Bethlehem geweest.  

Kerstfeest 2007. 
En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Enig geborenen van 
den Vader, vol van genade en waarheid (Joh.1:14). Weet u dat er een Jezus is? Weten jullie 
dat er een Zaligmaker is? Wendt u tot Hem, “Want zonder God, geen werkelijk genot”. Gaat 
tot Hem en Hij zal u niet uitwerpen. Het is ”alléén genade” wat we nodig hebben. Meer niet. 
We behoeven niets mee te nemen. Kerstfeest 2007, hoe is deze voor jullie en mij? Mogen 
wij Hem jullie allemaal toewensen. In de wereld verdrukking? Hebt goede moed. Hij heeft de 
wereld overwonnen. 

Wij wensen een ieder gezegende kerstdagen toe. 
De hartelijke groeten,
(Oom) Ben. 

Jullie zullen allemaal wel begrijpen dat wij daar niets aan toe willen voegen. Het is wel onze 
wens en bede dat (oom) Benjamin nog verder in deze weg zal worden geleid en onderwezen.

___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een bedankje van de “Jarige van de maand” november.

Geliefde familie,
Voor mijn verjaardag heb ik vele felicitatiekaartjes en telefoontjes gekregen. Hartelijk dank 
daarvoor. Het is heel leuk dit te mogen ervaren. Op ieder kaartje stond wel iets 
bemoedigends. Het afgelopen jaar heb ik veel moeten meemaken. Gelukkig mocht ik in alles
nog troost en sterkte ontvangen van den Heere. Daar zijn vele zorgen in de familie. En als je 
dit alleen moet dragen zal dat niet meevallen. Daarom wens ik dat jullie allen met al je 
zorgen ook bij Hem mag zijn die alles wel kan maken. 
Verder allen gezegende kerstdagen toegewenst en een voorspoedig 2008.
(Tante) Lydia van Krimpen-van der Slikke.

(Tante) Lydia, omdat je het afgelopen jaar veel hebt meegemaakt, was je door verscheidene 
voorgedragen voor de “Jarige van de maand” november. Gelet op de zeer vele reacties die je 
hebt gehad blijkt het een goede keus te zijn geweest. Wij vinden het dan ook fijn dat het deze 
keer zo goed geslaagd is.
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Nog even de “Jarige van de maand” december. 
De meeste van jullie zijn gewoon om rond deze tijd kerst- c.q. nieuwjaarskaarten te versturen.
Is dat niet het mooie moment om tegelijk ook de “Jarige van de maand” december mee te 
nemen. Wie was dat ook alweer? O ja, Dámaris Roomer-van der Slikke. Dámaris hoopt op 
31 december 24 jaar te worden. Dámaris alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst.  
Ter herinnering nog even haar adres:

Dámaris Roomer-van der Slikke
Nieuw-Engeland  20
3193 LP HOOGVLIET
e-mailadres : j.roomer@hotmail.com

Zo, en nu de “jarige van de maand” januari 2008.
Wij hebben wederom diverse aanmeldingen ontvangen. En dan is het aan de redactie de 
moeilijke keus om te bepalen wie het wordt. Zonder iemand te kort te willen doen is de keuze 
voor de “Jarige van de maand” januari geworden:
 

(tante) Klazien van der Slikke-de Niet

(Tante) Klazien heeft ook een zeer moeilijke tijd achter de rug. Al een aantal jaren is zij zeer 
ernstig ziek. Vele chemokuren heeft zij al moeten ondergaan. Verder moet (tante) Klazien 
veel rusten. Op 20 januari hoopt zij haar geboortedag te mogen gedenken. Ze zal het zeer 
waarderen als u door het sturen van een kaartje of een mailtje haar in deze gedenkt.

C. van der Slikke- de Niet,
Rokkeveenseweg Zuid 145,
2718 EM ZOETERMEER.
Telefoon nummer: 078-361 9228
Mailadres: jmvanderslikke@kliksafe.nl

Wij zijn ook nu weer benieuwd wie iets van zich laat horen.

___________________________________________________________________________ 
 
NOG EVEN DIT

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is meegedeeld, zijn wij met Ariën en Marieke 
Roozendaal-van der Slikke hard bezig met het opzetten van een familiesite.
Deze website zal alleen toegankelijk zijn die daarom vragen.en naar onze mening daarvoor in 
aanmerking komen. Dat zijn in principe alleen de familieleden, dus broers, zusters, (achter) 
neven en –nichten en natuurlijk hun aanhang. Zij krijgen een inlogcode waardoor zij op deze 
website terecht kunnen.
De naam van de site is: familievanderslikke.nl.

Wij hopen de site in het eerste kwartaal van 2008 operationeel te hebben. In januari komen 
wij hierop terug.
___________________________________________________________________________
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TENSLOTTE

Het jaar 2007 is bijna om. Daarom sluiten wij deze laatste nieuwsbrief van 2007 af met een 
oudejaarszang, te weten uit psalm 102 de verzen 14 en 15. Wij hopen dat u dit allen ter harte 
zult nemen.

’t Aardrijk en de hemelbogen
Zijn gewrocht door Uw vermogen;

Alle zijn z’ in hun verband,
’t Kunststuk van Uw wijze hand.

Doch, hoe duurzaam zij ook schijnen,
Eens zal al hun glans verdwijnen;

Maar, schoon ’t alles om zal keren, 
Gij blijft staand’ o HEER der heren

Als een kleed zal ’t al verouden;
Niets kan hier zijn stand behouden;

Wat uit stof is, neemt een end
Door de tijd, die alles schendt.

Maar Gij hebt, o eeuwig Wezen!
Nooit verandering te vrezen.

Gij die d’ eeuwen acht als uren,
Zult all’ eeuwigheid verduren.

Rest ons nog u allen toe te wensen:

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia
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