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INLEIDING

Geliefde familie,

In deze Slikkertjes-Nieuwsbrief komen een paar zaken naar voren waarvoor wij graag uw
aandacht vragen. Daarom lees de betreffende hoofdstukken aandachtig door.

Allereerst vragen wij jullie aandacht voor onze Grote Familiedag, ten tweede zoeken wij
sponsors voor de Grote Familiedag en ten slotte vragen wij uw aandacht voor onze mooie
familiesite familievanderslikke.nl.

Onze Grote Familiedag hopen wij met elkaar te houden op D.V. :
zaterdag 13 juni 2009

Reserveer die dag vet in jullie agenda want anders wordt het een vergeet. Natuurlijk hopen
wij dat jullie allemaal meedoen. Wij komen in het verdere van deze nieuwsbrief hierop nog
terug.

Wat betreft Sponsors voor de Grote Familiedag: Wij zijn binnen onze familie op zoek naar
sponsors die een bijdrage willen leveren aan onze Grote Familiedag. Daarvoor willen wij
een tegenprestatie leveren. Hoe? Dat kunt u elders lezen in deze nieuwsbrief.

Wat betreft onze familiesite: familievanderslikke.nl.

Het is ons helaas (nog steeds) niet gelukt iedereen te motiveren mee te doen met onze
familiesite. Dat vinden wij jammer. Het is een hele mooie site, met veel informatie over onze
familie, met veel mogelijkheden en is alleen toegankelijk die daarom vragen en toestemming
van ons hebben gekregen. In het verdere van deze nieuwsbrief komen wij ook hierop terug.

Aansluitend nog even het volgende. Het uitgeven van onze nieuwsbrief, het opzetten van een
familiesite, het organiseren van een Grote Familiedag enz. vinden wij best wel leuk Maar dat
is niet ons doel. Ons doel is, na het overlijden van Opa van der Slikke (00-00-00), om de
familie een beetje bij elkaar te houden en om elkaar te informeren over al het lief en leed wat
binnen onze familie plaatsvindt.

Helaas zijn wij daar maar voor een deel in geslaagd en dat vinden wij jammer. Want er zijn
nog altijd familieleden die weinig of niets van zich laten horen, geen mailadres hebben
opgegeven, geen familieblad hebben ingevuld enz. Nu proberen wij er achter te komen wat de
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oorzaak daarvan kan zijn zodat wij, indien mogelijk, hieraan tegemoet kunnen komen.
Daarom ons verzoek: Laat ons weten wat wij moeten, of komt met suggesties, waardoor de
gehele familie inclusief aangetrouwd enthousiast mee gaan doen.

In deze nieuwsbrief vinden jullie nog een bijdrage van (oom) Pieter en van Annelijn van der
Slikke. Het zijn leuke stukjes die het lezen waard zijn.

Wederom allen veel leesplezier toegewenst en laat ons eens via onze website weten wat je
vindt van onze nieuwsbrief, van onze familiesite en van ons voornemen om een
Grote Familiedag te houden. Alvast bedankt..

ZIEKENHOEKJE

Deze maand hebben wij, voorzover wij weten, niets bijzonders te melden. Gelukkig maar.

GEBOORTE

Wij hebben geen meldingen ontvangen van geboorte. Daarom vinden jullie een overzicht
van hen die in verwachting zijn. Overigens dit overzicht is ook te vinden op onze
familiesite: familievanderslikke.nl.

- Jaap en Betinne van der Kolk-Gerrets (10-05-00) in juli

- Jan en Lizette van Noort van der Slikke (07-01-00) in augustus

- Cor en Henriétte Krayenoord-Vuyk (06-07-00)in augustus

- Carlo en Jannie van Krimpen-Koelewijn (03-06-00) in september

- Stefan en Hannah van Krimpen-de Boer (03-11-00) eveneens in september.

- Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00) in oktober

- Wijnand en Maria Polinder-Stam (11-09?-00) eveneens in oktober.

Zoals jullie wellicht weten, op onze familiesite is een overzicht geplaatst van alle
achterkleinkinderen van Opa en Oma van der Slikke. Dit overzicht is nog door Lydia
den Toom-van Krimpen (03-05-00)gemaakt. Deze lijst wordt nu bijgehouden door onze
sitebeheerster Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00).

Nu is de vraag gesteld of ook zo’n overzicht gemaakt kan worden van de kleinkinderen van
Opa en Oma van der Slikke. Deze vraag hebben wij doorgegeven aan Lydia den Toom-
van Krimpen en zij is wederom bereid gevonden om zo’n lijst samen te stellen.

Dus spoedig vinden jullie deze lijst op onze familiesite. Lydia alvast onze hartelijk dank.

BIJDRAGE VAN ANNELIJN VAN DER SLIKKE

Ja ja, jullie hadden allemaal een bijdrage verwacht van Lidewij (13-01-00). Maar tot onze
verrassing is het een bijdrage van Annelijn (13-02-00) geworden. Wij denken dat Lidewij
wel een deal heeft afgesloten met Annelijn maar dat betekent niet dat wij Lidewij zullen
vergeten.



Hallo beste familie!

Voor hen die mij niet kennen, ik ben Annelijn,
20 jaar en de oudste dochter van Peter en
Fenna. Via wat omwegen bereikte mij het
bericht iets over mijzelf te vertellen, leuk! Ik zou
mezelf omschrijven als trouw, enthousiast en
gul, maar ook heel ongeduldig en snel
teleurgesteld. Maar vooral vind ik veel te veel
dingen leuk waardoor ik niet kan kiezen tussen
studies en hobby’s.

Toen ik klein was bleek het al moeilijk kiezen
tussen dwarsfluit, tekenen, zingen, L
pianospelen; je kunt immers niet alles tegelijk. Mijn artistieke foo

Toch is dansen altijd met stip op €én mijn hobby geweest. Op de basisschool ging ik
wekelijks naar ballet en later tijdens mijn VWO ding ik bijna dagelijks. In 5 VWO besloot ik
auditie te doen voor twee vooropleidingen in Rotterdam en in Tilburg.

Aanvankelijk was ik voor beide afgewezen omdat ik eigenlijk te oud was en niet lenig
genoeg. In Tilburg heb ik het niet gepikt en ben ik er door mijn wilskracht toch aangenomen.

Na mijn eindexamen besloot ik Theaterwetenschap te gaan studeren aan de Universiteit van
Amsterdam. Inmiddels deed ik de vooropleiding Dans aan de Theaterschool daar. Dit was

5 dagen 4 uur per dag dansen. Aanvankelijk was het een leuke combinatie, maar veel te
intensief. Daarom besloot ik na een half jaar mijn studie op te geven. Ik wilde alles op alles
zetten op aangenomen te worden op de vakopleiding HBO DANS. Door veel te dansen en
veel les te geven ben ik daar wonder boven wonder aangenomen.

Toch knaagde er iets, moest ik van dansen wel mijn beroep maken? Intellectueel word je
nauwelijks gestimuleerd en het dansen komt mij niet aanwaaien. Je moet je voorstellen dat
dansers uitermate flexibel moeten zijn en snel passen en bewegingen moeten onthouden.
En hoewel ik natuurlijk goed kan dansen, pik ik traag op en is mijn lijf niet erg flexibel.
Dansacademie is voor mij dus lastig en keihard werken. Toch ben ik de uitdaging
aangegaan, ik was wel aangenomen! Zo'n kans laat je toch niet schieten?

Maar na een half jaar liep ik al bij de fysiotherapeut; mijn beenspieren konden zich niet meer
ontspannen en ik had last van mijn knieén. Hoe minder lenig je van nature bent, hoe meer je
gaat forceren en dat is heel risicovol. Waar ik bang voor was kwam. Met de kerstbeoordeling
kreeg ik, samen met 4 anderen van de 20, een voorlopig negatief advies. Met andere
woorden: als ik niet twee maal zoveel vooruit zou gaan, moest ik van school. Nu hadden die
andere vier leerlingen geen goede instelling, werkten niet hard. Ik werkte me uit de naad en
wist niet hoe ik mezelf nog kon verbeteren. Je lichaam kun je niet leniger maken; ik zat aan
mijn taks. Bovendien verloor ik mijn plezier, stond gefrustreerd in de les en genoot vooral van
het vak Ontwikkelingspsychologie.

Terwijl ik daar zat droomde ik weer van grote collegezalen. En om een heel lang verhaal wat
korter te maken, ik ben gestopt met mijn allergrootste passie.

Alles ging me altijd zo makkelijk af, mijn VWO, mijn toekomstperspectief. Dan val je ineens in
een gat. Maar, ik heb het geprobeerd! Ik heb alles op alles gezet om van dansen mijn beroep
te maken, maar het zit er niet in. En nu, een half jaar later, ben ik er blij om. In september ga
ik weer studeren en dan wel Gedrag en Samenleving. Ook deze studie zit aan de Universiteit
van Amsterdam. Een heel brede sociaal gerichte studie. Ik ga me bezig houden met



jeugdcriminaliteit, stadsproblematiek, opvoeden en ga zo maar door. Ik ga er voor de volle
100% voor!

Sinds een half jaar woon ik ook in Amsterdam. Een fantastisch bruisende stad. Sinds ik op
mezelf woon realiseer ik me pas wat mijn ouders allemaal voor mij hebben gedaan. Het lijkt
allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Ik heb echt in een voorbeeldgezin geleefd.
Volgens mij geldt dit voor een heleboel neefjes en nichtjes. Misschien dat zij meer broertjes
en zusjes hebben dan ik (1), maar realiseer je eens wat je ouders allemaal voor je gedaan
hebben! Ik schep trouwens wel eens op hoor, over de familie Van der Slikke. Mensen
beweren nogal eens ‘een grote familie te hebben’.. Met een grijns vertel ik dan over mijn 88
neefjes en nichtjes en dat alleen van vaders kant. ‘Maar hoe kan dat?’ wordt er dan met
open mond aan mij gevraagd. Dat vraagt natuurlijk om de nodige uitleg! Maar hoe wij in zo’n
grote familie ook van mening zullen verschillen, ik denk dat we toch trots op elkaar zijn. En
dat iedereen met een grijns over de stamboom van de familie kan vertellen. Ik in ieder geval
well

Proost op de familie Van der Slikke!

Beste Annelijn, wij hebben met aandacht jouw verhaal gelezen. Je hebt al ervaren dat niet
alles te bereiken is hoe graag wij het ook zouden willen. Gelukkig ben je niet bij de pakken
neer blijven zitten maar ga je een nieuwe start maken. Wij hopen dat het met je nieuwe studie
zal lukken en volgens ons zal dat zeker het geval zijn. Een hele uitdaging, Wij wensen jou
veel succes toe en we horen graag als je geslaagd bent.

Annelijn heeft Nils (09-04?-00) van (oom) Pieter en (tante) Evy aangewezen voor de
volgende nieuwsbrief een bijdrage te leveren. Nils, wij kijken uit naar jouw bijdrage. Als het
kan mailt het dan in voor 10 augustus naar slikke@versatel.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat
jouw bijdrage in het Slikkertjes-Nieuwsblad van augustus wordt opgenomen. Nils alvast
bedankt.

JEUGD)HERINNERINGEN

(Oom) Pieter (09-00-00) moest het de vorige keer laten afweten vanwege bijzondere
omstandigheden. Inmiddels hebben wij zijn beloofde bijdrage ontvangen. Zoals reeds
opgemerkt een leuk stukje. (Oom) Pieter gaat terug in de tijd toen alle kinderen nog bij Opa
en Oma van der Slikke thuis waren. Ook (oom) Pieter heeft ervaren dat er wel eens verschil
van inzichten kunnen zijn tussen ouders. Maar gelukkig kwam het altijd weer goed.

Kerst 1957,

Alleen al de zorg voor voeding, de was en de
omgeving vroeg in ons grote gezin voort-
durend aandacht van moeder en vooral de
meiden, en iedereen droeg op zijn tijd daar
een steentje aan bij.

Mijn bijdrage bestond nogal eens uit het doen
van boodschappen. Bij de slager keken
mensen soms raar op als ik vroeg naar 16
karbonaadjes of 3 kg gehakt.

In een bepaalde periode mochten met name de
jongens, om de meiden eens een keer te
ontlasten, op de zaterdagavond kiezen voor:
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het doen van een enorme afwas, het poetsen van meer dan 20 paar schoenen of het schillen
van een emmer aardappels. De meiden hadden dan eens en keer vrij, want zij deden vaak
meer in het huishouden dan de jongens.

Om deze drukte te ontlopen, en eerlijk gezegd soms ook om aan de druk te ontkomen, zocht
en vond ik vaak alternatieven. Zogenaamd huiswerk doen werkte altijd goed.

Het liefst ging ook ik natuurlijk buiten spelen en zo gingen we vaak op straat bij het kerkhek
aan de Binnensingel voetballen met wat vriendjes uit de straat.

Een boze vader en moeder was het gevolg toen ik met mijn zojuist gekregen nieuwe schoenen
in staat bleek deze, na even te hebben gevoetbald, er als 10 jaar oud en versleten uit te laten
zien.

Regelmatig ging ik in die tijd op bezoek bij Oma en Opa van Dorp. Heel bijzonder was dat zij
een televisie hadden en hoewel de programma’s zeer degelijk en saai waren, boeide mij dat
enorm. Zij hadden de tv altijd aan staan, tenminste als er een uitzending was te zien en dat
was 5 avonden per week en van korte duur. Thuis vertelde ik daar maar niet veel van, want de
ouders vonden dat niet leuk.

Een favoriete bezigheid van mij was ook: meerijden met huisarts v.d. Pol. Ik mocht dan achter
in de kattenbak (achter de achterbank) zitten van zijn Volkswagen Kever en bleef daar dan de
hele visitetour zitten. Ik had dan min of meer een rondtour in Vlaardingen.

Alleen al over die periode zou ik een boek kunnen schrijven. Nu beperk ik me tot 1 voor mij
indrukwekkende gebeurtenis.

De kerstvakantie begon al vroeg en ik verveelde me. Ik wandelde wat rond en kwam op het
Verploegh-Chassee-plein. Daar verkocht een oude vrouw in een kraampje kerstbomen en ik
vroeg of ik haar mocht helpen. Dat wilde ze niet, want ze kon mij echt niet betalen, merkte ze
op.

Ik zei dat zij mij niets hoefde te betalen, maar dat ik het gewoon leuk vond om te werken.

Na wat aandringen mocht ik helpen en ik verkocht heel wat bomen en deed dit 5 dagen. Ook
hamerde ik houten kruizen aan de onderkant van de bomen met 1 grote spijker en zo bleven
zij staan. Na dit een week te hebben gedaan was op de vrijdag voor kerst om 15.00 uur de op
¢¢én na laatste boom verkocht en er was er nog één over.

De mevrouw zei: Deze boom verkopen we niet. Ik was zeer verbaasd, maar “is die dan voor U
zelf”, vroeg ik. “Nee hoor, die mag jij hebben”, zei ze en daarbij kreeg ik voor het helpen ook
nog eens 10 Gulden. Dan was een enorm bedrag, zeker als je bedenkt dat de kerstbomen in
prijs varieerden van 50 cent tot 2 gulden (als het een heel mooie grote was). In die tijd kregen
we 10 cent zakgeld en vaak ook niet omdat het geld er gewoon niet was. Ik was in de wolken
en ging met geld en boom naar huis. De gewoonte in die tijd was dat ieder kind het verdiende
geld afgaf en dan 10% kreeg voor eigen besteding. Mijn moeder was heel blij, temeer omdat
de kerstperiode extra duur was en er eigenlijk altijd wel enig geldgebrek was in ons grote
gezin.

Moeder gaf me 1 gulden en zei, ga maar naar de 1° Leyden Gaelstraat, daar was een winkel
die toen kerstspullen verkocht. Ik kocht wat kerstballen, een paar slingers, kleine kaarsjes en
knijpertjes van blik die je op kersttakken kon klemmen, waarin je dan kaarsjes kon doen.
Elektrische kerstboomverlichting bestond toen niet. Moeder tuigde samen met mij (en nog
enkele andere kinderen, maar ik weet niet meer wie!) de kerstboom op in de grote
achterslaapkamer.



Zij stak daarna de kaarsjes aan, we zaten daar omheen en ik genoot met volle teugen.

Even later kwam mijn vader thuis van zijn werk en hij schrok enorm. Voor hem was dit
zondig en afgoderij en dat zijn gezin hiermee bezig was vond hij verschrikkelijk. De boom
gaat nu het huis uit, was zijn stelling.

Mijn moeder sprong op en ging tussen hem en de boom staan. “De kinderen mogen er even
van genieten en dat neem jij hen nu niet af”, schreeuwde zij uit en zo gebeurde het.

Hoewel het grootste plezier weg was genoot ik enorm van haar keuze om ons dit plezier niet
af te laten nemen. De boom moest er ’s avonds aan geloven en op de eerste kerstdag was hij
weg.

Mijn vader reageerde vaak op dit soort zaken door helemaal niet meer met mijn moeder te
praten, zij was altijd degene die het na een aantal dagen weer goed maakte. Hoe dat precies
ging weet ik niet, maar ineens deed pa dan weer normaal.

Eigenlijk altijd zijn in ons gezin keuzes gemaakt op basis van religie en, hoewel ik al heel
lang anders tegen het leven en religie aan kijk, respecteer ik ieders stelling name toen en nu.
Deze gebeurtenis zit in mijn ziel, met ieder detail en wordt voor mij gevoed door het gegeven
dat mijn moeder toen (en ook op enkele andere momenten) niet anders kon dan voor haar
kinderen kiezen en gaan staan. Dat deed me ongelooflijk goed, dat is bijna niet voor te stellen
en in groot contrast met andere momenten en ervaringen.

Soms zijn en blijken volgens mij religie en een goede ouder zijn moeilijk of niet te
combineren.

De kerstboom is uiteraard maar een boom, zo je wilt een symbool en staat voor licht maken in
een duistere tijd. In Zweden, waar Evy (mijn vrouw) vandaan komt, is het fenomeen van licht
maken in de winter, rond de kerstdagen en oud en nieuw, veel grootser dan bij ons. Volgens
mij is dit een gevolg van het feit dat de dagen in de winter daar veel korter duren dan hier en
het er dus letterlijk langer donker is. Mensen lossen dit voor een deel op door zelf heel veel
licht en lichtjes te maken.

Van mijn jeugd herinner ik mij nog veel meer, zoals de grote Pelmolen-brand; de olietankers
brand aan de overkant van de waterweg; de tochten op de Solex van mijn vader naar Westland
en strand; de eerste auto (Vauxhall) in de familie van Jaap; de wisselingen van Kerk en de
gevolgen er van; gebeurtenissen met de families Wapstra, Pontier en Bos van de
Binnensingel; de Kerstbomenbrand op de Binnensingel — door ons aangestoken; het logeren
tijdens de geboorte van Elisabeth en het sneeuwballen gooien in een wasserij; de suicide van
de overbuurvrouw, waar we altijd eten gingen brengen; de vrouw van de woonboot, die oude
kleren kwam ophalen; het ongeval met de ijsplaat die ik vanaf het dak naar beneden liet
vallen; de (psychiatrische) geschiedenis van broer Rinus; het weglopen van broer Peter; het
inwonen van getrouwde zussen en alle perikelen daar omheen; de 125.000 gulden waar ik
even mee thuis kwam van mijn werkgever Figee; etc.

Wie weet zijn ook andere zussen of broers bereid om uit hun geheugen boeiende of
indrukwekkende gebeurtenissen te delen en daar iets over op te schrijven. Die verhalen geven
mij inzicht in wie we nu zijn en waardoor dat is gekomen en ik kan daarvan genieten.
Hopelijk is het ook voor anderen leuk om te lezen.

Groeten uit het Zuiden waar wij (Pieter-Evy / Willem-Jan / Anna / Nils) wonen!

Pieter van der Slikke - Eindhoven



(zie ook www.vanderslikke.eu)

Pieter hartelijk dank voor je bijdrage en wij hopen dat je in de toekomst nog eens bereid bent
een bijdrage te leveren.

GROTE FAMILIEDAG 2009

Resultaat enquéte

Wij hebben veel positieve reacties gehad op onze enquéte om na te gaan of er genoeg animo
is om een grote familiedag te houden. Slechts enkele hebben laten weten niet mee te willen
doen of het nog niet weten. Naar aanleiding van de vele positieve reacties hebben wij
vooralsnog besloten door te gaan met het organiseren van een grote familiedag.

Zoals in de inleiding reeds aangekondigd, de “Grote Familiedag” wordt gehouden op D.V. :
zaterdag 13 juni 2009. Niet een halve dag zoals dat aanvankelijk de bedoeling was maar een
hele dag. Wij hopen daarom van ganser harte dat jullie allemaal meedoen, want alleen bij
voldoende aanmeldingen zal deze dag doorgaan.

Het belooft een leuke dag te worden. Hopelijk gaan daarom ook zij mee die nu ons hebben
laten weten niet mee te gaan.

Het is de bedoeling dat wij die dag doorbrengen in het park “Avifauna” te Alpen aan den
Rijn. Een prachtig vogelpark zowel geschikt voor groot als klein.

Maar eerst gaan wij ’s morgens anderhalf uur varen door het “Groene Hart” van Nederland.
Tijdens de vaart wordt koffie geschonken met gebak en limonade voor de kleintjes. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid het park te bezoeken. Het park beschikt ook over een prachtige
speeltuin met veel speelmogelijkheden voor groot en klein. Om half vier verzamelen wij in
het parkpaviljoen waar een aperitiefje wordt geschonken en een bitterbalgarnituur wordt
geserveerd waarna om circa vijf uur een ieder weer zijns weegs gaat.

Dus even samengevat het programma

10.00 - 11.30 uur Varen met de boot door het “Groene Hart”van Nederland. Tijdens het
varen wordt koffie geschonken met gebak en voor de kleintjes
limonade.

11.30 - 15.30 uur Bezichtiging park, de kinderen kunnen eventueel dan naar de speeltuin

15.30-16.30uur  Gezellig samenzijn met een aperitiefje en bittergarnituur.

Kosten

Wij doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Afthankelijk van het aantal
aanmeldingen zullen deze bedragen:

Voor de grote vanaf 12 jaar circa: 30 euro

Voor de kleintjes boven drie jaar: 20 euro

Kleintjes onder drie jaar: gratis

Deze kosten zijn inclusief varen, koffie of limonade met gebak, entreegeld voor Avifauna en
aperitief met bittergarnituur.

Voordat wij definitief een overeenkomst aangaan met Avifauna moeten wij zeker weten dat
jullie allemaal meedoen. Daarom verzoeken wij jullie dringend voor 1 september a.s. ons te
laten weten wie wel en wie niet meegaat. Daarom een verzoek aan al onze broers en zussen.
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Maak een overzicht per gezin van al jullie (klein)kinderen met een opgave
van degene die wel en niet meegaan. Deze opgave ontvangen wij graag voor
1 september per mail. Mailen naar: slikke@yversatel.nl. Hebben jullie
vragen, bel ons dan even 010-4581610

Het is natuurlijk niet zo dat het een vrijblijvende opgave is daar wij anders een schadeclaim
van Avifauna kunnen verwachten van duizenden euro’s, en dat kan toch niet de bedoeling
zijn.

Sponsors

Binnen onze familie zijn er velen die een bedrijfje hebben. Wij willen hen in de gelegenheid
stellen onze familiedag te sponsoren. Hiervoor willen wij een tegenprestatie verrichten.

Wij willen hen dan namelijk de gelegenheid geven een “advertentie” in onze nieuwsbrief
en/of familiesite te plaatsen. De nieuwsbrief wordt door tientallen gelezen en dagelijks wordt
onze familiesite “familievanderslikke.nl” door velen van onze familie gelezen. In onze ogen
allemaal potenti€le klanten voor jullie bedrijven.

Met de opbrengst van de advertenties willen wij de kosten van onze familiedag enigszins
drukken. Sponsors kunnen dagelijks (behalve op zondag) contact met ons opnemen, telefoon
010-458 1610.

Wij zijn benieuwd wie de eerste is die een advertentie wil plaatsen.

JARIGE VAN DE MAAND

De “Jarige van maand juli” ligt nog kort achter ons dus hebben wij nog geen bedankje
ontvangen. In de wandelgangen hebben wij gehoord dat het deze maand een groot succes is
geworden.

Nu de “Jarige van de maand augustus”. Dit keer was het echt niet moeilijk.
Op 13 augustus is namelijk:

Marieke Roozendaal-van der Slikke

jarig. Marieke heeft samen met haar man Arién onze familiesite opgezet en onderhoud die
dagelijks. Daarom verdient Marieke het om in augustus de "Jarige van de maand” te zijn.

Wie met ons van mening is dat zij de “Jarige van de maand augustus” moet zijn, kunnen dit
nu waarderen door haar een kaartje te sturen. Mailen of bellen mag ook. Je kan ook op de
familiesite een berichtje achterlaten, dan zie je gelijk wat zij heeft gepresteerd. Je moet je dan
wel eerst hebben aangemeld anders kan je niet op onze familiesite komen (voor de veiligheid,
snap je).

Dus in de maand augustus sturen wij voor de 13° augustus vanuit huis of van onze
vakantieadres een kaartje naar:
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Marieke Roozendaal-van der Slikke
Talingstraat 29

2903 ET Capelle aan den 1Jssel
Telefoonnr. 010-441 4073

e-mail adres : a.roozendaal@solcon.nl

Allen alvast hartelijk dank voor jullie spontane actie.

DITJES EN DATJES

Onlangs kregen wij een e-mail van (oom) Peter, hij mailde ons onder andere het volgende .

Wij hebben bewondering voor jullie nieuwsbriefactiviteiten. Weten uit soortgelijke ervaring dat het heel
veel tijd kost.

Verder mailde (oom) Peter ons.

Annelijn gaat aan de UVA "Gedrag en Samenleving" studeren; Lidewij op de Hoge School Amsterdam
"Media Informatie Management" en Marielot is met een prachtig rapport overgegaan naar 4 VWO. Ze
werken er allemaal hard voor en hebben deze prestatie dus in zekere zin 'afgedwongen'. Wij zijn er
in elk geval trots op.

Beste (oom)Peter en (tante) Fenna, hartelijk dank nog voor jullie mail. Wij krijgen wij veel
waardering voor het uitbrengen van onze familieblad en familiesite zoals van jullie en dat
doet ons goed. Daarom gaan wij door met het uitbrengen van onze familieblad.

Dan hebben wij nog een verhuisbericht ontvangen van Maarten en Martine van der Slikke
(05-01-00).Tegelijk vraagt zij aandacht voor haar webwinkel. Vooruit, voor deze keer dan.
Daarnaast melden zij Jan en Huibert zijn geslaagd voor HAVO.

Beste Slikkekrant-redaktie.

Graag maken we van de volgende Slikke-krant gebruik om onze adreswijziging door te geven, kunt u
die er in zetten?

Per D.V. 10 juli a.s. is ons nieuwe adres:

Lingsesdijk 15 B
4207 AA Gorinchem
Tel. 0183-623450

Onze webwinkel www.modevoormeisjes.nl verhuist ook mee.

Voor degenen die onze winkel nog niet kennen: We bieden leuke meisjeskleding ( veel keus in
rokken ) voor betaalbare prijzen. Geen verzendkosten.

Per 1 augustus zijn we niet alleen on-line, maar ook live te bezoeken op ons nieuwe adres.
Welkom op woensdagmorgen en vrijdagavond, of na afspraak via info@modevoormeisjes.nl

Verder willen we nog even laten weten dat Johan en Huibert beide geslaagd zijn voor de HAVO.
Dubbel feest bij ons dus..

Johan hoopt MWD te gaan aan de Chr. Hogeschool in Ede en Huibert wil M.O. wiskunde gaan doen
aan de Driestar.
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Veel succes met de Krant, en allen de hartelijke groeten van:

Maarten, Martine, Johan, Huibert, Marit, Nienke en Joélle van der Slikke

O ja, wij zouden het haast vergeten: Alle geslaagden van harte gefeliciteerd met het behalen
van zo’n mooie resultaat. Wij wensen jullie allemaal veel succes toe in je verdere studie en ga
je werken ook dan veel succes toegewenst.

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Veel hebben wij niet toe te voegen over hetgeen wij al geschreven hebben. Wij vinden het
jammer dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld voor een bezoek een onze familiesite.
Verder vinden wij het jammer dat niet alle gezinnen nog niet hun familieblad hebben
ingevuld.

Wij hebben begrepen dat er sommige zijn die bang zijn dat hun gegevens worden misbruikt.
Wij achten de kans zeer klein daar alleen onze familie toegang heeft tot deze site door middel
van een wachtwoord. Dagelijks wordt door ons gecontroleerd of er wordt ingebroken op onze
site. Wij hebben de mogelijkheid zo’n “inbreker” te weren.

Dus daarom wederom ons verzoek:

Meld je aan en vul het familieblad in en stuur deze naar onze sitebeheerster Marieke
Roozendaal-van der Slikke, e-mailadres: a.roozendaal@solcon.nl.

Wij zijn (nog steeds) zeer enthousiast. Wij hopen dat jullie dat ook worden.

TENSLOTTE
Hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia
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