
SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF 

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks) nummer 20,augustus 2008
Redactie : M.M. van der Slikke
Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel
e-mail    : slikke@versatel.nl
___________________________________________________________________________

INLEIDING

Geliefde familie,

De maand augustus is een vakantiemaand. Het lijkt wel of heel Nederland op slot zit. Toch is 
het ons opgevallen dat dit niet zo is. Zelfs in de vakantietijd gebeurt het een en ander zodat er 
toch weer veel nieuws is te melden.

In deze nieuwsbrief komen de gebruikelijke rubrieken weer aan de orde.
Extra aandacht wordt gevraagd voor rubriek “Familiedag” die gepland is op D.V. zaterdag 
13 juni 2009. Met betrekking tot de mogelijkheid om onze familiedag te sponsoren, hebben 
wij enkele goede suggesties ontvangen. Daarvoor vragen wij jullie ook nog even extra 
aandacht te besteden.

Allen weer veel leesplezier toegewenst.
___________________________________________________________________________

ZIEKENHOEKJE

Het zag er naar uit dat wij deze maand weinig hadden te melden. 
Maar het was maandag even schrikken toen wij. hoorde dat Eunice Mudde (14-08-00) op 
zaterdagavond 9 augustus in het IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel was 
opgenomen. Eunice (geboren op 30-11-1990) was de laatste tijd moe en had weinig puf. 
Omdat Marius (14-07-00) hetzelfde heeft gehad kwam men op de gedachte dat de oorzaak 
mogelijk suikerziekte zou kunnen zijn. Na bloed te hebben geprikt en een test uitgevoerd, 
bleek dit inderdaad zo te zijn. Dus de dokter gebeld. Aanvankelijk moest Eunice veel water 
drinken maar na tien minuten belde de arts terug en vroeg of zij toch maar even langs wilde 
komen. Het suikergehalte bleek zo hoog te zijn dat door de arts direct werd beslist dat zij in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen.
Gelukkig mocht zij dinsdag alweer naar huis, maar de zorgen blijven.
Eunice, je zal het best wel even moeilijk gehad hebben toen je definitief hoorde dat je 
suikerziekte hebt. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede medicijnen voor. Desondanks 
wensen wij je veel sterkte toe. 

Voor ons is dit een reden om Eunice een kaartje te sturen en wij hopen dat jullie allemaal 
meedoen. Haar adres.

Eunice Mudde
Jacob Catslaan 39
2902 AG CAPELLE AD IJSSEL
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Het was ook schrikken toen van (tante) Hanna woensdag 13 augustus de volgende mail 
kregen.

Lieve broer nog een bericht voor de nieuwsbrief. 

Mijn kleindochter Julia van Gert en Carla heeft vandaag een ongeluk gehad en ligt in Utrecht
in het ziekenhuis op de I.C. Zij was bij een tante op de boerderij en ging nop een elektrische 
step steppen maar wist niet te remmen en ging zo de weg op. Zij werd geschept door een 
auto en bleef voor dood liggen, zij had een ernstige hoofdwond en is met de ambulance met
sirene naar Utrecht gebracht waar een team van 13 artsen klaar stonden. 
De wond is gehecht en zij is door de scan gegaan maar naar het zich laat aanzien is het een
zware hersenschudding plus die hoofdwond en vanzelf zit ze onder de schrammen. 

Vannacht moet ze nog op de I.C. blijven, morgen wordt bekeken of ze naar de zaal mag of 
over geplaatst naar Ede. Ze krijgt morfine voor de pijn, maar ze is van alle apperatuur af. 
Alleen nog een slangetje nog door haar neus. 

Zo zie je dat je zo in de grootste ellende kan zitten maar tot op heden heeft de Heere het 
nog wel willen maken. Als iemand soms een kaart wil sturen hierbij haar adres.

Julia Veenendaal,
Bettekamp 93, 
6712 EJ Ede. 

Julia is 6 jaar.
Liefs van je zus Hanna

Natuurlijk sturen wij ook Julia (06-06-01?) een kaartje. Zij ligt nog steeds in ziekenhuis 
maar hopelijk mag zij morgen naar huis. 
Door deze wensen wij Julia en haar ouders veel sterkte toe. 
_________________________________________________________________________________

GEBOORTE 

In de afgelopen periode zijn er weer enkele kindertjes in onze familie geboren. Jullie 
hebben het natuurlijk allemaal allang gelezen en de foto’s gezien op onze familiesite 
“familievanderslikke.nl”.  
Maar natuurlijk melden wij het ook in onze “Slikkertjes-Nieuwsbrief”.

Allereerst werden Jaap en Bettine van der Kolk-Gerrets (10-02-00) en Ezra (10-02-01) 
verblijd met de geboorte van een zoontje en broertje David Johannes (10-02-02). Zijn 
roepnaam is David. David is geboren op 16 juli 2008 in het IJssellandziekenhuis te Capelle
aan den IJssel en gelukkig is alles goed gegaan. Jaap, Bettine en Ezra, van harte 
gefeliciteerd. Wij wensen jullie toe dat je met elkaar vele gezegende jaren mogen hebben.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Het volgende geboortekaartje is van Jannigje Juliëtte Kraijenoord (06-07-04). Juliëtte 
(haar roepnaam)  is geboren op 1 augustus 2008 te Dordrecht. Haar ouders zijn Cor en 
Henriëtte Kraijenoord-Vuyk (06-07-00) en is een zusje van Corné, Elise en Robert.

Natuurlijk ook jullie allemaal van harte gefeliciteerd. Het zal best wel even wennen zijn dat
na ruim acht jaar nog een baby’tje is geboren. Ook jullie vele gezegende jaren met elkaar 
toegewenst.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dan hebben wij nog een nieuwtje.

Gustaaf en Leonie Gerrets-de Vreugd (10-04-00) mailde ons op 9 augustus j.l. het 
volgende.

Beste Oom Maarten & Tante Sophia,

Elke keer is het weer leuk om de nieuwsbrief te ontvangen en te lezen.
Nu mogen wij zelf onderdeel uitmaken van de nieuwsbrief, daar wij in november DV een 
kindje verwachten. De Heere zij geloofd!

Hartelijke groeten,
Gustaaf & Leonie Gerrets
Hoevelaken

Gustaaf en Leonie vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Binnen onze familie is het 
krijgen van kinderen zo gewoon. Jullie hebben ervaren dat het niet zo gewoon is. Het is een
grote zegen als ons huwelijk gezegend wordt met kinderen. Dit geeft een extra dimensie 
aan het leven. Wij wensen jullie toe dat de zwangerschap verder goed mag gaan en wij 
ontvangen graag een kaartje als de baby is geboren.

Nog even een overzicht van degene die een baby’tje verwachten. Overigens is dit overzicht
ook te vinden op onze familiesite: familievanderslikke.nl.

- Jan en Lizette van Noort van der Slikke  (07-01-00) in augustus
- Carlo en Jannie van Krimpen-Koelewijn (03-06-00) in september 
- Stefan en Hannah van Krimpen-de Boer (03-11-00) eveneens in september. 
- Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00) in oktober
- Wijnand en Maria Polinder-Stam (11-09-00) eveneens in oktober.
- Gustaaf en Leonie Gerrets-de Vreugd (10-04-00) in november.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie gemeld dat Lydia den Toom-van Krimpen 
(03-05-00) wederom bereid is gevonden tot het samenstellen van een overzicht maar nu 
van de kleinkinderen. Inmiddels heeft Lydia den Toom deze lijst samengesteld en 
Marieke Roozendaal heeft het op onze familiesite gezet. 
Wil je weten of ben je vergeten wie de hoeveelste kleinkind van Opa en Oma van der 
Slikke (00-00-00) is, kijk dan even op deze lijst en je bent weer bij de tijd.  

Lydia wederom hartelijke dank voor jouw bijdrage om onze familiesite tot een succes te 
maken. En natuurlijk Marieke ook, wij merken dat jij dit met veel plezier en enthousiasme 
doet en dat waarderen wij allemaal.
_________________________________________________________________________

HUWELIJK

Onderstaand vinden jullie een kopie van de trouwkaart van Marius Mudde (14-07-00) met
Joanne op den Brouw. 
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Zoals je kunt lezen vindt het huwelijk plaats op vrijdag 5 september 2008 in het landhuis 
“De Oliphant” te Rotterdam-Charlois. De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats door
de weleerwaarde heer ds. W. Silfhout in de Moriakerk van de Gereformeerde Gemeente, 
Doormanstraat 12 te Capelle aan den IJssel.

De receptie wordt gehouden in het partycentrum “Stormpolder te Krimpen aan den IJssel.
Marius en Joanne, wij wensen jullie een fijne dag toe. Dat de dag maar mag verlopen 
zoals jullie dat wensen, maar bovenal wensen wij jullie samen vele gezegende jaren toe. 

_________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN NILS DER SLIKKE 

Hier komt de bijdrage van Nils (09-04-00). 
  
Ingezonden stukje van Nils van der Slikke.
Jawel, Nils schrijf je dus alleen met 1 x een i, zo schrijf je dat in het Zweeds. Mijn moeder 
komt uit Zweden en zowel Anna als ik hebben een gekozen naam die zowel in Zweden als 
Nederland gebruikelijk zijn en goed uit te spreken zijn in beide talen. Dit ben ik dus

Vandaag, maandag 11 augustus, kwam mijn vader naar 
me toe met de mededeling dat er een paar al oude mailtjes 
waren waarin stond dat Annelijn mij aangewezen had om 
een stukje te schrijven voor de Slikkertjes Nieuwsbrief en 
dat het vandaag al eigenlijk klaar zou moeten zijn. 

Om te beginnen zal ik me even voorstellen. Ik ben dus 
Nils en ben 20 jaar, de jongste van oom Pieter en tante 
Evy, wij wonen in Eindhoven. Ik ga in September in 
Tilburg aan de Rockacademie studeren. De broer van oma
Van der Slikke, Cees Don, had muzikale kwaliteiten en zo
ik heb gehoord ook zijn zus tante Annie.
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Misschien heb ik daar wel wat van mee gekregen, want muziek is al van af jongs af aan één 
van de belangrijkste dingen in mijn leven geweest.Ook snowboarden doe ik graag en ieder 
jaar ben ik nog met mijn ouders op wintersport gegaan.

Ik heb toen ik vijf jaar werd mijn eerste drumstel gekregen omdat ik altijd overal op zat te 
slaan-drummen. Dat heeft niet geholpen. Ik ben alleen maar meer en meer overal op gaan 
slaan. Dit heb ik altijd gezien als het begin van de muzikale reis waar ik nu mee bezig ben. Ik 
ben eigenlijk nooit gestopt met het maken van muziek. Ik ben op mijn zevende in een 
kinderband beginnen te spelen en we kregen daar op een compleet onorthodoxe manier les. 
Ik heb daar nooit noten moeten leren, we maakten muziek op gehoor. Ik heb daar ook geleerd 
hoe je kan improviseren, hoe je jezelf als band moet presenteren. Ook heb ik daar een 
heleboel van geluids- en podiumtechniek geleerd. Van af toen heb ik geprobeerd ieder 
instrument wat ik ben tegen gekomen mij eigen te maken en daardoor kan ik nu onder andere 
aardig gitaar, piano en basgitaar spelen en ook zingen.

Omdat muziek zo belangrijk voor mij was en ik al een jaar muziek les gaf aan kinderen heb ik
me twee jaar geleden aangemeld voor het toelatingsexamen voor de opleiding Docent Muziek
(voorheen schoolmuziek) aan het Conservatorium te Tilburg. Daar heb ik een jaar gestudeerd 
en in die tijd mijn theorie en didactisch vermogen ontzettend verbeterd. Maar ondanks dat ik 
heel veel interessante en nuttige dingen leerde op die opleiding merkte ik toch dat het niet 
voor mij de goede studie was. Ik wilde meer met de muziek zelf en dus uitvoerend bezig zijn. 

Ik heb er toen voor gekozen om te stoppen met de opleiding Docent Muziek. Een jaar lang 
heb ik gewerkt als postbode en wel veel muziek gemaakt. We hebben zelfs al een cd 
opgenomen. Ik heb veel gespeeld en opgetreden met mijn bands en veel extra dingen gedaan. 
Ik heb bij een musical de muzikanten geleid en later zelfs zelf een musical geschreven, die 
ook is uitgevoerd. 

Na me een jaar flink ontwikkeld te hebben ben ik na een examen toegelaten op de 
Rockacademie in Tilburg. Komend jaar ga ik daar beginnen en hopelijk een leuke studietijd 
tegemoet.

Wil je wat van me horen, kijk en luister dan via internet op de site: 
www.myspace.com/nospringband en of www.myspace.com/roughhouseband . Uiteraard ben 
je ook welkom bij één van mijn / onze regelmatige optredens.
Ik realiseer me dat mijn jeugd heel anders is verlopen dan die van de meeste van jullie en 
misschien is het wel vreemd om mijn verhaal te lezen. Ik ben er wel heel blij mee en heel 
gelukkig en ik wilde het zo schrijven als het is en was.

Groetjes allemaal van Nils.  

Beste Nils, hartelijke dank voor je bijdrage. Wij vinden het fijn dat je dit hebt willen doen. 
Het is inderdaad een verhaal anders dan andere, maar ieder heeft zijn eigen geschiedenis. Dus 
dat geld eigenlijk voor iedereen. Toch is het mooi verhaal geworden.
Maandag hoorde wij, dat je was gevraagd om een bijdrage te leveren en dinsdag lag het al bij 
ons in de mail. Een knap stukje werk.
Wij wensen je veel succes toe met je studie, maar bovenal dat je net als Oma van der Slikke 
mag ervaren dat je niet kan sterven zoals je geboren bent.    
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Op onze vraag of jij iemand wil aanwijzen voor een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, 
moest je erkennen dat je eigenlijk weinig neven en nichten kent. Dat kunnen wij wel 
begrijpen omdat je ver weg woont van de familie van der Slikke. Daarom sturen wij dan ook 
elke maand een Nieuwsbrief rond  in de hoop dat wij op deze wijze meer van elkaar weten en 
horen. Verder hebben wij om die reden de site familievanderslikke.nl opgericht.

De volgende nicht die wij voorstellen om een bijdrage te leveren is Liesbeth van Dijk-van 
der Slikke (05-03?-00). Graag ontvangen wij de bijdrage voor 10 september a.s.   
___________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN 

Wij hebben (tante) Anneke (11-00-00) gevraagd om voor de maand augustus een bijdrage te 
leveren. Op maandag 11 augustus kregen wij helaas de volgende mail. 

Ha lieve broer en zus,
Jullie hebben mij om een bijdrage gevraagd maar ik ben dat helemaal vergeten.
En om het nu nog te doen denk ik dat het te laat is.
Ik vind het ook erg moeilijk om wat over mijzelf te schrijven, kan je nog niet even een ander 
nemen. Misschien lukt het de volgende keer beter.
Ik moet erg ver in mijn geheugen terug gaan om wat uit mijn jeugd te bedenken.
Als je het goed vindt hoop ik het een andere keer beter te doen.
Veel liefs Anneke.

Anneke, wij vinden het jammer dat je het bent vergeten maar je krijgt een herkansing. Wij 
verwachten nu dat jij voor de maand september een bijdrage zal leveren. Het is niet de 
bedoeling dat je persé iets over jezelf schrijft. Een anekdote over wat je hebt meegemaakt in 
je directe omgeving kan ook best  aardig zijn. Weet je niets te schrijven, bel even een broer of 
een zus op en binnen enkele ogenblikken heb je honderden verhalen te vertellen. Wij zijn 
benieuwd naar jou bijdrage. Succes 
___________________________________________________________________________
 
GROTE FAMILIEDAG 2009

Wij hebben begrepen dat met de aankondiging van de GROTE FAMILIEDAG 2009 binnen 
onze familie veel teweeg heeft gebracht. Nu, dat was ook de bedoeling. Via de mail en in de 
wandelgangen hebben wij vele reacties ontvangen. De één zeer positief en een ander wat 
minder, maar misschien op een enkeling na, vindt iedereen het een goed idee.
Wij realiseren ons dat, wat we ook regelen of organiseren het nooit volmaakt zal zijn. Daarom
een beroep op jullie allemaal: Denk met ons mee, en heb je een goed idee, laat het ons weten, 
alles is nog mogelijk. 

Vooralsnog houden wij de familiedag op D.V. zaterdag 13 juni 2009.

Zoals reeds aangehaald, de GROTE FAMILIEDAG 2009 heeft veel teweeggebracht. Wij 
hebben ook in deze gemerkt: Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
Daarom zijn wij op zoek naar familieleden die deze dag mee willen uitorganiseren om een 
zodanig programma op te stellen waar jullie zich allemaal in kunnen vinden.

Daarom een verzoek aan jullie: 
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Wie  is  bereid  om  zitting  te  nemen  in  een  werkgroepje  die
gezamenlijk probeert om de GROTE FAMILIEDAG 2009
tot een succes te maken?

Graag horen wij voor 1 september a.s. via de telefoon 010-4581610 wie daartoe bereid is.
   
Hoe de dag uiteindelijk zal worden ingevuld blijft dan ook vooralsnog open, Avifauna blijft 
alsnog een optie. In ieder geval zal gestreefd worden om de kosten per gezin zo laag mogelijk 
te houden. Dit om te voorkomen dat om die reden gezinnen afvallen. Daarom zoeken wij voor
deze dag, zoals wij dat reeds in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven sponsors. Enkele 
hebben zich al aangemeld en zijn met goede ideeën gekomen. Daarover straks meer.
 
Het geld dat door sponsors wordt opgebracht zal dus in principe terecht komen bij de “grote 
gezinnen”. Met andere woorden: Wij streven ernaar dat per gezin een maximaal bedrag 
(bijvoorbeeld 100 euro) behoeft te worden betaald.  Daarom nogmaals ons verzoek:

Maak een overzicht per familie van al jullie (klein)kinderen met
een opgave van degene die in principe wel en niet meegaan. Deze
opgave ontvangen wij graag voor 1 september per mail. Mailen
naar: slikke@versatel.nl. 
Hebben jullie vragen, bel ons dan even op  010-4581610

Nadat jullie ons de opgave hebben doen toekomen, zullen wij met onze nieuwsbrief van 
september met aanvullende informatie komen. Wij hopen dat jullie allemaal net zoals wij 
uitkijken naar onze “Grote Familiedag”.  
Overigens, (oom) Piet en (tante) Nel Bakker-van der Slikke (01-00-00) met haar (klein) 
kinderen hebben zich als eerste via het Gastenboek op onze familiesite laten weten die dag 
D.V. er bij te zullen zijn. 

Sponsors
(Oom) Peter (13-00-00) is de eerste die zich via de mail heeft aangemeld om de familiedag te
sponsoren. Daar zijn wij blij mee. Leuk om zo’n spontaan positief signaal te ontvangen. 
Naar aanleiding van onze oproep om de familiedag te sponsoren schreef (oom) Peter in zijn 
mail onder andere het volgende.

Wat jullie vraag over sponsering van de familiedag betreft ......... daar wil ik graag een
steentje in bijdragen. Hebben jullie bepaalde bedragen in gedachten? Is een bedrag van 
250 euro iets wat past? Leuk idee dat jullie daar dan iets tegenover te stellen. Uiteraard 
maak ik daar dan ook weer graag gebruik van. Ik zou ook een commitment kunnen en willen 
afgeven als de 'advertentie' zou leiden tot een nieuwe cliënt ik onze inleg verdubbel. Enfin, 
wie weet waar dit alles nog eens toe leidt.
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Wij vinden dit een goede suggestie van (oom) Peter. Omdat een en ander nog verder 
uitgewerkt moet worden komen wij ook hier in onze nieuwsbrief van september op terug. 
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Van de “Jarige van maand juli”  te weten Geert Snoeij kregen wij het volgende bedankje.

Lieve familie,

Voor al de kaarten en sommige zelfs met inhoud, wil ik hartelijk bedanken. Het 
was echt een verrassing om op het internaat, zoveel kaarten te krijgen voor mijn
verjaardag. Nu heb ik vakantie en ben ik fijn aan boord! 

Een hartelijke groet van Geert Snoeij.

Van de jarige van de maand augustus hebben wij ook een dankbetuiging ontvangen.

Hallo Pa,

Wat een verrassing was dat toen ik de 'jarige van de maand' bleek te zijn! Iedereen die mij 
een kaart heeft gestuurd (via de post en digitaal), hartelijk bedankt! Ik vind het heel fijn om te 
lezen dat de website zo gewaardeerd wordt, het motiveert me er nog meer energie in te 
steken. Mede dankzij Ariën, (mijn man, die de technische kant van de website regelt)
lukt het mij om de website steeds te updaten. Dus degene die onze familiesite nog niet 
hebben bekeken, doe dat snel en ontdek wat een waardevol geheel het al is geworden!

Marieke Roozendaal - van der Slikke

Omdat blijkbaar een aantal zijn die niet weten hoe zij op de familiesite kunnen komen mailde 
zij nog de volgende aanvulling er bij.

(Ik krijg regelmatig de vraag hoe men kan inloggen. Dat is heel eenvoudig.
Eerst moet er geregistreerd worden voordat je verder kan. Op www.familievanderslikke.nl 
staat het kopje 'registreer'. Als je dat gedaan hebt krijg je een e-mail. In die e-mail staat een 
link, die moet je activeren (aanklikken) en dan kun je met je gebruikersnaam en zelf
opgegeven wachtwoord op de site komen. Ik heb dan een e-mail gekregen van degene die 
zich aangemeld heeft en controleer dan of degene 'recht' heeft om de site te bekijken.)

Dan krijgen wij nu de “Jarige van de maand september”. Door de vakantietijd hebben wij 
weinig aanmeldingen gekregen. Eén aanmelding sprong er uit en dat was een mail van de 
kinderen van de familie Jurian en Marja Mudde-van den Berg (14-01-00). Zij mailde ons 
het volgende.

Beste oom en tante,

Wij weten wel een jarige van de maand: Onze oom Ardin wordt 14 jaar op 8 september.
Hij is onze lieve oom die op het internaat DE DRIEMASTER zit. Opa en Oma Mudde [(oom) 
Kees en (tante) Elisabeth Mudde-van der Slikke (14-00-00)] varen nog steeds. Hij kan dan
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nog niet alleen in huis blijven.

Gelukkig zijn er vrienden en 2 neefjes, Geert en Corné Snoey. Ook nog andere Mudde 
neefjes en nichtjes.

Het zou leuk zijn als hij in de eerste week na de vakantie heel veel kaarten krijgt op 
het internaat. Papa zegt dat die 1e week de minst leuke is van het hele jaar.
Zijn adres daar is: Ardin Mudde

p/a Internaat  De Driemaster
Boezemdreef 2
2922 BA  Krimpen ad IJssel

We hopen dat het lukt om hem jarige van de maand te maken.

Veel liefs van Lisanne, Jacomine, Rieneke, Corstian en Annelize Mudde 

Wij vinden dit een goed idee en hebben aan de mail weinig toe te voegen. Dus aldus besloten,
sturen wij allen voor 8 september een kaartje naar Ardin Mudde.

Dan nog even een aanvulling.

Wij merken dat de rubriek “Jarige van de maand” een succes is geweest. Je weet nooit wie de 
volgende is. Dat maakt het zo spannend. En ben je de jarige van de maand, dat zijn de reacties
spontaan. Alleen wij merken dat het een beetje inzakt en dat is niet de bedoeling.. Daarom 
even deze oppepper. 
Stuur de “Jarige van de maand” altijd een kaartje, een mail of een SMS’je. Het wordt zeer 
gewaardeerd. 
___________________________________________________________________________ 

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Op onze familiesite “familievanderslikke.nl” lazen wij in het gastenboek van (oom) Pieter 
(13-00-00) het volgende

Lieve familie, 

Allemensen ......... dat ziet er goed uit hoor!   Eerst nu de tijd genomen even de site te 
bekijken en door te 'wandelen' en ik ben er oprecht van onder de indruk. Mij stimuleert het 
in elk geval om ons familieblad te gaan invullen en van wat foto's te voorzien. De opzet 
vind ik prima en overzichtelijk. Complimenten voor de ontwikkelaar(s)! 

Peter (13e)

Jullie kunnen begrijpen dat wij met zo’n enthousiaste reactie zeer verheugd zijn. Marieke 
Roozendaal besteedt veel tijd en aandacht aan onze familiesite. Daarom zijn wij verheugd dat
in de afgelopen maand weer enkele zijn geweest die hun familieblad hebben ingevuld en 
opgestuurd. Inmiddels zijn er 71 geregistreerde gebruikers van onze site en 43 families 
hebben hun familieblad ingevuld. De nieuwsbrief gaat inmiddels naar meer dan 100 
mailadressen.
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Verzoek
Nog niet alle families hebben hun familieblad ingevuld en opgestuurd. Wij stellen het zeer op 
prijs als ook de overige families hieraan meedoen. Tot nu toe heeft niemand gemeld niet mee 
te willen doen met onze site zodat wij er vanuit gaan dat jullie allemaal bereid zijn om alsnog 
een ingevulde familieblad op te sturen naar:  a.roozendaal@solcon.nl 

Ondernemers in onze familie
Dan nu nog even terug te komen op de mail van (oom) Peter.  (Oom) Peter deed nog de 
volgende suggestie.

Overigens bracht jullie oproep mij op het idee dat het misschien wel leuk is als er een 
rubriek "Familie en Ondernemers" in de Nieuwsbrief (al dan niet tijdelijk) wordt opgenomen 
en leuke ervaringen erin uit de doeken worden gedaan. Op deze manier stimuleren wij 
wellicht (vele) familieleden om op enig moment ook deze 'spannende stap' te zetten.
Mochten jullie er iets inzien dan ben ik uiteraard ook bereid mijn bijdrage te leveren.

(Oom) Peter, wij (de redactie na overleg met Ariën en Marieke Roozendaal, beheerders 
van onze familiesite)  hebben besloten deze suggestie over te nemen. 

Onder rubriek “Ondernemers in onze familie” worden links aangebracht naar bedrijfjes en 
ZZP’ers van onze familie die zo op deze wijze hun waar, kennis e.d. aan de man kan brengen.
Graag ontvangen wij dan ook via de mail (slikke@versatel.nl of a.roozendaal@solcon.nl) in 
de komende weken van alle familieleden die een bedrijf(je) hebben of een ZZP’er zijn, een 
berichtje waarin zij aangeven dat zij hieraan mee willen doen. Wij zijn benieuwd.
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Eerst even nog aandacht voor een mailtje van (oom) Ben (12-00-00). (Oom) Ben mailde ons 
het volgende.

Beste Maarten,
 
Misschien wil je toch nog mijn nieuwe adres opnemen in de Slikkertjes-Nieuwsbrief.
Het blijkt dat ik nog diverse post op mijn oude adres ontvang.
 
Groetjes van Ben

(Oom) Ben, dit lijkt ons een beetje overdreven. Iedereen van onze familie kan op de 
familiesite familievanderslikke.nl jouw adres halen. Wat men alleen moet doen: Even laten 
registreren en de informatie is beschikbaar. 

Zo dat was dan ondanks de vakantie toch nog een uitgebreide nieuwsbrief. Wij hopen dat 
jullie met genoegen deze brief hebben gelezen. En moet je nog een familieblad invullen, doe 
het zo spoedig mogelijk. Wij, maar ook de gehele familie zoals bij huwelijk en geboorte,  
maken regelmatig gebruik van de gegevens die op onze familiesite staan.

Heb je een onderneming, ben je een ZZP’er, wij zouden het leuk vinden als een link op onze 
familiesite naar jullie bedrijfje mag worden geplaatst. Wil je ook nog een leuke advertentie 
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kwijt om onze familiedag te sponsoren, laat het ons weten. Na overleg zullen wij dan tot 
plaatsing overgaan.

Hartelijke groeten van  

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 
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