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Tweede jaargang (verschijnt maandelijks) nummer 22, september 2008

Geliefde familie,

In Slikkertjes-Nieuwsbrief 21 hebben wij beloofd met een extra editie uit te komen in
verband met de geplande “Grote familiedag 2009 op D.V. zaterdag 13 juni 2009.

Wij begrijpen dat jullie allemaal nieuwsgierig zijn hoe wij deze dag gaan invullen.
Zoals gemeld hebben wij vele adviezen en suggesties ontvangen en die hebben wij ter harte
genomen.

Uitgangspunt van de “Grote familiedag” is om gezellig bij elkaar te zijn waarbij ruimschoots
de gelegenheid wordt gegeven elkaar te spreken. Zo kunnen we dan eindelijk eens gezellig
bomen met een oom, tante, neef of nicht. Maar daarbij ook om gezellig met elkaar wat aan
ontspanning te doen. Wij denken dat wij daarin geslaagd zijn en hopen dan ook dat jullie
allemaal mee zullen doen.

Wij hebben om diverse redenen en na alle adviezen en suggesties, de voors en tegens naast
elkaar gezet, gekozen voor deze locatie:

Partycentrum Leersumse Veld, Heulweg 10 te Leersum.




Invulling van de Grote familiedag

Partycentrum Het Leersumse Veld is gelegen in het prachtige natuurgebied van het
Nationaalpark De Utrechtse Heuvelrug.

Het partycentrum omvat een ruime zaal en beschikt over een grote speelweide voor kinderen
en over een riant (zonnig) terras. Het is de bedoeling dat wij ’s morgens vanaf elf uur in deze
ruime zaal bij elkaar komen. Wij worden dan ontvangen met koffie en cake of krentenmix en
natuurlijk voor de kinderen limonade.

Na gezellig samen zijn gaan wij daarna om circa
half één een broodmaaltijd nuttigen.
Dit zal dan zijn in de vorm van een

“Leersums broodbuffet”.

| I waren, kroket, koffie, thee en melk.

Om het eten goed te laten verteren gaan wij na het eten wat activiteiten doen.

Zo is het de bedoeling dat wij ’s middag na het broodbuffet met elkaar wat Oudhollandse
spelen gaan doen. Het bestaat uit zeven diverse spelen zoals bijvoorbeeld sjoelen. Daarnaast
kan voor de liethebbers ook nog Klompjesgolf worden beoefend.

Onder ons zijn er ook echter die minder valide
zijn of gewoon geen zin hebben in deze
spelen. Voor hen hebben wij een paardentram
geregeld..

Met deze paardentram, die aangepast is voor
mindervalide mensen wordt een tocht gemaakt
van circa één uur door de prachtige omgeving
die zoals reeds gezegd een onderdeel is van
het Nationaalpark: De Utrechtse Heuvelrug..

= Vanaf circa half vier tot half vijf hopen wij

| weer elkaar te ontmoeten in de grote zaal
waar we de dag besluiten door met elkaar
nog een glaasje te nuttigen, waarna een ieder
zijns weegs ga.

Uiteraard moet de precieze invulling van
deze middag nog verder worden uitgewerkt.

L

Wij hebben daarvoor twee spontane vrijwilligers gevonden, namelijk:

- Jurian Mudde en

- Elise Dirksen-van der Slikke.
Jurian en Elise, wij zijn zeer content dat jullie zich hebben aangemeld. Met jullie bijdrage zal
deze dag vast tot een groot succes worden. Maar, er moet nog zoveel geregeld worden dat
twee eigenlijk te weinig is. Daarom doen wij een beroep op jullie. Zijn er onder ons die deze
dag ook tot een groot succes willen maken, laat het ons weten. Alvast onze hartelijk dank.



Wat gaat het kosten.

Wij hebben er alles aan gedaan deze dag zo goedkoop mogelijk in te vullen. En al zeggen wij
het zelf: Daar zijn wij goed in geslaagd.

Voor volwassen kost deze dag inclusief koffie, thee met cake
of krentenmix, Leersums broodbuffet, drie consumpties* en

Oudhollands spelen of paardentram 25,00 euro
Idem voor kinderen vanaf 4 jaar tot 10 jaar 20,00 euro
Kinderen tot en met drie jaar gratis.

* Bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker drie munten. Deze munten mogen de gehele dag
worden besteed naar eigen behoefte. Zo mogen de kinderen bijvoorbeeld voor één muntje een
ijsje halen bij de balie.

Aanmeldingen

Met de uitgave van deze nieuwsbrief komen alle eerder gedane aanmeldingen te vervallen.
Ieder gezin van onze Slikkertjes-familie zal in de komende weken apart worden benaderd.
Voor 1 november hopen wij dan enig inzicht te hebben van wie wel of niet mee zullen doen.
Aan de hand van deze gegevens doen en wij de definitieve opgave aan het Partycentrum
Leersumse Veld.

Vervolg

In de nieuwsbrief van november hopen wij jullie te kunnen melden wie mee doet met de
“Grote familiedag 2009”. Dit zullen wij doen door middel van een bijlage.

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meedoen. Maar jammer genoeg horen wij ook
geluiden dat er onder ons zijn die deze dag niet zien zitten. Dat vinden wij jammer, want ook
hun ontmoeten wij graag op deze dag.

Tot slot

Om de dag goed voor te bereiden en te laten verlopen hebben wij een aantal vrijwilligers
nodig. Twee hebben zich al gemeld maar twee is eigenlijk te weinig. Zijn er onder ons die
graag meedoen om van deze dag een groot succes te maken, dan horen wij dit graag.

Hartelijke groeten van de organisatoren,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia,
Jurian Mudde en Elise Dirksen-van der Slikke



