S LIKKERTIES-NIEU

Derde jaargang (verschijnt maandelijks) nummer 27, februari 2009
INLEIDING
Geliefde familie,

In de afgelopen periode zijn een paar families bepaald dat het leven slechts een damp is en
dat de dood ieder uur wenkt. Zo is bij de familie van Krimpen een tante en schoonzus van
(tante) Lydia (03-00-00) overleden. Het betreft Ria van Krimpen op de leeftijd van 64 jaar
en weduwe van Arie van Krimpen.

Op maandag 2 februari werden wij gebeld met de mededeling dat de vrouw van Hans
Gerrets, broer van (oom) Guus (10-00-00) en (tante) Sophia (07-00-00) ’s morgens om
10.00 uur onverwachts is overleden. Zij is 74 jaar geworden.

Slechts veertien dagen daarvoor hebben zij nog hun 50-jarig huwelijk herdacht.

Waarom deze mededeling? Enkele jaren geleden heeft de familie Gerrets een familiereiinie
gehouden. De meeste ooms, tantes, (achter-) neven en —nichten waren die dag aanwezig. Het
was een hele gezellige dag en waar heel wat bijgepraat werd. Vele (aangetrouwde) neven en
nichten merken nu op dat zij blij waren, dat zij die dag aanwezig waren. Zo hebben zij toen
nog nader kennis gemaakt met de familie, onder andere met (tante) Adri. Het is niet zelden
dat familiereiinies plaatsvinden bij begrafenissen. En dat kan toch de bedoeling niet zijn.

Daarom voelen wij ons gesterkt om door te gaan met het verder organiseren van “de Grote
familiedag 2009”. Wij hopen dan ook naar aanleiding van het bovenstaande dat vele
afmeldingen nu aanmeldingen worden. Wij zijn benieuwd.

Naast de rubriek “de Grote familiedag 2009” vinden jullie weer de gebruikelijke rubrieken
zoals “De bijdrage van...”, “Jeugdherinneringen” en dergelijke.

Tenslotte doen wij een oproep aan “de internetters”. Jullie worden dringend verzocht om de
nieuwsbrief niet voor jezelf te houden. Wij hebben al diverse malen gemerkt dat alleen de
man of de vrouw van een gezin die de mail raadpleegt, de nieuwsbrief leest. Dat is niet de
bedoeling. Print de nieuwsbrief uit en geeft het aan de overige gezinsleden zodat ook zij
kennis kunnen maken met de inhoud van de

“SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF”.







ZIEKENHOEKJE

Allereerst even aandacht voor (tante) Clazien van der Slikke-de Niet. (05-00-00)

In de vorige nieuwsbrief heeft (tante) Clazien uitgebreid verslag gedaan van haar ziekte.
Jullie hebben toen kunnen lezen dat (tante) Clazien) eerst een drietal chemokuren moet
ondergaan waarna zij in D.V. april een stamceltransplantatie krijgt van haar broer en/of zus.
De eerste maand is nu achter de rug en wij hebben gehoord dat het niet echt lekker gaat. De
eerste chemokuur moest worden afgebroken omdat het een te grote aanslag maakte op de
conditie van (tante) Clazien. Inmiddels heeft (tante) Clazien in de afgelopen week de
tweede kuur gehad. Maar vanwege de bijverschijnselen voelt zij zich zeer ziek zoals
misselijk en vermoeid. Jullie begrijpen dat hierdoor grote zorgen blijven. Mede door het feit
dat ten behoeve van stamceltransplantatie haar zuster is afgekeurd. Dit betekent, zoals jullie
dat in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, dat haar broer alleen overblijft als donor.
(Tante) Clazien en (oom) Johan, het is wederom onze wens en bede dat het nu verder wel
goed mag gaan. Het is een moeilijke en een spannende tijd die jullie met jullie kinderen
moeten doorstaan. Dat jullie daarbij maar de kracht mogen ontvangen om dit te kunnen
verwerken.

Voor degene onder ons die (tante) Clazien nog een kaartje willen sturen komt hier wederom
haar adres.

C. van der Slikke-de Niet

Rokkeveenseweg Zuid 145

2718 EM ZOETERMEER

In de wandelgangen hebben wij gehoord dat Marcel Bouvrie, echtgenoot van Herma
Bouvrie-van Krimpen (03-01-00) een week in het ziekenhuis heeft gelegen.
Naar wij begrepen hebben heeft hij een flinke ontsteking in zijn knie heeft gehad. Gelukkig
gaat het nu wat beter. Marcel, wij wensen je van harte beterschap toe.
Voor degene die een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

Marcel Bouvrie

Bankastraat 29

3531 HG UTRECHT

Dan nu een vergeten mailtje van Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00).

Jullie kunnen vast nog wel het berichtje herinneren dat
de pas geboren baby van Mario en Naomi met een
klompvoetje is geboren. De vorige maand informeerde
zij ons door middel van een mail hoe het met de baby
Aron nu gaat. Wij hebben echter vergeten dit mailtje
in de nieuwsbrief op te nemen. Een beetje slordig,
maar hopelijk hebben wij door het nu te plaatsen
hiermee goed gemaakt.

-

Aron Klop Zij mailden ons het volgende.



Hallo oom Maarten,

Bij deze laat ik u even weten hoe het ervoor staat met het klompvoetje van Aron, onze
jongste zoon. Misschien kan u het opnemen in de komende nieuwsbrief. Deze mail heb ik
namelijk al eerder gestuurd maar hij stond er afgelopen keer niet in, misschien nu wel?

Op 30 december moesten wij weer naar het ziekenhuis terug voor controle.

Wat werden wij verrast door de fijne mededeling, dat hij twee weken eerder uit het gips
mocht dan gepland en, hij hoeft niet geopereerd te worden!!!

Dat hadden wij niet durven te hopen, wel moet hij tot zijn vierde a vijfde jaar ‘s nachts nog
een spalk dragen. .

Dus dat was voor ons een grote meevaller.!

Hartelijke groetjes van Mario, Naomi en de kids

GEBOORTE

In de afgelopen periode hebben wij geen berichten ontvangen. Valt er wat te melden, laat het
ons weten. Een mailtje naar slikke@versatel.nl is zo gepiept.

Voor de weetgierige een overzicht van de gezinnen waar gezinsuitbreiding wordt verwacht.
- Egbert en Aline van Ginkel - van der Slikke (12-06-00) in maart;
- Henrik en Caroline van As - van der Slikke (12-07-00) in maart;
- Johan en Monica Benard - Mudde (14-05-00) eind maart en tenslotte
- Willem en Eline Snoeij — Mudde (14-02-00) in juni.

GETROUWD

Dan hebben wij nog de mededeling dat een (achter-)nicht in alle stilte is getrouwd. Wij
willen dat niet zomaar zondermeer voorbij laten gaan. Het betreft:
Nathalie Bos (03-03-03), dochter van Ad en Elisabeth Bos-van Krimpen (03-03-00) .

Nathalie is op 13 februari j.l. getrouwd met Hans de Besten en hebben inmiddels een
woning betrokken in Rijswijk. Dit laten wij natuurlijk niet zomaar ongemerkt voorbijgaan.
Dus daarom sturen wij allemaal snel een felicitatiekaartje naar hun toe.
Het adres is:

Hans en Nathalie den Besten-Bos

Mr. J.N. Scholtenplein 7

4284 EK RIJSWIJK

Hans en Nathalie den Besten-Bos, wij wensen jullie vele gezonde en gezegende jaren toe.
Graag zien wij op onze familievanderslikke.nl site jullie trouwfoto’s. Je kunt ze mailen naar
Marieke Roozendaal-van der Slikke, mailadres a.roozendaal@solcon.nl. Marieke zorgt
ervoor dat de foto’s op de site komen te staan. Alvast bedankt

Een kopie van hun trouwkaart vind je onderstaand.


mailto:a.roozendaal@solcon.nl
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BIJDRAGE VAN........

Dan komt nu de bijdrage van Corine Vlot-Mudde (14-04-00). Corine vond het heel
spannend om een bijdrage te leveren. Maar het is een leuk stukje geworden.

Beste familie,

Even een stukje over mijzelf en van ons gezin in het Rotterdamse Kralingen.

Ik, Corine Vlot Mudde ben als schippersdochter geboren
aan de Binnensingel, het ouderlijk huis van mijn moeder
waar veel van onze ooms en tantes nostalgische
herinneringen aan bewaren. Inmiddels getrouwd met
een schoenmaker die bij andere (aangetrouwde) neven
en nichten in de klas heeft gezeten. Na een aantal jaren
op het schippersinternaat gewoond te hebben ben ik
met een paar zussen, Eline, Ellen en Monica aan de
‘wal’ gaan wonen.

Ik ben een leuke studie, activiteiten begeleiding gaan
doen en aansluitend gaan werken bij Effatha te
Zoetermeer. Een instituut voor dove en slechthorende
jongeren. Daar werkte ik op een leefgroep in de leeftijd
12 tot 18 jaar. Boeiende jongeren met ieder hun eigen
mogelijkheden. Het algemene doel was; leren omgaan

met de ‘horende’ wereld voor een zo zelfstandig mogelijk leven, zonder de eigen doven
cultuur en vrienden te hoeven verliezen. Tijdens deze job heb ik een studie sociaal
pedagogisch hulpverlenen gevolgd. Dit was een verrijking voor mijn werk en maakte de

uitdaging groter.

Daarna heb ik me een jaar ingezet als gezinsbegeleider bij Auris in Rotterdam. Zeer
afwisselend en inspirerend werk. Veel met de ouders in gesprek over de opvoeding en de
gestelde doelen. Ook gaf ik spelbegeleiding aan hun jongere kinderen om de spraak taal
ontwikkeling te stimuleren. Erg leuk. Maar toen onze derde kindje op komst was ben ik

daarmee gestopt.

Onze oudste zoon Olivier

is een

ondernemend en creatief jongentje dat



overal bij kan komen. En nogal gefascineerd
is door de schepen van zijn opa Mudde en
ome Willem Snoeij. Hij bouwt de schepen
met lego na, iedere dag wel een andere
vorm, maar oké.

Annore is onze dochter met interesse voor
tasjes en schoenen. Ze is onze regeltante
waar veel initiatieven liggen van de
‘kwajongensstreken’ van die twee.

Babette is de makkelijke en vrolijke dochter
van 9 maanden oud die haar eigen gang nog
gaat.

Mauritz heeft zZ’n zaak om de hoek. Dat is fijn, want dan kunnen we nog eens langs lopen als
we een wandelingetje maken. Dan laten we gelijk onze schoenen poetsen. Geboren in een
schoenenfamilie kon hij weinig anders dan schoenmaker worden.

La Mer is een zaak voor orthopedische schoenen (maar dan mooi) en bij Berlioz kan je meer
luxe schoenen kopen van het merk Greve en zijn ontwerpen die met de hand worden
gemaakt. Op de bedrijvensite van de familie kan je er binnenkort meer van zien en lezen.

Hartelijke groet,
Corine Vot

Beste Corine, zoals reeds gezegd, wij vinden dat het een prachtige bijdrage is geworden.
Enne....., als jullie site in de lucht is, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij het opnemen
in ons overzicht van “familiebedrijven”.

Dan kregen wij van Corine nog de mededeling dat Arjan Vuijk zich bereid heeft verklaard
dat hij voor de volgende nieuwsbrief een bijdrage zal leveren.

JEUGD)HERINNERINGEN

Dan komt nu hoofdstuk 4 van (oom) Jaap van der Slikke (02-00-00) over zijn
oorlogservaringen. Het wordt echt een mooi boekwerk.

Jeugdherinneringen 4.

Voor een goed begrip moet ik toch dingen vertellen die ik toen niet wist of begreep.

Waarom waren de eerste twee jaren van de oorlog toch redelijk rustig?

Dat kwam omdat er aanvankelijk weinig tegenstand was alleen Engeland en Frankrijk hadden
Duitsland de oorlog verklaard, Amerika deed toen nog niet mee.
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De oorlog speelde zich dus hoofdzakelijk af in Frankrijk en in de lucht boven Het Kanaal
waar de Duitse Luftwaffe onder veldmaarschalk Goring vocht tegen de British Aircratft.

Eerst werd een groot deel van Frankrijk bezet en met het zuidelijk deel een wapenstilstand
gesloten. Toen werd getracht de Engelse luchtmacht te verslaan dat gebeurde grotendeels
boven Het Kanaal, maar op het nippertje lukte dat de Duitse Luftwaffe onder Maarschalk
Goring niet en werd deze voor het grootste deel door Engeland uitgeschakeld. Pas daarna
begonnen wij in Nederland belangrijk meer van de oorlog te merken.

De luchtoorlog van de Engelsen verplaatste zich toen namelijk naar Duitsland en met name
de Duitse industriegebieden zoals het Roergebied dat ‘s nachts werd gebombardeerd.

De route van die vliegtuigen voerde over Nederland, in grote lijnen volgden zij de Waterweg
de Waal en vervolgens de Rijn en kwamen zo bij Diisseldorf in het industriéle hart van
Duitsland. Zij volgden de waterwegen om zich te oriénteren, omdat die ’s nachts bij redelijk
helder weer vanuit de lucht goed te zien zijn.

Daardoor werden nieuwe maatregelen van kracht, de straatverlichting werd uitgeschakeld, er
werd een avondklok ingesteld. Dat betekende dat zich niemand in het donker op straat mocht
begeven of bevinden, behalve dan politie, brandweer en indien dringend nodig artsen en
verloskundigen en misschien nog enkele diensten.

Bovendien moesten alle huizen en gebouwen totaal verduisterd worden, dus moest elk raam
tot het kleinste toe met zwart papier worden afgeplakt. Dat moest elke avond voor het gas- of
elektrisch licht werd aangestoken gebeuren. Gaslicht kwam toen nog veel voor o0.a. nagenoeg
alle straatverlichting brandde op gas.

Ik weet nog dat er op een keer ’s avonds werd gebeld en iedereen vreselijk schrok, waarom,
wel er waren regelmatig razzia’s, dan werden jonge mannen opgepikt en weggevoerd naar
Duitsland om te werken in de fabrieken, die allerhande oorlogsmaterieel produceerden, ik
kom daar later nog op terug.

Ma (oma) was heel bang dat ze pa (opa) daarvoor kwamen halen, hoewel hij daarvoor
vrijstelling had, maar soms telde dat niet als Duitsland dringend werkkrachten nodig had.
Maar gelukkig bleek het een politieman te zijn, die een kiertje licht had gezien en sommeerde
dat af te dichten.

Waarom dan die verduistering, wel, enerzijds dat de piloten zich niet op de verlichte steden
konden oriénteren en anderzijds dat ze niet precies konden vaststellen waar de Flak
(Fliigzeug abwehr Kanonen) dus luchtafweergeschut was opgesteld, zodat het door een
bombardement kon worden uitgeschakeld.

Dit alles vertel ik ter verduidelijking want destijds wist ik daar niets van af.

’s Nachts werd geen luchtalarm gegeven want er was toch niemand op straat, je werd vanzelf
wakker door het aanzwellende zware geronk van meer dan honderd (later zelfs meer dan
duizend) langzaam vliegende zware bommenwerpers, ze werden begeleid door snel vliegende
jagers die probeerden te voorkomen dat de bommenwerpers door Duitse jagers zouden
worden neergeschoten.

Maar zodra ze boven Vlaardingen aankwamen werden ze zwaar van de grond af bestookt
o.a. door de in de Nieuwe Haven gestationeerde oorlogsschepen die met zoeklichten en
luchtafweergeschut de bommenwerpers probeerden neer te schieten.



Ik heb verschillende keren door het dakraampje gezien dat een zoeklicht een vliegtuig te
pakken had, onmiddellijk kwam er dan een zoeklicht bij en bleef het vliegtuig in de kruising
van de twee lichtbundels gevangen, dan werd met alle macht geprobeerd het neer te halen,
je zag dan de lichtspoor munitie recht op het vliegtuig afgaan.

Toch is er bij mijn weten nooit één bommenwerper boven Vlaardingen neergeschoten.

Het is moeilijk te vertellen wat een enorme impact het bulderende oorverdovende geronk
van meer dan honderd zware transportvliegtuigen en daartussendoor het kanonnen gebulder
en de constante regen van granaatsplinters op de dakpannen (wij sliepen op de zolder) op mij
had.

Ik had geen benul van vriend en vijand voor mij was er alleen het vijandige
afschrikwekkende lawaai waaraan je niet kon ontkomen, je kroop letterlijk sidderend van
angst diep onder de dekens, maar dat hielp niets.

Plus de angst daarbij dat een brandend vliegtuig op ons dak zou vallen.

Als de vliegtuigen eindelijk voorbij waren, haalde je opgelucht adem, maar je wist al dat ze
na ongeveer een uur zouden terugkomen en dat het hele verhaal weer opnieuw zou beginnen.

Pas als het heel erg was mochten wij naar beneden komen en bleven we met z’n allen in de
gang staan omdat dat de veiligste plek in huis is. Gelukkig werd er niet elke nacht gevlogen,
het hing sterk af van de weersomstandigheden, bij slecht weer of bij volle maan werd er niet
gevlogen, gewoon omdat de piloten bij slecht weer het doel niet konden vinden en bij volle
maan waren de vliegtuigen te duidelijk zichtbaar in de lucht. Dus hadden we dan een normale
nachtrust.

Langcaster-GRW-1 (Engelse bommenwerper uit W.0.2)

En dit was nog maar het begin want later toen de Amerikanen ook bij de oorlog betrokken
waren, werd, als gezegd, het aantal vliegtuigen veel groter, soms tot meer dan duizend.
Het duurde dan heel lang voor die hele vloot was gepasseerd, zeker meer dan een half uur.

Volgende keer weer wat andere aspecten van de oorlog.
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Als iemand vragen heeft, of iets verduidelijkt wil hebben, mail het dan naar mij of oom
Maarten, dan zal ik dat naar beste weten beantwoorden.

(Oom) Jaap, zoals de vorige maal reeds aangehaald, deze jeugdherinneringen vervelen ons
niet. Het is heel leerzaam om eens te lezen hoe de oorlog beleefd is door kleine kinderen,
want dat leest men niet vaak. Daarom wederom hartelijk bedankt.

DE GROTE FAMILIEDAG 2009

Bij de vorige nieuwsbrief hebben wij een overzicht van familie toegevoegd waarin is
aangegeven wie zich hebben aangemeld voor de “de Grote familiedag 2009”. Daarbij
hebben wij ook aangegeven hoeveel de bijdrage is voor deze dag. Nu blijkt dat in de lijst een
paar kleine fouten staan maar ook verkeerd berekende bijdrage. Wij verzoeken dan ook
degene die dit betreffen s.v.p. dit aan ons te melden. Wij zullen er zorg voor dragen dat het
overzicht wordt gecorrigeerd.

Wat betreft “de Grote familiedag 2009” wij (de organisatiecomité) zijn druk doende om van
deze dag een groot succes te maken. De komende maanden willen wij een goed programma
samen stellen waar iedereen zich in kan vinden. Maar ook waar rekening wordt gehouden
met de drie belangrijkste leeftijdsgroepen te weten, de kleine kinderen, de volwassenen en de
ouderen onder ons.

Dan hebben wij nog een verzoek.Wij zoeken voor “de Grote familiedag 2009” sponsors.
Geen sponsors om geld te doneren maar wel prijzen.

Het is namelijk de bedoeling om op die dag met de kinderen wat kleine spelletjes te doen
waarbij zij wat kunnen winnen. Daarnaast wil de organisatie ook wat prijzen beschikbaar
stellen voor de volwassenen bij de Oud-Hollandse spelletjes.

Onze vraag is dan ook: Wie wil de prijzen sponseren?

Het mag alles zijn, zoals reclamemateriaal van de familiebedrijven en dergelijke.

Wij vernemen dat graag via onze mail slikke@versatel.nl. Hiervan zullen wij melding doen
in onze nieuwsbrief.

Dan herinneren wij jullie nog even op het feit dat (tante) Nel Bakker-van der Slikke
(01-00-00) onze penningmeester is voor wat betreft “de Grote familiedag 2009”.

(Tante) Nel heeft al diverse betalingen ontvangen. Voor degene die het niet meer weten naar
welke rekening de bijdrage moet worden gestort, komen hier nogmaals de gegevens.

Naam rekeninghouders: P.J Bakker/P.C. Bakker-van der Slikke

Adres: Fluiterlaan 50-5
2903 RL Capelle aan den IJssel
girorekeningnummer: 5211801

Het is de bedoeling dat voor 30 april 2009 tenminste 50 % van jullie bijdrage op haar
rekening is gestort. Wij zijn namelijk verplicht om voor 1 mei tenminste 50 % van de
rekening te betalen. Het overige deel dient voor 30 mei te worden gegireerd.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

MEDEDELINGEN


mailto:slikke@versatel.nl

Allereerst een mededeling betreffende Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil-van der Slikke
(05-05-00),

Jacob-Jan en Erica schoonzoon en dochter van (oom) Johan en (tante) Clazien, zijn met
hun kinderen weer het zendingsveld ingetrokken. Het zal best wel moeilijk zijn om weer
terug te moeten gaan, immers hun (schoon-)moeder (tante) Clazien is ernstig ziek.

Gelukkig beschikken zij over moderne communicatiemiddelen waardoor zij ieder moment
contact kunnen opnemen met hun ouders. Desondanks veel sterkte toegewenst en een
gezegende zendingswerk.

Op hun site http://rumbekpost.nl kan je alles lezen hoe het met hen gaat. Wij denken dat zij
het zeer waarderen als jullie eens wat van je laat horen. Dit kan je doen door op hun site een
berichtje achter te laten.

Van de familie Gert en Ester van der Heide-Vuijk (06-06-00) hebben wij het volgende
verhuisbericht ontvangen.

Wij zijn verhuisd! Ons nieuweadres is: Fam G. van der Heide,
Westmolendijk 73, 2985 XJ Ridderkerk, 0180- 423330

Gert en Ester, jullie nieuw huis is echt een plaatje. Wij wensen jullie met de kinderen vele
fijne en gezegende jaren toe in dit mooie huis.
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Dan hebben wij nog tenslotte een kort mailtje van Harry en Marilene Kreft-van der Slikke
(07-08-00).

Beste familie, vrienden en bekenden,
Er staat weer iets nieuws op onze site! Kijk dus snel op www.opwegnaaronskind.nl.
Groetjes,

Harry en Marilene Kreft

JARIGE VAN DE MAAND

Via de mail kregen wij van “de Jarige van de maand januari” Elise Dirksen-van der
Slikke (12-05-00) als dankbetuiging een link naar het Kaartenhuis. Deze zullen wij separaat
met deze nieuwsbrief naar jullie toe mailen..

Dus probeer het maar dan zie je vanzelf wat uit het kastje komt. Succes.

Dan gaan wij nu over naar “de Jarige van de maand maart”.
Wij hebben weer een paar aanmeldingen ontvangen. Het is dan altijd moeilijk om een keuze
te maken. Daarnaast hebben wij de kalender van de familievanderslikke.nl site bezocht en
dan zie je dat er binnen onze familie nog veel meer jarigen zijn.

Uiteindelijk hebben wij na rijp beraad gekozen voor iemand die veel werk verzet, een grote
verantwoording draagt en altijd maar klaar moet staan voor zijn naaste.
Dat moet dus zijn:

Ds. Arie Jan de Waard

Arie Jan de Waard (06-02-00) hoopt D.V. op 16 maart zijn 43° geboortedag te herdenken.
Zoals jullie wellicht weten is Arie Jan sedert 18 september 2007 herder en leraar van de
Gereformeerde gemeente te Stolwijk. Dit betekent dat sedertdien Arie Jan eigenlijk geen
zeggenschap meer heeft over zijn te besteden tijd. Zowel op zondag als door de weeks moet
Arie Jan diverse diensten vervullen. Daar komt bij de pastorale zorg over de gemeente zoals
ziekte, overlijden, geboorte maar ook de geestelijke zorg. Verder moeten nog allerlei
verplichtingen worden nagekomen zoals schoolopeningen, kerkvergaderingen enzovoort.
Daarom zijn wij van mening dat Arie Jan een kaartje verdient. Het kaartje kan je sturen naar
de pastorie: Ds. A.J. de Waard

Schoolstraat 37

2821 AM Stolwijk
Mailen kan ook: ajdewaard@kliksafe.nl
Bel je liever, dat kan natuurlijk ook, telefoonnummer is 0182-343000.

Hopelijk doen jullie allemaal (weer) mee!
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TENSLOTTE

Hebben wij iets vergeten of niet goed verwoord, laat het ons weten. In de volgende
nieuwsbrief zullen wij het opnemen en/of corrigeren

Hartelijke groeten

(Ome) Maarten en (tante) Sophia
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