
Derde jaargang (verschijnt maandelijks)                                           nummer 28, maart 2009   

INLEIDING

Geliefde familie,
De lentemaand is aangebroken. De vogels fluiten weer en de bloembollen geven weer hun
prachtige  bloemen.  De  winter  ligt  weer  achter  ons  en  de  zomer  nadert  weer  met  rasse
schreden. 

De Grote familiedag op zaterdag 13 juni 2009
Ook  “de Grote familiedag”  die wij  met elkaar D.V. op zaterdag 13 juni  2009 hopen te
houden komt nu in zicht. Wij, het organisatiecomité, bestaande uit (tante) Nel Bakker-van
der Slikke (01-00-00), Jurian Mudde (14-01-00), Elise Dirksen-van der Slikke (12-06-00)
en (oom) Maarten van der Slikke (07-00-00) komen binnenkort bij elkaar om het geheel te
bespreken.  Ons  doel  is  om er  een  echte  gezellige  dag  van  te  maken.  Daarom  zijn  wij
verheugd dat er zich velen hebben aangemeld.

Kleintjes
Voor de kleintjes zijn wij ook hard bezig. Wij hebben een aantal dochters en nichten bereid
gevonden die zich op “de Grote familiedag” bezig willen houden met de kleine kinderen.
Het betreft Rhodé van der Slikke (07-09-00), Sofieke Gerrets (10-06-00), Eunice Mudde
(14-05-00) en Rianne van der Slikke (07-10-00). Ook zij komen in de maand april bij elkaar
om te bespreken hoe die dag het best met de kinderen kan worden ingevuld.

Aanmeldingen
Nog steeds komen er aanmeldingen binnen voor de Grote familiedag. Zijn er onder ons die
alsnog besluiten mee te willen doen, dan kan dat nog steeds. Dus wat let je.

Sponsors
Wij  hebben nog geen reactie  gehad van familiebedrijven  en -leden die  de prijzen willen
sponsoren. Het zou leuk zijn, vooral voor de kleintjes als zij die dag iets kunnen winnen.
Hopelijk zijn er die alsnog besluiten hieraan mee te doen. Wij zien uit naar een mailtje van
degene die hieraan mee willen doen. Wij zijn benieuwd.

Fotograven
Graag willen wij die dag vastleggen door foto’s en/of door filmen.  Wij zoeken dus personen
die bereid zijn deze dag te willen fotograven en/of te filmen. Aanmeldingen s.v.p.mailen naar
slikke@versatel.nl

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Van (tante) Hanna van der Slikke (06-00-00) hebben wij j.l. maandag 9 maart de volgende
mail ontvangen.

Lieve familie,
N.a.v. van een mailtje van (oom) Maarten dan even een berichtje van mij hoe het zo gaat.
Een week of 4 geleden ben ik weer erg naar geweest. Ik had een ondragelijke pijn in mijn
buik.  De  dokter  wilde  mij  nog  naar  het  ziekenhuis  sturen  maar  met  de  zetpillen  is  het
gelukkig gezakt.  Gisteren ben ik ook heel naar geweest,  moest weer overgeven en had
diarree. Maar nu gaat het wel weer. Ook heb ik erg jeuk, vooral in mijn gezicht. Maar ook dat
gaat nu wat beter. 
Al met al is er altijd wel iets, want de moeheid is er ook altijd. Maar ik mag er nog zijn en dat
is op zichzelf al een wonder. In april moet ik weer door de molen en laat het dan wel weten. 
Liefs van (tante) Hanna

Lieve (tante) Hanna. 
Hartelijk dank voor je mail. Het is inderdaad een wonder dat je nog onder ons mag zijn. Dat
noopt ons allen tot dankbaarheid en dat in het bijzonder voor je (klein)kinderen. Graag horen
wij van jou via de mail  hoe het met je gaat als je weer door de molen bent gegaan. En wij
denken dat wij namens de gehele familie wel mogen zeggen: Veel sterkte toegewenst.

Voor degene onder ons die (tante) Hanna nog een briefje of een kaartje willen sturen volgt
hier haar adres: J.E van der Slikke

Paulusweg 86
3341 CZ Hendrik Ido Ambacht

Mailen kan ook: jevanderslikke@filternet.nl
Bel je liever: 078-681 5625

---------------------------------------

Van  (oom) Johan van der Slikke (05-00-00)  hebben wij  begrepen dat  het  met  (tante)
Clazien  gezien  de  omstandigheden  redelijk  gaat.  Alhoewel  (tante)  Clazien  afgelopen
vrijdag (13 maart  2009) in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een griep.
Door de chemokuren functioneert het afweermechanisme niet goed. Daarom vond de dokter
het beter dat zij gedurende de griep in het ziekenhuis verblijft  totdat de griep over is.
De chemokuren zijn inmiddels achter de rug. Nu is het uitkijken naar het moment dat de
stamceltransplantatie kan plaatsvinden. 
Wij wensen en bidden haar toe dat het allemaal goed mag verlopen. Een kaartje is nog steeds
altijd welkom. Adres: C. van der Slikke-de Niet

Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM ZOETERMEER

mailadres: jmvanderslikke@kliksafe.nl
telefoonnummer: 079-3619228
 _________________________________________________________________________________
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GEBOORTE 

In de afgelopen periode is onze familie weer uitgebreid. Twee gezinnen werden verblijd met
de geboorte van een baby. Het betreft de familie  Egbert en Aline van Ginkel - van der
Slikke (12-06-00) en Henrik en Caroline van As - van der Slikke (12-07-00).
Door deze feliciteren wij de beide families van harte met zo’n mooie aanwinst. Wij hebben
begrepen dat  de geboorte  goed is  verlopen en dat  noopt  tot  dankbaarheid.  De kindertjes
hebben  prachtige  namen  en  wij  wensen  hun  toe  dat  zij  in  goede  gezondheid  mogen
opgroeien.

Geboortekaartje van Suze van Ginkel

-------------------------------------------

Geboortekaartje van Ruben van As

------------------------------------------

Dan hebben wij twee mails ontvangen met een blijde mare. 
Allereerst hebben wij een mail ontvangen van Martijn en Debora de Groot-van der Slikke 
(03-13-00). Enkele dagen later kregen wij een mail van Gert en Karen de Weerd-Stam 
(11-05-00).
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Martijn en Debora mailde ons het volgende

Hallo oom Maarten en tante Fia,
 
Wij denken dat u het al in de wandelgangen gehoord heb, maar wij laten het ook nog even
via deze manier weten. Wij  hopen D.V. half september ons 3e kindje te krijgen. 

Groetjes van Martijn, Debora en kinderen de Groot.

 
en de mail van Gert en Karen luidt als volgt.

Goedenavond oom Maarten en tante Sophia, 

Nu vooruit, omdat u zo “nieuwsgierig” bent…………… Wij zijn in blijde verwachting!
Wij hopen dat we u D.V. in September nader kunnen berichten.

Hartelijke Groeten,
Gert en Karen de Weerd - Stam
Lydia,  Anne-Marthe, Rutger en Deborah.

Martijn en Debora en Gert en Karen, van harte gefeliciteerd. Wederom breekt voor jullie
een mooie maar ook een spannende tijd aan. Ook jullie kinderen zullen het best wel leuk en
spannend vinden. Geniet er maar van. Enne…., als de baby geboren is, ontvangen wij graag
een kaartje van jullie. Dan kunnen wij die opnemen in de Slikkertjes-Nieuwsbrief zodat de
gehele familie hiervan kennis kan nemen. 
__________________________________________________________________________

GETROUWD

Wij hebben geen bericht ontvangen van familieleden die binnenkort in het huwelijk hopen te 
treden. Toch hebben wij in de wandelgangen het één en ander gehoord. Wij merken dat de 
familie het zeer waarderen dat zij via de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van lief 
en leed binnen de familie. Niet alleen uit nieuwsgierigheid maar meer om hun belangstelling 
te tonen als er wat speelt door bijvoorbeeld een kaartje te sturen o.i.d.
Wij hopen dan ook dat zij die binnenkort gaan trouwen, ook de trouwkaart opsturen naar de 
redactie van de Slikkertjes-Nieuwsbrief.  Bij voorbaat namens de familie: Hartelijk bedankt.
___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . . 

Het was voor de redactie van jullie  nieuwsblad even spannend of de bijdrage van  Arjan
Vuijk (06-10-00) wel op tijd zou aangeleverd worden. Het is Arjan op de valreep gelukt zijn
bijdrage te leveren. En wat voor een bijdrage. Het lezen waard!.
Arjan, hartelijke bedankt voor je bijdrage. Ennee.. wie weet gauw tot ziens.
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Er is door Corine Vlot-Mudde mij gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.
Leuk dat je de “pen” door hebt willen geven aan mij. Ik zou aan Gijsbert Jan vd Slikke willen
vragen om iets te schrijven voor de volgende nieuwsbrief. We wonen vlak bij elkaar in Oud-
Beijerland maar hebben elkaar nog nooit ontmoet.

Ik ben Arjan Vuijk,  de jongste  van de tien.
Als enige ben ik niet in Vlaardingen maar op
12 Januari  1980 H.I.Ambacht  geboren,  voor
de slechte rekenaars ben ik nu 29 jaar.
Op 21 September 2000 ben ik getrouwd met
Coby,  door  omstandigheden  was  Opa  mijn
getuige.  Wij  zijn  toen  in  Dordrecht  gaan
wonen, na 2 jaar zijn wij verhuisd naar Oud-
Beijerland. In Oktober 2002 is Renzo geboren
en  in  Januari  2006  Matthé,  Matthé  was  het
150e  achterkleinkind  van  Opa  en  daarom
hebben wij hem naar Opa vernoemd.

Een paar dingen die ik nog weet van vroeger
is dat we één of twee keer per jaar in een
schoolvakantie  met  Opa  en  Oma  en  mijn
moeder (Hanna vd Slikke) naar oom Piet in
Eindhoven op visite gingen. Als kind vond
ik geweldig om mee te mogen, altijd lekker
eten, spelen op de vleugel en de video van
de parachutesprong van oom Piet bekijken.
De  logeerpartijen  bij  oom  Kees  en  tante
Elizabeth  op  het  schip“Amare”(als  ik  de
naam goed heb) waren ook altijd leuk. Op
zaterdagavond op visite bij tante Anneke en
oom Kees en dan de buurt onveilig maken
met Karen, Salomon en Rens.

Na mijn schoolperiode ben aan het werk gegaan als kok bij diverse bedrijven, sinds 3 jaar
werk ik bij Avenance. Avenance is een cateraar met 400 locaties in Nederland en +/- 1800
medewerkers.  Zie  ook  www.avenance.nl  <http://www.avenance.nl>   Een  concrete
functiebenaming heb ik niet maar waar het op neer komt is dat ik eindverantwoordelijk ben
voor de catering, koffieautomaten en schoonmaak op Shell Rivium, Shell  Pernis en Shell
Moerdijk. Per dag geven wij als bedrijf op de Shell locaties +/- 2300 personen te eten, per
jaar worden er ruim 2 miljoen koppen koffie verkocht en ga zo maar door. Naast mijn werk
ben ik nog druk bezig met een facility-opleiding, hier hoop ik over 1,5 jaar mee klaar te zijn. 

Coby is werkzaam in zorgcentrum “de Elf Ranken” als groepsleidster. Renzo zit in groep 2
en Matthe gaat een ochtend en een middag naar de peuterspeelzaal. Verder hebben wij sinds
oktober 2008 een hond, hij heet Luka en is een cavalier king charles. Luka is het speelmaatje
van Renzo en Matthé.

Verder wil ik jullie niet belasten met wat we allemaal wel en niet doen en wil ik Gijsbert-Jan
succes wensen om het een en ander op papier te zetten. 

_________________________________________________________________________________
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(JEUGD)HERINNERINGEN 

Dan komt nu al de vijfde aflevering van  (oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)  over zijn
oorlogservaringen.  (Oom) Jaap mailde ons dat bij het schrijven van zijn oorlogsmemoires,
zoveel  herinneringen  naar  boven komen dat  hij  moet  uitkijken  dat  het  niet  te  uitgebreid
wordt. 
Wat ons betreft, het verveelt ons niet. Wij begrijpen dat er heel veel te vertellen valt. Zo ook
van de hongerwinter.  Daarom kijken wij  al  uit  naar  de volgende bijdrage.  (Oom) Jaap,
wederom bedankt. 

Jeugdherinneringen 5

Heel beangstigend waren ook de V1’s, de onbemande vliegende bommen die op Londen
werden afgeschoten.

In  aflevering  3  heb  ik  het  al  gehad  over  het  stukje  grond  bij  LZM  (Levers  Zeep
Maatschappij) dat pa (opa) gebruikte als volkstuin.
Maar dat duurde niet lang, want eind ongeveer eind 1943 werd de fabriek door de Duitsers
bezet en moest de hele fabriek en de omgeving worden ontruimd.
Maar dat was niet bedoeld om de productie over te nemen, nee….., zij hadden ontdekt dat
een fabrieksstraat, gelegen tussen een productiehal en het gebouw van de Technische-dienst, 
precies op Londen was gericht.
.
Door  het  hele  bedrijf  en  ook door  die  straat  liep  een  smalspoorlijntje,  zoals  destijds  bij
grotere  bedrijven  gebruikelijk  was,  waarover  een  dieseltreintje  met  lorry’s  reed,  dat  de
diverse  afdelingen  van  materialen  en  grondstoffen  voorzag  en  het  eindproduct  naar  de
magazijnen vervoerde.
Maar dat straatje met die spoorlijn daar ging het om.
De Duitsers hadden een verdekte onopvallende plek nodig om de V1’s (Vergeltungswaffe
Eins)  te lanceren.  Dat  gebeurde vanaf een rijdend plateau  (wagentje)  op een rail  die  iets
omhoog liep, omdat de bom zelf geen wielonderstel had.

Het straatje werd overdekt en voorzien van camouflage, zodat vanuit de lucht niet te zien was
dat daar V1’s werden gelanceerd.

De bom werd in onderdelen aangevoerd, dat gebeurde onopvallend per trein of per schip en
ze  werden in  de  fabriekshallen  in  elkaar  gezet,  werden vervolgens  op het  spoorwagentje
gezet, de straalmotor werd gestart en wagentje met bom reden met sterk oplopende snelheid
naar het eind van de tunnel waar de V1 voldoende lift had om de lucht in te gaan en zijn reis
naar Londen te beginnen.

De richting werd gestabiliseerd d.m.v. gyrokompas dat is in principe een vliegwieltje dat
alleen maar rechtuit wil, zoals een automobiel, als je naar links of rechts stuurt zal, als je het
stuur  loslaat,  de  auto  vanzelf  weer  rechtuit  rijden.  Deze  drang  van  de  gyroscoop  werd
overgebracht op het richtingsroer van de bom.

De bom vloog relatief laag ca. 3000 m, had een explosieve lading van 825 kg aan boord en
had een vliegbereik van ongeveer 240 km, dan was de brandstof op en viel hij vanzelf naar
beneden,  latere  versies  werden  wel  wat  meer  geperfectioneerd.  Maar  dit  is  summiere
informatie voor degenen die er iets meer van willen weten.
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Vergeldingswapen 1

Maar  waar  het  om ging was  dat  wij  de  volkstuin  kwijt  waren,  de  Duitsers  wilden geen
pottenkijkers in de omgeving, zodat deze gecamoufleerde locatie aan de geallieerden kon
worden doorgeven.
Dat is later toch gebeurd en de LZM is op 23 maart 1945 dan ook gebombardeerd, de fabriek
lag grotendeels in puin maar de startbaan was niet geraakt zodat de volgende dag alweer V1’s
werden gelanceerd.

Scan gedeelte foto van gebombardeerde fabriekshal LZM.

Dat bombardement kan ik mij nog goed herinneren, iedereen uit de buurt liep of rende naar
de  Nieuwe  brug  bij  de  Parallelweg,  daar  zag  je  grote  rookpluimen  boven  de
Sunlightzeepfabriek hangen.
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De bommen werden bijna altijd ’s avonds en ’s nachts gelanceerd, als het goed ging hoorde
je even in de verte wat gebrom en verder niets, maar het angstige was als het mis ging en dat
gebeurde regelmatig, soms begon de bom dan al sputterend rondjes te draaien boven de stad,
de motor sloeg af en dan weer aan, vaak nog een paar keer, startte dan soms door en vloog in
de verkeerde richting weg. Het gevaar was als de motor niet meer aansloeg dan was er de
spanning waar zou hij neerkomen? Gelukkig liep het vrijwel altijd goed af, hij kwam in de
Nieuwe Waterweg terecht, of stortte als blindganger (die niet explodeerde) neer bijvoorbeeld
in een weiland of akker in Zuidbuurt 
Eén keer viel  hij op een woning aan de Hoogstraat en de achterzijde daarvan werd flink
vernield, ik meen dat daarbij ook nog slachtoffers en/of gewonden zijn gevallen.

Pa (opa) had ter vervanging van de volkstuin inmiddels een stukje grond geregeld aan de
Rotterdamseweg,  dat  was aan een doodlopende brede straat  met  noodwoningen,  die  daar
waren  gebouwd  als  tijdelijke  huisvesting  voor  slachtoffers  van  het  bombardement  in
Rotterdam. 
Het brede onbebouwde middengedeelte van de weg, dat als plantsoen was bedoeld, was in
gebruik  genomen als volkstuincomplex. Ook dat heeft niet lang geduurd, omdat het oogsten
van de gewassen meestal ’s nachts gebeurde door de omwonenden, zodat de opbrengst niet
opwoog tegen de kosten.

Op een middag, ik denk een zaterdagmiddag waren pa (opa) en ik op de tuin bezig toen er
kanonschoten  weerklonken,  even later  zagen we een vliegtuig  met  een zwarte  rookpluim
erachter, dat naar het scheen recht op ons afkwam, ik bleef er gefascineerd maar doodsbang
naar kijken en zag twee man er uit springen, die later aan witte parachutes naar beneden
zweefden.  
Achteraf bleek het een Engels verkenningsvliegtuig te zijn geweest, dat misschien wel op
zoek was naar de lanceerplaats van de V1’s. De piloten werden hangende aan hun parachutes
beschoten maar ik dacht niet geraakt, ze kwamen ergens bij de Vijf Sluizen neer en zijn door
bewoners uit de buurt verstopt voor de Duitsers en via een smokkelroute teruggeholpen naar
Engeland.

Het  vliegtuig  vloog brandend nog lang  door  en  stortte  tenslotte  aan  de  overkant  van  de
waterweg ergens op het eiland Rozenburg neer.
Al met al voor mij als jongen van 6 á 7 jaar toch een angstig avontuur.

Voor de duidelijkheid geef ik bij alles nu wat achtergrond informatie, veel van die dingen
wist ik toen niet, ik heb dat al eerder gezegd. 
Bijvoorbeeld een V1 heb ik in werkelijkheid nooit gezien en ook niet zien vliegen, want het
was altijd aardedonker als ze werden gelanceerd, je hoorde een misser dus wel sputterend
aankomen en zich weer verwijderen en weer terugkomen, maar je zag niets en dat maakte het
nog angstwekkender.

Volgende  keer  iets  over  de  “Razzia’s”,  (vert.  drijfjacht)  en  de  bezetting  van  de  diverse
scholen, waardoor het leren erg bemoeilijkt werd.

Groetjes oom Jaap.
jvdslikke@orange.nl
___________________________________________________________________________
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MEDEDELINGEN 

Verhuisbericht

Jaco en Adriënne Schipper (10-01-00) stuurde ons het volgende verhuisbericht.

Voor de duidelijkheid volgt hier nogmaals het nieuwe adres.

Familie J. Schipper
Kortlandstraat 28
29911 BG Nieuwerkerk aan den IJssel

Jaco en Adriënne, Wij hebben gehoord van jullie (schoon-)ouders dat het een mooi huis is
en riant gelegen aan de rand van Nieuwerkerk ad IJssel. Wij wensen dan ook toe dat jullie
daar vele fijne jaren mogen wonen. Jullie knullen zullen het best wel fijn vinden. 
__________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een dankbetuiging Lydia de Weert  (11-05-01)
 
Goedendag oom Maarten en tante Sophia,
Ik heb mijn vader gemachtigd om u een berichtje te doen over mijn verjaardag.
Ik was immers de jarige van de maand februari!

Ik was op zondag jarig en ik vond dat eigenlijk niet zo leuk maar de volgende dag ben ik met
mijn vriendinnetjes wezen zwemmen en dat was super!

De opa van mijn vader lag op sterven dus verder hebben we geen feest gevierd. De 
volgende dag is hij gestorven dus eigenlijk was het allemaal heel anders.

Maar u wilt natuurlijk weten of ik nog kaarten heb gekregen, nou echt wel! In totaal heb ik 
16 kaarten gekregen en drie digitale. Helemaal geweldig! Maar het was geen verrassing dat 
ik de jarige van de maand was. Want u had geschreven dat de hele gezinnen de nieuwsbrief
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moesten lezen. Wij gehoorzaam geluisterd en toen zag ik het!
Het was toch nog heel leuk!

Bedankt!
Groetjes,
Lydia de Weerd.

----------------------------------------------

Dan gaan wij nu over naar  “de Jarige van de maand april 2009”.  Voor de maand april
kregen wij de volgende suggestie.

Beste oom Maarten en tante Fia,

Hierbij wil ik vragen of de jarige van de maand April mijn zus Lydia zou kunnen zijn. 
Lydia doet altijd veel voor ons. Je hoeft maar te bellen of zij regelt het of helpt je. Ze is ook
altijd spontaan met het geven van kleinigheidjes, zoals kleine cadeautjes voor de kinderen of
iets lekkers bij de koffie. Ik denk dan ook dat Lydia het verdient om eens in het zonnetje te
staan.

Hartelijke groetjes van Mirjam

Beste Mirjam (03-07-00) de Koning,

Dat vinden wij een goed idee. Daarom heeft de redactieraad besloten om

Lydia den Toom-van Krimpen (03-05-00)

uit te roepen tot “ de Jarige van de maand april 2009”.  
Helaas heb je geen n.a.w. gegevens geleverd dus moesten wij zelf op zoek gaan. Gelukkig 
staan haar gegevens op de familievanderslikke.nl site en deze hebben wij opgenomen in 
deze nieuwsbrief.

Mirjam, bedankt.

Alvorens wij de n.a.w. gegevens geven zullen wij voortaan eerst wat achtergrond informatie 
van de jarige van de maand geven. 

Zoals uit de code blijkt is Lydia den Toom-van Krimpen de vijfde kind van (tante) Lydia
van Krimpen-van der Slikke (03-05-00) en geboren op 10 april 1968. 
Lydia  is  op 2 juli  1987 met  Wim den Toom  getrouwd en zij  hebben drie kinderen.  De
oudste is  Marion en is inmiddels ook getrouwd en wel op 12 december 2008 met  Anne
Willem Waaijenborg. zoals jullie dat hebben kunnen lezen in Slikkertjes-Nieuwsbrief nr.24.
De andere zijn Colin en Lindy respectievelijk 17 en 15 jaar oud.

Dan komen nu de gegevens van “de Jarige van de maand april 2009”
Naam: Lydia den Toom-van Krimpen.
Adres: Merelhoven 64
Woonplaats 2902 KK Capelle aan den IJssel 
mailadres: toom@solcan.nl
telefoonnummer: 010-450 4469
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Zoals ook de vorige maal aangehaald: Wij hopen dat jullie allemaal spontaan meedoen.
Allen alvast bedankt.
___________________________________________________________________________
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TENSLOTTE
  
Het is weer een goed gevulde nieuwsbrief geworden. Wij hopen dat het naar jullie genoegen
was.  Heb je  ideeën,  nieuws,  een  anekdote  of  iets  naders  wat  de  moeite  waard  is  om te
melden, laat het ons weten. Wij zullen het dan opnemen in de nieuwsbrief.

Hartelijke groeten  

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 
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