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INLEIDING

Geliefde familie,
Daar zijn wij weer met de nieuwe nieuwsbrief. Hopelijk hebben jullie het laatste nummer
helemaal gelezen zodat je weer op de hoogte bent van alle familiewederwaardigheden. Met
het opmaken van de nieuwsbrief merken wij dat er heel veel in de familie gebeurt. Veel lief
en  leed  gaat  door  de  familie.  Nu  is  het  niet  moeilijk  om  het  lief  in  de  nieuwsbrief  te
vermelden. Het vermelden van leed is een andere zaak. Dat zullen wij maar achterwege laten.
Alleen in situaties zoals ziekte, overlijden e.d. hopen wij dit te allen tijde in de nieuwsbrief te
mogen opnemen.  

De Grote familiedag op zaterdag 13 juni 2009
Afgelopen woensdagavond 8 april  is het organisatiecomité van  “de Grote familiedag  bij
elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het programma van die dag besproken.
Het beloofd een leuke dag te worden. In de nieuwsbrief van mei hopen wij jullie hierover
meer te informeren. Ook voor de kleintjes zijn wij hard bezig. 

Kleintjes
De dames  Rhodé van der Slikke (07-09-00), Sofieke Gerrets (10-06-00), Eunice Mudde
(14-05-00) en Rianne van der Slikke (07-10-00) hopen ook deze maand nog bij elkaar te
komen om hun programma samen te stellen. Wij hopen in de nieuwsbrief van mei hierover
meer te kunnen mededelen.
 
Sponsors
Wij hebben enkele aanmeldingen ontvangen voor “de Grote familiedag”. Daar zijn wij blij
mee. Het is namelijk de bedoeling hiervoor kleine prijsjes aan te schaffen voor de kleintjes.
Sponsors, alvast onze dank voor jullie spontane reactie.  Overigens zoeken wij nog steeds
sponsors, met name voor de kleintjes.

Fotograaf
Het doet ons een genoegen dat wij kunnen mededelen dat Lydia den Toom-van Krimpen
(03-04-00) zich heeft aangemeld om “de Grote familiedag” vast te leggen door het nemen
van foto’s. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze foto’s op de familievanderslikke.nl site
komen te staan zodat iedereen ze kan zien. Lydia veel succes.

Herinnering betaling
Zie volgende pagina.

___________________________________________________________________________



Herinnering betaling
(Tante)  Nel  (01-00-00)  heeft  al  diverse  betalingen  ontvangen.  Eind  april  moeten  wij
tenminste de helft van de kosten betalen aan partycentrum “Het Leersumse Veld”. Daarom
ons verzoek om voor eind april  de helft  van de kosten te storten op de girorekening van
(tante) Nel. Voor degene die het niet meer weten komen hier nogmaals de gegevens.
Naam rekeninghouders: P.J Bakker/P.C. Bakker-van der Slikke
Adres: Fluiterlaan 50-5

2903 RL Capelle aan den IJssel
girorekeningnummer: 5211801

Dan nog even dit
Mogelijk dat er onder ons zijn die de sfeer willen proeven en een indruk willen hebben waar
onze familiereünie wordt gehouden. Ga naar  www.leersumseveld.nl dan kunnen jullie het
zelf ervaren wat je kan verwachten. Succes.
___________________________________________________________________________

ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de geboorte gemeld van Suze van Ginkel (12-07-02), 
dochtertje van Egbert en Aline van Ginkel - van der Slikke (12-06-00).  Nu kregen wij van
Elise Dirksen-van der Slikke (12-06-00) de volgende mail.

Ha ome maarten,
 
Als er nog geen jarige van de maand is dan zou ik graag mijn zusje Aline op willen geven.
Zij hoopt 6 mei 28 te worden. nummer 6 in de rij van de 7 kids van ome Ben.  
Waarom zij?  even een opkikkertje. Vorige maand heeft zij haar 3e kindje gehad wat in 1e
instantie  voorspoedig verliep maar hierna heeft  zij  een baarmoederverzakking gekregen.
Pijnlijk en lastig. Ze mag alleen lichte werkzaamheden doen. Niet zuigen, de kinderen van 3
en 1,5 jaar niet tillen. Zelfs lopen met de hond of naar de brievenbus van het park geeft al
klachten. Ze heeft nog veel hulp en heeft hier aardig moeite mee om het over te geven. Ze
wil het graag zelf doen en voelt zich snel bezwaart wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Ze
krijgt nu therapie en als dit na 2 maanden nog niet helpt kan eventueel nagedacht worden
om een ring te plaatsen of operatief de baarmoeder op te binden. Maar daar vond de dokter
het nu nog te vroeg voor om het hier nu al over te hebben.
Sinds afgelopen donderdag gaat het ietsje vooruit wat ze ook even nodig had want ze begon
bijna de moed te verliezen na 4 weken elke dag hulp en nog geen verbetering.  
 
Zelf probeert ze ook trouw de jarige van de maand een kaartje te sturen en de laatste keer
heeft ze mij namens haar zoontje ook opgegeven als jarige van de maand.
Haar adres is: Aline van Ginkel
                     Meulunterseweg 60-31
                     6741 HP  Lunteren

Wij vinden het een goed idee om Aline  even in de nieuwsbrief te noemen. Niet om zij de
jarige van de maand mei te maken. Wij zijn van mening dat in dit geval  Aline,  omdat zij
eigenlijk ziek is en best een steuntje kan gebruiken juist een kaartje verdient.  
Daarom hebben wij dit bericht opgenomen in het ziekenhoekje en roepen wij de familie op
om haar te troosten en sterkte toe te wensen met het sturen van een mooie kaart. 

------------------------------------
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Van  (tante) Klazien van der Slikke-de Niet (05-00-00)  en van  (tante) Hanna van der
Slikke (06-00-00) hebben wij niets te melden voor de nieuwsbrief. 
(Tante Klazien) wordt één dezer dagen geholpen en (tante) Hanna moet D.V. 24 april weer
naar de oncoloog. Dus de volgende maand horen jullie hopelijk meer van de beide (schoon-)
zussen c.q. tantes. 
_________________________________________________________________________________

GEBOORTE 

Dat wij een grote familie hebben, ervaren wij maandelijks. Er is altijd wel wat te melden.
Ook  deze  maand  hebben  wij  weer  diverse  berichten  ontvangen.  Zo  ook  van  Johan  en
Monica  Benard (14-05-00).  Van  Johan  en  Monica kregen  wij  eerst  het  volgende
mailbericht.

Goedenavond,

Bij  deze willen wij  jullie meedelen dat wij  zaterdagmorgen om 11.20 uur een dochter en
zusje hebben gekregen. Moeder en dochter maken het goed. Haar roepnaam is Anna en zij
woog 3900 gram en is 50 cm.

Hartelijke groet,
Johan en Monica Benard, Simon en Niels.

Daarna ontvingen wij het volgende geboortekaartje.

Johan, Monica maar ook Simon en Niels, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
dochter en zusje. Leuk om nu ook een dochtertje en zusje te hebben. Wees er maar zuinig op.
Wij wensen jullie van harte toe dat jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende
jaren mogen krijgen.

------------------------------------

Van onze dochter Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00) hebben wij de volgende
mail ontvangen.
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Dag Pa,

U weet het al een poosje :-), maar wilt u in de nieuwsbrief zetten dat wij in blijde verwachting
zijn?!  Als  alles  goed  gaat  hopen  wij  in  oktober  ons  derde  kindje  te  krijgen.
We zagen gisteren op de echo een heel beweeglijk kindje, en dan is het weer een groot
wonder! Wij zijn er heel erg blij mee...!

Ariën en Marieke 

Ariën en Marieke, maar ook Aron en Leah van harte gefeliciteerd met dit blijde bericht. Er
moet weer heel wat geregeld worden zodat ook jullie weer een drukke tijd tegemoet gaan.
Maar daar hebben jullie geen problemen mee. Nu, wij wensen jullie een mooie tijd toe en
wees voorzichtig.
__________________________________________________________________________

GETROUWD

Wij hebben drie trouwkaarten ontvangen. De eerste trouwkaart hebben wij ontvangen van
Richard Treure (06-01-01)en Gea Sturink. Daarin deelde zij ons mede dat zij D.V. 3 april
2009 om 13.30 uur in het huwelijk hopen te treden. Omdat wij de kaart pas op 25 maart 2009
ontvingen, kunnen wij nu pas de kaart in de nieuwsbrief opnemen.
Niet getreur(e)d, een felicitatiekaart is nog altijd welkom. Deze moet je dus nu sturen naar:

Bruidspaar Richard en Gea Treure-Sturinck
Fontijnkruid 69
3344 CA Hendrik Ido Ambacht

O ja,  dat  zouden wij  haast  vergeten.  Richard en Gea,  van harte  gefeliciteerd  met  jullie
huwelijk. Wij wensen jullie, en natuurlijk ook namens de gehele familie vele gezegende en
gezonde jaren toe. Graag ontvangen wij van jullie nog een trouwfoto zodat wij die kunnen
plaatsen  op  de  familievanderslikke.nl site.  De  trouwfoto(‘s)  kunnen  jullie  mailen  naar
a.roozendaal@solcon.nl.  Enne…, hebben jullie een mailadres, dan zien wij ook die graag
tegemoet.

Trouwkaart van Richard Treure en Gea Sturink
--------------------------------------------
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Dan hebben wij ook een trouwkaart ontvangen van Hans de Waard en Tamara Treure (06-
01-02).  Zij hopen op 15 mei 2009 in het huwelijksbootje te stappen. Hans en Tamara, ook
jullie  mede  namens  de  familie  van  harte  gefeliciteerd.  Voor  jullie  is  het  helemaal  een
bijzondere dag. Na vele zorgen mogen jullie dan toch eindelijk in het huwelijk treden wat
noopt tot dankbaarheid. Wij wensen jullie een fijne en een mooie dag toe en vele gezegende
jaren. Ook van jullie ontvangen wij graag een trouwfoto om op de  familievanderslikke.nl
site te zetten, maar ook jullie mailadres zodat wij maandelijks jullie de nieuwsbrief kunnen
mailen.  Overigens,  voor de ouders  van  Tamara  is  het  wel  een hele  ervaring  om binnen
enkele  maanden  twee  kinderen  te  zien  trouwen.  Daarom  feliciteren  wij  in  deze  in  het
bijzonder  de  ouders  van  Richard en Tamara.   Er  zijn  aangaande  Tamara  vele  zorgen
geweest, daarom zal er nu wel een dubbele vreugde zijn dat jullie dochter deze mooie stap
mag maken.

Trouwkaart van Hans de Waard en Tamara Treure
--------------------------------------

Dan hebben wij  tenslotte  een bijzondere  trouwkaart
ontvangen  van  William  Stam  (11-10-00)  en
Mariënne van Oosten.  Zij  hopen op D.V. vrijdag
22 mei 2009 om 13.00 uur in het huwelijk te treden.
Deze  zal  plaats  vinden  in  “Kasteel  Essenburcht”  te
Wierden.  Kerkelijke  huwelijksbevestiging  zal  plaats
vinden in de Gereformeerde gemeente, Aardweg 5 te
Nunspeet door de weleerwaarde heer ds. A. Schot. 
William  en  Mariënne,  ook  jullie  natuurlijk  mede
namens de familie  van harte gefeliciteerd met jullie
voorgenomen huwelijk. Wij wensen jullie een mooie
en  een  fijne  dag  toe  en  samen  vele  gezonde  en
gezegende jaren. Omdat de familie het leuk vindt om
ook jullie trouwfoto’s te bewonderen, verzoeken wij
jullie  deze  te  mailen  naar  a.roozendaal@solcon.nl.
Marieke Roozendaal zal er dan voor zorgen dat het op
de  familievanderslikke.nl komt  te  staan.  Alvast
bedankt.

___________________________________________________________________________  
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . . 

Dan  komt  nu  de  bijdrage  van  Gijsbert-Jan  van  der  Slikke  (07-05-00).  Zoal  wij  dat
inmiddels van de neven en nichten gewend zijn,  de bijdrage is weer van goede kwaliteit.
Prettig om te lezen en informatief. Zo weten wij op den duur wie binnen de familie waar
hoort  en wat men zoal doet. Gijsbert-Jan bedankt.  

Hallo alle neven en nichten, ooms en tantes,

Arjan Vuijk heeft mij gevraagd de volgende bijdrage te schrijven voor de nieuwsbrief. Ik op
mijn beurt heb de pen doorgegeven aan Ardin Mudde.  Hij is de jongste neef van de familie. 

Ik ben Gijsbert Jan van der Slikke, zoon van
oom Maarten en tante Fia. Ik ben de vijfde in
de rij van een heus elftal! 28 jaar, alweer vijf
jaar  getrouwd  met  Jantine  Roozendaal  en
vader van onze lieve Menno, die ook alweer
3 jaar oud is.
Schreef  Arjan  dat  zijn  zoon  het  150e

achterkleinkind van opa van der Slikke was,
Menno was de 149e. 

Ik weet nog dat opa en oma ons wegbrachten
als we in de zomer op vakantie gingen naar 
Zelhem.Tijdens die vakanties gingen we dan vaak naar ‘de waterpomp’, waar ook veel zand
was. Ik heb nog een foto waar ook Salomon Stam en Gustaaf Gerrets op staan, terwijl we
gedrieën zandkastelen bouwen

Wilde ik heel vroeger dominee worden en later bij ‘Artsen Zonder Grenzen’ gaan werken:
uiteindelijk ben ik psychiatrisch verpleegkundige geworden en werk ik nu al ruim 5 jaar op
de Opnamekliniek van een psychiatrisch ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. De laatste 1,5
jaar ben ik ook unithoofd van 1 van de 3 units van deze kliniek.

Op de opnamekliniek worden mensen meestal gedwongen opgenomen die acuut gevaarlijk
zijn  voor  de  maatschappij  en  bekend  zijn  met  een  psychiatrische  ziekte  of  als  daar  een
vermoeden van is. Deze mensen zijn vaak erg angstig, of hebben al weken niet voor zichzelf
gezorgd,  en zijn  soms ook agressief  of  hebben (hard)drugs gebruikt.  Onder  anderen  met
behulp van noodmedicatie of dwangbehandeling wordt dan ingezet op snel stabiliseren, en
wordt weer gewerkt aan het bevorderen van een veilige en gezondere situatie. 

Cliënten worden bij heftige agressie in een separeer (isoleercel) verpleegd, maar onze inzet is
wel om dit te voorkomen. Soms gaan we met vier verpleegkundigen het gesprek aan met een
cliënt, dringen we aan op het innemen van medicatie en verliezen we cliënten letterlijk niet
uit het oog. Daardoor wordt ook regelmatig een separatie (het onder dwang brengen van een
cliënt naar een isoleercel) voorkomen. Voor wie dit alles abracadabra is, kijk ook eens op
www.bavo-europoort.nl voor filmpjes over psychose en depressie. 

Jantine staat nog 3 dagen per week voor de
klas.  Zij  is  juf  van  groep  1  van  de
Polyanderschool te Dordrecht. 

6

http://www.bavo-europoort.nl/


Menno is een echte doerak, kletst de oren van
je hoofd over allerhande auto’s, tractoren en
vliegtuigen.  Laatst  gingen  we  kijken  bij
Schiphol.  Toen  hij  het  eerste  vliegtuig  zag
opstijgen,  riep  hij:  Oh  papa,  kijk!  Een
vliegtuig, is die van lego?!
Zo zie je maar, het is bijna dagelijks voor mij
omschakelen tussen twee grote 

tegenstellingen: enerzijds de complexe, chaotische wereld van mensen die jarenlang aan de
onderrand  van  de  maatschappij  bivakkeren;  en  anderzijds  de  eenvoudige  blik  van  onze
Menno op deze wereld.

Ik wilde het hierbij laten en wens u en jullie alle goeds voor de toekomst toe!
Gijsbert Jan van der Slikke.
_________________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN 

Dan komt nu alweer  de zesde  bijdrage  van  (oom) Jaap (02-00-00)  over  zijn  oorlogser-
varingen. Dat het voor een kind niet meevalt om een oorlog te moeten meemaken is door
(oom) Jaap goed weergegeven. Lees maar hoeveel negatieven indrukken een oorlog op een
kind kan maken.

Jeugdherinneringen 6.

Maar voor ik het over Razzia’s en de bezetting van o.m. onze school de ‘Parkwegschool’ 
heb, eerst even dit, hoe amuseerden wij ons als kinderen, na schooltijd op woensdagmiddag 
en zaterdag, zonder speelgoed, fietsjes, ballen, boeken, spellen e.d. er bestonden ook geen 
speeltuintjes in de buurt, dus hadden we weinig mogelijkheden.

Maar toch in de zomer ging dat nog wel, de Spoorstraat waar wij woonden lag tussen de van 
Leijden-Gaalstraat en de Spoorsingel.
Aan de Spoorsingel was een breed grastaluud, tot aan de sloot onderaan de spoordijk van de 
spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland.

We speelden veel aan de slootkant en op het grastaluud, op de sloot lieten we zelf gemaakte
bootjes varen (een plankje met afgeschuinde voorkant en een stokje of grote spijker als mast 
en een zeil van een stuk papier), of we vingen er kikkervisjes in een lege glazen pot, namen 
die mee naar huis en probeerden ze in leven te houden tot het kikkertjes waren, wat meestal 
mislukte omdat ze stierven bij gebrek aan het juiste voedsel. 
Als voetbal maakten we een hele grote prop papier en omwikkelden die met papiertouw, 
maar de levensduur daarvan was heel beperkt. (Papiertouw was een surrogaat voor dun 
verpakkingstouw, zoals we dat nu nog kennen, maar het was veel minder sterk)
Met een paar stokken of boomtakken en een oud stuk vloerkleed of deken improviseerden we
een tentje en speelden daarin ‘kwartet’ of ‘mens erger je niet’.
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Op een keer ging het luchtalarm af, dus renden we naar een steeg naast een van de huizen aan
de Spoorsingel.
Even later kwam er een elektrische personentrein langzaam aanrijden in de richting van het 
station Vlaardingen (meestal stopten de treinen onmiddellijk bij een luchtalarm) maar deze 
machinist dacht het station wel te kunnen halen.
Dat lukte dus niet, want er kwam een (vermoedelijk Engels) jachtvliegtuig heel laag over en 
beschoot de trein, je zag de kogels door het dak van de trein slaan.
Waarschijnlijk dacht de piloot dat het een transport van Duitse troepen naar Hoek van 
Holland betrof, maar dat was niet zo, er sprongen in paniek een aantal burgers uit de trein.
Sommigen verscholen zich onder de trein en anderen renden de spoordijk af sprongen in de 
sloot en probeerden de overkant te bereiken, er waren er die dat lukte maar anderen bleven 
steken in de modder.
Ze werden allen geholpen en opgevangen door bewoners van de Spoorsingel.
Kennelijk had de piloot zijn vergissing gezien want hij kwam niet terug voor een tweede 
aanval.
Ik herinner mij niet of er bij die actie nog doden zijn gevallen er waren wel wat gewonden.

  

                               
                               Een trein als deze werd beschoten. (In oorlogstijd waren 
                            ze helemaal in  een bruin/groene kleur schutkleur gespoten)

Als het koud was of regende was het moeilijker om je bezig te houden, we hadden wel een 
schommel op zolder maar daar kon ik niet tegen, ik werd daar misselijk van.
Er kwamen ook wel buurmeisjes spelen, maar die speelden met (tante) Nel, met 
eigengemaakte of door hun moeder gemaakte lappenpoppen, of ze speelden verpleegstertje 
en ik mocht de patiënt zijn, maar dat was natuurlijk niks voor mij.
Af en toe speelde ik bij mijn vriendje Kees Nuyt, die woonde samen met zijn moeder aan de 
Anthonie Knottenbeltsingel in Vlaardingen-Ambacht, zijn ouders waren namelijk 
gescheiden, wat heel bijzonder was in die tijd. 
Voor mijn begrip was het daar heel luxueus, in heel het huis ook op de trappen lag vaste 
vloerbedekking en er was centrale verwarming. 
Wij hadden een heel goedkoop soort zeil (Balatum) met daarop een vloerkleed in de kamer 
en een loper in de gang, maar verder was alles kaal. 
Kees Nuyt was een neefje van onze schooljuffrouw uit de eerste en tweede klas, ze was een 
oudere vrijgezel, maar wel heel aardig.
De hele familie van Kees spaarden lege lucifersdoosjes voor hem en hij had er echt heel veel.
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Bij hem spelen was dus heel leuk, want we bouwden daar grote en hoge torens van en 
bekogelden die dan later met een leeg doosje, wiens doosje ervoor zorgde dat de toren 
instortte had dan gewonnen en dat duurde soms echt behoorlijk lang.

Soms mochten ik een middag naar oma van Dorp, dat was ook wel leuk, je mocht dan 
ingebonden ‘Levens’ bekijken, dat waren tijdschriften waar oma en opa voor de oorlog op 
geabonneerd waren geweest en die per jaar waren gebundeld. 
Ze stonden vol met verslagen en veel zwart-wit foto’s van gebeurtenissen, zoals spectaculaire
ongelukken, sport prestaties, maar ook modefoto’s van toen en politieke verslagen.
Je was daar dan een tijdje zoet mee en daarna mocht ik met het glazen autootje spelen en daar
kwam ik eigenlijk voor, het was een snoeppot geweest in de vorm van een auto en er bewoog 
dus niets aan, maar ik droomde erbij dat de wielen echt konden draaien.
Een bepaald patroon in het vloerkleed was voor mij de weg, met hier en daar een zijweg, dus 
schoof ik met die pot over het kleed en volgde nauwkeurig het patroon, ondertussen het 
geluid van een optrekkende en afremmende auto imiterend.

Meer vermaak hadden we eigenlijk niet, maar je wist niet anders.

Tot!!! ik jarig werd in september 1944, toen kreeg ik van oom Kees Don (de enige broer van 
mijn moeder) een zelfgemaakte houten trekker met oplegger en met echte wielen die konden 
draaien, met ook nog wat vaten en kistjes erop. 
Ook had hij een echt werkende ophaalbrug voor mij gemaakt en alles in de juiste kleuren 
geverfd, ik was de koning te rijk.

Verjaardagen hadden ondanks alles toch nog iets feestelijks al kreeg je niets bijzonders, 
alleen praktische dingen zoals een trui van uitgehaalde wol of eigen gebreide kniekousen
eveneens van uitgehaalde wol. Leuk was ook dat je bezoek kreeg, hoewel dat meestal beperkt
bleef tot oma en opa van Dorp
Ma (oma) maakte dan een aardappeltaart (bij gebrek aan betere ingrediënten) met jam erop 
het leek echt op een taart en het smaakte best redelijk, ook mocht je kiezen wat je wilde eten 
en voor mij was dat altijd stoofperen.
Dat jaar (1944) mijn laatste verjaardag in de oorlog vlak voor de hongerwinter kon dat nog.

Helaas heb ik maar heel kort plezier gehad van mijn cadeaus, want enkele maanden later
kon ik de ophaalbrug en de trekker met oplegger nergens meer vinden, ik was echt ten einde 
raad en begreep er niets van.
We zaten toen al enige tijd in de hongerwinter, waar ik het later nog over zal hebben.
Maar omdat er geen brandstof meer was voor het minikacheltje (zo groot als een grote pan)
in de keuken om de gaarkeukensoep op te warmen, had Pa (opa) de bijl er in gezet en er 
brandhout van gemaakt, ik was ontroostbaar. Ik was 8 jaar en het was mijn enige speelgoed. 
Soms is voor een kind het leven ook heel hard.

Volgende keer meer.

Groetjes oom Jaap.
___________________________________________________________________________
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JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een dankbetuiging van ds. Arie Jan de Waard  (06-02-00)
 
Goeden middag Oom Maarten,

Hierbij een bedankje voor alle goede wensen die we ontvingen ter gelegenheid van mijn 
verjaardag; het deed echt erg goed!

Ontvang wederkerig een hartelijke groet uit de pastorie in Stolwijk.
----------------------------------------------

Dan gaan wij  nu over  naar  “de Jarige  van de maand mei 2009”.  Voor de maand mei
hebben wij diverse suggesties ontvangen. En als wij verschillende aanmeldingen krijgen dan
is het altijd moeilijk er één uit te kiezen. Dit maal was het echte niet moeilijk om een keuze te
maken. Wij kregen namelijk de volgende suggestie.

Hallo opa, 

Eerst ff dit… ssssttt… wilt u dit mailtje niet aan oma laten lezen….?

Want wij willen een verrassing doen voor oma. 

Voor ons is ze de liefste oma! Weet u waarom…? Nou als we bij oma op visite komen is het altijd zo 
gezellig. 

Als ze de deur voor ons open doet straalt het al van haar af! Ze heeft altijd wel een lach…, een 
grap…, een knuffel…, een zoen…, een plagerijtje…, een lieve opmerking…, een praatje…, een 
snoepje…, een flesje limonade…, een chippie…, een…, nou noem het maar op.…voor ons in petto!!! 
En echt hoor, we kunnen nog veel meer bedenken wat oma voor ons en ook voor onze papa en 
mama betekent. Ook voor onze Rhonda is ze dé echte oma en dat vinden we zo fijn!!! 

Voor ons is daarom dan ook de liefste en vrolijkste oma die er bestaat!!!!

Wilt u oma dan ook voor de maand mei als de ‘jarige van de maand’ uit kiezen? Wij zouden dat echt 
heel leuk vinden voor oma! Ze verdient het echt om eens in het zonnetjes te worden gezet! Op 30 mei
is het feestje van oma en ze wordt dan 58 jaar. 

Liefs en de groetjes van, 

Sanne, Laurian en Rhonda 

Ps. U weet wel waar oma woont hè… voor in de nieuwsbrief!

Wat moeten wij hieraan nog toevoegen. Niks toch! 
Dus “de jarige voor de maand mei” is geworden:

(tante) Sophia van der Slikke-Gerrets (07-00-00)

Voor degene die niet precies weten waar zij woont  geven wij voor de zekerheid nog even 
haar adres:
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(Tante) Sophia van der Slikke
Dotterlei 735
2906 BR Capelle aan den IJssel
telefoon: 010-458 1610
e-mail: slikke@versatel.nl 

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE
  
Allen de hartelijke groeten van   

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 
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