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Geliefde familie

De Grote familiedag ligt weer achter ons. Het is een prachtige en gezellige dag geworden.
Meer  dan  180  personen  waren  aanwezig.  Vanaf  11.00  uur  werden  wij  allen  door  het
ontvangstcomité  Jurian Mudde en Elise Dirksen-van der Slikke  ontvangen.  In de zaal
stond  koffie met een heerlijke cake klaar en voor de kleintjes limonade, yoki-drink o.i.d.
Om circa 11.30 uur opende Jurian Mudde de dag met een welkomstwoord.

Om 12.30 uur stond een heerlijke lunch met kroket of frikadel klaar. Tijdens de lunch werd er
een familiequiz gehouden. Een drietal prijzen werden uitgereikt. Na de lunch is een mooie
familiefoto gemaakt (Deze zullen wij in de volgende nieuwsbrief opnemen). 

Daarna was het de bedoeling om met elkaar Oud-Hollandse spelen te gaan doen, maar het
weer was zo fantastisch zodat iedereen buiten bleef. Sommigen gingen gezellig op het terras
zitten en anderen gingen volleyballen terwijl de oudjes (?) met de paardentram een ritje door
het  bos  maakte.  De  kleintjes  werden  gezellig  met  kinderspelen  beziggehouden  door  het
recreatieteam.

Om 15.30 uur was het weer verzamelen geblazen. Met z’n allen was het met een drankje of
een ijsje “ff” uitblazen. Om 16.00 uur bedankte (tante) Nel namens het organisatiecomité alle
aanwezigen  voor  hun  komst.  (Tante)  Nel  vond  het  jammer  dat  niet  alle  familieleden
aanwezig  waren.  Het  was  echt  een  bijzondere  geslaagde  dag en  voor  herhaling  vatbaar.
Daarna  bedankte  (tante)  Nel  het  organisatiecomité  en  het  recreatieteam  met  een  klein
presentje  voor  het  vele  werk  dat  zij  hebben  verzet  waardoor  het  een  geslaagde  dag  is
geworden. 

Na (tante) Nel vroeg Rhodé van der Slikke het woord. Namens het recreatieteam bedankte
Rhodé alle kinderen die zo enthousiast hebben meegedaan met de kinderspelen. Daarom is
besloten om alle kinderen een prijsje te geven. Daarna bedankte  Rhodé namens de familie
(oom) Maarten voor het organiseren van de familiedag en het maandelijks uitgeven van de
Slikkertjes-Nieuwsbrief. Namens de familie bood zij  (oom) Maarten een nieuwe computer
aan die zeer aangenaam was verrast.  Ariën en Marieke Roozendaal  werden door  Rhodé
hartelijk bedankt voor het opzetten en het bijhouden van de familievanderslikke.nl site. Ook
Ariën en Marieke werden aangenaam verrast met enkele cadeaus. 

Na deze zeer geslaagde dag ging om circa 16.30 uur iedereen weer naar huis.

Ps.  Foto’s  van  “de Grote  familiedag” zijn  te  zien  op  familievandeslikke.nl site  onder
fotogalerij.

___________________________________________________________________________



IMPRESSIE VAN DE GROTE FAMILIEDAG.

__________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Van Gerliene de Waard (06-02-03) kregen wij de volgende mails.
Onderstaand mail ontvingen wij op woensdag 10 juni 2009.

Lieve familie, vrienden,

We zijn een lange dag in de Daniël den Hoed kliniek geweest. Als eerste mogen we wel 
zeggen dat de witte bloedlichaampjes van 29.9 naar 9 gezakt zijn. Het was / is de bedoeling 
dat dit onder de 10 kwam. Daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor, de chemokuren + 
medicijnen hebben hun werk gedaan. Natuurlijk is het zeker van belang dat de medicijnen 
gebruikt blijven worden, omdat de aantallen anders direct weer gaan stijgen. 
 
Arie-Jan heeft dus vandaag veel onderzoeken achter de rug, bloed (24 buisjes), beenmerg-
punctie, ook zijn er foto's gemaakt van alle ingewanden. Hartfilmpje (i.v.m. de hartklachten 
die hij eerst had). D.V. dinsdag 16 juni moeten we weer terug komen in de Daniël den Hoed,
dan krijgen we alle uitslagen van de onderzoeken die ze vandaag heel uitgebreid gedaan 
hebben.
De bloedplaatjes waren helaas wel weer erg hoog, die waren nu 753. Maar daar moesten 
we ons niet ongerust over maken zoals we de vorige keer ook al kort hadden gemaild. 
Vrijdag 12 juni moeten we naar de hartcardioloog, die wil toch zijn hart nog even goed 
nakijken. 
 
We zijn daar in het ziekenhuis menselijkerwijs gesproken wel echt in goede handen, je 
merkt dat ze daar op dit gebied veel kundiger zijn

Hartelijke groeten 
Arie-Jan en Gerda
Ronald-Marion
Gerliene-Wilco
Lisette. 

Op vrijdag 12 juni ontvingen wij de volgende mail.

Lieve familie / vrienden,
 
Zo, weer de beloofde mail. 
Vanmiddag zijn we bij de hartcardioloog geweest en die heeft een ecg (hartfilmpje) van het 
hart gemaakt.
Daar is ook weer uitgebleken dat Arie-Jan een lekkende hartklep heeft, alleen volgens de arts 
niet iets waar we ons direct ongerust over moeten maken. 
Er zijn meerdere mensen die een lekkende aortaklep ( 1 van de 4 hartkleppen ) maar dat heeft
geen consequenties m.b.t. de ziekte. Er word dus nu verder ook niets aan gedaan. 
Nu is het afwachten op de uitslagen van D.V. dinsdag 16 juni, dan horen jullie weer meer.
 
Hart.Groet
Arie-Jan Gerda
Ronald-Marion
Gerliene-Wilco
Lisette. 
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Zoals jullie hebben kunnen lezen er blijven grote zorgen. Voor degene onder ons die nog 
geen kaartje hebben gestuurd, herhalen wij het adres waarnaar zij deze kunnen sturen. Want 
een blijk van medeleven wordt in deze zeer gewaardeerd. De kaart kunnen jullie sturen naar:

Fam. A.J de Waard
Schoolstraat 37
2821 AM Stolwijk

Mailen kan ook: ajdewaard@kliksafe.nl

Dan kregen wij van (tante) Hanna van der Slikke (06-00-00) vandaag nog het volgende 
mail.

Lieve familie,

Even een klein berichtje, misschien kan het nog net bij de nieuwsbrief. 
Ik was van voornemen op de familiedag iedereen te bedanken voor het medeleven wat wij 
van de familie mochten ervaren. Maar dat ben ik helemaal vergeten, dat komt natuurlijk 
omdat het zo’n gezellige dag was!! 
Dus allemaal heel erg bedankt voor het meeleven en de hartelijke groetjes.

(tante) Hanna

------------------------------

Bij (tante) Clazien van der Slikke- de Niet (05-00-00) nemen de zorgen weer toe zoals dat
blijkt uit de onderstaande mail.

Zoetermeer, 10 juni 2009.

Beste Maarten en Fia,

Ik weet niet of je de familiekrant al klaar hebt, maar vandaag zijn we naar het ziekenhuis 
geweest. 
Het laatste nieuws is nu dat elke behandeling is gestaakt omdat de CT Scan heeft 
uitgewezen dat de CLL actief is. Dit betekent dat de chemokuren helemaal niets doen, de 
klieren zijn meer gezwollen en mogelijk zijn de kwaadaardige cellen van structuur 
veranderd.
Volgende week gaan ze daarom eerst een halsklier verwijderen om celonderzoek te doen 
om te kijken waarom de ziekte ineens verergerd is.
De week daarop krijgen we de uitslag en daarna wordt pas weer gekeken of er nog wat aan 
de CLL te doen is.
We waren er al bang van want de klachten zoals nachtzweten e.d. nemen toe.

Zijn er vragen dan hoor ik het wel.
Een hartelijke groet,

Johan

Wat moeten wij hierop zeggen? Wij kunnen alleen jullie allemaal nog vragen om  (tante)
Clazien te  gedenken  in  jullie  gebeden.  Daarnaast  kunnen  wij  haar  ook  een  beetje
ondersteunen door haar een kaartje te sturen. Wij weten dat het wordt gewaardeerd.
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Het adres van (tante) Clazien is:
C. van der Slikke-de Niet
Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM ZOETERMEER

mailadres: jmvanderslikke@kliksafe.nl
telefoonnummer: 079-3619228
_________________________________________________________________________________

GEBOORTE 

Willem en Eline Snoeij – Mudde (14-02-00) zijn op 28 mei 2009 verblijd met de geboorte 
van een zoon. Dat betekent dat Geert Corné, Lisa en Bastiaan een broertje er bij hebben.
Van harte gefeliciteerd. Wij hebben gehoord dat alles goed is gegaan en dat geeft weer reden 
tot dankbaarheid. Wij wensen jullie met elkaar vele gezegende en gezonde jaren toe.

Babyfoto’s
Wij hebben de laatste maanden vele geboortekaartjes ontvangen. En als wij de kaartjes
goed hebben gelezen waren de vaders en moeders dankbaar en blij dat de Heere leven
gaf en leven spaarde. 
Misschien zijn er bij die van de familie felicitatiekaartjes hebben ontvangen. Zij zijn
zeer benieuwd maar ook de verdere familie hoe de baby er uit ziet. Daarom doen wij een
beroep op jullie om enkele foto’s van jullie baby te mailen naar Marieke Roozendaal-
van  der  Slikke,  mailadres  a.roozendaal@solcon.nl.  Zij  zorgt  er  voor  dat  de  foto’s
worden gezet op de familievanderslikke.nl site. Zo kan iedereen zien en bewonderen hoe
mooi en lief de baby is. Allemaal alvast bedankt.

Wij hebben geen nieuwe opgave ontvangen, daarom geven wij dus maar weer een overzicht
van de gezinnen waar een baby wordt verwacht.

- Martijn en Debora de Groot-van Krimpen (03-13-00) half september
- Gert en Karen de Weerd-Stam (11-05-00) in september
- Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00) in oktober

__________________________________________________________________________
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GETROUWD

Zoals bekend trouwden op vrijdag 22 mei 2009  William Sebastiaan Stam met  Marienne
van Oosten. Wij, de redactie van de nieuwsbrief zijn ’s avonds naar de receptie geweest. Wij
werden verrast door een prachtige bruid maar ook door een lieve bruidegom.
Niet alleen was de ambiance goed maar ook de sfeer. Wij wensen het bruidspaar vele mooie
en gezegende jaren toe. Toen wij weer naar huis gingen kregen wij een mooie bedankkaart.

---------------------------------------
Nogmaals aandacht voor het volgende

Trouwfoto’s
In de nieuwsbrief hebben wij in de afgelopen periode diverse trouwkaarten opgenomen.
Wij hebben gehoord dat het op alle trouwpartijen gezellig was. En misschien zijn er bij
die van de familie felicitatiekaarten hebben ontvangen. Zij, maar ook de verdere familie
zijn zeer benieuwd hoe de bruidegom er uit zag en of hij wel netjes was gekleed. Daarom
doen  wij  wederom een  beroep  op  de  bruidsparen  van  de  afgelopen  maanden,  mail
enkele  foto’s  van jullie  trouwerij  naar  Marieke  Roozendaal-van der  Slikke,  mailadres
a.roozendaal@solcon.nl,  en  zij  zorgt  er  voor  dat  de  foto’s  worden  gezet  op  de
familievanderslikke.nl  site.  Zo  kan  iedereen  zien  en  bewonderen  hoe  niet  alleen  de
bruidgom er uit zag maar ook de bruid. 
Allemaal alvast bedankt.

___________________________________________________________________________  
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . . 

Dan komt nu de bijdrage van  Sofieke Gerrets (10-08-00). Zoals wij allen inmiddels gewend
zijn, zijn de bijdragen van goede kwaliteit. Ook de bijdrage van Sofieke is de moeite waard
om te lezen. En nu maar hopen dat jullie niet (meer) vergeten wie Sofieke Gerrets is.

Beste familie!

Mij de eer om me in deze nieuwsbrief mezelf voor te stellen aan hen die mij niet kennen. 
Ik ben Sofieke Gerrets, 8e kind van Guus en Bartelien, en 22 jaar.
 
De laatste tijd komt het gesprek in mijn omgeving steeds op de
verschillen  tussen de seksen. Omdat ik 8 broers en 1 zus heb,
schijnen mensen te denken dat ik het mannelijke wezen wel zal
begrijpen. Nou vergeet het maar, het mysterie wordt alleen maar
groter.  Gelukkig,  want  hoe  saai  zou  een  wereld  zijn  die  men
begrijpt…  En  trouwens,  wij  vrouwen  zijn  toch  nóg
ingewikkelder? :)

Ik heb de opleiding SPW4 twee jaar
geleden  afgerond.  Eén  van  de
stages  heb  ik  in  Engeland
doorlopen,  Wales  om  precies  te
zijn. 
Samen met twee klasgenoten heb ik
daar  vijf  maanden  een  geweldige
tijd  gehad.  We  hebben  veel  lol
gehad,  veel  blunders  gemaakt,  en
ook  veel  geleerd.  Vooral  over
mezelf eigenlijk. En over de wereld
om me heen.  Iedereen  die  zo  een
kans krijgt  zou ik  aanraden die  te
benutten! 
Inmiddels  breng  ik  mijn  opleiding  in  praktijk  op  Schippersinternaat  de  Driemaster  in
Krimpen  aan  den IJssel.  Hier  mag ik door  de  week zorg  dragen voor  schipperskinderen
tussen de 6 en 12 jaar.  Ze ‘wonen’ als het ware bij ons door de week, en gaan naar een
gewone basisschool. Mijn taak is dus om een gezellig tijdelijk ‘thuis’ te creëren. In mijn
groep zitten ook de kinderen van Willem en Eline Snoeij, onze nicht en aangetrouwde neef.

Ik woon nog heerlijk bij mijn ouders en een jongste broertje.

Rest mij nog 1 ding te melden, namelijk dat ik het toetsenbord doorgeef aan Martijn van der
Slikke. Een neef van de oudere garde, zoon van oom Ben, die ik veel succes wens met het
schrijven van zijn stukje!

Gegroet!

Beste Martijn (12-02-00),
Wij zijn, net als bij de andere neven en nichten, benieuwd naar jouw bijdrage. Wij weten dat
jij de eerste zoon en het tweede kind ben van (oom) Ben van der Slikke (12-00-00),  maar
wij denken dat er velen in de familie zijn die dit niet eens weten. Dus, laat wat van je horen.
_________________________________________________________________________________
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(JEUGD)HERINNERINGEN 

Het is haast niet te geloven, maar dit is al weer de achtste bijlage van (oom) Jaap van der
Slikke (02-00-00)  en nog steeds gaat  het niet  vervelen en de bijgevoegde foto’s spreken
boekdelen. 

Jeugdherinneringen 8.

De kerk

De kerk werd in de oorlogsjaren geen strobreed in de weg gelegd, tenzij predikanten zich 
kritisch uitlieten over Adolf Hitler en zijn regime, of aanzetten tot verzet. 
Voor dat feit zijn wel een aantal Duitse predikanten in concentratiekampen terechtgekomen 
en hebben het niet overleefd, maar ik heb nooit gehoord of gelezen dat een Nederlandse 
predikant, dat is overkomen. Wel zijn er enkelen geweest die Joden onderdak verleenden
of andere onderduikers in huis hadden en gesnapt of verraden zijn en eveneens naar een 
concentratiekamp zijn afgevoerd.

Wij behoorden tot de Gereformeerde Gemeente van Vlaardingen met als predikant dominee
Lichtenberg, die de gemeente gedurende alle vijf oorlogsjaren en nog kort daarna heeft 
gediend. Bij mijn weten heeft de kerk nooit enig probleem ondervonden.
Het standpunt van de kerk was dat de bezetting ons niet zomaar overkwam, maar een oordeel 
was als gevolg van onze zonden, wij hadden God op het hoogst misdaan en waren van het 
heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens.
Wij als land hadden God niet meer nodig en vertrouwden volledig op de Volkenbond, die 
zouden alle oorlogen wel voorkomen. Maar die organisatie bleek machteloos.
Ons werd zeker niet voorgehouden de strijd aan te gaan, maar schuld te belijden en sterk tot 
God te bidden dat Hij ons op Zijn tijd van de slavernij zou verlossen.
Uiteraard was men sterk gekant tegen Jodenhaat en Jodenvervolging als het verbondsvolk 
van God. Die moesten zoveel mogelijk worden geholpen, maar daar werd niet in het 
openbaar over gesproken, indirect probeerde men te helpen door voor onderduikadressen te 
zorgen. Alle verzet was ook eigenlijk zinloos en leidde tot veel onschuldige slachtoffers.

Zoals bijvoorbeeld het verzet in Putten op 30 september 1944, de ondergrondse overviel een 
auto van de Duitse Wehrmacht met vier inzittenden twee officieren en twee korporaals, één 
officier werd gedood en een gevangen genomen, maar later vrijgelaten. De korporaals wisten 
te ontvluchten.
De represaille van de Duitsers was verschrikkelijk, 6 mannen en een jonge vrouw werden de 
volgende dag onmiddellijk doodgeschoten en meer dan honderd woningen werden in brand 
gestoken.
Daarna werden 661 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort (durchgangslager) 59 oude 
mannen werden vrijgelaten, de rest 602 mannen werden vervoerd naar het concentratiekamp 
Neuengamme in Duitsland.
Van hen zijn 13 mannen onderweg uit de trein gesprongen, 48 kwamen er na de oorlog terug
waarvan er nog 5 na korte tijd overleden aan de gevolgen van de doorstane ellende.
Totaal was het aantal omgekomen slachtoffers tenslotte 552 man en dat voor 1 
doodgeschoten Duitse officier.
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                 Herinneringssteen bij                                    Monument voor slachtoffers.
                 Ned. Herv. Kerk Putten

Hetzelfde gebeurde na een aanslag op 6 maart 1945 bij de Woeste Hoeve, dichtbij 
Apeldoorn, daar probeerde de ondergrondse een Duitse auto te bemachtigen, in die auto zat 
toevallig? de SS-generaal Hanns Rauter die zwaar gewond werd, maar de aanslag wel 
overleefde.
Als represaille werden 263 gevangenen gefusilleerd, waarvan 117 bij de Woeste Hoeve.

              SS-führer Rauter                                  De auto na de aanslag

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen.

Positieve acties waren er ook wel zoals inbraken in gemeentehuizen om bevolkingsregisters 
te vernietigen waardoor de Duitsers niet wisten wie wie was, bijvoorbeeld wie jood was en 
wie niet en inbraken in postkantoren om bonkaarten te bemachtigen zodat voedsel voor 
onderduikers kon worden gekocht.

Er was dus bij ons gewoon elke zondag twee keer kerk, ’s morgens om tien uur en ’s avonds 
om vijf uur. Wanneer ik voor het eerst mee mocht naar de kerk weet ik niet meer, ik denk dat 
ik een jaar of vijf was.
De kerk was toen nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet, de verlichting bestond nog uit 
gaslampen, omdat de kronen hoog hingen moest de koster met een lange stok, ik denk, met 
een brandend kaarsje er op, de lampen aansteken.
Ik herinner mij dat omdat wij thuis wel elektriciteit hadden en alleen maar de knop hoefden 
om te draaien om licht te hebben.
Maar niet veel later was ook de kerk op het net aangesloten.
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Vóór die aansluiting op het net en er een elektrische ventilator was geplaatst, zorgde een 
handmatig bediende blaasbalg voor de lucht die het orgel nodig had om te kunnen spelen.
Ik heb dat later gezien toen ik een keer de twee lange trappen naar het orgelplateau 
beklommen heb. De blaasbalg zat in een soort grote houten kist, waar een houten handel 
uitstak die op en neer bewogen moest worden, het was behoorlijk zwaar werk want ik kreeg 
hem maar met moeite in beweging. Toch heeft hij in de later nog vaak dienst gedaan omdat 
de stroomvoorziening, vooral het laatste oorlogsjaar, regelmatig werd onderbroken.

Voor mij is het nog altijd onbegrijpelijk dat iedereen in de kerk de dominee kon horen, want 
geluidsinstallaties bestonden nog niet en de kerk was behoorlijk lang. Wij hadden gehuurde 
plaatsen op de zevende rij in het middenblok, dus dat ging nog wel.
Helemaal vooraan in de zijbanken, achter de ouderlingenbank, zaten oude vrouwtjes met een 
dovenhoorn om de dominee te kunnen verstaan.

                       Dovenhoorn

Ondanks een klankbord boven de preekstoel, denk ik toch dat een predikant in een grote 
gemeente over een krachtig stemgeluid moest beschikken.

De kerk was voorzien van centrale verwarming, gekoppeld aan een kolengestookte ketel, dat 
werd gaandeweg de oorlog een probleem, omdat kolen duur en schaars werden.
Bovendien was het zeker geen HR systeem, daarom werd in de kerk een hele grote kachel 
geplaatst met een lange kachelpijp tot in de nok van de kerk. Daarmee werd het niet echt 
warm in de kerk maar de kou was er uit en in de strenge winters was het uit te houden.

Pa (opa) zat in de kerkenraad en was diaken, ik ben vaak met hem mee geweest als hij 
zaterdags geld ging brengen naar arme behoeftige mensen, bijv. bij tante Mietje in de 
Rijkestraat (trouwens de enige naam die ik mij nog kan herinneren).

Pa (opa) moest dus ook collecteren in de kerk, dat gebeurde met een collectezak aan een heel 
lange stok, het was een hele kunst om daar goed mee te manoeuvreren. 
Bij het naar je toehalen van de collectezak werd de stok verticaal omhoog gestoken maar 
daarbij was het zaak er op te letten dat de stok de glazen kelken van de lampen niet 
vermorzelden. Maar voor zover ik weet is dat nooit gebeurd.

Op dinsdagavond moest het collectegeld worden geteld, dan moest pa (opa) dus naar de kerk,
(het Nederlandse geld met de afbeelding van koningin Wilhelmina er op, was trouwens 
vervangen door geld van zink en papier) dat was wel riskant, want als het uitliep was de 
avondklok (sperrzeit) al ingegaan en moest hij om thuis te komen heel omzichtig te werk 
gaan, gelukkig liep dat altijd goed af.

Als ma (oma) om een of andere reden niet naar de kerk kon bleven Nel (tante Nel) en ik dus 
ook thuis, we waren te jong om zelf naar de kerk te gaan.
Op een zondag waren we misschien een beetje lastig omdat we ons verveelden, dus zij ma
(oma), “Ga maar op de hoek  bij slager Maarleveld op de stoep zitten en kijken of je vader er

10



al aankomt”, dat deden we heel graag. Toen hij er aankwam renden we hem tegemoet, maar
hij was helemaal niet blij en ma (oma) kreeg er flink van langs, ’s zondags naar buiten, dat 
mocht absoluut niet, met uitsluiting dan om naar de kerk te gaan.

Pa (opa) was erg wettisch opgevoed, dat gaf wel eens problemen met ma (oma).
Zo was hij een keer erg boos toen oma en opa van Dorp op een zondagmorgen koffie 
kwamen drinken, ze kwamen wel lopend maar ma (oma) mocht ze nooit meer voor 
’s zondags uitnodigen.

Zo kwamen ook een keer op een zondag oom Kees en tante Cor uit Schiedam op de fiets
langs voor een bezoekje, maar dat was voor pa (opa) the bloody limit, zij werden zonder 
meer de deur gewezen en konden onverrichter zake terugkeren. Het heeft jaren geduurd voor 
oom Kees weer eens op bezoek kwamen, tante Cor is nooit meer geweest.

Het belangrijkste ornament aan de wand in de West-Nieuwlandkerk was voor mij de klok,
maar die leek uiterst langzaam te lopen. De diensten waren destijds vrij lang en duurden vaak
twee uur of meer, je hoopte dat de dominee om kwart voor twaalf ‘amen’ zou zeggen, dan 
stond je nog voor twaalf uur buiten, maar vaak gebeurde dat niet.
Blij was ik als er leesdienst was, als tenminste de ouderling de Admirant las, want die was 
snel
en het ‘amen’ kwam dan meestal al voor half twaalf, dus was de kerk vroeg afgelopen.

Er zou wel meer te vertellen zijn zoals de kerstfeestviering voor kinderen van de 
zondagschool
en dat we, terwijl we op pa (opa) wachtten om mee naar huis te gaan, van de koster het brood
dat van het avondmaal over was mochten opeten en dat was heerlijk witbrood.
Maar dat zijn geen erg interessante dingen.

Tot de volgende keer dus maar.

Groetjes, oom Jaap.

(Oom) Jaap wederom hartelijk dank voor je bijdrage. Wij kijken weer uit naar de volgende.
Zoals  je  wellicht  weet  was het  in  de  afgelopen week op 6  juni  65  jaar  geleden,  dat  de
Amerikanen en Engelsen landen in Normandië. Toen hebben wij daarna in september een
dolle dinsdag gehad. Mogelijk dat jij je dit nog herinnert, je was toen bijna 8 jaar, dus dat
moet haast wel. Graag horen wij jou ervaringen maar we wachten af. In ieder geval succes
met het schrijven van het volgende stukje geschiedenis.  
___________________________________________________________________________

GESLAAGD

Het doet ons een genoegen te kunnen melden dat de volgende personen geslaagd zijn voor
hun examen.

Harry  Kreft  (07-08-00)  heeft  in  de  afgelopen  maand  zijn  studie  bestuurskunde  op  de
Universiteit  te  Delft  met  succes  afgerond.  Hij  mag  zich  nu  “master”  (voorheen  Ir)
bestuurskunde noemen. Harry, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Inmiddels heb
je ook een mooie baan bij de gemeente Rotterdam. Wij wensen je van harte toe dat dit alles
nog gezegend mag worden. Mogelijk zijn er onder ons die jou graag willen feliciteren. Wij
stellen voor dit in deze moderne tijd via de mail te doen. 
Jouw mailadres is: harrykreft@gmail.com  
En nu maar afwachten wie wat van zich laat horen.
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------------------------------------------

Wil je Rianne feliciteren, dat kan.
Haar mailadres is:

Ook Rianne van der Slikke (07-10-00) is met prachtige
cijfers  geslaagd voor  MBO en wel  voor  SPW-4.  Ook
Rianne  feliciteren  wij  van  harte  met  het  prachtige
resultaat. Inmiddels heeft zij een baan bij het Leger des
Heils. En nu maar hopen dat ook dat mag gelukken.
Rianne,  ook  jij  van  harte  gefeliciteerd.  Wij  hebben
begrepen dat jij wilt verder studeren op de Hoge School
te Ede. Wij wensen je veel succes, maar weet dat je het
diploma niet gratis krijgt.

riannevanderslikke@hotmail.com 

-----------------------------------------

Tijdens “de Grote familiedag” hoorden wij in de wandelgangen dat ook Eunice Mudde 
(14-08-00) geslaagd is voor SPW. Eunice, ook jij natuurlijk van harte gefeliciteerd. Als wij 
goed zijn geïnformeerd heb jij ook al een baan. Wij wensen je veel succes toe. Enne… zijn er
onder ons die ook Eunice  wil feliciteren, een mailtje is een kleine moeite.
Haar mailadres is: eunicemudde@hotmail.com
_________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gewoonlijk komt eerst een dankbetuiging van “De jarige van de maand”, in dit geval 
van de maand mei en dat was (tante) Sophia van der Slikke-Gerrets (07-00-00).

Lieve familie,
Ik heb totaal meer dan 30 kaarten al dan niet via de mail ontvangen. Geweldig om zoveel 
kaarten te ontvangen. Allen hartelijk bedankt. Ik hoop dat deze rubriek nog vele jaren mee 
zal gaan, want het is echt leuk om “Jarige van de maand” te zijn.  Daarom ben ik blij dat in 
de familie er velen zijn die trouw naar iedere “Jarige van de maand” een kaartje sturen. 
Hopelijk werkt dit aanstekelijk. Nogmaals allen bedankt.
(tante) Sophia

--------------------------------------------

Dan volgt nu een herinnering van “De jarige van de maand juni”. Wij begrijpen dat jullie 
het niet zijn vergeten maar toch….

“De jarige van de maand juni” is op 25 juni jarig.
Zij wordt 8 jaar en haar adres is:

Leonie de Reuver
Dammaspolder 2
2807 KX GOUDA

Fijn dat jullie allemaal (weer) meedoen!!!!!!!!!

-------------------------------------
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Dan  komt  nu  “De  jarige  van  de  maand  juli”.  Wij  hebben  voor  deze  maand  vele
aanmeldingen ontvangen. En dan is het altijd heel moeilijk een keuze te maken. Wij hebben
wel eens overwogen om dan maar  meerdere jarigen van de maand te benoemen. Maar na
ampel  beraad  zien  wij  daar  toch  vanaf.  Immers  wij  schrijven  iedere  maand al  heel  veel
kaarten naar zieken, geboorten, trouwerijen, geslaagden enzovoort. Dus wij houden het zo!
Voor “De jarige van de maand juli” kregen wij onder andere de volgende mails:

Hallo Maarten,

Wij stellen voor onze zoon Peter als jarige van de maand te nemen. Hij is de oudste 
kleinzoon van opa en oma en bij oma in huis geboren. Hij hoopt 24 juli 51 jaar te worden.

Groetjes Nel en Piet

En

Beste Oom Maarten, 

Hierbij wilde ik mijn broer Peter voordragen als jarige van de maand juli, daar hij het oudste 
kleinkind is (24 juli). Alles verder goed? 

Met vriendelijke groet,  
Martin Bakker, en tot zaterdag.

Lieve zus, zwager en neef,
Bij deze dus. Wij moesten wel even zoeken naar zijn adres, maar met wat speurwerk is het
gelukt. 
“De jarige van de maand juli” is dus geworden:

Peter Bakker (01-01-00)
Adres: De Paltz 32

3452 LP Vleuten
bellen kan ook : 030-6665750
of mailen: bakker900@gmail.com

Alhoewel het vakantietijd is hopen wij toch dat jullie allemaal weer meedoen.

___________________________________________________________________________
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TENSLOTTE
  
Wij hebben nog de volgende suggestie ontvangen. 
 
Hoi Pa,
 
Ik lees vaak dat jullie iemand 'zoeken' om de jarige van de maand te zijn...
Ik had zomaar een ideetje. Misschien is het leuk om elke maand iemand in het zonnetje te 
zetten. Je hoeft dan niet per se jarig te zijn.
Het kan bijvoorbeeld bij het behalen van een diploma, een zieke, iemand die lang op reis 
gaat, of iemand die het gewoon verdient om één of andere reden...
Wie weet komen er dan weer wat meer aanmeldingen!
 
Groetjes,
Dámaris

Het is niet de bedoeling om per direct de rubriek “De Jarige van de maand. “ te laten 
vallen. Toch horen wij graag jullie mening hierover. Dat kan via de nieuwsbrief, maar 
misschien noch beter via de familievanderslikke.nl site. Wij zijn benieuwd wat jullie hiervan 
vinden. Dus laat wat van je horen. 

Hartelijke groeten van   

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 
 

Let op!!

De volgende uitgave van de “Slikkertjes-Nieuwsbrief” komt in verband met de 
vakantie van de redactie uit op 10 juli. U wordt dan ook verzocht u bijdrage aan
te leveren via de mail voor 5 juli.
Allen alvast bedankt.
De redactie
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