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Geliefde familie,

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie verteld dat Rinus met de dag magerder werd. Bij
ieder bezoek vroeg hij aan Opa wanneer  hij  weer  naar  huis  mocht.  Het  was  met  recht  een
lijdensweg voor Opa en Oma om iedere keer weer afscheid van hem te moeten nemen.
Goede raad is duur, dus werd uiteindelijk besloten om Rinus weer in huis te nemen. Te meer
daar het leek dat hij wat opgeknapt was.

Thuis gekomen ging Rinus weer bij de firma Bergsma werken. Maar o, wat viel dit zwaar.
Rinus vroeg niet alleen veel aandacht maar werd dwars en agressief. Dus gingen Opa en
Oma met deze problemen naar de dokter. Deze deelde mee dat het beter voor Rinus en het
gezin was als hij voorgoed in een tehuis zou worden opgenomen. Echter dit kon alleen nu
oplast van de burgemeester. Daarvoor moest weer de gemeentearts (dr. Storm) worden
ingeschakeld. Dr. Storm deelde mede dat hij ervoor zou zorgen dat Rinus in een
psychiatrisch ziekenhuis zou worden opgenomen maar dan wel ver van huis en het liefst
ergens in Groningen. Dit vanwege het feit omdat Opa en Oma zelf Rinus hebben
thuisgehaald en met eigenwijze mensen kon hij geen rekening houden. Opa en Oma hebben
toen hierdoor een paar zeer zware dagen doorgemaakt. Dit betekende immers dat als Rinus
ergens in Groningen zou worden gehuisvest, zij zelden Rinus konden bezoeken. En Rinus
lag juist vanwege zijn zwak gestel zeer na aan hun hart. Bovendien was Rinus zeer op Oma
gesteld. Het is voor Opa en Oma een gebedszaak geworden. Vele dagen hebben zij hun nood
bij God aangeklaagd. En…, zij zijn daarin niet beschaamd geworden. Want onverwachts
kwam het bericht dat Rinus in Bloemendaal te Loosduinen bij Den Haag kon worden
opgenomen.

Voor de tweede maal kwam de ziekenauto voor Rinus en als een mak schaap liet hij zich
naar Bloemendaal brengen. Weer deed Opa  en  Oma een  meevaller  op.  Het  was  in
Bloemendaal vele malen gezelliger dat in het Sint-Jorisgasthuis te Delft. Het was een
inrichting met een groot park met diverse ruime paviljoens. Rinus werd geplaatst in paviljoen
Voorhout en had het direct naar zijn zin. Hij heeft nauwelijks heimwee gehad en mocht af en
toe een weekend naar huis. Wel heeft hij daar een aantal behandelingen moeten ondergaan
zoals een elektrische shocktherapie. Om die reden wilde hij soms naar huis en liep hij weg als
hij daartoe de kans kreeg.

De volgende keer willen wij hiermee verder gaan. Graag horen wij van broers en zussen of
zij nog aanvullingen hebben. Mail (slikke@versatel.nl) het ons, dan kunnen wij die ook in de
nieuwsbrief opnemen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben wij onlangs weer een mail ontvangen van de familie De
Waard (06-03-00) nu uit Boskoop. Zij mailde ons het volgende.

Beste Familie / Vrienden,

We zijn vandaag (3 februari) terug geweest in de ‘Daniel den Hoed’. De uitslagen van het
beenmerg waren binnen en tevens wilde de specialist nog een keer kijken hoe het met de
bijwerkingen van de huidige medicijn is. Allereerst betreffende de uitslagen is er rede tot
grote dankbaarheid. Bij oppervlakkige controle beenmerg zijn er nu geen kwade cellen meer
te constateren.

Vervolgens hebben ze dit beenmerg op “kweek” gezet ter controle van de chromosomen en
de aanmaak van verkeerde eiwitten. Ook dat was tot tevredenheid van de arts. Ten opzichte
van de vorige maal is het een heel stuk verbeterd! De behandelende arts verwacht dat, als
dit op deze wijze zo doorgaat, het in D.V. mei helemaal schoon zou kunnen zijn. Uiteraard
voegen we hierbij, weliswaar met medicijnen en boven alles ´s Heeren zegen.

Verder heeft de arts beslist dat ik met de huidige medicijn toch gewoon door moet gaan,
ondanks wat bijwerkingen. Het is namelijk zo dat ook andere varianten weer de nodige
bijwerkingen kunnen opleveren. Daar moet ik dus mee leren leven. We mogen dus wel
eindigen met: “ Eben- Haëzer”: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen!

Jl. zondag (31 januari) mocht ik het Heilig Avondmaal bedienen en daar sprak mij de
volgende zinsnede uit het formulier zo bijzonder aan:
“ Den toorn Gods (onder die wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken) ……. voor ons
gedragen heeft………. voornamelijk toen Hem de last van onze zonden en van de toorn
Gods, het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft; waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons
zou ontbinden…. ontelbare smaadheden…”.
Dat heeft Christus nu gedragen, o, wat wordt dat dan een wonder, en dat voor zo een
albederver als ik! Op zulke ogenblikken valt alles wel eens weg. Zouden wij dan mopperen
als de weg eens anders gaat als wij denken of verwachten? Dan is er aan onze zijde alleen
maar schuld, maar: “ De Heere is zo getrouw als sterk”
Tot zover weer even een berichtje uit een “rustig” Boskoop.

Gerda, Arie Jan en kinders de Waard.

Beste Arie-Jan,
Als wij het niet meer zien zitten, dan geeft de Heere wel eens versterking waarmee wij weer
een poosje vooruit kunnen. En dan is het goed om te ervaren “De Heere is zo getrouw als
sterk”.  Maar  het  versje  gaat  verder  zoals  dat  staat  in  psalm 138 vers  4:  Hij  zal  zijn  werk  -
Voor mij volenden. Nu dat is onze wens en bede, dat de Heere zijn zaak eens aan jou zou
mogen volenden. Want dan ontdekken wij dat wij in alles tekort komen en dat Hij het alleen
kan volenden.  Zijn er onder ons nog die Arie-Jan de Waard een kaartje willen sturen. Sinds
14 januari jl. woont de familie De Waard op het volgende adres.

Familie A.J. de Waard,
Gentiaan 23,
2771 SL BOSKOOP

telefoonnummer: 0172-462635
mailadres: ajdewaard@kliksafe.nl

--------------------------------------------
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Van tante Clazien van der Slikke-de Niet (05-00-00) kregen wij de volgende mail.

Hallo allemaal,

Hartelijk bedankt voor de goede wensen, attenties en de prachtige fruitmand. Erg lief van
jullie. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. De dokter is ook tevreden. Het lijkt erop dat de
cellen aanslaan. De laatste bevestiging daarvan moet nog komen. Ook mijn bloed kruipt
heel langzaam weer omhoog. Allemaal reden tot grote dankbaarheid.

Lieve groeten voor allemaal
(tante) Clazien en (oom) Johan

-------------------------------------------------
Tenslotte hebben wij nog een mail voor de nieuwsbrief gekregen van Rhodé van der Slikke
(07-09-00) aangaande haar vriend Arjan Slagboom.

Beste mensen,

D.V. maandag 15 januari zal Arjan opnieuw aan zijn neus moeten worden geopereerd daar
de vorige operatie niet voldoende resultaat heeft gehad. Hierbij worden nu zijn buitenste
slijmvliezen een stuk ingekort. Een pijnlijke operatie wat een lange nasleep zal hebben.
Om elf uur wordt Arjan voor een opname  in het ziekenhuis verwacht.
Nog even zijn adres voor de mensen die Arjan een kaartje willen sturen.
                       Arjan Slagboom
                       Toepad 16
                       3342 XC Hendrik Ido Ambacht
Bedankt voor alles en hartelijke groeten ook namens Arjan,
Rhodé van der Slikke.

Beste Arjan,
Wij wensen je van harte toe dat de operatie mag slagen en nu wel goede resultaten zal
hebben. Wij horen het wel hoe het is geweest als alles achter de rug is. In ieder geval veel
sterkte toegewenst.

-------------------------------------------
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie
meegedeeld dat ik voor de tweede maal zou
geopereerd worden aan staar maar nu aan mijn
linkeroog. Op de foto hiernaast zie je het
resultaat. Inmiddels is het oog nagenoeg geheel
genezen. Voor wat betreft staar, ik kan nu goed
zien terwijl ik voorheen een bruine gloed voor
mijn beide ogen zag. Voor vergezicht heb ik zelfs
geen bril meer nodig maar alleen bij het lezen van
de krant, een boek of iets dergelijks. Zo ben ik
weer in staat om een mooie nieuwsbrief voor
jullie samen te stellen.
Groetjes (ome) Maarten
___________________________________________________________________________
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GEBOORTE

Wij hebben in de wandelgangen gehoord dat er een paar (achter-)nichten een baby’tje
verwachten die zich nog niet voor de nieuwsbrief hebben gemeld. Het zou leuk zijn als de
familie het mag weten wie dat zijn. Graag horen wij dit via de mail slikke@versatel.nl.

Dan komt nu het gebruikelijke overzicht waarvan wij weten dat er een baby’tje wordt
verwacht.

- Jacob en Dámaris Roomer-van der Slikke (07-07-00) in maart 2010
- Mario met Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00) in juni 2010

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Het was voor ons best spannend wie deze maand een bijdrage zou leveren voor de
nieuwsbrief. Wij waren dan ook aangenaam verrast dat wij deze dag (15-02-2010) van
Nicoliene Boom-van der Slikke (05-03-00) een mail mochten ontvangen met haar bijdragen.
Het is een stukje wat de moeite waard is om te lezen. Nicoliene hartelijk bedankt.
Maar alvorens het woord te geven aan Nicoliene geven wij eerst het woord aan Hannah van
Krimpen-de Boer (03-11-00).

Beste familie,

Afgelopen maand heeft Stefan een bijdrage geleverd aan de nieuwsbrief. Ik wilde nog even
laten weten dat Stefan half maart de deuren van zijn eigen autoschadeherstel bedrijf in
Bolsward (Autoschade Service van Krimpen) hoopt te openen. We zijn nu druk bezig met
alle voorbereidingen. Stefan vertrekt a.s. donderdag om samen met een monteur de
spuitcabine op te halen (deze staat nu nog in België).
Vanaf a.s. maandag gaan we beginnen met de installatie van de spuitcabine en de inrichting
van het pand. Dus een ieder die schade aan zijn/haar auto wil laten repareren zou dit in de
toekomst bij Stefan kunnen laten doen. Het kan de moeite lonen om even naar Friesland
te rijden. Bovendien beschikken we over een gratis leenauto of bus.

De hartelijke groeten uit Friesland!
Hannah, Stefan, Jesse en Marin van Krimpen

Dan geven wij nu het woord aan Nicoliene.

Riessender proat

Ongeveer een week geleden ging bij ons tijdens het eten de telefoon. Een onbekend nummer.
Ja, met je neef Stefan van Krimpen. Gezellig om even bij te praten met een familielid die ik
sinds de reünie niet meer gezien heb… Maar toen ik de telefoon had neergelegd, was ik wel
een opdracht rijker: een stukje schrijven over ons gezin voor de volgende editie van de
Slikkertjes-Nieuwsbrief.
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Nou, hierbij dan: Nicoliene Boom, geboren Van der Slikke, 3e (van de 5 kinderen) uit het
gezin van (oom) Johan en (tante) Clazien. Mijn geboortejaar viel tegelijk met die van Carlo
van Krimpen, Mark Vuijk en Marie Soeters met wie ik dan ook gezellig in de klas zat op de
Johannes Calvijnschool in Vlaardingen. In die tijd ben ik wel eens jaloers geweest op mijn
zus Liesbeth, die een hele lichting nichtjes van dezelfde leeftijd bezat, Ilse, Margreet, Lizette
en Conny. Het leek me toen dat je daar meer aan had dan aan die neven. Carlo heeft het heel
lang met me volgehouden, we hebben minstens tien jaar bij elkaar in de klas gezeten!

Vlaardingen verruilden mijn ouders voor Capelle aan den IJssel en Capelle aan den IJssel
verruilde ik uiteindelijk voor Rijssen. Ik kende Rijssen alleen van vakanties met oma en opa
Slikke en met tante Anneke en de kinderen. Otje van Potje, en zo. Tijdens een avondstudie
PABO op de Driestar leerde ik Rick kennen, die naast de PABO in de avonduren nog MO
geschiedenis deed en bij mijn broer Maarten in de klas zat.

Rick is een echte Tukker (inwoner van Twente), geboren en getogen in Wierden (Overijssel),
die al direct aangaf niet verder dan 10 km naar het westen te willen vertrekken. Daarom zijn
we na ons huwelijk in 1995 in Rijssen neergestreken, waar we dus nu al bijna 15 jaar wonen.
Kerkelijk zijn we aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten.

We zijn gezegend met drie jongens, Wilmer
(13 jaar), Jonan (10 jaar) en Bernd (6 jaar).
Wilmer zit dit jaar voor het eerst op het
voortgezet onderwijs (Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap) en Jonan en Bernd
zitten bij hun vader op school. Iedereen
vertrekt hier ’s morgens lopend naar zijn
school, dat is een bijkomend voordeel en
tussen de middag kunnen Rick met Jonan
en Bernd thuis een boterhammetje komen
eten. Ik werk nog parttime als medisch
secretaresse in een ziekenhuis in Hengelo
en dat bevalt me prima.

Wilmer heeft zijn handen vol aan het eerste jaar van het vwo, waarbij hij een deel van de
lessen in het Engels krijgt. Wilmer komt daarom niet meer zo toe aan hobby’s. Hij heeft een
tijdlang trompet gespeeld, maar vorig jaar heeft hij die letterlijk in de hoek gezet.
Jonan gaat elke week een avond naar een schaakvereniging, zit op een jongensclub van de
kerk en hecht verder heel erg aan zijn “vrije tijd”.
Bernd heeft het nog te druk om al hobby’s te hebben. Als je iedere dag met een ander
vriendje wilt spelen en je gaat ’s avonds op tijd naar bed waarbij je nog een spelletje wilt
doen en voorgelezen wilt worden, dan houd je echt weinig tijd over!
Rick zingt in een Vocaal Ensemble en heeft naast zijn dagelijks werk nog een aantal
nevenfuncties. Ik ben leidster van de meisjesvereniging -12. Dit jaar hebben we met zijn
vieren een kleine groep meisjes uit groep 6. Dat is echt heel gezellig.

Maar we merken dat de jongens ouder worden en ’s avonds later naar bed gaan. Dan is het
niet zo gezellig voor ze als wij er niet zijn, dus we proberen de avonden dat we weggaan te
beperken.
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Als we familie ontmoeten uit het Westen zeggen die ons wel eens dat we “zo Rijssens” zijn
gaan praten. Nou, er praat in ons gezin maar één dialect en dat is Rick. De jongens horen het
wel op school en bij familie. Waarschijnlijk hebben zij (en zelfs ik) wat zachtere klanken
gekregen, maar dialect praten is er echt niet bij. Maar voor de geïnteresseerden onder ons zal
ik nog een klein stukje doorgeven uit Jipke en Jannöaken (Jip en Janneke).

Allo, Jipke, zeg moo. Loop iej eens eawen vuur miej noar het postketoor hen. Doar he-j
ne geulden. Nit verlezen! En hier he-k nen breef vuur oom Koarel. Iej mut wean biej ’t
loket. En dan mu-j tien postzeagels halen. Tien postzegels van tiene. En doar doo-j d’r
ene van op ’n breef.
Jannöaken wil wal met um met. Jipke hooldt ’n breef in de ene haande. En ’n geulden in
de aandere haande.
Tien postzeagels van tiene, zeg Jipke. Ene, tweje, dreje, vere… he-j ’t ezeen, mien
kearlke?
Tiene! Vreandelijk bedaankt, zeg Jipke.
Non mut hee’n postzeagel nog op ’n breef doon. Det zal ik wal doon, zeg Jannöaken.
Loat miej mear likken.
Jannöaken likket an ’n postzeagel. En zee plakt um op ’n breef. Mear hee koomp d’r kets
skeef op. Zo skeef astetoo.
Dat geet zo nit, zeg Jipke. Zo steurt ze den breef nit vot.
Dan doo-w d’r nog ene op, zeg Jannöaken. Ik likke nog wal ne keer. Mear gruttogrut, ’n
tweeden postzeagel geet kapot. Hee keump d’r an bölle op.
Nog mear ene, zeg Jipke. En den geet wier skel. Non kriegt ze d’r oarigheaid an.

Enzovoorts..

Ik ga stoppen. Wanneer je in de buurt van Rijssen komt, hartelijk welkom. Ons adres staat
wel op de familievanderslikke.nl site.
Ik heb haar nog niet kunnen vragen of zij het wil, maar ik zou de pen voor het volgende
stukje graag over willen dragen aan ……. .

Hartelijke groeten,
Namens Rick en Wilmer, Jonan en Bernd,
Nicoliene Boom
___________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN

Het was de bedoeling dat (oom) Jaap van der Slikke (02-00-00) deze maand zijn laatste
jeugdherinneringen uit de oorlogsjaren zou aanleveren. Helaas hebben wij door
omstandigheden van (oom) Jaap geen bijdrage ontvangen. Maar wat in het vat zit verzuurt
niet, dus wij gaan er vanuit dat de laatste bijdrage van (oom) Jaap in de volgende
nieuwsbrief kan worden geplaatst.
Omdat wij van verschillende kanten hebben gehoord dat de rubriek (Jeugd)herinneringen
wordt gewaardeerd, hebben wij (tante) Nel Bakker-van der Slikke (01-00-00) verzocht om
de pen van (oom) Jaap over te nemen. Tot ons genoegen kunnen wij jullie mededelen dat
(tante) Nel zich bereid heeft verklaard dit te willen doen. En zoals jullie weten heeft (tante)
Nel in het verleden wel eens meer een bijdrage geleverd en wij moeten zeggen dat het haar
goed af gaat. Maar nu eerst de laatste aflevering van (oom) Jaap even afwachten.
_________________________________________________________________________
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DAN NOG EVEN DIT

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een stukje opgenomen van Marcel Vuijk (06-03-03).
Het leek ons goed om nog een keer aandacht te vragen voor zijn bijzonder verzoek.

World Servants project in Bolivia
Hallo allemaal, zoals jullie wellicht al gehoord hebben ga ik (Marcel Vuijk) aanstaande
zomervakantie voor drie weken naar het buitenland om daar ontwikkelingswerk te gaan doen. Nu
kwamen mijn ouders (Chris Vuijk en Marjan(ne) van der Heide) met het idee om er het één en ander
over in de ‘Slikkertjes-Nieuwsbrief’ te zetten. Ik ga met de organisatie ‘World Servants’. Ik zal
hieronder iets meer vertellen over de organisatie en over wat ik precies zal gaan doen.

World Servants:
World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en
huizen bouwt met hulp van groepen van jongeren en volwassenen uit Nederland. In veel
ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en
gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit.
World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te werven
voor de World Servants projecten.

Het project:
Ik heb me aangemeld voor het  ‘bo110’ project.  Hieronder wat algemene informatie:
San José del Norte:
San José del Norte is de plaats in Bolivia waar wij lerarenwoningen
gaan bouwen. De school in San José del Norte heeft acht klaslokalen.
Er zijn zestien leerkrachten die aan de kinderen lesgeven. De meeste
leerkrachten wonen met hun gezinnen bij de school. Dit betekent dat
twee families een kleine woning moeten delen. Ze hebben erg weinig
privacy. Er zijn ook zes leerkrachten die ergens anders in het dorp een
kamer huren. Door de huur die ze hiervoor moeten betalen, blijft er
minder geld over voor hun dagelijkse uitgaven.

Wat gaan wij doen:
Wij gaan met een groep van ongeveer 25 man daar aan de slag om woningen te bouwen voor de
leraren die daar nu les geven. Hiervoor is echter wel geld nodig. Daarom dragen alle deelnemers 2400
euro bij aan het project. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen heb ik uw hulp nodig. Ik wil u vragen mee
te helpen om de leraren in Bolivia een beter bestaan te geven. U kunt de leraren helpen door mij aan
2400 euro te helpen.

Bijdrages kunnen gestort worden op de volgende gegevens:
Bank rek. nr.: 30.35.64.466 (Rabobank)
Aan: World Servants
Plaats: Wolvega
Onder vermelding van: Marcel Vuijk + BO110

Handig om te weten: World Servants is een Algemeen
Nut Beogende Instelling, waardoor elke gift die
rechtstreeks naar World Servants word overgemaakt
(gedeeltelijk) aftrekbaar is van de belasting!

Het is erg belangrijk om de vermelding ‘Marcel Vuijk + BO110’ erbij te doen, anders word
uw bijdrage niet opgenomen als een gift speciaal voor mijn project, maar als een algemene
gift aan World Servants.
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Ik zou het tevens erg op prijs stellen indien u een gift geeft, ook op
http://ws-project.langpoot.nl/geefeengift.php het formulier in te vullen met uw naam en bedrag,
zodat ik zelf ook goed kan kijken wanneer wat is betaald en hoeveel. Dit om misverstanden te
voorkomen.

Op http://ws-project.langpoot.nl vind u meer informatie over het project, Bolivia, de manieren waarop
u mij nog meer kunt ondersteunen en hoeveel geld er al is opgehaald. Alle bedragen tellen mee, dus
ook kleine bedragen zijn hartelijk welkom!

Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage!
Marcel Vuijk.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Geliefde familie,
Het doet ons leed om te ervaren dat wij niet in staat zijn gebleken jullie zodanig te
motiveren om “De Jarige van de maand” te gedenken met een kaartje, e-card, e-mail of
iets dergelijks. Het blijkt namelijk dat door jullie nauwelijks gehoor wordt gegeven aan
de oproep om “de Jarige van de maand” te gedenken. Inmiddels hebben wij zelfs al de
opmerking gekregen om met de rubriek ”de Jarige van de maand” te stoppen terwijl de
ervaring leert dat degene die “de Jarige van de maand” is dit leuk vindt. Daarom
hebben wij besloten om voorlopig door te gaan met deze rubriek in de hoop dat jullie
ons  nu  niet  meer  beschamen.  Mocht  in  de  praktijk  blijken  dat  door  jullie  nauwelijks
invulling wordt gegeven aan de oproep om “de Jarige van de maand” te gedenken, dan
moeten wij serieus overwegen hiermee te stoppen.
De redactie

Doorgaans krijgen wij van “de Jarige van de maand” een bedankje. Ook nu hebben wij een
bedankje ontvangen en wel van tante Riekie van der Slikke (12-00-00) namelijk “de Jarige
van de maand januari”.

Beste familie,

Ik was zeer verrast om de jarige van de maand januari te zijn. Het was heel leuk door de
"Slikkertjes" uit Elspeet (Berjan,Gerrelt, Reiner, Pieter-Paul en Alissa) te zijn opgegeven.
Ik heb het zeer gewaardeerd dat jullie in groten getale door het sturen van kaarten, mails,
 e-cards, sms'jes en telefoontjes gereageerd hebben. Het was heel leuk.
Allemaal het allerbeste en de groeten vanuit Barneveld.

(tante) Riekie van der Slikke

Het doet ons goed dat jullie allemaal (?) spontaan tante Riekie een kaartje, een mail, een e-
card, een sms’je hebben gestuurd of via de telefoon haar hebben gefeliciteerd. Dit was voor
ons de rede om voorlopig door te gaan met de rubriek “de Jarige van der maand”.

------------------------------------------------
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Dan volgt nu opgave van “de Jarige van de maand maart”. Wij hebben diverse
aanmeldingen ontvangen en dat doet ons deugt. Klaarblijkelijk leeft deze rubriek wel bij
jullie. Alleen jammer dat door jullie hieraan nauwelijks invulling wordt gegeven.
Het is voor ons altijd moeilijk om een keuze te moeten maken. Maar wij doen er alles aan om
een evenwichtig besluit te maken. Met andere woorden, wij proberen alle families gelijke
kansen te geven. Het mag niet zo zijn dat alle jarigen van de maand steeds binnen dezelfde
familie valt.

Na alle aanmeldingen op een rijtje gezet te hebben, hebben wij na ampel beraad als “De
jarige van de maand maart” gekozen:

Rens van der Slikke (07-04-03)

Rens is de jongste van drie kinderen van Marco en Lenette van
der Slikke (07-04-00). Rens is een lieve ondeugende jongen die
drie moeders heeft. Namelijk Lenette met daarnaast zijn zusjes
Lisa en Noortje. Dus je kunt begrijpen dat Rens het niet makkelijk
heeft. Rens hoopt  op  D.V.  29  maart   drie  jaar  te  worden  en  zijn
adres is:         Rens van der Slikke
                      Fagot 7
                      3286 TH KLAASWAAL.
Bel je liever: 0186-575743

En nu maar hopen dat jullie allemaal meedoen!!!!!
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie meegedeeld dat Marieke Roozendaal (06-00-00)
vanwege haar drukke gezinnetje bijna niet meer aan toekomt om de familievanderslikke.nl
site bij te houden. Daarom hebben wij besloten dit zelf te doen. Maar dit kunnen wij alleen na
een en ander geleerd te hebben. Inmiddels zijn wij wat bijgeschoold. Maar zoals sommigen
van jullie reeds gemerkt hebben lukt dit nog niet best. Binnenkort krijgen wij weer wat
bijlessen. Zodra wij in staat zijn om de site te beheren, zal zo spoedig mogelijk de
familievanderslikke.nl site worden bijgewerkt.

Allemaal de hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


