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Geliefde familie,

De vorige maal zijn wij aangaande (oom) Rinus geëindigd  met  “Het  ging  zo  zijn  gangetje
maar daar kwam abrupt een eind aan”.

In januari 1976, ’s morgens vroeg, voordat Opa van der Slikke naar zijn werk ging, kwam er
een telefoontje uit Bloemendaal met de vraag of Rinus misschien naar huis was gekomen.
Hij was namelijk de avond daarvoor niet teruggekomen uit de recreatiezaal dus waren ze hem
zoek. Zij hadden overal gezocht maar konden Rinus nergens vinden. Als hij thuis kwam, of
men dan maar even Bloemendaal wilden bellen.
Het is te begrijpen dat Opa en Oma hevig schrokken van deze mededeling. Rinus was al in
jaren niet weggelopen uit Bloemendaal en was juist rustig en in het geheel niet opstandig.
Daarom konden Opa en Oma niet geloven dat Rinus was weggelopen. Zij vreesden het
ergste maar toch hoopten zij dat hij spoedig gevonden zou worden. Opa en Oma belden de
gehele familie op met het verzoek om naar Rinus te zoeken.
Met zeven á acht man ging men naar Bloemendaal. Zij werden amper ontvangen en in het
geheel niet opgevangen. Men deelde alleen maar mee dat het personeel overal heeft gezocht
en hiermee nog bezig was. Uiteraard waardeerde men zeer als de familie mee wilde helpen
met zoeken. Nu dat werd grondig gedaan. Het terrein van Bloemendaal en de directe
omgeving werd minutieus doorzocht. Zelfs de bosjes en de sloten werden goed nagekeken.
Maar nergens was Rinus te vinden. Aan het eind van de dag ging men teleurgesteld naar
huis. Rinus was en bleef zoek. Waar zou hij zijn? Zou hij misschien verdwaald zijn.
Thuis keek men de gehele dag uit naar een telefoontje met de mededeling dat Rinus terecht
was, maar geloven deed men dat niet meer.

’s Avonds kwam de familie bij elkaar om te beraadslagen en misschien ook wel om elkaar te
troosten. Besloten werd om de volgende dag maar weer te gaan zoeken. Een dreg zou worden
meegenomen om de sloten na te lopen. De volgende dag ging men al vroeg op pad en alle
sloten en vijvers werden nauwkeurig nagelopen en gedregd. Maar hoe men ook zocht,
nergens werd Rinus gevonden. Zou hij dan toch weggelopen en verdwaald zijn? Maar dat
was toch onmogelijk? Immers was Rinus niet zo sterk meer, maar ja je kunt nooit weten.

Dan nog maar een keertje alle sloten en vijvers nalopen. Geopperd werd om te beginnen bij
de vijver nabij het hoofdkantoor. Maar hier waren wij toch al drie maal langs geweest?
Moeten we dan weer alles nalopen, en heeft dat wel zin? Besloten werd om maar weer
opnieuw te beginnen want je blijft toch zoeken totdat Rinus gevonden is. Maar hoe het
uiteindelijk afloopt, hopen wij D.V. de volgende keer te vertellen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Voor het “Ziekenhoekje” hebben wij geen berichten ontvangen. Wij gaan er dan ook vanuit:
Gelet op de omstandigheden, dat het met ieder van jullie redelijk gaat.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Van Chris en Marjan Vuijk (06-03-00) hebben wij naar aanleiding van de geboorte van hun
zoontje Justin (06-03-06) nog het volgende berichtje ontvangen.

Geliefde familie.

Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor het
meeleven na de geboorte van Justin. Het is leuk
om zoveel kaarten cadeaus etc. te krijgen, allen
hartelijk bedankt. Ook willen we nog één maal
aandacht vragen voor het project van Marcel
Vuijk. Het valt niet mee om een groot bedrag
binnen te krijgen. Dus ieder bedrag is welkom,
vele kleintjes maken namelijk één grote.
Hartelijke groeten Chris & Marjan Vuijk

-------------------------------------------------

Via (tante) Lydia van Krimpen (03-00-00) hoorde wij dat Hans en Nathalie den Besten-
Bos (03-03-02) op 23 maart jl. verblijd zijn met de geboorte van hun zoontje Johannes
Cornelis. Door deze feliciteren wij Hans en Nathalie met de geboorte van Job. Wij hebben
begrepen dat alles goed is verlopen en dat hij inmiddels een flinke boy is geworden.

---------------------------------------------
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Dan doet het ons een genoegen te kunnen meedelen dat onze lieve dochter Dámaris Roomer
(07-07-00) en schoonzoon Jacob zijn verblijd met de geboorte van een zoontje Joël.
Jacob en Dámaris ook jullie van harte gefeliciteerd. Wij hebben gezien dat jullie zeer
gelukkig zijn met Joël. Het is dan ook een hele rijkdom als een huwelijk gezegend mag
worden met de geboorte van kinderen. Diverse gezinnen binnen onze familie missen deze
kinderzegen. Wij dragen jullie dan ook op hen te gedenken in jullie gebeden. Wij wensen
jullie met elkaar nog vele gezegende jaren toe.

------------------------------------------------
Tenslotte kunnen wij nog op de valreep mededelen dat op dinsdag 13 april jl.Carlo en
Jannie Bos-Klaassen (03-03-02) eveneens verblijd zijn met de geboorte van een dochter.
Haar roepnaam is Lindcy (?). Wij hebben begrepen dat de geboorte niet vanzelf is gegaan.
Maar als je na de geboorte een lief dochtertje mag vasthouden dan is alle leed vergeten. Ook
jullie van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie met elkaar vele gezonde en gezegende jaren
toe. Het geboortekaartje zien wij graag voor de volgende nieuwsbrief tegemoet.

---------------------------------------------------
Onlangs ontmoette wij Marius en Joanne Mudde (14-05-00). Zij deelde ons mede dat
Joanne in blijde verwachting is. Wij hebben meerdere malen gehoord dat het krijgen van
kinderen  een  kroon op  het  huwelijk  is.  Daarom Marius en Joanne van harte gefeliciteerd.
Het wordt wel een drukke tijd met het aanschaffen van babyspullen en het inrichten van een
babykamertje maar dat zullen jullie met genoegen doen. Wij wensen jullie een fijne tijd toe
en dat alles maar goed mag verlopen.

--------------------------------------------------

Zoals gebruikelijk volgt nu een overzicht van gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht.

Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00) in juni,
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaayer (03-10-00) in september,
Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-06-00) in september,
Hugo en Sanne Gerrets-Hedeman (10-06-00) in september en
Marius en Joanne Mudde (14-05-00) in oktober.
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VERLIEFD, VERLOOFD, ………

Van Rhodé van der Slikke (07-09-00) en
Arjan Slagboom mochten wij deze mooie
verlovingskaart ontvangen. Voor hen
betekent dit een volgende stap naar een
huwelijk. Arjan en Rhodé van harte
gefeliciteerd met deze stap. Wij wensen
jullie van harte toe dat het spoedig mag
leiden naar een mooi huwelijk zoals jullie
dat  wensen.  Er  zal  nog  wel  een  en  ander
gespaard en verzameld moeten worden en
gezocht naar een mooi huisje, maar dat zal
best wel lukken.

Verlovingskaart Rhodé en Arjan
__________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dit maal hebben wij een bijdrage mogen ontvangen van Marielot van der Slikke (13-03-
00). Marielot is de jongste kleindochter van Opa en Oma van der Slikke of te wel het 90e

kleinkind. Het doet ons een genoegen dat zij bereid is gevonden om een bijdrage te leveren
aan de nieuwsbrief. Wij begrijpen dat jullie niet staan te dringen om een bijdrage te leveren,
maar het wordt door de familie zeer gewaardeerd. Wij doen dan ook daarom een beroep op
jullie allemaal, in geval dat aan jullie gevraagd wordt iets over jezelf te schrijven, dit met veel
verve te doen.

Nu geven wij het woord aan Marielot.
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Introductie over nichtje nummer 90
Mijn vader vroeg mij een aantal dagen geleden of ik een stukje wilde schrijven
voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te
doen! Ik ben Marielot, de derde dochter van Peter en Fenna. Ik ben zeventien
jaar oud, woon in Huizen (bij mijn ouders natuurlijk) en zit in 5vwo op de
Huizermaat.

Mijn hobby's zijn theater, dansen, zingen, (verhalen) schrijven, lezen en films
kijken! Als ik klaar ben met school wil ik dan ook graag de opleiding 'Scenario
schrijven' op de Nederlandse Film en Televisie Academie gaan doen. De toelating
is erg streng, dus kan ik alleen maar hopen .............

Als het niet lukt om toegelaten te worden wil ik of een jaar Film en Televisie
Wetenschappen gaan studeren of een jaar Filosofie, daarna probeer ik het
gewoon weer. Op het moment heb ik het heel druk met onze 'Operaproductie' op
school. Begeleid door studenten van de Toneelschool, het Conservatorium en de
Kunstacademie spelen we 'Turandot' van Puccini. Komende maandag geven we
drie voorstellingen, dus dat is heel spannend!

Verder heb ik al meer dan een jaar een heel lief vriendje, Max. Dat mag niet
onopgemerkt blijven! Max zit bij mij in de klas, we zijn ontzettende tegenpolen
van elkaar, maar tot nu toe gaat het goed! Waarschijnlijk gaat hij van de zomer
een maand lang weg, dan gaat hij in z'n eentje van de Pyreneeën naar Santiago
de Compostella, een bekend bedevaartstocht, lopen.

Nu ga ik weer verder met mijn schoolexamen Economie voor morgen leren!

Heel veel liefs,

Marielot

Marielot, een leuk stukje om te lezen. Je hebt grootse plannen en het zal best wel spannend
zijn of het allemaal gaat gelukken. Je eerste zorg is natuurlijk het behalen van je VWO-
diploma maar  het  zal  best  wel  lukken.  Leuk om te  lezen  dat  je  ook  een  vriendje  hebt.  Doe
hem de hartelijke groeten en wij wensen jullie beide een fijne tijd toe.
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(JEUGD)HERINNERINGEN

Zo, dan zijn wij nu gekomen aan de rubriek (Jeugd)herinneringen. (Oom) Jaap van der
Slikke (02-00-00) heeft de afgelopen maanden ons veel geschreven over de oorlog en het
heeft bij velen diepe indruk gemaakt. Het is te wensen dat zoiets nooit meer zal gebeuren.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat (tante) Nel Bakker-van der Slikke
(01-00-00) bereid is gevonden wat over vroeger te schrijven. Onderstaand vinden jullie haar
eerste bijdrage.

Lieve familie,

(tante) Nel 4 jaar oud

(Oom) Maarten heeft gevraagd of ik wat
over vroeger wil schrijven, toen het gezin
van oma en opa van der Slikke nog thuis
was. Hetgeen ik weet is tot ons trouwen in
1957, wat daarna gebeurde weten anderen
waarschijnlijk beter.
Maar goed ik zal trachten bij het begin te
beginnen. In mijn idee is (oom) Jaap er altijd
geweest, wij konden en kunnen nog steeds
goed met elkaar opschieten.

Het eerste huis wat ik me herinner waar oma en opa gewoond
hebben was in de Bachstraat. Een heerlijk huis met een tuin en
aan de voorkant een groot grasveld en sloot naast het huis. We
keken helemaal tot aan de overkant van de waterweg naar
Shell en andere bedrijven. (oom) Jaap en ik speelden vaak in
dat grasveld en langs de sloot, vandaar dat (oom) Jaap die
toen Jacob heette er een keer is ingevallen waar ik al eens
over geschreven heb. Aan de andere kant van de sloot was een
nettenboeterij van de haringvangst. Vlaardingen was toen nog
een vissersplaats.
Oma van Dorp, de moeder van oma van der Slikke kwam heel
vaak en dat vonden wij reuze fijn. Alleen was het toen zo dat
wanneer grote mensen praatten mocht je er niet tussen komen.
Oma van Dorp zei dan: (tante) Nel en (oom) Jaap

Oma van Dorp

 “ Hou je smoel, ik ben met je moeder aan het praten!”
Maar toch hielden we veel van haar.  We hebben daar
gewoond tot de oorlog uitbrak en zijn toen verhuisd naar de
Spoorstraat, vlak bij oma van der Slikke de moeder van opa
van der Slikke.
Over de oorlog zal ik niet schrijven want dat heeft (oom)
Jaap al gedaan en ik moet zeggen ik zelf heb de oorlog niet
zo ervaren als (oom) Jaap het was niet fijn maar ik ben
nooit zo erg bang geweest.
Wanneer mijn vader er maar bij was dan was alles goed.
We stonden ook vaak naar het zoeklicht te kijken en
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vonden dat mooi. Doordat (tante) Lydia en ik de laatste periode van de oorlog in Lisse zaten,
hebben wij ook niet de ergste hongerperiode meegemaakt Wij waren bij vreemde mensen in
huis maar ik had het erg naar mijn zin. Het was in het voorjaar en al die bloembollenvelden
vond ik prachtig, dat ging in de oorlog gewoon door. Wat nu Keukenhof is was toen bos en
daar kon je heerlijk in dwalen.
Ik zal het niet te lang maken en hoop bij leven en welzijn de volgende keer verder te gaan.

Hartelijke groeten,
(tante) Nel
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

In de vorige nieuwsbrief deelde wij jullie mee dat Lydia den Toom (03-05-00) “de jarige
van de maand april” is. Naar aanleiding hiervan mailde zij per omgaande ons dat zij al een
keer “de Jarige van de maand” was geweest. Wij hebben toen direct een mail uit doen gaan
met de mededeling dat niet Lydia “de Jarige van de maand april” is maar: Carla
Veenendaal-Vuijk (05-06-00). Helaas is deze mail door technische oorzaken bij onze
provider niet bij iedereen in de mailbox terecht gekomen.
Omdat Carla op 23 april jarig is en deze datum nog niet is gepasseerd, lijkt het ons goed om
haar nu extra in de aandacht te plaatsen. Dus door deze vragen wij jullie er voor te zorgen dat
Carla op 23 april wordt bedolven onder de felicitatiekaarten. Wij hebben zo’n grote familie
dat dit moet lukken. Allemaal alvast bedankt.
Dan nog even het adres. Carla Veenendaal- Vuijk

Bettekamp 93
6712 EJ  EDE
tel. 0318-641907
mailadres: gert.veenendaal@planet.nl

--------------------------------------------

Ondanks dat Lydia den Toom niet “de Jarige van de maand april” is geworden, heeft zij
toch enige kaarten ontvangen. Zij berichtte ons het volgende hierover.

Beste familie,

Ik wil iedereen bedanken die dachten dat ik toch jarige van de maand was. Ik ben vorig jaar
al de jarige van de maand geweest en nu komt die eer Carla toe.
Degene die mij toch een kaart hebben gestuurd heel hartelijk bedankt. Heel lief van jullie.

Met vriendelijke groeten
Lydia den Toom- van Krimpen

------------------------------------------------
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Van “de Jarige van de maand maart” kregen wij het volgende berichtje.

Lieve Opa,

Zou u al die lieve mensen, die mij een mooie kaart hebben
gestuurd heel hartelijk willen bedanken? Ik vond het zo leuk dat
de postbode nu ook telkens wat voor mij bracht. Ik heb ook mijn
eerste e-mails gehad, sommige met muziekjes erbij. Ik heb echt
genoten van al die aandacht. Ik wil ook u bedanken dat ik jarige
van de maand mocht zijn.

Veel liefs van Rens

---------------------------------------

Dan komen wij nu toe aan het aanwijzen van “de Jarige van de maand mei”. Wij hebben
voor deze maand ZES aanmeldingen ontvangen. Dit betekent blijkbaar dat deze rubriek toch
wordt gewaardeerd. Het is dan ook jammer dat niet iedereen meedoet met het sturen van een
kaartje, een mail of een sms-je. Bovendien, als alle jarigen van de afgelopen jaren een kaartje
zou sturen naar de nieuwe jarige van de maand, dan zou deze meer dan 25 kaarten, mails of
iets dergelijks moeten ontvangen. Maar dat gebeurt helaas niet altijd.

Het is te begrijpen dat als er meerdere aanmeldingen zijn voor “de Jarige van de maand”
het niet altijd makkelijk is om een keuze te maken. Maar voor de maand mei was het niet
moeilijk omdat voor de betreffende persoon meerdere aanmeldingen waren.
“De Jarige van de maand mei” is dan ook geworden:

Martin Bakker (01-03-00)

Martin (hier op de foto samen met zijn vrouw Lotte) heeft
het momenteel moeilijk omdat hij een paar maanden geleden
is ontslagen en nu zonder werk thuis zit. Hij doet zijn uiterste
best om een baan te vinden maar het wil niet lukken. Martin
is op 16 mei jarig en hoopt dan 45 jaar te worden. Zijn adres
is: Martin Bakker
                 Van der Duyn van Maasdamlaan 53
                 3135 LA VLAARDINGEN
                 Tel. 010-4347253
                 Mailadres: martinb1965@yahoo.com
(Leuk om te weten is, dat tot de jaren zeventig onze familie
nagenoeg allemaal in Vlaardingen woonde. Martin is  nu  de
enige die onze familie daar vertegenwoordigd.)
Martin, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook
Lotte van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie beide nog

vele gezonde en gezegende jaren toe. Maar ook dat Martin snel een leuke baan mag vinden.
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TENSLOTTE

Zoals jullie weten verzorgt Lydia den Toom-van Krimpen (03-05-00) onze
familievanderslikke.nl site. Inmiddels heeft Lydia al een cursus gevolgd bij Ariën en
Marieke Roozendaal (07-06-00) en  zoals  jullie  kunnen  zien,  is  er  al  het  één  en  ander
gebeurd. Lydia den Toom krijgt nog een vervolgcursus zodat zij in staat is om de site alleen
te verzorgen.

Dus dit betekent dat als jullie wat nieuws hebben te melden, zoals een geboorte, verloving,
huwelijk, ziekenhuisopname of iets dergelijke, naar haar een mailtje (toom@solcon.nl)  kan
sturen en zij zal er zorg voor dragen dat het op de familievanderslikke.nl site komt te staan.
Vergeet niet voor de nieuwsbrief een afschrift hiervan  te mailen naar slikke@versatel.nl.

Allemaal de hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia
___________________________________________________________________________


