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Geliefde familie,

Wij hebben de vorige keer aangaande (oom) Rinus geschreven dat hij zoek was en dat er al
een paar dagen naar hem werd gezocht. Besloten werd om nog één maal het gehele terrein
van de inrichting Bloemendaal te doorzoeken want je kon nooit weten.

Het was die dag koud en iedereen was vermoeid. Maar toch …
(Oom) Kees Mudde (14-00-00) had een paar dreggen meegenomen waarmee alle sloten en
vijvers werden afgedregd. Echter niemand geloofde nog dat Rinus gevonden zou worden.

Begonnen werd bij de vijver nabij het hoofdkantoor. Deze vijver was voorzien van een
bitumen bodem die op vele plaatsen was gaan drijven waardoor er kleine grijze eilandjes
ontstonden. Nu had (oom) Rinus) toen  hij  zoek  was  geraakt  een  grijze  jas  aan.  Dus  werd
gedacht dat mogelijk een zo’n grijze bol van (oom) Rinus kon zijn. Dus gooide men de dreg
op de grijze bollen. De eerste twee bollen gaven een harde klap maar de derde …. gaf een
zachte plof. De dreg hield niet vast dus moest opnieuw worden gegooid. Eindelijk had men
beet. De bol bleek niet vast te zitten dus werd het voorzichtig naar de kant getrokken.
Iedereen hield zijn adem in, want al gauw bleek het de jas van (oom) Rinus te zijn. Toen de
grijze boldichterbij kwam zag men dat het (oom) Rinus was die in zijn winterjas voorover in
het water lag.
Even moest men de schrik verwerken maar al spoedig werd er beraad gehouden over wat
men moest doen. Men liet (oom) Rinus in het water liggen en enkelen gingen naar het
hoofdkantoor.  Daar werd de politie gewaarschuwd en die nam (oom) Rinus direct in beslag.
Want onderzocht moest worden of het geen misdrijf betrof. Als het onderzoek gereed was, zo
deelde de politie mede, dan zou (oom) Rinus vrij gegeven worden. Wel moest (oom) Jaap
(02-00-00) en (oom) Maarten (07-00-00) alvorens (oom) Rinus werd meegenomen, hem
eerst identificeren of het werkelijk (oom) Rinus betrof, maar daar was geen twijfel aan.

Inmiddels werden Opa en Oma van der Slikke op de hoogte gesteld van de bevindingen
zodat men thuis niet meer in het ongewisse was. Ondanks het verdriet viel de spanning van
het onzekere weg. Op zondag werd (oom) Rinus door de politie vrijgegeven. Hij lag
opgebaard in het Leijenburgziekenhuis te Den Haag. Ondanks dat het zondag was en Opa en
Oma van der Slikke nooit op zondag reisde, waren zij niet meer te houden. Met drie auto’s
vol ging men naar het Leijenburgziekenhuis. Daar lag (oom) Rinus. Al het verdriet kwam
eruit. Niemand sprak een woord. Met de dadelijkheid kreeg Opa van der Slikke in hem wat
de koning David zei bij het verlies van het kindje die Batséba hem gebaard had:

“Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen.”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Afgelopen maandag (10-05-2010) ontvingen wij het bericht dat (oom) Cees van der Slikke
(08-00-00) in het Medisch centrum Alkmaar is  opgenomen. Sinds enkele weken tobt (oom)
Cees met zijn gezondheid. Naar wij begrepen hebben was het de bedoeling dat (oom) Cees
een dezer dagen met vakantie zou gaan naar Griekenland. Onverwachts ligt hij nu in het
ziekenhuis  en  er  moeten  eerst  enkele  onderzoekingen  gedaan  worden  omdat  de  dokter  niet
weet wat (oom) Cees eigenlijk mankeert. Daar (oom) Cees alleen is zou het voor hem leuk
zijn als hij van jullie een kaartje mocht ontvangen. Het adres van het ziekenhuis is:

Dhr. C van der Slikke,
p/a. Medisch Centrum Alkmaar,
Wilhelminalaan 12,
1815 JD ALKMAAR.

Je kunt ook een kaartje naar zijn huisadres sturen, dat is:
Dhr. C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN ALKMAAR

Wil je een keer bellen, dat mag ook. Zijn telefoonnummer is: 072-515 3060

p.s. (Oom) Cees is tot maandag 17 mei thuis.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie nog op de valreep kunnen vertellen dat op dinsdag
13 april jl. Carlo en Jannie Bos-Klaassen (03-03-02) verblijd zijn met de geboorte van hun
dochters Lindsey.  Inmiddels hebben wij een mooi geboortekaartje ontvangen die wij zoals
gebruikelijk in de nieuwsbrief hebben opgenomen.
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Misschien zij er onder jullie die een kaartje willen sturen. Voor de duidelijkheid volgt hier
het adres.

Carlo en Jannie Bos-Klaassen,
Rijnbanddijk 18,
4043 JL OPHEUSDEN.
Tel. 06-27515775

---------------------------------------------------

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie ook gemeld dat Marius en Joanne Mudde (14-
05-00) ons vertelde dat Joanne in blijde verwachting is. Wij waren in de veronderstelling dat
zij in oktober de baby verwachten maar dit blijkt niet juist te zijn.
Marius en Joanne verwachten de baby D.V. half augustus. Bovendien hopen zij binnenkort
naar Hendrik Ido Ambacht te verhuizen dus dat betekent voor hen dat zij een drukke tijd
tegemoet gaan. Marius en Joanne, wij wensen jullie veel succes met de verhuizing en wij
horen wel wat het adres wordt. Verder wensen wij jullie een fijne tijd toe en dat alles maar
goed mag verlopen.

--------------------------------------------------
Jl. 27 april kregen wij van William en Mariënne Stam-van Oosten (11-09-00) het volgende
berichtje.

Goede morgen oom Maarten & tante Sofia,

Een nieuwtje vanaf het water!
Als alles goed mag gaan verwachten wij eind augustus ons eerste schipperskindje!

Groeten vanaf de 'Grovan',
William & Marienne Stam - van Oosten

William en Mariënne door deze ook jullie van harte gefeliciteerd. Ook voor jullie breekt een
spannende, drukke en mooie tijd aan. Er moet veel gebeuren maar daar zullen jullie niet tegen
opzien. Wij wensen jullie van harte dat alles goed mag gaan. En als de baby daar is
ontvangen wij graag een geboortekaartje.

--------------------------------------------------

Zoals gebruikelijk volgt nu een overzicht van gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht.
Maar  wij  hebben  gehoord  dat  de  lijst  niet  compleet  is  en  dat  er  nog  verscheidene  gezinnen
zijn waar een baby’tje wordt verwacht. Het zou leuk zijn als wij dit mogen melden in de
nieuwsbrief. Daarom vragen wij, die er op deze lijst gemist wordt, stuur een mailtje naar
slikke@versatel.nl en  wij  zorgen  ervoor  dat  het  in  de  nieuwsbrief  wordt  opgenomen.
Namens de familie alvast bedankt.

Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00) in juni,
Marius en Joanne Mudde (14-05-00) in augustus,
William en Mariënne Stam- van Oosten in augustus.
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaayer (03-10-00) in september,
Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-06-00) in september en
Hugo en Sanne Gerrets-Hedeman (10-06-00) in september.
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VERLIEFD, VERLOOFD, ………

Wij dachten dat verloven niet meer van deze tijd was. Maar binnen enkele maanden hebben
wij van binnen onze familie bericht ontvangen van drie stelletjes die gingen verloven. Dat
doet ons deugd. Alhoewel verloven geen wettelijke status heeft is het toch een mooie en
leuke tussenstap waarmee de familie en kennissen worden bekend gemaakt dat men een
vriend of een vriendin heeft. Bovendien breekt dan het moment aan om te starten met een
uitzet en het zoeken naar een huisje. Tot het huwelijk een mooie tijd waar veel gespaard en
geregeld moet worden.

----------------------------------------

Van Eric Marijs en Rianne van der Slikke (07-10-00) hebben wij via de mail het volgende
bedankje ontvangen naar aanleiding van hun verloving.

Beste familie,

Door deze bedanken wij allen die ons naar aanleiding van onze verloving een kaartje
hebben gestuurd. Wij mochten ook enkele mooie cadeaus ontvangen waarvoor onze
hartelijke dank.

Eric en Rianne

-------------------------------------------

Arjan Slagboom en Rhodé van der Slikke (07-09-00) stuurden ons de volgende mail in
verband met hun verloving.

Lieve familie,

Bij dezen willen wij een ieder bedanken voor de aandacht die we kregen voor onze
verloving. Overweldigend. Ook hartelijk bedankt voor de bijdrage die we van ooms en tantes
ontvangen mochten.
We hebben een mooie dag gehad en zijn om precies te zijn om 16:21 uur verloofd.

Ontvang de hartelijke groeten,
Arjan en Rhodé

-------------------------------------------
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Onlangs mochten wij voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief het onderstaand verlovingskaartje
ontvangen van Marion van Manen en Ronald de Waard (06-02-02).

Marion en Ronald, van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Het zal jullie wens zijn dat
deze verloving spoedig tot een huwelijk mag leiden. Maar er zal natuurlijk eerst veel
gespaard moeten worden voor een uitzet, meubeltjes, een huisje en dergelijke. Maar dat zal
best wel lukken.
Allicht zijn er die een kaartje willen sturen. Wij stellen voor die te sturen naar Marion. Haar
adres is:

Marion van Maanen en Ronald de Waard,
Staverdenseweg 31,
8075 AN ELSPEET

___________________________________________________________________________

GETROUWD

Dan doet het ons een genoegen te kunnen vertellen dat wij een prachtige trouwkaart hebben
ontvangen van Robert Stam en Jenitta van den Brink (11-12-00). Robert en Jenitta
hopen D.V. op 18 juni in het huwelijk te treden. Op het gemeentehuis te Nunspeet vindt de
huwelijksvoltrekking plaats om 12:45 uur. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:00
uur in de Gereformeerde Gemeente eveneens te Nunspeet. De dienst zal geleid worden door
de weleerwaarde heer ds. A Schot.

Wil je een kaartje sturen, hun postadres is:

Bruidspaar Robert Stam en Jenitta van den Brink,
Hardenbrinkweg 57a,
8075 RH ELSPEET.

Robert en Jenitta, door deze van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Jullie
zullen het best wel druk hebben want er moet veel geregeld en georganiseerd worden. Maar
ook dit zal bij jullie best wel lukken. Wij wensen jullie een fijne en een gezegende dag toe dat
het alles mag gaan zoals jullie dat wensen.
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------------------------------------------------

Van Lydia den Toom-van Krimpen (03-03-00) kregen wij de volgende mail.

Beste oom Maarten,

Ik wilde nog nieuws doorgeven voor de nieuwsbrief.
Op D.V. 29 mei hoopt Arjan en Mirjam de Koning- van Krimpen 12,5 jaar getrouwd te zijn.
Ze doen er niks aan, maar ik vind het toch wel leuk om het te vermelden en hoop dat er
mensen zijn die hun een kaart zullen sturen.

Met vriendelijke groeten Lydia den Toom.

Voor degene die dan een kaartje willen sturen volgt hier het adres

Bruidspaar Arjan en Mirjam den Koning-van Krimpen,
Zwanenkade 30,
2925AR KRIMPEN AD IJssel

Wil je mailen: dekoning@hetnet.nl
of bellen 0180-514673

Arjan en Mirjam, ook jullie van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie met jullie kinderen
nog vele gezonde en gezegende jaren toe. En als jullie toch van plan zijn een feestje te geven
dan houden wij ons gaarne aanbevolen.

--------------------------------------------
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Dan doet het ons een genoegen en met dankbaarheid dat wij jullie kunnen mededelen dat wij,
(ome) Maarten en (tante) Sophia, op 2 juni veertig jaar zijn getrouwd. Het is een hele tijd
waarin veel is gepasseerd. Zowel blijde als droevige gebeurtenissen.

Ons huwelijk is gezegend met elf kinderen waar er inmiddels 8 van zijn getrouwd. Verder
hebben wij 18 lieve kleinkinderen. Verder mogen wij tot hiertoe goed gezond zijn zodat wij
alle redenen hebben om de Heere zeer dankbaar te zijn voor alle goede gaven.

Op vrijdag 4 juni zal in het partycentrum Stormpolder te Krimpen aan den IJssel de familie
en kennissen de gelegenheid worden gegeven ons te feliciteren.

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

De vorige maal was het Marielot van der Slikke (13-03-00) die een bijdrage had geleverd.
Een leuk stukje waarop wij vele positieve reacties hebben gekregen. Nu levert Rianne van
der Slikke (07-10-00) een bijdrage. Zoals jullie weten is Rianne onlangs verloofd met Eric
Marijs. Dus best wel leuk om te lezen wie Rianne en Eric zijn.
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Ha Allemaal,

Wat leuk dat ik me nu via de nieuwsbrief bekend mag maken.
Ik heb alles even aan de kant geschoven, (u kent het vast wel: al het paparassen werk,
overvolle bureau, lijstjes met wat te doen...)
Ik ben dus Rianne van der Slikke, 20 lentes jong en de
jongste dochter van Maarten en Fia van der Slikke. Sinds
ruim een jaar vorm ik een stel met de 24-jarige Eric
Marijs. Inmiddels zijn we ook verloofd. Hij woont in het
prachtige en rustige Zeeland, het dorpje Arnemuiden om
precies te zijn.
Eric is bezig met zijn stage voor geschiedenisdocent. Als
alles goed mag gaan is hij midden juli klaar en staat er
alleen nog een scriptie te wachten. En uiteraard nog
solliciteren en hopen dat er snel een baan komt voor hem.
Zelf ben ik vorig jaar juni afgestudeerd als SPW-er, en
heb ik daarna een baan gevonden in de
verslavingspsychiatrie te Utrecht. Dat was een heftige job
voor mijn 20-jarige leeftijd. Mensen met een psychiatrisch
ziektebeeld, (actieve) prostituees, drugs- en
alcoholverslaafde liepen daar rond.

Hoewel me dat als persoon mede gevormd heeft en het steentjes heeft bijgedragen aan mijn
mensbeeld, besloot ik er na 8 maanden mee te stoppen.
Inmiddels werk ik sinds 3 maanden in de gehandicaptenzorg bij stichting Siloah. Wat zijn dat
prachtige mensen! Ik sta op twee groepen, vanwaar 1 laag niveau en de andere relatief hoog
niveau. De functie is Coördinator Zorg, wat inhoudt dat ik mentor ben van 3 cliënten.

Naast mijn werk doe ik ook nog een deeltijdstudie
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) aan de
Christelijke Hogeschool te Ede. Door mijn MBO
studie mocht ik het eerst jaar ‘overslaan’,
(Noemen ze zo, maar o wat moest ik alsnog veel
doen in mijn kostbare zomervakantie).
Nu zit ik in het tweede leerjaar en hoop over 2
maandjes mijn propedeuse te ontvangen! Daarmee
mag ik doorgaan naar het derde leerjaar. Het gaat
allemaal hard genoeg.

Op dit moment specialiseer ik me in de Toegepaste Psychologie, heel boeiend en fascinerend.
Het is allemaal best pittig naast het werk en een lieve vriend, maar toch leer ik ontzettend
veel en weet ik dat het dit is wat ik wil: hulpverlenen aan maatschappelijk ‘zwakkere’
mensen.
Zo, dat was ‘ik’ in het kort. Als jullie het goed vinden pak ik mijn paperassenwerk er weer
bij, en mijn lijstjes met wat te doen en ga ik proberen mijn bureau wat te ordenen. Want er
staan aanstaande maandag 2 presentaties op me te wachten…

Ontvang allen een vriendelijke groet,
Eric en Rianne
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Beste Rianne, bedankt dat je bereid was om een stukje te schrijven. Nu weet de familie
tenminste wie je bent. Wij zijn benieuwd wie de volgende zal zijn die bereid is om een
bijdrage te leveren aan de Slikkertjes-Nieuwsbrief.
___________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN

Dan krijgen wij al de tweede bijdrage van (tante)Nel Bakker – van der Slikke (01-00-00).
Het zijn echte “Jeugdherinneringen.

Lieve familie,

Er is weer een maand om en het is weer tijd voor een stukje voor de nieuwsbrief.
We gaan terug naar de Bachstraat. Zoals ik al schreef is voor mij (oom) Jaap er altijd
geweest. Doch op een keer kwam er een vreemde mevrouw bij ons in huis met een wit
schort voor en we mochten tante Hennie tegen haar zeggen. Ze nam ons mee naar de
slaapkamer van (o)pa en (o)ma en van der Slikke, daar lag in de wieg een baby’tje. Ik was 5
jaar en (oom) Jaap 3 jaar. Jullie hebben een zusje gekregen  en ze heet Lydia werd er gezegd.

(O)ma lag ziek op bed, ze had een pik van de ooievaar gekregen zei tante Hennie toen die
het zusje kwam brengen. Wat waren wij daar blij mee, ik zei spontaan dat ik met haar nooit
ruzie zou zoeken. (Tante) Lydia was een fijn poppetje en (o)ma had voor haar een schattig
wit jasje en mutsje gebreid. Ze kon al met 11 maanden lopen en toen begon bij mij de
jaloezie, want eerst was ik nummer 1 in de familie en nu ging alle aandacht naar (tante)
Lydia uit. Dat was wel even slikken.

Na een half jaar brak de oorlog uit en gingen we verhuizen naar de Spoorstraat. Spoedig
daarna werd (oom) Rinus geboren. Wij als kinderen merkten geen verschil tussen (oom)
Rinus en ons, dat is later pas gekomen.

Na de capitulatie merkte je niet zo veel van de oorlog, alles ging gewoon door. Wij gingen
zoals altijd naar school en speelden na schooltijd buiten. Auto’s zag je bijna niet. Op straat
deden wij bokspringen, touwtje springen, tollen, hoepelen, hinkeparken, puttenlopertje en
lessie buut. We vonden het altijd jammer wanneer je moeder riep dat je moest eten.
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Paar foto’s uit de jaren ‘50

Foto genomen naast de “Nieuwe kerk” aan de Binnensingel.
v.l.n.r. (oom) Piet, (oom) Bennie, (tante) Lydia, (tante)

Bartelien en (oom) Rinus

In de Spoorstraat zijn ook (oom) Johan,
(tante) Hanna, (oom) Maarten en ik meen
(oom) Kees geboren. Het werd een drukte
van belang en (o)ma vroeg al spoedig of ik
ook wat wilde doen. Toen ik 8 jaar was
mocht ik al de serre dweilen. Wat was ik
trots en met water knoeien dat wilde ik
wel. Ook mocht ik emmers water halen bij
de waterstoker voor het vele wasgoed dat
oma had. Dat water was kokend heet en
dat was best gevaarlijk voor een negenjarig
meisje. Maar gelukkig ben ik bewaard
gebleven voor verbranden. Ik liep met twee
volle emmers tegelijk.
Wij hadden in de Spoorstraat leuke buren,
aan de rechterkant van ons woonde een
gezin met 2 meisjes, één ervan heette Ina
en zij kwam wel bij ons met nieuwtjes uit
Engeland (het was immers nog steeds
oorlog), want zij luisterden stiekem naar
radio Oranje op zolder. Vanwege de
Hongerwinter (1944-1945) zijn (tante) Lydia
en ik door (o)pa naar Lisse gebracht. Toen
(tante) Lydia en ik terug kwamen uit Lisse
was de oorlog voorbij en ging het leven
weer verder. Op school kregen we vitamine
C en sinaasappels om wat aan te sterken,
want veel kinderen waren ondervoed.

Foto genomen op het balkon a.d. Binnensingel 29
v.l.n.r. (O)ma, (tante) Elisabeth, (tante) Hanna, (oom) Peter

en (oom) Johan

Wij zaten op een Hervormde school omdat oom Aart daar werkte. (Oom Aart was de man
van tante Bep en tante Bep was een zus van (o)pa. Op de Parkwegschool, zoals wij dat
noemden, moesten wij gezangen leren. Maar (o)ma zei dat wij dat niet hoefden te doen en
gaf een briefje mee met het verzoek of wij een psalm mochten leren in plaats van dat
gezang. Doch mijn meester was een ( echte) Hervormde en hield daar geen rekening mee.

Dus overhoorde hij mij altijd het gezang wat ik moest leren maar dus niet kende. Zodoende
had ik altijd een onvoldoende daarvoor. (Oom) Jaap had daar echter geen last van want die
zat bij oom Aart in de klas. Maar dat was ook niet alles, want daar zou hij genoeg over
kunnen vertellen maar dat moet hij zelf maar doen.
Oom Aart bracht uitkomst en gaf stiekem aan mij een gezangenbundel mee zodat ik toch
het gezang kon leren. Zo leerde ik een psalm en gezang.
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Familie van der Slikke +/- 1932
v.l.n.r. (o)pa van der Slikke, tante Bep, vader van (o)pa, tante

Nel, moeder van (o)pa en tante Lina

Oma van der Slikke, de moeder van (o)pa
van der Slikke had een eigen huis in de
Maasboschstraat wat toen best wel
bijzonder was, want toen had bijna
niemand een koophuis. Opa en oma van
der Slikke en tante Bep en oom Aart
kochten een huis aan de Hofsingel. Het
huis in de Maasboschstraat zou te koop
gezet worden, doch (o)pa had wel zin om
daar te wonen en zodoende gingen we
verhuizen naar het huis van onze opa en
oma. Het was vlakbij om de hoek we
bleven dus in de zelfde buurt wonen.
Het huis was ook niet groter en daar zijn
(oom) Pieter, (tante) Bartelien, (tante)
Anneke en (oom) Ben geboren.

Elk jaar kreeg (o)ma een baby en altijd moest ik om de verloskundige. We hadden toen nog
geen telefoon en juffrouw Don (de verloskundige) woonde op de Parkweg dat was ongeveer
een kwartiertje lopen. Dan zei oma: “Vraag maar of ze komt en haar koffertje meebrengt”.
Ik wist echt nog van niks en dacht dat kinderen uit je navel kwamen. Tegenwoordig weten
de kinderen alles. Toch was het vroeger allemaal veel spannender.

Er is nu wel weer genoeg geschreven en hopelijk tot de volgende maand.

Hartelijke groeten,
(tante) Nel

(Tante)Nel, dat is een heel verhaal. Leuk om te lezen. Ook de foto’s zijn de moeite waard.
Wij zien uit naar de volgende bijdrage.
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DAN NOG EVEN DIT

(Oom) Cees van der Slikke (08-00-00) stuurde het volgende berichtje naar ons.

Hallo lieve familie

Zoals jullie misschien weten, hebben wij
een tweede huisje (stenen bungalow
voor 4 personen) te Stramproy in
Limburg. Door omstandigheden hebben
wij dit in de verkoop gedaan. Echter door
de crisis wil dit niet lukken. Het huisje kan
nu door de familie worden gehuurd voor
250 euro per week. In het hoogseizoen
voor 300 euro per week. Het is echt een
hele mooie omgeving.

Groeten
(Oom) Cees

Zoals jullie in deze nieuwsbrief hebben kunnen lezen ligt (oom) Cees momenteel in het
ziekenhuis. Dus bellen heeft nu weinig zin. Maar desondanks geven wij jullie nu zijn adres en
telefoon met het verzoek  hem niet nu te bellen.

Dhr. C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN ALKMAAR

Zijn tel. nummer is: 072-515 3060
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Tot ons genoegen hebben wij gemerkt dat de Slikkertjes-Nieuwsbrief uitbundig wordt
gelezen. Wij hadden geschreven dat Martin Bakker (01-03-00) de enige van onze familie is
die nog in Vlaardingen woont. We hebben het geweten dat dit niet juist is. Zowel via de
telefoon als via de mail hebben wij menigmaal moeten aanhoren dat niet alleen Martin
Bakker in Vlaardingen woont maar ook Joke Bakker (01-02-00) en Arend van Krimpen
(03-03-00).

Beste Joke en Arend, hopelijk nemen jullie het ons niet kwalijk dat wij deze misser hebben
gemaakt. Zo zie je dat zelfs de beste wel eens een foutje maakt.

---------------------------------------
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Dan volgt hier de allerlaatste herinnering van “de Jarige van de maand mei”.
Zoals bekend is dit Martin Bakker.

Martin (hier op de foto samen met zijn vrouw Lotte) heeft
het momenteel moeilijk omdat hij een paar maanden geleden
is ontslagen en nu zonder werk thuis zit. Hij doet zijn uiterste
best om een baan te vinden maar het wil niet lukken. Martin
is op 16 mei jarig en hoopt dan 45 jaar te worden. Zijn adres
is: Martin Bakker
                 Van der Duyn van Maasdamlaan 53
                 3135 LA VLAARDINGEN
                 Tel. 010-4347253
                 Mailadres: martinb1965@yahoo.com

Martin, nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Ook Lotte van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie beide
nog vele gezonde en gezegende jaren toe. Maar ook dat
Martin snel een leuke baan mag vinden.

---------------------------------------

Vervolgens gaan wij nu over tot het bekendmaken van “de jarige van de maand juni”. Wij
hebben geen opgave ontvangen, dus moesten wij zelf op zoek gaan naar een geschikte
kandidaat.
Na ampel beraad is het geworden:

Hannie Treure-Vuijk (06-01-00)

Hannie is op 28 juni 1963 in Vlaardingen geboren op dezelfde geboorte dag als van oma van
der Slikke-Don.  Er valt best wel een en ander over Hannie te schrijven, maar daar zij nog
nooit een bijdrage aan de Slikkertjes-Nieuwsbrief heeft geleverd nodigen wij haar door deze
uit dit te doen voor de nieuwsbrief voor de maand augustus.
O ja, als jullie een kaartje willen sturen ( en wie doet dat niet!) dan moet deze gestuurd
worden naar: Hannie Treure-Vuijk,

Koolwijk 12,
3343 RB HENDRIK IDO AMBACHT

Mail je liever: hannietreure@kliksafe.nl
of bellen: 078-681 9101

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Allemaal de hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


