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Geliefde familie,

De vorige maal zijn wij geëindigd dat Rinus in een vijver in Bloemendaal gevonden was en
opgebaard lag in het Leijenburgziekenhuis te Den Haag.

Maandag werd Rinus  thuis gebracht en woensdag is hij begraven. Tijdens deze dagen
hebben opa en oma heel veel aanloop gehad en soms leek het wel een bruiloft. Niet dat men
niet verdrietig was, maar velen kregen te geloven dat Rinus een goede ruil had gedaan.

Veel herinneringen uit  Rinus leven kwamen naar boven. Zo had Rinus in zijn jeugd al veel
met de eeuwigheid te doen gehad. Helaas kon hij zich nooit goed verwoorden, immers hij
was anders dan de andere. Dag en nacht liep hij op zijn manier te worstelen met God. Op zijn
mondharmonica speelde hij alleen maar psalmen en wilde hij alleen christelijke boeken en
kranten lezen. Hij was zo met de goddienst bezig dat hij zelfs kerkje ging spelen en al zijn
broertjes en zusjes moesten dan meedoen. Dan was hij de dominee en op zijn manier zei hij
dan, dat men bekeerd moest worden.

Er waren ook momenten dat Rinus onbereikbaar was en de oorzaak hiervan wist men niet
altijd.

Rinus is op woensdag door dominee Verloop uit Waddinxveen begraven. In de rouwdienst
waren zijn tekstwoorden uit het Boek Job.

“de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen,
de Naam des HEEREN zij geloofd.”

Het waren dezelfde woorden die (o)ma van der Slikke met kracht kreeg toen Rinus thuis
werd gebracht en opgebaard in het kamertje waar (tante) Elizabeth Mudde- van der Slikke
(14-00-00) slechts enkele weken daarvoor haar dochtertje Eline (14-02-00) ter wereld had
gebracht.

Zoals reeds aangehaald, (o)pa en (o)ma hebben veel blijken van medeleven ontvangen. Ook
op de begraafplaats waren er veel belangstellenden aanwezig. ’s Avonds werd er rouw in de
Plantagekerk te Schiedam gebracht en nagenoeg alle kinderen met hun partners waren daarbij
aanwezig.

Met het heengaan van Rinus  is  voor (o)pa en (o)ma  een belangrijk deel van hun leven
afgesloten. En hoe raar het ook mag klinken, een zorg minder, omdat zij beseften dat  Rinus
een goede ruil had mogen doen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

De vorige maal hebben wij jullie gemeld dat (oom) Cees van der Slikke (08-00-00) in het
Medisch centrum Alkmaar was opgenomen. Inmiddels heeft (oom) Cees een groot
onderzoek gehad en daaruit is gebleken dat hij mogelijk een hersenbloedinkje heeft gehad.
Nu moet (oom) Cees enkele weken therapie volgen waardoor mogelijk zijn klachten tot het
verleden gaan behoren. (Oom) Cees vond het zeer bemoedigend dat hij van de familie wat
kaarten heeft mogen ontvangen en is blij met dit medeleven.. Voor degene onder ons die
(oom) Cees ook een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

Dhr. C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN ALKMAAR

Wil je bellen, dat mag ook. Zijn telefoonnummer is: 072-515 3060
------------------------------------------

De laatste maanden is er verscheidene malen gevraagd naar de  gezondheidsituatie van Eve-
Lynde (11-05-05), dochtertje van Gert en Karen de Weerd-Stam (11-05-00).
Gert en Karen hebben op ons verzoek de volgende bijdrage geleverd voor de nieuwsbrief.

Geliefde familie.

Oom Maarten heeft ons gevraagd of we een stukje wilden schrijven over hoe het nu net Eve-Lynde
gaat. Nu, dat willen wij wel en kunnen dan ook eigenlijk best wel een positief stukje schrijven als we
kijken naar hoe het nu gaat. Eve-Lynde is nu ruim 8 maanden ontwikkelt zich prima.

De problemen van slap zijn en blauw zien zijn
helemaal weg.  Haar spierconditie is gewoon
helemaal goed. Sinds een week of twee kruipt ze
door het hele huis. Mooi toch?
Dat was een van de redenen dat de behandelende
Metabole arts (stofwisseling) ons heeft
overgedragen naar een Gastro-enteroloog. Hij
voorzag een darmprobleem. Inmiddels zijn we
daar geweest en wachtten nu op een oproep voor
een onderzoek. Ze gaan onder narcose vlokjes uit
haar darmpjes halen om het vervolgens op kweek
te kunnen zetten. Men denkt toch in de richting
van een suikersplitsingstoornis. Ook Karen heeft
dit op jeugdige leeftijd gehad. Meestal volgt er
dan een glutenvrij dieet.  Maar dat is eigenlijk nog
een beetje voor de zaken uitlopen en wachten we
dus maar weer rustig af.
Wat vanaf haar geboorte is gebleven zijn de
regelmatig terugkerende dips. Ze wil dan alleen
maar slapen en heeft erge last van haar buik.

Die is dan ook hard en opgezet. Het vervolg is dat ze zich dan helemaal overstrekt. Ze blijft dan ook
huilen totdat ze het kwijt is. Het is voor ons soms ook moeilijk omdat wij toch een zekere positieve
verandering hebben opgemerkt. Toch vinden de artsen dat ze onder haar gewicht blijft en dat de
groei min of meer  stagneert. Ze duikt nu onder de groeilijn 13 pond.
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Toen we laatste keer haar hebben laten wegen was ze in 3 weken maar 100 gram gegroeid.
Ook reageert ze sterk op de voeding die ze krijgt en we zijn nu aan het ontdekken waar ze negatief
op reageert. Al met al zijn we erg positief, als we zien op waar de artsen toen aan dachten en hoe
het nu is dan is daar ook alle reden voor!
En als je haar ziet is het ook een heerlijk meisje! Zeg het zelf maar!

Een hartelijke groet,
Gert, Karen en kinderen de Weerd

Beste Gert en Karen,
Wij zijn blij met dit mooie bericht alhoewel wij begrijpen dat er zorgen blijven. Er zijn vele
redenen tot dankbaarheid. Wij wensen jullie met de kinderen nog vele fijne en gezonde maar
bovenal gezegende jaren toe

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Allereerst kunnen wij jullie mededelen dat Mario en Naomi Klomp- van Krimpen (03-14-
00) afgelopen zaterdag 12 juni zijn verblijd met de geboorte van hun zoontje Thomas..
Naar wij begrepen hebben is alles goed gegaan.

Mario en Naomi,  van harte gefeliciteerd. Jullie gezinnetje wordt echt een gezin. Inmiddels
is jullie huwelijk gezegend met vier kinderen. In deze tijd wordt het haast niet meer gezien
als een zegen. Maar ook binnen onze familie zijn er die de kinderzegen moeten missen, en zij
weten wat dit betekent. Wij wensen jullie met elkaar vele goede maar bovenal gezegende
jaren toe. Wellicht zijn er onder ons die jullie graag een kaartje willen sturen. Daarom volgt
hier jullie adres. (Het geboortekaartje zullen wij in de volgende nieuwsbrief opnemen).

Mario en Naomi Klomp- van Krimpen,
Gerard Doustraat 16,
2902 GJ CAPELLE a.d. IJSSEL

tel.nummer: 010-450 1390
e-mail adres: nyklomp@hotmail.com

--------------------------------------------

Van Wijnand en Maria Polinder- Stam (11-11-00) kregen wij de volgende  mededeling:

Ook zouden wij graag willen vermelden dat wij ons tweede kindje verwachten. De
uitgerekende datum is 4 augustus...

Met vriendelijke groet,
Maria Polinder

Wijnand en Maria van harte gefeliciteerd met deze mare. Voor jullie betekent dit dat jullie
weer een drukke tijd tegemoet gaan. Maar dat zal geen probleem zijn. Het is een mooie tijd
waarin veel geregeld moet worden. Het is onze wens en bede dat alles weer goed mag gaan.
En als de baby geboren is, ontvangen wij voor de nieuwsbrief graag een kaartje.

---------------------------------------------------
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 Dan volgt nu zoals gebruikelijk een overzicht van de gezinnen waar een baby’tje wordt
verwacht.

Marius en Joanne Mudde (14-05-00) in augustus,
William en Mariënne Stam- van Oosten in augustus.
Wijnand en Maria Polinder- Stam (11-11-00) in augustus.
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaayer (03-10-00) in september,
Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-06-00) in september en
Hugo en Sanne Gerrets-Hedeman (10-06-00) in september.

___________________________________________________________________________

GETROUWD

Degene die regelmatig onze familiesite familievanderslikke.nl bezoeken weten het al dat op
dinsdag 25 mei j.l. getrouwd is: Heleen Soeters (11-01-01) met Artho de Ruiter. Heleen is
de oudste dochter van Marie en Els Soeters- Pullen (11-01-00)
Heleen en Artho, van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie zoals dat ook op de site staat, al
het goede voor de toekomst, maar bovenal wensen wij jullie Gods zegen toe.
Via via hebben wij prachtige foto’s van jullie ontvangen. En wij moeten zeggen dat jullie er
stralend op staan. Indien jullie de Slikkertjes-Nieuwsbrief willen ontvangen dan vernemen
wij graag jullie mailadres. Want dan krijg je het iedere maand automatisch toegemaild.
Overigens kan je de nieuwsbrieven ook downloaden van onze familiesite:
familievanderslikke.nl.  Maar dan moet je je wel eerst in laten schrijven.

Trouwfoto’s van Heleen Soeters met Artho de Ruiter

Wij kunnen ons voorstellen dat er onder ons zijn die Heleen en Artho nog een kaartje willen
sturen voor dit heugelijk feit. Hun adres is:

Artho en Heleen de Ruiter- Soeters,
Mazelaarsstraat 4
3311 CL DORDRECHT

------------------------------------------
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De vorige maal hebben  wij gemeld dat wij een prachtige trouwkaart hebben ontvangen van
Robert Stam en Jenitta van den Brink (11-12-00). Robert en Jenitta. Zij hopen D.V. op
18 juni in het huwelijk te treden. Op het gemeentehuis te Nunspeet vindt de
huwelijksvoltrekking plaats om 12:45 uur. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:00
uur in de Gereformeerde Gemeente eveneens te Nunspeet. De dienst zal geleid worden door
de weleerwaarde heer ds. A Schot.

De opmerkzame lezer(es) zal hebben gezien dat wij in de vorige nieuwsbrief van het
bruidspaar onder postadres abusievelijk een onjuiste postcode en plaatsnaam hebben
opgegeven. Wij verzoeken degene die een kaartje willen sturen hiervan nota te nemen.

Dus wil je een kaartje sturen, dan is het postadres:
Bruidspaar Robert Stam en Jenitta van den Brink,
Hardenbrinkweg 57a,
8071 SM NUNSPEET

------------------------------------------------

Naar aanleiding van een mail van Lydia den Toom- van Krimpen (03-03-00) die in de
vorige nieuwsbrief was opgenomen waarin werd medegedeeld dat Arjan en Mirjam de
Koning- van Krimpen op 29 mei j.l. 12 ½ jaar getrouwd waren, ontvingen wij de volgende
mail.

Hallo allemaal,

Hierbij willen wij al diegene bedanken voor de kaarten die we hebben gekregen voor ons
12,5 jarig huwelijk. Het was heel leuk om een paar dagen de brievenbus extra in de gaten te
houden.

Hartelijke groetjes van,
Arjan, Mirjam, Yoeri, Rowena en Anne Linde de Koning

--------------------------------------------
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Geliefde familie,

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben
medegedeeld mochten wij op 2 juni gedenken
dat wij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn
verbonden. Dit feit hebben wij met ons gezin op
4 juni herdacht. Het is een onvergetelijke dag
geworden. ’s Avonds hebben wij de familie en
bekenden de gelegenheid gegeven ons te
feliciteren in het partycentrum Stormpolder te
Krimpen aan den IJssel.

Naast de vele cadeaus hebben wij van de familie en bekenden meer dan 110 kaarten
ontvangen. Jullie zullen begrijpen dat wij hiermee zeer verrast zijn. Dit hadden wij echt niet
verwacht.
Door deze bedanken wij jullie dan ook allen hartelijk voor deze overweldigende
belangstelling, maar bovenal voor al die goede en hartelijke wensen.
Ook jullie wensen wij het allerbeste toe.
(Ome) Maarten en )tante) Sophia (07-00-00)

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Deze keer was Eunice Mudde (14-06-00) bereid om een bijdrage te leveren voor de
nieuwsbrief. Wij, als redactie vinden het fijn als spontaan iemand een stukje wil schrijven
voor de nieuwsbrief. Ook Eunice heeft zonder te aarzelen op verzoek een bijdrage willen
leveren. En…., het is nog een leuk stukje geworden ook. Eunice,  hartelijk bedankt.

Beste familie,

Het is leuk om steeds van iemand een bijdrage te lezen in de nieuwsbrief. Nu
heeft Rianne mij gevraagd of ik een stukje wil typen.

Ik ben Eunice Mudde, de jongste dochter van Cees
en Elisabeth Mudde. Ons gezin is uitgegroeid tot een
mooie familie, en ik geniet van al m’n lieve nichtjes,
stoere neefjes en neven (!), en onmisbare broers en
zussen.
Ik ben opgegroeid op het water en vanaf mijn 6e jaar
moest ik naar school en was ik door de weeks op het
schippersinternaat. Hier heb ik het altijd erg naar
m’n zin gehad. Op het internaat zaten natuurlijk ook
m’n andere broers en zussen, en veel familie. Ook was het binnen de groep waar
ik woonde erg gezellig, en trok ik veel op met de vriendinnen. Sinds 2 jaar woon
ik thuis, met Ardin. Hij is bijna 16 jaar, en samen hebben we veel te doen maar
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hebben we het ook super gezellig. Ik ben trots op hem! Weinig jongens van zijn
leeftijd kunnen eten koken, z’n eigen kamer netjes houden, af en toe stofzuigen,
boodschappen doen enz.…  In het weekend komen pa en ma dan naar huis, en is
het extra gezellig.

Vorig jaar ben ik begonnen met de Pabo. Dit doe ik duaal, en ga ik op
maandagavond en woensdagavond naar Gouda. Ik heb daarnaast werk als
onderwijsassistente op de  Joh. Bogermanschool in Capelle-West. Hier heb ik
het erg naar mijn zin, en ik leer van mijn collega’s enorm veel. Het is leuk om de
theorie gelijk toe te passen in de praktijk, en andersom. Meestal werk ik in de
groepen 1 en 2, als hulp voor de juf tijdens de werklessen. In klassen van bijna
30 leerlingen is dit dankbaar, mooi en leuk om te doen!

Sinds 2 maanden heb ik een vriend, Erwin de Raaf. We gaan al langer met elkaar
om, dus thuis was hij al bekend! Hij is 24 jaar, woont en werkt in Krimpen aan
den IJssel, en jullie zien hem ooit vast allemaal wel!

De bladzijde is al bijna vol, en ik zou graag aan Carlo van Krimpen willen vragen
om de ‘pen’ over te nemen!

Groetjes, Eunice Mudde

___________________________________________________________________________

(JEUGD)HERINNERINGEN

Zo, dan is nu (tante)Nel Bakker – van der Slikke (01-00-00) aan de beurt. (Tante) Nel
heeft weer een mooi epistel over haar jeugdherinneringen samengesteld en naar ons gemaild.
Zelfs met mooie foto’s. Een compliment voor (tante) Nel die, ondanks haar hoge leeftijd,
heeft geleerd hoe zij met computers om moet gaan. (Tante) Nel, wederom hartelijk dank
voor je bijdrage.

Lieve familie,

Dit is al weer de derde keer dat ik iets over het gezin van oma en opa van der
Slikke mag schrijven. Toen wij in de Spoorstraat woonden was het nog oorlog,
in die tijd zijn er geen foto’s gemaakt dus daar hebben wij niets van om te laten
zien. Kort na de oorlog zijn we dus verhuisd naar de Maasboschstraat nr.31.
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Naast ons huis liep een steeg en we gingen altijd achterom om binnen te komen.
Achter het huis was een aangebouwde overdekte waranda, daardoor was de
huiskamer erg donker. Maar we konden wel heerlijk spelen op die waranda.

Ook was er een diepe regenput met een deksel
erop daar kon men water uit tappen om de straat
te boenen en voor de planten etc. ’s Zondags
gingen opa en oma om beurten naar de kerk, ook
ik bleef één keer thuis om mee te helpen. Op een
zondag waren oma en ik en ( oom) Jaap naar de
kerk en opa had de beurt om thuis te blijven, opa
zat lekker te lezen want het hele stel was lekker
zoet en dat waren waarschijnlijk (oom) Maarten,
(oom) Cees en (oom) Pieter. Het was tijd om de
tafel te dekken en een aantal kleintjes naar bed te
helpen. Opa legde het zeiltje op tafel en zette de
borden neer en zocht het bestek. Waar was dat
bestek nou toch, er lag niets in de la. “ Jongens,
weten jullie waar de messen en vorken zijn”,
vroeg opa aan het stel wat zo zoet op de waranda
aan het spelen was. Ja, dat wisten ze wel, ze
hadden alles in de diepe put gegooid.

(tante) Lydia met haar vriendin Ina
Hardenberg uit Slikkerveer

De put was 1 meter boven de grond maar ook 1 meter onder de grond en zat vol
met water. Opa was ten einde raad, er zat niets anders op dan de put leeg te
scheppen en er in te dalen. Het was november en bitter koud.   Opa heeft zijn
kleren uitgetrokken en in zijn onderbroekje heeft hij de lepels en de rest er
uitgevist. Dat was me wat, toen we uit de kerk kwamen vertelde hij het hele
verhaal in geuren en kleuren.
Ik weet het nog als de dag van gisteren en ik had zo’n medelijden met (o) pa. Ik
weet niet of de jongens nog straf hebben gehad dat is me ontschoten.

(O) ma woonde niet erg naar haar zin, zij was liever in het andere huis
gebleven. Maar (o) pa had er zijn jeugd doorgebracht en hij had het eigenlijk
doorgezet, later had hij er toch spijt van dat heeft hij me zelf verteld. Wij als
kinderen vonden het wel een fijn huis, vooral toen de ijsman Kalkman  zijn
wagentjes  in het huis naast ons in een grote schuur parkeerde. Wij hingen dan
over de schutting en vroegen of ze nog ijs over hadden. Soms kregen wij een
ijsje.
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(oom) Johan met Ina Hardenbol
(zijn eerste liefde?)

Ook wilde ik zo graag een hond hebben,
maar oma zei altijd: “ We hebben al hondjes
genoeg,”  doch ik bleef zeuren en op een
keer kwam opa van Dorp, de stiefvader van
(o)ma van der Slikke vertellen dat een boer
die hij kende jonge hondjes had en ik mocht
er één komen halen. Enfin, oma gaf
toestemming wanneer ik er zelf voor zou
zorgen. Nu, dat beloofde ik grif. En het
hondje kwam, ik was er schatgelukkig mee
en nam hem overal mee naar toe. Op een
keer moest ik voor (o)ma naar de slager en ik
nam het hondje mee maar bij de slager mocht
hij niet naar binnen en ik zette hem buiten
aan de lantaarn vast.
Het was nogal druk bij de slager en iedere
keer keek ik naar buiten of hij er nog stond,
doch toen ik aan de beurt was moest ik
opletten.

Maar eindelijk was ik dan klaar en buiten gekomen zijnde zag ik nergens mijn
hondje. Ik heb hem ook nooit meer gevonden ondanks diverse zoekpogingen.

Het was een leuk beestje en is dus waarschijnlijk door iemand meegenomen.
Wat heb ik daar een verdriet over gehad.
Enfin, de volgende keer weer wat anders,

Groetjes, tante Nel

(Tante) Nel, de meesten verhalen eindigen met een slecht begin en een goed eind. Hier is het
juist andersom. Opa  die op een ijskoude novemberzondag in een put moest duiken om zijn
bestek op te halen en een hondje dat wat kindergeluk bracht en ineens zoek was.
Het zijn wel geen wereldschokkende gebeurtenissen maar toch leuk om te lezen. Wij zien uit
naar de volgende bijdrage.
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BIJDRAGE VAN (OOM) PIETER VAN DER SLIKKE

Van (oom) Pieter  (08-00-00)  kregen wij de volgende mail. Een mooi stukje met veel
informatie.

Ha die oude broer.

Wanneer gaat je nieuwe mailadres in? Dit berichtje stuur ik maar naar beide adressen, dan
komt het zeker aan.

Hoe is het in het westen? Wij zijn net terug van 1,5 weekje vakantie in Zweden en nu kwam
zelfs Ralf (mijn oudste zoon) met zijn gezin een paar dagen op bezoek. Met Ryanair is
vliegen veel goedkoper dan zelf rijden. Wij gingen met de auto en zij kwamen vliegen (Ralf
met vrouw Miranda en 2 kinderen Tido 7 jaar en Nynke 5 jaar.)

Willem-Jan (mijn 3e kind) verwacht samen met zijn vrouw Ramona hun 2e kind.

Anna woont samen met Rob in Brunssum en studeert pedagogiek en Nils zit nog steeds op
het conservatorium in Tilburg en studeert drums en geluidstechniek. Al met al een heel
gezin. Ik kan me nu heel goed voorstellen waarom broers en zussen met veel kinderen het
druk hebben.

Ik reageer niet of traag op allerlei verzoeken van de familie, maar dat heeft hier dus mee te
maken. Ook vergeet ik nogal eens verjaardagen, zoals die van jou! Hopelijk is daar begrip
voor, gelukkig is dit soms / vaak wederzijds en voel ik me niet altijd schuldig. Sommigen zijn
trouw en dat waardeer ik zeer, maar ik kan het niet altijd voor elkaar krijgen.
Ik ben sinds 1 juli vorig jaar met prepensioen en kreeg een mooi afkoopbedrag mee van
Fontys-Hogescholen.

Naast de school had ik en heb ik nog steeds de praktijk, die goed draait.(zie ook
www.vanderslikke.eu ). We hebben dus niets te klagen.

Nou broer, dat was het weer. Ik ga weer aan het werk en we spreken en of schrijven en of
we ontmoeten elkaar binnenkort!

Lieve groet, ook aan Fia en alle anderen.
Van broer Piet(er).
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EEN HERINNERING

In de vorige nieuwsbrief hadden wij een berichtje van (oom) Cees van der Slikke (08-00-00)
opgenomen. Het leek ons goed dit nogmaals onder jullie aandacht te brengen.

Hallo lieve familie

Zoals jullie misschien weten, hebben wij
een tweede huisje (stenen bungalow
voor 4 personen) te Stramproy in
Limburg. Door omstandigheden hebben
wij dit in de verkoop gedaan. Echter door
de crisis wil dit niet lukken. Het huisje kan
nu door de familie worden gehuurd voor
250 euro per week. In het hoogseizoen
voor 300 euro per week. Het is echt een
hele mooie omgeving.

Groeten
(Oom) Cees

Heb je trek hierin, even een briefje, een belletje of  een mailtje naar (oom) Cees  en het is zo
geregeld. Dhr. C. van der Slikke,

Oosterweezenstraat 309,
1823 CN ALKMAAR

Zijn tel. nummer is: 072-515 3060
E-mail cornelisvanderslikke@tiscali.nl
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Van “de jarige van de maand april” kregen wij de volgende mail

Beste familie,

Ik wil een ieder hartelijk bedanken voor het sturen van een kaart, E-card of E-mail voor
mijn verjaardag. Het is ontzettend leuk om kaarten, E-mail en E-cards te krijgen van de
familie als je jarige van de maand bent.

Met vriendelijke groet,

Carla Veenendaal-Vuyk
Bettekamp 93
6712 EJ  Ede

--------------------------------------------

“De jarige van de maand mei” stuurde ons het volgende berichtje.
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Hallo allemaal,

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die middels een kaart/mailtje aan mijn verjaardag heeft
gedacht.

De groeten van Martin en Lotte.

---------------------------------------

Dan volgt hier een herinnering voor wat betreft “de jarige van de maand juni”.
“De jarige van de maand juni”is:

Hannie Treure-Vuijk (06-01-00)

Hannie is op 28 juni 1963 in Vlaardingen geboren op dezelfde geboorte dag als van oma van
der Slikke-Don.  Er valt best wel het één en ander over Hannie te schrijven, maar daar zij
nog nooit een bijdrage aan de Slikkertjes-Nieuwsbrief heeft geleverd nodigen wij haar door
deze uit dit te doen voor de nieuwsbrief voor de maand augustus.
O ja, als jullie een kaartje willen sturen ( en wie doet dat niet!) dan moet deze gestuurd
worden naar: Hannie Treure-Vuijk,

Koolwijk 12,
3343 RB HENDRIK IDO AMBACHT

Mail je liever: hannietreure@solcon.nl
of bellen: 078-681 9101

Naar aanleiding van haar benoeming “de jarige van de maand juni” mailde zij ons het
volgende.

Beste oom en tante,

Leuk dat jullie Hannie als jarige van de maand hebben benoemd.
Inderdaad is de 28e  juni voor vele in de familie een dag van veel herinneringen aan oma. Ik
heb wel eens begrepen dat Hannie (Johanna Elisabeth) naar gewoonte anders had geheten
als ze niet op oma’s verjaardag was geboren. Het vermelden e-mailadres van Hannie klopt
echter niet meer. Het moet zijn hannietreure@solcon.nl
Tevens geef ik even door dat de bijdrage voor het augustusnummer voor elkaar komt.... Het
lijkt nog ver weg maar het is zo weer zo ver.

Hartelijke groet.
Corné en Hannie Treure

Beste Corné en Hannie, bedankt voor jullie aanvulling maar ook voor de toezegging dat
Hannie de bijdrage voor augustus wil leveren.

------------------------------------------
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 Dan volgt nu de benoeming van “de jarige van de maand juli”. Ook voor deze maand
hebben wij geen aanmeldingen ontvangen. Daarom zijn wij zelf te rade gegaan..
Zoals altijd doen wij dit na onze achterban gehoord te hebben.
Na ampel beraad is “de jarige van de maand juli” geworden:

Davne Vreugdenhil (05-05-03)

Davne  is een dochtertje van Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil- van der Slikke (05-05-00)

Zoals jullie wellicht weten verrichten Jacob-Jan
en Erica ontwikkelingswerk in Afrika. Zij zijn
daar al  enkele jaren met hun jonge kinderen. Dus
een beetje extra aandacht van onze familie kan
geen kwaad. Nu zijn Jacob-Jan en Erica met hun
kinderen vanaf 11 juni tot en met juli in Nederland
in een huisje te Lunteren. Dus de kaarten
behoeven niet naar Kenia te worden gestuurd.
Omdat het postadres nog niet bekend is zal deze in
de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
Wij wensen in ieder geval Jacob-Jan en Erica
met hun kinderen een paar fijne weken in Holland.
Het zal hun zeker goed doen dat zij (tante)
Clazien en (oom) Johan (05-00-00) wellicht
tegen alle verwachtingen in mogen ontmoeten.

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Zoals jullie kunnen zien hebben wij de banner op pagina 1 aangepast. Immers is een aantal
wijzigingen van toepassing. Allereerst is ons mailadres gewijzigd. Vanaf heden is ons
mailadres: mmvdslikke@kliksafe.nl.  Ten tweede wordt de familievanderslikke.nl site nu
verzorgd door Lydia den Toom-van Krimpen (03-03-00). Heb  je  iets  te  melden  voor  de
site, dan kan je een berichtje sturen naar haar mailadres: toom@solcon.nl.

Lydia is zeer enthousiast en wil graag de site bijwerken. Met name worden veel
familiebladen gemist of is de informatie die daarop staat niet “up to date”. Daarom een
verzoek aan jullie allemaal: Ga na of de informatie op jullie familieblad juist is en laat dat
ons (zie banner) dan weten. Wordt jullie familieblad gemist, vul deze alsnog in en mail
dat eveneens naar ons.  Een leeg familieblad zal zo spoedig mogelijk op de familiesite
onder “Documenten”  worden geplaatst zodat deze kan worden gedownload.
Onze familiesite kan alleen worden geraadpleegd door de degene die zich hebben aangemeld
en waarvoor wij goedkeuring hebben gegeven. Dus voor misbruik behoeft niet te worden
gevreesd.
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Verder verzoeken wij jullie de lijst van “de achterkleinkinderen” te controleren. Velen staan
en niet op of niet juist. Mail ook deze informatie naar ons. Wij zullen er dan zorg voor dragen
dat de lijst weer compleet wordt.

Allen alvast hartelijk bedankt.

Hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


