
___________________________________________________________________________

Vierde jaargang                               nummer 44, juli 2010__________________________________________________________________________

Geliefde familie,

Vanaf heden zal de voorpagina van de Slikkertjes-Nieuwsbrief een andere functie krijgen.
Voortaan zal op deze pagina overzicht worden gegeven wat zoal te lezen is in de
Nieuwsbrief. Verder zal, indien van toepassing, “belangrijke” mededelingen en/of informatie
worden gegeven. Voor het overige zal de nieuwsbrief qua inhoud niet veranderen.

In de afgelopen maanden hebben wij een korte levensbeschrijving gegeven van Rinus van
der Slikke (04-00-00). Wij hebben hierop leuke reacties gekregen en begrepen dat dit goed
werd gewaardeerd.

In de komende maanden willen wij D.V. stukjes opnemen van Oma van der Slikke-Don.
Zoals jullie weten heeft Opa van der Slikke het boekje “Eeren Abrams God” uitgegeven
voor de kinderen en (achter)kleinkinderen. In dit boekje is onder andere de levens-
beschrijving van Oma opgenomen die zij in 1992 op papier heeft gezet.
Echter na het overlijden van Opa hebben wij een levensbeschrijving van Oma gevonden die
reeds in 1973 is geschreven. Na bestudering hiervan blijkt dat deze veel overeenkomst
vertoont met de eerder genoemde levensbeschrijving. Bij laatstgenoemde levensbeschrijving
van Oma zat ook een brief van Opa bij. Die hebben wij in deze nieuwsbrief opgenomen. In
de volgende nieuwsbrief zullen wij starten met “Oma’s levensbeschrijving van 1973”.

Verder vinden jullie in deze nieuwsbrief de gebruikelijke artikelen. Zoals gebruikelijk begint
de nieuwsbrief met het “Ziekenhoekje”. Daarna volgen de rubrieken “Geboorte” en
“Getrouwd”. Vervolgens komt de rubriek “Bijdrage van ….”, dit  keer  van Carlo van
Krimpen (03-03-00). De rubriek “Jeugdherinneringen” wordt weer door “(tante) Nel (01-
00-00)” verzorgd. Dan komt de nieuwe rubriek “Oma’s levensbeschrijving uit 1973”. En
tenslotte de meest gelezen rubriek “Jarige van de maand”.

Dan hebben wij nog een verzoek.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie verzocht een familieblad in te vullen voor de
“familievanderslikke.nl” site. Een leeg familieblad hebben wij al naar jullie gemaild. Velen
hebben al gehoor gegeven aan deze oproep maar niet iedereen. Daarom nogmaals ons
verzoek: Vul het familieblad in en mail het liefst met een foto naar  toom@solcon.nl en
mmvdslikke@kliksafe.nl.
Allen alvast bedankt.

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

(Oom) Cees van der Slikke (08-00-00) heeft onlangs weer enkele dagen in het Medisch
Centrum Alkmaar moeten verblijven nu vanwege problemen met zijn hart. Inmiddels is er
een stent geplaatst en sindsdien gaat het redelijk met hem en is hij weer thuis.
Voor degene onder ons die (oom) Cees een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

Dhr. C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN ALKMAAR

Wil je bellen, dat mag ook. Zijn telefoonnummer is: 072-515 3060
------------------------------------------

Ook Rhodé van der Slikke (07-09-00) heeft onlangs enkele dagen in het ziekenhuis moeten
vertoeven. Zij had het zeer benauwd en ging naar de dokter. Deze heeft haar dus direct laten
opnemen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Na diverse onderzoeken en
dergelijke zijn de medicijnen aangepast en nu gaat het redelijk. Inmiddels is Rhodé weer
thuis en ze waardeert het zeer als jullie haar een kaartje willen sturen.
Haar adres is: Rhodé van der Slikke

Machteld Sandelijnslaan 42
3342 GM Hendrik-Ido-Ambacht

Bellen kan ook: 078-6841179
Mail je liever: Rhode87@hotmail.com

------------------------------------------
Van (tante) Hanna van der Slikke (06-00-00) hebben wij  op 16 juli de volgende mail
ontvangen.

Geliefde familie,

Vanaf half mei heb ik veel last van mijn keel. Het begon met een fikse keelontsteking. Een
antibiotica kuur hielp niet dus na een paar weken later weer een kuur. Ook dat hielp niet, wel
was de koorts weg, maar ik voelde mij zo dat ik iedere keer in bed kroop. Verder heb ik ook
veel hoestbuien. De huisarts stuurde mij uiteindelijk naar de oncoloog, waar ik vanmiddag
(16 juli 2010, red.) geweest ben. Die zei, dat je keel ook een lymfklier is, dus het kan heel
goed daar terug komen! Hij houd het in de gaten en over 6 weken moet ik terugkomen. Dan
kijkt hij hoe het er dan uitziet. Nu doet hij zou er nog niets aan en wil eerst kijken hoe het
verloop is.

Lieve groetjes voor allemaal van
Zus/tante Hanna.

--------------------------------------------
Tenslotte hebben wij vernomen dat het met (tante) Clazien van der Slikke- de Niet (05-00-
00) eveneens niet goed gaat. Ondanks dat de stamceltransplantatie is geslaagd zijn er nu wat
complicaties bijgekomen. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat er mogelijk kankercellen
in de buik zijn ontstaan. Momenteel wordt onderzocht welke behandeling hiervoor het beste
kan worden toegepast.

Bij het lezen van al deze berichten realiseren wij ons dat woorden te kort schieten. Voor
sommige kan gezegd worden dat de ene tegenslag na de andere moet worden verwerkt en dat
zijn zeer moeilijke periodes. Toch wensen wij allen zieken veel sterkte toe. Daarenboven
wensen wij jullie van harte toe dat je met je zorgen mag zijn bij Hem die  alles  wel  kan
maken.
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GEBOORTE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie nog kunnen mededelen dat Mario en Naomi
Klomp- van Krimpen (03-14-00) op zaterdag 12 juni zijn verblijd met de geboorte van hun
zoontje Thomas. Wij hebben toen beloofd dat wij in de volgende nieuwsbrief het
geboortekaartje zouden opnemen. Nu bij deze dus.

Geboortekaartje Thomas Klomp

De trotse moeder Naomi                                             Thomas Klomp
               met zoontje Thomas

--------------------------------------------

Het volgende berichtje van Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) spreekt voor
zichzelf.

Beste ome Maarten en tante Fia,

De 15e komt al in zicht in we wilden u doorgeven dat wij in Wekerom ons 3e kindje
verwachten. Alles mag tot nog toe goed gaan, de kwaaltjes zijn vrijwel over en we hopen nu
te genieten van deze mooie en bijzondere tijd. De datum waar  we ongeveer naar uitkijken is
17 december!

Hartelijke groeten van,
Evert, Elise, Rosalien en Royd Dirksen
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Evert, Elise, Rosalien en Royd, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Jullie gaan
een mooie maar ook een drukke tijd tegemoet. Er moet weer van alles geregeld  en
misschien ook wel verhuisd worden. Wij wensen jullie in deze veel sterkte toe maar bovenal
dat het alles goed mag gaan.

-------------------------------------------

Via de mail, maar eveneens via de familievanderslikke.nl site, zijn jullie geïnformeerd dat
Harry en Esther Vuijk- Dekker (06-08-00) dinsdag 6 juli te horen hebben gekregen dat er
weer  een  jongentje  op  hun  wacht  in  Zuid-Afrika.  Hij  is  10  maanden jong  zoals  ze  het  zelf
zeggen en zijn roepnaam is Ezekiel. Op D.V. 15 juli hopen ze af te reizen naar Zuid-Afrika,
waar ze hem op D.V. maandag 19 juli in hun armen mogen sluiten. Harry en Esther van
harte gefeliciteerd en ook Michael van harte gefeliciteerd met jou kleine broertje.
Voor degene die het bericht gemist hebben, hebben wij het bericht onderstaand opgenomen.

Beste oom Maarten,

We hebben groot nieuws wat eigenlijk niet op de nieuwsbrief kan wachten. Wilt u deze
bijlage aan de grote klok hangen en naar zoveel mogelijk mensen door mailen.

Alvast bedankt.
Harry en Esther Vuijk
Beste familie,

Vandaag zijn we gebeld door stichting Wereldkinderen dat er een jongetje met de naam Ezekiel
op ons wacht. Ezekiel is nu 10 maanden oud en verblijft in een kindertehuis in Zuid-Afrika. We
zijn zo blij en kijken uit naar het moment dat we onze zoon zullen gaan ontmoeten en Michael zijn
broertje.

We staan dus weer op het punt om naar Zuid-Afrika af te reizen en willen
nog even jullie aandacht vragen voor het volgende: We volgen al ruimt 2
jaar de weblog van een van de verzorgsters in het huis “door of hope” waar
Michael ook een poosje gewoond heeft en lazen onderstaand bericht. We
zijn blij deze weblog te kunnen volgen maar zijn erg onder de indruk van dit
bericht. Omdat we de eerste keer een mooi bedrag van € 4.800,00 hebben
opgehaald willen we voor deze kinderen in Zuid-Afrika graag nog een keer
proberen om weer zo’n mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Van de eerste

donatie hebben we nog wat rente en een belastingteruggaaf van totaal € 1.100,00 ontvangen wat al
een mooi bedrag is om mee te beginnen.
We willen natuurlijk niet bedelen maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we weer zo’n enorm
bedrag bij elkaar kunnen verzamelen. Willen jullie aan deze 2e actie weer een steentje bijdragen
maak dan een donatie over op:

ABN rekening nummer 417816936
T.n.v Vuijk
O.v.v actie Zuid-Afrika.
De teller staat nu dus op € 1.100,00

P.s. Ook zullen we onze reis en de actie weer gaan bijhouden op www.estherenharry.nl
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Dan volgt nu zoals gebruikelijk een overzicht van de gezinnen waar wij van weten waar een
baby’tje wordt verwacht.

Marius en Joanne Mudde (14-05-00) in augustus,
William en Mariënne Stam- van Oosten in augustus.
Wijnand en Maria Polinder- Stam (11-11-00) in augustus.
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaayer (03-10-00) in september,
Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-06-00) in september en
Hugo en Sanne Gerrets-Hedeman (10-06-00) in september.
Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) in december.

___________________________________________________________________________

GETROUWD

Zoals jullie weten zijn Robert Stam en
Jenitta van den Brink (11-12-00) op
18 juni in het huwelijk getreden.

Wij zijn op de receptie geweest en wij
moeten zeggen dat het een mooi
bruidspaar was. Het was een gezellige
avond waar wij eveneens vele
familieleden hebben ontmoet.

Aan het eind van de avond kregen wij
deze mooie bedankkaart.

----------------------------------------------------

Dan hebben wij van Wim en Lydia den Toom- van Krimpen (03-05-00) de volgende mail
ontvangen.

Hallo Oom Maarten.

Het is eigenlijk wel te laat, maar 5 juli waren Ad en Elizabeth 25 jaar getrouwd. Ze hebben
het jl.  vrijdag 9 juli als een verjaardag thuis gevierd. Maar misschien is het toch nog leuk om
het in de nieuwsbrief te vermelden.

Groeten Wim en Lydia.

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie allemaal aan Ad en Elizabeth Bos- van Krimpen (03-
03-03) een kaartje of een mail willen sturen. Bij deze dan hun adres.
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Bruidspaar Ad en Elizabeth Bos- van Krimpen
Capelseweg 96
2907 XC CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon 010-4423131
E-mail elizabeth.bos@bosinfra.nl

___________________________________________________________________________

VERHUISBERICHT

Gijsbert-Jan, Jantine en Menno van der Slikke- Roozendaal (07-05-00) zijn verhuisd.
Naar aanleiding hiervan kregen wij het volgende verhuisbericht.

Door deze wensen wij Gijsbert-Jan, Jantinne en Menno veel geluk in het nieuwe huis. De
verhuizing is inmiddels achter de rug zodat daarmee ook de drukke tijd verleden tijd is
geworden.
Voor de duidelijkheid geven wij nog even het nieuwe adres.

Familie G-J. van der Slikke-Roozendaal,
Hofje van Gratie 2,
2926 RD Krimpen aan den IJssel.

Door een foutje van KPN kan helaas geen opgave worden gedaan van het nieuwe
telefoonnummer.
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Deze keer was Carlo van Krimpen (03-03-00) bereid om een bijdrage te leveren voor de
nieuwsbrief.

Beste familie,

Ja nu is de beurt aan mij en ik zal proberen kort iets over mijn gezin en mezelf te vertellen.
Ik ben Carlo van Krimpen getrouwd met Jannie Koelewijn en ons gezinnetje telt 4 jongens en

4 meiden. In november hopen
wij ons 9e kindje te krijgen.

Ik ben geboren op
10 augustus 1969.  In het
gezin van pa en ma van
Krimpen aan de Duyn van
Maasdam te Vlaardingen.
Ik was de 6de in het gezin.
Later zijn we verhuist naar de
Eksterlaan. De kleuterschool
was dichtbij namelijk naast
het winkelcentrum de
Holyërhoek. Het lagere
onderwijs heb ik op de
Johannes Calvijnschool te
Vlaardingen gevolgd.

Hierna ben ik naar de Jacobus Revius te R’dam Schiebroek  gegaan. Daarna naar de MTS
gegaan eveneens te Schiebroek.  Hier koos ik voor de richting Electrotechniek. Naar een
korte periode bij een Elektrotechnisch bedrijf gewerkt te hebben werd ik op geroepen voor de
militaire dienst. Na twaalf maanden ben ik weer terug gekeerd in de burgermaatschappij en
ben gaan werken bij een bedrijf dat torenkranen verhuurde. Mijn taak was het opbouwen en
afbreken van deze kranen en het verhelpen van elektrische storingen. Dit heb ik 5 jaar gedaan
en daarna ben ik terecht gekomen bij een bedrijf dat aangepaste machines maakte voor de
metaalindustrie. Bij dit bedrijf bouwde ik mee aan deze machines, plaatste ze en verhielp
storingen. Het was een boeiende baan maar ook na 5 jaar hield ik het voor gezien en heb de
grote stap gewaagd en ben voor “mezelf” begonnen in 2001 met een metaalconstructie-
bedrijfje. Onze werkzaamheden bestaan uit het maken van trappen, hekwerken en
kleinschalige constructiewerkzaamheden enz. Dit bedrijf hebben we nog steeds en inmiddels
heb ik een leuke ploeg met 3 man personeel. Het is in deze tijd van recessie moeilijk om het
hoofd boven water te houden maar gelukkig hebben we tot nog toe steeds nog werk gehad. Ik
hoop dat jullie een idee hebben gekregen wie dit neefje ook al weer was en graag wil ik mijn
stokje doorgeven aan Marie Soeters. Marie is een neef waar ik vroeger nog mee gespeeld heb
en het lijkt me leuk om iets over hem te horen.

Hartelijke groeten,
Carlo

Carlo, bedankt voor je bijdrage. Het was best wel even hard werken, maar het resultaat mag
er zijn.
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(JEUGD)HERINNERINGEN

Dan komt nu (tante)Nel Bakker – van der Slikke (01-00-00) met haar vierde aflevering
”Jeugdherinneringen”. Het is weer een mooi epistel geworden die het lezen waard is.

Lieve familie,

We zullen het nu eens hebben over de hulpen die (o)ma gehad heeft. Bij mijn weten heeft
(o)ma altijd wel hulp gehad, eerst van vreemden en later van eigen kinderen.
De eerste die ik me kan herinneren was Aagje de Heer, zij was van het Leger Des Heils, daar
heb ik nog een foto van en ik hoop dat ik die kan vinden.
(O)ma heeft heel wat gesprekken met haar gevoerd, doch
zij bleef het Leger trouw.
Toen de bevrijding was aangebroken heeft zij ook gehost
en gedanst met de menigte. De andere morgen kwam zij bij
ons zonder kunstgebit, dat was zij in de drukte verloren.
Daar moesten wij erg om lachen. Zij kwam ook uit een
groot gezin waarvan ik er verschillende van ken. Later is
zij getrouwd en heeft zelf ook een aardig gezinnetje
gekregen.

In de oorlog had (o)ma een hulp die Gré van Wijk heette.
Zij werkte voor dag en nacht bij een boer, voornamelijk
omdat zij dan goede voeding kreeg. Doch op een keer
kwam bij die boer een groep Duitse soldaten en die eisten
eten. En Gré moest direct gaan koken, bovendien waren de            Links Aagje de Heer
soldaten erg gewelddadig en handtastelijk. De boer moest
wijn uit de kelder halen en ze werden steeds rumoeriger. Toen ze dronken waren wilden ze
Gré verkrachten en zij is toen weggehold en heeft zich verstopt. Door die geschiedenis was
ze zo bang geworden dat ze bij die boerenfamilie is weggegaan en dus bij ons is gekomen.
Later is ze ook getrouwd met een weduwnaar.

Na haar kregen we hulp van Jo Westerdijk, daar weet ik niet
veel van te vertellen.

Na de oorlog heeft ook ene Ko de Boer bij ons gewerkt, zij
had iedere keer andere vriendjes. Altijd stond er wel een
jongen op haar te wachten. Voor ze weg ging deed ze
lippenstift op en dat vond ik geweldig mooi. Op een keer
kwam ze enthousiast bij ons werken, ze had nou een jongen
ontmoet, geweldig gewoon. “Een stuk’, zei ze, en er
achteraan, “maar hij is Katholiek”.  Zelf was ze van
Gereformeerde huize. Ondanks tegenstand is ze er toch mee
getrouwd en helaas heeft ze nooit kinderen gekregen. Maar ze
was heel erg gek op haar Kees. Ik ben haar nog vaak
tegengekomen in Vlaardingen. Later is hij overleden en het
was dezelfde Ko niet meer.

Oom Cees Don en (oom) Rinus
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In de schoonmaaktijd kwamen er wel twee tegelijk
werken, ik weet niet meer hoe ze heetten, het was
een moeder met een dochter. En (o)ma zei dat ze
erg goed konden werken.

Ook had oma vaak naaisters, die eens in de week
verstelwerk en nieuwe kleding kwamen maken.
Eén daarvan heette naar ik meen Annie Hoek, zij
had verkering met een jongen die vaarde en hij
bracht altijd stoffen voor haar mee uit het
buitenland. Ze had een keer een jurk genaaid voor
haarzelf en had nog stof over, daarvan heeft ze
toen een bloesje voor mij gemaakt wat ik
natuurlijk geweldig vond want we liepen altijd
met vermaakte kleren. Grote jassen die versleten
waren werden uitgetornd en daar werden kleine
jasjes van gemaakt en ga zo maar door. Maar die
Annie kon heel goed naaien. Toen ze ging
trouwen kwam ze niet meer en kwam er weer een
ander.

Wij vonden het altijd fijn wanneer er hulp was want           Woonhuis  Binnensingel 29
dan kookte oma altijd iets aparts en een jong                                 te Vlaardingen
iemand in huis geeft toch een bepaalde sfeer.
Een groot gezin geeft veel zorgen, vooral in die tijd.
Voor zover over de hulpen, misschien weten anderen nog meer.

De volgende keer weer over iets anders,
Groetjes, tante Nel

Markt met stadhuis Vlaardingen (+/- 1900)
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OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Zoals in de inleiding is medegedeeld zullen wij in de komende maanden

“Oma’s levensbeschrijving van 1973”

in de nieuwsbrief opnemen. Opa van der Slikke heeft in januari 2000 deze
levensbeschrijving gevonden. Daar heeft Opa het volgende bijgeschreven.

Door nu deze levensbeschrijving in de nieuwsbrief op te nemen voldoen wij, naar onze
mening, aan het verzoek van Opa. Daarbij zullen wij rekening houden met de 5 punten die
Opa in de brief als voorwaarden heeft gesteld.
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DIVERSEN

Van Harry Vuijk (06-08-00) kregen wij het verzoek dit in de nieuwsbrief op te nemen.
Dus grijp je kans.

---------------------------------------------------

Van Hans en Joke  Buttner- Bakker (01-01-00) kregen wij het verzoek onder jullie
aandacht te brengen dat hun appartement aan de Lepelaarsingel 148 ter Vlaardingen te koop
is.

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw bestaand
Bouwjaar 1968
Aantal kamers 4
Woonoppervlakte 90 m²

Prijs:                                        € 150.000

Voor meer informatie adviseren wij hun te bellen of te mailen naar:

telefoon : 06-2466 7000
e-mail : bakker.joke@gmail.com
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JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een herinnering. Alhoewel, het zal niet echt nodig zijn, maar je weet nooit of er
iemand is die bla bla bla ……

“De jarige van de maand juli” is zoals jullie weten:

Davne Vreugdenhil (05-05-03)

Davne is een dochtertje van Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil- van der Slikke (05-05-00).
Zij hoopt D.V. aanstaande woensdag 21 juli vijf jaar te worden. Zij is normaliter altijd met
haar ouders in Kenia. Nu mag zij enkele weken in Holland zijn. Het zou leuk voor haar zijn,
maar ook voor haar ouders, als zij nu zij in Holland is, vele kaartjes van jullie mag
ontvangen.
Haar (tijdelijk) adres is :

Davne Vreugdenhil
` Klomperweg 17

6741 BJ Lunteren

Allen hartelijk bedankt.

------------------------------------------
Voor de maand augustus hebben wij slechts één opgave ontvangen en wel van (oom) Piet en
(tante) Nel Bakker- van der Slikke (01-00-00). Zij mailde ons het volgende

Hallo Maarten,

Mijn voorstel voor de jarige van Augustus is, Benjamin van Ben.

Groetjes, Nel en Piet.

Piet en Nel bedankt voor deze aanmelding. Wij als redactie hebben niets liever dan dat de
aanmeldingen uit de familie komen.

Ben (junior) van der Slikke (12-04-00) is
geboren op 14 augustus 1978. Hij is sedert
1 augustus 1997 getrouwd met Marjan van
Beek.  Zoals  je  op  de  foto  ziet  hebben  zij
inmiddels twee kinderen, een stoere jongen
Robin en een lief meisje Lindy.
De felicitatiekaarten moeten jullie zenden
naar: Ben van der Slikke

Meilanden 11
          3773 ZL BARNEVELD
Bel je liever,dan bellen naar nummer:
          0342-413487
Mailen kan natuurlijk ook, maar dan naar:

ben@vanderslikkebouw.nl
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TENSLOTTE

Wij hebben al eerder bekend gemaakt dat de familievanderslikke.nl site momenteel wordt
verzorgd door Lydia den Toom- van Krimpen. Zoals jullie dat kunnen zien doet zij dat op
een voortreffelijke wijze. Zij probeert de site “up to date” te houden. Maar daar heeft zij wel
jullie medewerking voor nodig. Daarom doen wij een beroep op jullie.
Heb je iets te melden zoals verloving, geboorte, huwelijk, ziekte enzovoort, meldt het ons.
Jullie kunnen dit mailen naar mmvdslikke@kliksafe.nl en toom@solcon.nl. Wij zorgen
ervoor dat het niet alleen in de nieuwsbrief komt te staan maar ook op onze site.
Kleine moeite toch!!!

In de afgelopen periode hebben wij diverse nieuwe en aangepaste familiebladen ontvangen
waarvoor onze dank. Inmiddels heef Lydia deze bladen op onze familiesite gezet. Helaas
ontbreken er nog vele familiebladen. Door deze verzoeken wij dan ook aan een ieder van
jullie die nog geen familieblad heeft ingevuld, dit alsnog te doen. Alvast bedankt.

Tenslotte verzoeken wij jullie nogmaals de lijst van “de achterkleinkinderen” te controleren.
Velen staan er niet of niet juist op. Mail ook deze informatie naar ons. Wij zullen er dan zorg
voor dragen dat de lijst weer compleet wordt.

Allen alvast hartelijk bedankt.

Hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


