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Geliefde familie,

Dit is al de 47e Slikkertjes-Nieuwsbrief die wordt verzonden. Velen neven en nichten hebben
een bijdrage geleverd. Verder zijn er velen “De Jarige van de maand”geweest. Inmiddels
zijn dat er zo velen geweest dat het niet meer mogelijk is dit allemaal te onthouden. Wij
hebben dan ook van zowel “De Jarige van de maand” als van de neven en nichten die een
bijdrage hebben geleverd een overzicht gemaakt. Deze overzichten hebben wij aan deze
nieuwsbrief geplakt. Onderstaand vind je een samenvatting van deze overzichten

Familienr. Naam
Aantal

kinderen
Waarvan inmiddels
een bijdrage hebben

geleverd

Waarvan jarigen
van de maand zijn

geweest
01-00-00 (tante) Nel 3 2 3
02-00-00 (oom) Jaap 0 - 0
03-00-00 (tante) Lydia 14 5 5
04-00-00 (oom) Rinus - - -
05-00-00 (oom) Johan 5 2 4
06-00-00 (tante) Hanna 10 6 8
07-00-00 (oom) Maarten 11 5 6
08-00-00 (oom) Cees 2 0 2
09-00-00 (oom) Piet 5 2 0
10-00-00 (tante) Bartelien 10 3 1
11-00-00 (tante) Anneke 12 4 1
12-00-00 (oom) Benjamin 7 3 4
13-00-00 (oom) Peter 3 2 1
14-00-00 (tante) Elisabeth 9 4 4

Totaal 91 38 39

Voor wat betreft de bijdragen die door de neven en nichten zijn aangeleverd blijkt dat dit
evenredig is verdeeld. Verder blijkt dat (91-38) 53 neven en nichten nog niet aan de beurt zijn
geweest. Het zou leuk zij als zij allen bereidt zijn om ook op zijn tijd een bijdrage te willen
leveren voor de nieuwsbrief
Voor wat betreft “De Jarige van de maand” blijkt dat dit niet evenredig is verdeeld over de
families.  Graag  zouden  wij  dit  willen  verbeteren  en  daarom  zullen  wij  de  families  die  een
beetje zijn onderbedeeld wat extra aandacht geven.

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat er zorgen waren aangaande (tante)
Hanna van der Slikke (06-00-00). (Tante) Hanna heeft weer een aantal onderzoeken
gehad, en zoals je in onderstaande mail kunt lezen is het meegevallen. Met recht kan gezegd
worden dat de Heere het tot hiertoe nog wel heeft gemaakt.

Ha lief broertje

Al verschillende keren heb ik jullie geprobeerd te bellen, maar hij was veel in gesprek, toen
heb ik via Lydia geïnformeerd hoe het met Lenie is.

Nu nog even mijn bijdrage voor de nieuwsbrief.

De byopsies die bij mij gedaan zijn waren boven verwachting goed, al is mijn keel nog niet
beter. Daarom ben ik nog steeds onder behandeling en slik weer andere medicijnen, alsook
ga ik naar de logopedist voor oefeningen. Vrijdag a.s. hoopt de oncoloog mij te bellen hoe
het gaat. Bij de KNO-arts moet ik 5 november terug komen. Als het dan de situatie nog niet
verbeterd is moet er een stukje uit mijn tong gehaald worden, dat gaat onder narcose. Dus is
het nu weer afwachten.

Johan en Clazien waren hier en omdat Johan even als ik nooit van tongamandelen gehoord
heeft, zocht hij het op internet. Nu daar is best veel over te lezen, en als je dan kijkt bij Non-
Hodgkin en tongamandelen krijg je veel informatie. Een ontstoken keel en opgezet hoort bij
de ziekte.

Succes met de nieuwsbrief ook in de andere omstandigheden sterkte gewenst bijzonder ook
Sophia,

Liefs van Hanna

p.s. (Tante) Lenie is een schoonzus van ons, maar van (tante) Sophia’s zijde en is ernstig
ziek. Wij hebben haar vier weken in huis gehad en is nu weer opgenomen in het
IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel.
_________________________________________________________________________

GEBOORTE

Van (oom) Pieter van der Slikke (09-00-00) ontvingen wij, naar aanleiding van onze vraag
aan hem of het inderdaad waar was dat hij weer opa was geworden, het volgende bericht.

Ha die grote broer,

Ja, ja, voor mij heel bijzonder, het is eigenlijk dus mijn 5e kleinkind. Tido en Nynke van mijn
oudste zoon Ralf, de tweede dochter Patty heeft één zoon die Finn heet en zoon Willem-Jan
en Ramona hebben nu dus hun tweede.
Ik krijg het steeds drukker, maar jullie weten daar alles van!
Hierbij het kaartje, dat eigenlijk een puzzeltje is.

Lieve groeten van ons allemaal
Broer Pieter.
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Willem en Ramona (09-03-00), van harte gefeliciteerd met de geboorte van Nina (09-03-
02). Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde, maar bovenal gezegende jaren toe. Wij
veronderstellen dat jullie deze nieuwsbrief niet ontvangen, maar misschien laat “Opa Pieter
van der Slikke” jullie deze nieuwsbrief wel lezen. Dan zie je gelijk hoe het allemaal zo in
onze familie gaat. Wij zouden het leuk vinden als jullie wat van je laat horen. De familie
waardeert dat zeer.
Overigens de naam Nina betekent rein en zuiver maar ook genadig en liefelijk. Het zou mooi
zijn als zij zo haar naam waar mag maken.

-------------------------------------

In de Slikkertjes-Nieuwsbrief 44 van juli hebben wij jullie medegedeeld dat Harry en
Esther Vuijk- Dekker (06-08-00) op dinsdag 6 juli te horen hebben gekregen dat er weer
een jongentje op hun wachtte in Zuid-Afrika. Het jongetje was toen 10 maanden oud en zijn
roepnaam is Ezekiel. Onlangs mochten wij van Harry  en  Esther een welkomstkaartje
ontvangen die wij jullie niet willen onthouden. Zijn er onder jullie die Harry en Esther nog
een kaartje willen sturen, hun adres is:

Harry en Esther Vuijk,
Schorpioenstraat 16,
3318 TN DORDRECHT

telefoon: 078-613 6536
e-mailadres: nnharrij@perfectbouw.nl
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Welkomstkaartje Ezekiël
------------------------------------

In de vorige nieuwsbrief (nummer 46) hebben wij de geboorte van zes neefjes en nichtjes
mogen vermelden. Echter van drie van de baby’tjes hadden wij nog geen geboortekaartje
ontvangen. Het doet ons dan ook een genoegen dit nu in de nieuwsbrief op te mogen nemen.

-----------------------------------

Wij beginnen met het geboortekaartje van Noa, dochtertje van Beerend-Jan en Joanne
Zeevat-Stam (11-10-00). Van Noa hebben  wij  ook  nog  enkele  foto’s  gekregen  die  wij
eveneens hierbij hebben gevoegd. Voor degene die nog een kaartje willen sturen komt hier
hun adres.

Beerend-Jan en Joanne Zeevat -Stam,
Kievietstraat 95,
3853 FJ ERMELO.

telefoon 01841-266 185

Dan nog even de betekenissen van de namen.
Zowel Janine als Johanne betekent Jaweh (De Heere) is genadig en Noa betekent “Rust en
troost”. Nu het is onze wens dat Noa dit mag ervaren.
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Geboortekaartje Noa Zeevat

Foto’s van Noa Zeevat
------------------------------------

Dan volgt nu Joas, zoontje van Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-04-00). En ook
hier nog even het adres voor degene die alsnog een kaartje willen sturen

Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam,
Dotterlei 661,
2906 BP CAPELLE AAN DEN IJSSEL.

telefoon 06-536 25458
e-mail evelienstam@live.nl
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Ook Adriaan en Evelien willen wij niet onthouden voor wat betreft de betekenis van de
namen. Johannes/Joas: Jahweh is genadig;

Adrianus: Naam is afkomstig uit Adria [bij Venetië (?) en denk aan
de Adriatische zee] en betekent dofzwart en donker;

Nicolaas: Overwinnaar van het volk.
Wij wensen Joas toe dat hij zijn naam waardig mag dragen.

Geboortekaartje Joas

--------------------------------------

Tenslotte hebben voor jullie het geboortekaartje van Noor, dochtertje van Hugo en Sanne
Gerrets- Hedeman(10-06-00). Ook hier komt weer eerst het adres.

Hugo en Sanne Gerrets- Hedeman,
Zeedistel 3,
3453 TD DE MEERN.

telefoon 030-293 8778

Ook voor Noor hebben wij gezocht naar de betekenissen van haar namen.
Noor: De oorsprong van deze naam is onzeker.  Hij  kan een afleiding

zijn van het Griekse "Eleos" dat genade, medelijden betekent.
De naam kan ook van Arabische oorsprong zijn en verband
houden met "Ellinor" dat “mijn God is mijn licht” betekent;

Marijke: Bitter/bedroefd, Zee;
Johanna  Jaweh (De Heere) is genadig.

Hugo en Sanne, jullie hebben Noor mooie namen gegeven. Het zou groot zijn als zij deze
namen in haar leven mag belijden.
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Geboortekaartje Noor
-----------------------------------------

Dan hebben wij nog een bedankje ontvangen van Sarah-Lynn Stam dochtertje van William
en Mariënne Stam- van Oosten (11-08-00).

Hallo Allemaal,

Ik wil iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten, kleertjes en
het geld wat ik van jullie heb gekregen. Mijn papa heeft het
allemaal in mijn spaarpot gedaan. Inmiddels zijn wij alweer drie
weken aan het varen. Ik vind het gebrom van de motor heerlijk,
daardoor slaap ik extra goed. Mijn mama stuurt een mooie foto van
mij mee!

Daag!
Groetjes van Sarah-Lynn Stam

-------------------------------------

Dan hebben wij ook nog een mail ontvangen van Wijnand en Marion Waaijenborg- den
Toom (03-05-01)

Hallo oom Maarten van der Slikke,
Hierbij delen wij u mee dat wij voortaan ook
graag de Slikkertjes-Nieuwsbrief willen
ontvangen.
Wij hebben gelijk ook een leuk nieuwtje om er
in te zetten. Wij hopen, als alles goed mag
gaan, in april 2011 een kindje te krijgen!
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groeten,
Wijnand en Marion Waaijenborg-den Toom
Krimpen aan den IJssel.
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Wijnand en Marion, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Jullie gaan een prachtige
tijd tegemoet. Er moet natuurlijk veel geregeld worden en misschien wel een mooi
kinderkamertje worden ingericht. Maar dat zal geen probleem zijn. Het is onze wens en bede
dat alles goed mag gaan en wij ontvangen graag een geboortekaartje als de baby daar is.

 P.s. Jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom als lid van de Slikkertjes-Nieuwsbrief.
Hebben jullie een vraag of een mededeling voor de nieuwsbrief, een mailtje naar
mmvdslikke@kliksafe.nl en wij zorgen ervoor dat jullie een antwoord krijgen of anderszins
iets van ons hoort.

-----------------------------------------
Voor zover wij weten zijn er dus nu vier gezinnetjes die uitkijken naar een lief knulletje of
meisje, en dat zij de volgende gezinnetjes.

,
Gustaaf en Leonie Gerrets - de Vreugd (10-04-00) in september,
Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) in december,
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02) in januari 2011 en
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) april 2011.

___________________________________________________________________________

VERLIEFD, VERLOOFD……

Via de mail hebben wij een verlovingskaart ontvangen van:

Annelies van der Heide (06-04-01) met Antonie Soffree

Annelies en Antonie, van harte gefeliciteerd met deze geweldige stap. En nu maar hard
werken voor de volgende stap. Als het zover is, dan ontvangen wij graag voor de nieuwsbrief
jullie trouwkaart. Allicht zijn er die Annelies en Antonie een kaartje willen sturen. Voor de
duidelijkheid volgt hier hun postadres.

Aan het verloofde paar
Annelies van der heide en Antonie Soffree;
Westmolendijk 73;
2985 XJ RIDDERKERK.
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Dan mochten wij via de post ook nog een prachtig verlovingskaartje ontvangen en wel van:

Gerliene de Waard en Wilco Huizer (06-02-03)

Door deze feliciteren wij Gerliene en Wilco eveneens met deze mooie stap. Ook voor jullie
breekt een tijd aan waarbij jullie samen zullen moeten groeien naar de volgende stap. De tijd
tussen verloofd en getrouwd zijn is een drukke tijd waarbij van geregeld moet worden. Maar
dat zal geen probleem zijn. Wij wensen jullie maar ook Annelies en Antonie veel wijsheid
en sterkte toe. O ja, nog even het adres van Gerliene en Wilco.

Aan het verloofde paar
Gerliene de Waard en Wilco Huizer;
Meentweg 126 a;
3454 AX DE MEERN.

___________________________________________________________________________
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VERHUISD

Van Sofieke Gerrets (10-08-00) kregen wij het volgende kaartje.

Wij, (ome) Maarten en (tante) Sophia, zijn er geweest. En wij moeten zeggen dat het een
prachtig huisje is geworden. Sofieke, onze complimenten. Dus …….

___________________________________________________________________________

DIVERSEN

Dan even een klein berichtje van Rianne van der Slikke (07-10-00).

Ha Pa,

Hierbij een klein stukje van mij voor in de nieuwsbrief.

Via deze weg wil ik Stefan van Krimpen nogmaals
hartelijk bedanken voor het maken van mijn auto! Door
een ongeluk(je) was er een auto in mijn deur gereden.

De schrik was groot, maar gelukkig heeft Stefan deze
uitermate goed kunnen repareren! Zie hiervoor de foto's.
Een dagje Friesland was dat het wel waard!

Groet,
Rianne
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

In de vorige nieuwsbrief meldde Marie Soeters (11-01-00) dat hij Marc Vuijk (06-05-00)
zal vragen of hij de bijdrage voor de volgende nieuwsbrief wil verzorgen. Wij zijn verblijd
dat Marc daartoe bereid was. Het is een heel epistel geworden wat de moeite waard is om
gelezen te worden. Marc bedankt.

Geliefde familie,
Tja, daar zit je dan achter je computer. Een paar dagen geleden mailde Oom Maarten het verzoek om iets voor
de volgende nieuwsbrief te schrijven. Zoveel terugkijken doe je eigenlijk niet maar nu je dan toch gedwongen
wordt om daarover iets op papier te zetten, komen er weer flarden van herinneringen terug. Soms denk je dat
een herinnering een droom was of iets van horen zeggen. Anderen zijn heel concreet en lijken alsof ze gisteren
zijn gebeurd. Hoe het ook zij, de eerste herinneringen zijn zeker van horen zeggen hoewel ik er zelf wel bij was.
Het was namelijk op 26 december 1968 dat ik geboren ben in Vlaardingen naar ik meen aan de Primulastraat.
Rond die tijd zijn ook Oom Maarten en Tante Fia getrouwd en zij woonden tijdelijk bij ons in. Ik schijn ze veel
plezier te hebben bezorgd .

De tijd in Vlaardingen was een goede tijd. Als klein kind ben je voortdurend bezig om nieuwe dingen te
ontdekken en volgens mij ging ik daarin mijn eigen weg. Zo waren ze mij op een keer kwijtgeraakt en na uren
zoeken was ik nog steeds niet gevonden totdat Oma opbelde en vertelde dat ik bij haar was. Oma lag namelijk in
het ziekenhuis en ik vond blijkbaar dat het tijd was om bij haar op bezoek te gaan. Zo gedacht, zo gedaan en met
de bus had ik de reis naar het ziekenhuis gemaakt. Vaak ging ik ook op zaterdagmorgen met Marie en zijn
stiefvader fruitmanden rondbrengen. We kregen dan wat geld van de mensen en na een ochtendje “hard”
werken, had je dan een paar gulden verdiend. Ook ging ik ’s ochtends vroeg wel eens mee naar de groothandel.
Samen met Marie moesten we eens 25 dozen gaan halen bij een handelaar. Hij telde er een stuk of 15 uit en
begon een vreselijk interessant verhaal te vertellen. Toen dat klaar was, wilde hij ons wegsturen maar ik
herinnerde hem nog aan de 10 andere dozen. Nog steeds verdenk ik de beste meneer van opzet. Koninginnedag
vierden we altijd in de stad en met Sinterklaas gingen we naar de haven waar we de goede heer verwelkomden.
Naar de kerk gingen we in Schiedam.

Leger des Heils

Elke zondag was dat een stevige wandeling maar we liepen vaak
op met andere familieleden en ook Opa. Vlak bij ons in de buurt
zetelde het “Leger des Heils”. Zaterdagmiddag kon je daar film
gaan kijken hetgeen we dan ook wel eens deden. Zondagavond
liep het orkest door de wijk en op verschillende hoeken speelden
ze dan hun repertoire. Ik vond dat altijd erg mooi.
Aan mijn tijd in Vlaardingen kwam uiteindelijk een einde doordat
we naar H-I-Ambacht verhuisden. Ik was toen een jaar of negen.
Een nieuwe woonplaats, een nieuwe school, nieuwe vrienden,
allemaal spannende dingen die ik reuze interessant vond.

Het was ook de start van een periode waarin je je bewuster werd van hetgeen dichtbij en veraf om je heen
gebeurde. Wat volgde was een periode waarin verdrietige maar ook bijzondere dingen zich afwisselden.

Na de lagere school ging ik naar de Guido de Bres in Rotterdam. Daar ontmoette ik al snel mijn vrouw Corella
Drooger alhoewel ik dat natuurlijk op dat moment nooit had kunnen bevroeden. Wat in het vat zit verzuurd
echter niet en alhoewel we allebei al van de Guido af waren kregen we later toch verkering. Ik kan zeggen dat
de Guido tijd een erg leuke periode is geweest. Degenen die eveneens op deze school hebben gezeten, kunnen
dat denk ik bevestigen. Nadat ik mijn diploma had behaald, besloot ik te gaan werken en studeren tegelijk. Mijn
eerste echte baan was bij de Veiling in Barendrecht waar ik mijn eerste stappen in de wereld van de ICT zette.
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Voor de ouderen onder de lezers merk ik op dat dit iets te maken heeft met computers of iets dergelijks. Nog
steeds is dat mijn vakgebied en heb daarin veel geleerd, gezien en gedaan met name bij logistieke bedrijven.

De voornoemde verkering, leidde in 1993 uiteindelijk tot een
huwelijk. Inmiddels zijn we 17 jaar getrouwd en hebben we 2
kinderen mogen krijgen. De oudste, William, is nu 14 jaar en
hij zit ook op de Guido. De jongste, Maurice, is 10 jaar en zit in
groep 7. We vormen een hecht en traditioneel gezinnetje en
hopen nog lang in gezondheid van elkaar te mogen genieten.
Dat dit niet vanzelfsprekend is, hebben we in 2004 moeten
ervaren waarbij de moeder van Corella, na een ziekbed,
overleed.
Zij was een bijzonder lieve moeder die veel voor ons gedaan

Op vakantie

Op wintersport

en betekent heeft. We missen haar dan ook nog elke dag.
Corella zelf komt uit een kleine familie en heeft nog 1 broer
en 1 tante. Naast haar taken als huismanager, helpt ze haar
vader waar mogelijk en is ze ook regelmatig op school te
vinden wanneer er iets georganiseerd moet worden.
De dagelijkse beslommeringen van nu bestaan natuurlijk uit
het draaiende houden van het gezin, school, hobby’s en
dergelijke. William is druk met zijn studie en zoals de vlag er
nu bij hangt, wil hij rechter worden. Dit zegt hij al vanaf zijn
5e jaar omdat hij dan z’n vader in het cachot zou kunnen

stoppen. De reden is inmiddels gelukkig veranderd maar de
doelstelling niet. We hopen er dan ook het beste maar van. Hij
heeft ook een grote hobby en dat is skiën.
Maurice heeft het druk met voetballen en kan daarin aardig
meekomen. Hij speelt dan ook bij de plaatselijke Altijd Sterker
Worden H-I-Ambacht en wel in het D1 elftal. Wat hij wil
worden is nog onduidelijk en varieert van hoteleigenaar tot
directeur of dokter. Wat het ook wordt, als het maar
bevrediging geeft.

Maurice aan de bal
Tenslotte, na deze inkijk in ons verleden en heden, wensen wij u/jou alle goeds voor de toekomst toe.

Hartelijke groet,
Marc & Corella

p.s. Het stokje geef ik weer over aan het vrouwelijk geslacht en wil Oom Maarten vragen om iemand aan te
wijzen zodat er een juiste afwisseling is.

Het is eigenlijk de bedoeling dat degene die een bijdrage heeft geleverd, iemand aanwijst die
het stokje overneemt. Maar wij veronderstellen dat Marc niet iemand weet die nog niet aan
de beurt is geweest. Daarom hebben wij een lijst bij deze nieuwsbrief gevoegd waarop je
kunt zien wie al een bijdrage heeft geleverd. Deze lijst wordt op de familievanderslikke.nl
site geplaatst zodat iedereen deze lijst kan raadplegen en iemand kan opzoeken die nog geen
beurt heeft gehad. Rekening houdend met de wens van Marc, nodigen wij nu Bettine van
der Kolk-Gerrets (10-05-00) uit om voor de volgende een bijdrage te leveren.
Bettine alvast bedankt.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dit is de achtste aflevering Jeugdherinneringen van (tante) Nel (01-00-00). Wij zijn
benieuwd wat (tante) Nel nog allemaal van vroeger kan herinneren.

Weer is er een maand om en weer hopen we een stukje te schrijven over het gezin van (o)pa
en (o)ma van der Slikke. Vorige maand hadden we het over de huisdieren die wij gehad
hebben. Nu dat zijn er heel wat geweest. De volgorde weet ik niet meer maar we hebben
kippen gehad en konijnen (in de oorlog om op te eten). Ook
hebben we marmotten gehad, die zaten in het kippenhok
maar omdat het koud was moesten ze ’s nachts
binnenblijven. Het zijn echte nachtdieren en ’s avonds
trippelden ze over het zeil. De andere morgen lag de
kamer vol met dropjes. De uitwerpselen van marmotten
lijken op dropjes. Nu, daar was (o)ma niet zo blij mee, dat
kunnen jullie begrijpen. Ze had al werk genoeg. Waar ze
gebleven zijn weet ik niet en ook niet hoe lang we ze gehad
hebben, maar wij vonden het erg leuk.

(Oom) Jaap heeft postduiven gehouden, dat was ook
erg leuk. We hebben katten en honden gehad en een
tropisch aquarium met mooie vissen. In het aquarium
zaten ook maanvissen en dat zijn echte rovers. (Oom)
Jaap bracht eens 2 neon tetra’s mee, die waren erg
duur. Hij gooide ze in het aquarium en de maanvissen
aten ze gelijk op. Dat was zonde van het geld.

Ook hebben we koerduiven gehad, die begonnen al om 4
uur ’s morgens te koeren, dat was een gezellig gehoor maar

onze buren waren er niet zo gelukkig mee, toen heeft
(o)pa ze weg laten vliegen. We hebben ook nog een
Beo gehad, die kon heel veel nazeggen. Dat was erg
grappig, hij zei goedemorgen op de manier van (o)pa en
deed ook de stem van (o)ma na. Ook Kanaries en een
volière met vogeltjes. Het was “Blijdorp” in het klein.
In een groot gezin kan altijd van alles. Zelf ben ik een
liefhebber van dieren, dus ik vond het altijd fijn
wanneer we huisdieren hadden.
Wat ik niet moet vergeten is dat wij witte muizen gehad hebben, eerst zaten ze in een
terrarium doch later in een grote teil op zolder. Wij hebben een jaar bij (o)pa en (o)ma van
der Slikke ingewoond en daar is onze Peter geboren. Wij kregen kraamvisite van een zus van
(oom) Piet en haar zoontje Cees. Mijn schoonzus Truus wist niets van de muizen af. Kleine
Cees speelde wat op de bovenverdieping van de Binnensingel en liep wat heen en weer.
Truus keek nog eens in de wieg naar de baby en zei verschrikt: “ Er ligt een muis bij dat kind
in de wieg, waar komt die vandaan?” Wij snapten het al, Cees was op de zolder geweest en
daar waren muizen genoeg.

Ik denk dat de meesten van ons gezin al de dieren nog wel kan herinneren.
Tot zover over dierentuin van der Slikke

Groeten,
tante Nel



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                       nummer 47, OKTOBER 2010
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________14

OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Alvorens met “OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.” verder te gaan moeten wij
jullie mededelen dat in de vorige nieuwsbrief in het voorwoord van Opa van der Slikke een
fout is ingeslopen. (Oom) Benjamin (12-00-00) heeft dit opgemerkt waarvoor onze
complimenten. Want wat (oom) Benjamin heeft opgemerkt is heel essentieel.
(Wij waarderen het als wij zulke mails van jullie mogen ontvangen want dat komt de
kwaliteit van de nieuwsbrief allen maar te goede.)
(Oom) Benjamin stuurde ons de volgende mail.

Beste Maarten,

Zo'n mooie nieuwsbrief. Maar er is een typefout ingeslopen van slechts één letter met
echter veel betekenis! De argeloze lezer leest er misschien overheen. Maar het is een
verschil tussen Leven en Dood.
Onze moeder werd niet een ander mens, maar eens Anderen.  Wat een wereld van verschil.
Dat kleine s je, betekent leven of dood. Eeuwig verloren of eeuwig uitverkoren.
Ik wenste wel dat een ieder het direct opviel en zijn gedachten er over zou laten gaan en
mocht gaan roepen, vanuit de nood van het Godsgemis. "Och dat ik ook eens
-eens Anderen- mocht worden."
Wat zou dat een gezegende uitwerking kunnen hebben.

De hartelijke groeten
vanuit het Kippendorp.
Ik schrijf het niet om kritiek te hebben op je vele werk hoor. Wat je doet is prijzenswaardig.

Dan gaan wij nu verder met de 2e aflevering van “Oma’s levensbeschrijving van 1973”.

4. Vervolg kinderjaren.

Als ik ondeugend was, moest ik vaak naar de zolder. Dan ging ik altijd in de bedstede
rommelen. Daar stond een hoop troep wat bewaard moest blijven. Daar was het op een keer
dat er een map in mijn handen kwam met liederen. ( Mijn moeder had vroeger op de zang
gezeten.) Het boek heette: “De Stem des Volks”. Maar daar stond ook het “Onze Vader” in.
Dat hadden zij dus ook gezongen. Nu was ik dikwijls erg bang, zoals ’s avonds in het donker,
met onweer of als ik iets naars had gehoord. Dan ging ik in een hoekje of op het bed zitten en
dan het “Onze Vader die in de hemelen zijt” en zo het gehele gebed opzeggen die ik
inmiddels geleerd had. En het hielp altijd hoewel ik er niet veel van begreep. Maar helpen
deed het altijd.

Het was in die tijd dat er gaslicht kwam en wij kregen het ook. Mijn
moeder had echter nog een olielamp en die had zij in de krant gezet, want
zij kon het geld goed gebruiken. Daar werd ’s avonds “Volk” aan de deur
geroepen en wij, mijn broer en ik, naar de deur. Daar stond een oud
mannetje en zei: “Is hier een pé pé pé peterolie te te te te koop. Wij konden
ons niet inhouden van de lach en konden niets zeggen. Het oude mannetje
liep weg. Maar o, wat liep dat slecht voor ons af. “Wie was daar aan de
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deur”vroeg mijn moeder. Toen begreep zij ineens de situatie en werd zo kwaad dat zij een
broodplank pakte en sloeg het kapot op onze ruggen. Natuurlijk werden wij weer naar de
zolder gestuurd.

Ook ging ik op een keer met een paar uit de klas appels stelen. Je moest dan op een paaltje
klimmen en dan rekken en rekken om een paar appels te pakken. Dit deden wij om de
beurten. Maar toen ik aan de beurt was, ging opeens de poort open en werd ik gegrepen en
kreeg een flink pak slaag. De anderen zijn weggehold en ik droop huilend af. Ik had mijn
verdiende loon. Dat heb je als je steelt.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals in iedere nieuwsbrief krijgt “de Jarige van de vorige maand” de gelegenheid de
familie hartelijk te bedanken voor hun spontane reacties. Ditmaal van Esther van der Heide-
Vuijk (06-04-00). Maar Esther heeft gelijk een suggestie voor “de Jarige van de maand
november” en het leek ons een goed idee om haar in deze te volgen.

Geliefde familie,

Het was heel leuk om jarige van de maand september te zijn.
Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten en e-cards die ik heb gekregen.

Ik las dat u nog geen jarige voor de maand november had. Alhoewel ik begrijp dat het eigenlijk niet
steeds uit dezelfde familie mag komen, stellen wij toch voor om Bart van ons de jarige van de maand
november te laten zijn. Bart is nu voor zijn stage een half jaar in Australië en wel tot eind
januari 2011. Het zou toch een leuke verrassing voor hem zijn als hij veel kaarten van de familie mag
ontvangen. Bart wordt D.V. 24 november 20 jaar te worden.

Met vriendelijke groet,
Esther van der Heide

Dus door deze wordt: “De Jarige van de maand november”

Bart van der Heide (06-04-02)

Het adres van Bart is:

                        Bart van der Heide
                        Falcon street 182-188
                        North – Sydney
                        NSW 2060  Australia

Het kan natuurlijk best wel even duren voor de post daar is en
eind november gaat hij naar het noorden van Australië. Per e-
card kan natuurlijk ook naar bartvdheide@live.nl die komen in
ieder geval aan.
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TENSLOTTE

Het is weer een dikke nieuwsbrief geworden. Mogelijk dat wij wat vergeten zijn  of een fout
hebben gemaakt. Neem het ons niet kwalijk maar laat het ons weten. Wij zullen er zorg voor
dragen dat het in de volgende nieuwsbrief als nog wordt vermeld c.q. verbeterd.

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia
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Nr. Maand-jaar Jarige van de maand Familienummer

1 09-2007 (tante) Hanna van der Slikke 05-00-00

2 10-2007 Annelijn van der Slikke 13-01-00

3 11-2007 (tante) Lydia van Krimpen 03-00-00

4 12-2007 Dámaris van der Slikke 07-07-00

5 01-2008 (tante) Clazien van der Slikke- de Niet 05-00-00

6 02-2008 Myrthe van der Heijde 06-04-04

7 03-2008 Jonathan van Krimpen 03-10-00

8 04-2008 Reinier van der Slikke 12-03-00

9 05-2008 (oom) Cees van der Slikke 08-00-00

10 06-2008 (oom) Piet Bakker 01-00-00

11 07-2008 Geert Snoeij 14-02-01

12 08-2008 Marieke van der Slikke 07-06-00

13 09-2008 Ardin Mudde 14-09-00

14 10-2008 Bernd Boom 05-03-03

15 11-2008 Arianne Bos 03-03-01

16 12-2008 Niek Schippers 10-01-01

17 01-2009 Elise Dirksen- van der Slikke 12-05-00

18 02-2009 Lydia de Weerd 11-05-01

19 03-2009 Ds. Arie-Jan de Waard 06-02-00

20 04-2009 Lydia den Toom- van Krimpen 03-05-00
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Nr. Maand-jaar Jarige van de maand Familienummer

21 05-2009 (tante) Sophia van der Slikke- Gerrets 07-00-00

22 06-2009 Leonie de Reuver 03-08-02

23 07-2009 Peter Bakker 01-01-00

24 08-2009 Rebekka Mudde 1406-00

25 09-2009 Rhodé van der Slikke 07-08-00

26 10-2009 Renzo Vuijk 06-10-01

27 11-2009 Manuel van der Slikke 08-02-00

28 12-2009 Elise Kraijenoord 06-07-02

29 01-2010 (tante) Riekie van der Slikke- Snel 12-00-00

30 02-2010
(Oom) Cees en
(tante) Elisabeth Mudde- van der Slikke 14-00-00

31 03-2010 Rens van der Slikke 07-04-03

32 04-2010 Carla Veenendaal- Vuijk 06-06-00

33 05-2010 Martin Bakker 01-03-00

34 06-20109 Hannie Treure- Vuijk 06-01-00

35 07-2010 Davne Vreugdenhil 05-05-01

36 08-2010 Ben van der Slikke jr. 12-02-00

37 09-2010 Esther van der Heijde- Vuijk 06-04-00

38 10-2010 Aron Roozendaal 07-06-01

39 11-2010 Bart van der Heide 06-04-02

40 12-2010

44 01-2011

45 02-2011
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Nr. Nr. Nieuwsbrief Bijdrage geleverd door Familienummer

1 05-2007 Sophia van den Berg- van der Slikke 07-03-00

2 06-2007 Eline Snoeij- Mudde 14-02-00

3 07-2007 Margreet Snetselaar- van der Slikke 12-01-00

4 08-2007 Extra editie, geen bijdrage

5 09-2007 Carla Veenendaal- Vuijk 06-06-00

6 10-2007 Evelien Stam 11-04-00

7 11-2007 Latifa van der Slikke 02-00-00

8 12-2007 Evy van der Slikke- Sjöberg 09-00-00

9 13-2008 Arend van Krimpen 03-04-00

10 14-2008 Peter Bakker 01-01-00

11 15-2008 Jurian Mudde 14-01-00

12 16-2008 Marten Gerrets 10-03-00

13 17-2008 Marten Gerrets 10-03-00

14 18-2008 Aline van Ginkel- van der Slikke 12-06-00

15 19-2008 Annelijn van der Slikke 13-01-00

16 20-2008 Nils van der Slikke 09-05-00

17 21-2008 Liesbeth van Dijk- van der Slikke 05-04-00

18 22-2008 Extra editie

19 23-2008 Karen de Weert- Stam 11-05-00

20 24-2008 Gerda de Waard- Vuijk 06-02-00

21 25-2009 Herma van Krimpen 03-01-00

22 26-2009 Marieke Roozendaal- van der Slikke 07-06-00

23 27-2009 Corine Vlot- Mudde 14-04-00
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Nr. Nr. Nieuwsbrief Bijdrage geleverd door Familienummer

24 28-2009 Arjan Vuijk 06-10-00

25 29-2009 Gijsbert-Jan van der Slikke 07-05-00

26 30-2009 Ardin Mudde 14-09-00

27 31-2009 Sophieke Gerrets 10-08-00

28 32-2009 Martijn van der Slikke 12-02-00

29 33-2009 Henriëtte Kraijenoord- Vuijk 06-07-00

30 34-2009 Marinus van Krimpen 03-02-00

31 35-2009 Joke Bakker 01-02-00

32 36-2009 Marco van der Slikke 07-04-00

33 37-2009 Gustaaf Gerrets 10-04-00

34 38-2009 Stefan van Krimpen 03-11-00

35 39-2009 Nicoliene Boom- van der Slikke 05-03-00

36 40-2009 Annelies Nobel- Stam 11-03-00

37 41-2009 Marielot van der Slikke 13-03-00

38 42-2009 Rianne van der Slikke 07-10-00

39 43-2009 Eunice Mudde 14-08-00

40 44-2009 Carlo van Krimpen 03-06-00

41 45-2009 Hannie Treure- Vuijk 06-01-00

42 46-2009 Marie Soeters 11-01-00

43 47-2009 Marc Vuijk 06-05-00

44 48-2009

45 49-2009

46 50-2009
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