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Geliefde familie,

Deze maand willen wij jullie de familiesite extra onder de aandacht brengen. Zoals jullie
weten beschikken wij over een mooie familiesite te weten familievanderslikke.nl.  Deze site
wordt door velen van jullie regelmatig bezocht. Maar ook zijn er die deze site zelden of nooit
bezoeken. Dat vinden wij jammer.

De site wordt actueel gehouden. Dat wil zeggen dat nieuws uit de familie zoals geboorte en
dergelijke  direct  op  de  site  wordt  geplaatst.  Daarnaast  bevat  de  site  een  schat  aan  familie-
informatie zoals mail- en woonadressen, telefoonnummers, geboortedatums maar ook
overzichten van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Verder  kan worden nagegaan wie er
zoal een bijdrage hebben geleverd aan de nieuwsbrief en wie “de Jarigen van de maand” is
geweest.
De site wordt door Lydia den Toom- van Krimpen (03-05-00) verzorgd en tenminste om de
twee weken bijgewerkt met nieuws uit de familie.

Ondanks al onze inspanningen, verzoeken en
dergelijke is het nog steeds niet gelukt de site
compleet te hebben. Zo zijn niet alle familiebladen
ingevuld en/of compleet. Daarom zullen wij vanaf
heden zelf de familiebladen invullen en op de site
zetten. Alvorens een familieblad op de site wordt
geplaatst, zal eerst het concept familieblad naar de
betreffende familie worden gemaild met het
verzoek deze op de juistheid te controleren en
eventueel aan te vullen. Verzocht wordt het
(eventueel) gecorrigeerde familieblad te retourneren
liefst met een mooie gezinsfoto. Voorbeeld familieblad

Met deze actie hopen wij dat de familiebladen op de familievanderslikke.nl site geheel
compleet kan worden gemaakt. Hopelijk wordt dan de site door jullie meer bezocht. Het kan
zijn dat jullie informatie missen. Daarom verzoeken wij jullie met ons mee te denken welke
informatie aan de familiesite moet worden toegevoegd. Heb je een goed idee, laat het ons
weten

Hebben jullie vragen, op- of aanmerkingen, ook voor wat betreft de nieuwsbrief, stuur een
mail naar ons (toom@solcon.nl en/of mmvdslikke@kliksafe.nl) en  wij  zullen  er  alles  aan
doen deze zo snel mogelijke te beantwoorden.___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Wij hebben gehoord dat Linde Gerrets (10-03-01) al drie maal is geopereerd aan haar ogen.
Linde vond het heel eng want zij dacht dat haar ogen uit haar hoofd werden gehaald. Dit had
een vriendje uit haar klas verteld dus is het waar. Gelukkig is het meegevallen, maar toch...

Linde-Gerrets

Om haar een beetje over de schrik heen te helpen
leek het ons een goed idee haar te verwennen met
een kaartje. Linde is inmiddels 9 jaar oud en haar
adres is:       Linde Gerrets
                     Schelde 27
                     2911 RG Nieuwerkerk ad IJssel

Mail je liever, dat kan ook. Haar mailadres is:
                     m.gerrets@scarlet.nl

Fijn dat jullie allemaal meedoen.

________________________________________________________________________

GEBOORTE

Allereerst onze verontschuldigingen aan het adres van Carlo en Jannie van Krimpen-
Koelewijn (03-06-00). In de bijdrage die Carlo voor de nieuwsbrief van juli, stond onder
andere het volgende in:

“Ik ben Carlo van Krimpen, getrouwd met Jannie Koelewijn en ons gezinnetje telt 4 jongens
en 4 meiden. In november hopen wij ons 9e kindje te krijgen”.

Helaas hebben wij deze informatie niet opgenomen in het overzicht van de gezinnen waar
gezinsuitbreiding wordt verwacht. Inmiddels is de baby geboren en wij mochten het volgende
geboortekaartje ontvangen.
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Carlo, Jannie  en al die broertjes en zusjes, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
zoontje en broertje Jacob. Wij hebben de baby gezien en wij moeten zeggen het is een lekker
ventje. Wij wensen jullie van harte nog vele gezonde maar bovenal gezegende jaren met
elkaar.
Dan volgt nu, zoals de laatste maanden gebruikelijk nog even de betekenis van de namen.

Harmen Man van leger of ook wel strijder en held van leger
Jacob Bedrieger

Het is te wensen dat Jacob een goede strijder en held mag zijn van het leger van de Ware
Kerk en dat van Jacob een Israël  of te wel een Vorst van God mag worden.

-----------------------------------------

Van Gustaaf en Leonie- Gerrets- de Vreugd (10-04-00) en Maurits  mochten wij eveneens
een prachtig geboortekaartje ontvangen met een mooie tekst. Zij zijn op 2 november jl.
verblijd met de geboorte van een dochtertje en zusje Lisanne. Ook  jullie  wensen  wij  van
harte nog vele gezonde maar bovenal met elkaar gezegende jaren toe.
Lisanne heeft van jullie mooie namen meegekregen. Wij wensen van harte toe dat zij deze
namen maar waar mag maken.

Johanna De Heere is genadig
Lydia Vrouw afkomstig uit Lydi
Louise Roemvolle strijder, strijder om een buit of in alle opzichten wijs

-----------------------------------------
De lijst van gezinnen waar een baby wordt verwacht is de afgelopen maanden behoorlijk
gewijzigd. Van drie gezinnen weten wij nu waar uitgekeken wordt naar een lief knulletje of
meisje, en dat zijn de volgende gezinnetjes.

,
Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) in december,
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02) in januari 2011 en
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) april 2011.
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

In de vorige nieuwsbrief hadden wij beloofd dat Bettine van de Kolk- Gerrets (10-05-00)
voor deze nieuwsbrief een bijdrage zou leveren. Door communicatieproblemen is Bettine te
laat hierover geïnformeerd. Gelukkig is Bettine bereid een bijdrage voor de volgende
nieuwsbrief te leveren.
Nu kregen wij onlangs een mail van Gert en Karen de Weerd (11-05-00). Zij stuurde ons
een mooi verhaal van Mariënne Stam- van Oosten  (11-08-00). Het leek het ons goed om
dit als alternatief in de nieuwsbrief op te nemen.

Beste Oom Maarten en tante Sophia

Bij toeval lazen wij dit berichtje in het RD. (Het is een stukje uit Reformatorisch Dagblad van
8 mei 2010).Wij moesten toen gelijk aan de Slikkertjes-Nieuwsbrief  denken! Leuk artikel om
op te nemen. Mariënne heeft behoorlijke schrijfvaardigheden en i.p.v. "de pen"
doorgekregen te hebben laat ze op deze manier wat van zich horen.
Een hartelijke groet,

Gert en Karen de Weerd en kinderen.

EEN TUSSENWONING IN EEN GEZELLIG DORP

(van Mariënne Stam-van Oosten (20) mocht dat haar stek worden. Tot ze manlief William
ontmoette.  Die bleek schipper te zijn)

VAREND PALEISJE

Ons binnenvaartschip  is een varend paleisje. Voor
het oog, in elk geval. Neem de raampjes.  Ze zitten
in oude, half vermolmde raamkozijnen. Enkel glas,
dus behoorlijk koud in de winter en onder het varen
klepperen ze voortdurend. De ramen schuif je door
middel van een leren band in de sponning.
Onhandig, maar o zo leuk. Juist al die oude
onderdelen horen bij ons scheepje en geven er
gezelligheid aan. Als het vriest, kun je 's ochtends
je naam krassen in het ijs op de ruitjes. Net als in
de boekjes van W. G. van de Hulst.

PATRIJSPOORTJES

Ik ben verliefd op de oude, ronde patrijspoortjes. Ze  zijn oud
en niet weg te denken op een schip. Ze hebben mooie,
bronskleurige schroeven. Die kleur past weer perfect in het
interieur. Ik houd van een bepaalde kleurstelling. In het
woongedeelte staan eikenhouten meubels in mahoniekleur
en de bank is zwart-taupe. Brons- en goudkleurige
accessoires maken het af.   Ik houd van rustige, warme
tinten, ze geven sfeer.
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SJAALTJES

In mijn kleding beperk ik me ook tot de rustige naturelkleuren.
Felgroen, oranje of geel zijn niet aan mij besteed. Ik draag
graag zwarte kleding in combinatie met kleuren als taupe, grijs
en wit. Sjaaltjes vind ik geweldig.  Of het nu een gedateerde
Oilily is, of een Burberry; ze maken kleding af. Nu ik zwanger
ben, gebruik ik de sjaals als buikband.

STUURRAD

Wat niet mag ontbreken op een schip is een klok in de vorm
van een stuurrad. Die zorgt voor een zeegevoel.  Net als het
schilderij boven het dressoir. Een echte eyecatcher, vind ik.
Een tante van mijn man heeft het schip te midden van de
golven geschilderd. In het licht van de schemerlamp komen
de kleuren van de zee schitterend uit.  Als kind vond mijn
man dit schilderij al bijzonder en het verdient daarom de
mooiste plek in ons huis.

ANTSLIPMATJES

Toen we vorig jaar mei trouwden, was het spannend of we
onze meubels wel naar binnen konden krijgen. De buffetkast
hebben we door een te klein raam gewurmd, tot mijn spijt
moesten we de mooie pootjes eronder  vandaan halen. De
vertrekken in ons schip zijn gelijkvloers. Het plafond in de
woonkamer loopt rond en heeft  een hoogteverschil van zo'n 6
centimeter.  Het schip schommelt wel eens, bij onstuimig
weer. Daarom heb ik in de buffetkast onder de theepot,
mokken en brden antislipmatjes gelegd. Tot nu toe is er
niets gebroken.

REISWIEG

Toen we de babyuitzet kochten, kozen we bewust voor
natureltinten.  De meubels zijn crème geschilderd.  De
babykamer is erg klein. Er past zelfs geen wieg in. Dat vond
ik erg jammer. Als alternatief heb ik daarom een rieten
reiswieg bekleed met crème stof
en kant. Die staat op een standaard. Zo schattig.

Tot zover Mariënne. Wellicht gaat het verhaal verder maar dat hebben wij niet ontvangen.
Indien dit zo is dan ontvangen wij graag het vervolg hiervan. In ieder geval wordt in deze
Mariënne hartelijk bedankt.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu al de negende  aflevering Jeugdherinneringen van (tante) Nel (01-00-00). Het
gaat nu over ouders, (half-) broers en (–) zussen van (O)pa van der Slikke. Voor de neven
en nichten zal  het  wel moeilijk te volgen zijn.  Maar toch leuk om te lezen hoe complex en
groot de familie is. Het kan dus best zo zijn dat als je iemand tegenkomt en je praat wat door
over de familie dat het dan blijkt dat het ineens een verre neef of nicht te zijn.
Het is misschien even doorbijten maar toch de moeite van het lezen waard.

Lieve familie,

De vorige keer schreven we over de familie van (o)ma van der Slikke-Don. Nu zullen we wat over de
familie van (o)pa  schrijven. De moeder van (o)pa van der Slikke is twee keer getrouwd geweest.
Haar eerste man heette van der Zwan. Hij is overleden en oma van der Zwan bleef met 5 kinderen
achter. Doch deze oma was een kordate vrouw, ze begon een textielwinkel en nam een kostganger.
Dat ging vroeger allemaal veel gemakkelijker.

Ze had een kostganger uit Zeeland, Marinus van der Slikke,
een schilder, 10 of 11 jaar jonger dan zij. Doch ze is er mee
getrouwd en samen kregen ze nog weer 4 kinderen (één
zoon en drie dochters) waarvan (o)pa de oudste was.
Dus (o)pa had ook nog  2 halfbroers en 3 halfzusters. De
zusters dat waren tante Emma, Adrie en Riena, de broers
oom Johan en  Jaap.
Na (o)pa kwamen nog 3 zussen en wel tante Nel, Lina en
Bep. Er is altijd tamelijk goed contact geweest  met de

 broers en  zussen uit oma’s eerste huwelijk. Ook ik ging met
Oma en opa van der Slikke                 nichtjes en neefjes om van  deze halfzusters en broers.

Met tante Nel, tante Lina en tante Bep hadden wij als
kinderen een goed contact. Oom Jaap heeft zelfs nog
verkering gehad met een nichtje van oom Piet en tante
Nel van der Veer. De jongste zus van (o)pa was niet zo
sterk en wanneer ze weer eens ziek was vroeg ze altijd
of ik bij haar in huis wilde komen  om het gezin
draaiende te houden, zo ben ik daar verscheidene keren
geweest en met veel plezier. Zij woonde toen in den
Haag. In de oorlog moest oom Piet, de man van (o)pa’s
zus Nel in Duitsland werken, ze was nogal bang alleen
met de kleine Arie (de huidige E.O. dominee) dat ze
vroeg of ik bij haar zou willen slapen.Nu dat wilde ik wel
dus toog ik dagelijks naar de Sweelinckstraat in
Vlaardingen om bij haar de nacht door te brengen.
Tante Lina, de tweede zus van (o)pa had vaak migraine
en ook zij vroeg dan of ik bij haar wilde komen om op de
jongens te passen en zo meer.

Opa van der Slikke en tante Lina  met ?
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(o)pa en (o)ma van der Slikke-Don

Zodoende was ik veel bij de familie en krijg je er een band mee. Ze
zijn dan ook bij ons op kraamvisite geweest, ook hebben ze wel op
onze kinderen gepast wanneer er een broer of zus van ons ging
trouwen.

De enige die nu nog in leven is, is tante Lina, zij woont in ‘Uitzicht’  in
Vlaardingen. Af en toe bellen wij met elkaar en ze vindt het fijn als je
komt.  Omdat het gezin van (o)pa en (o)ma van der Slikke zo groot is
hebben de jongeren van ons gezin niet dat contact gehad zoals oom
Jaap en ik. Bovendien kregen de ooms en tantes zelf ook een gezin.
Dat kan best wel jammer zijn, doch zo gaat het nu toch ook. Er is nu
toch ook geen contact met neven en nichten, uitgezonderd enkelen
omdat ze oom Piet’s haar komen knippen. Dat komt omdat ook onze
familie zo groot is, het is helaas zo.

Wat de tantes en ooms van Van der Zwan betreft, ik denk toch wel
dat verschillende van ons gezin hen gekend en meegemaakt hebben.

1. De oudste, tante Emma van Dorp heeft altijd een winkel in huishoudelijke artikelen gehad en
oom Adriaan was lijstenmaker, wij hebben er onze cassette en meer dingen gekocht.

2. Tante Adrie en oom Jo Zoutendijk hadden een kruidenierswinkel en (o)ma en (o)pa kochten
daar hun boodschappen.

3. Tante Rien Pruyt had maar één zoon, Jan, dat was haar alles, helaas is Jan verdronken in het
Vlaardingse Kolpabad, hij kon goed zwemmen maar is waarschijnlijk onwel geworden. Deze
tante heeft voor mij wel nachtjaponnen genaaid en ik ging met haar winkelen.

4. Ome Jo en tante Dit van der Zwan woonden in Den Haag en onze broer Johan heet naar
hem. Zij hadden een dochter die ook Nel heet naar de zelfde oma als ik en ik heb bij hen
gelogeerd juist toen koningin Wilhelmina afstand van de troon deed en Juliana op de Troon
kwam. Dat was ook een fijne vakantie.

5. Dan was er nog oom Jaap, dat was een flierefluiter, hij had een aannemerszaak en verdiende
goed. Ook daar kwamen we wel want ook zij hadden een dochter Nel van mijn leeftijd waar
ik wel mee speelde. Helaas is hij van tante Sjaan gescheiden en lag het gezin uit elkaar. Ze
hadden 3 kinderen, Nel. Piet en Emma.

Kunnen jullie er nog uit wijs, ik hoor het wel,

Groeten van tante Nel Bakker
__________________________________________________________________________________

DAN NOG EVEN DIT

Wij hebben nog een kort berichtje ontvangen van Ariën en Mariele Roozendaal- van der
Slikke(07-06-00). Leuk om te weten

Geliefde familie,

Wij willen nog een keer onder de aandacht brengen, onze neef Stefan van
Krimpen! Wij hebben onlangs schade aan onze auto opgelopen en n.a.v. het
positieve verhaal van Rianne hebben wij onze auto ook naar Friesland
gebracht. We kregen een leenauto mee terug en 2 weken later bracht hij een
prachtig gerepareerde auto. Stefan, nogmaals bedankt!
Groeten van Ariën en Marieke Roozendaal
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OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Zoals jullie zien hebben wij Oma’s levensbeschrijving wat aangekleed met wat plaatjes uit de
jaren 1930-1935. Op deze wijze willen wij wat kleur maar voor de jeugdige lezers c.q.
lezeressen  een indruk geven hoe het toen zo uitzag.

5. Oma’s jeugd

Nu stap ik over naar mijn meisjes tijd.

Mijn vriendin was mijn zus Annie. Zij was twee jaren ouder en
toch konden wij het goed met elkaar overweg. Wij waren altijd
samen.

Annie was coupeuse en had het soms heel druk. Dan hielp ik
haar met handwerk. Vroeger was er veel handwerk aan
japonnen, jassen en ga zo maar door. Ging zij niet weg, dan
ging ik ook niet.

Op een keer zei mijn moeder: “Moeten jullie niet naar de
dansschool? Ik heb het nooit geleerd, maar gaan jullie maar”.
Ook mochten wij ondanks de armoede, fietsen leren en kregen
wij beide een nieuwe fiets. Mijn zus was toen 16 jaar en ik 14
jaar oud. Dat is zo gegaan totdat zij een vriend kreeg en toen
was ik alleen.

Mijn moeder hoefde niet bang te zijn dat wij naar de kermis
gingen. Wij konden beide niet tegen de draaimolen en noem
maar op. Bovendien hadden wij geen geld. Dus twee redenen
waarom wij er niet kwamen.

Vanaf mijn twaalfde jaar ben ik in betrekking (dienstmeisje)
geweest, maar ik heb het altijd slecht getroffen. Dan hard
werken, dan slecht verdienen, te veel om op te noemen. Ik werd
het zat en zei tegen mijn moeder dat ik naar de “Sunlight” ging.
Nou, dat gaf wat voeten in de aarde.

Het gebeurt niet, zei ze en kreeg vele grote monden. Maar ik
ben  toch  gegaan  en  werd  direct  aangenomen.  Ik  was  toen  16
jaar oud en ik heb er drie jaren gewerkt. Daar heb ik vader
leren kennen.

Tot zover Oma’s jeugd. De volgende keer Oma’s kennismaking met Opa.
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JARIGE VAN DE MAAND

Wederom krijgt “de Jarige van de vorige maand” de gelegenheid de familie hartelijk te
bedanken voor hun spontane reacties. Ditmaal van Aron Roozendaal (07-06-01).

Dag opa en de rest van de familie!

Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de
kaarten en e-cards die ik kreeg voor mijn 5e verjaardag!
Ik kreeg bij elkaar wel 14 kaarten en 4 e-cards! Er zaten
echt stoere jongenskaarten bij. Het was heel leuk om de
jarige van de maand te zijn, ik snapte het al best. Bij
sommige kaarten zat zelfs ook geld, super bedankt!

Aron Roozendaal

-----------------------------------------

Dan even een herinnering voor wat betreft “De Jarige van de maand november”. Esther
van der Heide (06-04-00), moeder van Bart van der Heide (06-04-02) mailde ons onder
andere het volgende.

 Alhoewel ik begrijp dat het eigenlijk niet steeds uit dezelfde familie mag komen, stellen wij toch
voor om Bart van ons de jarige van de maand november te laten zijn. Bart is nu voor zijn stage een
half jaar in Australië en wel tot eind januari 2011. Het zou toch een leuke verrassing voor hem zijn
als hij veel kaarten van de familie mag ontvangen. Bart wordt D.V. 24 november 20 jaar te worden.

Het adres van Bart is:

                        Bart van der Heide
                        Falcon street 182-188
                        North – Sydney
                        NSW 2060  Australia

Het kan natuurlijk best wel even duren voor de post daar is en
eind november gaat hij naar het noorden van Australië. Per e-card
kan natuurlijk ook naar bartvdheide@live.nl die komen in ieder
geval aan.

Gelet op het feit dat een kaart bijna een week onderweg is naar Australië, adviseren wij jullie
nog deze  week  de  kaart  op  de  bus  te  doen.  Uiteraard  gaan  wij  er  vanuit  dat  jullie  allemaal
meedoen. Ja toch!!!!!!!!

-------------------------------------

Dan komen wij nu toe tot het benoemen van “De Jarige van de maand december”. Wij
hebben gelukkig weer een aantal aanmeldingen ontvangen. Dit betekent dat de nieuwsbrief
door jullie wordt gelezen. Als wij een aantal aanmeldingen hebben ontvangen dan is het voor
ons altijd moeilijk een keuze te maken. Is jullie voorstel niet overgenomen, dan is nog niets
aan de hand. D.V. kan volgend jaar de betreffende kandidaat opnieuw worden aangemeld. En
wie weet, valt dan wel de keuze op hem of haar.
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Voor “De Jarige van de maand december” kregen wij van Lydia de Toom (03-05-00) de
volgende mail.

Hallo oom Maarten.

Wij hebben een jarige voor de maand december. Het zou leuk zijn om Jesse van Krimpen te
dit te laten zijn.
Jesse hoopt op 19 december 4 jaar te worden. Hij woont met zijn papa en mama (Stefan en
Hannah van Krimpen- de Boer) en zijn kleine zusje Marin in Friesland.
Omdat zij zo ver weg wonen zien wij hen niet zo vaak, wat wij natuurlijk heel jammer vinden.
Daarom is het misschien wel leuk dat hij dit keer jarige van de maand kan zijn.
Jesse is een heerlijk hollands mannetje die gek is op zijn 'heitie' en 'mem'. Zoals u kunt zien
op de foto lijkt hij op zijn vader.
Als hij wel eens op bezoek komt moet hij eerst even de kat uit de boom kijken, maar op een
gegeven moment komt hij helemaal los.
Wij zijn dan ook allemaal gek op hem.

Groeten van Lydia den Toom.

Hier konden wij niet omheen. Dus “De Jarige van de maand december” is geworden:

Jesse van Krimpen (03-11-01)

Voor degene die een kaartje willen sturen (en wie doet dat
niet) hebben wij van de familievanderslikke.nl site het adres
even opgezocht. Dat is:

Jesse van Kerimpen
                      ’t Risplân 8
                       8734 HT Easterein
Wil je bellen, dat kan natuurlijk ook, telefoonnummer is

0515-333504
Vind je het fijner om een e-mail sturen. Ook dat hoeft geen
probleem te zijn. E-mail adres is:

 gihannah@hotmail.com

__________________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Het is weer een mooi nieuwsbrief geworden. Zijn wij wat vergeten of hebben wij een fout
hebben gemaakt. Neem het ons niet kwalijk maar laat het ons weten. Wij zullen er zorg voor
dragen dat het in de volgende nieuwsbrief als nog wordt vermeld c.q. verbeterd.

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


