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Geliefde familie,

Al vier (!) jaren brengen wij nu iedere maand  de Slikkertjes-Nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief
wordt door velen enthousiast ontvangen en gelezen. Maar het is voor ons niet duidelijk wie
de nieuwsbrief zoal leest. Wordt de nieuwsbrief uitgeprint en daarna door het gehele gezin
gelezen, of wordt het alleen (oppervlakkig) gelezen door degene die de mailbox beheert om
daarna deze te verwijderen.

Het grote doel om de Slikkertjes-Nieuwsbrief uit te brengen is  om de familie een beetje bij
elkaar te houden. Verder om elkaar op de hoogte te houden van de vele wederwaardigheden
die in onze grote familie gebeuren.. Daar hebben wij jullie medewerking voor nodig. Dit
proberen wij door de nieuwsbrief zoveel mogelijk door jullie te laten vullen. Daarvoor
hebben wij onder andere de rubrieken: Ziekenhoekje, Geboorte, Een bijdrage van…,
Jeugdherinneringen en Jarige van de maand ingevoerd.
Helaas constateren wij, dat er zijn, die er geen erg in hebben in de nieuwsbrief. Dat is jammer
omdat de nieuwsbrief juist daarvoor niet is bedoeld. Bovendien merken wij dat de
nieuwsbrief niet iedereen in de familie bereikt.

Iedere  maand  besteden  wij  tientallen  uren  om  nieuws  uit  de  familie  te  vergaren  en  om  de
nieuwsbrief samen te stellen. Het is dan ook jammer als niet iedereen van de familie  de
nieuwsbrief bereikt en/of leest. Wij willen dan ook graag van jullie weten wie de nieuwsbrief
leest en hoe hiermee wordt omgegaan. Daarom hebben wij een mini-enquête bij deze
nieuwsbrief gevoegd. Wij verzoeken jullie deze in te vullen en per omgaande naar ons te
retourneren. Mogelijk hebben jullie ook nog suggesties Laat het ons weten, vul de vragenlijst
in en mailt het naar mmvdslikke@kliksafe.nl. Je kunt het ook uitprinten en anoniem naar
ons toe sturen naar: M.M. van der Slikke, Dotterlei 735, 2906 BR Capelle ad IJssel

Het jaar loopt teneinde. De kerstdagen zijn weer aanstaande en de jaarwisseling is zo voorbij.
Ieder heeft in het afgelopen jaar weer zo zijn geschiedenis gemaakt. Een jaar waarbinnen
onze familie weer veel is gebeurd. Sommigen zijn verloofd, anderen getrouwd en vele
gezinnen zijn verblijd met de geboorte van een zoon of dochter. Er waren ook zorgen. Voor
sommigen zelfs grote zorgen, in bijzonder voor enkele aangaande de gezondheid. Toch zijn
wij allen weer bewaard en gespaard en mochten wij gezegend worden met al het nodige voor
het dagelijks leven. Het is onze wens en bede dat de Heere jullie allemaal eveneens in het
komende jaar zal zegenen met al hetgeen wat zo nodig is voor het dagelijks leven maar
bovenal voor de eeuwigheid.

Gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een goed 2011___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Even een berichtje aangaande Lysanne Bos (03-03-05).

Lysanne Bos geboren 09-09-1992 heeft onlangs een operatie
ondergaan vanwege een hallux voet. Na de operatie moest
het nog enkele weken in het gips  Alles bij elkaar is het wat
tegengevallen. Om haar een beetje op te beuren lijk het ons
een goed idee om haar een kaartje te sturen. Wie doet ermee?
Haar adres is: Lysanne Bos

Capelseweg 96
                                2907 XC Capelle aan den IJssel

--------------------------------------

Voor het overige hebben wij geen bericht. Dus mogen wij aannemen dat het gelet op de
omstandigheden dat het met een ieder redelijk gaat. Heb je toch iets te melden, dan horen wij
dat graag zodat wij het in de volgende nieuwsbrief kunnen meenemen.

________________________________________________________________________

GEBOORTE

Op j.l. maandag 29 november kregen een mailtje van (tante) Anneke van der Slikke (11-00-
00) dat zij opnieuw oma is geworden. Robert en Jennita Stam- van den Brink (11-12-00)
zijn namelijk verblijd met de geboorte van een lief en gezond zoontje Marten Maurits. Zijn
roepnaam is Maurits  en krijgt dus familienummer 11-12-01.
Wij zijn er geweest en wij moeten zeggen, zoals dat ook uit onderstaande foto blijkt, het een
heerlijk knulletje is. Robert en Jennita, nogmaals van harte gefeliciteerd met de geboorte
van Maurits en wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren.
Dan nog even aandacht voor de namen.
Marten betekent de kleine krijgshaftige, en als je zo naar de foto kijkt, dan is het inderdaad
een kleine krijgshaftige.
Maurits betekent de moor of ook wel de zwarte. Maar het kan ook zijn: bewoner van
Mauretani.

Geboortekaartje plus foto van Maurits Stam
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De lijst van gezinnen waar een baby wordt verwacht van de afgelopen maanden was niet
compleet. Van Reinier en Hendrika van der Slikke-Wetserbroek (12-03-00) kregen wij j.l.
22 oktober de volgende mail. Een klein foutje dus van ons.

Dag oom Maarten,

Als trouwe lezers van de Slikkertjes-Nieuwbrief willen wij iedereen met blijdschap vertellen dat
wij D.V. in februari 2011 ons zesde kindje verwachten.

Met vriendelijke groeten aan de hele familie,
Hendrika en Reinier van der Slikke,
Elspeet

Voor zover wij weten zijn er nu vier gezinnen binnen onze familie waar uitgekeken wordt
naar een lief knulletje of meisje.

Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) in december,
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02) in januari 2011,
Reinier en Hendrika van der Slikke-Wetserbroek (12-03-00) in februari 2011 en
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) april 2011.

___________________________________________________________________________

GETROUWD

Op D.V. 30 december hoopt Ilse van Krimpen (03-08-00)  met Jos van Gemeren  in het
huwelijk te treden. Het ja woord  zal gegeven worden in het gemeentehuis van Boskoop om
13.00 uur. Daarna willen zij een zegen vragen over hun huwelijk in de Triomfatorkapel te
Alphen aan den Rijn. Aansluitend is er een receptie voor genodigden en ’s avonds is er voor
de eigen familie nog een dinerbuffet in een zaal van Flora te Boskoop.

Door deze wensen wij Jos en Ilse en hun kinderen Gods zegen toe in hun huwelijk en hopen
nog op veel gezonde jaren met elkaar.

Zijn er onder ons die Jos en Ilse  nog een kaartje willen sturen, hun adres is:
Aan het bruidspaar
Jos van Gemeren en Ilse van Krimpen
Rijnenveld 77
2771 XW BOSKOOP

___________________________________________________________________________

LEUK OM TE WETEN

Jacob Roomer de man van Dámaris van der Slikke (07-07-07) heeft
op 14 december 2010 zijn HTS-werktuigbouw diploma behaald. Jacob
van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Voor degene die Jacob
nog willen feliciteren d.m.v. een kaartje o.i.d. volgt hier zijn adres.

Jacob Roomer
                                Nieuw Engeland 20
                                3193 LP HOOGVLIET
e-mail adres           j.roomer@hotmail.com
telefoon                  010-4387147
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dan komt nu de beloofde bijdrage van Bettine van de Kolk- Gerrets (10-05-00).
Bettine, door deze hartelijk bedankt voor de mooie vlotte bijdrage en je hebt een leuk en een
lief gezinnetje.

Hallo allemaal,

Nu ben ik dus eens aan de beurt om iets over ons gezinnetje te vertellen. Ik ben Bettine van
der Kolk-Gerrets. De oudste dochter van oom Guus en tante Bartelien. Ik ben geboren op 25
mei 1982 in Rotterdam. Maar ben opgegroeid in Capelle aan den
IJssel. Daar kwamen we regelmatig leden van de familie tegen.
In groep 1 zat ik bijvoorbeeld in de klas met Caroline van der
Slikke. Zij woonde toen net als wij aan de Merellaan in Capelle.
Later op de Revius zat ik een poosje in de klas met nicht
Marieke. Ik heb de Mavo aan de Revius afgemaakt, en daarna
ben ik een opleiding tot tandartsassistente gaan volgen. Dit werk
doe ik nog steeds. Inmiddels al weer bijna 10 jaar lang, al is het nu nog voor 21 uur per
week. Maar het werk bevalt nog steeds goed! (Al kan niet iedereen dat begrijpen, geloof ik!)

Ik ben getrouwd met Jaap van der Kolk. Jaap werkt bij Gusto in
Schiedam als process engineer.  Gusto ontwerpt schepen met
olieboorplatforms.  Veel computerwerk, dus! Maar omdat er aan ons
huis altijd wat te klussen is blijft er genoeg handenarbeid over.
Wij hebben in de 6 jaar dat we nu getrouwd zijn 2 zoons gekregen.

Onze oudste zoon, Ezra, is 5 jaar, en zit nu in groep 2. (Van
dezelfde basisschool waar ikzelf als kind ook op heb gezeten.)
Daar heeft hij het erg naar zijn zin. Hij heeft dan ook altijd veel
te vertellen. Hij heeft erg veel fantasie, en speelt graag met
Lego, Duplo enzovoort.

David is nu 2 jaar, en doet erg graag zijn grote broer na. Hij is
gek op spelen met de garage en auto’s.  Hij is een lekker
ondernemend jongetje, met daarbij natuurlijk  een tikkeltje
ondeugendheid…

Hartelijke groet!
Jaap & Bettine, Ezra en David.

Nu jullie van ons weer iets meer weten, wil ik Naomi Klomp-van
der Slikke vragen om voor de volgende maand iets over haar gezin te schrijven.

Wij hebben begrepen dat Naomi (03-13-00) dit graag wil doen. We zijn benieuwd, maar er
zal best wel iets moois uit de bus komen.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Van (tante) Nel Bakker- van der Slikke (01-00-00) is dit al in de serie de tiende bijdrage
voor de nieuwsbrief. Totaal heeft (tante) Nel al twaalf bijdragen geleverd dus een goed
voorbeeld om goed te volgend. (Tante) Nel weer hartelijk bedankt.

Lieve familie,

Weer is er een maand om en is het weer tijd voor de familiekrant. Ik zal trachten te beschrijven hoe
bij (o)ma en (o)pa van der Slikke de feestdagen in december  gevierd werden. We beginnen met
Sinterklaas, toen ik heel klein was mochten wij een schoentje
zetten en zat daar ook wel een aardigheidje in. Later deden we
niet meer aan Sinterklaas doch toen ik in de verpleging werkte heb
ik een keer mijn hele maandsalaris gebruikt om voor iederéén iets
te maken of te kopen. Ik had truitjes gebreid voor tante Hanna en
tante Lydia meen ik, voor (o)ma had ik een kleedje en 2 kussentjes
gemaakt voor de oud Hollandse tafel en 2 stoeltjes enz. sommigen
herinneren zich dat nog wel.

 Daarna werd elk jaar Sinterklaas  gevierd met oma en opa van
Dorp erbij. Oom Rinus was op een keer Sinterklaas, hij had een
zelfgemaakte mijter op z’n hoofd en van crêpe papier een mantel Oma, (tante) Elisabeth en (tante) Nel
om, je zag zo dat het oom Rinus was. Doch (tante) Elisabeth, die
 toen Beppie heette, was erg bang van Rinus en durfde haar cadeautje niet aan te pakken, daar
moesten we allemaal erg om lachen, ik meen dat ik er nog een fotootje van heb. Zo was dat elk jaar

erg gezellig in december.

   Dan krijgen we de kerstdagen, dat waren ook fijne dagen bij ons
thuis. (O)ma haalde altijd een kerststukje in huis en kaarsen.

 De maaltijden waren iets uitgebreider en er waren lekkere
dingen zoals een kerstkrans en gevulde speculaas. Zelf herinner

ik me die dagen als heel prettig, ook de kerkgang had dan iets
speciaals. Daarna nog Oud en Nieuw!  Dat was een mooie sluitstuk

van die heerlijke decembermaand.

     (tante) Lydia (?)
(O)ma en ook (O)pa bakten beiden stapels oliebollen en
appelbeignets. Eerst een avond van te voren de appels schillen en
het klokhuis eruit halen en in schijven snijden, dan laag om laag
suiker en kaneel erop strooien en een nacht in laten trekken. De
andere dag door het beslag halen en bakken en lekker dat die
beignets waren daar weet (tante) Anneke over mee te praten.
Ook de oliebollen waren verrukkelijk,           we lustten er wel pap
van. Oma en opa van Dorp waren altijd van de partij en kregen
nog een schaal vol mee naar huis voor de volgende dagen.
Om kwart voor twaalf las (O)pa een stuk uit de bijbel en dan maar
wachten op klokslag twaalf, dan werd er gezoend en Gelukkig
Nieuwjaar gewenst en uiteraard naar het vuurwerk gekeken. Opa van Dorp en Opa van der Slikke
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 Later hadden onze broers ook wel wat vuurwerk.

Op Nieuwjaarsmorgen gingen we bij opa en oma van der Slikke, de vader en moeder van (O)pa
Nieuwjaar wensen en waren alle tantes en ooms, broers en zussen van (O)pa aanwezig. Dan kreeg je
wat geld van die en gene. Een paar dubbeltjes en kwartjes. Wij gingen expres na kerktijd want dan
waren de meeste ooms en tantes aanwezig. (O)ma en (O)pa gingen meestal ’s avonds
Het geld dat we gekregen hadden gaven we altijd aan (O)ma en zij zou het voor ons bewaren. Het
ging in de huishoudpot want ze konden het goed gebruiken.

Dit was het dan wat de decembermaand betreft wanneer ieder het net zo gezellig kan maken dan
(O)ma het deed worden de feestdagen altijd een succes. Nu ik zelf oud ben denk ik er altijd nog met
plezier aan terug.

Wij wensen iederéén goede gezegende Kerstdagen en een gezegend en voorspoedig 2011

Tante Nel en oom Piet

(Tante) Nel, het is iedere keer weer een verrassing wat er jou hoed komt. Wij zijn dan ook
benieuwd wat je de volgende keer zal schrijven. Nogmaals bedankt.
__________________________________________________________________________________

OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dan gaan wij nu verder met (O)ma’s levensbeschrijving. Zoals jullie zien is het weer
aangekleed met foto’s van de tijd die Oma beschrijft. Mogelijk dat jullie ook foto’s hebben
van die tijd. Graag zouden wij die van jullie ontvangen zodat wij via de nieuwsbrief de
gehele familie ze kunnen laten zien.

6. (O)ma’s kennismaking met (O)pa.

Sunlight Zeepfabrieken te Vlaardingen

Het eerste jaar dat ik bij Sunlight werkte
keken wij niet naar elkaar. Later werd het
eerst een beetje kijken en weer later gedag
zeggen, maar verder kende ik hem niet.
Omdat vader zo naar mij keek vroeg ik eens
aan iemand of zij hem kende. Ja hoor, kreeg
ik te horen, hij komt in de zwaarste kerk van
Vlaardingen. Die kerk noemen ze: ‘De zwarte
kousen kerk”. Nu, dacht ik, dat is niets voor
mij, wat een verschil. Dus mijn aandacht voor
vader werd slapper. Maar als vader weer zo
naar mij keek, wist ik het niet meer.
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Zaterdag 5 december (1932) ben ik naar een
feestavond geweest. Dat ging van de zaak uit
waar ik werkte. Heimelijk keek ik naar vader
uit of ik hem ook zag. Maar nee hoor, hij was
er niet waar ik ook keek. Dinsdag 8
december moest ik op het kantoor komen en
vroeg vader of hij mij ’s avonds kon spreken.
Ik was zo verbouwereerd dat ik vroeg:
“Waarover”. Nou ja, ik ben toch gegaan en
heb een uurtje met hem gewandeld en veel
gepraat. Gepraat over dat hij naar de kerk
ging en ik niet. Dat ik niet kon sterven zoals
ik geboren was. Dat een mens bekeerd moest
worden en nog veel meer.

Opa’s Zwarte Kousenkerk te Vlaardingen

Oma van der Slikke (16 jaar)

O, wat tuiten toen mijn oren. Zo hebben wij een week of zes
omgegaan totdat ze bij vader thuis er achter kwamen en dat was
wat. Marien met een meisje uit de wereld. Dat kon niet en dat
mocht niet. Van twee kanten werd er tegengewerkt. Bij mij thuis
was het ook heibel. Wat heb je nu aan zo’n jongen? Dat wordt
toch niets enz. Het is zo hoog opgelopen dat uiteindelijk de
verkering is uitgegaan. Het was eigenlijk geen leven.

De volgende keer hopen wij weer verder te gaan met “Oma’s
levensbeschrijving van 1973”. Dan kunnen jullie lezen dat Oma
toch uiteindelijk gelukkig is getrouwd.

___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Dan even een herinnering voor wat betreft “De Jarige van de maand december”.

Zoals jullie wellicht nog weten kregen wij van Lydia den Toom-van Krimpen (03-05-00)
voor “De Jarige van de maand december” het volgende verzoek.

Hallo oom Maarten.

Wij hebben een jarige voor de maand december. Het zou leuk zijn om Jesse van Krimpen te
dit te laten zijn.
Jesse hoopt op 19 december 4 jaar te worden. Hij woont met zijn papa en mama (Stefan en
Hannah van Krimpen- de Boer) en zijn kleine zusje Marin in Friesland.
Omdat zij zo ver weg wonen zien wij hen niet zo vaak, wat wij natuurlijk heel jammer vinden.
Daarom is het misschien wel leuk dat hij dit keer jarige van de maand kan zijn.
Jesse is een heerlijk Hollands mannetje die gek is op zijn 'heitie' en 'mem'. Zoals u kunt zien
op de foto lijkt hij op zijn vader.
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Als hij wel eens op bezoek komt moet hij eerst even de kat uit de boom kijken, maar op een
gegeven moment komt hij helemaal los.
Wij zijn dan ook allemaal gek op hem.

Groeten van Lydia den Toom.

Zoals geschreven konden wij hier niet omheen. Dus “De Jarige van de maand december”
is geworden:

Jesse van Krimpen (03-11-01)

Enne…. Jesse is a.s. zondag 19 december jarig, dus moet vandaag nog de kaarten worden
geschreven en morgen gepost. Niet vergeten!!!!!!!!

Even nog zijn adres.
Jesse van Kerimpen

                      ’t Risplân 8
                       8734 HT EASTEREIN

Wil je bellen, dat kan natuurlijk ook, telefoonnummer is
0515-333504

Vind je het fijner om een e-mail sturen. Ook dat hoeft geen
probleem te zijn. E-mail adres is:
                       gihannah@hotmail.com

------------------------------------------

Dan komen wij nu aan het benoemen van de ”Jarigen van de maand januari 2011”.

Wij hebben geen aanmeldingen ontvangen en dan gaat de redactie zelf opzoek.
Na ampel beraad is gekozen tot “De Jarigen van de maand januari 2011”

Menno van der Slikke (07-05-01)

Menno hoopt op D.V. 19 januari zijn vijfde verjaardag te vieren. Voor
zo’n knulletje een hele belevenis. Onlangs zijn de ouders van Menno
verhuisd en had hij dus geen andere keus dan om ook maar mee te
verhuizen. Menno  is dol op mooie verjaardagskaarten dus ziet hij er
naar uit dat jullie allemaal een kaartje sturen. Een E-card is ook
welkom. O ja, nog even zijn adres.

Aan de Jarige van de maand januari
                             Menno van der Slikke
                             Hofje van Gratie 2

2926 RD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
E-mail adres g.vanderslikke@gmail.com
Liever bellen, dat kan ook.
Het nummer is 0180-512796



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                      nummer 49, DECEMBER 2010
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________9

TENSLOTTE

Zijn wij wat vergeten of hebben wij iets niet goed gedaan, neem het ons niet kwalijk maar
laat het ons weten. Wij zullen er zorg voor dragen dat het in de volgende nieuwsbrief als nog
wordt vermeld c.q. verbeterd.

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


