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Geliefde familie,

Het “nieuwe” jaar is al weer meer dan twee weken oud. Dit betekent hoog tijd voor de
nieuwsbrief. De vorige maal hebben wij een enquête formulier bijgevoegd met het verzoek
deze in te vullen en aan ons te retourneren. Er zijn totaal 25 enquête formulieren
geretourneerd waarvoor onze hartelijke dank.
In totaal gaat de nieuwsbrief naar meer dan 100 mailadressen. Dat er nog 25 hebben
gereageerd valt ons mee. Maar dit betekent dat wij nog heel veel werk hebben te verzetten
om iedereen voor de nieuwsbrief echt geïnteresseerd te krijgen.
Uit de enquête blijkt dat:
- circa 18 maal de nieuwsbrief direct na ontvangst wordt gelezen. Het overige deel leest

(7 maal) de nieuwsbrief na enkele dagen of soms;
- de nieuwsbrief hoofdzakelijk door de directe familie (warme kant) wordt gelezen.

Negen maal (koude kant) leest ook de partner mee en slechts (!) drie maal is
aangegeven dat het hele gezin de nieuwsbrief leest;

- het deze gezinnen zijn waar de nieuwsbrief wordt uitgeprint;
- nagenoeg iedereen te kennen heeft gegeven dat de nieuwsbrief van a tot z wordt

gelezen. Slechts 4 maal is aangegeven dat de nieuwsbrief gedeeltelijk wordt gelezen;
- de familie geen fans zijn voor wat betreft het sturen van een kaartje. Want slechts

twee maal is aangegeven dat een zieke altijd een kaartje krijgt, twaalf maal soms en
dus 13 maal nooit;

- bij geboorte 2 maal altijd, 15 maal nooit en 8 maal soms een kaartje wordt gestuurd;
- men bij verloving etc. 2 maal altijd, 18 maal nooit en 5 maal soms iets van zich laat

horen;
- bij “de Jarigen van de maand” 9 (?) maal altijd, 8 maal nooit en 8 maal soms een

kaartje wordt gestuurd;
- op de vraag of de nieuwsbrief iedere maand moet worden uitgeven is 21 maal met ja

beantwoord en slechts 4 maal met nee.

Verder hebben wij diverse suggesties ontvangen zoals het toevoegen van rubrieken:  “Te
koop/gezocht” en “Raad wie ik ben”. Tevens wordt extra aandacht gevraagd voor de achter-
kleinkinderen van Opa en Oma van der Slikke-Don. Jullie zullen begrijpen dat wij, voordat
wij de nieuwsbrief aan passen c.q. wijzigen, eerst onze gedachte hierover moeten laten gaan.
Want dit betekent voor ons meer werk. Op zich is dat niet zo erg, ware het niet  dat een groot
deel van de familie zich passsief opstellen. Nu moeten wij ieder maand op jacht naar nieuws,
bijdragen en dergelijke. En dat komt niet altijd onze motivatie om een nieuwsbrief uit te
brengen ten goede.
___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Wij hebben geen bericht ontvangen aangaande zieken in onze familie.

________________________________________________________________________

GEBOORTE

Op donderdag 23 december is er een baby’tje geboren bij  Evert en Elise Dirksen- van der
Slikke (12-05-00). Zij heeft een prachtig naam gekregen: Marilyn met de roepnaam
Myrthe. Myrthe krijgt familienummer 12-05-03.
Elise en Evert, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Rozalien en Royd,
jullie met jullie zusje. Wij wensen jullie met elkaar nog vele gezonde maar bovenal
gezegende jaren.

Dan nog even de betekenis van de namen.
Marilyn is een combinatie van twee namen en wel van Maria en Lynn. En zoals jullie
wellicht weten betekent  Maria: bitter of ook wel bedroefd. Lynn is een verkorte vorm van
de namen met de Germaanse stam “Lind”. En dat betekent schild van lindehout maar ook
slang. Maar Marilyn  wordt ook gezien als een verfraaiïng of vleivorm van de naam Maria.
Mirthe is  de  naam  van  een  altijd  groene  heester  en  was  in  de  oudheid  een  symbool  voor
liefde , geluk en vruchtbaarheid.

--------------------------------------------

Wij hebben geen nieuwe aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar een baby’tje wordt
verwacht. Dus de lijst bestaat  nu uit drie gezinnen waar uitgekeken wordt naar een lief
knulletje of meisje.

Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02) in januari 2011,
Reinier en Hendrika van der Slikke-Wetserbroek (12-03-00) in februari 2011 en
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) april 2011.
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BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dan komt nu de bijdrage van Naomi Klomp- van Krimpen (03-13-00). Naomi  heeft een
keurig stukje  geschreven. Het is daarom al de moeite waard om te lezen. Enne…., zijn  er die
op ingezonden stukjes willen reageren, dat zou leuk zijn want dan wordt het interactief.  Nu
gebeurt alles rond de nieuwsbrief een beetje passief. Wie is de eertse?

Lieve familie,

Als eerste allemaal de beste wensen en al het goede voor 2011

Deze maand ben ik uitgekozen door Bettine om een stukje te schrijven in de leuke
Slikkertjeskrant, we zitten hem altijd met smaak te lezen! Oom Maarten onze
complimenten!!

Mario en Naomi

Maar nu zal ik me even voor stellen, ik ben Naomi
Klomp, 28 jaar, jongste dochter van (tante) Lydia. Ik
werk 7 dagen in de week en 24 uur per dag, onbetaald!!
Namelijk huisvrouw, maar ik doe het allemaal met veel
plezier want een mooiere baan is er niet, het geeft me veel
voldoening om voor een lieve man en 4 schatten van kinderen
te mogen zorgen.
Ik ben getrouwd met Mario Klomp, hij is 35 jaar. Hij
gaat elke dag met z’n scooter naar garage Volvo de Jong
om daar als monteur zijn werk te verrichten.

Dan hebben we Rosalie, een lief meisje van 6 jaar die lekker kan
knutselen en spelen met poppen en dan ook flink wil moederen over
haar 3 kleinere broertjes.
Ze zit in groep 3 van de Eben Haezerschool en heeft dit jaar
lezen geleerd, waar ze dan ook erg druk mee bezig is. Ze heeft het
daar prima naar haar zin!

Rosalie
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Levi

Dan komt Levi, een lief intensief mannetje van 3 jaar,
die flink z’n grenzen uit probeert, en veel behoefte heeft
aan structuur en regelmaat. Hij wordt later vast een
elektricien met een grote gereedschapskoffer, want dat is
wat hij heel erg interessant vindt en waar hij hele dagen
me bezig is.

Hij zit 2 ochtenden op de peuterschool waar hij ook erg graag naar toe gaat.

Daarna hebben we Aron van 2 jaar, hij is een levenlustig en
fantasie-rijk jongentje die in alles een uitdaging ziet, hij komt
later vast op één of andere kraan terecht, want hij speelt hele
dagen met kranen en shovels, en zelfs van z’n half opgegeten
stokbroodje verzint hij nog, dat het een grijper van een kraan is.
Aron hoopt in februari ook 2 ochtenden naar de peuterspeelzaal te
gaan, waar hij ook zeker op z’n plek zal zijn. Aron

Thomas

Tenslotte komt onze Thomas, een mannetje van 7 maanden, hij is
een geduldig en rustig ventje die soms echt even op z’n beurt moet
wachten en daar dan ook geen probleem van maakt.

Dat waren ze dan allemaal op een rij, al met al een gezellige en
drukke boel in ons huisje. Nu hoop ik dat jullie het één ander
meer over me te weten zijn gekomen.

Ik zou zeggen, als jullie eens in de buurt van Capelle zijn, kom gerust een bakkie koffie
drinken, bellen is niet nodig (‘k ben toch altijd thuis).

Allemaal de hartelijke groeten van Naomi!!

Het stokje geeft ik door aan Ellen Kasbergen
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Van (tante) Nel Bakker- van der Slikke (01-00-00) is dit de laatste bijdrage voor de
nieuwsbrief.. Totaal heeft (tante) Nel  twaalf maal een bijdrage geleverd.
(Tante) Nel is van mening dat nu een ander van haar broers en zussen aan de beurt is om iets
te schrijven uit het verleden. (Oom) Jaap (02-00-00)  heeft ook een groot aantal malen een
bijdrage geleverd. Daarom de vraag aan alle andere broers (6x) en zussen (5x):

Wie is bereid om de komende maanden stukjes uit het verleden te schrijven?

Graag horen wij dat uiterlijk één week na het uitkomen van deze nieuwsbrief. Wij zijn
benieuwd wie durft. Laat het ons weten en mail een berichtje naar mmvdslikke@kliksafe.nl.

Dan nu de laatste bijdrage van (tante) Nel.

Lieve familie,

Dit is de laatste aflevering van mij over ons gezin van vroeger. Misschien kunnen anderen het
overnemen. Ik ben de oudste en op 23 jarige leeftijd getrouwd dus na mij is er nog veel meer
gebeurd.

(O)ma was erg gastvrij en had vriendinnen en vrienden genoeg. Ze was jaren bevriend met
Marie Qualm, van haar man heette ze Borsboom. Zij kreeg ook een groot gezin en elke keer
wanneer ze kwam vertelde ze dat ze in verwachting was. Ze kwam dus niet veel, één a twee
keer per jaar. Ze waren van het Leger Des Heils, maar dat was voor (o)ma geen probleem. Ze
spraken weleens over het geloof en uiteraard konden ze het dan niet eens worden. Op een
keer mochten wij mee naar het Leger, het was kerstfeest. Ik herinner me nog dat het heel
gezellig was en we kregen ook nog een cadeautje. Doch verder heeft het niets nagelaten, we
waren het immers heel anders gewend.

 Voormalig Rode Kruisgebouw

Later kwamen er ook kerkse vrienden bij, bijvoorbeeld.
de familie Kleiwegt en Keetje de Ronde.
Ook ene de heer Kalkman, hij regelde altijd dat
dominee Breevaart uit Hendrik Ido Ambacht in het
Rode Kruisgebouw in de Emmastraat in Vlaardingen
kwam preken. Ook wij gingen daar dan luisteren en ik
wilde wel dat zulke dominees nog bestonden.
Eens in het jaar kwam ook mevrouw Borsboom van de
Gereformeerde Gemeente op bezoek. Haar man was
ouderling en ook zij had een groot gezin, 13 kinderen.
Bij mij in de klas zat haar dochter Willy en wanneer
haar moeder bij ons op visite was ging zij met mij mee
naar huis.
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Het was voor ons als kind altijd een verrassing
wanneer je uit school kwam wie er nu weer was.
Ja, (o)ma trok mensen aan en dat is zo gebleven tot
haar dood toe. Ook nichten en neven van (o)ma
waren ondanks dat ze werelds waren erg op (o)ma
gesteld. Oma van Dorp de moeder van (o)ma van
der Slikke nam ons wel eens mee naar nichten en
neven van  (o)ma, kinderen van broers en zussen
van oma van Dorp.

Ik kan me herinneren dat Annie Pauw, ook een
nicht van oma eens tegen mij zei: “ jou moeder is
een wereldvrouw”.

Binnensingel ca 1950

(enkele huizen verder dan de kerk hebben Opa en

Oma van der Slikke gewoond met hun kinderen)

Ze bedoelde niet dat ze werelds was maar dat ze geweldig was in de omgang, fijn om mee om
te gaan dus. Zo zou ik nog wel een poosje door kunnen gaan maar veel namen ben ik
vergeten. Anderen weten daar vast ook wel over te vertellen.

Het gaat te ver om over de broers en zussen van oma van Dorp te schrijven want de meesten
hebben hen niet gekend denk ik. Omdat ik de oudste ben heb ik die ‘tantes’ wel gekend zoals
tante Anna uit Den Haag en ook tante Dien en tante Nel, allen uit Den Haag. Tante Lena uit
Argentinië, zij kwam ook af en toe over met een vrachtboot. Oma van Dorp heette van
zichzelf Pauw. Haar broer Piet woonde op het Hoofd in Vlaardingen en werkte bij de
rivierpolitie. De kinderen daarvan kenden wij ook zoals Annie, Ko, Beppie enz.
Ik zal maar stoppen want nu snapt niemand het meer.

Veel liefs voor iedereen,
(tante) Nel

 (Tante) Nel, nogmaals onze hartelijke dank voor al je bijdrages. Soms was het voor de
neven en nichten akraba vanwege al die namen. Toch was het de moeite waard om het
allemaal te lezen. En nu maar wachten wie de volgende wil zijn om iets op papier te zetten.
Spannend.

__________________________________________________________________________________
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OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dan volgt nu “Oma Levensbeschrijving” van 1934. Het jaar dat Opa en Oma samen zijn
getrouwd. Dat het niet zonder slag of stoot is gegaan kunnen jullie wel begrijpen.  Daarom
een kleine toevoeging.

De liefde van (O)pa voor (O)ma was zo groot dat (O)pa besloot  opnieuw contact op te
nemen met (O)ma. Hoewel (O)ma  niet stond te trappelen van ongeduld heeft het toch geleid
tot een wederzijdse aardse band. Wel heeft de familie, met name van (O)pa’s  zijde,door het
verspreiden van allerlei valse geruchten, geprobeerd de verkering te verbreken. Op een keer
moest (O)pa na een hevige discussie hierover de woonkamer uit. Hoewel (O)pa het gesprek,
wat in de woon kamer toen werd gevoerd niet goed kon volgen, hoorde hij wel dat zijn vader
het gesprek afbrak met de woorden dat zij moesten ophouden om hierover te twisten omdat
hij met kracht van God de tekst in zijn hart kreeg: “Deze {(o)ma dus} is Mij een uitverkoren
vat”. Ondanks alle tegenstand zijn (O)pa en (O)ma uiteindelijk op 6 juni 1934 in het
huwelijk getreden. Voor beiden een nieuwe fase in hun leven.

7. Toch getrouwd.

Opa en Oma van der Slikke- Don
6 juni 1934

Ongeveer drie maanden is de verkering met
vader uitgeweest. Toen kwam vader weer
terug. Ik zei: “Je mag van je moeder geen
verkering met mij hebben”. Toen zei hij: “Al
had ik drie moeders, ik wil met je mee”.
Inmiddels waren wij allebei 18 jaar en tot
onze trouwen is het een nare tijd geworden.
Wij zagen elkaar maar één keer in de week.

Op een keer zei vader tegen mij: “Kom mij
zondagavond ophalen uit de vereniging.
Kom maar om negen uur”. Zoals
afgesproken kwam ik daar en zag een man
lopen die ik niet kende. Vader kwam uit de
zaal en….. liep naar die man toe. Toen
begreep ik dat het zijn vader was en ik kon
naar huis. We mochten geen verkering
hebben.

Nu zal ik maar een grote stap maken. Ik ben
voor vader van de zaak gegaan en ben het
laatste jaar nog in een betrekking geweest.
Wij zijn na veel narigheid getrouwd. Wij
waren toen 20 jaar en allebei schatgelukkig.
Later  is  ons  eerste  kindje  geboren,  een
dochter en is naar vaders moeder vernoemd.
Van toen af is het beter gegaan met de
familie, maar Nel werd niet gedoopt.
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JARIGE VAN DE MAAND

Van Bart van der Heide (06-04-02) kregen wij het volgende bedankje. Jullie weten het vast
nog wel dat Bart “de Jarige van de maand november 2010” was.

Bart van der Heide

Beste familie,

Doormiddel van dit stukje wil ik jullie allemaal hartelijk
bedanken voor het sturen van kaarten, e-cards en mails voor
mijn birthday. Het was een leuke verassing.
Ik kon maar niet begrijpen waarom mensen (sommige ken ik
geen eens) opeens allemaal kaarten naar mij gingen
sturen. Eerlijk gezegd ben ik niet zo'n trouwe lezer van de
nieuwsbrief, dus het was me helemaal ontgaan dat ik de
jarige van de maand november was!
Nogmaals iedereen bedankt. (U ook mams voor het mailtje!)

Veel vragen kreeg ik over hoe het nou met mij was in dit verre land en hoe Australië is etc.
Het bevalt mij prima hier in Australië. De lezers van mijn site zullen aan de foto’s wel gezien
hebben dat het een schitterend land is. Australië heeft echt alle verschillende landschappen
die er te verzinnen zijn. Tropische regenwouden, prachtige stranden, uitgestrekte
woestijnen en miljoenensteden (waarvan Sydney natuurlijk mijn favoriet is). Kortom, jullie
moeten gewoon een x naar Australië gaan.
Ik stop ermee want het mag niet te lang worden. Willen jullie meer weten over het land
o.i.d., mail gerust. Mijn mailadres is: bartvdheide@live.nl

Groeten allemaal vanuit Sydney,
Bart van der Heide

---------------------------------------------

Dan nog een bedankje van “De Jarige van de maand december” of te wel van Jesse van
Krimpen (03-11-01)

Lieve familie,

Ik wil iedereen bedanken die mij een kaartje heeft
gestuurd omdat ik de jarige van de maand december
was. Omdat het erg glad was en veel gesneeuwd had
was er niet heel erg veel visite. Maar ik ben wel erg
verwend met mooie cadeaus, lekkere taart, heel veel e-
kaartjes en gewone kaarten. Sommige zelfs met geld
erin. Bedankt!!!

Een dikke kus van:
Jesse van Krimpen uit het Friese land!

Jesse van Krimpen
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En dan natuurlijk nog even een herinnering van ”de Jarige van de maand januari 2011”.
Eigenlijk is dat niet nodig want jullie zullen het best nog wel weten, maar toch je weet nooit.
Nu ”de Jarige van de maand januari 2011” is

Menno van der Slikke (07-05-01)

Menno van der Slikke

Menno hoopt op D.V. 19 januari zijn vijfde verjaardag te
vieren. Voor zo’n knulletje een hele belevenis. Menno  is dol op
mooie verjaardagskaarten dus ziet hij er naar uit dat jullie
allemaal een kaartje sturen. Een E-card is ook welkom. Zijn
adres is: Aan de Jarige van de maand januari
                             Menno van der Slikke
                             Hofje van Gratie 2

2926 RD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
E-mail adres g.vanderslikke@gmail.com
Liever bellen, dat kan ook.
Het nummer is 0180-512796

------------------------------------------

Zo, dan komen wij nu met de ”de Jarige van de maand februari  2011”. Het is iedere keer
weer spannend wie dat zal zijn. Maar ook nu was het voor de redactie niet moeilijk een keuze
te maken. ”De Jarige van de maand februari 2011”  is :

(Oom) Guus Gerrets (10-01-00)

(Oom) Guus hoopt op D.V. 6 februari niet alleen zijn geboortedag te gedenken maar ook met
de Vut te gaan. Wij mogen niet verklappen hoe oud (oom)Guus  wordt, alleen dat hij in het
jaar 1949 is geboren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd (oom) Guus  een kaartje te
sturen of op één of andere wijze iets van zich te laten horen om hem te feliciteren.
Voor degene die niet weten waar (oom) Guus woont volgt hier
zijn gegevens. (Oom) Guus Gerrets
                                        Akkerwinde 184
                                        2906 XK Capelle aan den IJssel
bellen kan ook, tel. no. : 010-4580312
mobielnummer: 06-23738269
E-mail: gerrets@hetnet.nl

Leuk dat jullie allemaal meedoen!

----------------------------------------------
TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia


