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Geliefde familie,

Nieuw rubriek
Er  is  een nieuw rubriek “MIJN BEDRIJF” bij deze nieuwsbrief gevoegd. Vele binnen
onze familie hebben een eigen bedrijf. Het leek ons een goed idee om hun de gelegenheid te
geven om de familie te laten zien wat voor een soort bedrijf zij hebben en wat zij zoal doen.
Daarnaast zijn er ook nog enkele familieleden die ZZP’er zijn. Ook zij willen wij de
gelegenheid geven om in de nieuwsbrief aandacht te vragen voor al hetgeen wat zij zoal
kunnen.
Daarom roepen wij jullie op om ons (mmvdslikke@kliksafe.nl) te melden wie een eigen
bedrijf heeft, wie ZZP'er is en wie bereid is een stukje hierover te schrijven in de nieuwsbrief.

De eerste die bereid is om voor deze rubriek een bijdrage te leveren is Martine van der
Slikke–van Vliet (05-01-00). Zij runt een mooie Kindermodezaak. Enfin, je moet haar
bijdrage maar zelf lezen.

Even jullie aandacht voor het volgende.
In de vorige nieuwsbrief is er aan jullie acht maal ter overweging gegeven een kaartje, e-card
of e-mail te sturen naar een zieke, een jarige, een geboorte, een verloofd stelletje enz.
Gelukkig is er een aantal onder jullie bereid gebleken om deze (kleine) moeite te nemen.
Want een oproep om een kaartje, e-card of e-mail te sturen doen wij niet voor niets. Dat doen
wij om zo de familie een beetje bij elkaar te houden. Dit kunnen wij echt niet alleen. Daar
hebben wij jullie medewerking voor nodig. En zeg niet dat kost mij te veel want een e-mailtje
sturen kost niets en amper tijd. Want nota bene krijgen jullie alle informatie aangedragen die
nodig is om zoiets te verzorgen. Daardoor behoef je niet eens te zoeken naar adressen.
Dus…!

Nog een keertje extra aandacht van jullie.
Wij besteden iedere maand tientallen uren met het opstellen van de Slikkertjes-Nieuwsbrief,
het verzorgen van de familievanderslikke.nl site en het vergaren van informatie. Het zou ons
gigantisch motiveren als jullie allemaal actief meedoen. Wat bedoelen wij daarmee?
Dat is bijvoorbeeld een kaartje sturen naar iemand als wij daarom vragen, ook (of misschien
juist) naar iemand die je niet of nauwelijks kent. Enne ..als je iets nieuws te vertellen hebt, dit
ons te laten weten, zodat wij het in de nieuwsbrief kunnen opnemen. Wij ervaren dat de
familie dit zeer waardeert. Verder zouden wij het fijn vinden als jullie een bijdrage leveren
als daarom wordt gevraagd. En zo zijn er welmeer punten op te noemen. Dat is toch niet te
veel gevraagd? Of wel?
Wij horen graag jullie mening. Laat ons weten wat jullie vinden van deze oproep.
___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Voor deze rubriek hebben wij geen melding en mail ontvangen. Wij gaan er vanuit: Geen
bericht, goed bericht.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

De vorige maal hebben wij nog kunnen melden dat op 12 februari bij

Reinier en Hendrika van der Slikke-Wetserbroek (12-03-00)

een zoontje is geboren. Alleen hadden wij het geboortekaartje nog niet ontvangen zodat het
niet in de nieuwsbrief kon worden meegenomen. Dus die hebben jullie nog te goed. Bij dezen
dus.

-----------------------------------------

Van Elizabeth Bos-van Krimpen (03-03-00)  kregen wij de volgende mail. Elizabeth
bedankt voor je mail. Jammer dat wij dit bericht niet gekregen hebben van het echtpaar zelf.

Lieve familie,

Bij dezen wil ik doorgeven dat wij, als alles goed mag gaan, in mei weer opnieuw opa en oma hopen
te gaan worden. Onze zoon Carlo en schoondochter Janny, verwachten in mei een baby. Altijd weer
een spannende tijd. Hun dochtertje Lindsy hoopt in april 1 jaar te worden.

Hartelijke groet, Elizabeth

Door deze hebben wij dus de lijst aangepast.

Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) in april,
Gert en Karen de Weerd- Stam (11-05-00) begin augustus.
Carlo en Janny (Jannie?) van Krimpen- Klaassen (03-03-05) in mei.
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NIEUWE FOTO´S VOOR DE SITE FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Voor de familievanderslikke.nl site kregen wij een paar mooie foto’s gemaild van de familie
Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00). Deze willen wij jullie niet onthouden.

Van links naar rechts:
Moeder Elise, Rosalien met Myrthe, Vader Evert en Royd

Hier van links naar rechts:
Royd, Myrthe en Rosalien

Gelijk verzoeken wij jullie allemaal om weer eens op de familievanderslikke.nl te kijken.
Met  name  om  te  zien  of  deze  nog  wel  “up  to  date”is.  Is  dat  niet  zo,  mail  de  juiste  en
verbeterde informatie naar onze sitebeheerster Lydia de Toom-van Krimpen (03-05-00). Zij
zorgt er dan voor dat de juiste informatie op de site komt te staan. Alvast bedankt

Een aantal van jullie heeft nog steeds geen familieblad ingevuld. Wij verzoeken jullie om dit
alsnog te doen. Weet je niet hoe het moet, vraag het aan Lydia (toom@solcon.nl) en zij helpt
jullie graag daarbij.

Verder vragen wij opnieuw aandacht voor de familievanderslikke.nl site. Vele van jullie
hebben al een hele tijd hier niet naar gekeken. Anderen hebben zich nog steeds niet laten
registreren. Dat is heel jammer. Want er staat niet alleen veel informatie op de site, maar de
site wordt indien nodig, dagelijks bijgewerkt met jullie informatie. En de informatie is voor
jullie allemaal bestemd. Makkelijker kunnen wij het niet maken, toch!

___________________________________________________________________________

TROUWEN

Onderstaand prachtige trouwkaart is van Ronald de Waard (06-02-02) en Marion van
Manen. Zij hopen op D.V. vrijdag 15 april 2011 in het huwelijk te treden. Het burgerlijke
huwelijk vindt plaats in het Koetshuis te Hulsthorst. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in
het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Elspeet. De vader van de bruidegom
hoopt in die dienst voor te gaan.

Ronald en Marion, door deze wensen wij jullie met jullie familie en vrienden een mooie
maar bovenal een gezegende dag toe.
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_________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dan komt nu de bijdrage van Lydia den Toom-van Krimpen (03-05-00). Ook nu moeten
wij concluderen dat het een prachtige bijdrage is geworden.

Beste familie

Deze keer heb ik de eer om wat voor de nieuwsbrief te schrijven. Ellen Kasbergen- Mudde
heeft mij benaderd nadat zij de vorige keer een bijdrage heeft geleverd.
Allereerst zal ik mij even voorstellen aan degene die mij nog niet goed kennen. Ik ben Lydia
den Toom- van Krimpen, 42 jaar, het vijfde kind en de derde dochter van Cock en Lydia van
Krimpen- van der Slikke.
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Wim, Lydia, Lindy, Colin en Stephanie.

Ik ben getrouwd  met Wim den Toom, 44 jaar,
en moeder van Marion, 22 jaar, Colin,19 jaar
en Lindy, 17 jaar. In het dagelijks leven ben ik
druk met het huishouden op de eerste plaats,
maar daar de kinderen al ouder zijn en al vrij
zelfstandig, heb ik nog tijd over om twee
ochtenden een showroom schoon te houden
van een meubelzaak hier in Capelle aan den
IJssel, waar wij nog steeds wonen.
Dat is heel leuk om te doen en erg gezellig.
Voor de rest is er in de familie bij tijd en wijle
hulp nodig voor het één of ander. Of er gaat
iemand verhuizen, of er is iemand zwanger, en
is een helpende hand altijd welkom.

Verder ben ik het gezicht achter de familiesite. Sinds ±
één jaar houd ik de familiesite bij. Er waren wel wat
opstart problemen, maar tegenwoordig heb ik het aardig
onder de knie. En als het niet wil lukken, is daar altijd
nog die lieve Marieke  Roozendaal- van der Slikke die
mij alles geduldig uit wil leggen. Het is best veel werk,
maar ik vind het ontzettend leuk om te doen.

Ook heb ik jaren bij (o)pa en (o)ma geholpen, wat al
weer even geleden is, maar waar ik met heimwee naar
terugkijk. Wat was dat altijd gezellig zeg.
Ten eerste werd je daar natuurlijk heerlijk verwend, wat
de oudere onder ons vast nog wel weten. Daarnaast
waren de verhalen, die ze zo smakelijk konden vertellen,
een lust om naar te luisteren. En je ging nooit met lege
handen naar huis. Iets lekkers, en wat voor de kinderen,
die daar natuurlijk heel blij mee waren.

familievanderslikke.nl
Ook weet ik nog een annekdote met Wim. Hij was gevraagd door (o)pa om een klusje te doen.
Dat was gelukt en toen hij thuis kwam ging de telefoon. Het was (o)pa, wat ben ik ook dom
hè, zei hij. Ik vergeet helemaal aan Wim te vragen of hij wat wilde drinken. En hij had ook
nog wat
mee willen geven wat helemaal niet hoefde. Maar (o)pa vond het zo erg dat hij zoiets vergat,
dat kon hij niet verkroppen en het werd altijd weer goed gemaakt.
Ja wat heb ik een fijne tijd gehad bij die twee heerlijke mensen. En wat mis ik ze vaak nog.

Dan nu nog iets over de andere gezinsleden.
Ik heb het al over Wim gehad. Hij is technisch inspecteur bij een keuringsbedrijf voor hef- en
hijswerktuigen, genaamd Aboma. Hij heeft een auto van de zaak er werkt vanuit huis naar het
adres voor die dag. Dat kan overal zijn, van België tot Noord-Holland en van Zeeland tot
Overijssel. Een aardig breed gebied, alhoewel ze er wel rekening mee houden en proberen
om werk in de buurt te plannen. Hij heeft het prima naar zijn zin en doet dit werk alweer
ruim 12,5 jaar.
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Marion met haar man Wijnand

Eerst Marion, onze oudste dochter. Zij is al
ruim 2 jaar getrouwd met Wijnand(25), en
woont in Krimpen aan den IJssel, op ± 5
minuten afstand van ons. Ze werkt in
verzorgingshuis d’ Amandelhof hier in Capelle,
bij vele wel bekend. Ze is nu met
zwangerschapsverlof, want over ± 4 weken
verwachten zij hun eerste kindje. Heel spannend
allemaal, zowel voor hun, als voor ons. We
kijken er allemaal erg naar uit. Als alles goed
gaat, ga ik één dag in de week oppassen op ons

kleinkind.Wijnand is kraanmachinist bij Tol in Piershil, wat hij heel leuk vind.

Dan onze oudste, middelste en jongste zoon. Onze enige zoon dus.Colin die genoemd is in de
laatste nieuwsbrief, omdat hij ging verloven met zijn Stephanie(19). Dat is ondertussen al
geweest, wat heel gezellig was. Hij werkt bij mijn broer Carlo in de metaal ,en doet dat nu
alweer drie jaar. Hij is nog steeds aan het bijscholen in de avonduren, om nog meer kennis te
vergaren. Zijn verloofde is bijna klaar met de opleiding tot verpleegkundige, en hoopt daarna
werk te krijgen bij geestelijk beperkte mensen, waar ze nu stage loopt, en ook al eens in het
weekeind werkt. Als er genoeg gespaard is hopen ook zij in het huwelijksbootje te stappen,
maar ze zijn nog jong genoeg, dus dat zal nog wel even duren.

Als laatste is onze Benjamin aan de beurt. Lindy onze heerlijk puberdochter. Een schat van
een meid, maar soms ook zo onzeker, opstandig, eigenwijs en afhankelijk. Echt een puber
dus. Maar gelukkig is grotendeels gewoon Lindy. Ze zit in HAVO 5, examenjaar, en zal blij
zijn als het mei is en ze de laatste examens gehad heeft. Ze staat er goed voor en het zal best
goedkomen, alleen nog even bikkelen hè.
Ze is nog vrijgezel(lig), wat ze soms fijn vind en soms ook niet, want ze is toch ook wel eens
alleen
een weekeind met ons thuis, wat ze niet altijd leuk vind.(begrijpelijk toch).
Maar dat komt vast wel een keer aan de orde. Na de HAVO hoopt ze een opleiding
Logopedie te gaan doen op de Hogeschool te Rotterdam, wat nog vier jaar duurt. Verder is
ze gek op winkelen, computeren en haar nichtjes en neefjes.

Zo, nu weten jullie iets van het reilen en zeilen in huize den Toom. Als jullie nog nieuwsgierig
zijn naar meer over ons, dan zou ik zeggen, kom gezellig eens langs. Wel graag bellen van te
voren, want ik ben niet altijd thuis. Maar onze deur staat open!

Ik heb Jaco Schippers van (oom) Guus en (tante) Bartelien gevraagd of hij de volgende keer
wat wil schrijven voor de nieuwsbrief.

Allen de hartelijke groeten,
Lydia

Zo nu weten jullie wie onze familiesite beheert. Lydia gaat er vanuit dat als jullie haar willen
bezoeken, eerst de familievanderslikke.nl site bezoekt . Want daar staat haar adres en andere
gegevens op.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Van (tante) Hanna van der Slikke (06-00-00) is dit de tweede bijdrage. Enne …, als wij het
goed begrijpen, kunnen wij van (tante) Hanna de volgende keer weer een bijdrage
verwachten. En als je zo leest en ziet, dan is dat best leuk om te horen hoe (tante) Hanna
haar jeugd beleefd heeft.

Geliefde familie,

Het is denk voor iedereen zo, hoe ouder je mag worden, hoe meer je aan het verleden denkt,
zo vergaat het tenminste mij.

Laatst waren Anneke en ik naar de
begrafenis geweest van Piet Zoutendijk en
hebben wij een rondje Vlaardingen gedaan.
Wij hebben nog aangebeld bij het huis aan de
Binnensingel en hadden zo graag binnen
willen kijken, maar helaas die vrouw was
niet zo toeschietelijk. Het is nu nog een
mooie singel en de huizen zijn ook mooi,
alleen was alles kleiner en smaller dan onze
verbeelding er over was.

Binnensingel vanaf de tunnel omstreeks 1940

Van der Schaarschool Wilhelminastraat
Vlaardingen omstreeks 1950

Ook de school waar wij op gezeten hebben, de huizen
waar oma van Dorp heeft gewoond, wij hebben van
alles bekeken. Ja, en dan vermenigvuldigen je
gedachten en eigenlijk word je er weemoedig van.
Want het was toch een goede oude tijd! Met het ouder
worden komen er ook zoveel herinneringen terug. Wat
hebben wij toch ontzettend genoten op de
Binnensingel.
Voor mij is het ook het enige huis waar ik tot aan mijn
trouwen gewoond heb, daar ik heel jong was toen wij
er heen verhuisden.

Ik was vriendin met Katy van de Burg. Zij
woonde bij ons aan de overkant en haar
ouders hadden 4 dochters. Ja, je schrijft
meestal alleen maar leuke dingen op, het was
ook altijd leuk. Ik mocht dikwijls met hun
mee naar het strand of naar de dierentuin
Blijdorp. Zij hadden ook een huisje aan de
Maas. Op het terrein waar de vader van Katy
een kistenfabriek had. Die vriendschap heeft
mij heel veel uitjes en plezier gebracht. Rechts Kistenfabriek van den Burg
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Nu was zij voor wij er kwamen wonen al vriendin met Jelke Schilder. Ook een leuk kind, die
zat bij mij in de klas. Katy zat op een andere school aan de Boslaan. Met z’n drieën was het
best leuk, want zij mocht vanzelf ook altijd mee en Nieky het jongste zusje van Katy.
Op een keer was Jelke jarig en zij nodigde mij ook uit op haar verjaardag. Zij woonde in de
Van Leijden Gaelstraat Haar moeder was nooit aardig tegen mij. Ik denk dat ze het niet zo
leuk vond dat ik er bij gekomen was. Dus, ik met Katy naar haar verjaardag. Maar haar
moeder stuurde mij terug, ik mocht niet komen. Dat was voor mij toen zo erg, dat toen ik
naar huis liep, liep te bidden.
Aan de van der Schaarschooltijd heb ik ook hele fijne herinneringen aan bewaard. In die tijd
leerde ik wat te schrijven bij juffrouw Knol. ’s Morgens begon zij altijd met de Bijbelse
geschiedenis. Zo kwam zij bij Genesis met de geschiedenis van Kaïn en Abel. Zij vertelde
toen dat bij het offeren de rook van Abel opsteeg en die van Kaïn niet. Toen schreef ik heel
gebrekkig op een stukje papier: ”Heere bekeer mij”.

’t Hof in Vlaardingen

In die tijd ging je met de klas nog weleens naar
het hof. Dat was toen voor mij een hele beleving
in zo’n groot park! Later zie je dat het maar een
paar kleinen veldjes zijn. Maar wij gingen daar
met de klas spelen en ik had dat papiertje
stiekem meegenomen en zocht een stil plekje op,
achter de bosjes. Ik gooide het papiertje omhoog
met de gedachten: “Als het omhoog gaat word ik
bekeerd, en als het naar beneden valt niet! Ik was
toen 6 jaar, maar o, het papiertje kwam naar
beneden, wat was ik verdrietig en kon niet
meespelen.

De juffrouw vroeg of ik ziek was! Vanzelf heb ik later wel begrepen dat het nooit omhoog
had kunnen gaan.

Dan weet ik nog van de kleuterschool dat ik schijnbaar
nogal wat kletste, want ik kreeg op een keer een pleister
op mijn mond geplakt, als kind vond ik het verschrikkelijk
en was bang voor die juffrouw. Ja, zoiets hoef je nu niet
meer te doen.
Op de huishoudschool was het ook heel leuk, wij hadden
als directrice juffrouw Vlasblom en die zij altijd dat ze
mijn vriendin was, en daar was ik zo gevoelig voor ik zou
voor haar gevlogen hebben! Ja, en als je dan schrijft zijn
er zoveel herinneringen, maar ja vind iemand dit wel
leuk?  Nu ik heb zo toch weer wat bijgedragen aan je
nieuwsbrief en zal nog wat bewaren voor de volgende
keer

Lieve groeten van Hanna

Christelijke huishoudschool
aan de Van Hogendorplaan te Vlaardingen

omstreeks 1960
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MIJN-BEDRIJF

Dan komt nu de eerste aflevering van “MIJN BEDRIJF”. En deze is, zoals reeds
aangekondigd van: Martine van de Slikke-van Vliet (05-01-00)

1. Wij hebben begrepen dat je een eigen zaak hebt. Wat is dat voor een zaak en wat verkoop
je zoal?

Het is een webwinkel en ambulante handel in kinderkleding. Toen we zelf kleine kinderen
hadden, vonden we het aanbod van nette kleding over het algemeen nogal duur en ontdekte
we dat het verkopen van betaalbare nette kleding eigenlijk een “gat in de markt” was. Toen
ben ik begonnen met het ontwerpen en verkopen van rokjes, maar dat werd op den duur te
veel werk en de klanten wilden graag een compleet aanbod. Nu koop ik alles in en werk ik
leuk samen met heel veel merken. Meest reguliere merken, dus ik heb vaak heel wat uit te
leggen doordat ik alleen rokken wil inkopen en dan geen minirokken. Er wordt door hen erg
op ons “christenondernemers” gelet, dus daar ligt ook een taak om uit te stralen waar je voor
staat. Het nakomen van afspraken is erg belangrijk. De kontakten met leveranciers en klanten
vind ik ook een heel boeiend deel van het werk.

Links Martine van der Slikke met rechts van haar
Liesbeth van Dijk- van der Slikke

2. Heb je ook een winkel of een
werkplaats of iets dergelijks waar wij
terecht kunnen?

Iedereen kan op internet terecht in de
webwinkel, maar verkoop aan huis doe ik
niet (meer). Op de website staan de adressen
waar de verkopingen worden gehouden, daar
is iedereen ook van harte welkom. Gewoon
vrijblijvend kan er rondgekeken en gepast
worden.

3.    Sinds wanneer heb jij deze zaak?
Alles bij elkaar zo'n jaar of vier.

4. Heb je ook werknemers of werk je met andere samen?
Mijn beste “medewerker”is mijn man Maarten, die naast zijn baan mij bijstaat met raad en
daad, zorgt voor de soms nodige aanmoediging en enthousiasme. Bij lastige klussen met
leveranciers is het echt fijn als je man even mee kan, want als vrouw in de zakenwereld sta je
soms niet zo sterk. Ook helpt hij met de boekhouding, dat is echt een hele klus.
Verder is zoon Johan degene waar alles op draait wat betreft de webwinkel. Onlangs is de
winkel helemaal vernieuwd en uitgebreid. Johan heeft alles zelf geprogrammeerd en zorgt er
voor dat alles op rolletjes blijft lopen. Eigenlijk doet elk gezinslid wel wat. Huibert brengt de
pakjes weg en helpt trouw de bus uit en inladen. Op dit moment (23, 24 en 25 februari red.)
ben ik met de drie dochters in Hardenberg op de Familiedagen. Met ons vieren runnen we
hier het geheel. Erg gezellig en ze kunnen al goed de klanten helpen. We hadden het gisteren,
de eerste dag, echt heel druk!

5. Heb je ook een site waarop wij kunnen zien wat je zoal doet en verkoopt?
Kijk maar op www.kleding-voor-kinderen.nl.
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6. Heb je ook klanten binnen onze familie en
kunnen wij in deze iets voor je betekenen?

Jazeker, ik heb al regelmatig namen van nichten
gezien op de bestellijst of familie ontmoet op
verkopingen. Een nicht heeft me zelfs weleens
geholpen met uitpakken en uitstallen en weer
inpakken. Dat is fijn, want het is een hele klus
om alles netjes op orde te krijgen voor de
verkoping. Onlangs op de “Duikenburgse
Dagen” was er zelfs een oom die ons op de foto
(zie bij vraag 2) zette. Ik had toen samen met
schoonzus Liesbeth een stand, zij verkoopt leuke
beenmode.
Misschien zit er wel een familielid in één of
andere goede-doelen commissie, die ons uit wil
nodigen voor deelname.

Van links naar rechts:Joëlle, Nienke en Marit
(de drie jongste dochters van Maarten en Martin)

tijdens de” Duikenburgse Dagen”

7. Wat zijn je toekomstplannen?
Het ondernemer zijn vind ik erg leuk, maar soms voel ik me te oud worden voor de
kinderkleertjes, dus ik denk er over om met de jaren de zaak te verkopen.
En het slokt erg veel tijd op, waardoor ik te weinig tijd heb voor andere belangrijke dingen.
Dat is dan weer mijn grootste bezwaar tegen het ondernemerschap.

8. Heb je bezwaren als wij een link op de familievanderslikke.nl site zetten?
Dat lijkt met alleen maar erg leuk!!

Martine, hartelijk bedankt dat je bereid bent geweest om mee te doem met deze enquête.
Wie weet zijn er nu familieleden die opeens een grote bestelling bij je doen. In ieder geval
veel succes met je prachtige zaak.

De volgende die bereid is om iets te vertellen van zijn bedrijf is Mauritz Vlot (14-04-00).
Mauritz hoopt zijn bijdrage te leveren voor de volgende nieuwsbrief die D.V. uitkomt op
15 april a.s. Wij zijn benieuwd. Maar gelet op zijn vakmanschap moet het zeker lukken.
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OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Alvorens (o)ma aan het woord te geven eerst een kort episode over (o)ma’s eerste kerkgang.
De eerste huwelijksjaren zijn doorgebracht in een woning aan de Markt 31 te Vlaardingen.
Daar is Nel (Petronella Cornelia) op 13 oktober 1934 geboren. De geboorte en alles
daaromheen is voorspoedig verlopen.

Grote kerk
Markt Vlaardingen.

(o)pa had de gewoonte om iedere zondag tweemaal naar de
kerk te gaan maar (o)ma bleef dan doorgaans (mede door
omstandigheden) thuis. Maar na de geboorte van Nel stelde
(o)pa aan (o)ma voor  om  toch  ook  maar  eens  een  keer  zelf
naar de kerk te gaan, hij zou wel op de baby passen. Na vele
protesten gaf (o)ma eindelijk  toe.  De  zondag  brak  aan  en  's
middags zou (o)ma naar de kerk gaan. Met grote verbazing
zag (o)pa, (o)ma al na een uur thuis komen.
"Waar kom jij vandaan?"
"Nou, ik moest toch van jou naar de kerk, nu ik ben daar en
daar geweest, wat moet ik nog meer?"
"Waar ben je dan geweest?" vroeg vader.
"Bij de kerk hier vlakbij om de hoek", antwoordde moeder.
"Maar dat is toch niet onze kerk?"
"Dat maakt toch niet uit, het is toch allemaal hetzelfde", zei
(o)ma toen.
Gelukkig voor (o)pa is (o)ma daarna niet meer naar die kerk
gegaan want de leer in die kerk was toch wel degelijk anders
dan in de Gereformeerde Gemeente.

Dan komt nu het vervolg van (O)ma’s levensbeschrijving van 1973.

8. Eerste huwelijksjaren

Het zal zowat een paar maanden na mijn belijdenis geweest zijn dat vader aan mij vroeg of ik
hem een plezier wilde doen. Hij vroeg mij of ik naar de kerk wilde gaan. Maar vader was
toen ziek en ik zei maar als er bezoek komt, hoe moet dat dan gaan. Dit werd door vader weg
gewimpeld. Het bezoek dat meestal kwam, waren kerkmensen dus daarvoor behoefde ik niet
bang voor te zijn. Dus ik naar de kerk. Ds. Van den Berg ging voor en nam als tekst: Vrees
niet, Abram, Ik ben u een schild, uw Loon zeer groot (Genesis 15 ver 1b).
Daar ging hij verklaren van Abram. Zie je al die sterren, zo zal je zaad zijn. En Abram
geloofde het en het werd hem tot gerechtigheid gerekend terwijl hij nog niets had. Terwijl
ds. Van den Berg aan het preekte was, ging ik het verstaan wat Hij sprak en kreeg te geloven
dat het ook voor mij was. Ik heb het toen echter tegen niemand gezegd.

Na deze preek is er een sterk verlangen in mij gaan werken naar Hem. Wat hadden die
mensen toch wat ik niet had. En als er avondmaal was dan dacht ik, o wat waren die mensen
gelukkig die daar gebruik van mochten maken.

Vader is bij elkaar meer dan een jaar ziek (long-tbc red.) geweest en iedereen dacht dat hij het
niet lang meer zou maken. Wat zag hij er slecht uit. De dokter zei ook dat het slecht met hem
ging vanwege een longaandoening. Ik mocht niet bij hem slapen, niets van hem opeten en
alles apart houden.
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Op een keer kwam mijn moeder op bezoek en die zei
tegen mij dat ik op mijn blote knieën tot God moest
bidden of je die man mag houden. Kind, je moeder
was ook al vroeg weduwe, en je kunt beter een groot
gezin krijgen met je man dan weinig zonder man. Dat
heb ik toen ook gedaan en jullie vader is gespaard
gebleven en we hebben samen veertien kinderen
gekregen.

Oma van Dorp

Tot zover (o)ma.  De volgende keer volgt (o)ma’s eerste indrukken aangaande de
eeuwigheid. De rust is haar toen opgezegd. God te moeten ontmoeten en dan niet te kunnen.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals altijd nemen wij in deze rubriek eerst de bedankjes op. Dit keer dus van Marjan Vuijk
(06-03-00), want zij was “de Jarige van deze maand”.

Lieve Familie,

Bedankt voor de kaarten email en e-cards die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.
Het is erg leuk om zoveel kaarten te krijgen.
Ook wil ik mijn liefste nichtje Myrthe bedanken voor het opgeven.
Ik ben blij dat ze ons buurmeisje is en zondags met ons mee loopt uit de kerk.

Hartelijke groetjes
Marjan Vuijk

-----------------------------------------------------

Voor “De jarige van de maand april” hebben wij een aantal meldingen ontvangen. Maar
één melding hebben wij al in februari gemaild gekregen. Dus wij dachten nu zo: ´Wie het
eerst komt, die het eerst maalt”. En het is geen 1 april grap. “De jarige van de maand april”
is ook nog op 1 april jarig. Dus voor ons een extra reden om deze keuze te maken.
Voor “de Jarige van de maand april” kregen wij de volgende mail en foto in onze mailbox.

Jesse de Koning

Beste oom Maarten,

Op 1 april is mijn grote broer Yoeri jarig. Hij
wordt dan 11 jaar. Yoeri vindt het op school heel
moeilijk en daarom vind ik dat hij wel een keer in het
zonnetje gezet kan worden. Daarom wil ik hem
graag opgeven voor de jarige van de maand april.

Groetjes van Rowena de Koning

Het adres is:
Yoeri de Koning
Zwanenkade 30
2925 AR Krimpen aan den IJssel
Mailen kan ook: dekoningaj@hetnet.nl

Jammer als je nu (weer) niet meedoet!
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TENSLOTTE

Wij krijgen nog regelmatig mails op ons oude mailadres. Gelukkig hebben wij
nog toegang tot dit mailadres, maar voor hoelang weten wij niet. Daarom
verzoeken wij jullie dringend die de oude mailadres nog in de maillijst heeft
staan, deze te wijzigen. Ons “nieuwe”mailadres is sedert april 2010:
mmvdslikke@kliksafe.nl.

Allen de hartelijke groeten van
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


