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Geliefde familie,

Prikkelende tekst
In de vorige nieuwsbrief hebben wij wat prikkelende teksten geplaatst om jullie allemaal
zover te krijgen dat jullie meedoen met het sturen van een kaartje, een e-card of een E-mailtje
naar een jarige, een geboorte enz.  Nu, dat hebben wij geweten, wij hebben hier vele reacties
op gehad.
Het is leuk om te lezen hoe deze oproep door jullie wordt ervaren. De één vond het een kei
van  een  oproep  en  een  ander  vond  de  oproep  juist  negatief  en  is  bang  dat  het  averechts
uitwerkt. Een derde vindt dat als je iedereen maar een kaart stuurt dit veel geld gaat kosten en
een vierde stelde voor om met al dat gedoe zoals “De Jarige van de maand” maar te
stoppen.
Zo hebben  wij  vele  reacties  ontvangen.  Hoe  het  ook  zij,  positief,  negatief,  duur  of  wat  dan
ook, wij hebben ons doel bereikt dat er enige discussie binnen de familie hierover is ontstaan.
Maar laat het duidelijk zijn, wij zijn met jullie van mening, dat een ieder vrij gelaten moet
worden om al dan niet mee te doen met het sturen van een kaartje of iets dergelijks.
Natuurlijk zijn wij blij met al diegene die op zijn tijd iets van zich laat horen. Vooralsnog
gaan wij door op dezelfde voet.

Het was anders
Iedere maand ontvangen jullie op de 15e via de mail de Slikkertjes-Nieuwsbrief. Daarvoor
moet veel werk worden verzet. Door omstandigheden hebben wij de ene maand meer tijd dan
de andere . Dit betekent dat wij in de ene maand meer aandacht aan de nieuwsbrief kunnen
besteden dan in de ander maand met alle gevolgen van dien. Hierdoor kan het voorkomen
dan niet alle informatie die in de nieuwsbrief staat correct is, ondanks dat de nieuwsbrief door
derden wordt gecontroleerd. Daarom zijn wij blij als jullie ons attenderen als iets niet juist in
de nieuwsbrief staat. Wij kunnen dit dan in de volgende nieuwsbrief corrigeren.

Bijzonder
Voor zover wij het weten komt het praktisch niet voor dat bij een familie maandelijks een
nieuwsbrief uitkomt en nota bene ook nog beschikt over een eigen website waarop dagelijks
het familienieuws wordt bijgehouden. Daar moeten wij dus zuinig op zijn. Omdat het nu
draait op slechts enkele personen is het dringend nodig dat het draagvlak hiervoor wordt
vergroot. De vraag aan jullie is dan ook wie van jullie bereid is om bij bijzondere situaties
eventueel in te vallen voor het maken van een nieuwsbrief. Wij zijn benieuwd.
___________________________________________________________________________
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ZIEKENHOEKJE

Het was best wel even schrikken toen wij enkele weken geleden
hoorden dat Andreas van Krimpen (03-09-00) in het IJsselland-
ziekenhuis te Capelle aan den IJssel was opgenomen vanwege
hersenvliesontsteking. Andreas is echt even hard ziek geweest.
Gelukkig is alles goed gekomen.
Misschien zijn er nog die een kaartje of een mail willen versturen. Voor
hen volgt hier zijn adres. A. R van Krimpen
                                         Texeleroog 8
                                         2993 VN Barendrecht.
Mailadres: andré_krimpen@hotmail.com

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Dankbetuiging

Van Reinier en Hendrika van der Slikke (12-03-00)  kregen wij de volgende
dankbetuiging. Het doet ons goed dat er vele familieleden hun in deze nog hebben bedacht.

Beste familie,

Middels deze nieuwsbrief willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor het meeleven wat wij mochten
ontvangen rondom de geboorte van Ricardo.
De vele felicitaties, attenties en kaarten (soms met inhoud)
hebben ons zeer goed gedaan.
Omdat het voor ons onmogelijk is iedereen

persoonlijk te bedanken hebben we besloten dit via de
nieuwsbrief te doen.
Op de foto's is Ricardo te zien vlak na zijn geboorte.

Met vriendelijke groeten,
Hendrika en Reinier met de kinderen

---------------------------------------------

Degene die regelmatig op de familievanderslikke.nl site kijkt weten het al dat het gezinnetje
Wijnand en Marion Waaijenborg-den Toom (03-05-01) verblijd is met de geboorte van
een zoon. Op de site staat het volgende:

Na een pittige bevalling zijn Marion en Wijnand Waaijenborg- den Toom op 29 maart de trotse ouders

geworden van een zoon Sem. Hij weegt 3150 gram en is 51 cm lang.  Zijn doopnamen zijn Hendrik

Sebastiaan, vernoemd naar twee opa's. Hieronder zijn het geboortekaartje en een foto van Sem. Wij

wensen hen het allerbeste toe met de kleine man.
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Het geboortekaartje van Sem

Het eerste fotootje van Sem Waaijenborg

Wijnand en Marion, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Sem. De
geboorte is naar wij begrepen niet vanzelf gegaan. Maar jullie hebben er wel iets moois aan
overgehouden. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Wellicht weten jullie de betekenissen van deze namen al. Maar voor de zekerheid en voor de
verdere familie zullen wij het toch even noemen.
Hendrik De machtige van zijn woonplaats en van hoge afkomst;
Sebastiaan De Eerbiedige of te wel de Verhevene;
Sem De vermaarde  (dit ligt aardig in de lijn van zijn doopnamen).

-----------------------------------------
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Wij hebben vernomen dat bij Artho en Heleen de Ruiter-Soeters (11-01-01) in mei een
baby’tje  wordt verwacht. Artho en Heleen, door deze van harte gefeliciteerd. Jullie zullen
wel een drukke tijd achter de rug hebben, met het inrichten van een babykamertje. Maar dat
zullen jullie wel met genoegen hebben gedaan. Wij wensen jullie nog een fijne tijd en wij
hopen dat alles goed mag gaan. En als de baby geboren is, dan ontvangen wij graag voor de
nieuwsbrief hetzij via de mail of met de post een geboortekaartje.

Dan nu de lijst van de gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht.
Carlo en Jannie Bos-Klaassen (03-03-05) in mei.
Artho en Heleen de Ruiter-Soeters (11-01-01) in mei
Gert en Karen de Weerd-Stam (11-05-00) begin augustus.

___________________________________________________________________________

TROUWEN

Weer hebben wij een prachtige trouwkaart ontvangen. Nu van Arjan Slagboom en Rhodé
van der Slikke( 07-09-00). Arjan en Rhodé hopen op D.V. vrijdag 13 mei 2011 in het
huwelijk te treden. Het burgerlijke huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis  van Sliedrecht
De kerkelijke bevestiging vindt plaats in het kerkgebouw Eben Haëzer van de Gereformeerde
Gemeente te Hardinxveld-Giessendam door weleerwaarde heer ds. W.J. Karels.

Arjan en Rhodé, wij wensen jullie met jullie familie en vrienden een mooie maar bovenal
een gezegende dag toe.

Trouwkaart van Arjan Slagboom  en Rhodé van der Slikke
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GESLAAGD

Wellicht zijn er onder ons die in de afgelopen maanden examen hebben gedaan of die het in
de komende maanden nog moeten doen. Wij (de familie dus) waarderen het zeer als jullie dit
ons laat weten. Het is toch een mijlpaal in je leven als je een diploma behaald. Dan ben je zo
blij dat je het wel aan iedereen zou willen vertellen. Nu, de Slikkertjes-Nieuwsbrief wil jullie
deze ruimte geven.

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dan komt nu de bijdrage van Jaco Schippers (10-01-05). Jaco, hartelijk bedankt voor jou
mooie bijdrage. Wij vinden het fijn dat er vele neven en nichten zijn die genegen zijn om een
bijdrage te leveren. Want mede dankzij jullie bijdragen wordt de nieuwsbrief  leeswaardig en
we weten gelijk wie, wie is.

                      Lieve familie ,

Zoals aangekondigd deze keer een inbreng van de Schippertjes uit Nieuwerkerk aan den
IJssel. Voor de jongeren die ons niet kennen : 12 ½ jaar zijn Adriënne en ik getrouwd en uit
Gods hand ontvingen we 3 jongens : Niek (10), Bart-Jan (8) en Job (5).

Onze eerste stek was Hull in Engeland , dit omdat ik daar een jaar voor ons trouwen al naar
toe vertrokken was om er vrijwilligerswerk te doen. Samen hebben we toen nog 2 ½  jaar
daar werkzaam mogen zijn bij het Exobus-project dat beter bekend is van de actie “Breng de
Joden thuis “. Het werk van Exobus was meewerken aan de terugkeer van het Joodse volk
naar Israël op een praktische manier door de Joodse mensen met bussen gratis van veilig
transport te voorzien naar het vliegveld. Dit werd dus door een christelijke organisatie gedaan
door waar te maken wat er in Jesaja 40:1 staat. Het werkgebied was : Oekraïne, Moldavië en
Rusland.
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Adriënne deed allerlei hand- en spandiensten op kantoor, eten koken voor teammaaltijden,
boodschappen doen voor Oekraïne enz.. Mijn werkzaamheden bestonden uit het ombouwen
en services van bussen. In die tijd hebben we ook een half jaar in Oekraïne mogen helpen :
wat echt een heel bijzondere tijd is geweest en een stempel op ons leven gedrukt heeft !

Iedereen die ooit overweegt om iets dergelijks te gaan doen : warm aanbevolen ! Toen het
ombouwen van bussen daar afgerond was vond ik werk als automonteur in Nieuwerkerk en
zo wonen we hier al weer 10 jaar. Vijf jaar geleden maakte ik de overstap naar Mokveld in
Gouda : een fabriek waar afsluiters en kleppen voor o.a. de petrochemische industrie worden
vervaardigd. Hier heeft pa ook gewerkt en Daniël en Laurens werken er ook. Klanten van
Mokveld zijn bijvoorbeeld Shell, BP,en Stork .

Na 8 jaar tevreden op 8 hoog te hebben gewoond, kwamen we 2 jaar geleden in aanmerking
voor het huisje waar we nu wonen ; 2-onder-1-kap uit 1935 en voor en achter vrij uitzicht op
gras en bos in een straatje dat dood loopt in het Hitlandbos.
Als we in de tuin zitten kunnen we het soms nog steeds niet helemaal bevatten. Op dit
moment hebben we een nestje heggenmussen in de tuin !  Zo is het  hier iedere dag genieten
van ; “het ruime hemelrond met ruime mond Gods eer en  heerlijkheid vertelt “.

Wat ons verder als gezin veel bezig houdt is de bijzondere tijd waarin we leven en dat
ondanks al het mooie wat we in de schepping mogen genieten : dat  “Des HEEREN wet
nochtans verspreidt  veel volmaakter’ glans !”. Met name denk ik dan aan een paar teksten
die ik jullie graag ter overdenking meegeef : Leviticus 23( vers 2 met name en dan het hele
hoofdstuk) , Jesaja 56:1 t/m 8 en de Dag des HEEREN teksten (Jes.2:12 , 13:6 & 7; Ez.13:5
en 30:3; Joël  1:15, 2:11 en 31& 3:14; Amos 5:18; Obadja 1:15. Zef 1:7 & 14; Mal. 4:5;
2 Thess. 5:2 en tot slot Op.1: 18.)
Dit was dan onze bijdrage en ontvang allen een hartelijke groet van de Kortlandstraat.

                     Jaco, Adriënne, Niek, Bart-Jan en Job Schippers

Wij hebben Reinier van der Slikke gevraagd om voor de volgende nieuwsbrief een bijdrage
te leveren.

Jaco, nogmaals onze hartelijke dank. Wij hoorden dat je eind deze maand met je vrouw en
kinderen een paar weken naar Israël gaat. Een paar dagen in een hotel en dan een weekje in
een kibboets. Nu, dat is een hele onderneming. Wij wensen jullie dan ook een paar fijne
weken, een goede reis en natuurlijk weer een behouden thuiskomst.

Zoals door Jaco is voorgesteld zal Reinier van der Slikke (12-03-00) D.V. de volgende
maand een bijdrage leveren. Ook nu zijn wij weer benieuwd.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Zo, dan komt nu al de derde bijdrage van tante) Hanna van der Slikke (06-00-00).

Geliefde familie,

Allereerst wat mijn gezondheid betreft, mag het aardig goed gaan,
vanmorgen naar de oncoloog geweest en ik mag weer 4 maanden
wegblijven.

Dan gaan wij nu verder met een jeugdherinnering van oma van Dorp.

Opa van Dorp

Haar 2e man, opa van Dorp was nogal een komediant op
alle gebied. Hij zat altijd vol met gekheid. Op een
keer lag hij in het oude ziekenhuis aan de Hofsingel
ter Vlaardingen.

Opa van Dorp had toen geen werk en trok van de
steun, zoals je dat toen noemde. Je lag toen wel met
6 mensen op zaal. Eén van hen vroeg hem wat voor
werk hij deed, waarop hij antwoordde: “Ik ben
aannemer”. Mijn oma die op bezoek kwam werd met een
bijzondere belangstelling begroet. Zij voelde al wat
argwaan. Een medepatiënt vroeg haar met hoeveel

mensen haar man werkte. Oma verbaasd zijnde vroeg: “Hoe dat zo”?
“Nu, je man is toch aannemer”. “Ja, dat klopt, van de steun”, was
haar antwoord.

Dan nog herinnering aan de Binnensingel.
Wij hadden boven, op de tweede verdieping
een grote overloop waar wij de was konden
strijken.

Ik had een keer het een en ander gestreken
en toen ik klaar was, op naar mijn werk.
Maar ik vergat het strijkijzer uit te
zetten. Nu zat er vroeger geen thermostaat
op het strijkijzer, dus het strijkijzer werd
almaar

Strijkijzer +/- 1950

heter.

Toen ik ’s avonds thuis kwam, hoorde ik dat wij voor een ramp
bewaard waren. Iemand rook een paar uur later een brandlucht en ging
op onderzoek uit, nu dat was niet mis, het strijkijzer was door de
strijkplank gebrand, stond op de vloerbedekking, waar het ook al
ingebrand was, wij hebben jaren met die verbrande plek in de Jabo
gezeten, want zo heette die vloerbedekking.
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Kleine
schoorsteenbrand

Overigens hebben mijn ouders een paar maal echte
brand gehad. Eenmaal een schoorsteenbrandje, maar
ook eens een echte brand in de keuken. Dat was op
een zondagmorgen.
Een oud vrouwtje Jannetje Man in 't Veld kwam
altijd op zondagmorgen naar ons toe. Want dat las
Opa van der Slikke een preek. En daar wilde het
vrouwtje Man in ’t Veld graag bijzijn. Maar nu,
toen ze kwam was er paniek. De keuken stond in
brand. Een van de jongens vulde een aansteker met
benzine die vlam vatte. Opa, mijn vader dus, rok
de fles met benzine weg en liet die vallen vanwege
de hitte. Dus je begrijpt de gevolgen. Bij iedere

golf wasbenzine uit de fles sloegen de vlammen door de keuken. De
gordijnen vatte vlam en de ramen sprongen.

Tante Jannetje Man in ’t Veld was juist boven en keerde direct weer
naar buiten.
Toen dier tijd woonde ook nog tante Lydia met haar man en kind en
ikzelf met mijn gezin vanwege de woningnood bij onze ouders in. Dus
je kunt begrijpen dat iedereen hevig schrok.
Oom Piet belde rustig de brandweer, maar dat ging niet snel genoeg
naar Opa’s zin. Opa rukte de telefoon uit zijn hand en riep alsmaar:
“Brand, Brand”.
Een ander vluchtte met de baby van tante Lydia (Herma van Krimpen)
naar buiten en er was ook iemand die met de Bijbel naar buiten
vluchtte.
Gelukkig was er één die niet in paniek raakte en dat was (oom) Kok.
Met nog iemand ging hij met een deken de keuken in en legde die op
het vuur. De brand was gelijk gedoofd. Even later kwam de brandweer
met loeiende sirenes maar behoefde verder niets te doen.

Opa had juist die weken ervoor de keuken opgeknapt voor zijn
verjaardag. Dus al met al een trieste boel, en dat op zondag.
Maar goed, het is gelukkig alleen bij materiële schade gebleven.

Hartelijke groeten,
(tante) Hanna

P.S. De volgende keer is Lydia aan de beurt hoor!
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MIJN-BEDRIJF

Van Mauritz Vlot (14-04-00) hebben wij een prachtige bijdrage ontvangen voor de
nieuwsbrief over zijn bedrijf. Wij hebben ook nog even stiekem naar zijn sites gekeken en we
moeten zeggen,wij zijn gewoon onder de indruk van het mooie vakwerk wat hier ten toon
wordt gesteld. Mauritz onze complimenten en hartelijk bedankt voor je bijdrage. Verder
wensen wij je veel succes.

Eén van de prachtige exemplaren

1. Wij hebben begrepen dat je een eigen zaak
hebt. Wat is dat voor een zaak en wat
verkoop je zoal?
Het heeft alles te maken met schoenen.
Eigenlijk zijn het 2 bedrijven.
Om te beginnen met Berlioz. Hier maken we
schoenen op maat en met de hand. Veel
service zoals het vakkundig poetsen en
repareren van schoenen.

We hebben nu 2 merken waarvan we schoenen verkopen, namelijk Greve en
Ambiorix. Het leuke is dat je deze schoenen ook kan laten maken in bijvoorbeeld een
andere kleur.
Bedrijf 2 is La Mer; orthopedische schoenen, maar dan mooier als de standaard
‘klompschoenen’ die gemaakt worden . Je moet dan denken aan mensen met
Diabetes, een spierziekte, MS, een CVA of een voetprobleem door een ongeluk. Wat
veel voorkomt is artrose of slijtage van gewrichten. Door deze aandoeningen (en nog
veel meer andere oorzaken) kan men moeilijker of helemaal niet meer lopen, vaak
met veel pijn. We maken dan een paar ‘gezellige’ schoenen. Dat houd in dat we leuke
ontwerpen maken met heel veel mogelijkheden. Die toch functioneel zijn, maar waar
vrienden en vriendinnen van vragen: waar heb je die gekocht?
Kleinere klachten kun je vaak oplossen met een steunzool, een goede werkschoen, of
een kleine aanpassing.

2. Heb je ook een winkel of een werkplaats of iets
dergelijks waar wij terecht kunnen?
Onze winkel bevind zich op de Kortekade in
Rotterdam Kralingen. Achter de winkel zit
gelijk het atelier. Daar maken we de
maatschoenen en doen we alle reparaties. We
maken alles in huis. Iedereen kan zo het
ambacht meemaken.

De winkel aan de Kortekade te Rotterdam
3. Sinds wanneer heb jij deze zaak?

Sinds 2005. Toen stond precies het pand leeg wat we wilden hebben. Brede pui, zodat
we 2 winkels naast elkaar konden starten. Zonder dat je gelijk dubbele bemanning
nodig had. Dus lekker plannen maken en in de diepte! In 2008 zijn we uitgebreid, het
pand van de buren kwam vrij en daar hebben we nu een Greve Store van gemaakt.
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4. Heb je ook werknemers of werk je met andere samen?
We werken met zo’n 6 man/vrouw. En daarnaast hebben we nog 2 ZZP’ers in de
productie.

Interieur van de winkel

5. Heb je ook een site waarop wij kunnen
zien wat je zoal doet en verkoopt?
Op www.berliozmaatschoenen.nl
kun je allerlei moois zien. De website
van La Mer gaat met een maand of
twee opnieuw in de lucht. www.la-
merorthopedie.nl dan valt er veel
meer te zien en te lezen.

6. Heb je ook klanten binnen onze familie en kunnen wij in deze iets voor je betekenen?
Oom Piet heeft al bijna een marathon op mijn schoenen gelopen ondanks zijn
diabetes. Ook tante Nel heeft steunzolen en loopt weer als een kieviet.
Iedereen kan ons helpen door mensen met voetklachten te attenderen op een
vrijblijvend consult of advies bij La Mer.

En natuurlijk zijn er een aantal zwagers die hun trouwdag hebben versierd met mooie
schoenen.
Iedereen die op zoek is naar een paar luxe schoenen. Iets wil in een aparte kleur kan
eens kennis maken met onze collectie.

7. Wat zijn je toekomstplannen?
Eigenlijk wil ik van La Mer een landelijk
bedrijf maken. Het is nu al zo dat er
artsen van Nijmegen tot Woerden
patiënten sturen. Maar op een gegeven
moment moet je dichter naar je klanten
toe. Dit doen we al in Goes, daar heb ik
op maandag om de 2 weken een
spreekuur.
Met Berlioz zouden we graag naar het
buitenland willen. Vorig jaar hebben we
onderzoek gedaan in London. Hoog bezoek

We zoeken nu eigenlijk naar een samenwerking met een warenhuis als Harrods.
Zomaar een filiaal beginnen over de grens is geen optie.
Nu zijn we druk bezig met een ‘Mauritz Vlot’ collectie aan het ontwerpen waarvan in
juni de eerste schoenen worden uitgeleverd.

8. Heb je bezwaren als wij een link op de familievanderslikke.nl site zetten?
Nee, geen probleem. Leuk zelfs….kan iedereen zijn of haar impressie op doen.
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OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

In deze nieuwsbrief schrijft (o)ma’s over haar eerste indrukken aangaande de eeuwigheid. De
rust is haar toen opgezegd. God te moeten ontmoeten en dan niet te kunnen.

10. Eerste indrukken

Nu neem ik een stap van zeven jaren. Ik was toen 28 jaar (1942) oud en we hadden vijf
kinderen.

ds. P. Honkoop
(hier nog als student)

Het was toen onder een preek van ds. P. Honkoop. Zijn tekst was:

 “Zo schikt u, o Israel, om uwen God te ontmoeten” (Amos 4 vers 12).

Dat is toen ingeslagen met zo’n geweld en kracht, dat de rust mij was
opgezegd en ik dag en nacht om genade bad.
Ook had ik in een nacht een droom dat mijn broer Kees Don stierf. Ik
zei tot hem: “O Kees, als je gaat sterven ga je voor eeuwig verloren”,
en zo stierf hij en ik kwam met een grote schreeuw wakker. En ik kan
niet beter zeggen dat toen de eeuwigheid voor mij open ging. O, die
eeuwigheid, daar komt nooit, nooit, nooit een einde aan.

Wat heb ik om genade gesmeekt. Mijn tranen waren onder het
klagen, mijn spijze dag en nacht totdat er een versje in mij kwam uit
psalm 119 en wel vers 65:

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dan ook getrouw bewaren;
Want de oop’ning van uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien gemis,

Van zulk een glans een eeuw’gen nacht zou baren.

Die slechte, dat was ik hóór! Maar het bracht zo’n verandering in
mijn leven dat ik uit de liefde in mijn ziel zei tot de kinderen:

Oom Kees Don
Stadsbeiaardier te

Vlaardingen

“Nu gaat je moeder voortaan uit de Bijbel lezen”. Het eerste wat ik opsloeg was psalm 9.
De laatste regel was: ”Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn”. Toen kwam ik erachter
dat ik een ziel had voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ook ben ik het Woord op gaan
eten zoals men dat wel eens zegt. Maar waar er maar kerk was, daar ging ik heen.

Ds. J.A.. Riekel
uit Delft

Het was op een keer dat ik bij ds. Riekel uit Delft onder het gehoor
was. Hij sprak uit Romeinen 8:

“Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus
zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”.

Ik heb het Woord als het ware opgegeten. Maar later, o ik had geen
persoonskennis, want wie was Christus Jezus? Ik wist het niet en was
ellendiger dan ooit.
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JARIGE VAN DE MAAND

Dan gaan wij nu over tot het benoemen van “de Jarige van de maand mei”.
Voor deze maand hebben wij weer een aantal meldingen ontvangen. En steeds was het
dezelfde persoon die voorgesteld werd. En dan ja, dan kan je er natuurlijk niet onder uit. Om
velerlei redenen is deze persoon opgedragen.
“De Jarige van de maand mei” is geworden:

(Oom) Cees van der Slikke (08-00-00)

(Oom) Cees wordt op 2 mei 65 jaar. Een mijlpaal om eventjes bij stil te staan. Het afgelopen
jaar was voor (oom) Cees een veel bewogen jaar. Naast veel persoonlijke perikelen tobt
(oom) Cees ook een beetje met zijn gezondheid. En dan kan het best zwaar zijn. En nu is
(oom) Cees  niet een type die daarmee te koop loopt. (Oom) Cees  gaat zo zijn eigen
gangetje. Meestal horen wij niet zoveel van hem. Daarom leek het ons goed om (oom) Cees
eens in het zonnetje te zetten. En nu wordt (oom) Cees in  plaats  van  een  vutter,  een
gepensioneerde. Veel zal er niet veranderen maar toch….
Door deze feliciteren wij (oom) Cees  van  harte  met  zijn  verjaardag.  Wij  wensen  hem nog
vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Wij kunnen ons nog van vroeger herinneren, toen (oom) Cees
ongeveer 14 á 15 jaar oud was, dat hij zondagmiddag na het
warme eten, helemaal alleen de afwas deed. Een afwas van zeker
12 á 14 personen. Wij woonden toen nog aan de Binnensingel 29
te Vlaardingen. Met een bandrecorder met geestelijk muziek ging
hij de keuken in. En dan met psalmen als achtergrondmuziek was
de afwas zo gepiept. Voor (oom) Cees moet dat een hele mooie
tijd zijn geweest. Misschien zijn er wel momenten dat hij met
weemoed aan die mooie tijd terug denkt.

Bandrecorder uit de jaren
zestig van de vorige eeuw

(oom) Cees
13 jaar oud

O ja, nog even het adres van (oom) Cees.
                (Oom) Cees van der Slikke
Adres: Oosterweezenstraat 309
                1823 CN ALKMAAR
Telefoon: 072-515 3060
e-mail: cornelisvanderslikke@tiscali.nl

(oom) Cees
63 jaar oud

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


