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Zesde jaargang                            nummer 63, FEBRUARI 2012___________________________________________________________________________
Geliefde familie,

Zo, daar is tie weer, de “Slikkertjes-Nieuwsbrief”. Wij hopen dat jullie de nieuwsbrief weer
met genoegen zullen lezen.

Onlangs hebben wij jullie een mail doen toekomen waarin wij betreurden dat wij veel
informatie van de familie missen. Zo zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld enkele
achterneven en -nichten getrouwd, baby’s geboren en waar een baby’tje wordt verwacht
zonder dat dit in de “Slikkertjes-Nieuwsbrief” is vermeld. Dat vinden wij jammer. Te meer
daar er vele ooms, tantes, neven en nichten zijn, die met de familie van harte mee leven en
hen graag een kaartje willen sturen. Bovendien wordt deze informatie niet verwerkt in de
documenten die op de familievanderslikke.nl site staan. In deze documenten/lijsten staat
bijvoorbeeld wie met wie is getrouwd, de namen en geboortedatum van alle (achter-)
kleinkinderen van Opa en Oma van der Slikke. En het zou jammer zijn als deze lijst niet
meer compleet is. Bovendien worden deze lijsten regelmatig geraadpleegd door de familie
maar ook om “de Jarige van de maand” op te zoeken.

Daarom een dringende oproep aan jullie allemaal.
Laat ons weten wie er gaat trouwen, waar een baby’tje is geboren of wordt verwacht.
Maar ook andere bijzondere omstandigheden zoals zieken, jubileum en wat die meer
zij. En zoals reeds aangehaald, vele ooms en tantes, maar ook neven en nichten maken van
deze gelegenheden gebruik om een kaartje te sturen. Dat is toch leuk en je weet gelijk wie
wie is en het komt de familiebanden ten goede.

Dan komt nu de foto van de maand. (Wie levert ons de volgende?)

Op deze foto staan v.l.n.r. (tante) Anneke (11-
00-00) (oom) Rinus (04-00-00) en (tante)
Bartelien (10-00-00).

Zo  te  zien  is  deze  foto  genomen  in  de  zomer
van 1964 bij Psychiatrische inrichting
Bloemendaal te Loosduinen waar (oom) Rinus
toen werd verpleegd. .

(Tante) Bartelien en (tante) Anneke vonden
het toen leuk om als een tweeling te worden
gezien. Vandaar dat zij eender zijn gekleed.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

Allereerst even de melding dat (oom) Piet Bakker (01-00-00) dinsdag 14 februari in het

(oom) Piet Bakker

IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel is opgenomen. De
laatste tijd klaagde (oom) Piet dat hij zo moe was en had daardoor
weinig lust om iets te doen. (Tante) Nel  vertrouwde het niet en
heeft de huisarts laten komen. Deze heeft (oom) Piet gelijk in het
ziekenhuis op laten nemen. Gebleken is dat zijn hart en nieren niet
goed functioneren maar ook dat hij vocht achter de longen heeft.
Verder is gebleken dat (oom) Piet mogelijk een TIA heeft gehad.
Al met al zijn er grote zorgen. Door deze wensen wij van harte dat
(oom) Piet nog wat op mag knappen. Degene die (oom) Piet op
korte termijn een kaartje willen sturen kunnen dit  zenden naar het
IJssellandziekenhuis en anders naar zijn huisadres.

Adres IJssellandziekenhuis :
Dhr. P. Bakker;
Afdeling IC;
IJssellandziekenhuis;
Prins Constantijnweg 2;
2906 ZC Capelle aan den IJssel.

Huisadres is Fluiterlaan 50-5;
2903 RL Capelle aan den IJssel.

------------------------------------------

Verder hebben wij nog twee meldingen ontvangen van zieken die in het ziekenhuis hebben
gelegen.

De allereerste melding kregen wij van (tante) Elisabeth Mudde (14-00-00) na de dag dat de
vorige nieuwsbrief was verzonden. Zij meldde ons dat Corine Vlot (14-04-00) met
longontsteking in het Sint Franciscus Gasthuis (ziekenhuis) was opgenomen. Een enkele
week later meldde (tante) Elisabeth dat Corine weer  thuis  was.  Ze  is  nog  wel  heel  zwak
maar sterkt gelukkig weer wat aan.
Wil je Corine een kaartje sturen? Haar adres is:

Corine Vlot;
Oudedijk 301/a;
3061 AL ROTTERDAM.

Mail je liever: Corine_59@hotmail.com
Bellen kan ook: 010-212 5050

------------------------------------------

De tweede melding kregen wij van Carlo van Krimpen (03-06-00). Hij mailde ons het
volgende.
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Beste familie,

Zoals sommige misschien al gehoord hebben heeft onze jongste zoon, Jacob van Krimpen een week
in het ziekenhuis gelegen. Half januari had hij een aantal dagen koorts en benauwd dus zijn we naar
de dokter gegaan. De dokter vertrouwde het niet en stuurde ons door naar het ziekenhuis. Daar
bleek dat Jacob een longontsteking had en een RS-virus.
Als gevolg hiervan kreeg Jacob een antibiotica kuur
en zuurstof toegediend. Deze kuur sloeg al snel aan
en na een week mocht de zuurstof al wat minder en
na een enkele dag naar mocht Jacob weer naar huis.
Wel moet thuis nog wat worden nagekuurd met
puffen en met de neussprays.
[O(ma) van Krimpen (tante Lydia) bedankt voor het
oppassen!]

Nu is de rust weergekeerd in huize van Krimpen.

Hartelijke groeten,
Carlo en Janny van Krimpen

De kleine Jacob met zijn ouders
in het IJsselland ziekenhuis

Als je een kaartje wil sturen naar Jacob, dan moet je deze sturen naar
Jacob van Krimpen;
Merelhoven 291;
2902 KE CAPELLE AAN DEN IJSSEL.

Bellen 010-442 3811
of mailen vankrimpen@solcon.nl
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij nog op de valreep kunnen melden dat op zondag
15 januari om 13.15 uur Naomi Klomp- van Krimpen (03-14-00) bevallen was van een
gezonde dochter. Ze woog zeven pond en heet naar haar oma Lydia (03-00-00). De
roepnaam is Linde.
Echter, jullie hebben het geboortekaartje nog te goed.(Hoewel het geboortekaartje met een
foto van Linde ook op de familievanderslikke.nl site staat).



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                       nummer 63, FEBRUARI 2012
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________4

Wij kregen ook nog een paar mooie foto’s gemaild van Linde en die willen wij jullie niet
onthouden.

Is het geen schatje?
------------------------------------------

Dan hebben wij in de wandelgangen gehoord dat Chris en Marjan Vuijk (06-03-00)  opa en
oma zijn geworden. René, (hun zoon en achtste achterkleinkind van Opa en Oma van der
Slikke), en Joanne Vuijk (06-03-02) zijn onlangs verblijd met de geboorte van een dochter
Esmee (06-03-02-01).

Door deze feliciteren wij van harte René en Joanne met dit heigelijk feit. Wij wensen jullie
met elkaar vele gezonde, maar bovenal gezegende jaren toe. Wellicht kunnen jullie het
geboortekaartje nog naar ons toe mailen met een mooie foto zodat wij die in de volgende
nieuwsbrief kunnen opnemen. Misschien vinden jullie het ook leuk om de nieuwsbrief te
ontvangen. Wij horen dat graag.
Ook Chris en Marjan feliciteren  wij  van  harte  met  hun  opa-  en  omaschap.  Het  geeft  een
extra dimensie aan het leven. Geniet er van.
En niet te vergeten overgrootoma Hanna (06-00-00) van der Slikke. Ook zij van harte
gefeliciteerd met de geboorte van haar achterkleinkind.

Wij kunnen ons nog herinneren dat Opa van der Slikke (inmiddels zou hij dus
betovergrootpa zijn geweest) alle  achter-  en  kleinkinderen  (toen  meer  dan  250!)  met  hun
verjaardag een kaart stuurden met standaard vijf euro er in. En als zij gingen trouwen kwam
hij altijd op de bruiloft. En als de (achter-) kleinkinderen op visite kwamen stonden de flesjes
met shandy al klaar met een zak snoep. Verder vertelde Opa veel verhalen van vroeger en
werd er gelijk bijgepraat van het wel en wee van de familie. Alle (achter-) kleinkinderen
hebben daar goede herinneringen aan. En dat moeten wij koesteren. Wellicht zijn er die in de
nieuwsbrief hierover iets willen schrijven. Wij zijn benieuwd.

O ja, nog even het adres voor degene die René en Joanne nog willen feliciteren met het
sturen van een kaartje. René en Joanne Vuijk;

Kerkweg 237;
2985 AS RIDDERKERK

----------------------------------------
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In  de  afgelopen  periode  hebben  wij  geen  nieuwe  meldingen  ontvangen  maar  wel  in  de
wandelgangen gehoord dat er bij enkele weer een baby wordt verwacht. Wij zouden het fijn
vinden als zij dit aan ons melden zodat wij dit in de nieuwsbrief kunnen opnemen.

Hier volgt het huidige, dus niet complete overzicht.

William en Mariënne Stam- van Oosten (11-09-00) medio april 2012

___________________________________________________________________________

TROUWEN

Van Daniël Gerrets (10-07-00) en Mariska  van  der  Slik kregen wij onderstaand
trouwkaart. Zoals jullie kunnen lezen hopen zij op donderdag 22 maart 2012 in het huwelijk
te treden. Een hele stap. Door deze feliciteren wij Daniël en Mariska van harte met hun
voorgenomen huwelijk. Wij wensen jullie samen op 22 maart een fijne dag maar daarna vele
gezonde, maar bovenal gezegende jaren toe.

Trouwkaart Mariska en Daniël
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_________________________________________________________________________________
BERICHTJE VAN OOM PETER (13-00-00)

Geliefde familie,

Ik zag pas een mail voorbijkomen over tekst voor de nieuwsbrief. Hier een klein berichtje
van mij.

Zoals jullie misschien nog weten heeft Annelijn (13-
01-00) vorig jaar zomer haar Bachelors bul gehaald.
Zij is nu bezig met haar Masters Algemene Sociale
Wetenschappen in Utrecht.

Zij heeft een uitgebreid onderzoek gedaan in diverse
zorginstellingen in Amsterdam. Daar ging haar
eindscriptie over en nu dan samengevat in dit artikel.
Het onderzoek is zeer goed ontvangen en Annelijn
heeft inmiddels diverse directies en de Inspectie voor. Lidewij, Marielot en Annelijn van der Slikke

de Volksgezondheid erover mogen bijpraten

Zij is door een organisatie uitgenodigd over haar onderzoek een artikel te schrijven en als je
de link aanklikt dan zie je het resultaat. Te lang voor de nieuwsbrief, maar misschien wel
leuk om er wat spraakmakende stukjes uit te halen.

Hartelijke groetjes,
(Oom) Peter en (tante) Fenna

Dan volgt hier de link van Annelijn. Het is de moeite van het lezen waard. Vooral degene die
in de zorg werken c.q. leren, en je kunt er nog op reageren ook.

Lieve mensen,
Voor wie het leuk vindt, het artikeltje van mij staat online op
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/01/05/een-kijkje-in-de-keuken-van-de-
zorg/#more-5580
Liefs, Annelijn

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Dan krijgen wij nu de bijdrage van een neef of nicht. In dit geval van nicht Mirjam de
Koning- van Krimpen (03-07-00). Mirjam hartelijk bedankt voor je mooie bijdrage. Wij
moesten wel twee maal kijken naar de foto’s, want aanvankelijk dachten wij dat het twee
dezelfde waren. Toen hebben wij het spelletje gedaan”Zoek de tien verschillen” en wij zijn er
uitgekomen. Wij zijn benieuwd of de familie de tien verschillen kan vinden.
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Hallo allemaal,

Terwijl de kinderen moe van het schaatsen op bed liggen en mijn vloer eigenlijk voor de
tweede keer vandaag gedweild moet worden vanwege alle sneeuwlaarzen die te pas en te
onpas binnen wandelen, besluit ik me toch eerst te buigen over mijn belofte om een stukje
over ons gezin te schrijven.

Wij wonen met ons gezinnetje in Krimpen aan den IJssel, waarvan Arjan elke dag zijn fiets
pakt om naar (zijn) vrachtwagen te rijden. Vaak vertrekt hij al in de stille morgenuurtjes om
weer 's avonds als de jongste meestal al op bed ligt thuis te komen.

Deel 1, De Koninkjes

Yoeri is onze oudste en enige zoon van elf
jaar. Hij zit in groep 8 en als jullie dit lezen is
net de spannende tijd van de cito's voorbij.
Een vrolijke jongen die twee keer in de week
naar judo gaat om zijn energie lekker kwijt te
raken.

Onze tweede is Rowena en tien jaar oud. Ze
zit in groep zes. Ook al zo'n lieverd. Ze zit op
korfbal en aangezien ze allebei veel
wedstrijden moeten spelen, is Arjan vaak
ook op zaterdag op de weg te vinden, niet
als vrachtwagenchauffeur, maar als
taxichauffeur

Onze jongste is Anne Linde van vijf. Ze zit in
groep 2 en heeft het geweldig naar haar zin
op school. Haar sport neem ik op mijn
rekening en elke vrijdagmiddag rijden we
met ons tweetjes naar het zwembad om voor
die o zo belangrijke diploma's te oefenen.
Helaas ziet het er wel naar uit dat dit langer
dan gemiddeld gaat duren, aangezien ze het
leuker vind om dolfijntje te spelen dan te
luisteren naar wat de badjuf zegt.

Ikzelf ben door de week gezellig thuis en
probeer mijn huishoudentje op orde te
houden. Maar Zaterdags is de
verantwoording voor de kinderen voor Arjan.
Ik sta dan namelijk in een speelgoedwinkel

Deel 2, De Koninkjes
(zoek de tien verschillen)

en probeer vooral in deze tijd veel schaatsen en sleeën aan de man te brengen.
Ik hoop dat jullie wat wijzer geworden zijn en dat ik jullie niet verveeld heb. Willen jullie nog
meer weten, kom gezellig even langs. Hopelijk is mijn vloertje dan weer schoon.

Groetjes van de Koninkjes van Krimpen
Zwanenkade 30;
Krimpen aan den IJssel
Telefoon 0180-514673
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu het negende deel van (oom) Johan (05-00-00). Aanvankelijk is dit oom Johan
zijn laatste bijdrage. Maar zijn “laatste bijdrage” is zo groot dat de redactie heeft besloten
deze te splitsen en het wordt gelijk zijn tiende bijdrage. Dus jullie houden het “allerlaatste
deel” te goed.

L.S., [Oom Johan bedoeld te zeggen: Geliefde familie (red. )]

Er blijft niet zo heel veel meer over om te vertellen. (???? Red.) Aan alles komt een eind.

Aardbeien plukken

Toen we op de Binnensingel woonden gingen we
tijdens de schoolvakanties op Rozenburg om
aardbeien plukken. Aan de ene kant verdiende je
nog wat en aan de andere kant was je “van de
straat”. Wat lekker was, was dat je op je
boterhammen zoveel aardbeien mocht nuttigen
als je lustte. Dus nam je boterhammen mee, met
niks erop dan alleen suiker. Aardbeien erop en
eten maar. Soms wel 12 boterhammen.
Later gingen we ook bonen plukken.  Ik heb toen
wel kisten bonen gekocht voor ons thuis,
alhoewel het een heel gesleep was op de fiets.

Wat ik me ook nog kan herinneren in deze tijd
was, dat we eens in de winter een sneeuwhut
op het middenpad hebben gebouwd. De halve
Binnensingel deed mee.  Het was een complete
hut, alleen zat er geen dak op.

Ik was in die tijd bevriend met Arie Jumelet.
Maar geld voor schaatsen had ik niet.  Arie had
een vriend die prachtige noren te koop had
voor maar 10 gulden.

Wij bouwden een hele grote sneeuwhut

Oude Hollandse krulschaatsen

Wij schaatsten in die tijd op gekregen houten
schaatsen met een krul aan de voorkant. Die krul
was heel ouderwets en nog gevaarlijk ook want
je bleef weleens haken aan een ander. Dus
zaagden we die krul eraf. Maar toch grote einden
kon je er niet mee rijden.
Dus toen hij die schaatsen voor 10 gulden
aanbood, heb ik ma net zo lang aan haar hoofd
gezeurd tot ik dat tientje kreeg.
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Groot was mijn teleurstelling toen ik ze kreeg. Het
waren rondrijders met oude legerschoenen die zij
zelf er aan hadden vastgeschroefd. Nou daar ging
ik het ijs niet mee op. Maar teruggeven was er ook
niet bij natuurlijk. Ik heb die Arie Jumelet
maanden niet aangekeken.

Tot de volgende keer maar weer.
Johan

Oude rondrijders met legerschoenen
___________________________________________________________________________

MIJN-BEDRIJF

Geliefde familie,

Ik, Carlo van Krimpen ben gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over mijn bedrijf.

Mijn bedrijf ben ik gestart in 2001 onder de naam van Krimpen Constructiewerken.
Voordat ik met het bedrijf ben gestart ben ik enkele jaren werkzaam geweest bij een bedrijf in
Krimpen aan en IJssel. Het bedrijf maakte speciale machines voor bedrijven in de metaalsector.
Mijn werk was het verhelpen van storingen en onderhoud.

Eigenlijk was het de bedoeling om hiermee voor mezelf door te gaan, maar er kwamen steeds meer
aanvragen van bedrijven om kleine constructiewerkzaamheden te gaan doen. Ik huurde een
gedeelte van een pand in Capelle aan den IJssel van mijn zwager en plaatste daar een paar
eenvoudige verspaningsmachines.

Hier ben ik hard aan het werk

In deze hal deden we veel seriematig werk waarbij Pa van Krimpen
mij vaak hielp. Hier hebben we nog leuke herinneringen aan.

In 2007 kon ik een eigen pand kopen met de bedoeling om dit
gelijk grondig te verbouwen, maar in verband met de recessie
zagen we daar voorlopig vanaf. We zijn er wel ingetrokken en
kunnen zo toch onze werkzaamheden in verrichten.

In december 2011 hebben we toch een voorzichtige aanvang
gemaakt met de verbouwing omdat anders de bouwvergunning
zou verlopen. Dit zou erg jammer zijn omdat het veel tijd en
moeite gekost heeft om de vergunning voor elkaar te krijgen.
(O om Maarten heeft ons hierbij met raad en daad bijgestaan)>
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Op dit moment zijn constructiewerkzaamheden onze hoofdactiviteit. Je moet hierbij denken aan het
maken van trappen, hekwerken, sierhekwerken, balkonhekken, constructies voor verbouwingen,
bedrijfspanden en instellingen. Verder doen we ook montagewerkzaamheden voor collega-
bedrijven. We zijn erkend leerbedrijf en ik heb 1 man in vaste loondienst.

Ondanks de recessie hebben we nog steeds ons werk wat iedere keer opnieuw weer spannend is.
Hiervoor zijn we heel dankbaar want dit is niet vanzelfsprekend.

Ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen van Van Krimpen Constructiewerken en als je nog
constructiewerk nodig hebt……………..

Hartelijke groeten,
Jannie en Carlo van Krimpen en kinderen.

Carlo, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Het is een leuk stukje geworden. Wij hopen dat dit
stukje  nog  klanten  oplevert.  Wie  weet,  de  bal  kan  soms raar  rollen.  Wij  wensen  je  in  ieder
geval veel succes met je bedrijf en met jouw instelling moet het lukken.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OMA’S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

De vorige maal eindigde Oma’s bijdrage met

De volgende morgen zei één van mijn kinderen: “Zou ds. Hofman dat nu niet voelen”, en zij
liep naar het raam en verschoot van kleur. Ze zei: “Daar komt hij aan”, en dat was ook zo. Hij
komt de trap op en kwam binnen en ik zei: “Dominee, ik heb het Nieuwe Testament in mijn
bloed”, en toen kon ik niets meer zeggen. Zo vol, zo vol was ik. Hij is nog een poosje
gebleven en dat hielp. Je kunt niet zeggen hoe je dan bent, boven het stof.

Nadat Oma zo rijk vertroost is zei Opa van der Slikke na een paar weken tegen Oma: “Nu
moet je de Heiligen Geest nog krijgen”. Oma wist niet wat Opa hiermee bedoelde. Maar
daar is Oma wel achter gekomen. Want de wagen bleef niet stil staan, maar Oma werd weer
verder geleid.

19. Verder geleid

Het was een paar weken verder dat vader tegen mij zei: “Nu moet je de Heiligen Geest nog
krijgen”. Ik wist niet wat hij daarmee bedoelde. Nu dacht ik, dan ga ik daar maar om vragen.
Alles had ik van de Heere gehad en alles had Hij mij ten koste gelegd. Immers niets uit ons,
maar alles uit Hem. Nu moet ik vertellen, dat ik het meeste onderwijs ’s nachts kreeg. Want
des nachts onderwijzen mij mijn nieren (psalm 16 vers 9).

Maar het gebeurde dat ik weer lag te vragen en te bedelen hoe deze zaken waren. Toen was
het dat de Heere mij een groot gezelschap liet zien. Deze waren aan het kwaadspreken,
roddelen.
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Het Woord is een tweesnijdend scherp zwaard

Toen werd ik erop gewezen op de leraars, Die
brachten Gods Woord en dat waren die vurige
tongen.

Want als leraars Gods woord zuiver verkondigt,
dan is dat als een tweesnijdend scherp zwaard. Ik
kon het in bed niet uithouden, ben er uitgegaan,
en heb geheel Handelingen der Apostelen zitten
lezen. Daar las ik van de discipelen, de een
maakte een blinde ziende, de andere hielp een
kreupele, een ander hielp een lamme enz.

Terwijl ik dit zo zit te lezen, gingen mijn ogen open dat dit nu mijn beeld was. Ik was die
blinde, ik was die kreupele, ik was die lamme enz. Toen getuigde die Geest met mijn geest,
dat ik een kind van God was. Wat past de Heere zich toch aan een mens aan. Zo dom als ik
was is er geloof ik niemand.

Altijd maar werken en werken met zo’n groot gezin.
Wij waren met ons zestienen, iedere dag nog een
naaister en een wasvrouw zodat ik potten met eten
moest klaar maken.
Het kwam ieder dag terug zodat er geen tijd was om
bekeerd te worden.
En toch heeft het God goed gedacht naar zulk één
als ik om te zien en Zijn arbeid aan mijn te besteden.
Want, ondanks alle wel en wee, (dat is er genoeg
geweest) ging het genadeleven gestadig verder. Er
behoeft niets in de weg te staan. Wij waren met ons zestienen….

Dus geliefde kinderen en nageslacht, denk er eens over na, niets en nogmaals niets behoeft er
in de weg te staan. Zeg niet: “Dat krijg ik toch nooit”. Maar kijk naar je moeder of oma. Ik
wist niets en ik begreep niets. Er vroeg eens iemand aan mij: “Heb je er alles aangedaan? Heb
je alles voor gelaten?” Dan moest ik “bekennen: “Ik heb er niets aan gedaan”, integendeel, ik
heb alleen maar tegengewerkt.

Dit is de één na de laatste bijdrage uit “Oma’s levensbeschrijving 1973. Het is de bedoeling
om na de laatste bijdrage de bijlagens die Opa geschreven heeft in het boekje “Eeren
Abrams God” in de nieuwsbrief op te nemen.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Wij beginnen zoals gebruikelijk met een bedankje van “de Jarige van de maand”. In dit
geval van de maand januari en wel Matthé Vuijk (06-10-02).
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Beste familie,

Matthé was zeer verrast omdat er dagelijks kaarten op de deurmat
vielen, de kaarten met inhoud waren het meest verrassend voor hem.

Iedereen bedankt voor de felicitaties.

Groeten Coby, Arjan, Renzo en Matthé

Matthé Vuijk

-----------------------------------------
Dan komen wij met “de Jarige van de maand maart”

Wij hebben voor deze maand slechts één aanmelding ontvangen en wel van Marinus van
der Slikke (07-11-00). En als er slechts één aanmelding is, dan is het voor ons niet moeilijk
om een keuze te maken.

“De Jarige van de maand maart” is geworden:

Louise van Noort (07-01-01)

Louise is het 41e kleinkind van Opa en Oma van der Slikke. Zij hoopt
op 8 maart  haar 17e geboortedag te gedenken. Louise zit nog op school
en leert voor verzorgende. Een paar avonden in de week werkt zij in het
verpleeghuis “de Burcht” te Rotterdam.

Dus ze heeft het berendruk(!) en dan kan je wel een beetje ondersteuning gebruiken. Daarom
sturen wij allemaal een kaartje naar Louise.
Haar adres is: Louise van Noort;

Merelhoven 397;
2902 KG Capelle aan den IJssel.

Je kunt haar ook bellen: 06-11937390
Mailen kan ook: vannoort@tiscali.nl
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Wij hopen dat jullie allemaal weer met genoegen de nieuwsbrief hebben gelezen. Allen
hartelijke bedankt die een bijdrage hebben geleverd.
Wij hopen D.V. donderdag 15 maart met de volgende nieuwsbrief uit te komen. Heb je een
bijdrage, dan ontvangen wij die graag uiterlijk op zaterdag 10 maart zodat wij genoeg tijd
hebben om de nieuwsbrief te kunnen samenstellen.

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


