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Geliefde familie,

Zoals altijd, weer een nieuwsbrief met veel wederwaardigheden. In de afgelopen periode is
veel gebeurd. Enkele hebben een poosje in het ziekenhuis gelegen. Anderen zijn getrouwd.
Anderen mochten weer gedenken zoveel jaar getrouwd te zijn. Zo ervaren wij dagelijks dat
blijdschap en droefheid dicht naast elkaar liggen. Enfin, lees het allemaal zelf maar.
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Onlangs vonden wij het onderstaand artikeltje. Velen van jullie zullen het misschien nog
herinneren, anderen zien het wellicht voor het eerst. Ondanks dat dit artikel niet eens zo oud
is, leek het ons goed dit als “Foto van de maand” op te nemen. Want is het niet nu al een
stukje nostalgie?

In de week van 6 juni 2000 stond dit artikeltje in het Reformatorisch
Dagblad. Met recht: “Gedenkwaardig”.

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht gevraagd voor een mailtje van (oom) Johan
(05-00-00) aangaande (tante) Clazien. (Oom) Johan mailde toen dat (tante) Clazien in het
ziekenhuis was opgenomen vanwege een sterk verzwakt lichaam. Nu mailde (oom) Johan
ons (jl. zaterdag 12 mei) het volgende.

Geliefde familie,

De laatste dagen zijn bijzonder hectisch geweest. Clazien is wel vorige
week uit het ziekenhuis ontslagen maar had nog verschillende klachten
wat voor de artsen geen aanleiding was om haar langer in het ziekenhuis
te houden. Na een longontsteking en zeker na een uitdroging is het heel
gewoon dat je nog wel zes weken nodig hebt om op te knappen. Was
vroeger ook heel gewoon. Iemand die jong is en een goede gezondheid
heeft, heeft meestal minder tijd nodig, maar kan ook nog lang
“natobben”. Nou Clazien had ook al in het ziekenhuis veel last van
geheugenstoornissen en spraakproblemen. Ook nu nog kan ze heel (tante) Clazien

moeilijk  uit  haar  woorden  komen.  Ook  is  zij  nog  heel  zwak  en  heeft  veel  moeite  met  lopen,
aankleden en wassen e.d. Daarom ligt ze nog veel in bed. Vorige week is Erica met haar 3 kinderen
gekomen en heeft een paar nachtjes bij ons geslapen en gelogeerd. Helaas bleek dit voor Clazien
veel te belastend te zijn en kon Erica niet blijven. Clazien was zelfs bang dat ze in een psychose
terecht  kwam.  Erica  is  wel  met  Joshan  gebleven  maar  heeft  haar  beide  dochters  toen  bij  haar
schoonouders gebracht. En daar zijn ze gebleven.
Nou jullie weten weer zo’n beetje hoe het hier reilt en zeilt. Clazien slaapt nog veel en we hopen
maar dat al die rust haar goed doet zodat ze weer gauw zichzelf kan aankleden en haar dagelijkse
bezigheden weer kan oppakken
Hartelijke groeten,
Johan en Clazien

Voor degene die (tante) Clazien nog een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.
(Tante) K. van der Slikke-de Niet

                                  Rokkeveenseweg Zuid 145
                                  2718 EM Zoetermeer
Bellen:                       079-361 9228
Mailen kan ook: jmvanderslikke@kliksafe.nl

-----------------------------------------------

Dan nu een berichtje aangaande ds. Arie-Jan de Waard (06-02-00)

In de trouwkaart van Wilco Huizer en Gerliene de Waard (06-02-03) hebben jullie kunnen
lezen dat zij jl. donderdag 19 april in het huwelijk zouden treden. Een zegen zou worden
gevraagd in een dienst in de Westerkerk te Utrecht. In deze dienst zou voorgaan de vader van
de bruid ds. Arie-Jan de Waard (06-02-00). Maar vanwege een blinde darm ontsteking kon
hij niet voorgaan. Uiteindelijk heeft ds. M. Joosse uit Hendrik Ido Ambacht de trouwdienst
geleid.

(Tante) Hanna heeft voor de nieuwsbrief de gehele gebeurtenis als volg omschreven.
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Ds. Arie Jan de Waard

Geliefde familie,

Al een paar dagen voor het huwelijk van Gerliene had Arie-Jan pijn
in zijn buik. Nu ja denk je dan, misschien een buikgriep of iets
dergelijks. Maar in zijn geval ben je vanzelf eerder ongerust en
denk je: Als het maar niet van de ziekte is.
De dag voor het huwelijk toch maar naar de dokter gegaan en
vanzelf nemen ze geen risico. Bloed geprikt en dat was niet goed.
Het duidde op een ontsteking, dus om een uur of 5 naar het
ziekenhuis, waar hij door de scan ging. Het bleek dat de blinde
darm was ontstoken en die moest er direct uitgehaald worden!
Dat is nog ’s avonds laat gebeurd.
Gerda is ’s nacht om 1.30 nog even bij hem wezen kijken en toen
was hij al bij en zei; De Heere is goed!”

Vanzelf kon Arie-Jan toen niet mee met het huwelijk. Dat was natuurlijk erg triest, maar als
het van zijn ziekte geweest was, zou het alles veel erger geweest zijn.
’s Avonds na de receptie heeft iemand hem gereden en is hij nog een kwartiertje op de
bruiloft geweest, dat was heel verblijdend voor ons allemaal. Maar in het bijzonder voor
Gerda en het bruidspaar!

Gerliene had een gedicht gemaakt voor haar ouders en heeft dat toen voorgelezen, waarop
Arie-Jan een paar woorden zei. Hij had het goed gehad in ziekenhuis en zei: “Hij lag en sliep
gerust, van ’s Heeren trouw bewust! Zo mocht hij weer thuis komen en is nu weer aardig
opgeknapt! En ondanks alle zorgen was het toch een goede dag!

Hartelijke groeten,
(tante) Hanna

Toe zover (tante) Hanna. Wellicht  zijn  er  onder  ons  die ds. Arie-Jan de Waard nog een
kaartje willen sturen. Zijn adres is:

ds. A.J. de Waard
Meentweg 126a
3454 AX De Meern

Bel je liever: 030-666 6595
Of mailen: ajdewaard@kliksafe.nl

----------------------------------------------

Maar in de afgelopen periode heeft ook Sophia van den Berg- van der Slikke (07-03-00) in
het ziekenhuis gelegen. Wat was daar aan de hand?

Sedert enkele maanden had Sophia veel pijn in haar buik. Dus naar de dokter. Daarvoor heeft
zij diverse onderzoeken moeten ondergaan. Aanvankelijk konden de heren doctoren niets bij
haar vinden. Uiteindelijk bleek dat haar gal vol zat met galstenen. Maandag 23 april is zij
daaraan geopereerd. Maar in plaats dat zij nu opknapte werd zij nu nog zieker en de doctoren
wisten niet wat daarvan de reden was. Na een grondig onderzoek bleek dat tijdens de operatie
een slagader was geraakt en daardoor haar buik nu gevuld was met anderhalf liter bloed.
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Omdat daardoor haar HB inmiddels gezakt was
tot 4.7 is men direct overgegaan tot operatie.
Daarna heeft ze nog vier zakken bloed gekregen.
Pas zondag 29 april mocht ze eindelijk het
ziekenhuis verlaten.

Sophia  is nog niet de oude maar ze mag
langzaam opknappen.
Is het niet heerlijk om na zoveel narigheid haar
een kaartje te sturen als blijk van medeleven? Ja
toch? Haar adres is: Sophia in het ziekenhuis

Sophia van der Berg;
Jaap Kosterstraat 62;
3286 VT Klaaswaal.

Bellen mag ook: 0186-572568
Of mailen: debergen@hotmail.com

___________________________________________________________________________

GEDENKWAARDIG

In de vorige nieuwsbrief hebben wij verzaakt te melden dat:

Peter en Fenna van der Slikke- van Loenen (13-00-00)

op jl. 8 mei vijfentwintig jaar zijn getrouwd. En dat is toch een felicitatie waard.

(Oom) Peter en (tante) Fenna

Feliciteren kan tegenwoordig op velerlei wijze.
Bijvoorbeeld  via  de  mail.  En  dat  kost  niets.  Slechts  een
enkele minuut. En wie heeft dat daarvoor niet over.
Daarom roepen wij jullie allemaal op om, hetzij via een
kaartje,  een  E-card  (en  dat  kost  ook  niets),  een  mailtje  of
een belletje (oom) Peter en (tante) Fenna te feliciteren
met hun zilveren huwelijk. Dat moet toch lukken.
O ja, nog even het adres.

Aan het Bruidspaar
                           Peter en Fenna van der Slikke;
                           Kronenburgerstraat 18;
                           1271 PK HUIZEN.
Bel je liever: 035-524 4000 / 06-12615833
Mailen kan ook: petervd.slikke@kpnplanet.nl

Dit moet toch zonder problemen kunnen? Of niet?
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En nu wij het toch over Peter hebben, afgelopen zaterdag 12 mei, stond in het “Algemeen
Dagblad” het volgende artikel van hem.

Met andere woorden: “Een gewaarschuwd man geldt voor twee”.
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GEBOORTE

Op jl. donderdag 3 mei is bij Ronald en Marion de Waard- van Maanen (06-02-02) een
zoon geboren. Hij heeft de namen Arie-Jan Laurens  mee gekregen.

Geboortekaartje van Lauran de Waard

Door deze feliciteren wij Ronald en Marion van harte met de geboorte van Lauran. Wij
wensen jullie van harte met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Misschien zijn jullie een beetje benieuwd wat de namen betekenen. Nu bij dezen.
Arie betekent : de eerbiedwaardig; Jan: De Heere is genadig en Laurens: Persoon met
lauweren bekranst. Het zijn mooie namen die hopelijk in het leven van Lauran (met
familienummer 06-02-02-01) waargemaakt worden.

---------------------------------------

Voordat wij nu overgaan met het geven van een overzicht van de gezinnen waar een baby’tje
wordt verwacht eerst een berichtje over Erica Vreugdenhil- van der Slikke (05-05-00). Het
is een berichtje van (oom) Johan.

Beste familie,
In de nacht van jl. 12 mei hebben Erica met haar kinderen bij ons geslapen daar wij zaterdagmorgen
toch naar Lunteren zouden gaan. Wij zijn met 2 auto’s gegaan omdat alle spullen niet in één auto
kon. Dus nu woont Erica met haar kinderen (tijdelijk) aan de Klomperweg op de camping in Lunteren
tot 29 juni, want dan gaan ze weer met het vliegtuig naar Nairobi. Twee juni is Erica uitgerekend,
maar zoals het er nu uitziet, zou je denken dat de baby toch wel eerder geboren moet worden,
sjonge jonge wat is Erica dik.
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Volgende week woensdag (16 mei) is er weer een pannenkoekenavond in Lunteren in de Hervormde
Kerk en dan kan je voor 5 Euro onbeperkt pannenkoeken eten, de kinderen zelfs voor 3 Euro.
Misschien dat er nog familieleden heen willen. Jacob-Jan heeft ook een presentatie gemaakt die kan
ook bekeken worden. Ik hoop er naar toe te gaan.
Een hartelijke groet van
(oom) Johannes. Adieu.

Dan volgt nu dus het overzicht van gezinnen, voor zover wij weten, waar een baby’tje wordt
verwacht.

Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil- van der Slikke (05-05-00) eind mei;
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-01) medio augustus;
Richard en Arianne Bos- de Frel (03-03-01) medio augustus

___________________________________________________________________________

TROUWEN

Dan beginnen wij eerst met een paar bedankkaartjes.

Zoals bekend zijn Teun en Rebekka Broer- Mudde
(14-06-00) op woensdag 18 april getrouwd.
Tegen alle verwachtigingen in was het weer prachtig.
Het was droog en de zon scheen ’s morgens helder aan
de hemel zodat er prachtige trouwfoto’s konden
worden gemaakt.

’s Avonds zijn wij naar de receptie geweest die
gehouden werd in het mooie restaurant “De Oude
Duikenburg” te Echteld.

Aan het einde van de avond kregen wij dit prachtige
bedankkaartje.

-------------------------------------

Eric en Rianne Marijs- van der Slikke (07-10-00)
zijn vrijdag 27 april in Middelburg in het
huwelijksbootje gestapt. Ook die dag was het mooi
weer zodat er prachtige foto’s konden worden
gemaakt.

De receptie is, ondanks dat die ’s middags en in
Koudekerk in Zeeland is gehouden, druk bezocht.

Eric en Rianne hebben in ieder geval goede
herinneringen aan die dag overgehouden.

Namens Eric en Rianne, allen hartelijk bedankt.

---------------------------------------
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Dan hebben wij via de mail een prachtig trouwkaart ontvangen van Colin den Toom (03-03-
03) en Stephanie van den Berg.

Colin en Stephanie hopen op D.V. 31 mei 2012 in het huwelijk te treden. En zoals je dat op
de kaart kan lezen vindt deze plechtigheid plaats in het gemeentehuis te ‘s-Gravenzande

Door deze feliciteren wij het bruidspaar van harte met hun voorgenomen huwelijk. Wij
wensen jullie van harte toe dat het een mooie en onvergetelijke dag mag worden. Maar
bovenal wensen wij jullie vele gezegende jaren toe.

Trouwkaart van Colinden Toom  en Stephanie van den Berg

___________________________________________________________________________

BIJDRAGE VAN . . . . . . . .

Deze keer hebben wij een mooie bijdrage van  Arjan en Coby Vuijk (06-10-00) ontvangen.
Het is een leuk stukje om te lezen en aangekleed met foto’s. Enfin, lees het zelf maar.

Arjan en Coby, bedankt voor deze mooie bijdrage. Wij vinden het altijd heerlijk dat er nog
neven en nichten zijn die spontaan meedoen met het leveren van een bijdrage.



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                            nummer 66, MEI 2012
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________9

Geliefde familie,

Iets schrijven voor de nieuwsbrief, leuk! Tot 4 keer toe een start gemaakt zonder resultaat, nu
poging 5. Mochten jullie dit niks vinden, dan bieden wij nu alvast onze excuses aan. Wij
kunnen er ook niks aan doen. Ja, en wie neemt nog de moeite om iets op papier te zetten?

Even voorstellen. Allereerst onze hond Luca, een cavalier
van 4 jaar oud en een sfeermaker in the family.

Daarnaast de jongste van de familie, een zanger in hard en
nieren! Met een gevoel voor muziek en een liefhebber van
lekker eten. Hij is 6 jaar oud en het 150e achterkleinkind van
opa en oma, daarom is zijn doopnaam Marinus Maarten.

Onze hond Luca

Matthe,

‘s Zomers een avondje vissen met vader en
broer vindt hij geweldig en zeker als je meer
vissen vangt dan je broer en vader! Hij speelt
graag met lego en ruzie maken met z’n broer
zijn 2 favoriete hobby’s!!!
Matthe zit op zwemles en hoopt binnenkort
zijn A diploma te behalen. Als hij later groot is
zou hij heel graag op de ambulance willen
werken

het 150e

achterkleinkind
De herriemaker van de familie is Renzo, geboren op 18 oktober 2002. Renzo heeft de
volgende hobby’s en sporten zoals zwemmen, scouting, aikido en turnen de afgelopen jaren
met veel enthousiasme beoefent. Hij heeft nu na lang zoeken de hobby gevonden die bij hem
past en dat is “orgelles” Zijn idolen zijn Klaas Jan Mulder en Pieter Heykoop. En orgelen is
een hobby waar je niet zo snel moe van wordt, bij Renzo echt op het lijf geschreven.

En nu maar hopen dat ze
het goed vast houden.

Renzo,
de sportman van de familie

Wie doet mij na?
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                              “de family”

In vogelvlucht hebben jullie kennis kunnen maken met de familie Vuijk uit Oud-Beijerland.
(Arjan is de jongste van Hanna van der Slikke). Zijn jullie ooit eens in de buurt van de
Hoekse Waard, kom gerust eens een bakkie doen.

Hartelijke groetjes,
Arjan, Coby en de kids.

___________________________________________________________________________

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Met genoegen kondigen wij nu de tweede bijdrage aan van (tante) Bartelien Gerrets- van
der Slikke (10-00-00). En het is net als de vorige keer een droevig verhaal waarbij opnieuw
de tranen in je ogen schieten als je dat zo leest.

Geliefde Familie,

Dan hierbij weer een vervolg op mijn jeugdherinneringen.

Op 30 juli 1958 werd ik tien jaar en mocht op school, toffees trakteren (wel heel anders dan
in deze tijd!). Wat was ik blij! Van vreugde huppelde ik de trap af. Dat had ik niet moeten
doen want ik huppelde naast een tree en viel van de tiende tree naar beneden.
O, wat een pijn had ik in mijn rechter arm!! Ik huilde bittere tranen.

Maar moeder (oma) zei dat het wel over zou gaan, het kwam van de schrik en de klap.
Op school deed ik niets anders dan huilen en halverwege de morgen liet de juffrouw mij naar
huis brengen, met de mededeling dat mijn moeder (oma) met mij naar de dokter moest gaan.
Thuis kreeg ik een standje dat ik flinker moest wezen, op mijn tanden moest bijten en dat een
kindje krijgen erger was. De dokter werd niet bezocht!

Onder leiding van Coby en Arjan is het
dagelijks een georganiseerde chaos. Beide zijn
ze 32 jaar en nu al weer ruim 11 jaar
getrouwd. Coby werkt 2 avondjes als
groepsleidster in zorgcentrum de Elf Ranken
in Barendrecht en Arjan werkt voor Eurest
Services op Shell Pernis en Moerdijk. Hij is
eindverantwoordelijk voor alles wat facilitair
is zoals catering, koffie, schoonmaak,
postkamer, terrein en groenvoorziening
drukwerk enz. enz.
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De volgende dag moest ik gewoon weer naar school,
maar ik huilde en huilde maar. Dus werd ik weer
thuis gebracht met de mededeling dat ik niet eerder
terug mocht komen of de dokter moest mij gezien
hebben. De dokter stuurde ons meteen door naar het
ziekenhuis en nog geen uur later had ik voor vier
weken gips, daar mijn arm gebroken was.
Zodra ik in het gips zat was de pijn verdwenen! Dat
vond ik zo onbegrijpelijk, dat ik het nooit vergeten
ben.

Daar zit ik dan, met mijn gebroken arm
Dat moeder( oma) zolang gewacht had met het bezoek aan de dokter kan ik achteraf wel
begrijpen, want zij waren particulier of te wel niet verzekerd.
Ondanks alles heb ik, als ik zo terugblik, mijn jeugd toch echt als “warm”, “veilig” en
“liefdevol” ervaren

Lieve groeten, (tante) Bartelien

Ja, en dan nu het beloofde gedichtje. Helaas hebben wij die in de vorige nieuwsbrief
opgenomen. Maar niet getreurd, ook wij weten er één. Daar komtie dan.

Een klein ondeugend ventje

1. Een klein ondeugend ventje,
            Die liep eens heus'lijk waar,
            Op straat en in zijn mondje,
            Had hij een dikke sigaar.

2. Maar o, daar kwam een diender,
           Die pakte het ventje beet,
           En zei met barse stemme,
           Vertel eens hoe jij heet.

3. Je weet wel kleine jongen,
            Zo’n kleuter zoals jij,
            Die mag volstrekt niet roken,
           Je bent er lelijk bij”.

4. De guit begon te lachen,
            Ik  mag het van mijn pa,
            Want ziet u wel agentje,
            Het is van chocola, há há”.

___________________________________________________________________________

OPA’S HERINNERINGEN

Dan gaan wij nu verder met Opa’s Herinneringen. De periode waarover hij nu schrijft strekt
zich uit van voor de oorlog tot circa 1975. Het is eigenlijk een soort samenvatting. Later
schrijft Opa wat meer gedetailleerd over zijn herinneringen.

Opa van der Slikke
(+/- 2000)

Ondanks een zee van moeilijkheden en zorgen in ons huwelijk en dat
moeder vaak kerkdiensten moest verzuimen door vele malen dat zij
in verwachting was, ging het werk Gods in haar ziel gestadig door.

Uitwendig hadden wij soms zoveel zorgen, dat ik zelfs wel eens blij
was dat er op een dag een nacht volgde, dan was ik er even van
verlost. Evenwel heeft de Heere het menigmaal uit- en inwendig zo
goed gemaakt en zulke wonderlijke uitkomsten gegeven dat,
terugziende, wij niet anders kunnen zeggen dan: Hij heeft wonderlijk
met ons gehandeld, thuis, in mijn werkkring en in het kerkelijk leven.
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Er zijn zoveel herinneringen, dat ik naar mijn gevoel wel maanden zou kunnen schrijven.
Moeder heeft gevraagd of ik nog eens wat wil schrijven over de goede hand Gods die over
ons is geweest. Ik weet niet of daar iets van komen zal. Wij zullen wel zien of het mag.

Maar nu gaat het over moeder. Wat een gezegende tijd is het geweest toen haar ziel gered is.
Waar zij met God verzoend is, in een Drie-enig God opgelost, in het Verbond opgenomen.
Wat hebben wij vaan toen de Twaalf Artikelen van het Geloof gezongen. Veel is door de tijd
vervaagd.

Vaak vertelde zij mij in de nacht van haar zielservaringen. Wat
hadden wij het toen goed. Toen Marinus ons op een ongewonde
wijze ontviel, er was als het ware geen dood. God kon ons geen
kwaad doen. “Recht en gerechtigheid zijn de vastigheden van
Zijn Troon.

Is zij volmaakt geweest? Natuurlijk niet. In een huwelijk kom je
er wel achter dat we in Adam zijn gevallen. Beide zondige
mensen, vijandig, dood in de zonden en misdaden. Als onze
natuur eens bovenkomt! Maar o, de liefde Gods. Waar er niets
goeds in ons is, is Hij goed, barmhartig en genadig. Daarvoor
moesten wij elkaar leren kennen, mocht ik naar het gehoor van
Gods Woord brengen en hoewel zij zelf zei: Ik kende thuis de
Naam des Heeren alleen door de vloeken die gebruikt werden”.

(Oom) Peter en
(oom) Marinus (Rini)

(+/- 1966)
” Zo zag die Gezegende Majesteit naar haar om en trok haar met koorden der liefde wen
goedertierenheid en maakt haar Zijn Naam bekend.

Tot zover weer Opa’s Levenservaringen.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Eerst een herinnering.
Wellicht zullen jullie het nog wel herinneren  dat “De Jarige van de maand mei” is:

Bastiaan Snoeij (14-02-04)

Bastiaan is op zaterdag 26 mei jarig en dan hoopt hij
7 jaar te worden. Hij is dit jaar voor het eerst naar het
internaat gegaan, dus dan is het hartstikke leuk om
een kaartje van al die ooms en tantes, neven en
nichten te mogen ontvangen.
Zijn adres is: Bastiaan Snoeij;

Internaat de Driemaster;
“Het Kraaiennest”
Boezemdreef 2;
2922 BA Krimpen aan den IJssel. Dit is tie: “de Stoere Bastiaan”

Bastiaan, nogmaals alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij hopen dat je een
fijne dag mag hebben. En wie weet krijg je wel tien kaarten. We horen het wel.

----------------------------------
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Dan krijgen wij nu de opgave van “de Jarige van de maand juni”.

Wij hebben (helaas) geen aanmeldingen ontvangen, dus moesten wij zelf op zoek gaan.
Gelukkig was die snel gevonden. “De Jarige van de maand juni” is geworden:

Dylan Bakker

Dylan Bakker (01-02-01)

Dylan is een zoon van Joke Bakker (01-02-00).
Eigenlijk weten wij weinig van Dylan. Daarom
vragen wij nu via deze nieuwsbrief, of hij een
stukje wil schrijven over zichzelf. Dan kunnen
wij die opnemen in één van de volgende
nieuwsbrieven.

Dylan hoopt D.V. 16 juni 18 (achttien!) jaar te worden. Door deze feliciteren wij Dylan
alvast met zijn verjaardag. Het is voor Dylan een bijzondere dag. Want als je 18 jaar wordt,
dan mag je ineens alles. Je mag sterke drank kopen, je rijbewijs halen, je bent voor de wet
volwassen (?) en ga zo maar door.
Wij zijn er van overtuigd dat er velen onder jullie zijn die Dylan een kaartje willen sturen. Zij
adres is: Dylan Bakker,

Parallelweg 24,
3131 DG Vlaardingen.

Bellen mag ook: 06-22342044 (dit is zijn eigen telefoonnummer, dus bellen maar!)
of mailen (en dat kost niets, alleen maar enkele minuten van je tijd).

bakker.joke@gmail.com

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Lydia den Toom- van Krimpen (03-05-00), jullie weten het wel onze beheerster van de site
familievanderslikke.nl, heeft  onlangs  de  site  weer  geheel  bijgewerkt.  Maar  als  wij  de  site
bekijken  zien  wij  dat  er  nog  heel  veel  informatie  wordt  gemist.  En  dat  is  jammer,  daar  wij
voor de nieuwsbrief regelmatig de site raadplegen. Daarom doen wij nogmaals een beroep op
al degene die het familieblad nog niet hebben ingevuld, dit nog alsnog te doen.

Weet je het niet hoe het moet, Lydia is altijd bereid jullie daarbij te helpen. Haar e-mail adres
is: toom@solcon.nl.  Doen!

Tenslotte allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


