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Geliefde familie,

Voor ons zit de vakantie er op.  Maar velen van jullie gaan nog of zijn nu met vakantie. Wij
hopen dat de vakantie zo mag zijn zoals jullie dat verwachten. Wij hebben de draad van het
dagelijks leven weer opgepakt door weer een Slikkertjes-Nieuwsbrief samen te stellen. Wij
hopen dat het voldoet aan jullie verwachtingen. Het is naar onze mening opnieuw een mooie
nieuwsbrief geworden dank zij jullie bijdrage.
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Onderstaand een fotootje dat in de zomer van1959 moet zijn genomen op het Verploegh
Chasséplein te Vlaardingen. Op de achtergrond zie je het Bevrijdingsmonument van de
Tweede Wereldoorlog 1940-1945 waar nog steeds ieder jaar Dodenherdenking wordt
gehouden.

In de wandelwagen zit het oudste kleinkind
van Opa en Oma van der Slikke-Don en wel
Peter Bakker. Verder staat van links naar
rechts op de foto: (tante) Hanna van der
Slikke, (oom) Cees van der Slikke, (oom)
Piet Bakker, (tante) Nel Bakker en (tante)
Elisabeth Mudde- van der Slikke.

Is  het  geen  prachtige  foto?  Ja  toch.  Vanwege
de woningnood hebben (oom) Piet en (tante)
Nel nog enkele jaren bij Opa en Oma van der
Slikke ingewoond.

Zij beschikten over een klein slaapkamertje en een overloop. Je kunt je wel voorstellen dat
het behelpen was. Want daarnaast woonden nog alle overige kinderen (13) bij opa en oma
thuis. En dat allemaal aan de Binnensingel 29 te Vlaardingen.

Het was een groot bovenhuis met een voor- en achterkamer met nog vijf slaapkamers
waarvan enkele niet groter dan 6 m2. Omdat het huis toen totaal 18 personen moest herbergen
werd ook een grote zolder gebruikt als slaapkamer. De zolder was niet geïsoleerd zodat het ‘s
winters binnen even koud was als buiten. Om het toch een beetje warm te krijgen, werd naast
de drie dikke dekens vaak extra winterjassen over het bed gelegd. Hoewel er veel zorgen
waren  kunnen  wij  toch  terug  zien  op  een  mooie  tijd  omdat  wij  de  zorgen  gezamenlijk
droegen.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

(Oom) Johan heeft ons in de vorige nieuwsbrief uitvoerig verslag gedaan over de ziekte van
(tante) Clazien. Thans kunnen wij meedelen dat wij hebben vernomen, gelet op de
omstandigheden, het met (tante) Clazien redelijk goed gaat.

(tante) Clazien

Desondanks kunnen jullie altijd nog een kaartje sturen.

Het adres is inmiddels overbekend. Maar om het jullie makkelijk te maken
geven wij het nogmaals.
Dus het kaartje sturen naar:

    (Tante) Clazien van der Slikke-de Niet
                           Rokkeveenseweg Zuid 145
                           2718 EM Zoetermeer.
Bellen:                079-361 9228
Mailen kan ook: jmvanderslikke@kliksafe.nl

-------------------------------------
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een mail van Rhodé Slagboom-van der Slikke
opgenomen waarin zij meldde dat haar man Arjan Slagboom enkele weken vanwege
omstandigheden onder begeleiding in retraite gaat.

Arjan Slagboom

Binnenkort wordt Arjan overgeplaatst dus even wachten met het
sturen van een kaartje. Wil je Arjan toch een plezier doen door hem
een kaartje te sturen, dan moet deze nu gestuurd worden naar:

Arjan Slagboom
                               Sperwerstraat 120
                               3362 ES Sliedrecht.
Mailen mag ook:    arjanslagboom@live.nl

Overigens verzocht Arjan ons een ieder hartelijk te bedanken voor al
die kaarten die hij voor zijn ziek zijn mocht ontvangen. Het deed
hem zeer goed.

___________________________________________________________________________

TROUWEN

Even een herinnering. In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat

Eunice Mudde en Erwin de Raaf

op D.V. donderdag 19 juni 2012 in het huwelijk
hopen te treden. Het huwelijk vindt plaats op het
Landgoed Staverden te Ermelo.

Door deze feliciteren wij Eunice en Erwin met hun
voorgenomen huwelijk. Wij hopen dat jullie een
mooie en een fijne dag hebben zoals jullie die zelf
wensen.

Landgoed Staverden
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GEBOORTE

Wij horen nog al eens dat er bij neven en nichten gezinsuitbreidingen heeft plaatsgevonden
waarover de redactie van de nieuwsbrief niet is geïnformeerd. Dat vinden wij jammer, want
dan kan de redactie, omdat zij het niet weten het daardoor niet in de nieuwsbrief vermelden.
Wij begrijpen echt wel dat jullie niet direct aan de Slikkertjes-Nieuwsbrief denken en daarom
doen wij een beroep op jullie om elkaar daarin scherp te houden.

-------------------------------

Dan volgt nu het overzicht van gezinnen, (voor zover wij weten) waar een baby’tje wordt
verwacht.

Hans en Tamara de Waard- Treure medio augustus;
Richard en Arianne Bos- de Frel medio augustus
Marten en Janneke Gerrets- Struijk, eind november.

___________________________________________________________________________

GESLAAGD

Een bedankje

Martha met …. Ezra

Beste familie,
Via deze weg willen wij, iedereen die ons een kaartje stuurde voor ons slagen, hartelijk
bedanken. Altijd leuk om een kaart te krijgen. Ook wensen wij jullie allemaal een fijne vakantie
toe.
Hartelijke groeten van Martha en Ezra Bos

--------------------------------

Dan volgt nu een berichtje van (tante) Hanna.
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Geliefde familie,

Even laten weten wie er bij mij in de familie geslaagd zijn.
Allereerst mijn zoon Johan, hij is geslaagd voor zijn aannemersdiploma. Heel knap van hem daar hij 5
jaar studie binnen 3 jaar heeft afgedaan! Bovendien was hij de beste leerling van het jaar. Bij de
diploma-uitreiking werd hij op het podium geroepen. Hij was hierover heel erg verbaasd en kreeg nog
een enveloppe met geld overhandigd. Daar Johan ook nog een gezin heeft, vrouw en 3 kinderen, is
het een hele prestatie!

Dan nog even de mededeling dat mijn kleindochter Josianne is geslaagd voor de HAVO en hoopt
verder te gaan studeren. De andere kleinkinderen zijn allemaal over gegaan.
Ik vind het mooi om dit allemaal te kunnen vermelden.

Liefs van mij,
Hanna

Johan en Josianne, maar ook alle andere familieleden die geslaagd en/of overgegaan zijn
naar het volgende leerjaar, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Wij wensen
jullie verder veel succes met je studie en als je gaat werken succes met je (nieuwe) baan.
__________________________________________________________________________

VERHUIZINGEN

Wij  hebben  van (tante) Nel het bericht ontvangen dat zij is verhuisd. Maar ook dat zij een
mooi Carmen krulset te koop heeft. Dus grijp je kans.

´d Amandelhof

Geliefde familie,

Ik ben verhuisd. In plaats van Fluiterlaan no. 50-5 woon
ik nu op no. 50-44. Postcode blijft 2903 RL te Capelle
aan den IJssel alsmede mijn mailadres:
p.bakker-ndd@kpnplanet.nl

Verder heb ik een Carmen krulset te koop, slechts één
maal gebruikt omdat gebleken is dat mijn haar te dun is.
Vraagprijs: van 34.95 voor 25 euro.
Veel liefs,
(Tante) Nel Bakker- van der Slikke

__________________________________________________________________________
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BIJDRAGE VAN……….

In de vorige nieuwsbrief stond een stukje van ….
Nou ja, dat moest jezelf ontdekken door het oplossen van een soort kruiswoordraadsel.
Jammer genoeg was de nummering niet goed weergegeven, maar voor de slimmeriken onder
jullie was dit geen probleem. Wij hebben via de mail enkele goede oplossingen ontvangen.
De eerste die de juiste oplossing mailde was (tante) Bartelien Gerrets- van der Slikke.
Vandaar deze beloofde eervolle vermelding.

Dan komt nu de oplossing

Familie van Noort

Het is duidelijk, de puzzel komt van de
familie van Noort. Alle namen uit het gezin
zijn in de puzzel opgenomen. Te beginnen
bij Jan, daarna de doopnaam van Lizette of
te wel Johanna Elizabeth. Vervolgens hun
oudste dochter Louise en de oudste zoon
Lennart. Tenslotte de twee jongste Tabitha
en Micha.
Helaas  is  het Lizette niet gelukt, vanwege
vakantie en drukte, om nog een stukje over
haar gezin te schrijven.
Maar wij gaan er vanuit dat we het tegoed
houden.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu al de vijfde bijdrage van (tante) Bartelien Gerrets-
van der Slikke.

Geliefde Familie,

Hopelijk lukt het me weer om iets op papier te zetten. Ik ben dan
ook benieuwd wat jullie ervan vinden. (tante) Bartelien

MULO-school uit de jaren vijftig

Inmiddels zal ik zo rond de twaalf jaar geworden zijn.
De Dr. Colijnschool werd door mij bezocht met de
bedoeling dat ik een MULO (Meer Uitgebreid Lager
Onderwijs) diploma zou halen. Dat gelijk is aan wat
nu de HAVO is. Je had ook de ULO (Uitgebreid
Lager onderwijs)
[Het was de benaming voor een schooltype na
de lagere school. De wettelijke term MULO werd in
1920 afgeschaft en veranderd in ULO, echter de
naam MULO is nooit meer verdwenen. Veel scholen
vonden de term MULO beter klinken dan ULO.
(Red.)].

In die tijd hielp (tante) Lydia moeder (oma) in de huishouding en trouwde met (oom) Cock.
Daar ze bij ons in kwam wonen kon ze moeder blijven helpen. Na de geboorte van Herma
echter kregen ze al snel een woning en was moeder haar hulp kwijt. (Tante) Anneke wilde
dolgraag de taak van (tante) Lydia overnemen maar  je mocht je in die tijd pas met je
veertiende jaar van school en zij was nog maar dertien…  Dus werd beslist dat ik thuis moest
komen om moeder bij te staan.
Inmiddels was ik net over gegaan naar de derde klas en wilde helemaal niet van school. Maar
als compensatie mocht ik naar de avond-MULO. En het was maar voor een jaartje.

Op de avond-MULO, die drie jaar duurde en waar ik in de tweede klas in mocht stromen,
bleek dat je dan pas examen mocht doen als je achttien jaar was. Dit om te voorkomen dat
iedereen met zijn veertiende van school ging en ’s avonds verder studeerde. Dus toen ik
MULO doorlopen had, moest ik twee jaar wachten met het afleggen van een examen.
Dientengevolge heb ik dus nooit examen afgelegd!

Na een jaartje kwam (tante) Anneke moeder (oma) helpen en heb ik toen een jaar in een
bakkerswinkel, bij van der Meer en Schoep, gewerkt waar ik 33 gulden per maand verdiende.
Daarna heb ik zes weken in de huishouding gewerkt bij een directeur van Koster (Voor vader
& Zoon). Uiteindelijk zorgde (o)pa dat ik bij de Unilever kon werken als laborante en kon ik
de opleiding voor Analiste gaan volgen. Maar ik vond het helemaal niets.
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In die periode had (tante) Hanna een vriendin, Joke
Kuil heette zij. Zij werkte in Groot Schuylenburg te
Apeldoorn. Het was een inrichting voor
zwakzinnigen. En als zij op visite kwam, dan hing ik
aan haar lippen van al die verhalen die zij daarover
vertelde. Dat was nu werk dat ik ook graag zou willen
doen. Ik heb bij een ander inrichting gesolliciteerd en
aangenomen en mijn diploma Zwakzinnigenzorg
gehaald. Wat een mooi werk was dat. Ik heb er acht
jaar lang met plezier gewerkt. Groot Schuylenburg Apeldoorn

Tot zover mijn verhaal.

Dan komt nu mijn beloofde gedichtje.

Lente

De nachtegaal

1. Had ik uw adem nachtegalen
      Uw zilv'ren toon!
      Langs alle heuv'len alle dalen,
      Zou ik uw smeltend lied herhalen,
      Zo vol, zo schoon.

3. Ik zou die grote Schepper loven,
     Die ongezien
     Zijn troon gevestigd heeft daar
                                                     boven,
     En wie de bloemkens onzer hoven
     Hun hulde biên.

2. Ik prees die God in mijn gezangen,
       Die veld en woud,
      Weer 't groene kleed heeft
                                            omgehangen,
      Na zoveel maanden van verlangen,
      Zo blijd, aanschouwd.

4. Mijn zangtoon zou des morgens stijgen
     En ‘s avonds laat.
     Met u zou ik des nachts niet zwijgen,
     Daar 't maantje glurend door de
                                                    twijgen,
    Ons gadeslaat.

Allen de hartelijke groeten,
(Tante) Bartelien
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OPA’S HERINNERINGEN

Dan gaan wij ook nu weer verder met Opa’s Levenservaringen. In dit hoofdstuk schrijft
Opa hoofdzakelijk over Oma.

Er kwam eens iemand bij ons die meende dominee te moeten worden. Hij kwam al
predikende de trap op. Praten en nog eens praten.

Op een keer was moeder haringen aan het bakken. Hij zag
dit en zei: “Ik zie het al, het is nog niks met je, anders
kwam je daar wel in dat hoekje terecht”. Maar hij at wel
flink wat haringen van haar op en moeder is nooit in dat
hoekje terecht gekomen en hij is nooit dominee geworden.

Wij hebben meer van dit soort mensen in huis gehad.
Moeder zei wel eens: “Ik heb in de wereld nooit zoveel
poppenkast gezien als in de godsdienst”. Sommigen gaan
hun stem helemaal veranderen.

Haring bakken

Poppenkast dominee

Ze vroeg eens bij een dominee aan huis aan zo’n vrouw: “Praat
u thuis ook zo?”. Maar dan had ze het gedaan. Ze is geestelijk
veel door anderen geslagen, maar heeft de Heere hiervoor leren
danken. Zij sloegen haar naar God toe.
Zelfs op gezelschappen, waar wij af en toe wel eens kwamen,
werd moeder hard behandeld.

Wij waren eens bij een kind van God, en nadat moeder één en
ander over zichzelf had mogen vertellen, werd haar gezegd dat
haar zaken wel goed waren, maar niet de manier waarop zij het
weergaf.

Zij ging bedroefd naar huis, maar de Heere vertrooste haar met hetgeen op de Pinksterdag
plaats vond: “Dat een iegelijk in zijn eigen taal de grote werken Gods verkondigde”. Zij
heeft haar wijze van spreken nooit behoeven te veranderen.

Ik kan veel van dergelijke zaken naar voren kunnen brengen, maar het is, meen ik, beter ze te
laten rusten aangezien mensen moeilijke vertroosters zijn. Moeder heeft vaak alles in de hand
de Heeren mogen over geven. En dat is de beste weg.

Aanvankelijk heeft moeder in haar ouderlijke woning
veel moeilijkheden ondervonden. Zelfs is getracht haat
te bewegen mij te verlaten, omdat zij vonden dat moeder
levend begraven was. Zij heeft echter, (Gode zij dank),
evenals Ruth een goede keuze mogen doen. Daar is een
milde zegen op gevolgd. Jaren later draaide de familie
wat bij.

Moeder heeft nog geprobeerd om haar moeder onder het
gehoor van Gods Woord te brengen en het lukte een Ruth met Naomi
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Poosje. Zij kon echter op de duur de wereld en haar begeerlijkheden niet loslaten. Die
opoffering was voor haar te groot. Evenwel werd in de loop van de tijd de verhouding beter
en oma van Dorp geloofde tenslotte dat God het deel van haar dochter was geworden en zei
het haar te gunnen.
Moeder is vooral in de laatste jaren voor haat moeder en voor haar tweede vader, opa van
Dorp, een zeer grote steun geweest, vaak schier boven haar vermogen.

Tot zover weer een stukje van Opa van der Slikke.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu een bedankje van “de Jarige van de maand juni”.

Door omstandigheden is Dylan Bakker niet in de
gelegenheid om zelf een bedankje te schrijven. Hij
heeft (tante) Nel,  zijn  oma  gevraagd  om dit te
verzorgen. (Tante) Nel schreef ons het volgende.

Dylan heeft heel veel kaarten ontvangen en dat heeft
hem zeer verrast. Er waren kaarten bij met zelfs geld
er in. Hij zegt dit goed te kunnen gebruiken daar hij
binnenkort, mede vanwege zijn studie, op kamers
gaat wonen.
Namens Dylan allen hartelijke dank en de hartelijke
groeten.

Dylan

---------------------------------

Vervolgens een herinnering van “ de Jarige van de maand juli”.

Zoals in de vorige nieuwsbrief hebben wij voor de maand juli veel aanmeldingen ontvangen
voor “de Jarige van de maand juli”. Voor Ellen Mudde hebben wij zelfs meerdere
aanmeldingen ontvangen. Op haar is dan ook de keuze gevallen.

Ellen Mudde

Ellen hoopt D.V. 23 juli haar geboortedag te gedenken. Zij hoopt
dan 34 jaar te worden.

Haar adres is:
Ellen Mudde,

                         Merellaan 301,
                         Capelle a/d IJssel.

Gelet op de moeilijke omstandigheden waarin Ellen verkeert, gaan
wij er vanuit dat jullie haar allemaal een kaartje sturen.

-------------------------------
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Dan komen wij nu met de melding van “de Jarige van de maand augustus”. Helaas hebben
wij voor augustus geen aanmelding ontvangen. Daarom zijn wij zelf op zoek gegaan. Zoals
jullie weten proberen wij ieder maand een eerlijke keuze te maken. Na ampel beraad is
“de Jarige van de maand augustus” geworden:

Mark van der Slikke

Mark is  de  oudste  zoon  van Alfred en Joanneke van der Slikke-
Seip. Hij is zojuist met mooie cijfers overgegaan van GTH-1 naar
GTH-2. Mark van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Mark hoop op 5 augustus 14 jaar te worden en als je hem een kaartje
stuurt, (en hopelijk doen jullie allemaal mee) dan moet deze
gezonden worden naar:

Mark van der Slikke,
                                  Harp 12,
                                  3286 TJ Klaaswaal.
of mailen naar: avdslikke@solcon.nl

Mark

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Onze site-beheerster Lydia den Toom- van Krimpen heeft een nieuw mailadres. Dat
betekent dat als je iets wil doorgeven voor de familievanderslikke.nl site vanaf heden moet
mailen naar:

toom@kpnmail.nl

Wij verzoeken jullie hiervan goede nota van te nemen.

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


