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Geliefde familie,

Iedere maand is het weer voor ons spannend hoe de Slikkertjes-Nieuwsbrief overkomt.
Hebben wij wel alles goed verwoord? Zijn wij niets vergeten? Staan er geen taalfouten in? En
noem maar op. Blijkbaar zijn jullie over het algemeen tevreden omdat wij zelden
commentaar ontvangen. Dat doet ons deugd. Toch merken wij dat bij iedere nieuwsbrief die
uitkomt, “nieuwe” informatie ontbreekt. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Eén van
de mogelijkheden om dat te voorkomen is, dat iedere familie, in onderling overleg een
contactpersoon aanwijst. De betreffende persoon draagt er dan zorg voor dat de redactie van
de “Slikkertjes-Nieuwsbrief” en de site-beheerster van familievanderslikke.nl worden
geïnformeerd over het wel en wee binnen zijn/haar familie als daarom wordt gevraagd.

Graag horen wij per omgaande of jullie zich hierin kunnen vinden.
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Links onderstaand een oude foto die volgens de gegevens van (tante) Hanna moet zijn
gemaakt in het voorjaar van 1948.

Ga je daarvan uit, dan moet deze foto genomen zijn in de tuin van
Opa en Oma van der Slikke waar zij toen woonden, of te wel in
de 1e Maasboschstraat te Vlaardingen.
Oma heeft op haar schoot (oom) Pieter, die  toen  ongeveer  een
maand of zeven á acht moet zijn geweest. Opa zit op de leuning
van de stoel. (Tante) Hanna staat bij de paal. (Tante) Hanna is
in september 1943 geboren, dus is zij hier ongeveer vijf en half.

Opa en oma van der Slikke
met Hanna en Pieter

jaar oud.

Zo te zien was het prachtig
weer. Echt weer om een paar
mooie foto’s te maken. Daarom
mag worden verondersteld dat

er toen meer foto’s zijn gemaakt. Wij zijn benieuwd of dit
klopt. Daarom een vraagje aan de familie: Wie heeft nog
fotootjes van die tijd in bezit. Laat het ons weten. Alvast
bedankt.

Deel van de 1e Maasboschstraat
te Vlaardingen omstreeks 1960

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

Wij hebben in de nieuwsbrief al een paar maal aandacht gevraagd voor Arjan Slagboom,
vanwege het feit dat Arjan niet lekker in zijn vel zit. Arjan is zoals jullie wellicht weten de
man van Rhodé Slagboom-van der Slikke.

Arjan Slagboom

Aanvankelijk verbleef Arjan in Katwijk, echter is Arjan
inmiddels overgeplaatst naar een andere locatie van Eleos,
namelijk naar Ouddorp. Dus als jullie een kaartje willen sturen
naar Arjan, als  een  riem onder  zijn  hart,  dan  kan  je  deze  sturen
naar: Arjan Slagboom
                             p.a. Woonvorm ’t Westhoofd,
                             Molentienden 101/102,
                             3253 VE Ouddorp.
Mailen mag ook:  arjanslagboom@live.nl

Door deze bedankt Arjan een ieder hartelijk voor de kaarten die
hij in de afgelopen periode mocht ontvangen. Het deed hem zeer
goed.

___________________________________________________________________________

HUWELIJK

Op 19 juni 2012 is Eunice Mudde getrouwd met Erwin  de  Raaf. Het is voor hen een
onvergetelijke dag geworden. Zij trouwden op het prachtige Landgoed Staverden te Ermelo.

‘s Avonds was er eveneens een receptie op dit
mooie landgoed. Met recht een lust voor de
ogen.

Vele ooms en tantes waren aanwezig zodat het
best gezellig was.

Na de receptie kregen wij dit mooie
bedankkaartje die wij jullie niet willen
onthouden.

Erwin en Eunice, nogmaals  van  harte
gefeliciteerd met jullie huwelijk. Wij wensen
jullie vele gezonde, maar bovenal gezegende
jaren toe. Bedankkaartje van Erwin en Eunice
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DANKBETUIGING

In de vorige nieuwsbrief hebben wij abusievelijk geen dankbetuiging opgenomen van Wim
en Lydia den Toom. Dit in verband met hun 25-jarige huwelijk. Dus bij dezen.

Geliefde familie,

Via deze mail wil ik iedereen die ons een kaart of mail gestuurd
heeft, voor ons 25- jarig huwelijk, hartelijk bedanken. Ook was
er een kaart bij met geld om een bloemetje van te kopen, heel
leuk en attent.

We zijn heel erg verwend, en hebben genoten van de receptie,
en heel erg blij met alles wat we gekregen hebben van familie
en kinderen.
Iedereen nogmaals bedankt.

Groetjes Wim en Lydia den Toom- van Krimpen.
Trouwfoto Wim en Lydia

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Wij hebben jullie via de nieuwsbrief bericht dat Jacob Jan en Erica Vreugdenhil- van der
Slikke op jl. dinsdag 12 juni werden verblijd met de geboorte van hun zoon Matteo. Naar
aanleiding van deze geboorte hebben zij vele kaarten van de familie ontvangen. Zij stuurden
ons de volgende mail als dankbetuiging.

Matteo
(is het geen heerlijk ventje?)

Lieve ooms en tantes, neven en nichten,

Naar aanleiding van de geboorte van onze zoon Matteo hebben
we van velen een kaartje gekregen. Heel hartelijk bedankt! We
vinden het heel leuk om op deze manier van familie meeleven
te ervaren.

Zaterdag 28 juli zijn we weer teruggekeerd naar Kenya. Over
11 maanden hopen we weer terug te keren; ons contract in
Kenya loopt dan af.

Allen de hartelijke groeten van
Jacob Jan en Erica,
Christhe, Davna, Joshan en Matteo Vreugdenhil

-------------------------------

Verder hebben wij nog een mailtje gehad van Corine Vlot. Zij mailde ons het volgende.
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Dag oom Maarten,

We hopen dat het met u en de familie goed gaat. Dank voor de leuke familie mails met zoveel inzet
gemaakt. Ondanks ik niet veel mijn mail check, hoor ik nog dingentjes via mijn ouderlijk huis.
Met ons gaat alles goed. We verwachten zelfs gezinsuitbreiding in november. al met al veel
zegeningen.

Hartelijke groet,
Corine Vlot

Corine, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Ook Mauritz en de kids gefeliciteerd.
Jullie  gaan  weer  een  mooie  maar  ook  drukke  tijd  tegemoet.  Want  er  moet  weer  van  alles
geregeld en gedaan worden. Wij wensen dat alles goed mag gaan, en als de baby geboren is
horen wij dat graag.

Dan volgt nu, zoals gebruikelijk het overzicht van gezinnen, (voor zover wij weten) waar een
baby’tje wordt verwacht.

Hans en Tamara de Waard- Treure medio augustus;
Richard en Arianne Bos- de Frel medio augustus
Marten en Janneke Gerrets- Struijk, eind november.
Mauritz en Corine Vlot- Mudde, medio november

___________________________________________________________________________

GESLAAGD

In de vorige nieuwsbrief heeft
(tante) Hanna gemeld dat haar
zoon Johan geslaagd was voor
zijn aannemersdiploma.

Zij meldde dat hij de beste
leerling van het jaar was en dat hij
de studie binnen drie jaren had
voltooid in plaats van de vijf die
hiervoor staat.

Hiernaast vind je een artikel over
Johan.
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BIJDRAGE VAN……….

Dan krijgen wij nu een prachtige bijdrage van Monica Bénard- Mudde. Zoals jullie lezen is
het een mooi verhaal geworden.

Even voorstellen….

Nu de 69ste Slikkertjes-Nieuwsbrief uit komt, komt de tijd dat je ook een keer
aan de beurt bent steeds dichterbij…..   Nu de beurt aan mij..
Ik ben Monica Bénard-Mudde.
Een dochter uit de schippersfamilie: ‘FAMILIE MUDDE’. Opgegroeid op het
schippersinternaat en vanaf mijn 14e jaar met 4 zussen in het huis aan de Jacob
Catslaan te Capelle aan den IJssel.

In 2001 ben ik getrouwd met Johan Benard
en daarmee de stap naar een eigen huisje.
Ook  een  stap  uit  het  schippersleven,  want
Johan was vrachtwagenchauffeur…..wat
soms toch best moeilijk was voor de
schippers onder ons…;-).

In 2002 is onze oudste zoon Simon geboren.
Afgelopen maand dus 10 jaar geworden! Een
stoere boy, die naar groep 7 gaat. Hij houdt
van een potje voetballen met zijn vrienden
en lekker buitenspelen. Met regen zit hij
natuurlijk graag achter de pc, maar ook het orgelspelen lukt het al aardig.

In 2004 zijn we verhuisd van ons flatje aan de Alkenoord naar een huis met een
tuin (!) in Krimpen aan den IJssel. Hier wonen we tot nu toe erg naar onze zin.

In  2005  is  Niels  geboren.  Een  jongen  die  graag  zijn  eigen  gangetje  gaat.  Dit
schooljaar gaat hij naar groep 3. Na 3 lange kleuterjaren gaat hij nu toch echt
ook leren lezen en schrijven. Heel spannend voor hem!

In 2009 is er in ons gezinnetje een dochter geboren: Anna. Met 2 grote broers
weet ze zich goed te verweren… echt een meisje. Lekker gillen en zorgen dat je
broers alles voor je doen….! Ook zij is zodra de zon schijnt en als het droog is op
haar fietsje te vinden. Samen spelen met de buurmeisjes, gezellig!
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Johan werkt momenteel als inkoper bij een technische groothandel, maar
natuurlijk blijven de vrachtauto’s trekken. Dus bij ons in de auto worden alle
vrachtautomerken grondig bekeken en gekeurd.

Naast het werk dat ik als moeder
kan  en  mag  doen  in  ons  gezin
werk ik 10 uur per week als
secretaresse in een
artsenpraktijk. Met alle
schoolvakanties vrij en werkuren
binnen schooltijd een fijne
bijbaan.

Om ook gezellig samen te zijn
vinden  we  het  leuk  om  in  de
weekenden te fietsen, museums te bezoeken (natuurlijk het legermuseum in
Delft, of het maritiem museum) of natuurlijk gewoon lekker thuis.

Wil je meer van ons weten? Bel of mail om een afspraak te plannen voor een
bezoekje. Welkom aan de Burgerdijkstraat te Krimpen aan den IJssel.

Hartelijke groet,
Monica Bénard - Mudde

___________________________________________________________________________

 (JEUGD-)HERINNERINGEN

Alvorens (tante) Bartelien het woord te geven eerst het volgende.

Het is onze manier van werken dat wij bijdrages die voor de nieuwsbrief worden aangeleverd
eerst op taal- en stijlfouten en dergelijke controleren en zonodig corrigeren. Zo hebben wij
daardoor in de vorige bijdrage van (tante) Bartelien abusievelijk vermeld dat zij haar
opleiding voor zwakzinnigenzorg niet in Groot Schuylenburg te Apeldoorn zou hebben
behaald. Dit is niet juist. Zij heeft niet alleen het diploma behaald maar bovendien, zo hebben
wij dat begrepen, ook nog zes jaren daar gewerkt. Onze excuses voor deze misstap.

Verder heeft zij niet vier maar drie verzen aangeleverd van “de Nachtegaal”. Maar voor de
volledigheid leek het ons goed alle verzen op te nemen.

Na deze toelichting komt dan nu (tante) Bartelien aan het woord.
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(tante) Bartelien

Geliefde familie,

Ik ben geboren met een vlek op mijn voorhoofd. In de loop der
jaren werd deze groter, maar zou pas weggehaald worden als ik
zestien jaar mocht worden. Anders, zo zei de arts, zou ik te
weinig huid hebben omdat littekenweefsel niet mee groeit.

Maar met het kammen van mijn haar bleef de haarkam telkens
in de vlek hangen en bloedde het erg. Dan kwam er een korst
op, dat ging jeuken, en ik maar krabben. Het werd van kwaad
tot erger. Uiteindelijk vond de huisarts dat het zo niet langer
kon en dat de vlek met een operatie weggehaald moest worden.
Ik zat toen in de eerste klas van de MULO.

Op een dag moest ik om twee uur ’s middags in het
Algemeen ziekenhuis zijn aan de Hofsingel te Vlaardingen.
Moeder ging mee en moest in de wachtkamer plaatsnemen.
De zuster zei tegen haar dat ik over twintig minuten terug
zou zijn…

De zuster nam mij mee naar een kleine operatiekamer. Daar
moest ik op een tafel liggen, kreeg een paar prikken en zei
dat de dokter zo kwam en ging weg. Vlek op het voorhoofd

Het oude ziekenhuis te Vlaardingen

Ik wachtte en wachtte, heel zenuwachtig
natuurlijk, maar er kwam niemand.
Moeder… wachtte en wachtte ook. Het werd half
drie…, drie uur…, half vier, en dacht toen: Het
gaat zeker niet goed!  Zij schoot een zuster aan en
die ging op onderzoek uit…. En wat bleek. Zij
waren mij helemaal vergeten! De dokter kwam
toen direct bij me en begon meteen te snijden.
Maar ik, …..ik …ik gilde het uit van de pijn. De
dokter vloekte. Toen ging ik huilen want
vloeken…dát.

was vreselijk…, daar kon geen zegen op rusten, nu zou ik vast sterven

Na samenspraak bleek natuurlijk dat de verdoving allang
was uitgewerkt en kreeg ik opnieuw prikken. Na tien
minuten werd de operatie alsnog uitgevoerd. Het mes
schoot ook nog een keer uit en de dokter weer vloeken.
Met heel mijn hoofd in het verband kwam ik om half vijf
(!) weer bij moeder in de wachtkamer. Zij was net als ik
behoorlijk over haar toeren van de angst die ze om mij
had uitgestaan. Thuis mocht ik in het opklapbed ( van pa
en moe) in de huiskamer liggen, en dat was een grote
uitzondering. mijn hele hoofd in het verband



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                      nummer 69, AUGUSTUS 2012
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________8

Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Twee littekens op mijn hoofd, één van de operatie
en de andere van het uitgeschoten mes. Want die wond moest ook nog gehecht worden. Dat
is dan ook de reden waarom ik altijd mijn haar over mijn voorhoofd draag om zo de littekens
te bedekken.
D.V. de volgende keer hoop ik weer verder te gaan met mijn jeugdherinneringen.

Lieve groeten allemaal,
Bartelien.

Dan komt nu zoals beloofd weer een oud gedicht dat ik van O(ma) van der Slikke heb
geleerd.

Leentje

1. Niet krom zitten Leentje, zei moeder zo
                                                           vaak
    Uw borst kan ’t niet lijen
    Zit toch onder het breien
    Zo recht als een haak.

4. Toen werd er ontboden een knap
                                                   chirurgijn
    Die boog zich en bukte
    Die prikte en drukte
    En Leentje leed pijn.

2. De moeder die meende ’t zo goed en zo
                                                             gul
    Maar was ze in haar eentje
    Dan zat onze Leentje
    Zo krom als een krul.

5. Toen werd ze achterover gelegd op een
                                                         plank
    Mocht zich niet verroeren
    Moest zich laten voeren
    Eén maand lang op die plank.

3. Daarbij hield ze altijd haar rechterzij
                                                        scheef
    En al zitten hurkend
    Op haar onderlip lurkend
    Dan was ze op dreef.

6. Daarna kon Leentje juichen, vol dank
                                                 en oprecht
   Want voor vier weken,
   Waren verstreken..
   Was ons Leentje weer recht!
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OPA’S HERINNERINGEN

De vorige maal eindigden wij “Opa’s herinneringen” met:

Oma van der Slikke-Don
2 juni1934

Moeder is vooral in de laatste jaren voor haar moeder en voor
haar tweede vader, opa van Dorp, een zeer grote steun geweest,
vaak schier boven haar vermogen.

Dan gaan wij nu verder met het laatste stukje van “Opa’s
herinneringen” aangaande Oma.

O, die verkiezende liefde des Heeren. Zij zei vaak: “Ik kan in
mijn familie niet één vinden die God vreest. Ik was niet beter dan
hen en toch heeft Die gezegende Koning naar mij omgezien”.
Ik ben zeer verheugd dat zij haar “weg”heeft willen schrijven.

Op het moment dat ik dit typ, is het 30 september 1993.

Moeder is in deze nacht bepaald bij Psalm 33 vers 1:
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den Heer,
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.

Daarom ging zij om vier uur uit bed en is toen weer een deel van haar “weg” gaan
neerschrijven.

Tijdens het typen ben ik vaak tot tranen toe bewogen geweest als
alles weer eens zo duidelijk voor de geest kwam. Moeder (oma)
betreurde het vaak dat zij, omdat zij niet in de Waarheid is
opgevoed, zich niet zo kon uitdrukken als de meesten van Gods
volk dit doen. Mij heeft dat nooit gehinderd, integendeel, van al
de bekeringen die ik mocht beluisteren komt die van haar
verreweg het aangenaamst voor. Zij werd bewaard voor
hoogmoed.

Na al wat heeft plaats gevonden, bleef zij een arme, behoeftige
zondares, die een dagelijkse bekering nodig had. En ook iemand
die veel voor haar naaste over had. Opa van der Slikke

2 juni 1934

Ik hoop dat kinderen en nageslacht een exemplaar hiervan zullen bekomen. Jullie kunnen ook
bekeerd worden.
“Maar de tijd is voorts kort”.

Vader (Opa)

Tot zover “Opa’s herinneringen”. In de volgende nieuwsbrieven hopen wij stukjes op te
nemen van uitreddingen en diverse wederwaardigheden die Opa en Oma in hun leven
hebben meegemaakt. Het is ook onze wens en bede dat het nog gezegend mag worden.
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JARIGE VAN DE MAAND

Van Ellen Mudde hebben wij een hartelijk bedankje ontvangen voor de nieuwsbrief. Zoals
jullie  kunnen  lezen  was  zij  zeer  verrast.  Wij  zijn  dan  ook  verheugd  dat  jullie  allemaal
spontaan hebben meegedaan om haar een hart onder de riem te steken. Allen hartelijk
bedankt.

Beste, lieve Familie,

Hartelijk bedankt voor alle kaarten en berichtjes die ik heb gekregen voor mijn verjaardag!
Het was voor mij echt een verrassing omdat ik de nieuwsbrief niet per mail ontving en ook niet elke
maand op de site kijk.
Bedankt voor alle lieve woorden en goede wensen!
Misschien goed om nog even wat van me te laten horen.

Ellen Mudde

Begin vorig jaar had ik de pen doorgekregen en een stukje van ons gezin
geschreven. Tja, de buitenkant leek zo mooi.
Kort daarna woonde Albert niet meer hier. Helaas is ons huwelijk kapot
en ga ik zonder Albert verder.
Een moeilijke tijd ligt achter. Vorig jaar was ik een periode van 8 weken
in 'de Herberg' om onafhankelijk van anderen en met de hoognodige rust
een levensrichting te bepalen. Ook toen kreeg ik veel kaarten, zelfs
boekjes over de post, sms’jes, en later ook bezoek van deze familie,
alsnog ook daarvoor hartelijk dank!
Het regelen van de scheiding kost nog veel tijd, maar ik kan gelukkig
zeggen dat ik me een stuk sterker voel. De grote vermoeidheidsklachten
zijn gereduceerd naar normale verhouding.

Het werk als kapster bij mij thuis kan ik weer doen. Ook werk ik sinds kort als invalkracht bij Siloah,
in een logeerhuis voor verstandelijk (en lichamelijk) gehandicapten. Hier ben ik erg blij mee.

Boven alles weet ik dat God ons leven leidt. Hij weet wat er is geweest, hoe het nu is, en wat er
komen gaat. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid is Hij dezelfde. In Woord en daad, als één geheel
(in t Grieks zo mooi als één woord: Dahba). Dat geeft rust voor nu en de toekomst. Het loopt Hem
niet uit de hand en geeft daarom ook moed om verder te gaan.
Zijn Woord dat Hij gaf als onze trouwtekst blijft daarom ook. Ondanks de ontrouw van mensen.
Psalm 62:9: Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk!
                  Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht. Selah (=rust).

En, last but not least! Ik ben blij dat ik Bert en Louise nog heb. Met elkaar zijn we soms verdrietig,
maar vaak blij met elkaar en alles wat we nog mogen hebben. Ook zij hebben zich verbaasd over de
grote hoeveelheid kaarten en meeleven.

Hartelijke groet,
Ellen Mudde, Bert en Louise.

-------------------------------
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Dan volgt nu een bedankje van “de Jarige van de maand augustus”.

Hallo allemaal,

Ik vond het superleuk, dat ik de jarige van de maand augustus was.
Ik heb daardoor veel kaarten en mailtjes gehad, zelfs mijn portemonnee
werd gespekt!

Bedankt allemaal dat jullie aan mij dachten.

Groetjes,
Mark van der Slikke Mark

-----------------------------------
Vervolgens komen wij nu met de “de Jarige van de maand september”. Wij hebben voor
september enkele aanmeldingen. Na alles op een rijtje te hebben gezet zijn wij uitgekomen
bij Olivier Vlot.

Olivier is een zoontje van Mauritz en Corine Vlot- Mudde en hoopt D.V. op 23 september
zeven jaar te worden. Een hele leuke leeftijd om een heleboel kaartjes van de familie te
ontvangen. En als iedereen meedoet die al een keertje de Jarige van de maand geweest is, dan
ontvang je al gauw zestig kaarten! Wij zijn benieuwd.

Dus “de Jarige van de maand september” is dus geworden:

Olivier Vlot

Te meer daar wij ook nog gemaild kregen dat  hij dinsdag
14 augustus naar ziekenhuis moest voor buisjes in zijn oren,
omdat hij zo vaak oorontsteking heeft. Wij hopen van harte dat de
buisjes willen helpen. En nu maar hopen dat je heel veel kaarten
mag ontvangen.
Het kaartje moet  gezonden worden naar:

Ondeugende Olivier

Olivier Vlot,
Oudedijk 301/a,
3061 AL Rotterdam.

of mailen naar: Corine_59@hotmail.com
bellen kan ook: 010-212 5050

Varende Olivier
__________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


