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Geliefde familie,

Om nieuwsgaring rond de nieuwsbrief te stroomlijnen en te vereenvoudigen, hebben wij in
de vorige nieuwsbrief de families verzocht om in onderling overleg een contactpersoon aan
te wijzen. Ten eerste om in het vervolg niet de gehele familie te belasten met mails en ten
tweede omdat veel neven en nichten er geen erg in hebben ons te informeren terwijl  zij  de
nieuwsbrief toch graag ontvangen.
Omdat slechts enkele op onze oproep hebben gereageerd hebben wij via onze mail d.d.
6 september een voorstel gedaan voor de gehele familie. Over het algemeen is hierop
positief gereageerd.
Overigens,  de  contactpersonen  behoeven  alleen  dat  te  melden  wat  de  (klein-)kinderen
gemeld willen hebben. Wij nemen beslist niets in de nieuwsbrief op wat men niet wil. Wij
respecteren daarin iedereen en dat willen wij zo houden.
_________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Zoals de meesten van jullie weten heeft Oma van der Slikke- Don, één broer Cor Don en één
zus Annie. Maar wat velen van jullie wellicht niet weten is dat Oma ook nog een half zusje
had namelijk Nelly van Dorp.

Nelly van Dorp

Nelly is  officieel  een  dochter  uit  het  tweede
huwelijk van Oma van Dorp-Paauw. Zoals
jullie weten is Oma van der Slikke-Don het
derde kindje uit het eerste huwelijk van Oma
van Dorp. Maar reeds op haar zesde jaar
heeft Oma haar vader Jacob Don verloren aan
TBC.
Nelly, uit het tweede huwelijk dus, is niet oud
geworden. Zij mocht slecht zes jaar oud
worden. Verder weten wij weinig van haar.
Wellicht zijn er die meer over Nelly kunnen
vertellen.

Daarom verzoeken wij, degene die meer van Nelly kunnen vertellen hierover een stukje te
schrijven voor de volgende nieuwsbrief.
Wij zijn benieuwd.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

Deze maand zijn er weer die om de één of andere reden naar het ziekenhuis zijn geweest of
moeten worden opgenomen.

Allereerst kregen wij een mailtje van (oom) Cees van der Slikke. (Oom) Cees mailde ons het
volgende.

Lieve familie,

Even een kort berichtje van mij.
Naar ik hoop gaat het goed met jullie.Met mij gaat het allemaal niet zo goed,
zowel geestelijk als lichamelijk. Het wil allemaal niet zo lukken. Daardoor
was zo het moeilijk voor mij om iets van me te laten horen. Hopelijk keert
alles ten goede.
Zo probeer ik een operatie uit te stellen, omdat ik van de vorige nog flink last
heb. Maar ik ontkom er niet aan want ik heb veel klachten. Kort na
14 september zal ik een paar dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

met lieve groet vanuit Alkmaar
Cees (oom) Cees

Jullie begrijpen dat (oom) Cees een moeilijke tijd doormaakt. Daarom roepen wij jullie
allemaal op om hem een kaartje te sturen. Hier volgt zijn adres.

(Oom) Cees van der Slikke
Oosterweezenstraat 309
1823 CN ALKMAAR

Telefoon: 072-515 3060
e-mail: cornelisvanderslikke@tiscali.nl

--------------------------------------

Dan volgt nu een berichtje aangaande Noortje, dochter van Marco en Lenette van der Slikke-
Seip.

Noortje

In de laatste week van de vakantie, tijdens een kinderspel viel
Noortje (9 jaar) ongelukkigerwijs en had veel pijn in haar
rechterarm. Maar haar ouders zeiden: Wij kijken het even aan. Maar
de volgende dag was de pijn alleen maar erger geworden. Dus naar
de dokter en vandaar naar het ziekenhuis. Daar hebben ze een foto
van  haar  arm  genomen  en  toen  constateerde  zij  daar  een  kleine
breuk. Dus de arm in het gips. Wellicht zijn er onder ons die Noortje
een kaartje willen sturen. Haar adres is:

Noortje van der Slikke
                              Fagot 7
                              3286 TH Klaaswaal
Telefoon: 0186-575743
Mailen mag ook : slikke@solcon.nl



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                     nummer 70, SEPTEMBER 2012
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________3

Nu is het ook zo dat Noortjes vader, Marco op woensdag 12 september is geopereerd aan één
van zijn oren. Wij kregen hierover de volgende mail van Marco en Lenette.

Beste familie,

Wij zijn blij en dankbaar dat we kunnen meedelen, dat Marco gisteren
(13 september) weer uit het ziekenhuis mocht komen.
Afgelopen woensdag is hij geopereerd en heeft de arts zijn stijgbeugel
vervangen. Het was verkalkt en daardoor hoorde hij niet goed.
De operatie is voor zover de arts kan beoordelen geslaagd.
Aangezien hij helemaal ingepakt zit met zijn oor, is het gehoor er op dit
moment nog niet erg op vooruit gegaan.

D.V. woensdag moet hij terugkomen en dan mag hij als het goed is ook
uit het verband.
Marco is nog wel wat duizelig, maar dat is een normale complicatie en
dat wordt als het goed is steeds minder.

Hartelijke groeten,
Marco en Lenette

Marco van der Slikke

O ja, voor degene die Marco nog een kaartje willen sturen ter versterking, het is uiteraard
hetzelfde adres als Noortje, zoals hierboven opgegeven.

----------------------------------

Arjan Slagboom

Dan nog even een herinnering aangaande Arjan Slagboom, de man
van Rhodé Slagboom- van der Slikke.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, zit Arjan momenteel niet
lekker in zijn vel. Daarom verblijft hij een paar maanden elders. Hij
ontvangt graag kaarten van de familie als blijk van medeleven. Zijn
adres is: Arjan Slagboom,
                             p.a. Woonvorm ’t Westhoofd,
                             Molentienden 101/102,
                             3253 VE Ouddorp.
Mailen kan ook:  arjanslagboom@live.nl
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GEBOORTE

Via (tante) Lydia van Krimpen kregen wij een prachtig geboortekaartje in handen van
Theresa Esmara Bos. Esmara is een dochtertje en zusje van Richard en Arianne Bos- de Frel
en Evi. Esmara is geboren op 21 augustus 2012. Door deze feliciteren wij Richard en Arianne
en Evi van harte met de geboorte van hun dochtertje en zusje Esmara. Wij hebben begrepen
dat moeder en kind het goed maken. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal
gezegende jaren toe.

Dan volgt nu als gebruikelijk de betekenissen van de namen.
Theresa Van deze naam is heel veel te schrijven. Maar kortweg betekent het warmte en

zomer, maar ook jaagster.
Esmara Deze naam komt in diverse varianten zoals Esmaralda e.d., maar gesteld kan

worden dat het de beminde betekent. Daarnaast ook smaragd.

Geboortekaartje van Esmara

-------------------------------

Envelop geboortekaartje Brent de Waard

Het  doet  ons  deugd  dat  er  nog  (achter-)  neven  en
nichten zijn die de redactie van de Slikkertjes-
Nieuwsbrief nog op de hoogte houden van hun wel en
wee.

Daarom  waren  wij  zo  verheugd  dat  wij,  als  redactie
van de Slikkertjes-Nieuwsbrief van Hans en Tamara
de Waard-Treure een geboortekaartje mochten
ontvangen voor de nieuwsbrief.

Wij hopen dan ook dat de overige neven en nichten
dit voorbeeld zullen volgen. Ook van hen die gaan
verloven, trouwen, verhuizen of wat dan ook, vinden
wij het leuk om het in de nieuwsbrief voor de familie
te mogen melden.
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Dit is het prachtige geboortekaartje van Brent de
Waard.  Brent is geboren jl. 25 augustus. Wij hebben
hem mogen bewonderen op de verjaardag van zijn
oma (tante) Hanna van der Slikke op 3 september.
Met recht kan gezegd worden: “Een lief en een
schattig baby’tje.

Door deze feliciteren wij Hans en Tamara van harte
met de geboorte van hun zoon Brent. Het is onze
wens en bede dat jullie met elkaar nog vele mooie
gezonde jaren bij elkaar mogen zijn.

Dan volgt nu de betekenissen van de namen.
Brent is afgeleid van Germaanse namen brend of
ook wel brand. Daarom kan de betekenis van de
naam gesteld worden als “de stralende, de
vlammende”.
Cornelis  betekent “de gehoornde”. Geboortekaartje van Brent de Waard

----------------------------------------

Dan volgt nu het overzicht van gezinnen, (voor zover wij weten) waar een baby’tje wordt
verwacht.

Marten en Janneke Gerrets- Struijk, eind november.
Mauritz en Corine Vlot- Mudde, medio november.

___________________________________________________________________________

GESLAAGD

Van (oom) Peter van der Slikke kregen wij het bericht dat Annelijn zijn dochter is geslaagd
voor Master Algemene Sociale Wetenschappen. Door deze feliciteren wij Annelijn van harte
met dit mooie resultaat. Wij hebben begrepen dat je nog wil promoveren. Wij wensen je
daarvoor veel succes.

Beste familie,

Graag laten wij jullie weten dat onze oudste dochter Annelijn begin augustus is geslaagd voor
haar Masters Algemene Sociale Wetenschappen. Annelijn heeft een 8 gehaald voor haar
eindscriptie en is gevraagd of zij zou willen promoveren. Natuurlijk een hele eer, want én een
betaalde baan én uitzicht op een doctorstitel. Wat wil je dan nog meer. Nou Annelijn wil ook
met haar beide benen in de 'modder' staan, dus zeg maar in de gezondheidszorg op de
werkvloer ervaring opdoen en met deze bagage de wetenschap een extra dimensie geven. Ze
zoekt daarom een parttime baan in de gezondheidszorg zodat zij kan promoveren
en praktisch werk doen tegelijk.

Hartelijke groeten,
Peter en Fenna
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BIJDRAGE VAN……….

Wij hebben inmiddels 70 nieuwsbrieven uitgegeven. Inmiddels hebben 59 van de 91
kleinkinderen van opa en oma van der Slikke-Don een bijdrage voor de nieuwsbrief geleverd.
Dit betekent dat nog 32 neven en nichten hebben te gaan ware het niet dat (nog) niet iedereen
bereid is gevonden of in de gelegenheid waren een bijdrage te leveren. Het wordt voor ons
dus steeds moeilijker een neef of een nicht te vinden die een bijdrage willen leveren. Maar
wij blijven ons best doen. Graag ontvangen wij een berichtje van een neef of nicht, die nog
geen bijdrage heeft geleverd, bereid is om iets over zichzelf te schrijven voor de nieuwsbrief.
Wij zijn benieuwd wie reageer.

Dan krijgen wij nu een prachtige bijdrage van Gerben van Krimpen. Het  is  zeer  de  moeite
waard om te lezen. Te meer daar Gerben verhaalt over de moeilijke periode die hij heeft
doorgemaakt toen botkanker was geconstateerd in zijn kaak.

Beste familie,
Nu is de beurt aan mij om iets te vertellen over mij en mijn gezin, ik vind het erg leuk om
steeds het verhaal van anderen te lezen maar nu moet ik zelf iets op papier zien te zetten.

Gerben, Anjani
en hun zoon Quintin

Laten we bij het begin beginnen, Gerrit (roepnaam Gerben) van
Krimpen werd geboren op 3 februari 1979 te Vlaardingen. Als 12e

kind van een gezin van uiteindelijk 14 kinderen was het leven
eigenlijk best leuk, natuurlijk had ik met zoveel broers en zussen een
hoop vaders en moeders maar daar wen je wel aan. Een groot
voordeel is dat bijna alles wat niet mocht al door mijn broers en
zussen was gedaan en daarom lag de lat qua regels voor mij een stuk
lager dan bij de ouderen. In Vlaardingen woonden wij in 2
flatwoningen naast elkaar met een deur die de twee woningen met
elkaar verbond. Ik weet van het hoofdstuk Vlaardingen eigenlijk vrij
weinig meer en toen ik 4 jaar was zijn we naar Capelle aan den IJssel
verhuisd.

Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht en een van de dingen die ik mij kan herinneren is dat
met het leren fietsen de auto van “ome Toon”geraakt werd, voor zover ik weet heeft ome
Toon hier nooit een schade claim voor ingediend waarschijnlijk omdat hij begreep dat met
zo’n groot gezin mijn ouders het al moeilijk genoeg hadden, wel
heb ik mijn excuus gemaakt en daarmee was de kous af. Later
heeft dezelfde ome Toon nog wel onze herinneringen opgeleukt
door bijvoorbeeld voor te stellen dat men beter vissen kan vangen
met speculaas, deze speculaas moest wel eerst gekeurd worden
door ome Toon, na het 4e speculaasje zei hij dat het zeer geschikte
speculaas was om mee te vissen. Keuren speculaas
Ook was het in deze tijd dat ik mijn eerste ziekenhuis opname kreeg, door een gebroken been
heb ik op mijn 6e jaar 6 weken in het ziekenhuis vertoefd. Destijds wist ik nog niet dat ik nog
veel meer in ziekenhuizen zou verblijven dan mij lief was.

Op de basisschool (Eben-Haezer) heb ik een leuke tijd gehad, veel familie en bekenden op
school en de naam “Van Krimpen” was door mijn broers en zussen al op de kaart gezet, met
als gevolg dat ik, bij het begin van elk schooljaar, met argwaan voor in de klas werd
geplaatst. Maar ik was volgens mij ietwat rustiger dan mijn voorgangers want meestal werd
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ik na verloop van tijd gewisseld met een van de jongens die dachten achter in de klas meer
gelegenheid te hebben voor kattenkwaad. Op nagenoeg al mijn rapporten staat dat ik een
dromer ben die meestal met zijn gedachten er niet bij leek te zijn. Desondanks heb ik het
basisonderwijs met goed gevolg zonder vertragingen afgesloten en ging naar het Revius
College, later bekend als het Wartburg college.

Revius College Rotterdam

Op het Revius College heb ik wel een jaar vertraging
opgelopen door het vak “Franse taal” dit bleek geen sterk
punt van mij te zijn. Maar ook de Mavo werd uiteindelijk
gehaald met 7 vakken op D-niveau, met nog steeds de
kanttekening dat ik mijn aandacht bij de les moest zien te
houden. Hierna ben ik lessen gaan volgen op het Mercatus
College in de afdeling “detailhandel”. Ondertussen werkte
ik ook al In de buurtsupermarkt en na een jaar in de
schoolbanken kreeg ik de mogelijkheid om assistent
bedrijfsleider te worden.

Toen ben ik gestopt met school om in het bedrijfsleven te stappen. Omdat ik toch niet
helemaal wilde stoppen met de geestelijke ontwikkeling ben ik nog wel avondcursussen gaan
volgen en heb ik uiteindelijk na 2 jaar het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden in
ontvangst mogen nemen. Ik was destijds ervan overtuigd dat ik ooit een eigen supermarkt zou
beginnen en ben nog verder door gaan leren voor Assistent Manager, ook dit diploma werd
gehaald. Toen kwam het moment dat ik besloot op mijzelf te gaan wonen samen met broer
Stefan en, tot groot verdriet van mijn ouders, voegde ik de daad bij het woord.

Nadat ik ongeveer een jaar uit huis was kwam totaal
onverwacht het bericht van de dokter dat ik botkanker had in
mijn kaak, mijn hele wereld stortte in, alle toekomst plannen
leken luchtkastelen en het hele gezin was terneergeslagen.
Gelukkig bleek de vorm van kanker geneesbaar en na een serie
chemotherapie volgde een kaakoperatie waarbij ongeveer de
helft van mij onderkaak vervangen werd door mijn kuitbeen. Na
een herstelperiode van ongeveer een half jaar volgde weer een
serie chemo´s, deze serie viel erg zwaar met dagen van
misselijkheid en ik voelde me zo slap als een vaatdoek. Mijn
ouders hebben mij vanaf de eerste serie chemotherapie weer in
huis genomen en ik wijt mijn herstel voor het grootste deel aan
de goede zorgen van mijn moeder, ze stond dag en nacht voor
me klaar met gezonde voeding zoals een fruithapje en soep

dankzij de goede zorgen van
mijn moeder

en ook gingen ze altijd samen elk controle bezoek met mij mee, ook waren ze tijdens de
bezoekuren in het ziekenhuis elke dag weer aanwezig.

Meestal duurde een opname voor een chemo behandeling ongeveer een week, en na de
kaakoperatie was ik zelfs meerdere weken in het ziekenhuis. Ik zal nooit kunnen vergeten wat
een impact dit in hun toch al drukke leven moet zijn geweest, en zal mijn ouders altijd
dankbaar blijven voor alles wat ze voor me hebben gedaan. Ook de rest van ons gezin en
familie wil ik via deze weg alsnog of nogmaals bedanken want ook van hen was er tijdens
ieder bezoekeruur wel weer iemand aanwezig. Zelfs mijn kamergenoten spraken hier vol lof
over als er bij mij nauwelijks plaats genoeg was voor alle bezoekers, dit gebeurde echt
regelmatig en heeft mij zeker geholpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Na mijn
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herstel ging ik weer terug naar mijn huis in Rotterdam Noord en begon het werk in de
supermarkt weer op te pakken.
Ik begon al snel weer sterker te worden maar hield wat problemen met evenwicht door het
gemis van het kuitbeen, toen gaf een van de klanten van de supermarkt mij het advies om te
gaan kickboksen vanwege het oefenen met balans en krachttraining voor de benen. Ik heb
zijn advies opgevolgd en daar heb ik geen spijt van want ik ontmoette op de trainingen mijn
huidige vrouw (Anjani).

Een gloeioven

Het werk in de supermarkt ging na verloop
van tijd toch tegenstaan en ik zocht een
nieuwe uitdaging, die vond ik in de bouw,
namelijk palen heien. Na drie jaar heiwerk
te hebben verricht voor verschillende
heibedrijven kwam ik tot de ontdekking dat
ik niet in dit wereldje paste en kwam terecht
in de het ovenbedrijf van Koelewijn in
Moordrecht hier kwam ik in aanraking met
een vak waar ik nog steeds gepassioneerd
mee ben namelijk gloeien.

Gloeien is zeer specialistisch werk namelijk warmtebehandeling aan leidingwerk en
drukvaten. Twee jaar later was ik weer toe aan een verandering en ben in de petrochemie
gaan werken, hier gaf ik dezelfde warmtebehandeling maar dan op locatie, met behulp van
stroom een leiding naar zeer hoge temperatuur brengen, soms wel 900 graden.

 In deze tijd, we zitten nu in 2005, kregen mijn vrouw en ik een zoon, dit was een wonder
want na onderzoek was gebleken dat ik door de chemotherapie onvruchtbaar zou zijn geraakt.
Niets was minder waar en we konden ons geluk niet op, we noemden onze zoon Quintin.

Na drie jaar gloeien kreeg ik weer een drang naar verandering en besloot om een eigen bedrijf
te starten en mijzelf te verhuren als werkvoorbereider en supervisor (toezichthouder) in de
pijpleidingbouw. Dankzij mijn opgebouwde connecties met het gloeien kon ik terecht bij BP
Europoort waar ik een aantal maanden te werk gesteld werd. Daarna heb ik op diverse
locaties gewerkt en ook voor meerdere aannemers en opdrachtgevers, maar eigenlijk altijd
via het detacheringbureau Star in Moerdijk. Tegenwoordig zit ik al twee jaar op BP
Europoort en willen ze ook volgend jaar nog van mijn diensten gebruik maken dus heb ik in
deze tijden van crisis geen klagen.

Ik hoop dat bovenstaand verhaal niet is gaan vervelen, ik had graag nog meer verteld over het
opgroeien in een groot gezin maar ik denk dat ik dan beter een boek kan gaan schrijven en de
belangrijkste dingen staan hierboven reeds vermeld.
Alleen het overlijden van mijn vader is niet genoemd, dit heb ik voor de afsluiting bewaard,
hier volstaat eigenlijk een korte zin. Ik mis je pa.

Met vriendelijke groet,
Gerben van Krimpen.
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TE KOOP AANGEBODEN

Via de mail hebben wij het volgende aanbod gekregen.

Beste familie,

We hebben een piano in de verkoop.

Is tie niet mooi?

We weten dat we een muzikale familie
hebben. Dus wellicht zijn er die dit altijd al
graag wilden hebben. Nu dus de kans. Zie
bijgaande foto's.

Het gaat om een z.g.a.n. Studiepiano.
Merk: Joh. de Heer. Type 1.15,
143 cm breed, 118 cm hoog en 58 cm diep.
Hoogglans zwart. Ieder halfjaar gestemd.

Vaste prijs € 1800,00

Een belletje en de koop is zo geregeld!

Met vriendelijk groet,

Corné en Hannie Treure
Hendrik Ido Ambacht
078 6819101
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EEN NIEUW BEDRIJF VAN ……

Wij kregen een paar mailtjes van de familie waarin zij ons mededeelde dat zij een nieuw
bedrijf hebben opgericht. Het eerste mailtje is van (oom) Peter van der Slikke en de ander van
Bart van der Heide. Beide van harte aanbevolen.

Beste familie,

Logo ibeleggen

Per half juni is ons nieuwe bedrijf iBeleggen gestart.
Gemiddeld krijgen wij er elke dag een nieuwe klant bij en dat
terwijl wij er nog nauwelijks aandacht voor hebben gevraagd.
Media offensief start, zodra wij daar tijd voor hebben.

De i van iBeleggen staat voor integer, ideaal, index, internationaal,
innovatief, intelligent, internet, iedereen, interessant enzovoort
beleggen.

Veel geld zullen en willen wij er niet mee verdienen omdat het de klanten zijn die er vooral
voordeel van moeten hebben. Wij willen graag onze kennis en kunde aan iedereen
beschikbaar stellen zodat de afhankelijkheid van 'verkeerde' financieel adviseurs tot een
minimum wordt beperkt. iBeleggen is kostenmijdend, transparant, goed gespreid in
topkwaliteit internationaal beleggen. Ik nodig iedereen uit een kijkje te nemen op de website
en voor zover van toepassing er hun voordeel mee te doen of familieleden/vrienden waarvoor
uit van toepassing zou kunnen zijn. Zie: www.ibeleggen.nl

Mijn boek Ontmaskerd loopt nog steeds goed en stond op
Schiphol bij de AKO zelfs op de bestsellers plaats. Uitgever
overweegt binnenkort met de 5e druk te starten, mede omdat
er de komende maand, mits er geen al te gekke dingen in de
wereld of Europa gebeuren, veel media aandacht komt.

Vandaag ben ik gevraagd in een soort denktank commissie
plaats te gaan nemen die suggesties gaat doen hoe de
financiële sector weer vertrouwen terug kan winnen en wat er
aan binnen de banken daarvoor allemaal moet veranderen.
Aan deze commissie hebben enkele bekwame en bekende
mensen hun medewerking toegezegd, zodat het bijna een
belediging zou zijn als ik er mijn medewerking niet aan zou
verlenen. Gelegenertijd misschien een leuk item om op te
nemen in de nieuwsbrief.

Ontmaskerd

Lieve groeten van,
Peter en Fenna

-------------------------------------
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Beste familie en lezers van Slikkertjes-Nieuwsbrief,

Per 1 september ben ik samen met een compagnon een eigen bedrijf gestart; Home
Keukens. Zoals de naam al doet vermoeden zijn wij gespecialiseerd in het advies en
verkoop van keukens aan huis.

Hoe gaat dat in zijn werk:
Stelt u heeft een nieuwe keuken nodig; wij komen dan bij u langs met alle materialen,
zoals fronten, werkbladen en grepen enz. Samen met u ontwerpen we uw keuken in de
betreffende ruimte. Doormiddel van een unieke 3D tekening krijgt u een goed beeld
over hoe uw nieuwe keuken eruit komt te zien.
Omdat Home Keukens geen dure showroom hoeft te onderhouden zijn onze kosten veel
lager. Hierdoor kunnen wij uw keuken aanbieden tegen droomprijzen.

Dat is in heel kort het concept waar wij voor staan. Ik vind het ontzettend leuk dat ik
de mogelijkheid krijg om hier iets van te vertellen in deze nieuwsbrief en ik nodig elke
lezer uit om een kijkje te nemen op www.homekeukens.nl

Voor familie doen we natuurlijk altijd iets extra’s, dus mocht u op zoek zijn naar iets
nieuws dan kom ik graag langs!

Groeten,
Bart van der Heide
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 (JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu al de zesde bijdrage van (tante) Bartelien. Het  is  echt  een  zoethoudertje
geworden.

Geliefde Familie,

Mijn gedachten gingen dit keer uit naar het snoepgoed dat er in mijn kindertijd was.

Duimdrop Zoethout Borsthoning Stroopstokken Polkabrokken

Nogablokken Droppoeder Manna Dropveter Bazooka kauwgom

De duimdrop heb ik geloof ik al een keer genoemd. Het waren velletjes met tien vierkantjes
en je kon voor één cent per één vierkantje kopen. Zo´n stukje drop drukte je dan vast op je
nagel van je duim en dan zoog je daarop. Heerlijk!

Dan had je zoethout, een houten stokje waar je op kon bijten en dat smaakte een poosje naar
salmiak, als de smaak eraf was gooide je het stokje weg. Twee stokjes voor vijf cent
Dan had je brokken borsthoning. Keiharde stukken wit spul met een eigenaardige smaak, dat
ik niet omschrijven kan. Je schraapte het stuk met je tanden kleiner. Afhankelijk van de grote
van het stuk werd de prijs bepaald.

Stroopstokken, die zaten in een vorm papier zoals jongens pijltjes maken om met een
proppenschieter weg te schieten. De bovenkant was met een stukje borsthoning bedekt.
De naam zegt het al, dat was harde stroop die je heerlijk oplikte.

Dan had je nog polkabrokken, nogablokken, zakjes met droppoeder, zakjes manna en
veterdrop. Veterdrop waren tien heel dunne dropstaafjes aan elkaar, met de lengte van een
schoenveter. Je probeerde steeds één in de lengte ervan af te trekken zonder die te breken.
Het was heerlijke zoete drop en dat alles voor minder dan tien cent!

Verder had je nog Bazooka kauwgom, knalroze en niet eens zo lekker. Maar daar zaten
plaatjes in. Deze plaatjes legde je op de bovenkant van je hand, dat moest je dan nat maken
met spuug en daarna er hard op drukken. Dan kwam dat plaatje op je huid. Later deed ik het
in mijn schriften, want dan bleef het bewaard want als je je hand waste, waste je het plaatje
zo weg.
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Op mijn verjaardag kreeg ik van oma van Dorp altijd één gulden en een kratje van dun
karton, gevuld met zogenaamde sinaasappelen. Dat waren heerlijke zuurballen, zoals je die
rode zuurstokken hebt.

Wat veel kleinkinderen niet (meer) zullen weten is, dat opa van der Slikke vroeger sigaren
rookte. Vooral de merken Elisabeth Bas en Willem Twee. Deze sigaren kostten al gauw in
een doos per tien stuks twintig gulden. Dat was in die tijd een hoop geld en daarom kon je ze
dus ook per stuk kopen.

Van het geld dat ik van oma van Dorp heb gekregen, wilde ik mijn vader (opa) eens
verrassen en toog naar de sigarenboer. Ja, een doos sigaren kon ik niet betalen en één sigaar
vond ik zo zielig.
Maar de sigarenboer had echter ook een grote (! ) sigaar en die kostte precies één gulden.
Nou dáár zou vader (opa) wel héél blij mee zijn, dus die gekocht. Maar helaas, die was veel
te dik en paste amper tussen vader’s (opa’s) lippen en de smaak was ook niet best. (O)pa had
liever vier losse sigaren gehad, maar gelukkig vertelde hij dat pas jaren later.
Voor zover maar weer mijn bijdrage en natuurlijk nog een versje.

Lieve groeten,
(tante) Bartelien

                   Keesje

Urenlang kan Keesje kijken,
Naar de schepen, groot en klein.
Varen, varen, denkt ons Keesje,
‘k Zou zo graag matroosje zijn.

Op een morgen sprak ons ventje,
Zomaar schipper Arie aan.
Schipper mag ik met jou varen,
Mag ik met jou varen gaan.

Of je mee mag varen, baasje?
Wis en zeker kleine man.
Maar dan moet je eerst nog wat groeien,
Voor ik jou gebruiken kan.
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OPA’S HERINNERINGEN

De vorige maal zijn wij geëindigd met “Opa’s Herinneringen” aangaande Oma’s bekering.
Nu gaan wij verder met:

“Uitreddingen en verscheidene wederwaardigheden
in het huwelijk van

vader (opa) en moeder (oma) Van der Slikke.

Geliefde kinderen en nageslacht,

“Hoe dierbaar zijn m’ Uw wonderdaan!
Zij zijn onmoog’lijk na te gaan.
Hoe menigvuldig zijn z’, o Heer!
Zou ik die tellen? ‘k zou veeleer
’t Getal der korr’len zands bepalen.
Uw wond’ren zijn niet af te malen.

Psalm 139 vers 10

Bovenstaande psalm is zeker van toepassing op al hetgeen wij in ons huwelijk hebben
ervaren. Ik schrijf alles met enige schroom neer.

Opa van der Slikke
april 2006

Elk mens, als hem moeilijke omstandigheden wedervaren en hij of
zij zich dan oprecht, waarlijk gemeend tot God om uitkomst
begeeft, zal ondervinden dat Heere een Hoorder is der gebeden.
Het moet vanzelf geen zaken zijn in strijd met de Heiligheid en
wil deze Heeren. Ook wil het niet zeggen dat zulke verhoringen
een bewijs zijn van onze genadestaat. Bovendien zijn onverhoorde
gebeden soms ook een zegen.

Als wij Davids leven beschouwen, vinden wij dat door hem
ondervonden uitreddingen in tijdelijke zaken, zeer vaak een
aanleiding waren om God groot te maken, vooral in de psalmen.
Het deed hem verder uitzien en daaruit vloeiden dan ook

Zielservaringen voort met het sterke verlangen de lof des Heeren te mogen verkondigen Zijn
gemeenschap te ervaren.

Toen wij 55 jaar gehuwd waren, heb ik met behulp van korte punten een aantal van Gods
weldaden aan ons bewezen mogen vertellen. Die punten zijn zoek geraakt. Ik zal trachten
ondanks mijn door de leeftijd slechte geheugen, opnieuw één en ander neer te schrijven.
Hiervoor is indachtmakende genade nodig. Dat deze geschonken worde.
Evenals moeder (oma) in haar levensbeschrijving heeft genoemd, ga ik dus voorbij. Al zullen
er wel eens aanrakingspunten zijn.

Tot zover het eerste deel. De volgende maal hopen wij verder te gaan. (O)pa schrijft dan over
de eerste moeilijke huwelijksjaren.
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JARIGE VAN DE MAAND

Herinnering

Zoals jullie weten is Olivier zoontje van Mauritz en Corine Vlot- Mudde “de Jarige van de
maand september”. Olivier hoopt D.V. op 23 september zeven jaar te worden. Een hele leuke
leeftijd om een heleboel kaartjes van de familie te ontvangen. En als iedereen meedoet die al
een keertje “de Jarige van de maand” is geweest, dan ontvang men al gauw zo’n zestig
kaarten! Wij zijn benieuwd.

Olivier Vlot

Even nog een keer zijn adres.
                          Olivier Vlot,
                          Oudedijk 301/a,
                          3061 AL Rotterdam.
of mailen naar: Corine_59@hotmail.com
bellen kan ook: 010-212 5050

------------------------------------------

Voor de maand oktober hebben wij gelukkig weer een aantal aanmeldingen ontvangen. Na
ampel beraad is “de Jarige van de maand oktober”geworden:

Christian Polinder

Christian is het zoontje van Wijnand en Maria Polinder en hij hoopt op
17 oktober vier jaar te worden.

Zoals onlangs in de nieuwsbrief is vermeld, zijn Wijnand en Maria met
hun kinderen verhuisd. Dus als je Christian wil verrassen met een
kaartje, dan moet je deze sturen naar:

Christian Polinder,
                               Spoekeboompje 5,
                               8075 DJ Elspeet.
Bellen: 0577-492910
Stuur je liever een e-card of een e-mailtje, het mailadres is:

  mc_stam@hotmail.com

__________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


