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Geliefde familie,

Inderdaad, jullie hebben het goed gezien, met het nieuwe jaar zijn we begonnen met nieuwe
banners voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief, met een duidelijk lettertype en de juiste
informatie. En zoals jullie weten, de Slikkertjes-Nieuwsbrief is bestemd voor het nazaat van
Opa en Oma van der Slikke-Don. Dus of je nu met je achternaam Mudde, Van Krimpen
of Gerrets heet, of je hebt een andere achternaam, maar je bent nazaat van Opa en Oma van
der Slikke-Don, dan is deze nieuwsbrief ook voor jou bestemd. Daarom hopen wij van
ganser harte dat de  nieuwsbrief  eveneens wordt  gelezen  door  al  onze neven en nichten.

Hoewel wij veel nieuws en informatie van de familie in de afgelopen jaren voor de
nieuwsbrief hebben ontvangen, constateren wij helaas dat wij niet altijd op de hoogte worden
gehouden van het wel en wee in de familie. Daardoor kunnen wij het niet in de nieuwsbrief
opnemen en dat vinden wij jammer. Wij doen er alles aan om een beetje saamhorigheid in de
familie te krijgen. En dat kan alleen maar, als jullie allemaal meedoen. Bovendien wordt het
door de familie zeer gewaardeerd maar ook meegeleefd als zij via de nieuwsbrief op de
hoogte worden gehouden van het wel en wee in de grote familie.
__________________________________________________________________________

WAT STAAT ER IN DE NIEUWSBRIEF

Naast de gebruikelijke rubrieken zoals “Foto van de maand” en het “Ziekenhoekje” zijn nu
enkele andere rubrieken bijgevoegd.
Zo heeft (oom) Johan voor deze nieuwsbrief een puzzel ingezonden. Een leuk initiatief dat
best voor herhaling vatbaar is. Wie weet zijn er meer familieleden die een suggestie hebben.
Wij zien het met belangstelling tegemoet.

Dan hebben wij een bijdrage ontvangen van een nicht, in dit geval Caroline van As –van
der Slikke. Een leuk stukje om te lezen.

Verder hebben wijzelf iets geschreven over onze hobby “boekbinden”. Best interessant.
Daarom wordt dit artikel van harte aanbevolen.

Dit  bracht  ons  op  het  volgende  idee.  Wij  veronderstellen  dat  in  zo’n  grote  familie  die  wij
hebben, velen zijn die er een hobby op na houden. Het zou leuk zijn als zij ook een stukje
over  hun  hobby  schrijven.  Zou  degene  die  daartoe  bereid  zijn,  dit  ons  willen  laten  weten?
Even mailen naar mmvdslikke@kliksafe.nl en wij nemen contact met je op. Alvast bedankt.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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FOTO VAN DE MAAND

Nu eens geen overjarige foto van de familie, maar een overjarige foto van het huis van de
Binnensingel 29 te Vlaardingen waar Opa en Oma van der Slikke bijna twintig jaar hebben
gewoond.
Het is het huis waar niet alleen (oom) Piet en (tante) Nel enkele
jaren hebben ingewoond, maar ook (oom) Cock en (tante)
Lydia, (oom) Kees en (tante) Hanna en (oom) Johan en (tante
Clazien). Er  is  dan  ook  heel  veel  te  vertellen  wat  er  zoal  in  dit
huis is gebeurd. Als wij het goed hebben zijn in dit huis (oom)
Peter en (tante) Elisabeth geboren,maar ook Peter Bakker.

Verder heeft de keuken twee maal in de brand gestaan, waarvan
eenmaal op een zondagmorgen en hebben de beneden buren (een
kapperszaak) een keer schoorsteenbrand gehad.

Ook de ruit van een aquarium van Opa is een keer gesprongen
waardoor deze is leeggelopen met als gevolg dat alle sigaren en
sigaretten bij de kapper nat en daardoor onverkoopbaar waren
geworden. Opa en Oma waren niet verzekerd, dus heeft Opa
deze allemaal opgekocht en opgerookt.

Binnensingel 29
te Vlaardingen

Jullie begrijpen wel, er valt veel te vertellen, (zie ook bijgaand “Opa’s herinneringen”)
maar wellicht is er een oom of een tante die zich geroepen voelt dit te doen.
___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd aangaande de ziekte van Berjan van der
Slikke. Inmiddels is Berjan overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Zij vader Reinier van
der Slikke berichtte ons het volgende.

Op 02-01-13 is Berjan overgeplaatst naar het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Voor
Berjan was dat een welkome overstap omdat hij eraan toe was om het WKZ-ziekenhuis achter zich te
laten, waar hij overigens goed behandeld geweest is.
Het willen zetten van een nieuwe stap richting herstel is datgene waar hij naar uitkijkt. Momenteel
kunnen wij nog niet zien dat er sprake is van herstel, dus vooralsnog is de revalidatie erop gericht om
het huidige niveau te handhaven.
Met de overstap naar het revalidatiecentrum, is Berjan ook in een andere omgeving/context terecht
gekomen waarin hard gewerkt wordt aan "herstel". Daarmee staat niet meer de "ziekte" op de
voorgrond, met alles wat dat met zich meebrengt (het draait er natuurlijk wel om) maar meer datgene
wat je "kan" en "moet" om zo snel mogelijk weer naar een zo hoog mogelijk pijl te komen en het
"normale" leven weer op te pakken. Willen jullie een kaartje naar hem sturen, dat kan naar het
volgende adres:

Berjan van der Slikke;
De Hoogstraat;
Jeugdafdeling, kamer 1226;
Rembrandskade 10;
3583 TM Utrecht.
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GEBOORTE

Op 17 december 2012 zijn Carlo en Jannie Bos- Klaassen verblijd met de geboorte van een
dochter. En zoals je in het geboortekaartje kunt lezen, gebeurde dit kort na het onverwachts
overlijden van hun geliefde (schoon-)moeder en oma.
Carlo en Jannie, naast de hartelijke felicitatie met de geboorte van jullie dochter, condoleren
wij jullie ook met het verlies van jullie moeder en oma. In deze kan met recht gezegd worden
dat geboorte en overlijden in het verlengde van elkaar liggen. Wij wensen jullie dan ook veel
sterkte, en met elkaar nog vele gezonde, maar bovenal gezegende jaren.

Geboortekaartje van Anna-Rosy Bos

Wij zouden haast de betekenissen van de namen vergeten. Maar hier komen ze.
Joanne: De Heere is genadig of ook wel Genade van God
Cornelia Van een hoorn of ook wel de gehoornde
Johanna: De Heere is een genadige gever

-----------------------------------------

Artho en Heleen de Ruiter- Soeters mailde ons voor de nieuwsbrief het volgende berichtje.

Dag oom Maarten & tante Sophia,

Op 24 december 2012 is ons zoontje en broertje Aram geboren. Bij dezen sturen wij jullie
zijn geboortekaartje en wat foto's van Dion en Aram samen. Het vermelden waard is dat
Aram vernoemd is naar zijn opa Márie Soeters.

Groeten van familie de Ruiter-Soeters

Door deze feliciteren wij ook Artho, Heleen en Dion met de geboorte van hun zoontje en
broertje. Wij wensen ook jullie met elkaar vele gezonde, maar bovenal gezegende jaren toe.

Het geboortekaartje is moeilijk te lezen, daarom hebben wij de tekst nog even apart vermeld.
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Geboortekaartje Aram

Stil verwonderd en blij
Ontvingen wij uit Gods hand

Een zoon en broertje

Márie Abraham
Wij noemen hem

Aram
Artho en Heleen de Ruiter- Soeters

Dion

Nessestraat 63
3312 NR Dordrecht

Dan nog een paar mooie foto’s van de kinderen.

Tenslotte dan nog even de betekenissen van de namen.

Marie: Bitter, bedroeft of de bedroefde
Abraham: Vader van een menigte maar ook Vader der gelovigen
Aram: De verhevene

----------------------------------------

Dan even het volgende.
Wij zijn geattendeerd dat wij twee gezinnen niet op het overzichtlijst hebben gezet waar een
baby wordt verwacht terwijl het wel gemeld is. Onze excuses daarvoor. We hebben de lijst
bijgewerkt. Overigens, de lijst is niet compleet. Wij weten namelijk dat er nog meer gezinnen
zijn waar een baby’tje wordt verwacht. Wellicht horen wij dat nog van hun zodat ook zij in
de lijst kunnen worden opgenomen.
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Van Marius en Joanne Mudde- op den Brouw kregen wij de volgende mail. (Leuk dat
jullie dit aan ons gemeld hebben. En het wordt door de familie zeer gewaardeerd.)

Beste familie,

Bij dezen willen wij doorgeven dat Ruben een broertje of zusje hoopt te
krijgen. Als alles goed mag gaan hopen we het rond 19 juli te krijgen.

Vriendelijke groet,
Marius, Joanne en Ruben Mudde

Door deze feliciteren wij Robert, Joanne en Ruben met dit mooi bericht.

Dan volgt nu het overzicht van de families die gemeld hebben dat daar een baby wordt
verwacht.

Robert en Jennita Stam- van den Brink, medio februari;
Willem en Eline Snoeij – Mudde, eind februari;
Arien en Marieke Roozendaal- van der Slikke, begin april;
Anthonie en Annelies Soffree- van der Heide, begin april;
Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar half april;
Jaap en Bettine van der Kolk- Gerrets, (tweeling) eind april.
Teun en Rebekka Broer- Mudde, eind april;
Hans en Nathalie den Besten- Bos, begin mei;
Egbert en Aline van Ginkel- van der Slikke, (tweeling) medio juni;
Marius en Joanne Mudde- op den Brouw, medio juli.

___________________________________________________________________________

HUWELIJK

Dankbetuiging van
Matthias Bos en Joukje Visser

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd dat
Matthias Bos en Joukje Visser op donderdag
20 december 2012 in het huwelijk zijn getreden.

Wij hebben begrepen dat het een mooie dag is geweest
die niet gauw in de vergetelheid raakt. Wij hebben een
mooie dankbetuiging gekregen waar tevens hun
trouwfoto opstaat.

[Matthias is een kleinzoon van (tante) Lydia]
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EEN BIJDRAGE VAN……

Dit maal hebben wij een bijdrage ontvangen van Caroline van As- van der Slikke. Ondanks
haar drukke werkzaamheden heeft zij toch nog kans gezien een stukje voor de nieuwsbrief te
schrijven. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk. Caroline, bedankt.

Hallo allemaal!

Even voorstellen…
Dit is ons gezin: Henrik, Caroline, Rico en Ruben Van As. Rico is 5 jaar en Ruben 3. Het zijn
twee levenslustige jongens!
We wonen sinds een paar maanden in Lunteren, op de Klomperweg 26. Deze foto is gemaakt
op de dag van onze verhuizing… En ik weet het, niet handig gepland, maar bij de koop van
ons nieuwe huis verliep bijna niets zoals het volgens het boekje zou moeten….

Familie Van As (- van der Slikke)

Maar daar gaat het straks nog wel even
over.

Rico, onze oudste zit in Lunteren op school,
hij zit in groep 2. Dit schooljaar moest hij
weer nieuwe vriendjes zoeken en moet hij
zijn vast vriendje van zijn ‘oude schooltje’
missen. Gelukkig liggen Barneveld en
Lunteren niet zo heel ver uit elkaar en kan
hij nog regelmatig met hem spelen. En hij
is ook al genoeg bij andere vriendjes in de
klas geweest, dus het komt vast wel goed
met hem!

Ruben gaat bijna naar groep 1, in maart wordt hij 4. Nu gaat hij één morgen in de week naar
de peuterspeelzaal. Hij deed er wat langer over om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. De
juf vroeg of hij wel kon praten, maar dat vertikte hij dus gewoon… Inmiddels is hij weer
lekker zichzelf, soms super schattig en soms een tikkeltje ondeugend…

Henrik heeft een eigen onderneming, samen met zijn compagnon heeft hij een elektro-
technisch installatiebedrijf. Het heet Hardeman & Van As Elektrotechniek. Tot nu toe zitten
ze goed in het werk en we beseffen dat het in deze tijd wel heel bijzonder is.
Voor meer informatie kun je gaan naar: www.hardeman-vanas.nl

Ik, Caroline sta parttime voor de klas. In Woudenberg heb ik een combinatiegroep 1/2 met
instroom (groep 0). Het is een leuke groep, ik ga met veel plezier naar m’n werk! Het is een
ook een hele uitdaging, omdat er heel wat niveauverschil is. En ik ben niet de enige uit onze
familie die hier werkt, Gerda van Krimpen werkt hier ook! Heel grappig, want ik werkte eerst
op een andere locatie en toen zat haar dochter Tabitha nog bij ons op school.(zij is pas jarige
van de maand geweest…) Gerda kwam me toen heel bekend voor en toen kwamen we er
achter dat we nichten zijn! Inmiddels ben ik overgeplaatst en zijn we ook echt collega’s.
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Caroline (van der Slikke) is de jongste dochter van oom Ben, voor de meeste van jullie wel
bekent. Ik ben opgegroeid met 3 broers en 3 zussen. Toen ik 4 jaar was, verhuisden we van
Capelle a/d IJssel naar Ede. Daardoor kreeg ik wel wat minder contact met mijn nichtjes en
neefjes die toen nog in de buurt woonden… Maar tegenwoordig kom ik ook hier in de
omgeving steeds meer familie tegen !

Afgelopen jaar zijn we ook verhuisd, twee keer
eigenlijk… Precies een jaar geleden kregen we een
hele bijzondere kans, een mooi huis in Lunteren op
loopafstand van school, kerk en centrum… Een
droomkans voor ons, want Henrik is in Lunteren
opgegroeid en we wilden altijd nog een keer terug naar
Lunteren, want op dat moment woonden we in
Barneveld. Alle twijfels die we hadden, over
financiering, verkoop van ons eigen huis… Ons droomhuis
het leek allemaal goed te komen! Maar we moesten wel snel beslissen, want de
overdrachtsbelasting zou de volgende dag verhoogd worden van 2% naar 6%. Kortom: ons
huidige huis hebben we gekocht binnen een paar uur, want we moesten snel beslissen!
’s Avonds om 8 uur zaten we bij de notaris…

Toch waren we er toen nog niet… Alle leidingen waren afgesloten, gas en licht moesten
opnieuw aangevraagd worden. Toen het eindelijk was aangesloten was het -20 (komt
eigenlijk nooit voor, maar toen dus wel…) en alle leidingen waren bevroren. Maar ja, we
gingen er met frisse moed tegenaan! De volgende domper diende zich aan. We kwamen er
achter dat het huis vol asbest zat! De muren, plafonds… overal hadden ze asbest verwerkt!
Wat nu? Gelukkig wilde de verkoper de schade grotendeels vergoeden en hebben we
afspraken gemaakt. Maar ja, de keuken en de badkamer zouden we laten zitten en die
moesten nu noodgedwongen uit de woning gesloopt worden, want de muren achter de keuken
en badkamer (toen nog beneden) waren ook van asbest. En de keuken was zo oud… Kon die
nog wel teruggeplaatst worden? Toen de asbestsanering gedaan was, wachtte ons weer een
verrassing. Er was geen binnenmuur meer overeind gebleven… O ja, nog één, een
schoonmetselwerk muur, die wel los stond, omdat de bovenkant was vrijgemaakt om ook
daar het asbest weg te halen. Het plafond beneden was ook rondom opengebroken om
dezelfde reden en ook de vensterbanken waren weggehaald.

Er zat ook een voordeel aan, we konden beneden de woning weer helemaal opnieuw indelen.
En dan te bedenken dat we op z’n vroegst over 10 jaar pas beneden wilden gaan
verbouwen… Het enige wat we nu moeten hebben is geduld… en tijd! Stap voor stap pakken
we de ruimtes aan. We hoeven ons voorlopig nog niet te vervelen. En we hebben er ook van
geleerd: je van alles kunt plannen/berekenen/uitstippelen, maar uiteindelijk ben je in alles
afhankelijk van wat God geeft. Niet alleen materieel, maar ook energie, kracht en
vertrouwen. En al denk je dat je het uit Zijn hand heb ontvangen, ook dan zijn er nog
momenten waarin je twijfelt en je afvraagt of je er wel goed aan gedaan hebt…  En soms zijn
we helemaal sprakeloos en dankbaar, als we weer een stapje verder zijn gekomen en we zien
hoe het opknapt. ..
Afijn, als jullie in de buurt zijn kom je maar eens langs!

Groetjes uit Lunteren.
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 (JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt al weer de derde bijdrage van (tante) Elisabeth. Wederom heeft ze weer leuke en
minder leuke herinneringen op papier gezet. En als je dit als broer of zus leest, komen er weer
andere herinneringen naar boven. Zo langzamerhand kijken wij weer uit naar een andere
broer of zus, die eveneens bereid is iets over zijn of haar jeugd te vertellen. Wie meldt zich
aan?

Lieve allemaal,

Het wordt steeds moeilijker om iets in mijn geheugen op te halen uit mijn jonge
jaren, maar ik zal weer iets proberen op te schrijven.

Veel liefde heb ik ontvangen van al mijn broers en zussen toen ik klein was. Ik
weet nog goed dat ik op een keer iets aan mijn vader of moeder aan tafel vroeg.
Blijkbaar was dat erg grappig of een beetje dom, want al die grote (?) broers en
zussen begonnen te lachen. Sindsdien durfde ik daarom niets meer te vragen, en
ben daardoor ook erg verlegen geworden. Maar gelukkig ben ik dat nu wel een
beetje overgroeid ;-)

Kleurplaat Manusje van alles

Al met al werd ik rond mijn 13e jaar binnen de
familie een manusje van alles.

Zo ging ik bij Lydia en Hanna maar ook bij
Clazien regelmatig oppassen op de kinderen als
ze ‘s avonds weg wilden. Soms ook overdag, en
ik vond het altijd leuk. Ook ging ik regelmatig
slapen bij mijn schoonzus Clazien en later bij
Alie, doordat zij niet alleen durfden te slapen
als hun mannen nachtdienst hadden. Maar wat
zou ik gedaan hebben als er echt een inbreker
zou gekomen zijn? Ha, ha.

Logeren als het vakantie was bij Nel in de
Professor Telderstraat, of bij Lydia of bij
Hanna deed ik ook heel graag. En als één van de

getrouwden een dagje uit gingen met de kinderen, dan mocht ik altijd mee.
Daardoor ben ik niets te kort gekomen in mijn jonge jaren.

Toen ik nog op de lagere school zat heb ik op een keer mijn arm gebroken
doordat ik viel terwijl ik aan een boomtak hing. De straat lag open en de
gemeente had stapels stenen klaargelegd om opnieuw te bestraten. Wij klommen
daarop en sprongen zo naar de tak van die boom, maar helaas opeens ging het
fout.
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Ik viel en uit was de pret. Gelijk maar
naar huis en toen ik thuis kwam zei
moeder direct: “O, dat is gebroken”,
omdat ik mijn arm zo slap hield en
spierwit zag. Het was een uur of vijf en
pa kwam precies thuis. Die ging toen
gelijk met mij naar het ziekenhuis. En ja
hoor: Zes weken in het gips. .

O ja, wat ook altijd heel gezellig was,
dat was de maandagavonden. Toen
niemand van de getrouwden meer bij ons
inwoonde. Zij, mijn zussen en schoonzus,
kwamen toen op de maandagavonden
gezellig bij ons. Zij namen hun
naaikarweitjes mee, en zaten gezellig
rondom het bed van [o]ma, die toen
acute reuma had. En (o)pa? Die zorgde
wel voor de koffie. Kleurplaat gebroken arm

Groetjes,
(tante) Elisabeth.

Zoals jullie zien, zijn er een paar kleurplaten toegevoegd bij de herinneringen van (tante)
Elisabeth. Vergroot ze uit en laat deze door de kleintjes inkleuren. Mail ze daarna naar ons
(mmvdslikke@kliksafe.nl) en de mooiste krijgt van ons een prijsje toegestuurd.

-------------------------------------------

Dan hebben wij weer een oud kinderliedje toegevoegd. Wellicht zijn er die ook een paar van
deze oude kinderliedjes kunnen herinneren.
Ons verzoek is dan ook om deze naar ons te mailen (mmvdslikke@kliksafe.nl) en wij zullen
die in de volgende nieuwsbrief opnemen.
Wij zijn benieuwd.
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Berend Botje

Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuid-Laren.

De weg was recht, de weg was krom,
nooit kwam Berend Botje meer om!

Eén, twee, drie, vier, vijf,zes,zeven,
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar,

hij is naar Amerika!
Amerika! Amerika!

Van je driemaal in de rondte,
van je hopsasa!

En wat doet hij daar in Amerika?
Hij speelt op zijn harmonica,

hij speelt van dit,
hij speelt van dat,

hij speelt van alles wat,
van alles wat,
van alles wat,

Drie maal in de rondte van je hopsasa.

Berend Botje

___________________________________________________________________________

OPA’S HERINNERINGEN

De vorige maal zijn wij gestopt met de klacht van (o)pa:

Hier is ook als mijn levenslot gaan gelden, de ervaringen van Heman in Psalm 88 (nog
steeds). Ik ontmoet dezulken zelden.

Wij hebben toen als eerbetoon voor onze vader deze psalm toegevoegd. Wie heeft van jullie
deze psalm gelezen? Nu gaan wij weer verder met “Opa’s herinneringen”.

Zoals al eerder geschreven, zijn wij daarna verhuisd naar de Binnensingel 29, waar wij bijna
20 jaar hebben gewoond. Zeer goede en kwade tijden zijn daar ons deel geweest. De wel zeer
goede tijd is geweest de “tweede” bekering van moeder (oma).Ook zijn hier de laatste
kinderen geboren, Peter en Elisabeth. Dit voor ons zeer geschikte en ruime huis was ook een
uitkomst voor de kinderen die huwden, daar het lang duurde eer zij een woning kregen
toegewezen vanwege de grote woningnood. Bij ons hebben ingewoond: Nel en Piet, Lydia en
Cock, Johan en Clazien en Hanna en Kees. Zelfs enige tijd twee tegelijk.
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Sint Joris Gasthuis te Delft

Een groot verdriet was dat Rinus moest
worden opgenomen in “Bloemendaal” te
Loosduinen. Wij kwamen eens met grote
smart in de ziel uit Delft, [op dat moment
was Rinus opgenomen in het Sint Joris
Gasthuis te Delft (red.)] en ik weet de plaats
nog waar van ’s Hemelswege in mijn ziel
werd gedrukt uit Handelingen 14 vers 22:
“… en dat wij door vele verdrukkingen
moeten ingaan in het Koninkrijk Gods”.

Rinus is ongeveer twintig jaar in Bloemendaal verpleegd geweest. Wij bezochten hem elke
zaterdag en nog vele andere keren, zoals feestdagen etc. Over hem alleen al zou wel een boek
te schrijven zijn. Het heeft een stempel op ons leven gedrukt, maar wij willen daar maar
liever niet verder over uitweiden.

In dit huis, Binnensingel 29, heeft moeder (oma) veel lichamelijk lijden meegemaakt. Jaren
bedlegerig door hernia, acute reuma, operatie aan de baarmoeder. Veel in het ziekenhuis
gelegen en gedurende een jaar een uiterste pijnlijke behandeling ondergaan bij een manueel
therapeut (kraker zoals dat toen heette).

Toch is het in het geheel genomen een goede tijd geweest.

Tot zover “Opa’s herinneringen”. De volgende keer gaan wij verder met de grote
geldzorgen die er zijn geweest mede doordat Opa en Oma niet verzekerd waren tegen
ziektekosten. Maar in dit alles wonderwel door den Heere steeds hieruit uitgeholpen.

___________________________________________________________________________

PUZZEL

Onderstaand een ingezonden puzzel van (oom) Johan van der Slikke.
Het is de bedoeling dat jullie de puzzel oplossen door woorden weg te
strepen. Van de overgebleven letters blijft dan een wens over.
Die kan je dan mailen naar (Oom) Johan en hij heeft er mooie prijzen
aan verbonden. Wij zijn benieuwd wie de winnaar wordt.

Aanvulling:  de letter Y telt voor de letter IJ.  Trema’s zijn weggelaten.
De overgebleven letters lezen van boven naar beneden een wens. Stuur
deze wens per e-mail naar: jmvanderslikke@kliksafe.nl. (oom) Johan
Inzenden kan tot D.V.1 februari 2013.
Onder de goede inzenders worden 3 prijzen verloot.
De eerste prijs : Een USB stick van 32 GB;
De tweede prijs: Een boekenbon van 10 euro;
Derde prijs: Tien euro te besteden op de site: beenmodehuis.nl
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Per gezin mag één oplossing ingestuurd worden.

R A A L E S T E N S R E T U P M O C
C I T R O E N Y M S T R G E W M O I
G D L E Z E N A E T O A I P A U W T
N E G N I R A H N O E A M A R D A E
I W L E G N I S N E N N I B N D G R
D A D U P K C L E P N S O A O E H N
N A P O K H E E G V R O A V R O E E
E R O E R K R I E E R M L R B N M W
O D E Y I V I E Z R E A E B O E K U
I N V T F G A G O D A T Y R A U T O
S E R D O A E N N R S T K E E H B B
N A E L M L M A D I B E R I C H T R
E C R S O U V I V E E S N A U W H E
P O T O L E N R L T R U L R A V C V
O P F O G G E T K I E S W A Y K I U
H Y C I E D P E O R E B L J A L D E
B E R N E E G W K G Y B D I A K E N
E A R M O E N U R B A T L S K A G S
J E A T R E U R E R E P P A K K R U
N E T R A A M L K J B R A N D N E Z

Streep onderstaande woorden
weg:

armoe/artikel/auto
baar/bericht/beroep/binnensingel/
boek/boor/brand/broer/bijbel
citer/citroen/column/computer/copy
dewaard/diaken/ding/doopnaam/
drama
familieblad
gedicht/geloof/gelukkignieuwjaar/
gerrets/geslacht/gezond
haringen/herta/hobby
jarigevandemaand/jeugd
kaal/kaart/kapper/kerk/kronen/krijt
lezen/lonen
maarten/mudde/munt
omweg/oorlog/opa
pauw/pensioen
rauw/reünie/rijles

schrijven/snauw/snetselaar/sneu/snoeij/stamboom/stoep
toga/treure/troon
vanderslikke/verbouwen/verdriet/vlaardingen/vrede/vuik
zegen/ziek/zus

Succes,
(Oom) Johan
___________________________________________________________________________

MIJN HOBBY

Boekbinden/Verslag restauratie Sophie-Bijbel (?) uit 1855

Op de dag dat ik, (ome) Maarten, gestopt ben met werken (?) in 2004, heb ik van mijn
kinderen een boekbindcursus gekregen. Dit is mij zo goed bevallen dat ik inmiddels al drie
jaren cursussen hiervoor volgt. Je raakt gewoon niet uitgeleerd. Te meer als je je specialiseert
in het restaureren van oude boeken zoals (trouw-) Bijbels en geschiedenisboeken. Maar ook
boeken van bijvoorbeeld “oude” schrijvers. Inmiddels heb ik meer dat honderd boeken
ingebonden c.q. gerestaureerd.

Er bestaan vele soorten boekbindingen zoals een Japanse, een Duitse, een Franse of een
Engelse binding. Maar ook combinaties hiervan.



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                             nummer 74, januari 2013
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________13

Als een boek ter restauratie wordt aangeboden, is het aan de buitenkant niet te zien uit welke
soort binding het bestaat. Dus, iedere keer is het weer een uitdaging hoe het moet worden
gerestaureerd.

Zowel het boekblok,

als de kaft zagen er miserabel uit

Wij krijgen de onooglijkste boeken aangeboden.

Zo werd onlangs een Bijbel van Martijn en Debora de
Groot – van Krimpen ter restauratie aangeboden. Een
onooglijk stapel oude papieren met een volledig kapotte kaft.
Wat moet je nu daarmee.

Gewoon beginnen met het eerst controleren en het op
volgorde leggen van de katerns. Daarna bladzijde voor
bladzijde controleren, repareren en gladstrijken.

Al gauw bleek dat de Bijbel een aantal bladzijden bevatte die
niet te repareren waren en daarnaast werden ook een aantal
bladzijden gemist. Wat nu?

En dan maar beginnen

Op de computer hebben wij gezocht naar een “Statenvertaling”
van de Bijbel van hetzelfde jaartal. Vervolgens zijn de teksten
gekopieerd die gemist werden.

Daarna hebben wij op de computer gezocht naar dezelfde
lettertype als deze Bijbel. Verder zijn de bladzijdes zoveel
mogelijk, zowel als indeling, lettergrootte e.d. in
overeenstemming gebracht en samengesteld zoals het origineel
eruit ziet. Na enkele dagen werk en gezocht naar dezelfde
papierkleur zijn de betreffende bladzijdes uitgeprint en aan de
Bijbel toegevoegd.

Omdat het boekblok door de restauratie veel te dik is geworden,
is het een paar dagen in een boekenpers geplaatst waardoor het
weer een bijna normaal boekblok is geworden die min of meer
in de “oude” kaft past.

links, het origineel niet meer
complete bladzijde en

rechts de gerepareerde

Een lijvig boekblok

Dus dan maar in de pers

Jullie begrijpen dat dit alles bij elkaar veel geduld en tijd kost.
Want inmiddels is al meer dan 80 werkuren in het boek gaan
zitten.

Nu moeten de katerns door middel van een speciaal techniek
aan elkaar bevestigd c.q. ingebonden worden. Dat gebeurt met
draad en naald. Maar ook met speciaal bindtouw.
Daarbij heb je een speciale mal nodig en weer veel geduld.
Want in dit geval moesten meer dan 250 katerns aan elkaar
worden verbonden.

Na dit alles werd het boekblok door middel van een houten
hamer rond geslagen waardoor het weer een ronde rug kreeg.
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Vijlen van gleuven waardoor
het bindtouw binnen het

boekblok valt

Om beschadiging van het boekblok te voorkomen, zijn nu eerst
de schutbladen aangebracht. De schutbladen dienen er ook voor
om het boekblok later te kunnen bevestigen aan de kaft.

Dan worden de zijkanten van het boekblok gladgeschuurd. Een
drierug aangebracht en het bindtouw uitgepluisd.
Het boekblok is nu eindelijk na circa 110 werkuren gereed om
“ingekaft” te worden.

Nu moet het kaft nog worden gerestaureerd. Ook hier moet
speciale en (oude) technieken en materialen worden toegepast
opdat het boek zijn waarde blijft houden. Allereerst is gezocht
naar bijpassend linnen. Daarna zijn de linnenranden van de
buitenkant van het kaft aan allen zijden circa 15 mm voorzichtig
losgemaakt om verdere beschadiging te voorkomen.

Vervolgens inbinden

Inderdaad, een indrukwekkend boekblok. Eindelijk na ca. 110 uren is het boekblok gereed

Het zier er niet uit

Vooraf zijn stroken linnen gesneden van 3 cm breed en vervolgens
om de buitenzijden van het kaft en voor een deel vastgelijmd
tussen het kaft en het oude bestaande linnen.

De rug heeft eveneens een opknapbeurt gehad. Tussen de linker en
rechterkaft is een strooklinnen van de dikte van het boekblok  plus
7,5 cm gelijmd. Na dit alles is het kaft met de rug op het boekblok
op het schutblad vastgelijmd en tenslotte 24 uur in de boekenpers
gezet met als resultaat:
Een bijna nieuwe Sophie-Bijbel (?).

Als laatste het geheel tenminste
 24 uur in de boekpers

Martijn en Debora wisten het niet dat het hier mogelijk ging
om een Sophie-Bijbel die speciaal in 1855 voor koningin
Sophia is uitgegeven.
Een Bijbel die bijna werd weggegooid blijkt nu, na restauratie
mogelijk meer waard te zijn dan aanvankelijk verondersteld.

Voor mij was het een hele uitdaging en heb het met plezier
gedaan.
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Het resultaat mag er zijn Mijn werkplek

Wij hebben geprobeerd jullie een indruk te geven betreffende boekbinden en -restauratie.
Hopelijk vonden jullie het een leuk stukje.

Mogelijk zijn er meer in de familie die een hobby hebben waar zij graag iets over schrijven.
Wij horen dit graag. Stuur een mailtje naar: mmvdslikke@kliksafe.nl en wij zullen jullie
laten weten wanneer jullie bijdrage wordt verwacht en in de nieuwsbrief wordt geplaatst
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Voordat wij “de Jarige van de maand februari 2013” bekent maken komen eerst de
bedankjes van “de Jarige van de maand december 2012 en van januari 2013”. En zoals
jullie wellicht nog weten waren dat: Jonan Boom respectievelijk Tabitha van Krimpen

Jonan Boom

Beste familie,

Het was een mooie verjaardag met veel kaarten en cadeaus.
Hartelijk bedankt voor de eer 'jarige van de maand' te zijn. Had
ik niet verdiend ;). Ik heb 9 kaartjes en 2 Hallmark E-cards
gehad en zelfs van twee (oud)tantes geld gekregen.

Hartelijke groeten,
Jonan Boom

--------------------------------

Beste familie,

Het was erg leuk dat ik de jarige van de maand januari ben
geworden. Oom Maarten heeft mij gewoon uitgekozen en dat
was een grote verrassing.
Ik wil iedereen die een kaart, een e-card of een email heeft
gestuurd voor mijn 15e verjaardag, heel hartelijk bedanken!
Mijn verjaardag werd heel speciaal daardoor.
Omdat ik er nu heel anders uitzie dan op de foto die bij het
stukje stond, stuur ik een recente foto mee.

Hartelijke groetjes,
Tabitha van Krimpen
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Lotte

Deze maand hebben wij weer zelf moeten omzien naar “de Jarige van de
maand”.  Het  was  dit  keer  niet  moeilijk.  Wij  hebben  om diverse  redenen
gekozen voor:
                            Lotte Bakker – van Wijk.

Lotte hoopt D.V. 7 februari haar geboortedag te gedenken en zij is geboren
in 1965.

Wij weten dat Lotte in het afgelopen jaar heel veel meegemaakt heeft en het daardoor zeer
moeilijk heeft gehad. Daarom vinden wij dat zij nu eventjes in het zonnetje gezet mag
worden en wat extra aandacht krijgt. Want ze vraagt zelf nooit aandacht. Dat kan onder
andere door allemaal haar een kaartje te sturen, een mailtje of iets dergelijks. En dat moet
toch lukken. Lotte is een schoondochter van (tante) Nel en de vrouw van Martin Bakker.
Haar adres is: Lotte Bakker- van Wijk;

Van der Duyn van Maasdamlaan 53;
3135 LA Vlaardingen.

Bellen kan ook: 010-4347253
Of mailen: martinb1965@yahoo.com

PS. Wij hebben gemerkt dat door “de Jarige van de maand” zeer wordt gewaardeerd
als  zij  kaarten,  een  e-card  of  een  e-mail  van  de  familie  mogen  ontvangen.  Het  is  heel
goed voor de saamhorigheid van de familie. Daarom doen wij wederom een oproep aan
jullie allen: Doe mee en stuur “De Jarige van der maand” een kaartje, een e-card of een
e-mail. Een e-mail kost zelfs niets, slechts een enkele minuut. Dus daarvoor behoef je het
niet voor te laten. Dus…..  Wij zijn benieuwd!
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


