
___________________________________________________________________________

ZEVENDE JAARGANG                                                   NUMMER 75, FEBRUARI 2013___________________________________________________________________________

Geliefde familie,

Onze laatste via de mail ludiek bedoelde oproep,om mee te doen om “De Jarige van de
maand” een kaartje, een E-card of iets dergelijk te sturen, heeft diverse, over het algemeen
positieve, reacties opgeleverd. Dit doet ons goed, want nu weten wij in ieder geval dat onze
mails worden gelezen. Het is niet onze bedoeling om jullie iedere keer te belasten c.q. te
vermoeien met zulke berichten, maar het leek ons goed om eens iets uitdagends te mailen. En
volgens ons heeft het gewerkt.

Verder hebben verscheidene familieleden meegedaan met de grote puzzel van oom Johan.
Het is echt een succes geworden.
Ook de kleurwedstrijd is een groot succes geworden. Vele neefjes nichtjes hebben
meegedaan. Enfin, zie voor meer informatie verder in de nieuwsbrief.
__________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Is dit geen prachtige foto van vroegere jaren? Deze foto is in 1955 genomen in de Willem
Beukelszoonstraat te Vlaardingen naast de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel. (Helaas is deze
kerk al meer dan twintig jaar geleden afgebroken).

Wie is wie?

Wij zullen het spannend houden en
niet zeggen wie wie is. Alleen dat de
persoon uiterst rechts (oom) Rinus
is.  Met  de  broek  en  de  hoge  laarzen
die hij aan heeft, voelde hij zich een
echte soldaat omdat deze destijds zo
gekleed gingen. (het zogenaamde
Oud Grijs). Daarom salueert (oom)
Rinus hier  zoals  soldaten  groeten.
Omdat toen (oom) Jaap als
dienstplichtig soldaat in het leger zat,
heeft (oom) Rinus dit waarschijnlijk
van hem geleerd.

P.S. Graag ontvangen wij van een broer of een zus foto’s van vroeger. En als het kan met
        een korte beschrijving. Alvast bedankt.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

Via de Slikkertjes-Nieuwsbrief informeren wij jullie al enkele maanden aangaande de ziekte
van Berjan van der Slikke. Zoals bekend is Berjan onlangs overgeplaatst naar een
revalidatiecentrum. Zijn vader Reinier van der Slikke berichtte ons onlangs het volgende.

Beste familie,
Wij zijn heel blij jullie te kunnen berichten dat er verbeteringen optreden. Verder hebben wij veel steun
en hulp ervaren wat ons klein maakt. We kunnen zeggen dat we ondanks alles niets tekort komen en
reden hebben tot dankbaarheid. Wij hopen en bidden dat het (ook voor Berjan) tot zegen mag zijn.
Ook dank voor alle betrokkenheid op welke wijze dan ook. Berjan heeft meer dan 150 kaarten
(inschatting) boven en naast zijn bed hangen.
Allemaal de vriendelijke groeten van,
Berjan, Reinier en Hendrika.

Voor degene die Berjan nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn huidige adres.
Berjan van der Slikke,
De Hoogstraat,
Jeugdafdeling, kamer 1226,
Rembrandskade 10,
3583 TM Utrecht.

_________________________________________________________________________

GEBOORTE

J.L. zaterdag, twee februari ontvingen wij van (tante) Anneke de volgende mail.

Lieve mensen,
Bij deze laat ik weten dat er gisteravond om 22.45 uur een kleindochter is geboren bij
Robert en Jennita. Zo het er uit ziet is alles goed met moeder en kind.
Heel ontroerend vind ik het dat het naar mij vernoemd is en dat doet toch wel wat met je.
Het kindje weegt ruim 5 pond en heet Johanna Annelena
Veel liefs

Enkele dagen later kregen wij het volgende mooie geboortekaartje in de bus.

Geboortekaartje Annelena Stam.
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Door deze feliciteren wij van harte Robert, Jennita en Maurits maar ook haar oma
Anneke met de geboorte van Johanna Annelena. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde
maar bovenal gezegende jaren toe.

Zoals gebruikelijk volgen nu de betekenissen van de namen.
Johanna:     De Heere is genadig maar ook Jehova is een genadige Gever
Annelena:   Genadig en lieflijk

----------------------------------------

Dan doet ons ook het genoegen dat we kunnen melden dat wij ook een mail hebben
ontvangen van Wilco en Gerliene Huizer- de Waard. Zij berichtte ons het volgende.

Wilco en Gerliene

Goedemiddag familie!

Wij zijn blij te kunnen vertellen dat wij een kindje verwachten.
We verwachten het op 1 augustus!
Wij zijn hier erg blij en dankbaar voor, tot nu toe verloopt alles super!

Groetjes van
Wilco en Gerliene Huizer - de Waard.

(Gerliene > kleindochter van Hanna van der Slikke en een dochter van
Gerda.)

Wilco en Gerliene, bedankt voor jullie mooi bericht. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen
jullie van harte toe dat het allemaal goed mag gaan. Jullie gaan een drukke tijd tegemoet
waarin van alles geregeld moet worden. Denk maar aan het aanschaffen van een babyuitzet,
het inrichten van een babykamer en noem maar op. Maar het zal best wel lukken. Succes. En
als de baby daar is,ontvangen wij graag een kaartje voor de nieuwsbrief. Alvast bedankt.

------------------------------

Dan volgt nu het overzicht van de families die gemeld hebben dat daar een baby wordt
verwacht.

Willem en Eline Snoeij – Mudde, eind februari;
Arien en Marieke Roozendaal- van der Slikke, begin april;
Anthonie en Annelies Soffree- van der Heide, begin april;
Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar half april;
Jaap en Bettine van der Kolk- Gerrets, (tweeling) eind april.
Teun en Rebekka Broer- Mudde, eind april;
Hans en Nathalie den Besten- Bos, begin mei;
Egbert en Aline van Ginkel- van der Slikke, (tweeling) medio juni;
Marius en Joanne Mudde- op den Brouw, medio juli.
Wilco en Gerliene Huizer- de Waard, begin augustus.
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EEN BIJDRAGE VAN……

Dit maal is Elizabeth Bos- van Krimpen bereid gevonden om een bijdrage te leveren voor
de nieuwsbrief.

Lieve familie,

Mij is gevraagd een stukje over ons gezin te willen schrijven in de nieuwsbrief.

Ons gezinsfoto

Daar het mij aan inspiratie ontbreekt om dit op een
leuke of (zoals sommige) bijzondere manier te doen,
zal ik in het kort proberen te omschrijven hoe onze
gezinssituatie er uit ziet.
Ik ben de derde uit het gezin van tante Lydia en,
helaas niet meer in ons midden, oom Cock. Tot op
de dag van vandaag, een groot gemis.
In 1985 ben ik getrouwd met Ad Bos en samen
hebben wij 8 schatten van kinderen gekregen
en inmiddels zijn wij opa en oma van 7 kleinkinderen

Richard onze oudste is getrouwd met Arianne de Frel en hebben 2 lieve dochtertjes. Evi van 5 jaar
en Esmara van 6 maanden. Zij wonen in Alblasserdam.
Carlo, de tweede in de rij, is getrouwd met Jannie Klaassen en hebben inmiddels 3 schattige meisjes.
Lindsey van bijna 3, Emmarly van 1,5 jaar en Anna- Rosy van 2 maanden. Zij wonen in Opheusden.

Nathalie, getrouwd met Hans den Besten woont heerlijk op 2 minuten afstand, hebben 2 lieve,
ondeugende mannetjes. Job van bijna 3 jaar en Levi van 1,5 jaar en in mei verwachten zij de derde
als alles goed mag gaan.

Matthias is afgelopen december getrouwd met Joukje Visser en wonen ook
3 straten verderop.
Lysanne, Joëlle, Martha en Ezra wonen nog heerlijk thuis.

Ad is werkzaam als ZZP’er in de transport. Ik zelf werk 12 uur per week bij
Eurest (een cateringbedrijf).

Verder hebben wij 2 honden en (voor de liefhebber gratis af te halen) een
schat van een kat. Ik met mijn lieve man Ad

Voor degene die het leuk vinden om op de koffie te komen, wat wij ook erg leuk zouden vinden,
schroom niet maar, pak de telefoon om een afspraak te maken.

Jullie zijn van harte welkom op de Freesiastraat 12 te Capelle aan den IJssel.

Via deze brief doen wij iedereen de hartelijke groeten.
Ad en Elizabeth Bos - van Krimpen
010-4423131/ 06-31691269



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                           nummer 75, februari 2013
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________5

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Alvorens de volgende bijdrage van (tante) Elisabeth te  plaatsen,  komen  wij  eerst  met  de
winnaars van de kleurwedstrijd die wij bij haar vorige rubriek hebben toegevoegd.

Mooie ingekleurde tekeningen

Zoals jullie zien, hebben vele kinderen een mooie kleurplaat
bij ons ingeleverd. De één via de mail en een ander weer via
de post. Uit een aantal gezinnen heeft zelfs meerdere
kinderen meegedaan met de kleurwedstrijd. En we moeten
zeggen, alle kleurplaten zijn eigenlijk even mooi.

Je kunt goed zien dat ze allemaal heel goed hun best hebben
gedaan. Daarom hebben wij besloten dat alle kinderen (13 x)
die meegedaan hebben, de hoofdprijs hebben gewonnen.

Wij zullen niet verklappen wat het is, maar je zult er heel blij
mee zijn. Wij zullen ervoor zorgen dat de prijzen zo spoedig
mogelijk bij jullie thuis worden afgeleverd.
Leuk dat jullie allemaal hebben meegedaan.

Dan gaan wij nu verder met de vierde bijdrage van (tante) Elisabeth.

Lieve allemaal,

Toen ik 14 jaar was zijn we verhuisd van de “Binnensingel” naar de Holywijk  en wel naar
de “Eksterlaan nr. 140 ”, op de eerste etage.

 [O]pa en [o]ma genoten ervan om in zo’n nieuw
flat te gaan wonen. Want het huis op de
Binnensingel werd wel een beetje te groot en te
oud en pa vond het er zeer brandgevaarlijk.

Ik weet nog goed dat ik samen met Pa een
mooie lamp voor mijn nieuwe slaapkamer ben
gaan kopen, een oranje bol, één van glasvezel.
Wat was ik er blij mee, hij scheen zo mooi door
en gaf zo’n mooi licht. “Eksterflat”

Later kwamen Lydia en Cock ook aan de Eksterlaan wonen, zei kregen van de gemeente
een woning boven ons, op de tweede verdieping aangeboden. Pa en Moe hadden een goed
plan en zeiden dat het handiger was als Lydia en Cock dan maar in hun huis gingen
wonen, op de eerste etage, en Pa en Ma op de tweede verdieping, dan hoefden zei geen
rekening te houden met herrie. Zo gezegd zo gedaan, van nummer 140 naar nummer 160.

In wijk Holy werd het steeds gezelliger want er kwamen  van lieverlee steeds meer
familieleden wonen. En zo kon ik makkelijk bij iedereen blijven oppassen indien het
nodig was. Wat gaan de jaren toch snel voorbij.



___________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                           nummer 75, februari 2013
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________6

Scrabble

Ik kan ook nog vertellen van juffrouw Berriér, een
collega van opa’s werk, die vaak bij ons kwam om met
moeder een spelletje te scrabbelen. Moeder lag toen nog
veel op bed en had hierdoor wat afleiding.

Later toen het weer beter met moeder ging deed ze
voor haar de was. [een vrijgezelle jongere vrouw,
snappen jullie het?] Juffrouw Berriér waardeerde het
wel heel erg want ze gaf altijd gul een cadeau met je
verjaardag, en van haar heb ik ook veel mooie dingen
voor mijn uitzet gekregen.

Toen Oma van Dorp overleden was kwam ook Opa van
Dorp voortaan om de 14 dagen een weekend bij ons,
nou dat was wel een opoffering voor ons allemaal, hij
was echt niet gemakkelijk , hij maakte alles smerig o.a.
de toilet en de wastafel, had altijd rare praat, maar Pa
en Ma slikte dat gewoon.

Toen ik 19 jaar was konden [o]pa en [o]ma weer een
huis op de Binnensingel huren, daar woonde eerst een
zus van [o]pa in, dit oude huis was helemaal opgeknapt.
Toen ze dus de kans kregen om weer terug te gaan,
wilde  ze allebei toch wel graag terug naar hun oude
stekkie aan de Binnensingel.

Binnensingel 29

Inmiddels had ik al verkering gekregen, en ben ik daar vandaan ook getrouwd. Toen
waren mijn mooie kinderjaren voorbij!

Hartelijke groeten,
(tante) Elisabeth

Wij hebben begrepen dat (tante) Elisabeth  nog een aantal anekdotes uit haar jeugd kan
herinneren die de moeite waard zijn om door te vertellen. Nu, wij zijn benieuwd en kijken
naar haar volgende bijdrage met belangstelling  uit.

-------------------------------------------

Dan volgen wij nu de gewoonte op van (tante) Bartelien door weer een oud kinderliedje toe
te voegen.
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Onze kat

Onze kat,
wiede wiede wat.
Heeft een staart,

wiede wiede waart.
En die staart

Wiede wiede waart,
heeft een krul,

 wiede wiede wul.
En die krul,

Wiede wiede wul,
Heeft een haar,

Wiede wiede waar.
En die haar,

Wiede wiede waar,
Heeft een punt.

Komma! Onze kat

P.S. Wij hebben nog geen reactie gehad op ons verzoek aan broers of zussen, die ook uit hun
        jeugd een oud kinderliedje kunnen herinneren, deze naar ons te mailen!

___________________________________________________________________________

OPA’S HERINNERINGEN

Wij eindigden de vorige maal met de opmerking van (o)pa:

Toch is het in het geheel genomen op de Binnensingel een goede tijd geweest.

Dan gaan wij nu verder met de grote geldzorgen die er zijn geweest. Zoals jullie wellicht
weten, waren (O)pa en (O)ma niet verzekerd  tegen ziektekosten. Dat bracht vele zorgen met
zich mee. Maar in dit alles zijn ze wonderwel door den Heere hier steeds uitgeholpen.

Kerkje van ds. G. van der Breevaart

Onder de leiding Gods zijn wij eerst terecht
gekomen bij ds. G. van der Breevaart in Hendrik
Ido Ambacht en later bij ds. H. Hofman te
Schiedam.

Op de zondagmorgen (vanaf 1960 red., daarvoor
kerkte opa en oma bij de Gergem in Ned.) lazen
wij een predikatie thuis en ’s avonds liep ik met
de kinderen naar Schiedam.
Door huwelijken en daar Johan, Kees, Piet en

Peter de verpleging zijn ingegaan werd de groep steeds kleiner en tenslotte liep ik alleen.
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Wij hadden eens grote ziekenhuiskosten en onvoldoende geld. Het werd nood. Via onze
brievenbus werd een envelop met geld ontvangen. Veel later kwam ik er achter dat het
afkomstig was van iemand die niet een bepaalde vriend van ons was. “Ja, de rammen van
Nebajoth zullen u dienen” (Jesaja 60 vers 7)

Terwijl ik dit aan het typen ben, komen nog enkele andere zaken in mijn gedachten die ik wel
graag noemen wil. Door het grote gezin hebben wij veel geldzorgen gekend. Twee
uitreddingen hebben ons zeer de goede hand Gods over ons bewezen.

Distributiebonnen

Tijdens de oorlog moest er een kind geboren
worden en moeder (oma) zag geen kans om al het
nodige op tijd aan te schaffen. Ik ben toen naar
iemand toegegaan, waarvan ik wist dat hij zeer
vermogend was en vroeg enig geld te leen, ik
meen fl. 100,=. Nu is dit een lachertje, maar toen
was het voor ons veel geld.
Ik sprak af wat ik het in een aantal maanden terug
zou betalen. Iedere keer als ik dit ging doen, nam

ik enkele distributiebonnen mee die we eigenlijk zelf niet konden missen.

Toen ik het laatste bedrag ging brengen dacht ik: “Laat ik voor
mijn fatsoen maar vragen of ik rente verschuldigd ben”.Deze man
was zogenaamd socialisten toen ik bij hem kwam, kwamen zij
juist bij hem om een bijdrage voor “Winterhulp”, een instelling
van de N.S.B.
Hij tekende in voor fl. 75,=. Wat zal hem dat zwaar gevallen zijn,
want hij deed het uit vrees voor represailles.

Ik dacht zo: “Hij zal heus aan mij geen rente vragen”. Maar….,
hij rekende het precies uit! Wij zaten er zo slecht voor, dat het
moeilijk voor mij was dit nog te betalen. Toen ik hem met een
pijnlijk hart verliet, heb ik voor eerst in mijn leven iemand bij
God aangeklaagd. Collecte Winterhulp 1942

Hij, geld zat; wij, behoeftig. Hij, al zoveel waardevolle bonnen gekregen en dan nog naar
rente vragen!  Ook in dit geval; weet ik nog de straat en plaats waar toen met kracht in mijn
hart viel: “Hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het Koninkrijk Gods” (Mattheüs 19 vers
23).

Ik kon alles in Zijn handen overgeven. Weinige jaren later benam hij zich van het leven.
Toen kwamen die woorden bij mij terug.

Volgend maal gaan we verder met een voorbeeld over uitreddingen met betrekking tot
geldzorgen.
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EEN VERZOEK

Van Harry, Esther en hun kinderen Michael en Ezekiel Vuijk kregen wij het verzoek om
de volgende mail te plaatsen. Gelet op het belang hiervan, moeten wij hieraan voldoen.
Harry, Esther, Michael en Ezekiel, succes met deze aktie.
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Ps.  Beste Harry, graag horen wij of deze aktie geslaagd is. Wij zien dan ook jullie
reisverslag met belangstelling tegemoet.
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PUZZEL

Van (oom) Johan kregen wij de volgende mail naar aanleiding van zijn ingezonden puzzel
die in de Slikkertjes-Nieuwsbrief van januari was geplaatst.

Beste familie,

Naar aanleiding van mijn puzzel in de Slikkertjes-Nieuwsbrief van januari 2013
bericht ik jullie het volgende.
Ik heb elf oplossingen binnen gekregen. Zelfs één uit het buitenland. Helaas
was er één te laat ingezonden. Dus de puzzel was zeker een succes.
Allen hebben de juiste oplossing ingestuurd.

De oplossing is: "Iedereen de beste wensen". (oom) Johan
Van alle inzendingen heb ik een lootje gemaakt en (tante) Clazien heeft de lootjes getrokken.

De eerste prijs is gegaan naar: Jurian en Marja Mudde, (USB stick van 32 GB);
de tweede prijs naar: Marinus van der Slikke/ Janine van de Poel, (boekenbon 10 euro);
en de derde prijs naar: Naomi Klomp - van Krimpen. (Tien euro te besteden bij:

 beenmodehuis.nl)
Allen van harte gefeliciteerd.

Een hartelijke groet,
Jullie broer/ oom Johan
___________________________________________________________________________

MIJN HOBBY

Naar aanleiding van ons artikel over onze hobby “Boekbinden” kregen wij een spontane
aanmelding van Gerda van Krimpen – van den Berg met het verzoek of zei iets mocht
schrijven over haar hobby. Zoals uit onderstaand blijkt hebben wij inmiddels van haar een
stukje ontvangen.

Beste familie,

Graag vertel ik jullie in deze nieuwe rubriek meer over mijn hobby.
Je zou mijn hobby kunnen omschrijven als “werken met stof, naald, draad en papier”. Anders
omschreven: ik hou van haken, breien, knutselen en werken met stof en papier.
Na een dag hard werken, krijg ik ’s avonds weer enorm veel energie van het knippen van plaatjes,
stempelen van kaarten of het in elkaar flansen van een labeldoekje. Eigenlijk moet ik elke dag wel iets
uit mijn handen laten voortkomen. Naast het huishouden, werken op school en andere hobby’s geeft
me dat enorm veel voldoening!

                      Cadeau labels in vintagestijl                                               Dekbedhoes “echt Holland”
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Vanaf mijn kinderjaren was ik creatief bezig. Je kent het misschien wel: punniken op een klosje,
vilten lapjes in elkaar zetten en poppenkleertjes maken. Altijd had ik wel iets in mijn handen. Heel
veel mensen hebben van mij gehaakte gordijntjes, kleedjes en zakdoekjes gekregen. Die zullen nu
allemaal wel vergaan zijn, want dat is zo’n 30 jaar geleden!

Voor onze kinderen heb ik veel kleding gemaakt. Vooral toen de kinderen klein waren, was het een
leuke en lucratieve bezigheid om de kinderen zelfgemaakte jassen, bodywarmers, jurkjes en broeken
aan te doen. Ze zagen er daardoor altijd leuk en origineel uit.
In mijn beroep komt het creatief bezig zijn goed van pas want als juf heb je steeds ook weer nieuwe
ideeën nodig om met de kinderen te kunnen uitwerken. Handvaardigheidlessen bedenken doe ik dan
ook heel graag. Ik ben altijd op zoek naar leuke ideeën en knutselspullen bij bijvoorbeeld “de Action”,
“het Kruidvat”, of op internet.

Omdat ik de laatste jaren voor het gezin minder hoef te maken, ben ik ook voor anderen gaan naaien
en freubelen. Ik ben me meer gaan toeleggen op het maken van interieurbenodigdheden en decoratie
zoals prikborden, dekbedhoezen, babyuitzetten, kussens, tassen en nog veel meer.
Het is heel leuk dat steeds meer mensen aan mij gingen vragen of ik iets speciaals voor hen wilde
maken. Ik heb verschillende complete baby uitzetten gemaakt in allerlei kleuren: lakentjes,
dekbedhoesjes, wiegbekleding, aankleedkussenhoezen, kussens en bijpassende schilderijtjes in zwart-
wit, turquoise-grijs en wit. Altijd in overleg met degene die de opdracht gaf. Hieronder zie je de
babyuitzet die ik maakte en de foto die ik kreeg van de tevreden “klant”. Een klant die ik nooit gezien
heb maar waarmee ik via de mail contact had en die me precies doorgaf wat haar wensen waren. Een
paar maanden hierna mocht ik weer iets voor haar maken, nu voor haar zoontje van 3 maanden!

Meestal komt de opdrachtgever met een speciaal verzoek omdat zij iets bijzonders wil, dat niet te
koop is, of dat veel te duur is in de winkel. Zo heb ik een ringenkussentje gemaakt in de stijl van de
bruiloft, een hoes voor een babywipstoeltje, een kinderslaapzak met bijpassend poppenslaapzakje en
nu ben ik bezig met pittenzakjes voor een kind dat dit nodig heeft vanwege therapie. Dit zijn leuke
opdrachten en ik vind het ook erg leuk als ik iemand ermee kan helpen.

        Tasjes, waarvan ik er al heel veel gemaakt heb.                Kussens, in opdracht gemaakt.
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Op een gegeven moment vroeg iemand wat ik allemaal kon maken en zo ontstond het idee voor een
eigen website. Die heb ik dus inmiddels, met hulp van onze handige dochter Tabitha, gerealiseerd.
Het is een gratis website: www.gerdacreatief.weebly.com.
Het is geen webwinkel maar je kan erop zien wat ik zoal gemaakt heb en nog steeds kan maken en je
kan eventueel bij mij een bestelling doen. Ik laat me inspireren door  hedendaagse trends. Denk aan
een cup cake geappliceerd op een tasje of leuke gehaakte uiltjes die op een tak zitten of mooie labels
van papier in vintagestijl.
Ik reken wel iets voor het maken maar dat is een klein bedrag vergeleken bij de werkelijke tijd die ik
besteed aan het maken van een product. Het is tenslotte een hobby en dat moet het blijven!
Ik zou heel veel foto’s kunnen plaatsen maar ik zou zeggen: “Kijk eens rond op mijn website en laat
weten hoe je het vindt”. Als je iets speciaals zoekt, denk ik graag met je mee en maak ik het met veel
plezier voor je! Degene die een bestelling doen, ontvangen een leuke verrassing.

Hartelijke groeten en graag tot horens,
Gerda van Krimpen uit Woudenberg.

                    Een eigen stempel en een……………………………                                  visitekaartje!

__________________________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Een bedankje.

Lotte

Beste familie,

Hierbij zeg  ik iedereen, die aan mijn verjaardag heeft gedacht door een kaartje
(meer dan 25) of mailtje te sturen, van harte bedankt. Ik wist niet, dat ik jarige van
de maand was, dus het was wel een verassing, en ik heb het zeer  gewaardeerd.

De hartelijke groeten van,
Lotte Bakker- van Wijk,
en ook uiteraard van Martin.

----------------------------------

Dan komen wij nu met het bekend maken van “de Jarige van de maand maart”.

Voor deze maand ontvingen wij van Willem en Eline met hun kinderen Geert, Corné,
Lisa, Bastiaan en Ralph Snoeij het volgende verzoek.
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Dag oom Maarten,

Graag willen wij als jarige voor de maand maart, Louise Kasbergen opgeven. Ze is D.V.  maandag
25 maart jarig en hoopt dan 11 jaar te worden. Ze is de dochter van Ellen Mudde.
We weten zeker dat ze er erg blij mee zou zijn!

Hartelijke groet, Willem en Eline, Geert, Corné, Lisa, Bastiaan en Ralph Snoeij.

Meer verzoeken hebben wij niet ontvangen, dus ………

“De Jarige van de maand maart” is:

Louise Kasbergen

             Louise Kasbergen

Wij behoeven niet uit te wijden over de
moeilijke periode die Louise de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt. Daarom is een
kaartje van harte welkom.

Het kaartje kan je sturen naar:
Louise Kasbergen

                Merellaan 301
                2903 GH Capelle aan den IJssel

___________________________________________________________________________

NAGEKOMEN BERICHT

Van (oom) Johan kregen wij het verzoek om het volgende bericht te plaatsen. Let wel:
Wie het eerste komt, wie het eerst maalt!

Beste familie,

Wij hebben een witte toiletbril gekocht met deksel, maar
de gaten liggen zo ver uit elkaar dat het op onze toilet niet
past. De gaten moeten ongeveer 20 cm uit elkaar liggen.
Misschien kunnen wij er iemand blij mee maken.
Even bellen naar: 079-361 9228, en de bril ligt klaar.

Een hartelijk groet,
Johan Witte toiletbril
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


