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Geliefde familie,

De afgelopen maanden waren er meer dan 10 gezinnen binnen onze familie waar één of meer
baby’s werden verwacht. Dus het was haast een eindeloze lijst. Maar, inmiddels zijn bij een
paar gezinnen de baby’s geboren. Zo ook bij één van onze kinderen. Arien en Marieke
Roozendaal- van der Slikke zijn jl. woensdag 3 april verblijd met de geboorte van hun zoon
Ruben. In de rubriek “Geboorte” vind je nog meer informatie over Ruben.
Verder zijn weer de gebruikelijke rubrieken in de nieuwsbrief opgenomen. Zo heeft (tante)
Hanna in de rubriek “Mijn hobby” een mooi stukje over haar hobby “Schilderen”
geschreven met een paar mooi foto’s van haar werken. Enfin, dank zij jullie bijdrages is het
weer een mooie Slikkertjes-Nieuwsbrief geworden. Bedankt.
 __________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Uit de collectie van (oom) Johan van der Slikke hebben wij één van de oudste foto gelicht.
Een foto die rond 1892 is genomen.

Zoals jullie zien, een echte oude foto. De klederdracht is al
heel bijzonder. Maar ook de haardracht. Het is op deze foto
niet goed te zien, maar oma Westdorp, zoals deze oude
vrouw van zichzelf heet, draagt een kapje met gouden
haarspelden. Dat moet in die tijd heel chique hebben gestaan.

Het “knulletje” op deze foto is Marinus  van  der  Slikke,
geboren 22 maart 1886 op het eiland Tholen. Naast hem zit
zijn oma, Willemijna Westdorp. Zij is geboren op 1 maart
1817 en overleden op 27 oktober 1911.
Marinus van der Slikke is de vader van Marinus Maarten
van der Slikke, onze vader dan wel (over-) grootvader. Als
je alle generaties na oma Westdorp optelt tot nu de jongste
in de familie, dan liggen daar 10 generaties tussen.

In die tijd is er heel veel gebeurd. Denk maar aan de twee
wereldoorlogen, watersnoodrampen en nog veel meer.
Daarnaast hebben ook veel mooie ontwikkelingen
plaatsgevonden zoals elektriciteit, telefonie en noem maar
op. Zoveel, dat er duizenden boeken vol van zijn geschreven

Marinus van der Slikke
met zijn oma Westdorp

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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HET ZIEKENHOEKJE

Van Berjan van der Slikke kregen wij de volgende mail.

Beste familie,

Iedereen hartelijk bedankt voor alle kaarten en
bemoedigingen die ik de afgelopen maanden gehad heb. De
verpleging in ziekenhuis stond er versteld van hoeveel
kaarten ik elke dag kreeg. Door ruimtegebrek aan de wand
begon ik alle kaarten maar aan het dak te plakken! Het was
fijn om te merken dat er meegeleefd werd.
Vandaag (12 april, de verjaardag van mijn vader Reinier en
oom Maarten) hebben we weer, 8 weken na het ontslag,Berjan in het ziekenhuis

een controleafspraak gehad met de arts en therapeuten van
de Hoogstraat. Naar voren kwam dat de stijgende lijn, die
tijdens de revalidatie te zien was, in de thuissituatie stil is
komen te staan of zelfs verslechterd is. Ik hoef niet terug
naar de Hoogstraat voor opname maar moet t.a.v. het
programma thuis wel drie stappen terugzetten met de hoop
dat ik daarna weer kan bouwen aan verder herstel.

Met vriendelijke groeten,
Berjan van der Slikke

Berjan achter de rolstoel
omgeven door broers en zusje

Beste Berjan,
Het is goed om te lezen dat het weer goed met je gaat. Ook jij ervaart dat het dikwijls twee
stappen voorwaarts en dan weer een stap achterwaarts gaat. Wij, en wij denken dat, dat
gezegd kan worden namens de gehele familie, wensen je veel sterkte en van harte beterschap.
Ook je ouders, die toch ook een moeilijke tijd achter de rug hebbent, wensen wij veel sterkte
en dat het alles nog tot zegen mag strekken.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Zoals bij de inleiding reeds is medegedeeld: Op woensdag 3 april 2013 is de familie Ariën en
Marieke Roozendaal met de kids verblijd met de geboorte van een gezonde baby Ruben.
Aanvankelijk moest de moeder vanwege een keizersnede enkele dagen in het ziekenhuis
vertoeven, maar inmiddels is de moeder weer thuis en maken ze het beide goed.

Door deze feliciteren wij de familie van harte met de geboorte van Ruben. Met elkaar
wensen wij hun vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Dan volgt nu de betekenissen van de namen.
Ruben: Zie een zoon (een Bijbelse naam, de oudste zoon van Lea, 1e vrouw van Jacob)
Willem: De wilskrachtige beschermer
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Ruben Roozendaal

Geboortekaartje van Ruben Roozendaal

----------------------------------------

Dan kregen wij van ochtend vroeg  via de mail de volgende melding.

Geliefde familie,

Gisteren, zondag 14 april is bij  Anthonie en Annelies Soffree- van der Heide (Annelies is een
dochter van Gert en Ester van der Heide-Vuijk) een dochter geboren. Zij zullen zelf wel later meer
informatie sturen. Maar misschien kan het er nog bij in de nieuwsbrief!

Hartelijke groeten
Hanna

Anthonie en Annelies van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Wij hopen
van ganse harte dat het met de moeder en baby goed gaat. Wij wensen jullie met elkaar vele
mooie en fijne maar bovenal gezegende jaren toe.
Graag ontvangen wij een geboortekaartje, zodat wij die in de volgende nieuwsbrief op
kunnen nemen.

------------------------------------
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In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat op 20 februari Bettine van der Kolk-
Gerrets in het Sophiaziekenhuis te Rotterdam is bevallen van een tweeling. Omdat de
tweeling erg licht wogen moesten zij nog een aantal weken in het ziekenhuis verblijven.
Inmiddels is de tweeling thuis en gaat alles goed.
Vanwege het vele medeleven kregen wij van Jaap en Bettine van der Kolk- Gerrets het
verzoek om de volgende dankbetuiging te plaatsen. Bij dezen en graag gedaan.

Micha en Thomas

Lieve familie,

Hartelijk dank voor al het meeleven, en de
vele kaartjes die wij kregen rond de
geboorte van Micha en Thomas.
Op de foto ziet u ze voor het eerst samen
thuis. Zeven weken na de geboorte!
We zijn heel blij en dankbaar dat alles zo
goed verlopen is.

Groeten,
Jaap en Bettine
Ezra, David, Micha en Thomas
van der Kolk

-----------------------------------------

Dan volgt nu het overzicht van de families die gemeld hebben dat daar een baby wordt
verwacht.

Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar half april;
Teun en Rebekka Broer- Mudde, eind april;
Hans en Nathalie den Besten- Bos, begin mei;
Egbert en Aline van Ginkel- van der Slikke, (tweeling) medio juni;
Marius en Joanne Mudde- op den Brouw, medio juli.
Wilco en Gerliene Huizer- de Waard, begin augustus.

___________________________________________________________________________

EEN BIJDRAGE VAN……

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat Ilse van Gemeren- van Krimpen
zichzelf spontaan heeft aangemeld (!) voor een bijdrage voor de nieuwsbrief.
Ilse, hartelijk bedankt hiervoor.
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Lieve familie,

Nu is het mijn beurt om iets over mijzelf te vertellen. Ik ben Ilse van Gemeren-van
Krimpen en het achtste kind van Cock en Lydia.

De familie Van Gemeren- van Krimpen

Bij mijn geboorte was er enige verwarring omdat
de kinderen boven mij keurig op volgorde
meisje-jongen waren geboren. Maar na Mirjam
kwam niet een jongen maar een meisje!
Mama vertelde dat ze even moest wennen aan
het idee.

De eerste 10 jaren van mijn leven woonden we
in Vlaardingen, aan de Eksterlaan, en wat toch
wel bijzonder was, een 4 en een 5 kamerwoning
aan elkaar geschakeld waar in de tussenmuur een
doorgang was gemaakt.

In die tijd heeft het ziek zijn van Jonathan, leukemie, diepe indruk op mij gemaakt. Met
respect denk ik nu terug hoe pa en ma de organisatie hebben gedaan met een ernstig ziek kind
van 3 jaar en een gezin van toen 12 kinderen draaiende te houden.

Toen, in 1983 de verhuizing naar Capelle aan den IJssel, een nieuwe school en omgeving
maar toch vond ik het niet moeilijk. Na de lagere school de Mavo en een jaartje Amersfoort
voor een schakel opleiding. Op mijn 19 de ben ik de opleiding tot ziekenverzorgende gaan
doen, en na diverse banen in verpleeg /verzorging en ziekenhuis werk ik op dit moment
parttime als coördinator nacht bij Siloah in Bodegraven.

Vanuit mijn eerste huwelijk heb ik vier meiden –
Juliët 13 jaar – Leonie bijna 12 – Marthe 10 jaar
– Lisa 7 jaar.

Eind 2012 ben ik getrouwd met Jos en vormen we
nu een samengesteld gezin met de kinderen van
Jos twee jongens en een meisje - Jasper 17 jaar –
Sanne 16 jaar – Teun 14 jaar.

Wij wonen met veel plezier aan het Rijneveld 77
in Boskoop

Ons stekje

Jullie worden van harte uitgenodigd om wat te komen drinken!
Veel liefs Ilse

Dan komt nu een anekdote waarbij opa van der Slikke voor mij de helper in nood was.
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Mijn OPA, mijn opa, mijn opa!!

Graag wil ik jullie iets vertellen over een gebeurtenis.

Mijn opa!

Ooit…toen ik 18 was…moest ik mijn theorie
examen doen voor mijn rijbewijs bij het CBR aan de
Gordelweg in Rotterdam. Ik was zo zenuwachtig en
ging gespannen op weg op mijn Puch maxi.
En jawel.., op de Boezembocht stopte mijn Puch
ermee.
Gelukkig was ik vlak bij een telefooncel en belde in
paniek mijn moeder (tante Lydia) op.

Wij hadden toen geen auto en ma zou proberen een
oplossing te vinden. Helaas dat er toen nog

geen mobieltjes waren, want verder moest ik maar afwachten welke oplossing er bedacht zou
worden.

Na een poosje kwam opa voorgereden met zijn zilvergrijze Volvo, en zo reden we alsnog
naar het CBR. Daar aangekomen mocht ik alsnog meedoen met het examen, maar moest eerst
het inschrijfformulier nog invullen.

En gestrest zoals ik was, vulde ik het verkeerd in (een man ipv een vrouw). Opa zag dit en zei
dat ik naar binnen kon en dat hij het formulier wel verder in zou vullen.

Ik ging zitten met het idee dat het toch niets zou worden (waarschijnlijk was deze houding de
juiste en hadden de zenuwen niet meer de overhand) maar tot mijn grote verbazing haalde ik
het examen!! Toen ik in de hal terug kwam vertelde ik opa dat ik geslaagd was.

De glimlach van trots, die hij me toen gaf zal ik nooit vergeten.

Opa was geen man van veel woorden, zou zeker niet met mij een vreugdedansje doen maar
deze glimlach zei meer dan alle woorden van lof bij elkaar!!

Liefs
Ilse

Tot zover Ilse dus. Wellicht zijn er meerdere die zo iets met Opa en/of Oma hebben
meegemaakt. Het zou leuk zijn als wij daar iets over hoorden. Dan kan de nieuwe (?)
generatie lezen hoe Opa en Oma van der Slikke altijd zichzelf hebben weggecijferd.
Wij zijn benieuwd wie durft.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN KONINGINNEDAG VLAARDINGEN

In verband met de komende Koninginnedag, vinden jullie onderstaand een kort verslag hoe
Koninginnedag in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd gevierd.

Beste familie,

Zoals jullie weten is het dit jaar voorlopig voor het laatst Koninginnedag. Vanaf volgend
jaar heet het DV Koningsdag en wordt het gehouden op 27 april . Koninginnedag was in
onze jeugd een hele gebeurtenis die niet zomaar voorbij ging.

Van der Schaarschool

Onze ouders, opa en oma van der Slikke woonden toen op
de Binnensingel 29 te Vlaardingen. Al mijn broers en
zussen die op de lagere school zaten op de Van der
Schaarschool aan de Wilhelminastraat.

Weken van te voren, voordat het Koninginnedag was, werd
op school al vele vaderlandse liederen ingestudeerd zoals:
Gelukkig is het Land, dat God de Heer beschermd.

Maar natuurlijk ook ons volkslied: Het Wilhelmus van Nassouwe.

Wij waren allemaal zenuwachtig als 30 april, Koninginnedag was
aangebroken. Een wekker hadden wij die dag niet nodig, want ’s morgens
vroeg om acht uur luidde de klok van de Nieuwe kerk al. Zeker wel een
kwartier lang om iedereen te laten horen dat het Koninginnedag was.

Je kon in Vlaardingen goed zien dat het Koninginnedag was, want overal
hingen rood-wit-blauwe vlaggen met een oranje sjerp. Ook waren vele straten,
zoals nu bij voetbalwedstrijden, helemaal oranje gekleurd. Echt een feestelijke
dag.

Nieuwe kerk

Aubade op de Markt

Het was in de jaren vijftig in Vlaardingen de gewoonte dat op
Koninginnedag alle scholen naar de Markt voor het stadhuis
gingen om een aubade te zingen voor de Koningin. Na de
aubade hield dan de burgemeester, mr. J. Heusden een
toespraak op het bordes.
Maar voor zover het was, was al één en ander gepasseerd.

Om half negen moesten alle kinderen zich bij hun school
verzamelen. Dat was een heel gedoe. Op het schoolplein klas bij klas. Nadat iedereen er was,
ging men in optocht al dan niet met muziek voorop naar de Grote Markt. De scholen
verzamelden zich rondom het bordes van het stadhuis en vooraan stond dan de
muziekvereniging.

Nadat alle scholen aanwezig waren opende een wethouder de aubade. Na zijn toespraak
werden dan de ingestudeerde vaderlandse liederen onder begeleiding van de
muziekvereniging met volle borst gezongen waarna de burgemeester een ontroerende
toespraak hield over de koningin. Tenslotte werd het Wilhelmus door iedereen meegezongen.
Als kind was dat heel indrukwekkend.
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Na de aubade ging iedereen zijns weegs. Dat was altijd even een chaos, omdat dan vele
ouders op zoek waren naar hun kinderen.

Velen gingen via de Waalstraat naar de kermis die op het Veerplein stond.
Anderen kochten een oranje sjerp of een molentje of een toeter bij een
speelgoedzaak.. Al met al was het altijd een gezellige boel.
En als wij thuis kwamen, kregen wij altijd extra zakgeld van oma om op
onze wijze Koninginnedag te houden.

Hartelijke groeten,
Ome Maarten Ome Maarten

------------------------------------

Dan volgt nu naar de gewoonte weer een oud kinderliedje welke in de jaren vijftig veel door
de kinderen werden opgezegd. Door de vele bestrijdingsmiddelen kent men de houtworm niet
meer, dus het versje is in de vergetelheid geraakt. Maar bij deze even een herinnering.

De houtworm

De houtwurm

Een houtwurm zat in een keukenstoel,
en at en at.............een heleboel!

En op de stoel zat tante Mien,
zij had de houtwurm nooit gezien.

Die at maar door
en at maar door,

totdat het krikte en krakte,
en tante Mien

om kwart voor tien
pardoes door de stoel heen zakte

___________________________________________________________________________

OPA’S HERINNERINGEN

De vorige maal is opa  geëindigd met het tragische ongeval van oom Rinus. Opa verhaalt nu
een bijzonder voorval welke op de Binnensingel heeft plaatsgevonden.

Op de Binnensingel 41 te Vlaardingen woonden wij tot augustus 1982. In dit huis zijn vier
kinderen van Elisabeth en Kees Mudde geboren.

Ik kan niet nalaten te verhalen wat ons hier als een bijzonder voorval is overkomen.
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Moeders  (oma)  broer  Kees  Don,  had  een  vrouw.  En daar  hij  nog  al  wat  geld  had,  was  zijn
eventuele nalatenschap bij testament aan haar vermaakt. Door onenigheid met haar, zijn zij
uit elkaar gegaan.

Cor Don

Dat betekende dat moeder nu erfgenaam is geworden. Maar het
kwam weer goed met die vrouw. De helft van de eventuele erfenis
werd nu op haar naam geplaatst en wie het langst leefde zou erven.
Wij hebben nog gezegd: Wat ons betreft, geef je aan een
liefdadigheidsinstelling. Die vrouw stierf.

Later trok Kees Don bij een andere vrouw in, waarvan wij zeker
waren dat het om zijn geld te doen was. Hij dacht er echter over om
een boot te kopen en zodoende liet hij de zaak zoals het was.

Wij waren op vakantie toen wij het bericht kregen dat hij plotseling
was overleden. Dus alles kwam moeder toe.  Die vrouw sprak nog
op  het  graf  over  hem  en  zei  dat  hij  te  vroeg  was  overleden.  Wij
erfden een aanzienlijk bedrag waarmee wij enkele kinderen die in

moeilijkheden verkeerden konden helpen. Ook aan anderen kinderen konden wij nog wat
geven.
“Voorwaar, een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang”.

Kort na deze geschiedenissen zijn wij verhuisd naar Hendrik Ido Ambacht waar wij met
genoegen tot augustus 1984 hebben gewoond.

Tot zover weer de “Herinneringen van Opa”.
___________________________________________________________________________

EEN MEDEDELING EN EEN BEDANKJE

Van Erica Vreugdenhil- van der Slikke kregen wij het verzoek om de volgende mail in de
nieuwsbrief op te nemen. Aan dit verzoek voldoen wij gaarne.

Beste familie,

Wij, Jacob Jan, Erica Vreugdenhil- van der Slikke en
de kids hopen per 1 juni als gezin na ruim 7 jaar
Oost-Afrika terug naar Nederland te komen.
We zijn erg dankbaar dat Jacob Jan in deze tijden
van recessie een baan heeft gevonden, namelijk bij
Woord en Daad in Gorinchem. We hopen ons dan
ook in die omgeving te vestigen.

We hebben in de loop van de tijd van nichten en
neven vele bemoedigende kaartjes en mailtjes Familie Vreugdenhil- van der Slikke

ontvangen. Via deze Slikkertjes-Nieuwsbrief allen heel hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Erica Vreugdenhil
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Beste Jacob Jan, Erica en de Kids,
Voor jullie betekent dit een hele verandering van jullie dagelijks leven. Alles verandert, niet
alleen het weer is anders maar ook het eten. En voor de kinderen het naar school gaan. Noem
maar op.

Wij wensen jullie een goede thuisreis en in deze veel sterkte met al die veranderingen.
Enne..Jacob Jan, veel succes met je nieuwe baan.
___________________________________________________________________________

MIJN HOBBY

Dan volgt nu een bijdrage van (tante) Hanna van der Slikke.

Omdat (tante) Hanna als hobby schilderen heeft, hebben wij haar
gevraagd om voor de nieuwsbrief iets hierover te willen schrijven. Zij
was daar direct spontaan toebereid. Tevens heeft zij, zoals jullie zien,
een paar foto’s toegevoegd van schilderijen die zij in haar vrije tijd
heeft geschilderd. Met recht kan gezegd worden dat het mooie
producties zijn geworden. Enfin, lees zelf maar hoe zij tot deze
kwaliteiten is gekomen.
(Tante) Hanna bedankt voor je prachtige bijdrage. (tante) Hanna

Geliefde familie,

Toen wij in Ambacht kwamen wonen, was Kees zonder werk, dus veel thuis!

o.a. deze melkbus

Ik had altijd al eens zin om wat te gaan schilderen. Maar door mijn gezin
kwam er vanzelf niet van. Kees heeft toen hier en daar wat melkbussen
verzameld en heeft ze verschillende kleuren gegeven. Ik heb toen
geprobeerd er wat bloemetjes op te zetten. Ik wist echt niets van verf af,
dus ook niet van tubetjes olieverf. Dus, ik ben toen begonnen met
verschillende kleuren lak. Het resultaat was wel aardig en in de familie
zijn er nog enkele in omloop.

Daarna ben ik begonnen met het verven van geboortetegeltjes en
dergelijke. Ook dat lukte wel aardig. Nu zie ik er natuurlijk er van alles

aan, maar voor een beginneling die met lak verft is het nog aardig geworden!

Op een verkoping ontmoette ik Magda Hubers, waar ik nu al
25 jaar mee omga. Samen zijn wij voor het eerst naar de
lessen “Volksschilderen” gegaan in Dordrecht, waar wij
dienbladen en dergelijke hebben beschilderden met
bloemen.
Het was eigenlijk wel leuk, maar niet wat wij bedoelden. Hier
werd met acrylverf geverfd met als nadeel dat het heel snel
droogt!

waar wij dienbladen verfden

Toen hebben wij een jaartje in Spijkenisse lessen gevolgd. Maar dat was niets, je moest
alles zelf doen en de resultaten waren daar ook naar.
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Één van mijn schilderijen

Via via kwamen wij uiteindelijk in Vlaardingen
terecht bij ene Aad Hofman die super les gaf.
Vanzelf ben ik toen op tubes olieverf
overgegaan. Wel een dure aanschaf. Ook de
aanschaf van penselen van allerlei diktes loopt
aardig in de papieren. Bij Aad Hofman zijn wij
ongeveer 10 jaar geweest.

De laatste 9 jaar hebben wij lessen gevolgd bij
Ton Kouwenberg in Zwijndrecht. Hij is weer heel
goed in stillevens. Sinds 1 april zijn wij daar
gestopt en Magda is weer lessen gaan volgen,

nu bij Robert Daalmeyer in Vlaardingen. Hij is een neef van Aad Hofman. En misschien dat
ik zo nu en dan ook eens mee ga!

Als je naar de site van Aad Hofman (http://www.aadhofman.nl.nu/) gaat, dan zie je hoe
prachtig hij kan schilderen. En… ik kreeg van hem gratis les! (toen Kees weg was)

Tot zover mijn bijdrage. Onderstaand zie je nog een paar die door mij zijn geschilderd.

Hartelijke groeten,
(tante) Hanna
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EEN BERICHT

Van Johan en Monica Bénard- Mudde kregen wij het verzoek om het volgende bericht in
de Slikkertjes-Nieuwsbrief op te nemen.
Een leuk bericht en een hele uitdaging voor Johan en Monica.
Wij wensen jullie veel succes met de mooie Molenwinkel.

Beste familie,

Een berichtje van ons. U zult het vast wel gehoord hebben.,
Vanaf 1 april jl. hebben wij Molenwinkel Natuurlijk wèl te Krimpen aan de IJssel
overgenomen!
Na een verbouwing van enkele dagen zijn we vorige week donderdag voor het eerst open
gegaan. De flyer geeft een indruk van wat wij zoal verkopen!

Hartelijke groet en van harte welkom in onze winkel,
Johan & Monica Bénard
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JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gebruikelijk, voordat wij “de Jarige van de volgende maand” bekend maken, komt
eerst even een bedankje van “de vorige Jarige van de maand”.
Louise Kasbergen mailde onze het volgende

Louise Kasbergen met alle kaarten

Lieve familie,

Bedankt voor de vele kaarten die ik heb gekregen
het waren er wel heel erg veel hoor!
Allemaal hartelijk bedankt!
Ook heel erg bedankt voor het geld dat in sommige
kaarten zat, ik heb er een hele mooie dwarsfluit van
gekocht!

Hartelijke groeten
Louise Kasbergen.

---------------------------------
Dan komen wij nu met “de Jarige van de maand mei”. Nu, dat was niet moeilijk.

Dat is geworden: Bettine van der Kolk- Gerrets.

Zoals jullie weten is in maart Bettine bevallen van een
tweeling, Micha en Thomas. Beide hebben zij meer
dan een maand in het ziekenhuis in een couveuse
moeten vertoeven. Bij de geboorte woog Micha nog
geen drie pond en Thomas twee pond.

Voor de bevalling heeft Bettine diverse malen in het
ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het nu goed en zijn
ze allemaal thuis. Maar Bettine heeft het wel
berendruk. Dat begrijpen jullie wel. Misschien zijn er
onder jullie die haar in deze drukke periode met haar Bettine
verjaardag een riem onder het hart willen steken door haar een kaartje te sturen.

Bettine hoopt DV 28 mei haar 31e geboortedag te gedenken.
Het kaartje moet je dan sturen naar:

Bettine van der Kolk- Gerrets;
Oppland 39;
2905 AN Capelle aan den IJssel.

Mailen? bettinevdkolk@hotmail.com  of    jjvanderkolk@scarlet.nl
Bellen? 010-4733268
__________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


