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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Internet

Wat is internet toch een geweldige uitvinding.
Zoals u weet ben ik heel erg gesteld op mijn familie. Graag zou ik bij
iedereen op visite gaan, niet alleen bij broers en zussen, maar ook bij
ooms en tantes. Om te horen hoe het met hen gaat en met hun kinderen.
Helaas ontbreekt mij de tijd. Maar daar heb ik wat op gevonden. Ik kijk
gewoon op internet en voilá. Wie wil je zien, welke oom of tante, welk
neefje of nicht? Zo ben ik bijvoorbeeld dol op de dochters van mijn
broer Peter, U kent ze vast wel: Lidewij en Annelijn en Marielot. Nou
wat doe ik dus! Ik log in op Facebook of gewoon op Google en tik
Annelijn van der Slikke in. En daar heb je dan mijn lieve nicht.

Je kunt haar overal vinden. Op Hyves, op Sociale vraagstukken.nl en zelfs op Marktplaats,
alleen daar krijg je 0 resultaten. Op Linkedin.com kun je zelfs een volledig profiel van haar
krijgen. Nou ideaal toch, want weet u ze woont helemaal in Amsterdam.

Ik weet dat Amsterdam de hoofdstad is van Nederland, maar verder ken ik Amsterdam niet
en om nu helemaal naar Amsterdam te reizen om Annelijn te zien, dat gaat me te ver. Nou is
een nicht niet iedereen, ik wil ook wel eens een oom of tante zien. Geen probleem, ik klik
weer op Google, tik: van der Slikke in en voilá, ik heb contact met oom Gert of oom Chris of
Frank of Joost of Nils of oom René. Bij oom René zou ik ook graag eens op bezoek gaan,
maar die woont helemaal in ’s Heer Abtskerke. Nooit van gehoord, laat staan dat ik daar op
bezoek ga. Bij tante Carla of tante Petra of Marijke of Karen of tante Els zou ik ook graag op
visite gaan. Misschien komt daar nog eens van, maar nu heb ik het veel te druk. Bij familie
van der Staay – van der Slikke ga ik in ieder geval niet op bezoek en ik stel hen ook geen
vragen. Daar heb ik nog een jeugdtrauma van vanwege een hoed van mijn vader. Kent u het
verhaal?

Dus,  zoals  u  merkt  kom  ik  uit  een  grote  familie.  Dan  is  het  ook  geen  wonder  dat  wij  een
eigen familie site hebben: familievanderslikke.nl. Iedereen van de familie wordt geacht
minstens  één  keer  per  maand  in  te  loggen.  Nou  dat  probeer  ik  ook,  maar  helaas.  Er  wordt
eerst een gebruikersnaam gevraagd en dan een wachtwoord. Een gebruikersnaam? Wat is dat
nu  weer  voor  een  ding?  En  een  wachtwoord?  Ik  heb  altijd  als  wachtwoord:  Johannes.  Dat
weten al mijn kinderen en kleinkinderen. Als ze de straat inrijden met hun pa en ma typen ze
gelijk in hun e-book of e-reader of i-pad of hoe zo’n ding heet het woord: Johannes in en hup
ze zitten op internet. Als ze één van onze computers gebruiken dan weten ze het ook gelijk,
wachtwoord: Johannes.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Maar op die familiesite lukt dat niet. Wachtwoord onbekend? Gebruikersnaam: van der
Slikke. Helaas werkt ook niet. Dan maar niet!
Dan besluit ik mijn internet familiebezoek maar met een geestelijk woord op Facebook van
onze neef en dominee Arie van der Veer of zal ik een plaatje draaien op You-Tube via
Kliksafe.
Leve internet!
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Oom Jo en tante Dit van der Zwan

Na  de  foto’s  van tante  Emma  en  tante  Rina met een korte
toelichting volgt nu de foto van oom Jo met tante Dit. Oom
Jo is de oudste half broer van onze vader en opa.

Op deze foto staat oom Jo met zijn vrouw tante Dit.
Wanneer deze foto is genomen is moeilijk te raden. Het is in
ieder geval genomen op de trappen van het oude stadhuis te
Vlaardingen en bij een trouwerij.

Veel  weten  wij  niet  over oom Jo en tante Dit te schrijven.
Een enkele maal hebben wij hen ontmoet op een verjaardag
van onze vader. Echter, toen waren wij nog jong en blijkbaar
hebben zij weinig indruk op ons gemaakt.

Wellicht  zijn  er  broers  en  zussen  die  iets  meer  kunnen
vertellen over oom Jo en tante Dit, dan nodigen wij hen in
deze uit om in de volgende nieuwsbrief iets over hun te
schrijven.

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een mail van (oom) Kees opgenomen waarin hij zijn
gezondheidssituatie weergaf.

Inmiddels is (oom) Kees geopereerd en hebben ze een
deel van het gezwel in zijn lies kunnen verwijderen. Hij
is niet de persoon ernaar om te klagen, maar wij merken
wel dat hij het moeilijk heeft.
Kort na de vorige operatie moest (oom) Kees weer naar
het ziekenhuis vanwege griep waardoor een
longontsteking heeft opgelopen.
Momenteel is (oom) Kees thuis  maar  hij  moet  wel  24
chemo-kuren volgen. Wij wensen hem dan ook in deze
veel sterkte.
Als je iets van je wilt laten horen, stuur hem dan een
kaartje. Deze kunnen jullie sturen naar:

C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

(oom) Kees,oktober 2013
In het ziekenhuis te Alkmaar
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GEBOORTE

Dinsdag 29 oktober 2013 kregen wij via de post het onderstaande mooie geboortekaartje van
Thirza de Weerd.

Geboortekaartje Thirza de Weerd

Door deze feliciteren wij Gert, Karen en de kinderen van harte met de geboorte van hun
dochtertje en zusje Thirza. Met recht kan gezegd worden dat ze al een groot gezin hebben.
Wij wensen ze dan ook van harte met elkaar, veel mooie maar bovenal gezegende jaren. Het
zal  best  wel  voor Karen nu een drukke tijd zijn. Maar met hulp van zoveel meiden zal het
aardig lukken.

Voor wat betreft de doopnamen merken wij op dat het prachtig namen zijn met mooie
betekenissen.
Zara betekent Vorstin, Elisabeth: Ik zweer bij God en Thirza: Liefelijk- en bekoorlijkheid.
En als je de betekenissen van deze namen zo achter elkaar zet kom je tot de volgende
zinsnede: Een liefelijke en bekoorlijke vorstin die zweer bij God.

-----------------------------------

Van Jonathan en Erica van Krimpen hebben wij bericht ontvangen dat Erica helaas een
miskraam heeft gekregen. Wij wensen hun dan ook veelsterkte toe.

Dit betekent dat wij de lijst moeten aanpassen en er nu als volgt uitziet.

Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam begin maart 2013.
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VERLIEFD-, VERLOOFD EN DAN …..

Hanna van Krimpen, dochter van Carlo en Jannie van Krimpen – Koelewijn, berichtte
ons mede namens Huib Murre dat zij jl. op 21 september zijn verloofd. Zij stuurden ons een
mailbericht met het onderstaande verlovingskaartje.

Verlovingskaartje van Huib en Hanna

Door deze feliciteren wij Huib en Hanna van harte met hun verloving. Wij wensen hun vann
harte toe dat het mag leiden tot een mooi en een gelukkig huwelijk.
Overigens vinden wij het leuk dat zij eveneens via de Slikkertjes-Nieuwsbrief de familie
hierover informeert. Hopelijk wordt dit voorbeeld ook door de andere gevolgd.

-------------------------------------
Op 12 november werden wij verrast met een verlovingskaartje van Marinus van der Slikke
en Janine van der Poel. Marinus is een zoon van (oom) Maarten en (tante) Sophia van
der Slikke-Gerrets.

Verlovingskaartje van Marinus en Janine

Ook Marinus en Janine feliciteren wij door deze van harte met hun verloving. De periode
tussen verloving en trouwen is een mooie tijd. Er wordt gespaard, gekocht en uitgekeken naar
een huisje en dan volgt een periode van bouwen en verbouwen. Wij wensen hun daarbij veel
succes en wij zijn ervan overtuigd dat het best zal lukken.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Helaas hebben wij de bijdrage voor deze rubriek niet ontvangen. De volgende keer beter.

-----------------------------

Maar een kinderliedje uit de oude doos, dat laten wij niet voorbijgaan. Dit maal een bijdrage
van (tante) Hanna van der Slikke. Het betreft een kinderliedje die zij in haar jeugd van
(o)ma heeft geleerd.

Bloemen voor moeder

Kleine Suze ging uit wandelen,
Met een korfje aan haar hand,

Mooie bloemen ging zij plukken,
Mooie bloemen in haar mand,

Maar die allerkleinste bloemen,
Riepen telkens; pluk ons niet,

Laat ons bloeien zo riepen al die bloemen,
Laat ons groeien en pluk ons niet!

Laat ons bloeien zo riepen al die bloemen,
Laat ons groeien en pluk ons niet!

Kleine Suze stond verlegen,
En zij sprak op een zachte toon,

“Ik wou ze aan mijn moeder geven,
Want ze zijn zo mooi en schoon!

‘k wou ze aan mijn moeder schenken,
Op haar verjaardag morgen vroeg!”

Pluk dan Suze, zo riepen al die bloemen,
Pluk dan Suze, nooit genoeg,

Pluk dan Suze zo riepen al die bloemen,
Want voor een moeder, pluk je nooit genoeg!

Bloemen voor moeder
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PROBLEMEN MET OPENEN VAN DE NIEUWSBRIEF

De afgelopen maanden hebben wij diverse meldingen ontvangen dat de “Slikkertjes-
Nieuwsbrief” niet te openen is. De laatste melding kwam jl. 8 november. Wij hebben dit
probleem direct binnen de familie uitgezet omdat wij er niet uitkwamen. Wij kregen de
volgende reacties.

Van Gert van der Heide kregen wij het volgende advies.
- De enige software die vrijwel altijd werkt is http://get.adobe.com/nl/reader/  (let op, vinkje

bij gratis McAfee uitzetten). Als er dan nog een probleem is, kan het zijn dat je instellingen in
je browser niet kloppen. Verder reikt mijn kennis niet.

Sofieke Gerrets berichtte het volgende
- Ik herken onderstaand probleem niet..,

(Oom) Johan van der Slikke geeft het volgende advies.
- Ik denk dat het probleem is dat het programma Adobe Reader niet geïnstalleerd is op die

computers.  Dan kun je het programma niet openen of lezen.  Dat programma is gratis te
downloaden.

Ook Lydia den Toom- van Krimpen heeft problemen gehad en heeft het inmiddels
opgelost.
- Ik kan ze gelukkig wel openen, maar misschien is dit ook wel het probleem dat ik ze niet op

de Slikkertjes site krijg gezet. Ik heb er echt geen verstand van, maar misschien is er iemand
die het wel weet.

(Tante) Elisabeth heeft het volgende ervaren.
- Inderdaad lukt het bij ons aan boord ook niet meer, heel raar. Onze computerman

zegt dat die punt weg moet of zo achter 2013. Zelf had ik het een poos geleden ook
toe heb ik bij ..computer, het programma veranderd waarmee je de mail opent. Dus
bij computer en dan staat er bovenaan programma wijzigen of verwijderen. Daar is
het mij toen gelukt.

Peter Bakker geeft een advies die gelijk is aan Gert van der Heide
- Ik zou graag willen reageren op het boven staand bericht.

Misschien is het zo dat Acrobat Reader geüpdate moet worden.
Ik heb geprobeerd om de vorige nieuwsbrief te openen binnen gmail en dat gaat goed.
Ook als ik de nieuwsbrief met Acrobat Reader open gaat het goed.
Ik gebruik de laatste versie (=10) en die is gratis te downloaden bij de volgende link als je
onder Windows werkt: http://get.adobe.com/nl/reader/
Ook geef ik het advies om voor de zekerheid even verder op deze site.
Succes met het update en veel lees plezier.

Volgens ons moet het met al deze goede adviezen nu wel lukken. Zeker met de adviezen van
Gert van der Heide en Peter Bakker.

Succes.
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OPA’S HERINNERINGEN

Wij gaan weer verder met de brief van (o)ma die zij aan ds. van der Breevaart heeft
geschreven maar nooit is verstuurd. De vorige maal zijn wij geëindigd met:

O dominee, het oordeel waar ik jaren onder gelopen had werd een voordeel. Heel mijn weg,
alles liefde, met alles wat daarin lag opgesloten. Ik was toen een keer met God eens. Ik
dacht dat mijn schuld weg was, zo’n ruimte had ik.

Dan gaan wij verder met de brief.

Drie maanden heb ik het vast kunnen houden.
Toen werd ik bepaald bij Daniël, hoe hij bij de
koning was, van zijn tafel had gegeten en
gedronken. Dat deed ik in die dagen ook, want
mijn ziel was uitgedroogd. Maar Daniël moest nog
de leeuwenkuil in. En zijn drie vrienden moesten
nog de oven in.

Mijn onrust kreeg weer de overhand. Kwamen de
kinderen met rapporten uit school en waren zij

Daniel in de leeuwenkuil

groots met hun mooie cijfers, dan dacht ik: Ik heb ook zo hard gewerkt om mooie cijfers en
tenslotte werd ik nog weggestuurd met: “Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al
hetgeen geschreven is in het boek de Wet, om dat te doen”.
Ook was het:
“Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal Hij zaad zien”.
Nu, net zo onmogelijk als het die eerste keer was bij: “Schik u, o Israel, om uwen God te
ontmoeten”, net zo onmogelijk werd het in deze weg. Daar kwam nog bij dat ik vreselijk
met mijn lichaam ging tobben. Ik vloeide iedere maand zo dat ik vijf dagen achterover
moest liggen tot het niet langer kon.

Oude ziekenhuis Vlaardingen (1950)

Toen ik veertig jaar oud was werd mijn veertiende
kind geboren en drie maal ging het mis. Nu
eenenveertig jaar en noodzakelijk om te opereren
en dat was voor mij de dood en eeuwig omkomen!
In het ziekenhuis opgenomen kon ik nergens in-
of bijkomen.
Er kwam nog een ouderling langs die zo goed had
mogen kerken onder een preek: “Waar uw schat is,
daar zal ook uw hart zijn”. Hij stond bij mij te

huilen en ik had er niets van. O, dacht ik, daar is nog een volk dat gelukkig is, maar ik
ben ongelukkig. De dood grijnsde me aan.
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Ik vergeet nog dat ik tweemaal in het ziekenhuis ben opgenomen. De eerste keer waren ze
al aan mij begonnen, maar mijn baarmoeder was zo opgezet dat de dokter bang was dat
ik zwanger was. Ik naar huis, mijn man kwam me met een spierwit gezicht halen. Maar
ik gelukkig. Geen operatie, dan nog liever een bevalling. Zo is een mens. Ook kwam er
nog bij dat drie kennissen een waarheid hadden dat ik niet meer naar het ziekenhuis
hoefde; maar ik zei: “Wat jullie hebben dat heb ik niet”. En zo was het.

Tot zover de brief van (o)ma. D.V. de volgende keer gaan we weer verder met deze brief.
___________________________________________________________________________

BEDANKJE

Wij hebben van Huib Murre en Hanna Koelewijn ook een bedankje gemaild gekregen voor
al de gaven die zij mocht ontvangen voor een goed doel in Sri Lanka. Enfin, lees het berichtje
zelf maar.

Geliefde familie,

Ik wil iedereen nog bedanken die een gift gestort heeft. De
tijd in Sri Lanka was erg leerzaam. Het geld wat wij konden
besteden in Sri Lanka was €3000,- . We hebben er goed
over nagedacht hoe we dat het beste konden gebruiken.
Dit is ook overlegd met de stichting CCC.

Ceylon Christian Care

www.ceylonchristiancare.nl/nl/

Bedankt ook namens CCC

Op dit moment zijn ze bezig met een waterput aan het
maken bij een school waar ze geen water en geen
elektriciteit hebben. Deze school ligt in het voormalige
oorlogsgebied er zijn daar heel veel slachtoffers
gevallen. Ook zijn we in een ziekenhuis geweest wat je
niet kunt vergelijken met een ziekenhuis in Nederland.

We kwamen op een zaal en in het midden stond een
bed met een klein kind daarop. Heel veel zusters en
artsen er om heen die probeerde te reanimeren. Dat

Maken van een waterput

reanimeren ging er heel hard aan toe. Het kind is toen voor onze ogen en van vele
andere overleden.  Dit is een kleine gebeurtenis uit de zo vele.
Ik hoop samen met de familie van Voorden in januari een presentatie te geven.De precieze
datum volgt nog.

Hartelijke Groeten,
Huib en Hanna
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EEN BERICHTJE

Van Alexander en Petra van der Slikke kregen wij het verzoek om het volgende berichtje
te plaatsen. Wij zouden zo zeggen, doe je voordeel ermee.

Beste familie,

Zoals jullie misschien nog (niet) weten zijn wij, Alexander en Petra van
der Slikke met een webshop begonnen met kinderspeelgoed.

Onze mooie webshop heet KiddiesXL.

Wij verkopen hip en trendy speelgoed voor alle leeftijden, van
babyspeelgoed, wipstoeltjes, kraamcadeaus, tot loopfietsjes,
poppenhuizen, Lego, Playmobil, modelauto's, gezelschapsspellen en
nog veel meer!

Als u voor uw kind(eren) of kleinkind(eren) nog op zoek bent naar een
(Sinterklaas- of een kerst-) cadeautje, kom dan eens kijken op
www.kiddiesxl.nl

Hartelijke groet en graag tot ziens bij www.kiddiesxl.nl
Alexander en Petra van der Slikke

Wij geven onderstaand enkele voorbeelden.

Een poppenhuis                                       Playmobil                                              Triominos
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JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gebruikelijk volgt nu eerst het bedankje van de vorige Jarige van de maand. En dat
was Johanna Hoogendoorn.

Johanna

Hallo allemaal,

Bedankt voor alle kaarten, e-cards, en geld die jullie
naar mij stuurden. Ik heb in totaal wel 27 euro gehad,
daar ga ik een zitzak voor kopen. Ik vond het leuk dat
jullie aan mij dachten!

Groetjes van Johanna Hoogendoorn (pleegdochter
van Gijsbert-Jan en Jantine van der Slikke)

---------------------------------
In de vorige nieuwsbrief hebben wij bekend gemaakt dat (tante) Lydia van Krimpen – van
der Slikke “de Jarige van de maand november” zou zijn.  Maar omdat zij  dit  al  een keer
geweest is, hebben wij na overleg met (tante) Lydia besloten dat in plaats van haar iemand
anders aan te wijzen als “de Jarige van de maand november”.

Omdat wij voor de maand november meerdere aanmeldingen voor de Jarige van de maand
hebben ontvangen, moesten wij een keuze maken. Doordat de familievanderslikke.nl site
niet goed functioneerde waren wij niet in staat om te controleren wie nu wel c.q. nog niet de
Jarige van de maand is geweest. Vandaar dat het gelopen is zoals gegaan.

Daarom verzoeken wij jullie, als jullie een opgave doen voor de Jarige van de maand, in het
vervolg eerst na te gaan of hij/zij al niet een keer aan de beurt is geweest. Op de
familievanderslikke.nl site staat een document met een overzicht van al degene die al een
keer de Jarige van de maand zijn geweest. Dus effe, checke.

“De jarige van de maand november” is nu geworden:

Bert Kasbergen

Zijn oma Elisabeth Mudde mailde ons het volgende.

Hierbij nog een tip voor de jarige van de maand
november. Onze stoere kleinzoon Bert is op de 29e jarig.
Hij hoopt dan 14 jaar te worden. Hij houdt wel niet van
teveel aandacht, maar toch???
O ja, hier volgt zijn adres.
                    Bert Kasbergen,
                    Merellaan 301,
                   2903 GH, Capelle aan den IJssel.
Of bertkasbergen@hotmail.com

Groetjes van Elisabeth.

Bert Kasbergen
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Tenslotte volgt nu opgave voor “de Jarige van de maand december”. Van (tante) Nel
Bakker-van der Slikke kregen wij de volgende mail.

Hallo allemaal,
Wat mij betreft zou ik de jarige van de maand willen opgeven Marc Vuijk. Marc is op de
tweede kerstdag jarig, dus op 26 december en hoopt dan 45 jaar te worden. En omdat hij op
de 2e kerstdag jarig is, komt er bijna niemand op zijn verjaardag. Dus graag allen een kaartje
sturen naar Marc.
Liefs, jullie (schoon)zus / tante Nel

Marc Vuijk

Heel leuk van (tante) Nel om

                            Marc Vuijk

als ‘De Jarige van de maand december”op te geven. Wij hopen
dan ook van ganser harte dat deze aktie van (tante) Nel een groot
succes wordt. Het adres van Marc is:
                       Marc Vuijk;
                       Agnes Bartoutslaan 84;

3342 GE in Hendrik Ido Ambacht.
Natuurlijk mag ook mailen. mmvuijk@kpnplanet.nl

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben is de familievanderslikke.nl site door hackers een
tijdje uit de lucht geweest. Inmiddels heeft Ariën Roozendaal de site geüpdatet en aangepast
zodat het moeilijker is geworden de site te hacken. De laatste update van Lydia de Toom
staat er zo op.

Update 21 oktober 2013

Bijna is de site weer zoals hij zijn moet. Ariën Roozendaal moet de laatste
dingetjes nog even aanpassen. Maar jullie zijn in ieder geval weer helemaal bij.
Alle lijsten zijn weer bijgewerkt. Dus als jullie iemand willen kiezen voor jarige
van de maand, kijk gerust op de lijst. Of als je wil weten welk 'nummer' jullie
kind is, ook de lijst van de achterkleinkinderen klopt weer helemaal.
De nieuwsbrief van oktober nummer 83 staat online.
Het familieblad van Maurits en Corine Vlot- Mudde is bijgewerkt. Zij zijn
verhuisd en hun nieuwe adres is aangepast.

Succes met het bezoeken van onze familievanderslikke.nl site. Hebben jullie op- c.q.
aanmerkingen of suggesties, graag mailen naar Ariën Roozendaal, mailadres is:
fam.a.roozendaal@kliksafe.nl.

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


