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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Namen

Het viel mij op dat bij stamreeks 2, de 13e generatie, bladzijde 44 v.v.
in het boek Geslacht van der Slikke, wel de zonen zoals Johan,
Maarten en Kees genoemd worden maar niet de dochters.

Toen dacht ik zo, dat is in de Bijbel ook zo. Wel de namen van de
mannen maar niet van de dochters. Nu is dat wel te verklaren, zo
dacht ik verder, want als je naar de familie van der Slikke kijkt, dan
hebben alle dochters grote gezinnen, maar de mannen niet.

Als Jan Aris van der Slikke alle dochters ook had moeten noemen
dan was zijn boek net zo dik geworden als een Statenbijbel. De één heeft 14 kinderen en de
ander heeft er twaalf, ga zo maar door en dan heeft de zus van 10 kinderen weer een dochter
die heeft er ook 8 heeft. Ik heb zitten turven maar als alle namen van de familie van der
Slikke in het boek genoemd zouden worden dan kom je uit op meer dan 80 namen. Nu
zeggen namen niet veel natuurlijk maar toch!

Bij zo’n grote familie die wij hebben, moeten we toch maar
een soort familiehoofden benoemen die de banden onderling
verstevigen. Zelf geef ik de voorkeur aan Daniël Gerrets
die met een van der Slik getrouwd is en aan Joanne Stam
die met een Zeevat getrouwd is. Want zeg nu zelf, de
Slikken en de Zee zijn toch nauw verwant.
Namen als Gerben van Krimpen die met een Ramauter is
getrouwd, en Marilene van der Slikke die met een Kreft is
getrouwd, dat zegt mij toch niks.

Nou zegt U, dat is helemaal niet waar want je hebt een
broer, een man Maarten van der Slikke en die heeft
toevallig ook elf kinderen. Dat is zeker waar, maar kijk.
Tegenwoordig mag je alles in de familiekrant schrijven,
zelfs als je in je jeugd hebt gebiljart zoals Piet schrijft, ha
ha!
Dus mag ik ook alles zeggen.

Boek “Geslacht Van der Slikke”

___________________________________________________________________________
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Nou, dat Maarten een groot gezin heeft, komt omdat hij vroeger bij mijn ouders in huis alle
schilderijen scheef heeft gehangen. Als hij na een visite weer naar huis was gegaan had mijn
vader een dagtaak om al die schilderijen weer recht te hangen. Dus dat is gewoon zijn straf.

Nou heeft hij het een klein beetje goed gemaakt door twee zonen van hem met een Seip te
laten trouwen en twee andere van zijn kinderen met een Roozendaal. Daarmee zakt het
aantal namen. Gelukkig heb ik ook nog een zus die twee kinderen heeft die met een van der
Heide zijn getrouwd. Is er weer eentje minder.

Zelf ben ik altijd een lief jongetje geweest en heb daarom maar 5 kinderen. Sommige mensen
zeggen dat het een smoes is, maar weet U, het komt ook omdat mijn vrouw heel zwak is,
lichamelijk. Zelf ben ik dat niet maar ik hoef geen kinderen te baren. Hoewel ik ben
psychisch zwak.

Bovendien kan ik geen kinderen opvoeden. Want zeg
nu zelf, als je vroeger iets niet wilde eten dan werd je
gedwongen, maar tegenwoordig mogen de kinderen
zelf de dienst uitmaken.

“Cornelis, wat wil je vandaag eten?” Pannenkoeken
ma! “Maar dat hebben we gisteren al gegeten:” Dan
wil ik vandaag naar Mac Donalds. “Oké Cornelis,
dat doen we”.

Of zoals in een beroepsblad stond:
“Marinus je moet naar bed, het is al zeven uur” Ik
wil niet! “nou weet je wat, nog een kwartiertje dan”
Om acht uur: “Marinus je moet naar bed, het is al
acht uur” Nee, ik wil niet! “nou weet je wat, nog één
kwartiertje dan en dan moet je echt naar bed”.
Om negen uur: “Marinus, je moet nu echt naar bed
hoort!” enz…
U begrijpt het al, Marinus is om tien uur tegen de
zijkant van zijn moeder in slaap gevallen.

Ik ben nog van het oude stempel, dus ik kan geen kinderen opvoeden. Daarom richt ik mij
maar op andere zaken en één daarvan is de komende (kleine) familiedag in D.V. juni a.s. met
mijn broers, zussen, zwagers en schoonzussen.

Hartelijke groeten,
(Oom) Johan van der Slikke
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FOTO VAN DE MAAND

De jongste halfbroer van (o)pa is oom Jaap van der Zwan. Op deze foto staat hij met zijn
vrouw tante Sjaan Verkiel waarvan hij later is gescheiden.

Oom Jaap met tante Sjaan

Oom Jaap van der Zwan was van beroep
aannemer. Hij kon heel goed klussen en heeft
ook voor onze ouders een menig klusje geklaard.
Zo heeft hij eens een keuken aan de Binnensingel
van (o)pa en (o)ma opgeknapt die door brand
was verwoest. Hij zou dit doen voor een zacht
prijsje en dat hebben onze (groot)ouders ervaren.

In één van de vorige nieuwsbrieven heeft (oom)
Ben opgebiecht dat hij schuldig was aan deze
brand in de keuken. Hij heeft toen een aansteker

gevuld   met wasbenzine en daarbij wat wasbenzine gemorst. Toen hij daarna probeerde de
aansteker aan te krijgen vatte dat vlam en sloeg deze daarna over in het kleine jerrycannetje
die gevuld was met wasbenzine. Een hele consternatie.

(O)pa raakte in paniek en heeft nog geprobeerd het jerrycannetje weg te halen maar liet het
vanwege de hitte vallen met als gevolg dat de wasbenzine er uitgulpte. En iedere keer als de
wasbenzine er uitgulpte laaide de vlammen op.

Wat nu? (O)pa vloog naar de telefoon en belde de brandweer. Helaas vergat hij het nummer
te draaien dus kreeg hij geen contact. Toen heeft (oom) Pieter in alle rust de brandweer
gebeld die even later met loeiende sirenes en gierende banden snel ter plaatse was.

Het was zondagmorgen, een dag na (o)pa’s verjaardag, en naar gewoonte las (O)pa dan een
preek van een oudvader. Tante Jannetje Man in ’t Veld, een oude vrijgezelle dame die op
zichzelf woonde en ook kerkte bij ds. Hofman, kwam dan altijd, om mee te luisteren en werd
door (oom) Maarten de trap opgeholpen maar moest dus, nadat zij met veel gehijs en
gesjouw boven was direct weer naar beneden.

Destijds woonde (oom) Kok met (tante) Lydia en (oom) Kees met (tante) Hanna vanwege
de woningnood bij (o)pa en (o)ma in. (Tante) Hanna stond in een mum van tijd met de
Bijbel in haar hand buiten en (tante) Lydia met Herma die nog geen jaar oud was.

Intussen hadden (oom) Cock en (oom) Kees de brand geblust met een deken. De keuken was
zwart geblakerd en zag er niet uit. De hele zondagmorgen zijn we hard bezig geweest om
alles weer een beetje toonbaar te maken in plaats van naar een preek van een oudvader te
luisteren. Speciaal voor zijn verjaardag had (o)pa de keuken opgeknapt. Maar nu had hij geen
moed meer om deze opnieuw op te knappen. Dus aan (oom) Jaap gevraagd want die was
immers aannemer. Nu, dat wilde hij wel doen en zou het doen voor een zacht prijsje. Later
bleek het zachte prijsje niet zo zacht te zijn als verwacht.

Een heel verhaal, en wellicht klopt het een en nader niet. Maar desondanks wilde wij het
jullie niet onthouden.
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HET ZIEKENHOEKJE

Dan volgt nu een berichtje van (oom) Kees van der Slikke. Hij berichtte ons het volgende.

Hallo lieve Familie.

Even weer een kort berichtje.
Afgelopen weekend heb ik weer drie dagen in ziekenhuis gelegen
en een zware chemokuur gehad. Ik kreeg vijf zakken chemo en
lumbaal punctie. Ik ben er gelukkig niet misselijk van geweest,
maar heb er wel ondraaglijke pijn van in lichaam en vooral in het
hart waardoor ik ook langer in ziekenhuis moest blijven. Tranen
rollen spontaan over mijn wangen van de pijn.

Volgens oncoloog lijkt de kanker in lichaam niet verergerd te zijn.
Alleen de situatie in ruggenwervel is nog niet stabiel. Daarom krijg
ik daar ook chemo in. Zoals het nu laat aanzien krijg ik nog één
zware chemo kuur wordt daarvoor 27 februari weer opgenomen.
Later krijg ik lichtere kuren.
Al met al het valt echt niet mee, maar hoop en bidden doet leven.

Bij dezen wil ik ieder bedanken die afgelopen periode weer een
kaartje hebben gestuurd. Ik heb ze rond mijn koelkast geplakt.

Lieve groet
(Oom) Cees

(oom) Kees,

Zijn er nog die (oom) Kees ook een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

--------------------------------------

Van onze broer (oom) Jaap van der Slikke kregen wij de volgende update aangaande zijn
ziekte.

Beste familie,

Hieronder een update voor de nieuwsbrief betreffende de behandelingen van de
darmtumor.

(oom) Jaap

Na 25 bestralingssessies en even zoveel keren het slikken van dagelijks
8 pillen voor de chemokuur, is dat hoofdstuk afgelopen dinsdag 4
februari gelukkig afgesloten.
Er volgt nu een wachttijd van 5 á 6 weken waarin beschadigd gezond
weefsel zich kan herstellen en tumorweefsel wordt afgestoten.
Helaas krijg ik nog wel 2 maandagen de 4 Stimuvax prikken (dat is dus
de stof die het afweersysteem moet leren kankercellen aan te vallen).
Die prikken zijn heel gemeen, want daardoor ontstaan keiharde
onderhuidse zwellingen, omdat het afweersysteem die onmiddellijk
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aanvalt, ze zijn heel hinderlijk maar niet erg pijnlijk en volgens de artsen zullen die langzaam
weer verdwijnen.

Inmiddels gaan de voorbereidingen voor de operatie wel door en daarvoor heb ik op 13
februari een gesprek met de chirurg. Ik ken hem al want ik heb hem al een keer gesproken,
het is een heel sympathieke vrij jonge man en hij staat heel goed aangeschreven.

Tot zover de update, maar ik wil nog wel van de gelegenheid gebruikmaken degenen die
toch een kaart gestuurd hebben hartelijk te bedanken. Zelfs zijn er bij van voor mij totaal
onbekende familieleden, ook zijn er een paar naar een verkeerd huisnummer gestuurd
namelijk 355 i.p.v. 335, (stond zowel verkeerd in de nieuwsbrief als op de
familievanderslikke.nl site) maar toch aangekomen.

Al met al is er dus wel voortgang maar, voor het gevoel nog geen vooruitgang, de
bijwerkingen van de behandelingen tot nu toe zijn nog niets verminderd en op z’n zachts
gezegd zeer onaangenaam, maar dat was mij ook voorspeld.

Met vriendelijke groeten
(Oom) Jaap

Voor degene die (oom) Jaap nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.
J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

---------------------------------------

Van (tante) Elisabeth Mudde- van der Slikke kregen wij de volgende dankbetuiging.

Lieve allemaal,

Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven voor en na mijn
dotter behandeling in het ziekenhuis, in welke vorm dan ook. De
behandeling is goed gegaan en er zijn twee stents geplaatst. Tot op
heden gaat het goed en merk ik dat ik makkelijker kan [trap]lopen en
bewegen.

Hartelijke groeten van [oom] Cees en [tante] Elisabeth. (tante)Elisabeth

-------------------------------

Verder kregen wij een berichtje van Mario en Naomi Klomp-van Krimpen aangaande haar
dochtertje Linde.
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Linde Klomp

Beste familie,

Als eerste iedereen bedankt die Linde een
kaartje gestuurd hebben!
Het gaat heel goed met Linde haar voet,
het is nu helemaal dicht; dat heeft nog
wel even geduurd.
We mogen een maand weg blijven, ze
heeft litteken zalf mee gekregen en nu
nog hopen dat die ene plek nog minder
zichtbaar wordt.

Het ziet er weer mooi uit.
        Hartelijke groetjes,
        Mario en Naomi

---------------------------------------

Als laatste bijdrage voor het ziekenhoekje hebben wij een mail ontvangen van Ezra Bos.

Hallo allemaal,

In de vorige nieuwsbrief had ik graag even iets willen schrijven over
mijn voet. Omdat wij toen niet konden mailen is het opgeschoven.
Het gaat inmiddels al een stuk beter. De wond is zo goed als dicht
alleen kan ik mijn enkel nog niet goed bewegen. Daar krijg ik 2 keer per
week fysiotherapie voor. Volgens hem heb ik nog wel een lange weg te
gaan maar dat komt vast wel goed. Ik hoop vanaf donderdag weer
halve dagen te gaan werken. Ik kon nog steeds geen werkschoenen
aan en dat is verplicht bij I.H.C. Wel heb ik mijn theorielessen zoveel
mogelijk gevolgd. Ik hoop dat het allemaal weer snel goed komt.

Groeten van Ezra Bos

Ezra Bos

Ps.

Mijn voet ziet er nu zo uit. Een stuk beter maar nog lang
niet goed zoals jullie dit kunnen zien.
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GEBOORTE

In week 5 werden wij verrast met een mooi geboortekaartje van Gerard Cornelis (Sepp),
zoontje van Richard en Gea Treure. Het doet ons echt een genoegen dat zij op deze wijze
de  hele  familie  op  de  hoogte  stellen  van  dit  wonder  dat  zij  dankbaar  en  blij  uit  Gods  hand
mochten ontvangen.
Door deze feliciteren wij Richard en Gea maar ook hun dochtertje Noa van harte met de
geboorte van Sepp. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren
toe.

Geboortekaartje van Sepp Treure

Voor de duidelijkheid volgt voor degene die Richard en Gea nog een kaartje willen sturen
hun adres.

Richard en Gea Treure;
Fonteinkruid 69;
3344 CA Hendrik Ido Ambacht

Nb. Richard is een kleinkind van (tante) Hanna van der Slikke

Dan volgt nu zoals gebruikelijk de betekenissen van de namen.
Gerard De sterke en dappere met speer
Cornelis De gehoornde
Sepp De Heere (Jahweh) geve vermeerdering
Het zijn namen om trots op te zijn en wij wensen van harte dat dit bewaarheid wordt.

------------------------------

Van Lydia den Toom- van Krimpen kregen wij al in het begin van dit jaar een blij bericht
die wij abusievelijk niet in onze vorige Slikkertjes-Nieuwsbrief hebben opgenomen.
Waarvoor onze excuses.
Zij berichtte ons toen het volgende.
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Beste familie,

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wat zal dit jaar ons brengen, we weten
het niet, maar wel dat er grote zorgen zijn in de familie.
Gelukkig kunnen we die zorgen altijd in het gebed brengen.

Colin en Stephanie

Ik wil graag doorgeven dat wij weer opa en oma hopen te
worden en wel van Colin en Stephanie den Toom- van den
Berg. Zij verwachten hun kindje D.V. eind juni 2014.

Groetjes,
Lydia den Toom- van Krimpen.

Colin en Stephanie, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Wij wensen dat het
allemaal  goed  mag  gaan.  Jullie  gaan  een  mooie  tijd  tegemoet  waar  van  alles  moet  worden
geregeld en ingericht. Maar dat zal best wel lukken. Enne…, als de baby is geboren, dan
ontvangen wij graag het geboortekaartje.

----------------------------------------

Jonathan en Erica van Krimpen – Hanemaaijer hebben ook een bericht gemaild voor de
nieuwsbrief.

Beste familie,

Wij willen u graag weer mededelen dat Erica weer zwanger is.
De uitgerekende datum is 26 augustus

Vriendelijke groeten van
Jonathan, Erica
en een trotse Irma Hanemaaijer

Door deze feliciteren wij Jonathan en Erica met deze mooie
mededeling. Wij wensen  jullie van  harte toe  dat  het  nu goed mag

Gezinsfoto
Jonathan, Erica en Irma

gaan. Met recht moet gezegd worden dat de Heere alles moet zegenen. En dat ervaar je pas
als het niet gaat zoals verwacht.

---------------------------

De lijst van de gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht, ziet er nu als volgt uit.

Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar, begin maart;
Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam begin maart;
Daniël en Mariska Gerrets –van der Slik, medio mei;
Colin en Stephanie den Toom- van den Berg, eind juni;
Stefan en Hannah van Krimpen, medio juli;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus.
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(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan gaan wij nu verder met de derde bijdrage van (oom) Pieter van der Slikke.

Beste familie,

De vorige keer heb ik jullie beloofd iets te schrijven over mijn herinneringen aangaande mijn
opvoeding.

Vader kon heel streng zijn en kinderen slaan. Wat mij betreft is
kinderen slaan altijd onmenselijk en ziek.

In Zweden waar mijn vrouw Evy vandaan komt is het slaan van
kinderen al sinds begin jaren 70 verboden. Sla je onverhoopt een
kind toch een keer dan zegt de wet dat je recht hebt op hulp! Je bent
verplicht om als ouders daar gebruik van te maken om te
voorkomen dat het welzijn van kinderen wordt beschadigd.

In Nederland mag je niet zomaar in een auto gaan rijden, eerst
theorie halen, dan veel lessen volgen, dan examen doen. Is alles ok,
dan krijg je een bewijs en mag je rijden. Pieter van der Slikke

Met kinderen misvormen mag je helaas zo beginnen, ook al heb je geen verstand en geen
kaas gegeten van opvoeding of weet je helemaal niet wat goed is voor een kind of wat goed
doet. Veel onwetende ouders, helaas weer vooral door onjuiste of zieke normen en waarden,
beschadigen een kind voor zijn verdere leven.

Televisie kijken in de jaren vijftig
bij je vriendje

Enfin, ik ging bij vriendjes televisie kijken, die
toen slecht van kwaliteit en natuurlijk zwart/wit
was. Het plezier was er niet minder om. De
programma’s Dappere Dodo, Zeefje waar ben je
gebleven, Pipo de clown en mama Loe waren
mijn favoriet. Uitzendingen voor kinderen waren
er alleen op woensdag en zaterdagmiddag en dan
nog maximaal een uur.
Ook hieraan heb ik goede herinneringen en nooit
heb ik gevoeld of gemerkt dat dit slecht of zondig
zou zijn. Ik begreep meer en meer dat wat slecht
of goed is, of als zodanig wordt ervaren iets is wat
je meer aangeleerd is in de opvoeding dan dit

feitelijk zo is.

De volgende keer hoop ik in te gaan op godsdiensten met de meest vreemde, onnatuurlijke,
grove en soms voor mij onbegrijpelijke normen en waarden.

Allen de hartelijke groeten,
Pieter van der Slikke (en ook een beetje Evy).
Zie ook www.vanderslikke.eu
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Nu volgt weer een gedichtje uit de oude doos.

Uit het schriftje van tante Nel van der Veer- van der Slikke volgt nu het volgende gedichtje
uit de “Oude Doos”. Het is echt een gedichtje uit de jaren dertig van voor de oorlog ’40-’45.

Broekie van Jantje

Er was eens een haveloos ventje
Die vroeg aan zijn moeder een broek
Maar moeder verdiende geen centje
En vader was wekenlang zoek
Ach moedertje, geef me geen standje
Er zit in m'n broekie een scheur
De jongens op school roepen: "Jantje,
Jouw billen die zien we der deur"

De moeder werd ziek van de zorgen
Lag stil en bedrukt in een hoek
Geen mens die haar centjes wou borgen
En Jantje vroeg toch om z'n broek
Toen heeft ze haar rok uitgetrokken
De enigste die ze bezat
En ze maakte van stukken en brokken
'n broek voor haar enigste schat

Nou konden ze Jantje niet plagen
Nou waren zijn billen niet bloot
Maar voor hij z'n broekie kon dragen
Ging moeder van narigheid dood
Ze stierf van het sjouwen en slaven
Vervloekt en verwenst door haar man
Toen Jantje haar mee ging begraven
Toen had ie zijn broekie pas an. Een haveloos ventje

___________________________________________________________________________
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SPONSORS GEZOCHT

Van Bouke, zoon van Marinus en Gerda van Krimpen - Van der Berg kregen wij het
verzoek het onderstaande bericht in de nieuwsbrief op te nemen. Bij dezen.

Beste familieleden,

Bouke

Sinds ik in Rotterdam studeer ben ik aangesloten bij de
C.S.F.R, een studentenvereniging op gereformeerde grondslag. Zij
creëert voor haar 140 leden mogelijkheden tot bezinning op hun
toekomstige verantwoordelijkheid in de samenleving, culturele en
academische vorming en een stuk gezelligheid in het ontmoeten
van elkaar.

Deze aspecten komen bij elkaar in een voorjaarsweekend op de
Veluwe dat dit jaar in mei valt. Dit weekend organiseer ik samen
met een aantal andere leden. Om de kosten voor dit
weekend beheersbaar te houden, zijn wij daarom op zoek naar
sponsors.

We zijn blij met elke vorm van sponsoring. Als u ons namens uw bedrijf wil sponsoren,
dan hebben we de mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten onder onze
leden, die mogelijk uw toekomstige medewerkers zijn. Stuur u een e-mail
naar bouky_vk@hotmail.com om te overleggen wat gunstig voor u is. Ieder bedrag is
welkom, maar ook met voedingsmiddelen zijn we erg blij.

Mogelijkheden in ruil voor een bijdrage zijn:
-  Ophangen van een spandoek van uw bedrijf tijdens het weekend
-  Het plaatsen van een advertentie in ons veelgelezen maandelijkse blaadje.

Alvast zeer bedankt voor uw reactie.
Een hartelijke groet,

Bouke van Krimpen
___________________________________________________________________________
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OPA’S HERINNERINGEN

(O)ma schreef  in  de  vorige  nieuwsbrief  dat  zij  nu  als  een  rechteloos  mens  over  de  wereld
ging. Daar gaan wij nu mee verder.

Nu loop ik als een rechteloos mens over de wereld.

Destijds, dat was ongeveer drie jaren daarvoor, (dus betrekkelijk kort na de operatie) kwam
er een vrouw bij mij en zei: ´Wat bent u gelukkig”. Toen steeg mijn hoogmoed.

Toen zij vertrok, viel er in mijn ziel: “Dat
Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen
Sion tergt”. Ik was meteen alles kwijt.
Eén van mijn kinderen vroeg eens iets aan
mij en ik zei: ´Dat moet je aan je vader
vragen, dat moet hij beslissen”. Gelijk werd
ik er bij stilgezet dat de hemelse Vader van
mijn toestand afwist. Ook hoe de weg geweest
was die de Heere met mij had gehouden.

Eerst, toen God me kwam overtuigen, dat “Bazans hemelhoge berg”

Twaalf artikelen des Christelijke geloof

ik niet eens wist dat ik een ziel had voor de
eeuwigheid, en toen de Heere door ging trekken,
kwam ik schuldig te staan aan de wet, als ik deze
in de kerk voor hoorde lezen.

Maar ’s avonds worden de twaalf artikelen
voorgelezen en daar moest ik ook kennis aan
hebben, wilde ik een waar lid van de kerk zijn. “Ik
geloof in God de Vader”. Wie was dat? “En in Jezus
Christus Zijn Enig geboren Zoon”. Die was in mij
geboren. Die heb ik verdiend ( “dat mag je niet zo
zeggen”, zei mijn man), maar daar heb ik me dood
voor gewerkt. Paulus zegt: “Ik ben door de wet der
wet gestorven”, genoeg hiervan.

Na dit alles kwam (o)ma in een groot gemis. Daar gaan wij D.V. de volgende maal mee
verder.
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EEN NIEUWE ZAAK

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een mail van (tante) Elisabeth Mudde – van der
Slikke opgenomen waarin zij meedeelde dat haar zoon Marius Mudde een fietsenwinkel
heeft geopend aan het Maria Danneelserf 49 te Capelle aan den IJssel. Wij hebben toen
beloofd dat wij in de volgende nieuwsbrief enige foto’s van de zaak zouden opnemen. Bij
dezen.

De Fiets-en-Maker zaak

Artikel in de krant ”Dichtbij
d.d. 29 januari 2014”

De winkel
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JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gewoonlijk volgt nu eerst een bedankje van “de Jarige van de maand” en wel van de
maand januari. In deze maand was Alissa van der Slikke “de Jarige van de maand”. Zij
mailde de volgende dankbetuiging.

Beste ooms, tantes, neven en nichten,

Leuk dat jullie een leuke kaart gestuurd hebben.
Ik heb heel veel geld gekregen, maar ook heel veel kaarten.
Ik vond het leuk dat ik de jarige van de maand was.
Echt heel leuk. Hartelijk bedankt!

Groetjes van
Alissa

Ps. Ik vind het jammer dat de E-cards niet op de foto gezet konden
worden. Alissa van der Slikke

--------------------------------

Dan zoals gebruikelijk een herinnering van “de Jarige van de maand” in dit geval van de
maand februari 2014. En dat is

Thijs van der Slikke

Thijs van der Slikke

Op d.v. dinsdag 18 februari hoopt Thijs 9 jaar te worden. Wij
hebben van de ouders van Thijs begrepen dat het een heel
ondeugend ventje is maar wel heel lief. Hoe dat kan weten wij
niet maar het schijnt echt waar te zijn.
Hoe dan ook, het is een ventje die een kaartje verdiend. En als
je een kaartje naar hem wilt sturen, dan graag naar:

Thijs van der Slikke,
                            p/a Harp 12,
                            8286 TJ Klaaswaal.
Stuur je liever een mail, dat kan ook. Het mailadres is:
                            avdslikke@solcon.nl

---------------------------------

Dan komen wij nu met het bekendmaken van “de Jarige van de maand maart”.

Wij hebben geen aanmeldingen ontvangen zodat wij nu de vrije hand hadden om er zelf één
uit te zoeken. Nu, dat was geen probleem, want er zijn families die een beetje onderbelicht
zijn. Vandaar dat

“De Jarige van de maand maart” is geworden:
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Rutger de Weerd

Rutger is een zoontje van Gert en Karen de Weerd- Stam.
Hij hoopt op 12 maart zijn tweede lustrum te vieren. Dat is toch
een mooie leeftijd om dit groots te vieren.
Daarom roepen wij jullie allemaal op om mee te doen door
Rutger op 11 maart een kaartje te sturen zodat op 12 maart de
brievenbus overloopt.
E-mails of E-cards zijn ook welkom.
O ja, nog even zijn adres.

Rutger de Weerd;
Apeldoornseweg 33a;
8075 BM Elspeet

Mailadres gdeweerd@kliksafe.nl
Rutger de Weerd

___________________________________________________________________________

GEZOCHT EEN NIEUWE WEBBEHEERDER

Zoals jullie weten is Ariën Roozendaal vanaf 2006 onze webbeheerder voor de
familievanderslikke.nl site. Ariën heeft met succes deze site op een keurige wijze in de lucht
gehouden. Met Marieke zijn vrouw, is het een keurige en klantvriendelijke lay-out
geworden. Bijna dagelijks wordt de familievanderslikke.nl site bezocht en gebruik gemaakt
van de gegevens die er op staan. Veelal als naslagwerk voor adressen maar ook voor andere
informatie.

Nu is het zo dat Ariën vanwege zijn gezin en werk steeds minder tijd heeft om de
familievanderslikke.nl site in de lucht te houden. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van
de  kwaliteit  van  de  site  zoeken  wij,  in  overleg  met Ariën, naar een nieuwe webbeheerder.
Normaliter kost dit slechts enkele uren per maand.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk wie deze uitdagende functie op zich wil nemen.
Je kunt je aanmelden bij mmvdslikke@kliksafe.nl of fam.a.roozendaal@kliksafe.nl.
Wij zijn benieuwd.
___________________________________________________________________________
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TENSLOTTE

“Eeren Abrams God”

In de afgelopen weken hebben wij hard
gewerkt aan de eerste proef voor het opnieuw
uitgeven van het boekje
“Eeren Abrams God”
van onze geliefde
(o)ma J.E. van der Slikke- Don. En zoals
jullie zien is het aardig gelukt.

Het boekje ligt nu bij de corrector om het te
controleren op taal- en stijlfouten. Maar
zodanig dat het (o)ma blijft.

Via deze nieuwsbrief hopen wij jullie in de
komende maanden op de hoogte te houden van
de verdere ontwikkelingen.

1e proef

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


