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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Tijden veranderen

Tijden veranderen.  Eén van de voorbeelden waarin ik dat opmerkte was
een voorval die bij mijn zus plaatsvond. Onverwachts kwamen we op
visite. Nou kan je bij mijn zus over het algemeen gerust onverwachts
aankomen. Dat is bij mijn zus geen probleem. Zelfs niet als je rond
etenstijd komt. Ze had in de koelkast nog eten, gekregen op een
verjaardag van een kleinkind, waarvan de vader naar de patatboer was
geweest om op die dag een makkie te hebben. Dat voedsel was het
overschot, ik ben vergeten hoe het heet. Maar het was buitengewoon
lekker en volgens mij ook buitengewoon duur.

Tijden veranderen. Ik kan mij van vroeger nog herinneren hoe mijn vader als hij margarine
in een botervloot deed, het omslagpapiertje met een mes schoon schrapte. Zo zuinig was hij.
Dat moest natuurlijk wel want het leven was duur en er moesten vele monden worden
gevoed. Bij ons kwam de oma van Clazien op visite terwijl Clazien tijdens de lunch
eveneens de margarine in het botervlootje deed. Toen ze het papiertje wilde weg gooien
schoot oma overeind: ‘Wat zonde, ik neem het mee naar huis om in de cakevorm te doen’.

Tijden veranderen, gewoonten veranderen. Vroeger zo
krijg je de indruk, leefden de mensen bewuster,
eenvoudiger. Ze moesten wel. Dat kwam door de tijd.
Die goede oude tijd? Wij moesten ons als kind bij de
kraan wassen, later gingen we in een teil. Om de beurt
en na de derde werd het water ververst. Tegenwoordig
ga je elke dag onder de douche en sommigen wel een
half uur. Om de beurten in de teil!

Tijden veranderen, gewoonten veranderen, maar ook families veranderen. Heel veel is ten
goede veranderd, maar ook veel ten kwade. Eén van de verschillen is wel dat families veel
meer als los zand aan elkaar hangen dan vroeger. Sterker nog, ik heb een aangetrouwde neef
(natuurlijk geen slikketje) die weinig met zijn familie op had en toen hij trouwde zijn naam
veranderde in die van zijn schoonfamilie.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Los zand

Maar gelukkig, ik heb met Goede Vrijdag de hele dag doorgebracht
met 3 zussen en het was heel gezellig. En er is hoop. Ik heb gelezen
dat de regering wil dat kinderen zich meer om hun familie moeten
bekommeren en er meer aan mantelzorg moet worden gedaan. Fijn
dat de regering zich bezig houdt met het geluk van de gezinnen.

Op die tijden wacht ik.

Hartelijk groet,
(Oom) Johannes

___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Onze geliefde broer/oom Johan heeft een boekje samengesteld over ons voorgeslacht. In dit
boekje staat ook de onderstaande prachtige foto van Opa Paauw.

Opa Paauw
(Vader van oma van Dorp)

Opa Paauw is de vader van oma van Dorp, oftewel de opa van
onze geliefde moeder en oma van der Slikke – Don. Zo te zien
is deze foto gemaakt bij de trap van het oude stadhuis van de
gemeente Vlaardingen tijdens een huwelijk. Wanneer deze foto
is gemaakt is niet meer te achterhalen maar waarschijnlijk rond
de jaren dertig van de vorige eeuw.

Opa Paauw was van beroep kachelsmid. Dat was toentertijd
een gespecialiseerd vak voor het maken van hoofdzakelijk
kolen- en houtkachels met aanverwante artikelen. Een beroep
dat momenteel weer opgang maakt alleen nu met nieuwe
technieken.

Opa Paauw is drie keer getrouw geweest en dientengevolge
had hij 21 kinderen.

Zij laatste levensjaren heeft hij doorgebracht in een
bejaardentehuis in Schiedam waar nog verscheidene
kleinkinderen hem hebben bezocht.

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

(Oom) Cees mocht jl. 2 mei zijn 68e geboortedag gedenken. Ondanks alle zorgen feliciteren
wij in deze (oom) Cees dat hij deze dag nog mocht beleven. Maar bovenal wensen wij hem
toe, dat al die grote zorgen nog tot zegen mogen strekken.
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Wij hebben begrepen dat het met (oom) Cees momenteel naar
omstandigheden redelijk gaat. Om zijn zinnen te verzetten is hij na
zijn verjaardag een aantal dagen weggeweest. Wellicht horen wij de
volgende keer wat meer van hemzelf.

Als je (oom) Cees nog een kaartje wil sturen dan graag naar:”
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar. (oom) Cees,

----------------------------------

Van (oom) Jaap van der Slikke kregen wij onlangs het volgende positief bericht.

(oom) Jaap

Beste familie,

Het ziekenhuis zorgt voor alles. dat is echt perfect. Ongeveer een uur
voor ik uit het ziekenhuis vertrok, zette iemand een grote doos naast
mijn bed en zei, die is voor u. Ik zei waarvoor, ik heb niets besteld,
maar dat wist hij ook niet, ik zeg, het lijkt mij wel wat vroeg voor een
kerstpakket. Even daarvoor had een zuster mij al een speciaal tasje
gegeven waar van alles in zat voor de verzorging van de stoma voor de
eerste paar weken.

Thuis gekomen maakte ik de doos open en het eerste wat ik tegenkwam was een pak
stroopwafels, dus toch een kerstpakket?
Nee, het volgende wat ik tegen kwam was een boekje waarin o.m. de ervaringen van
mensen met een stoma was verwerkt. Verder zat er een luxe ordner in met informatie over
het stoma materiaal, een gebruiksaanwijzing, een paar tijdschriften en verder een grote
hoeveelheid van alles en nog wat.

Na de eerste week thuis, had ik een afspraak met de chirurg, hij vertelde dat onderzoek
bevestigd heeft dat de tumor inderdaad kanker was en dat ik nu dus kanker vrij ben.
Bij vorige afspraken had hij uit de hand getekend wat de operatie inhield en het stuk van de
darm dat verwijderd zou gaan worden aangegeven, ik schrok toen wel want dat leek mij wel
een cm. of dertig. Nu tekende hij dus wat hij gedaan had en tekende hij de tumor veel
kleiner en ook het verwijderde stuk van de darm was schat ik niet groter dan 5 of 7 cm.
Over alles ook het verloop van de operatie was hij zeer positief en over de klachten die ik
had zei hij, dat die allemaal gerelateerd waren aan de operatie en geleidelijk aan
vanzelf zullen verdwijnen.

Afgelopen woensdag 30 april was er de afsluiting van de trial ‘Start’ waaraan ik heb
meegewerkt. Er zijn weer 15 zeg maar ‘buizen’ bloed afgetapt voor onderzoek in Engeland
en ben ik uitgebreid onderzocht. Ook werd de zaak meteen administratief afgerond. De
deelnemers krijgen t.z.t. een rapport over de uitslag van het onderzoek toegestuurd.
 Voor deze keer weer genoeg informatie,

Hartelijke groeten,
(oom) Jaap.
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Het is met recht een felicitatie waard om te lezen dat (oom) Jaap kankervrij is verklaard. Een
mooi bericht en wij hopen dat het ook zo mag blijven.
Zijn er die (oom) Jaap nog een kaartje willen sturen, zijn adres is:

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

In  week  17  kregen  wij  van Daniël  en  Mariska  Gerrets-van  der  Slik een mooi
geboortekaartje. Zij delen ons daarin mee dat zij op j.l. zondag 27 april zijn verblijd met een
prachtige dochter die zij de naam Eliana hebben gegeven.
Door deze feliciteren wij Daniël en Mariska van harte met de geboorte van Eliana. Wij zijn
bij moeder en dochter maar ook bij de vader geweest en hebben gezien dat ze het allemaal in
hun mooie flatje, goed maken. Wij wensen ze met elkaar een hele mooie, gezellige, maar
bovenal een gezegende tijd toe.

Geboortekaartje van Eliana Gerrets

Op het geboortekaartje staat ook nog het
nevenstaand gedichtje.

Dan volgt nu nog de betekenis van de naam.

Eliana:  Jaweh is mijn God of ook wel
              Mijn God is Jehova

----------------------------------------



__________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                                   nummer  90, mei 2014
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________5

De lijst van de gezinnen waar nu, voor zover wij weten een baby’tje wordt verwacht ziet er
als volgt uit.

Colin en Stephanie den Toom- van den Berg, eind juni;
Stefan en Hannah van Krimpen – den Boer, medio juli;
Mauritz en Corine Vlot – Mudde, eerste week augustus;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus;
Cor en Henriëtte Kraijenoord- Vuijk, eind augustus;
Teun en Rebekka Broer - Mudde, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom, eind september.

___________________________________________________________________________

VERHUISBERICHT

Van Martijn en Debora de Groot- van Krimpen kregen wij het volgende verhuisbericht.

___________________________________________________________________________

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu wederom een gedichtje uit de oude doos. Het is een echt oud kinderliedje voor
de kleintjes.

Boer wat zeg je van mijn kippen

Boer wat zeg je van mijn kippen
Boer wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren
Of staat jou de kleur niet aan?
Boer wat zeg je van mijn kippen
Boer wat zeg je van mijn haan?

Je kunt het liedje beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=uahvfZQ4VfY.
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Omdat, met name de (achter)kleinkinderen weinig weten van de jongelingsjaren en de
afkomst van opa en oma van der Slikke, is het de bedoeling dat wij de komende maanden
daarover iets schrijven. Wellicht zijn er broers en zussen die veel meer weten. Wij horen dat
graag zodat wij dat ook in een volgende nieuwsbrief kunnen zetten. En zijn jullie in bezit van
oude foto’s die de moeite waard zijn om in de nieuwsbrief te worden opgenomen, dan
bevelen wij ons graag aan.

Deze keer beginnen wij eerst iets te schrijven over de afkomst en jeugd van opa van der
Slikke.

Marinus van der Slikke

De vader van onze vader en opa van der Slikke is Marinus van
der Slikke. Hij is geboren op 22 februari 1886 te Sint-
Maartensdijk, een plaatsje op het eiland Tholen in Zeeland en op
4 november 1970 te Vlaardingen overleden.

Doordat op het eiland Tholen niet voldoende werk was voor de
plaatselijke bevolking heeft hij het eiland in zijn jeugd verlaten
en is eerst schilder geworden bij een schildersbedrijf te Nieuw-
Vennep in de Haarlemmermeer. Daarna is hij al zwervende
uiteindelijk terecht gekomen bij het schildersbedrijf Maarleveld
te Vlaardingen.

In Vlaardingen heeft hij kennis gemaakt met een weduwvrouw van P. van de Zwan. Haar
naam was Pietje Cornelia Smit en zij had vijf kinderen. Zij is op 21 september 1874 in
Maasluis geboren en op 14 februari 1951 te Vlaardingen overleden.

Marinus was zeer met haar begaan maar hij had haar ook lief.
Op 13 augustus 1913 zijn ze in het huwelijk getreden. Uit dit
huwelijk zijn drie dochters, (tante Nel, tante Lina en tante Bep)
en één zoon (Marinus Maarten) voortgekomen.

Na hun trouwen gingen zij te kerk bij de Gemeente onder het
Kruis die zich later aansloot bij de Gereformeerde Gemeente
waarvan ds. Kersten één van de oprichters was.

Marinus Maarten is geboren op 18 mei 1914 op de Markt
nummer 42 te Vlaardingen. Een moeilijke jeugd heeft hij niet
gehad hoewel hij regelmatig ziek was vanwege lichaamszwakte. Pietje Cornelia Smit

Na de lagere school ging Marinus (zoals hij werd genoemd) naar de ULO (te vergelijken met
de huidige HAVO). Echter vanwege zijn slechte gezondheidstoestand kon hij niet verder
studeren en ging toen als jongste bediende bij de firma Abshoven te Vlaardingen werken
voor nog geen tien gulden per maand.

D.V. hopen wij in de volgende nieuwsbrief hiermee verder te gaan.

Note: Bovengenoemde gegevens zijn afkomstig uit het boekje “Door God geleid”.
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JARIGE VAN DE MAAND

Alvorens wij met deze rubriek beginnen even het volgende.

Onze geliefde (groot-) ouders
van der Slikke - Don

Het is deze maand en wel op 18 mei, honderd jaar geleden dat
onze geliefde vader en opa Marinus van der Slikke is geboren.
Op 28 juni is het eveneens honderd jaar geleden dat onze
geliefde moeder en oma Johanna Elizabeth van der Slikke-
Don geboren is.

In deze honderd jaren is er heel wat gebeurd. Zij hebben twee
wereldoorlogen meegemaakt. De crisisjaren van voor de tweede
wereldoorlog. En verder de hele snelle industrialisatie van de
maatschappij. Denk maar aan de komst van auto’s, vliegtuigen,
computers en noem maar op. En dan niet te vergeten, al die
kerkscheuringen en ontkerstening in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Maar ook de vele zorgen in hun gezin met
veertien kinderen, wat soms haast niet te dragen was.

Wij  kunnen  met  recht zeggen, zij  hebben ontzettend veel mee-
gemaakt. Dat moet een gigantisch invloed op hun gehad hebben. Maar we mogen toch met
oprechtheid zeggen dat de Heere hun in alles gedragen heeft. Anderszins hadden zij dit niet
aangekund.

Het leek ons goed om dit even te memoreren.
-------------------------------------

Dan volt nu een bedankje van “de Jarige van de maand april”. Hij mailde ons het
volgende.

Beste Familieleden,

Graag wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken
voor de vele reacties naar aanleiding van mijn
verkiezing tot jarige van de maand in april. Via
(digitale) kaarten en mailtjes heb ik hele leuke
en goede wensen ontvangen. Ik heb dit heel
erg gewaardeerd.

Hieruit blijkt maar weer dat de Slikkertjes-
Nieuwsbrief goed gelezen wordt en dat het
een verbindende functie heeft binnen de
familie. Marinus van Krimpen, 50 jaar!

Een mooi project dat hopelijk nog lang functioneert!

Hartelijke groeten,
Marinus van Krimpen

-----------------------------------
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Dan volgt nu een herinnering van “de Jarige van de maand mei”.
Opgelet: Robert is vrijdag 16 mei jarig, dit in tegenstelling tot eerdere berichten.

Robert met zijn zusje Juliëtte

Robert Kraijenoord

Robert is een zoontje van Cor en Henriëtte Kraijenoord –
Vuijk.
Robert hoopt op vrijdag 16 mei al 14 jaar te worden. Een hele
piet die een kaartje verdient.

Zijn adres is:        Robert Kraijenoord;
                             Baron van Boetzelaerlaan 65;
                             3319 CL Dordrecht
Bellen kan ook:  078-614863
Of mailen:           timmerbedrijfscheffers@solcon.nl

-------------------------------------

Dan volgt nu de bekendmaking van “de Jarige van de maand juni”.

Zoals jullie in de vorige Slikkertjes-Nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft in “Het
Ziekenhoekje” een stukje gestaan over Levi Klomp. Door met een stepje van een hoge
skatebaan af te sjezen is hij gevallen en ongelukkig terechtgekomen waardoor hij niet alleen
een grote snijwond in zijn kin had maar ook zijn kaakkop heeft gebroken. Gelukkig gaat het
nu wat beter hoewel hij nog een lange tijd heeft te gaan alvorens zijn kaak goed genezen is.

Nu is het zo dat Levi op d.v. zondag 9 juni zijn verjaardag hoopt te vieren. Gelet op wat er in
de afgelopen periode met hem is gebeurd, leek het ons goed om hem nu “de Jarige van
maand juni” te benoemen.

Dus “De Jarige van de maand juni” is geworden:

                   Levi Klomp

Levi is dus op zondag 9 juni jarig en hij hoopt dan 7 jaar te
worden. Als je hem een kaartje wilt sturen graag naar:

                       Levi Klomp;
                       Gerard Doustraat 16;
                       2902 GJ Capelle aan den IJssel

Levi Klomp
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


