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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Ziekenwagen

Zoals vrijwel iedereen weet in de familie ben ik vroeger een
ambulanceverpleegkundige geweest. Dan maak je van alles mee. Soms
ook rare of bizarre ongevallen. Dat hoeft niet altijd ernstig te zijn. Zeker
niet.

We moesten eens naar een man die onwel was geworden. Komen we ter
plaatse met zwaailicht en sirene en wat blijkt? Meneer kan niet in slaap
komen en of we een slaaptablet voor hem hadden.
En  wat  dacht  u  van  die  meneer  die  een  toeval  kreeg.  Niet  zo’n  erge
hoor, maar hij was wel even van de kaart. Komt er een bus aan en

die chauffeur had net zijn EHBO diploma behaald. Hij had mond op mond beademing
geleerd. Dus sprintte de chauffeur uit de bus en wist meteen, hier moet mond op mond
beademing toegepast worden. Komt even later de man weer bij zijn positieven, ligt een man
boven op hem, hem te zoenen. Nou daar was hij niet van gediend, dus hij staat op en geeft
die chauffeur een paar dreunen. De chauffeur was helemaal van slag. Red je een man zijn
leven krijg je als dank een pak slaag!
Maar bij alle voorvallen die ik heb meegemaakt, las ik in het RD een kop wat ik nog nooit
heb meegemaakt. En dat wil ik de familie niet onthouden. Da’s toch wel heel kras, zo dacht
ik. De kop luidde als volgt: “Ambulance botst, patiënt loopt naar VUmc”.

Wat was er gebeurd? Kijk als er iets op
de weg gebeurt dan kan het gebeuren
dat je dat over het hoofd ziet. Dat
schijnt ook met een tram te kunnen
gebeuren. De chauffeur had een tram
over  het  hoofd  gezien  en  was  erop
gebotst in Amsterdam. Het vervelende
was echter dat er een patiënt in de
ziekenwagen lag. Het verhaal vermelde
niet of die patiënt beademd werd of aan
de hartmonitor lag of aan het infuus
maar wel dat de ziekenwagen
beschadigd was en niet verder kon
rijden. Nou ja wat doe je in Ambulance botst op tram, patiënt loopt naar het ziekenhuis
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zo’n noodsituatie. Je sleept de patiënt van de brancard en laat hem verder naar het ziekenhuis
lopen. Als U alsmaar rechtdoor loopt komt U er vanzelf. Hoe het met de patiënt afgelopen is
en of hij levend het ziekenhuis heeft bereikt vermeld het RD niet. Wel en dat is natuurlijk ook
heel belangrijk dat de sneltram zonder veel schade zijn weg kon hervatten. Mocht u weten
hoe het met de patiënt afgelopen is dan hoor ik dat graag.

Hartelijk groet,
(Oom) Johannes

_________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Onderstaand vinden jullie weer een mooie foto uit het boekje van onze geliefde broer/oom
Johan.

Huwelijksfoto van
Jacob Don en Lijgje Don - Paauw

(ouders van oma)

In het boekje “Eeren Abrams God” heeft oma
van der Slikke-Don al het één en ander geschreven
over haar ouders. Zoals jullie wellicht weten is
Jacob Don jong overleden. Oma was slechts zes
jaar oud toen zij haar vader al moest missen. Dat
heeft haar veel verdriet gedaan. Want zij was zeer
gehecht aan haar vader doordat hij een lange tijd
niet kon werken vanwege tbc en daardoor veel thuis
was.

Jacob Don was een vurig socialist en voorzitter van
de SDAP (Socialistische Democratische Arbeiders
Partij) te Vlaardingen. Als hij boos was, zo vertelde
oma van der Slikke ons, dan zei hij: “Krijg een
houten poot of een houten arm”. En wat is er
gebeurd. Doordat hij tbc had, moest op een keer één
van zijn onderbenen worden geamputeerd en kreeg
hij een houten poot. Een houten arm heeft hij nooit
gehad omdat hij jong is overleden. Daarom
waarschuwde oma ons altijd om nooit zulke
scheldwoorden te gebruiken.

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

Het doet ons een genoegen dat wij voor de nieuwsbrief een mail van (oom) Cees hebben
ontvangen. Hij mailde ons het volgende.
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Hallo geliefde familie.

Naar ik hoop gaat het wel met jullie. Dank voor alle belangstelling
en kaarten. Het gaat gelukkig met mij redelijk goed, ik ben niet
ontevreden, slik nu geen morfine meer en hartklachten zijn ook
minder maar niet over.
Volgens cardioloog komen hartklachten door de kanker. Ik ben
gisteren in ziekenhuis geweest voor pet ct. scan en moet dinsdag
terugkomen voor uitslag naar oncoloog. Ik heb wel regelmatig pijn
in botten of lymfbanen en verder ben ik nog wel gauw moe en heb
een conditie van niks.

(oom) Cees,

Inmiddels ben ik ook aan staar geholpen dus weer even beperkt maar zie nu wel stuk beter.
Nu jullie weten weer wat van me.

Ik wens jullie alle liefs en groeten
Cees

(Verstuurd vanaf mijn iPad)

Als je (oom) Cees nog een kaartje wil sturen dan graag naar:
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

------------------------------------------------

Ook van (oom) Jaap hebben wij een mail ontvangen.

(oom) Jaap

Beste familie,

Even een update van mijn ziekte.
Vandaag, 13 juni tweemaal naar het ziekenhuis geweest voor
behandelingen, de eerste betrof controle van de stoma, de tweede
betrof fysiotherapie.
D.v. 25 juni zijn de drie maanden die voor de genezing van de dikke
darm waren uitgetrokken om en zou het tijdelijk stoma worden
verwijderd.

Tot mijn schrik echter ontving ik een brief met een afspraak bij de chirurg op 11 augustus,
dat betekent dus minstens anderhalve maand langer met de stoma doen.
Ik heb dat vanmorgen bij de stoma verpleegkundige aangekaart en gezegd dat dit een zware
tegenvaller was, ze was het helemaal met mij eens en zij daar direct achter aan te gaan.
Gelukkig kreeg zij het voor elkaar dat de datum is teruggezet naar 10 juli. Dat scheelt toch
mooi een maand.
Dan zal het terugzetten van de dunne darm waarschijnlijk wel door een andere chirurg
worden uit gevoerd, maar volgens haar maakt dat geen verschil.
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Zo’n stoma is toch wel hinderlijk want als je bukt ontstaan er rimpels in je buik na een aantal
keren bukken laat de lijm in die rimpel los en ontstaat er een kanaaltje
waardoor het vocht uit de dunne darm naar buiten gaat lekken. je moet dat maar constant
in de gaten houden en het vervelende is dat dat meest al  ‘s nachts gebeurt.

Maar nu is dus gelukkig het einde in zicht, een volgende vraag is hoe de kringspier reageert
nadat deze weer in bedrijf wordt genomen, dat schijnt heel verschillend te zijn en
hangt mede af van de werking van de dikke darm die ook weer moet gaan functioneren.
Maar ja dat is afwachten, om de spieren van de bekkenbodem (zoals ze dat noemen)
daarvoor te activeren moet ik dus de oefeningen die de fysiotherapeute voorschrijft, heel
consequent doen.
Dat was zo’n beetje mijn verhaal voor deze keer,

Hartelijke groeten, beste wensen en tot de volgende keer.
(Oom) Jaap

Dat is een meevaller. Denk je dat je nog twee maanden met een stoma moet lopen met alle
ongemakken van dien, is het dankzij een verpleegkundige slechts een maand geworden. Dit is
met recht een felicitatie waard. Wij wensen Jaap van harte toe dat het verder ook goed mag
gaan en voorlopig voor jaren het ziekenhuis links mag laten liggen.

Zijn er die (oom) Jaap nog een kaartje willen sturen, zijn adres is:
J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

--------------------------------------

Dan de volgende waarvoor wij jullie aandacht vragen is Sophia van de Berg- van der
Slikke.

Sophia

Sinds Sophia in 2012 is geopereerd aan haar gal heeft zij veel last van
hevige buikpijnen. Zij is daarvoor al diverse paar malen in het
IJssellandziekenhuis geopereerd, maar het heeft helaas niet mogen
baten. De pijnen bleven. Uiteindelijk is zij terecht gekomen bij een
specialist te Veldhoven. Deze specialist heeft haar j.l. dinsdag 11 juni
opnieuw geopereerd en heeft vermoedelijk de oorzaak van haar
buikpijnen gevonden en deze weggenomen. Hopelijk behoren deze
pijnen nu tot het verleden.
Als er onder jullie zijn die Sophia een kaartje willen sturen, dan graag
naar:
Sophia van de Berg-van der Slikke;
Jaap Kosterstaat 62;
3286 VT Klaaswaal

Mailen mag ook: debergen@hotmail.com
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GEBOORTE

In de afgelopen periode zijn er geen kindertjes geboren en we hebben ook geen aanmelding
ontvangen van gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht. Dientengevolge is de lijst van de
gezinnen waar nu, voor zover wij weten, een baby’tje wordt verwacht niet gewijzigd en ziet
er als volgt uit.

Colin en Stephanie den Toom- van den Berg, eind juni;
Stefan en Hannah van Krimpen – den Boer, medio juli;
Mauritz en Corine Vlot – Mudde, eerste week augustus;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus;
Cor en Henriëtte Kraijenoord- Vuijk, eind augustus;
Teun en Rebekka Broer - Mudde, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom, eind september.

___________________________________________________________________________

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer zoals gebruikelijk een kinderliedje uit de oude doos. Maar mogelijk dat er
onder ons zijn, die ook nog een kinderliedje van vroeger kunnen herinneren en dat de moeite
waard is om in de Slikkertjes-Nieuwsbrief op te nemen.
Schroom niet, mail het naar ons toe (mmvdslikke@kliksafe.nl) en wij zullen het in één van de
volgende nieuwsbrieven opnemen.

Daantje zou naar school toe gaan

Daantje zou naar school toe gaan
Maar hij bleef gedurig staan
Hier te kijken, daar te turen

En het kan niet lang meer duren
Dan zal 't klokje negen slaan

Jongen, jongen, stap toch aan

Daantje bleef te lang op straat
Daantje kwam in school te laat

Daarom moest hij 's middags blijven
En een hele lei vol schrijven

Andren speelden, Daantje niet
Jongen, jongen, wat verdriet
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Wij gaan verder aangaande de jeugd van opa van der Slikke.

Een voormalig haringpakhuis van de firma Abshoven

De vorige maal zijn wij geëindigd met de
opmerking dat opa van der Slikke
vanwege zijn slechte gezondheid de ULO
niet kon afmaken. Hij is toen als jongste
bediende gaan werken bij de rederij
Abshoven. Opa was toen 14 jaar oud en
verdiende nog geen tien gulden per
maand.

Zijn baas, dhr. Abshoven, was in de aard
van de zaak een atheïst en moest niets van
de godsdienst hebben en was zelfs een
beetje vijandig gezind. Toch ging hij
iedere keer in discussie met opa over of er
nu wel of niet een God bestaat. Op een

keer antwoordde opa dat het meer wensen is dan een geloven dat er een God bestaat zoals dat
beschreven staat in het bekende vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Sindsdien was de
relatie met zijn baas niet meer optimaal en zocht opa ander werk.

Opa was nog net 15 jaar oud toen
hij ook als jongste bediende ging
werken bij de Sunlight
Zeepfabrieken te Vlaardingen. Op
een enkele maand na heeft hij
daar vijftig (!) jaar gewerkt.

Het is ook het bedrijf waar opa
zijn meisje leerde kennen. In het
boekje “Eeren Abrams God”
heeft oma het een en ander
hierover geschreven.

Sunlight ca 1950
Dat opa niet sterk was blijkt ook uit het feit dat hij voor militaire dienst is afgekeurd. Wat hij
overigens altijd zeer jammer vond.

(Opa vertelde eens dat hij gedroomd had, toen hij al jaren bij de Sunlight Zeepfabrieken
werkte, dat hij had gesolliciteerd bij een ander bedrijf, was aangenomen en daar ging werken.
Maar o, hij kwam toen in grote ellende en armoede terecht en werd toen in paniek wakker.
Voor hem betekende het dat hij van Godswege bij de Sunlight Zeepfabrieken moest blijven
werken. Tot zijn pensioen, bijna vijftig jaar,  heeft opa bij de Sunlight gewerkt.)

D.V. hopen wij in de volgende nieuwsbrief iets over de jeugd van oma van der Slikke –Don
op te nemen.
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JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu een bedankje van “de Jarige van de maand mei” en wel van Robert
Kraijenoord.

Robert met zijn zusje Juliëtte

Beste Familie

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die ik
gekregen heb.
Ik vond het heel leuk om jarige van de maand te zijn, en dat ik
ook nog kaarten met geld erin kreeg was helemaal een
verrassing.

Groeten,
Robert kraijenoord

-------------------------------------

Levi Klomp was “de Jarige van de maand juni”. Hij mailde ons het onderstaande berichtje
met een mooie foto. Zo te zien vond hij het prachtig om “de Jarige van de maand juni” te
zijn.

Hallo allemaal!

Iedereen heel erg bedankt voor de mooie kaarten en
sommige zelfs met geld erin!
Ik vond het heel leuk om de jarige van de maand te zijn.

Veel liefs van
Levi Levi Klomp

------------------------------------

Voor  de  maand juli  hebben  wij  weer  een  aanmelding  ontvangen.  En  wel  van Jonathan en
Erica van Krimpen. Zij mailde ons het volgende.

Hallo oom Maarten,

Graag geven wij ons dochtertje Irma op voor de Jarige van de maand
juli. Zij hoopt op 27 juli 4 jaar te worden. Het is een vrolijk,
pittig en zeer sociaal meisje. Zoals u weet hoopt zij in augustus
grote zus te worden, wat ze heel leuk vindt.
Ook vindt zij het heerlijk om buiten te spelen. En in het badje
vindt ze helemaal geweldig.
Kortom een meisje waar we heel blij mee zijn en echt van genieten.

Groetjes,
Jonathan en Erica.
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Dit is onze Irma

O ja,haar adres is:
       Irma van Krimpen;
       Hof van Waarder 30;
       3466NR Waarder.

Ons mail adres is:
ja.van.krimpen@kpnmail.nl

Jullie begrijpen het al, hier kunnen wij niet
omheen.

“De Jarige van de maand juli” is:

Irma van Krimpen

Het zou leuk zijn als jullie allemaal een paar dagen voor de 27e juli een kaartje sturen naar
Irma. Want uit alle reacties die wij van “de Jarigen van de maand” ontvangen blijkt dat zij
het allemaal heerlijk vinden om door de familie verwend te worden met veel kaarten.
Allen alvast hartelijk bedankt.

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Geliefde familie,

De afgelopen paar jaren hebben wij in de Slikkertjes-Nieuwsbrief “ de levensbeschrijving,
of ook wel genoemd de bekeringsgeschiedenis van Oma van der Slikke-Don opgenomen
zoals zij dat heeft verwoord in een agenda van de PTT 1973.

Wij hebben naar aanleiding hiervan, vele verzoeken ontvangen om dit werkje in boekvorm
uit te geven. Nu is het zo, dat deze levensbeschrijving van oma nagenoeg overeenkomt met
die in 1996 door oma is geschreven. Op verzoek van oma heeft opa destijds het door oma
geschreven tekst uitgetypt en uitgegeven in de vorm van een klein boekje met de naam:
“Eeren Abrams God”.

Inmiddels hebben wij het boekje opnieuw samengesteld en verrijkt met wat foto’s. Verder
zijn ook in het boekje opgenomen: “De uitreddingen en verscheidene wederwaardigheden
uit hun huwelijk” zoals dat door opa is verwoord. Ook opgenomen is de door oma nooit
verstuurde brief aan ds. G. van de Breevaart. Tenslotte is aan het boekje eveneens toegevoegd
een korte levensbeschrijving van Marinus van der Slikke, de tweede zoon van opa en
oma.
Al met al is het een mooi waardevol boekje geworden.

Drukkerij Bestenzet van Hans de Besten is bereid gevonden om het boekje te drukken en in
te binden. Het wordt een luxe boekje in A5 formaat, met een harde kaft waarvan het
boekblok is ingenaaid en overlijmd. Om niet verder hierover uit te weiden vatten wij het kort
als volgt samen: Het is een pracht boekwerkje wat de moeite waard is om het te bezitten.
De prijs voor dit boekwerkje is 10 euro.
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Nu willen wij dit boekwerkje introduceren op een speciaal hiervoor bestemde “Kleine
familiereünie” Uiteraard alleen dan, als er hier voldoende belangstelling voor is. Deze
“Kleine familiereünie” hopen wij dan te houden op d.v. zaterdagmiddag 25 oktober vanaf
14.00 uur tot ca. 16.30 uur. Alle familieleden, [dus broers, zussen, zwagers, schoonzussen,
(achter-) neven en (achter-) nichten] worden hiervoor uitgenodigd.

Aan het eind van de “Kleine familiereünie” zullen de boekjes worden uitgedeeld.

De “Kleine familie familiereünie” zal worden gehouden bij Partycentrum Leersumse
Veld, Heulweg 10 te Leersum, waar we ook de Grote familiereünie hebben gehouden.

Jullie worden ontvangen met koffie en cake. Na introductie van het boekje ontvangen jullie
een consumptie met bittergarnituur. De kosten hiervan bedraagt 6,00 euro p.p.

Om alles in goede banen te leiden, verzoeken wij jullie ons zo spoedig mogelijk te
berichten:

a.  Wie het boekje “Eeren Abrams God” wil kopen en hoeveel,
b.  Wie en met hoeveel personen komen naar deze “Kleine familiereünie”.

Graag mailen naar: mmvdslikke@kliksafe.nl

Allen de hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


