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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Familiedag

We hebben weer een familiedag gehad of moet ik zeggen een
gezinsdag. Want het ging alleen om broers en zussen. Een familiedag
wordt binnenkort gehouden.
Het is altijd weer een probleem, wat je op een familiedag moet
organiseren. Als je dat aan, laten we zeggen, een jongere vraagt, dan
krijg je waarschijnlijk als antwoord: “ Mij lijkt met zijn allen
waterskiën wel wat”, of paintballen of lasergamen. Maar ik zie een
deel van de familie nog niet achter een speedboot op waterskiën staan.
Dus hebben we die dag gekozen voor een bezoek aan het Schevenings
Visserijmuseum.

Vooraf hebben we een wandeling over één van de havenhoofden van de visserijhaven in
Scheveningen gedaan. Dat was een groot succes want we werden van alle kanten
bewonderd. Op een warme zomerdag, terwijl zonnend Nederland in bikini of met minder op
het strand lag, liepen daar een aantal zedig geklede mannen en nog zediger geklede
vrouwen, deels in het zwart, op het havenhoofd van de heerlijke frisse ziltige blauwe
zeelucht te genieten. Het lokte één van de mannen op een bromfiets naar ons toe met de
vraag of we van de popgroep “De sweet black angels” of zoiets waren. Die zouden die week
een optreden geven. Nou dat waren we dus niet. Of hij wel eens van de zwarte kousenkerk
had gehoord? Nou nee, van de kerk moest
hij niets hebben, dus weg was de man.

In het museum zat een vrouw aan de balie,
die ook al heel verbaasd was dat zo’n grote
groep juist deze dag het museum kwam
bezoeken. Wisten we wel dat het vandaag
vrijdag de dertiende was? Dat is een dag
die ongeluk aanbrengt! Nou wij brachten
het tegenovergestelde, zo wisten we haar
ervan te overtuigen. En dat merkte ze ook
want tijdens ons bezoek werd ze steeds
vriendelijker.

“The Sweet Black Angels”
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Zo’n vriendelijke en behulpzame groep dat maakte ze ook niet elke dag mee. Die mensen
zette de stoelen op hun plaats, ze ruimden hun rommel op, gaven de gids een fooi, hielpen
met bedienen, betaalden, kortom voortreffelijke museumbezoekers.

Muzee te Scheveningen

Het museum zelf heeft niet zoveel te bieden omdat
het niet groot is. Maar een uurtje kun je er wel
ronddwalen. En dat was voor onze familie net lang
genoeg. Eén noviteit hebben ze te bieden die in
andere musea niet te zien zijn en dat is een vijfling.
Ruim een eeuw geleden geboren in Scheveningen.
Die baby’s hadden weinig kans om te overleven
want er waren toen geen couveuses. Na een paar
dagen waren ze alle vijf overleden. De baby’s
trokken wel bezoekers aan uit het hele land. Een
vijfling geboren, dat was nog nooit gebeurd! Tegen

betaling mochten bezoekers de vijfling bewonderen. De moeder zag door het overlijden haar
inkomsten opdrogen. Maar niet getreurd, de baby’s werden gebalsemd en nog dagen lang
konden de inmiddels wel blauwe baby’s nog tegen betaling bewonderd worden.
En waarschijnlijk nog jaren lang in het museum.

Tijdens het onderonsje met drank op de binnenplaats van het museum werd nog wat
nagebabbeld. Daar kwam broer Pieter op het lumineuze idee om ons jongste gezinslid voor te
stellen om de volgende keer bij haar onze jaarlijkse reünie te houden. Daar moest even over
nagedacht worden, maar ik geloof dat de einduitslag positief was. Een familiedag met broers
en zussen is toch wel heel leuk. Dus het wordt vervolgd, hoera!
Jammer dat niet iedereen erbij kon zijn, maar de volgende keer zal het vast wel lukken.

Hartelijke groeten,
(oom) Johan
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Onderstaand vinden jullie de volgende foto uit het boekje van onze geliefde broer/oom
Johan.

Opa en Oma van Dorp
en hun dochtertje Nellie

Op deze foto staan van links naar rechts Lijgje van
Dorp-Paauw, Nellie en Piet van Dorp. En zoals jullie
wellicht weten is Piet  van  Dorp de tweede man van
Lijgje Paauw, zij zijn meer dan 35 jaar getrouwd
geweest. Nellie, hun dochtertje [dus een halfzusje van
onze geliefde (o)ma], is slechts 12 jaar geworden.

Wij weten niet zoveel van Nellie, maar (tante ) Nel
heeft haar nog een aantal jaren meegemaakt. Wellicht
is  zij  bereid  om een  stukje  over  haar  te  schrijven  wat
wij graag in de volgende nieuwsbrief willen opnemen.
Wat opa van Dorp betreft, vele neven en nichten
hebben hem nog gekend, daar hij de laatste jaren van
zijn leven en vooral in de weekeinden bij (o)pa en
(o)ma was.
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Het was een opa met vele grapjes en sterke verhalen. Door zijn slechte gezondheid vanwege
hartproblemen, dacht men dat hij niet zo oud zou worden. Maar hij heeft alle andere opa’s en
oma’s ver overleefd en is toch nog uiteindelijk 84 jaar geworden.

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

Dan vragen wij nu weer aandacht voor onze geliefde broer en
oom Cees van der Slikke. In de vorige nieuwsbrief heeft hij
uitvoerend verslag gedaan aangaande zijn ziekte. En zoals
jullie  weten  is  het  voor (oom) Cees een heel moeilijke tijd.
Daarom roepen wij jullie op hem (weer) een kaartje te sturen.
Zijn adres is:

C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

(oom) Cees,

------------------------------------------------

Wat betreft (oom) Jaap het volgende.
.

(oom) Jaap

Naar wij begrepen hebben wordt binnenkort de tijdelijke stoma
weggehaald. En dat is toch een felicitatie waard.

Wellicht zijn er die (oom) Jaap hiervoor een kaartje willen sturen,
zijn adres is:

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

--------------------------------------
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GEBOORTE

Op 24 juni 2014 werden Colin en Stephanie den Toom- van den
Berg verblijd met de geboorte van hun tweede zoon Rowin. Naar
wij begrepen hebben maken moeder en zoon het goed.

Door deze feliciteren wij Colin en Stephanie van harte met de
geboorte van hun zoontje Rowin. Wij wensen jullie met elkaar
nog vele gezonde, maar bovenal gezegende jaren toe.

Misschien zij er die Colin en Stephanie een kaartje willen sturen.
Dat kan, hun adres is

Colin en Stephanie den Toom-van den Berg
                          Goudmos 148
                          2914AJ Nieuwerkerk aan den IJssel Rowin den Toom

Geboortekaartje Rowin den Toom

Dan volgt nu zoals gebruikelijk de betekenissen van de namen
Rowin Kleine rode
Samuel Zijn naam is El of ook wel Van God gebeden

---------------------------------------

Voor zover wij weten, worden bij de volgende gezinnen een baby’tje verwacht.

Stefan en Hannah van Krimpen – den Boer, medio juli;
Mauritz en Corine Vlot – Mudde, eerste week augustus;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus;
Cor en Henriëtte Kraijenoord- Vuijk, eind augustus;
Teun en Rebekka Broer - Mudde, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom, eind september.
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GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer zoals gebruikelijk een kinderliedje uit de oude doos. Als er onder ons zijn,
die ook nog een kinderliedje van vroeger kunnen herinneren en dat de moeite waard is om in
de Slikkertjes-Nieuwsbrief op te nemen, dan horen wij dat graag.
Schroom niet, mail het naar ons toe (mmvdslikke@kliksafe.nl) en wij zullen het in één van de
volgende nieuwsbrieven opnemen.

Een aapje op een stokje

Daar zat een aapje op een stokje
Achter moeders keukendeur.

Hij had een gaatje in zijn rokje
Daar stak zijn staartje deur

Hij had een ringetje op een stokje
En dat was van zuiver goud.
Daarom dachten alle mensen
Dat het aapje was getrouwd.
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De meeste neven en nichten hebben oma van Dorp niet gekend.

Oma van Dorp

Wij hebben al eerder in de nieuwsbrieven gemeld
dat oma van Dorp al jong weduwe was van haar
eerste man Jacob Don. Maar om in aanmerking te
kunnen komen voor een steunuitkering moest zij
bepaalde opdrachten uitvoeren van de gemeente
Vlaardingen waar zij woonde.
Zo moest zij in de wintermaanden iedere
morgenvroeg om zes uur de kolenkachels in de
lokalen van een lagere school aansteken. Verder
moest zij ervoor zorgen dat de kolenkitten voor de
gehele dag gereed stonden. Doch een dergelijk
uitkering  was,  zoals  men  dat  toen  zeide,  te  weinig
om  te  leven  en  te  veel  om  dood  te  gaan.  Dus  zij
moest wel op allerlei manieren geld bijverdienen
zoals het schoon houden van scholen en wassen en
strijken voor gezinnen.

Zo heeft oma van Dorp nog een poosje een kruideniers-
winkeltje gehad. Dit is helaas een fiasco geworden. Ten
eerste was zij geen Vlaardingse van geboorte maar een
Rotterdamse waardoor haar winkeltje geboycot werd. Ten
tweede was zij niet zakelijk ingesteld.

Zelf vertelde zij eens dat zij een aantal eieren aan een klant
had verkocht. Deze klant kwam even later terug om een
ander ei daar gebleken was dat zij een gebroken ei had
geleverd.  Dit  weigerde zij  beslist  omdat zij  zeker wist  dat
zij hele eieren had geleverd. Het gevolg was dat deze klant
nooit meer is teruggekomen. Achteraf had zij natuurlijk
beter een ander ei kunnen geven, dan had zij een klant
behouden.

Door al deze omstandigheden was het winkeltje niet
levensvatbaar en moest ze het sluiten.

Een ouderwets kruidenierswinkeltje

Op deze wijze probeerde oma van Dorp voor haar drie kinderen wat bij te verdienen, want
zij wilde niet dat zij slechte herinneringen aan hun jeugd zouden overhouden.

D.V. hopen wij in de volgende nieuwsbrief weer een anekdote uit de Levensgeschiedenis
van opa en oma van der Slikke- Don op te halen.
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IN DE AANBIEDING

Van (oom) Jaap van der Slikke kregen wij de volgende mail

Beste familie

Ik heb wat dingen in de aanbieding voor € 0, =.

Het gaat om een damesfiets, een kast en een interieur voor een babykamer, voor een indruk
zijn foto’s bijgevoegd.

1) Het is een damesfiets alleen mankeren er drie dingen aan.
De remkabel naar het achterwiel moet vervangen worden, de
versnellingskabel ontbreekt en de kettingkast was vernield en
is verwijderd.

2) De kast is een TV kast, maar het kan ook voor allerlei
andere dingen worden gebruikt, bijv. als hangkast voor
kinderkleding of als gereedschapskast in de berging.
Het is een bouwpakket dus kan het plat in planken worden
opgehaald.

3) Het meubilair voor de kinderkamer staat bij ons in opslag
voor een gezin voor het geval dat er gezinsuitbreiding zou
voordoen. Echter is dit niet gebeurd en het staat nu maar
nutteloos in de berging. Een gedeelte van het meubilair is wit
geschilderd maar die is eventueel gemakkelijk te verwijderen
met afbijt. Het is vrij veel wat er staat en ik weet niet wat het
allemaal is. Verder is er ook nog een en ander aan textiel bij
zoals een kussen en een dekbed etc.

Graag hoor ik wie er interesse in deze dingen heeft.
Voor een afspraak even bellen naar 055-533 1460.

Hartelijke groet,
Jaap.
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JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst even een herinnering.

Voor de maand juli hebben wij, zoals jullie weten, een aanmelding ontvangen van Jonathan
en Erica van Krimpen. Op  hun  verzoek  is “de Jarige van de maan juli” geworden hun
dochtertje:

Irma van Krimpen

Zij hoopt op 27 juli vier jaar te worden. Haar adres is:

Irma van Krimpen

Irma van Krimpen;
                 Hof van Waarder 30;
                 3466NR Waarder.

Je mag ook mailen naar: ·
tici91np@kpnmail.nl

Wij hebben gehoord dat Irma het heel leuk vindt om “de
Jarige van de maand juli” te zijn en dat ze uitkijkt naar
de kaarten die zij hoopt te krijgen.

--------------------------------------

Voor “de Jarige van de maand augustus” kregen wij het volgende verzoek.

Hallo geliefde broer,

Wij willen graag Linde Gerrets opgeven als jarige van de maand
augustus. Ze is de oudste van Marten en Janneke Gerrets.
Een lieve pittige dame en onze oudste en héél lang onze enige
kleindochter en ze zal D.V. 30 augustus 11 jaar worden.
Ze heeft les op een panfluit en heeft heel veel vriendinnen.
Ze is dus heel sociaal, kortom een schat van een kleinkind!
Ze woont met haar ouders en twee broertjes aan: Linde Gerrets
                     De Schelde 27,
                     2911 RG in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Lieve groeten
Guus en Bartelien.

Jullie begrijpen wel dat wij ook hier niet om heen kunnen. Zeker niet als je naar de foto kijkt.
Is het geen lief meisje? Ja toch!.Dus “de Jarige van de maand augustus 2014” is geworden:

Linde Gerrets

En nu maar hopen dat ze heel veel kaarten, mails o.i.d. mag ontvangen.
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TENSLOTTE

Voor wat betreft het boekje “Eeren Abrams God”

Het doet ons een genoegen om te kunnen melden dat wij meer dan 250 bestellingen (!)
hebben ontvangen voor het boekje “Eeren Abrams God”

Het is de bedoeling dat er één dezer dagen een proefdruk wordt gemaakt van dit boekje
waarna de definitieve druk kan plaats vinden.

Voor wat betreft de familiereünie.
Wij hebben inmiddels meer dan 75 aanmeldingen ontvangen. Wij veronderstellen dat er
mogelijk later meer zullen zijn die graag op deze dag aanwezig willen zijn. Voor het geld
hoef je het niet te laten want het kost slechts  € 6, = per persoon. Daar krijg je koffie met cake
voor, een consumptie en een bitterballengarnituur.
En zoals jullie weten willen wij graag die middag het boekje van onze geliefde (groot-)
ouders, M.M.  van  der  Slikke  en  S.  van  der  Slikke  –  Don, “Eeren Abrams God”
introduceren. Daarnaast hopen wij op een gezellig samen zijn waar we lekker kunnen
bijpraten.

Voor wat betreft de betalingen.
Gijsbert-Jan van der Slikke is bereid gevonden om de financiële afwikkelingen hiervan te
regelen en heeft daarvoor een speciaal bankrekening geopend.
Mochten er onder ons zijn die de bestelde boekjes en/of de kosten van de familiereünie nu
willen betalen, dan kan het bedrag gestort worden op rekening:

Ten name van: G.J van der Slikke
Krimpen aan den IJssel

Rek. nummer NL31 INGB 0793 6176 69

Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, wij horen het graag. Wij zullen er alles aan doen om het
een ieder naar zijn zin te maken.

Hopende hiermee een ieder van dienst te zijn geweest,

----------------------------------

De vakantietijd is weer aangebroken. Velen zullen hun koffers pakken om heerlijk even bij te
tanken. Wij wensen iedereen een fijne vakantie, wees voorzichtig en wie weet, gauw tot
ziens.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


