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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Vakantie

ledereen kent wel de uitdrukking: “Van je familie moet je het maar
hebben”. Meestal is dit negatief bedoeld. Maar deze keer wil ik het een
positieve invulling geven. Wij zijn pas met vakantie geweest. U ook?
Naar uw zin gehad? Veel gezien? Mooi weer gehad? Veertien dagen
geweest of drie weken? Wij veertien dagen.

We hebben een vouwecaravan, rijd super en is nog in goede staat. Dat
laatste vertel ik erbij want hij is van A.D. 1981, een eeuw geleden dus.
Maar we zijn er nog steeds blij mee en gaan er vrolijk mee op vakantie.
Lekker goedkoop op een camping.

Dat vrolijk moet u natuurlijk figuurlijk verstaan.
Want het kost een heleboel zweet en tranen om dat
ding overeind te zetten. De eerste keer stond hij pas
goed en netjes overeind aan het eind van onze
vakantie. Inmiddels is dat teruggebracht tot een hele
ochtend. U zult zeggen, nou dat is geweldig. Jawel,
maar dat komt door de familie. Kijk, als we ergens
naar toe gaan charteren we een zoon of dochter, _
getrouwd natuurlijk want we hebben mankracht Wij hebben een vouwcaravan,
nodig en met hulp van minstens twee man (dus man
en vrouw) lukt het om in één ochtend de caravan op
te zetten. Je kunt natuurlijk niet steeds dezelfde
mensen vragen, dus doen we het op een slimme
manier.

We laten ons uitnodigen om een week samen op
vakantie te gaan, dan wordt je vanzelf geholpen. Een
andere mogelijkheid is om dicht bij je familie op
vakantie te gaan dan komen ze ook helpen. Zijn ze

die we met behulp van de familie in elkaar gelijk bij wijze van praten een dagje uit.
zetten Nou, zo doen we dat.
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Volgens de fabrikant kan het met twee mensen al.
Maar ik vermoed dat ze bodybuilders in gedachten
hadden. Kijk een vouwwagen, een Alpenkreuzer ja die
kan je gemakkelijk met twee man opzetten, maar een
vouwcaravan is toch weer anders. De zijwanden
moeten omhoog en het dak moet omhoog en dan

omgeslagen. Er moeten twee tussenstukken tussen i A S
twee wanden geperst worden. Nou, soms kost dat wel Na twee weken mag het resultaat er zijn
een paar pleisters. Afijn, om zomaar eens wat te zeggen, zo zal ik maar zeggen, om kort te
gaan, het is geen peulenschil.

Daarom hebben we maar besloten om dit jaar ermee te kappen. Weg ermee. Wel jammer
natuurlijk van al de familie die we dan niet meer zien. Het was zo gezellig, samen koffie
drinken, samen eten. Ik ben toch zo op mijn familie. Een ander gaat op vakantie en die ziet
zijn familie drie weken niet. Wij wel. Dat is dan afgelopen.

Weet u, ik heb een slim plannetje bedacht. We geven die vouwcaravan aan een familielid.
Die gaan we elk jaar helpen met het opzetten van de caravan. Zijn ze verplicht om heel
dankbaar te zijn en bovendien zien we ze dan weer. Slim hé, ik moet alleen nog een
familielid vinden die dat ding wil hebben. Zal moeite kosten, heel veel moeite.

Hartelijke groeten,
(oom) Johan

FOTO VAN DE MAAND

Wederom hebben wij een foto uit het boekje van onze geliefde broer/oom Johan genomen
als “Foto van de maand”.

De vader van onze geliefde (0)ma van der Slikke-Don, te
weten Jacob Don, had één broer en één zus. Op deze
trouwfoto staat zijn broer Maarten Don met zijn vrouw
Suus Schilder.

Wanneer deze foto is genomen is niet te zeggen. Maar gelet
op de leeftijd van onze (groot-) ouders, moet dit huwelijk in
het begin van de 20° eeuw plaats hebben gevonden.

Is het geen prachtfoto? Jacob Don in een mooi donker
kostuum met opstaande corsage op zijn linker rever en een
mooie vlinderstrik om zijn hals.

Suus Schilder gedost in een mooi donkere trouwjurk
gelardeerd met borduursel, en op haar linkerkraag een
~h hangend corsage. En dan het boeket niet te vergeten. Voor
Trouwfoto van deze tijJd misschien wat te groot, maar wel heel bijzonder,

Maarten Don en Suus Schilder ook omdat het is uitgevoerd met een hele grote strik.

Al met al de moeite waard om de foto eens goed te bestuderen.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij een foto op te nemen van Neel van Wieringen-Don,
de enige zus van Jacob Don.
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HET ZIEKENHOEKJE

Van onze geliefde broer (oom) Kees van der Slikke kregen wij voor de nieuwsbrief de
volgende mail.

Hallo lieve familie,

Hier dan even een kort berichtje van mij hoe het
gaat. Naar ik hoop, gaat het met jullie allemaal
beter.

Ik heb inmiddels twaalf bestralingen op vijf plekken
achter de rug. Ook dit is helaas erg tegen gevallen.
Inwendig heeft het ook beschadigingen opgeleverd.
Mijn darmen en mijn blaas zijn zodanig aangedaan
e waardoor urineren en stoelgang zeer pijnlijk is
geworden. Echt heel vreselijk is het geweest en nog steeds. Medicatie tegen pijn hielpen
niet echt, maar gelukkig heb ik nu het ergste gehad. Ik probeer zelfs weer te wat te sporten.

A.s. donderdag (14-08) moet ik weer naar de Oncoloog voor bespreking voor vervolg van de
chemokuur en voor een eventuele beenmergtransplantatie.

Al met al ik ben er nog niet. Maar ik hoop door gebed
geestelijk en lichamelijk gestrekt en ondersteund te
worden. Verder probeer ik optimistisch te blijven.

Gelukkig heb ik goede buren en vrienden om mij heen
die me erdoor trekken.

Lieve groet uit het centrum van Alkmaar
Kees

Zoals jullie kunnen lezen, heeft (oom) Kees het niet makkelijk. Na een groot aantal
behandelingen gehad te hebben verwacht, hij nog een aantal chemokuren te moeten
ondergaan en komt hij zelfs in aanmerking voor een beenmergtransplantatie. Wij wensen
hem dan ook in deze veel sterkte en dat het nog gezegend mag worden voor de tijd en
eeuwigheid.

Zoals jullie zien hebben wij voor de nieuwsbrief een paar mooie foto’s van (oom) Kees
ontvangen.

Voor degene die zich geroepen voelt oom (oom) Kees (weer) een kaartje te sturen volgt hier
zijn adres.

C. van der Slikke;

Oosterweezenstraat 309;

1823 CN Alkmaar.
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Dan volgt hier nog een kort berichtje van (oom) Jaap.
Hallo familie,

Deze keer geen update, want het enige nieuws wat ik te melden heb is
dat er geen nieuws is. De stoma zit er gewoon nog en hoe lang nog
‘Joost mag het weten’.

De afdeling operatieafspraken die ik gebeld heb zeggen ‘u bent
aangemeld en u hoort vanzelf wanneer de operatie plaats heeft, daar
hoeft u niet voor te bellen’.

(oom) Jaap
De huisarts waar ik gisteren even was en die door het ziekenhuis van alle ontwikkelingen op
de hoogte gehouden wordt, vertelde mij dat de laatste informatie die hij had gekregen
dateerde van 10 juli en dat daarin werd meegedeeld dat ik in de wachtrij voor de operatie
stond.

Hij vond het ook wel vreemd dat het zo lang duurde en heeft een fax naar de betreffende
chirurg gestuurd.
Dus afwachten maar weer en hopen dat e.e.a. voor het eind van het jaar zal zijn afgerond.

Hartelijke groet,
Jaap.

Voor degene die Jaap nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.
J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: [.slikke9@upcmail.nl

GEBOORTE

Allereerst een correctie.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat op 24 juni 2014 Colin
en Stephanie den Toom- van den Berg verblijd zijn met de geboorte

van hun tweede zoon Rowin.

Dit is niet juist. Het is hun eerste kindje. Maar de meeste van jullie
zullen het wel hebben ontdekt bij het lezen van het geboortekaartje.

Onze excuses voor deze omissie. > @
Rowin den Toom
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In de afgelopen periode is onze familie verblijd met de geboorte van niet minder dan vier
baby’s. Alle vier de gezinnen feliciteren wij van harte met de geboorte van hun zoontje
respectievelijk dochtertje. Naar wij begrepen hebben maken thans alle moeders en de baby’s
het goed.

Wij wensen hun met elkaar nog vele mooie, gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Het eerste gezinnetje dat verblijd werd met de geboorte van een dochtertje betreft Stefan en
Hannah van Krimpen — den Boer. Op maandag 21 juli 2014 is Reza, zoals zij genoemd
wordt, geboren en is vernoemd naar haar oma (tante) Lydia van Krimpen —van der Slikke.
Haar doopnaam is Lydia Theresa. Zij is een zusje van Jesse en Marin.

Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte
van onze dochter en zusje

Lydia Theresa

Ontvangen in geloof
Teken van hoop

Geboren uit liefde Reza

is geboren op 21 juli 2014 om 11.15 uur
Zij weegt 3390 gram en is 51 cm lang

Hannah, Stefan,
Jesse en Marin van Krimpen
It Risplan 8, 8734 HT Easterein
Tel. 0515 333504

Jesse en Marin bij hun zusje Reza
Geboortekaartje van Reza van Krimpen.
De betekenissen van haar namen zijn:
Lydia Vrouw afkomstig uit de stad Lydi, een stad gelegen in Klein Azié.
Theresa/Reza Warmte en zon, maar ook “de Jaagster”

Het volgende gezinnetje dat verblijd is met de geboorte van een dochtertje betreft Jacob en
Damaris Roomer- van der Slikke. Johanna Jenthe Hendrika met de roepnaam Jade.
Jade is een zusje van Joél en Luka. Zij is eveneens geboren op maandag 21 juli 2014.

Verwonderd en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Johanna Jenthe Hendrika

een lief zusje voor Joél en Luka

Jacob en Damaris Roomer
Bezeel 16 3162VA Rhoon
0634470077

Geboortekaartje van Jade Roomer |
Haar namen betekenen:

Johanna Jahweh (de Heere) is genadig
Jenthe Jahweh (de Heere) is genadig
Hendrika De machtige van haar woonplaats en van hoge afkomst
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Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer is het derde gezinnetje dat in de afgelopen
periode is verblijd met de geboorte van een baby. Zij zijn op donderdag 7 augustus verblijd
met de geboorte van een zoontje en broertje en hij is vernoemd naar zijn vader (oom)
Cornelis (Cock) van Krimpen.

Door Gods goedheid werden wij verblijd met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Cornelis
A - e S R wij noemen hem Cris
I 1 S Cris is geboren op 7 augustus 2014
e . oy weegt 2064 gram en is 45 cm lang

Jonathan, Erica en Irma van Krimpen - Hanemaayer
Hof van Waarder 30
3466 NR Waarder

Zijn naam Cornelis betekent de Gehoornde.

Tenslotte hebben wij een geboortekaartje ontvangen van Mauritz en Corine Vlot — Mudde.
Zij geven met blijdschap kennis dat op donderdag 7 augustus 2014 geboren is hun lieve
dochter en zusje Quirine Julie Aurelie. Haar roepnaam is Quirine.

AT TITTTD) TNTTS GEBO(

M QUIRINE JULIE AURELIE

7 AUGUSTUS 2014

010 - 2125050
De betekenissen van haar namen zijn:
Quirine De Vijfde
Julie Jongeling gewijd aan Jupiter
Aurelie Het is een Franse naam en betekent gouden, maar ook morgenstond,

dus samengevoegd Gouden morgenstond.
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Jullie zullen begrijpen dat de lijst nu flink is geslonken. Bij de volgende families wordt
gezinsuitbreiding verwacht.

Cor en Henriétte Kraijenoord- Vuijk, eind augustus;
Teun en Rebekka Broer - Mudde, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom, eind september.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan gaan weer verder met een kinderliedje uit de oude doos. De vorige maal ging het over
een aapje op een stokje. Thans gaat het over een aap op een fiets.

P.S. De namen in het gedichtje hebben niets te maken met (tante) Nel en/of (oom) Piet.

Een aap op een fiets

Een aap op een fiets
hoe vind je zoiets?
Hij reed door de stad
hij viel op z'n gat.
Wie z'n schuld was dat
Nel of Piet?

"Nel"

Dan ben jij hem wel!

Een aap op een fiets
hoe vind je zoiets?
Hij reed door de stad
hij viel op z'n gat.
Wie z'n schuld was dat
Nel of Piet?
"Piet"

Dan ben jij hem niet!
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Dan gaan wij nu verder met een stukje levensgeschiedenis van opa en oma na de geboorte
van (oom) Jaap.

Kort na de geboorte van (oom) Jaap, werd opa al gauw ziek. ’s Morgens was er niets aan de
hand maar ’s avonds had opa hoge koorts. Al spoedig bleek dat opa long-tbc had.

Omdat opa maar niet opknapte, wilde de dokter eens onder hun huis kijken. En ja hoor, wat
de dokter vreesde, bleek waar te zijn. Onder het huis bleek namelijk dat er altijd een grote
hoeveelheid water staat, waardoor het in huis zeer vochtig was wat een zeer negatieve
invloed had op het herstel van opa.

Dus dat betekende verhuizen. Na veel moeite werd er een geschikte woning gevonden in de
Bachstraat te Vlaardingen. Een huis met een tuin. Voor een tbc-patiént kon het niet beter.

Bovendien lag het toen aan de periferie van
Vlaardingen met uitzicht op de weilanden. Volgens de
dokter kon het niet beter, want aan alle voorwaarden
werd voldaan om spoedig beter te worden. Anderszins
had hij opa naar een sanatorium moeten verwijzen.

Voor opa was het een gezegende tijd. Van de dokter
moest hij veel biefstuk, eieren en vers fruit eten ter
_ versterking. Doch opa en oma hadden hiervoor geen
Bachstraat Vlaardingen geld. Maar bijna dagelijks kv,vgm er wel |emand op
Omstreeks 1950 bezoek en bracht wat mee. De één kwam met eieren,

een ander met biefstuk en een derde met wat fruit. Er werd zoveel gebracht, dat het hele
gezinnetje van de overdaad kon eten.

Ondanks die overdaad, en alle goede zorgen van oma die zij aan opa besteedde, werd hij niet
beter, maar werd alleen maar zieker. De dokter vreesde het ergste. Er moest iets gebeuren.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij hiermee verder te gaan.

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst volgt nu een dankbetuiging van “de Jarige van de maand juli”. Zij mailde ons
het volgende.

Beste familie,

Ik, Irma van Krimpen, wil graag iedereen hartelijk bedanken
voor alle kaarten die ik heb gekregen omdat ik de jarige van
de maand juli was. Het was heel fijn om de jarige van de
maand te zijn.

Liefs
Irma van Krimpen.

8
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Dan volgt nu een herinnering aangaande “de Jarige van de maand augustus”.

Het betreft Linda Gerrets, dochter van Marten en Janneke Gerrets. Haar oma (tante)
Bartelien, mailde ons onder andere het volgende.

Het is een lieve pittige dame en onze oudste en héél lang onze enige
kleindochter en ze zal D.V. 30 augustus 11 jaar worden.
Ze heeft les op een panfluit en heeft heel veel vriendinnen.
Ze is dus heel sociaal, kortom een schat van een kleinkind!
Ze woont met haar ouders en twee broertjes aan:
Linde Gerrets
De Schelde 27,
2911 RG in Nieuwerkerk aan den lJssel.

Linde Gerrets

Jullie begrijpen het wel, hier konden wij niet om heen. Zeker niet als je naar de foto kijkt. Is
het geen lief meisje? Ja toch!.

Dus, niet vergeten haar in de laatste week van augustus een felicitatiekaartje te schrijven, te
mailen of iets dergelijks.

Tenslotte volgt nu de opgave van “de Jarige van de maand september”.

Wij hebben helaas geen aanmeldingen ontvangen, dus moesten wij zelf op zoek gaan naar
een kandidaat. Gelukkig was dit niet zo’n groot probleem, want er is er één die het dik
verdient. Het betreft:

Sanne van den Berg
Sanne is een dochter van Laurens en Sophia van den Berg- van der

Slikke. Zij hoopt, d.v. 25 september haar geboortedag te gedenken. Zij
wordt dan 13 jaar. Dus al een hele dame.

Sanne is een dametje dat veel aandacht heeft voor de familie. Wij
Sanne van den Berg he_bben _begre_pen dat_ zij als één van de eerste, ledere maa_r!d de
Slikkertjes-Nieuwsbrief leest. Verder is ze zeer sociaal en staat altijd

open voor een grapje.

Nu het een echt dametje is geworden, is het wel eens goed om haar eens extra onder de
aandacht te brengen. Haar geboortedag is daarvoor een ideaal moment. Daarom verzoeken
wij jullie om haar op haar verjaardag in het zonnetje te zetten door haar een kaartje te sturen.
Het adres van Sanne is:

Sanne van den Berg,
Jaap Kosterstraat 62,
3286 VT Klaaswaal.

Mail je liever, dan kan dit ook. De mail moet je dan sturen naar debergen@hotmail.com.
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TENSLOTTE

Voor wat betreft het boekje “Eeren Abrams God”’

De voortgang van het boekje “Eeren Abrams God” verloopt voorspoedig. De drukkerij
Bestenzet heeft er alles aangedaan om een proefdruk zo snel mogelijk gereed te hebben.

En zoals jullie zien, zien de boekjes er heel
netjes uit. Ook de binnenzijde ziet er
verzorgd uit en representatief.

De tientallen foto’s en plaatjes staan er
duidelijk in. Het is zeer goed leesbaar en de
kwaliteit van papier voldoet aan de
verwachtingen.

Al met al is het een prachtig boekje
geworden.

De eerste proefdruk
Thans willen wij overgaan tot het verstrekken van een officieel opdracht voor het laten
drukken en inbinden van de boekjes. In totaal hebben wij niet minder dan 275 (!) bestellingen
ontvangen. Maar alvorens daartoe over te gaan willen wij de familie nog één maal de
gelegenheid geven om (nog) een boekje te bestellen.

Tot maandag 1 september bestaat nog de mogelijkheid om het boekje
“Eeren Abrams God”

te bestellen. Het is een prachtig boekje geworden met vele foto’s e.d. en waarin is

opgenomen:

- De levensbeschrijving van oma van der Slikke-Don, geschreven door
haarzelf in 1973,

- Uitreddingen en verscheidene wederwaardigheden uit het huwelijk van opa
en oma van der Slikke-Don,

- Een nooit verstuurde brief van oma aan ds. G. van de Breevaart en

- Een korte levensbeschrijving van Marinus (Rinus) van der Slikke.

Het boekje wordt tegen kostprijs aangeboden en wel voor slechts € 10,=.

Voor wat betreft de familierednie.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is meegedeeld, hebben wij circa 100 aanmeldingen
ontvangen voor de familierelinie. Het is de bedoeling om tijdens de familierelinie de boekjes
uit te delen. De kosten bedragen slechts € 6,= per persoon. Daar krijg je koffie met cake voor,
een consumptie en een bitterballengarnituur.

Ook voor de familieretinie bestaat nog steeds de mogelijkheid om zich aan te melden.
Overigens doet het ons deugd dat er nog zoveel familieleden zijn die graag aanwezig willen
zijn op de familiereunie.
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Voor wat betreft de betalingen.
Hiervoor vragen wij jullie aandacht voor een mail die wij van Gijsbert-Jan van der Slikke
hebben ontvangen.

Hallo allemaal!

Als ik schrijf: NL31 INGB 0793 6176 69 dan weet u wel wat daarmee bedoeld
wordt. In elk geval één oom en één tante van mij. Juist, het is het rekening-
nummer waarop u allen uw bijdrage kunt storten voor de familieretinie en voor
het boekje van in onze herinnering zo lieve Oma en Opa van der Slikke:
“Eeren Abrams God”.

En ik heb al welgeteld twee betalingen gestort gekregen. En ik wil u niet
onthouden, dat ik van één van de mededelingen bij de betaling echt een beetje stil
werd. Dank u wel tante, voor uw lieve woorden via de overstorting.

Waar ik ook blij van werd, is dat beide betalingen best een groot bedrag betreft.
Want u moet weten, als de drukker opdracht krijgt straks tenminste 250 boekjes te
drukken, moeten er wel even 2500 harde Eurootjes worden voorgeschoten. Dus
ook u hartelijk bedankt oom, voor uw bijdrage vooraf.

En wat wil dan nog verder het geval zijn. Ben je op vakantie in Zuid-Duitsland,
kom je je neef en nicht tegen, die ook een weekje ertussen uit zijn. “Oom
Maarten, wanneer moet ik de boekjes betalen?’” “O, dat kan al hoor,” antwoord
ik, voordat mijn vader reageert. Wordt ter plekke de betaling geregeld. Bedankt
neef, en was het mooi in Oostenrijk?

U begrijpt het al. 1k nodig allen die boekjes besteld hebben, en/of bij de kleine
relinie aanwezig hopen te zijn, uit om hun bijdrage vast te storten. Dat scheelt in
het voor te schieten bedrag vooraf. En wilt u de volgende nieuwsbrief D.V. ook
genoemd worden als betaler, dan bent u van harte uitgenodigd een unieke
opmerking bij de betaling bij te voegen.

Nog een keer de gegevens:
Rekeningnummer NL31 INGB 0793 6176 69 t.n.v. G.J. van der Slikke

Voor nu gegroet en graag tot ziens!
Gijsbert Jan

Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, wij horen het graag. Wij zullen er alles aan doen om het
een ieder naar zijn/haar zin te maken.

Hopende hiermee een ieder van dienst te zijn geweest,

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.
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