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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Kleinkinderen

Een poosje geleden sprak ik een moeder die vertelde dat ze 2 kinderen
wilde hebben. Een jongen en een meisje. Niet meer want dat kon ze niet
aan, bovendien, je moet ook aan jezelf denken. Het leven bestaat meer
dan uit kinderen krijgen, enz. U kent die verhaaltjes wel. Pech, want ze
kreeg 2 dochters. Dat was een vergissing, maar ja je kunt niet alles in
het leven naar je hand zetten. Die dochters werden groot en trouwden.
Ze kregen allebei 3 kinderen.

Maar ze hadden ook allebei een baan. En dan moet je wel eens een
beroep op je ouders doen, want je kunt je kinderen niet alle dagen naar een crèche brengen.
Dus wat gebeurde, oma werd een oppasmoeder.  Dan bij de één, dan bij de ander. Oma
moest zo meerdere keren per week op 6 kinderen passen. Da’s even meer dan 2 kinderen.
En oma genoot van de kleinkinderen, er kwam geen einde aan
het vertellen. Over het niet aan kunnen hoor ik ze niet.

Nou moet ik zeggen dat kleinkinderen je enorm kunnen
vermaken. M’n mooiste herinnering gebeurde al een aantal
jaren geleden. Auke zat in de kleutergroep en tijdens een
kringgesprek mochten alle kleuters vertellen wie hun beste
vriend was. Toen hij aan de beurt was vertelde hij stralend:
“Mijn beste vriend is mijn opa”!

Onze logerende kleindochter achter in de auto kon haar kwek niet houden en bleef moppen
en raadsels vertellen. Dat gaat dan zo:
“ Opa, weet u iets van kennis?” “Nee, ik ben heel dom!”
“Nou een kennis van mijn vader had een kennis. En die kennis had een kennis met veel
kennis, dat bedoel ik.”
Of wat vind u van deze:
“Er zitten 3 kinderen in een boom. De één heet Nix, de ander heet Niemand en de derde heet
Gek. Op eens valt Nix uit de boom en breekt een been. Zegt Niemand tegen Gek, joh jij hebt
een telefoon bel 112. Belt Gek 112 en zegt door de telefoon: U spreekt met Gek en ik bel
namens Niemand dat Nix uit de boom gevallen is.” Nou, zo gaat dat nog een tijdje door.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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We hebben ook een kleinzoon die leest veel het blad Donald Duck. Helaas voor mij heeft hij
een zeer goed geheugen en die kan de hele dag je zo bezig houden. Nou dat is heel
vermoeiend. Zie maar eens daar elke keer een passende reactie op te geven.

Zo’n vader, zo’n zoon

Zijn jongere broer van 10 jaar lijkt veel op zijn
vader, althans dat zegt mijn vrouw. Van de week
stond hij naast mij op de markt. Er was een
marktkoopman die verkocht fruit vanuit een
vrachtwagen voor 10 euro. Hij vond dat zakelijk
gezien aan de dure kant. Maar toen de
marktkoopman een hele bananendoos met
mineola’s aanbood voor het bedrag van 2 euro
en 50 cent was hij er als de kippen bij om die
bananendoos met mineola’s te kopen.

En hij had geen cent bij zich. Of ik hem 2 euro en 50 cent wilde lenen.
Kleinkinderen, je kunt je er enorm mee vermaken. Sommige mensen zeggen wel: Met eigen
kinderen heb je vreugdevolle maar ook verdrietige momenten. Maar van kleinkinderen heb
je alleen maar plezier, de vervelende dingen hebben
de ouders. Dat is natuurlijk goed mogelijk, maar in
deze column vertellen we alleen de leuke ervaringen.
Zoals het verhaal tijdens een visite. Iemand vertelde
dat kleinkinderen langs kwamen. Toen ze weer naar
huis gingen zeiden ze: “oma, bedankt voor alles “ en
ze hadden niets gekregen! Dat was het product van
een goede opvoeding. Zo zijn kleinkinderen. Oma, bedankt voor alles.

Kleinkinderen, je kunt er niet genoeg van hebben!

Tenslotte, kleinkinderen, je kunt er niet
genoeg van hebben. Kleine en grote en dan
niet te vergeten degenen die vernoemd zijn.
Niet dat de anderen minder zijn, maar toch!
Sommige heten net als ik Johannes Martinus,
dus Johan.
Dat kinderen en zelfs een zus kinderen
vernoemen is een grote eer. Wat mij betreft
waardeer ik dat veel te weinig. Daar moet ik
mij voor schamen.

Ik ga mijn leven vanaf nu beteren, voortaan stuur ik ze allemaal met hun verjaardag een
kaartje. Ik begin eerst met mijn naamgenoten en als dat lukt later de andere kleinkinderen.
Afgesproken! Trek het t.z.t. na bij Clazien. Die kent me het beste!

Hartelijke groeten,
(oom) Johan
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FOTO VAN DE MAAND

In de vorige nieuwsbrief hebben wij toegezegd een foto op te nemen van Neel van
Wieringen-Don, de enige zus van Jacob Don.

Neel van Wieringen-Don

Ook deze foto komt uit de verzameling van onze geliefde
broer Johan.

Het is een echte oude foto. Waar, waarom en wanneer deze
foto is genomen is niet meer na te gaan. Toch zijn er enkele
veronderstellingen waar te nemen.
In ieder geval is deze foto genomen toen zij de trap afging.
Mogelijk van het oude stadhuis te Vlaardingen en tijdens
een trouwerij. Hoewel haar leeftijd op deze foto moeilijk is
in te schatten kan toch worden gesteld dat zij ongeveer
vijftig oud moet zijn. Verondersteld mag worden dat zij rond
1885 is geboren, dan moet deze foto rond 1935 zijn
genomen.

Zij was dus getrouwd met ene heer van Wieringen, maar of
zij kinderen had is ons niet bekend.

Met deze foto eindigen wij met de fotoserie zoals die door (oom) Johan is samengesteld.
Daarom verzoeken wij een ieder die beschikt over een oude foto of een foto die de moeite
waard is om opgenomen te worden in de nieuwsbrief naar ons te mailen of ter beschikking te
stellen. Wij zijn benieuwd.

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Kees van der Slikke hebben wij deze maand geen mail ontvangen voor de

nieuwsbrief. Maar zoals hij de vorige maand ons liet weten,moest
hij nog een groot aantal behandelingen en chemokuren
ondergaan. Wij hebben begrepen dat hij zelfs in aanmerking komt
voor een beenmergtransplantatie.

Wij wensen van harte dat alle behandelingen hebben geholpen
waardoor de kwaliteit van zijn leven is verbeterd. Eveneens
wensen wij hem van harte toe dat de overige behandelingen en
chemokuren nog gezegend mogen worden.
Voor degene die (oom) Cees (weer) een kaartje wil sturen volgt
hier zijn adres.

C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

(oom) Cees van der Slikke
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Dan volgt hier nog een mooi bericht van (oom) Jaap.

Voor alle geïnteresseerden,

(oom) Jaap

In de laatste nieuwsbrief vermelde ik dat er geen enkele activiteit te
melden was. Niet zo lang daarna was er dan toch weer een brief met
de mededeling dat er een afspraak was gemaakt voor een gesprek met
de chirurg op 23 oktober. Als je dan nagaat wat er nog voorafgaat aan
testen, onderzoeken, gesprekken etc. dan zou het verwijderen van de
stoma pas ergens midden of eind december plaats hebben.
Ik werd daar toch een beetje moedeloos van, omdat ik dan 9 maanden
met de stoma moet blijven rondlopen i.p.v. de 3 maanden die daar
normaal voor staan.

Bij navraag was het excuus dat er door de vakanties, een aantal spoedoperaties en het feit
dat de chirurg tot die tijd volgeboekt was, niet eerder gelegenheid zou zijn. De laatste
controle van de stoma door de stomaverpleegkundige (die er destijds voor had gezorgd dat
een afspraak voor 21 augustus was verplaatst naar 10 juli) heb ik opnieuw gebeld om haar
te vragen die controles maar weer te hervatten om te vermijden dat later de operatie weer
niet zou doorgaan, omdat er onvoldoende stoma onderhoud zou zijn gepleegd.

Zij was zeer verrast en ook geïrriteerd dat er nog helemaal niets was gebeurd en zei dat ze
daar onmiddellijk werk van zou maken. Ze heeft zich daar perfect aan gehouden, want de
volgende dag werd ik gebeld door het afsprakenbureau, die waren er van uitgegaan dat ik
uitsluitend door de mij behandelende chirurg geholpen wilde worden en, zeiden ze, dan zou
het zeker nog enige maanden duren.

Er zijn in het Gelre Ziekenhuis echter 3 MLD (maag, darm, lever) chirurgen en de eerste van
die chirurgen die gelegenheid zou hebben om de operatie uit te voeren was Dr. Roussel en
wel op 18 september a.s., d.i. volgende week donderdag. Dat is dus andere koek en ik ben
daar uiteraard onmiddellijk op ingegaan. Het is dus nu nog maar heel kort dag en nu het
opeens zo dichtbij is maakt dat mij nu wel enigszins nerveus.

Hopen en bidden op een goede afloop is nu het enige wat ik nog kan doen, wij hebben niets
in de hand en geen enkele invloed op welke uitslag dan ook. Het is alles, hoe het ook
verloopt, in Gods hand en alleen dat zal gebeuren wat goed is in Zijn Oog. Geweldig eigenlijk
als je je daarbij kunt neerleggen. (maar ik kan dat, moet ik zeggen, helaas niet).

Hartelijke groeten en al het goede gewenst,
Jaap.

Voor degene die Jaap nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.
J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl
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GEBOORTE

In de afgelopen periode is de familie weer verblijd met de geboorte van twee baby’s. Met
deze snelheid van geboorte lost de lijst van de gezinnen waar een baby wordt verwacht
helemaal op. Maar wellicht zijn er gezinnen waar een baby wordt verwacht, doch nog niet in
de gelegenheid zijn geweest omdat aan de redactie van de nieuwsbrief te melden. Wij zien
jullie bericht met belangstelling tegemoet.

Het eerste gezinnetje dat in de afgelopen periode verblijd werd met de geboorte van een
baby’tje is de familie Kraijenoord. Cor en Henriëtte en hun kinderen zijn verblijd met de
geboorte van een zoon en broertje Ralf Samuël. Naar wij begrepen hebben gaat het met
moeder en zoontje goed. Door deze feliciteren wij Cor en Henriëtte met hun kinderen van
harte met de geboorte van Ralf. Wij wensen jullie met elkaar vele mooie, gezonde maar
bovenal gezegende jaren toe

Geboortekaartje Ralf Kraijenoord

Wat betreft de betekenis van de namen.
Ralf :  Raadgever met wijsheid en Kracht van een wolf
Samuël :  Van God gebeden

--------------------------------------

Teun en Rebekka en hun zusje Helène zijn eveneens verblijd met de geboorte van een
zoontje en broertje Daniël. Volgens de laatste berichten maken moeder en zoontje het
eveneens goed. Ook zij feliciteren wij van harte met de geboorte van Daniël en wensen hun
vele mooie, gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

De betekenis van zijn namen zijn:
Daniël : God is mijn rechter
Bastiaan : De eerbiedwaardige of ook wel de verhevene
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Geboortekaartje Daniël Broer
-----------------------------------

Jullie begrijpen dat de lijst van gezinnen waar een baby wordt verwacht door de vele
geboortes  van  de  afgelopen  tijd  aardig  is  ingekort.  Maar  we  hebben  weer  een  paar
aanmeldingen ontvangen. Zo kregen wij de melding dat bij Matthias en Joukje Bos- Visser
en bij William en Mariënne Stam- van Oosten half oktober een baby wordt verwacht.
De lijst ziet er nu als volgt uit.

Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom, eind september
Matthias en Joukje Bos- Visser medio oktober
William en Mariënne Stam- van Oosten, begin november.

___________________________________________________________________________

GETROUWD

Door de brievenbus kregen wij een mooie trouwkaart voor de nieuwsbrief. Het betreft
Michiel den Besten en Martha Bos. Martha is een dochter van Ad en Elisabeth Bos- van
Krimpen. Michiel en Martha zijn j.l. vrijdag 5 september in het huwelijk getreden. Wij zijn
naar de dienst geweest waarin zij Gods zegen hebben gevraagd voor hun huwelijk. De
trouwtekst was uit 2 Kronieken 30 vers 8 het middelste gedeelte, “Geeft den HEERE de
hand en komt tot zijn heiligdom”. Een mooie trouwtekst. Wij wensen het bruidspaar van
harte toe dat zij dit van harte mogen doen en wensen hun vele mooie en gezegende jaren.

Trouwkaart Michiel en Martha
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GEDICHT VAN DE MAAND

Zoals gewoonlijk volgt nu weer een kinderliedje oude doos. Maar als je de wijs wil horen dan
kan je gaan naar:

http://www.liedjesland.com/Liedjes/kinderliedjes/berend_botje/berend_botje.htm

Berend Botje

Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren

De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom

Eén twee drie vier vijf zes zeven
Waar is Berend Botje gebleven
Hij is niet hier, hij is niet daar

Hij is naar Amerika

Amerika, Amerika
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa

Amerika, Amerika
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa

___________________________________________________________________________

EEN DRINGEND OPROEP

Geliefde familie

Even een dringend oproep voor mijn zoon Martin.
Martin zit al enige tijd zonder werk thuis. Hij is hard op zoek naar werk
maar kan vanwege de crisis geen werk vinden. Nu verveelt hij zich en kan
daardoor zijn zinnen moeilijk verzetten met alle gevolgen van dien.
Ik weet dat er familieleden zijn met een eigen bedrijf.
Mijn verzoek is dan ook: Zijn er onder jullie die Martin in dienst willen
nemen.
Voor meer informatie kunnen jullie mij bellen op 010-434 0084

Hartelijke groeten
(tante) Nel Bakker –van der Slikke

Martin Bakker
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De vorige maal zijn wij geëindigd met:

Ondanks alle overdaad, en alle goede zorgen van oma die zij aan opa besteedde, werd hij
niet beter, maar zieker. De dokter vreesde het ergste. Er moest iets gebeuren.

In die tijd had opa het  in  geestelijk  opzicht  erg  benauwd omdat  het  er  naar  uit  zag  dat  hij
moest sterven. En sterven betekent God te moeten ontmoeten en dan niet te kunnen. Doch in
zijn nood werd opa daar uit geholpen met de woorden: dat hij in goede ouderdom zou
sterven. Nu, dat is bewaarheid, opa mocht 92 jaar worden.

Maar daar was oma niet mee geholpen. Want ook zij verkeerde in grote nood. Zij had
immers in haar jeugd bij haar moeder meegemaakt wat het betekende om je man te moeten
missen. Zij deed niet anders dan dag een nacht bidden of de Heere haar man wilde sparen. Zo
bad zij dat zij liever tien kinderen erbij kreeg dan haar man te moeten missen. Uiteindelijk
zijn het er geen tien maar twaalf geworden. Totaal veertien kinderen, en niet één kind was te
veel.

Lydia, ca 20 jaar oud

Gelukkig kwam bij opa een ommekeer. Na bijna twee jaren ziek thuis
te zijn geweest, mocht hij weer halve dagen werken. Toen diende de
derde baby zich aan. Op 27 november 1939 in het huis aan de
Bachstraat is Lydia geboren.

(Lydia is vernoemd naar de moeder van oma van der Slikke –Don.
Alleen heette zij Lijgje. Zij vond dit geen mooie naam en wilde dit
haar kleinkind niet aandoen. Op haar aandringen is het geen Lijgje
geworden maar Lydia)

In de tijd dat Lydia geboren moest worden, liep opa zo in de ellende
omdat hij niet wist hoe hij met God verzoend kon worden. Dag en nacht was opa daarmee
bezig. Het was in die tijd dat opa voor het eerst aan het Avondmaal ging, omdat hij dacht dat
dit de oplossing voor zijn ellendige staat zou zijn. Maar integendeel, zijn nood werd hierdoor
alleen maar groter omdat hij dacht onwaardig gegeten en gedronken te hebben.

Op het laatst was de nood zo groot, dat hij besloot om nog eenmaal naar de kerk te gaan. En
als er dan alleen maar dood en verdoemenis zou worden gepreekt, dan wist hij het zeker dat
hij voor eeuwig verloren ligt en dus geen noodzaak meer was om naar de kerk te gaan.

In  die  week  ging  ene  ds.  H.  Hofman  (niet  te  verwarren  met  ds.  H.  Hofman  uit  Schiedam)
voor. Deze had op die bewuste avond de tekstwoorden uit Openbaringen van Johannes 3
waar geschreven staat: “Zie, Ik heb een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten;
want gij hebt een kleine kracht en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet
verloochend”.

Hiermee mocht opa tot ruimte komen en het was alsof hij vanuit de hel zo in de hemel werd
geplaatst.

De volgende maal gaan we weer verder. Dan blijkt dat de duivel nooit stil zit.
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JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst volgt nu een dankbetuiging van “de Jarige van de maand augustus”. Zij mailde
ons het volgende.

Het was een echte verrassing Linde Gerrets

Lieve familie,

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaarten voor mijn verjaardag!
Ondanks de vakantie heb ik aardig wat kaarten gehad, zelfs één vanaf een vakantieadres!
Ook de ooms en tantes die geld stuurde, heel hartelijk bedankt. De kaarten waren al een
verrassing want mijn moeder had niet gezegd dat ik “de Jarige van de maand” was maar dat
er ook nog geld bij zat was wel heel leuk!
Enne oma....bedankt voor het opgeven !

Groetjes van Linde Gerrets
--------------------------------------

Dan volgt nu de herinnering van “de Jarige van de maand september”. Dat betreft:

Sanne van den Berg

Sanne van den Berg

Sanne is een dochter van Laurens en Sophia van den Berg- van der
Slikke. Zij hoopt, d.v. 25 september haar geboortedag te gedenken. Zij
wordt dan 13 jaar. Dus al een hele dame.

Sanne  is  een  dametje  dat  veel  aandacht  heeft  voor  de  familie.  Wij
hebben begrepen dat zij als één van de eerste, iedere maand de
Slikkertjes-Nieuwsbrief leest. Verder  is ze  zeer  sociaal  en  staat altijd

                                open voor een grapje.

Nu het een echt dametje is geworden, is het wel eens goed om haar eens extra onder de
aandacht te brengen. Haar geboortedag is daarvoor een ideaal moment. Daarom verzoeken
wij jullie om haar op haar verjaardag in het zonnetje te zetten door haar een kaartje te sturen.
Het adres van Sanne is:

Sanne van den Berg,
Jaap Kosterstraat 62,
3286 VT Klaaswaal.

Mail je liever, dan kan dit ook. De mail moet je dan sturen naar debergen@hotmail.com.
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De volgende “Jarige van de maand” is na ampel beraad geworden:

Julian hier in de Dordogne in
Frankrijk afgelopen zomer.

Julian Treure

Julian is een zoon van Corné en Hannie Treure – Vuijk en hij
hoopt d.v. 30 oktober veertien jaar oud te worden. Dus een puber
die het best leuk vindt om een kaartje van een oom, tante, neef of
nicht te ontvangen.

De kaarten kunnen jullie sturen naar:
Julian Treure
Kootwijk 13
3343 RB Hendrik Ido Ambacht.

---------------------------------

Dan nog even dit.

Wij doen er alles aan om ieder familielid voor wat betreft “de Jarige van de
maand” op zijn tijd een beurt te geven, zodat het gelijkmatig wordt verdeeld
over de families. Nu is de ene familie actiever met het opgeven van “De Jarige
van de maand” dan een andere familie, waardoor wat scheefgroei ontstaat. Dit
komt mede doordat ons beleid is, dat de opgegeven ”Jarige van de maand”
voorgaan. Om toch een evenwichtige balans te krijgen, zoeken wij bij het niet
opgeven van een “de Jarige van de maand” naar een familie die weinig aan de
beurt is geweest.

Dit doen wij door bij geen opgave op de familievanderslikke.nl site te zoeken
naar een geschikte kandidaat. Maar omdat vele geen familieblad hebben
ingevuld, missen wij veel informatie waardoor vele (achter-)neven en (-)
nichten nooit aan de beurt zullen komen.
Daarom verzoeken wij allen, die nog geen familieblad hebben ingevuld, dit in
overleg met Lydia den Toom alsnog te doen.
Haar mail adres is: toom@kpnmail.nl

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Voor wat betreft de voortgang van het boekje “Eeren Abrams God”

Dinsdag 2 september zijn wij bij de drukker geweest om te praten over de voortgang van het
boekje “Eeren Abrams God”. Naar aanleiding van de proefdruk adviseerde de drukkerij
Bestenzet ons om een aantal aanpassingen, zoals de toe te passen soort papier en kleurstelling
van de omslag. Inmiddels is dit gebeurd en wordt een nieuw proefdruk gemaakt. In week 38
kunnen wij deze verwachten waarna overgegaan kan worden tot het definitief opdracht geven
van het drukken van de boekjes.
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Voor wat betreft de familiereünie.
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is meegedeeld, hebben wij circa 100 aanmeldingen
ontvangen voor de familiereünie. Het is de bedoeling om tijdens de familiereünie de boekjes
uit te delen. De kosten bedragen slechts € 6,= per persoon. Daar krijg je koffie met cake voor,
een consumptie en een bitterballengarnituur.

Voor de familiereünie bestaat nog steeds de mogelijkheid om zich aan te melden.

Voor wat betreft de betalingen.
Gijsbert-Jan van der Slikke mailde ons het volgende bericht aangaande de stand van
betalingen.

Goedemorgen,

Jazeker goedemorgen, en dat is eigenlijk een compliment aan mijn vader. Als ik
mij nog niet gerealiseerd heb dat het de 15e van de maand is, word ik daar steevast
aan herinnerd door mijn telefoon. Die geeft meestal vóór 8.30 uur aan dat ik mail
heb ontvangen. En wie stuurt ons allemaal dan een wake-up call. Mijn vader, met
een nieuwsbrief, vol verhalen, een heuse column, gedicht en ander nieuws.

Maar  goed,  daar  schrijf  ik  niet  voor.  Ik  schrijf  ook  om allen  een  compliment  te
geven die de moeite hebben genomen om hun bestelling van het boekje van Oma,
“Eeren Abrams God”, vooruit te betalen. En wat krijg ik dan veel vriendelijke
groeten van inmiddels minder bekende neven en nichten, en evenzo goed van alle
ooms en tantes! Ik voel me eigenlijk verplicht iedereen persoonlijk de groeten
terug te doen. Wat fijn dan dat er een kleine reünie (u komt toch ook?)
georganiseerd wordt, dan kan ik het nog persoonlijk doen ook!

Twee zaken wil ik nog even onder de aandacht brengen. Er zijn familieleden die
hun betaling hebben gedaan met als opmerking hun naam. Dat is fijn: want hoe
houd je alle verschillende voorletters anders uit elkaar? Er zijn ook familieleden
die dat niet hebben gedaan. Dan heb ik weer wat te puzzelen, want wie is dan de
M. of R. of C.J. van der Slikke? U begrijpt de hint.
Het tweede is dat veel familieleden, die zich op hebben gegeven voor de reünie,
wel hun bestelling voor het boekje hebben betaald, maar nog niet de reünie zelf
(6 euro p.p.). Dat mag ook, op hetzelfde rekeningnummer.

NL31 INGB 0793 6176 69 t.n.v. G.J van der Slikke

Heeft  u  nog  niet  betaald!  Dan  nog  een  keer  een  bescheiden  verzoek  dat  vast  te
doen. Het wordt zeer op prijs gesteld.

Tot horens en ziens weer!
Gijsbert Jan.
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Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, wij horen het graag. Wij zullen er alles aan doen om het
een ieder naar zijn/haar zin te maken.

Hopende hiermee een ieder van dienst te zijn geweest,

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


