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Geliefde familie,

Dit keer geen bijdrage van (oom) Johan.
Daarom beginnen wij met jullie te informeren aangaande de kleine familiereünie op D.V.
zaterdagmiddag 25 oktober en het uitdelen van de boekjes “Eeren Abrams God”.

Voor wat betreft de voortgang van het boekje “Eeren Abrams God”
Donderdag 16 of vrijdag 17 oktober 2014 kunnen wij de boekjes
“Eeren Abrams God” bij de drukkerij Bestenzet ophalen.
Daarmee valt er een zorg van onze schouders af omdat altijd de
mogelijkheid bestaat dat er wat fout kan gaan waardoor de
boekjes niet op tijd geleverd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de boekjes pas op zaterdagmiddag 25
oktober tijdens de familiereünie worden uitgereikt en niet eerder.
Daar anders de mogelijkheid bestaat dat wij het overzicht kwijt
raken.

Voor wat betreft de familiereünie.
In de afgelopen weken hebben wij nog een paar aanmeldingen

Eeren Abrams God

ontvangen  voor  de  familiereünie.  En  het  is  nog  altijd  mogelijk  om  je  aan  te  melden  op  de
volgende mailadressen.
mmvdslikke@kliksafe.nl of g.vanderslikke@gmail.com.
De kosten bedragen slechts € 6,= per persoon. Daar krijg je koffie met cake voor, een
consumptie en een bitterballengarnituur.

Jullie worden allemaal vanaf 14.00 uur verwacht. Er wordt dan koffie met cake geserveerd.
Na ontvangst en de koffie, om circa 15.00 uur, hopen wij dan het boekje te introduceren. Het
is de bedoeling om eerst een korte toelichting te geven over wat de redenen zijn om het
boekje “Eeren Abrams God” opnieuw uit te geven. Daarna hopen wij één boekje officieel
over te dragen aan één van de aanwezigen.

Vanaf 16.00 uur zullen wij aan de hand van een lijst de boekjes worden uitgereikt. Het is
aanbevelingswaardig dat degene die niet naar de familiereünie kunnen komen en boekje(s)
hebben besteld, een medefamilielid, die wel naar de familiereünie gaat, te verzoeken deze
voor hem/haar mee te nemen. Dit om te voorkomen dat wij met de boekjes moeten “zeulen”.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Het adres van de plaats waar de familiereünie wordt gehouden is.
Partycentrum
“Het Leersumse Veld”,
Heulweg 10,
3956 KR Leersum
Tel. 0343-481264
Mailadres : geaboonzaayer@live.nl

Voor wat betreft de betalingen.
Van Gijsbert-Jan van der Slikke ontvingen wij nog een klein epistel.

Hallo weer!

Inmiddels hebben we meer dan 75% van de betalingen voor het boekje
“Eeren Abrams God” en de kleine familiereünie binnen. Dat is fijn, want u
moet weten dat a.s. donderdag of vrijdag de bestelling bij de drukker gereed
is. En daarom, nog één keer: jullie zijn van harte uitgenodigd om bij de reünie
aanwezig te zijn.

Heeft u nog niet betaald?
NL31 INGB 0793 6176 69 t.n.v. G.J van der Slikke

Er zijn nog enkelen die bijvoorbeeld wel de reünie betaald hebben, maar niet
de bestelde boekjes. Andersom gebeurt ook.
Ik hoop velen van jullie 25 oktober D.V. te ontmoeten.

Voor nu de hartelijk groeten, ook namens mijn vrouw Jantine.
Gijsbert Jan

Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen
om het een ieder naar zijn/haar zin te maken.
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FOTO VAN DE MAAND

Helaas hebben wij van de familie nog geen foto’s ontvangen voor deze rubriek “Foto van de
maand”. Wij zijn daarom zelf op zoek gegaan en vonden onderstaande foto. Het is een foto
die genomen is in een zaaltje te Schiedam op de trouwdag d.d. 2 juni 1970 van (oom)
Maarten en (tante) Sophia van der Slikke- Gerrets.

Het is een mooie foto om even te mijmeren en terug te gaan in de tijd. En wie is dan wie. En
wat zien ze er allemaal jong uit. Voor ons allemaal bekende gezichten maar voor velen
wellicht niet. Daarom voor jullie even op een rijtje van links naar rechts.
Oma en opa van der Slikke, daarnaast opa van Dorp, dan het bruidspaar, vervolgens (oom)
Piet en (tante) Nel Bakker-van der Slikke en daarachter (tante) Anneke van der Slikke. En als
je achter deze personen goed kijkt dan ontdek je nog opa en oma Gerrets, (tante) Elisabeth
Mudde- van der Slikke en mevrouw Berriér.

Met het opnemen van deze foto in de rubriek, hopen wij dat jullie allemaal op zoek
gaan in jullie fotoarchieven naar oude foto’s. Want volgens ons moeten er heel veel
foto’s zijn die de moeite waard zijn om opgenomen te worden in de rubriek “Foto
van de maand”. Je kunt ze mailen naar mmvdslikke@kliksafe.nl. Wij zijn
benieuwd.
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HET ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Cees van der Slikke hebben wij voor de nieuwsbrief de volgende mail
ontvangen.

Hallo familie,

Even een kort berichtje van mij.
Ik ben erg blij dat het met broer Jacob weer beter gaat en hoop dat hij snel verder mag
opknappen en dat er nog wat jaren aan zijn leven toegevoegd mag worden.

Wat mij betreft het gaat niet zoals ik wil Aanvankelijk leek het
goed te gaan maar sinds 3 weken heb ieder dag en nacht
hoofdpijnen. Daarbij komt ook dat ik ‘s morgens vooral bij
inspanning pijn op mijn hart heb en ik nitro moet inhaleren. Het
sporten gaat dan ook moeizaam. Hiervoor heb ik inmiddels de
arts bezocht en daarvoor nu medicijnen gekregen. Binnen tien
dagen moeten de klachten verdwijnen en indien het niet beter
gaat  wordt er verder onderzocht wat de oorzaak kan zijn.
Dus maar weer afwachten..., het is allemaal net te doen..

Bij deze wil ook iedereen bedanken voor de mooie kaarten en
blijken van medeleven. Te gek voor worden daar ik zelf, omdat
ik alleen ben geen kaarten verstuur of wat van me laat horen.
Maar weet wel dat ik het zeer waardeer. (oom) Cees van der Slikke

Met lieve groeten vanuit centrum van Alkmaar
Cees

Voor degene die (oom) Cees (weer) een kaartje wil sturen volgt hier zijn adres.
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

-------------------------------

Dan volgt hier nog een bericht aangaande (oom) Jaap.

(oom) Jaap

In de vorige nieuwsbrief meldde (oom) Jaap dat op donderdag 18
september eindelijk de stoma zou worden verwijderd. Hij schreef toen
ook dat het enige wat hij kon doen hopen en bidden op een goede
afloop. Wij hebben niets in de hand en geen enkele invloed op welke
uitslag dan ook. Het is alles, hoe het ook verloopt, in Gods hand en
alleen dat zal gebeuren wat goed is in Zijn oog. Verder schreef (oom)
Jaap nog dat het geweldig is als je je daarbij kunt neerleggen. Maar
schreef hij tenslotte dat hij dat helaas  niet kan.

We mogen met recht zeggen dat (oom) Jaap dit in de afgelopen
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weken heeft ervaren. Want al direct na het verwijderen van de stoma deden zich
ernstige complicaties voor. Zijn darmen waren verstopt en functioneerde niet. De wond was
ontstoken en zijn hartslag was erg hoog. De situatie was heel ernstig. Besloten werd om
(oom) Jaap sondevoeding  te  geven  en  kreeg  hij  wel  vijf  á  zes  soorten  medicijnen.  Pas  na
enkele dagen knapte (oom) Jaap wat op. En afgelopen zaterdag 11 oktober mocht hij
eindelijk naar huis. Maar dat betekent niet dat (oom) Jaap nu alles kan. Voorlopig moet hij
zich rustig houden en moet hij dit alles nog psychisch verwerken.
Wij wensen en bidden dan ook dat (oom) Jaap  verder mag genezen en dat deze roepstem
nog geheiligd mag worden.

Wij kunnen ons voorstellen dat er onder ons zijn die (oom) Jaap een kaartje willen sturen.
Deze moet je sturen naar:

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Op woensdag 24 september ontvingen wij voor de nieuwsbrief, een mooi geboortekaartje van
Wijnand, Marion en Sem Waaijenborg. Zij  zijn  verblijd  met  de  geboorte  van  een
dochtertje en zusje Lydia Elizabeth. Zij noemen haar Isa.

Het doet ons deugd dat wij via deze nieuwsbrief Wijnand, Marion en Sem van harte mogen
feliciteren met de geboorte van Isa. Wij wensen hun met elkaar nog vele gezonde maar
bovenal gezegende jaren toe.

Geboortekaartje van Isa Waaijenborg

Dan volgt nu zoals gebruikelijk de betekenissen van de namen.
Lydia : Vrouw afkomstig uit de stad Lydi
Elizabeth/Isa : Ik zweer bij God
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Matthias en Joukje Bos- Visser zijn in de afgelopen periode eveneens verblijd met de
geboorte van een zoontje. Ook Matthias en Joukje feliciteren wij in deze van harte met de
geboorte van hun zoontje Lukas. Ook zij wensen wij hun met elkaar vele gezonde maar
bovenal gezegende jaren toe.

Geboortekaartje van Lukas Bos
En ook nu volgt de betekenissen van zijn geboortenamen.
Lukas :  Licht maar ook een persoon afkomstig uit Lucani
Arie :  Leeuw van God, dapper.

-----------------------------------

In de afgelopen periode hebben wij geen nieuwe aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar
een baby’tje wordt verwacht. En zoals jullie zien is de lijst van de gezinnen waar een baby’tje
wordt verwacht echt kort geworden.

William en Mariënne Stam- van Oosten, begin november.
___________________________________________________________________________

VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD

Van Huib Murre en Hanna van Krimpen, (dochter van Carlo en Jannie van Krimpen-
Koelewijn) ontvingen wij voor de nieuwsbrief onderstaande trouwkaart. Wij feliciteren Huib
en Hanna van harte met hun voorgenomen huwelijk. Wij wensen hun een mooie en gezellige
dag, een dag waar je  je levenlang met genoegen terug mag zien.
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GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer een kinderlied  van vroegere jaren. Het is één van de liedjes die vroeger
bij de afwas bij opa en oma van der Slikke, toen zij op Binnensingel 29 te Vlaardingen
woonde, veel werd gezongen. Het werd tweestemming gezongen en met hééééle lange halen.
Het is een mooi wijs die je kunt horen via de onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZAqvpjr9o

De kleinste

In ’t groene dal, in ’t stille dal
Waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval

En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien

Ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien

Ook ’t kleinste

En boven op der heuv’len spits
Waar forse bomen groeien

Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rosse bliksemflits

En splijt, bij ’t daav’rend onweerloeien,
De grootste

En splijt, bij ’t daav’rend onweerloeien,
De grootste

Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben ‘k in de hand des Heeren
Toch kies ik, als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval

Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren,
De kleinste

Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren,
De kleinste

In het groene dal, in het stille dal

___________________________________________________________________________

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De vorige maal zijn wij geëindigd dat opa na een moeilijke periode met zijn zielenleven  tot
wat ruimte kwam met de woorden uit Openbaringen van Johannes 3 waar staat geschreven:
“Zie, Ik heb een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt een kleine
kracht en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend.” Het was alsof
hij vanuit de hel zo in de hemel werd geplaatst.
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Maar helaas hebben intussen nog wel enkele kleine voorvallen voorgedaan. Zo vond oma
van Dorp het huwelijk maar niets. Het was daar maar een saaie boel en in haar ogen was
haar dochter diep ongelukkig. Dus zij stelde haar dochter voor om maar te scheiden van die
saaie man! Oma van der Slikke had er wel oren naar de argumentatie van haar moeder naar
voren bracht, maar toch……

Kon hij een auto huren van een vriend…

Op een ander keer kon haar broer oom Kees
op een dag een auto lenen van een vriend.
Een hele luxe voor dien tijd. Oma van Dorp
stelde voor om die dag met elkaar uit te gaan
en ook oma van der Slikke mocht de gehele
dag  mee  maar  had opa van der Slikke hier
buiten gelaten. Voor oppas was gezorgd en
dus stond niets in de weg om mee te gaan.

Echter kreeg oma van der Slikke veel
inwendige strijd en uiteindelijk vond zij het
toch beter aan man te vertellen.

Zo vertelde zij dus dat zij de volgende dag niet thuis zou zijn om een dagje weg te gaan met
haar moeder en broer Kees. Er was voor alles gezorgd dus hij behoefde zich nergens druk
over te maken.

Maar nadat opa deze zaken op een rijtje had gezet, begreep hij direct dat hier meer achter zat
en dat oma van der Slikke dit niet in door had. Het enige wat hij kon doen om haar te
verbieden mee te gaan. Wederom moest zij een keuze maken en weer koos zij voor haar man.

De volgende dag, ’s morgens vroeg stonden haar moeder en oom Kees aan de deur om haar
op te halen. Maar ze zij dat ze niet mee ging. O, wat was oma van Dorp boos. Jaren lang
hebben zij toen geen contact meet met elkaar gehad. Maar gelukkig, de tijd slijt, zodat de
contacten langzamerhand herstelde.

Ondanks al deze wederwaardigheden zijn de eerste huwelijksjaren verder betrekkelijk rustig
verlopen.

De volgende maal gaan wij D.V. verder met belevenissen die zij in de oorlogsjaren hebben
meegemaakt en die niet zijn opgenomen in het boekje “Eeren Abrams God”.

___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals jullie gewend zijn eerst een bedankje van onze geliefde kleindochter
Sanne van den Berg, die “de Jarige van de maand september” was. Zij mailde ons het
volgende.
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Hallo familie,

Allemaal hartelijk bedankt voor de kaarten die ik heb
gekregen voor mijn verjaardag! Sommige hebben zelfs
geholpen met het vullen van mijn spaarpot, heel erg
aardig!!!
En opa, lief van u dat u mij als jarige van de maand hebt
uitgekozen!!!
Maar, voor als één van jullie mij nog eens tegenkomt, hier
een iets recentere foto… Sanne van den Berg

Groetjes,
Sanne van den Berg

---------------------------------------

Vervolgens even een herinnering aangaande “de Jarige van de maand oktober”. Dat
betreft:

Julian hier in de Dordogne in
Frankrijk afgelopen zomer.

Julian Treure

Julian is een zoon van Corné en Hannie Treure – Vuijk en
hij hoopt d.v. 30 oktober veertien jaar oud te worden. Dus een
puber die het best leuk vindt om een kaartje van een oom, tante,
neef of nicht te ontvangen.

De kaarten kunnen jullie sturen naar:
Julian Treure
Kootwijk 12
3343 RB Hendrik Ido Ambacht.

---------------------------------

Tenslotte komt nu de bekendmaking van “de Jarige van de maand november”. Maar
alvorens hiertoe over te gaan even het volgende.

Het is voor ons iedere maand een hele opgave om de “Slikkertjes-Nieuwsbrief”
samen te stellen en op tijd gereed te hebben. Wij hebben het daar best even druk
mee, te meer als bijdrages laat binnenkomen. Het is weleens voorgekomen dat wij
op de 15e van de maand ‘s middags werden gebeld, en de nieuwsbrief was nog niet
verzonden, dat we de vraag kregen: “Waar blijft de nieuwsbrief”. Dan moeten wij
antwoorden dat de nieuwsbrief nog in bewerking is vanwege het ontbreken van
bijdrages. Daarom verzoeken wij jullie om in het vervolg hiermee rekening te
houden en ons tenminste drie dagen voor de 15e van iedere maand, de bijdrages te
leveren.
Allen alvast hartelijke bedankt.
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Van “opa (oom) Kees en oma (tante) Elisabeth Mudde” kregen wij de volgende mail.

Geliefde familie,

Ja, ja, dit lieve meisje is een goed idee om de jarige
van de maand te laten zijn.
- Omdat ze gewoon één van onze lieve
          kleinkinderen is,
- Ze altijd iedereen blij wil maken met een

mooie kleurplaat o.i.d.
- En op school ook héél goed haar best doet!
Zij hoopt zondag 23 november acht jaar te worden. Annelize Mudde
Haar adres is:
          Annelize Mudde haar adres is:
          Papaverstraat 9
          2821 VT Stolwijk

Groetjes,
Opa (oom Kees) en oma (tante Elisabeth) Mudde

Bij dezen.
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Wij hopen dat jullie weer met genoegen de nieuwsbrief hebben gelezen. Hoewel wij de
nieuwsbrief samenstellen is het jullie nieuwsbrief. Alleen met jullie bijdrages is het en blijft
het een succes. Daarom hopen wij dan ook dat jullie, en daar bedoelen wij ook alle (achter-)
neven en – nichten mee, om op zijn tijd een bijdrage te leveren als er wat te melden valt. En
de ervaring leert dat met zo’n grote familie, elke maand wel wat te melden valt. Is het niet
een geboorte, dan is het wel een verloving, een trouwerij, een verhuizing of iemand die
geslaagd is voor een studie, of op reis gaat voor een stage en noem maar op.
De familie hoort het graag en leef met een ieder van harte mee.

Hopende hiermee een ieder van dienst te zijn geweest,

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


