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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Vakantie

Wij komen uit een groot gezin. We waren niet de enigen. Vroeger
hadden veel mensen grote gezinnen. Maar ook vandaag zijn ze er nog.
Zo kwam van de week een man op visite die vertelde ook 12 kinderen te
hebben. Hij had een supermarkt gehad, dus niet zoveel tijd om de
kinderen op te voeden, maar toch hij deed zijn best. Hij gaf dus alle eer
aan zijn vrouw. Die had het zo goed gedaan.
Onlangs waren ze 40 jaar getrouwd. Een mannenensemble heeft die
avond gezongen: De lof van een deugdzame huisvrouw uit Spreuken 31.
Wat een eer voor deze vrouw.

Bovendien werd hij op een ledenvergadering gestemd als diaken en dat heeft hij moeten
aanvaarden. Het verschil was dat hij het nog steeds is. Mijn vader vertelde dat hij het
diakenschap heeft moeten beëindigen omdat we in de kerkbank nogal eens erg onrustig
waren. Ik denk dat we veel last hadden van jeuk of zo.

Afijn, om bij mijn verhaal te blijven, die man
dus ging met al zijn “koters” elk jaar op
vakantie. Een hele organisatie zeker? Nee
hoor, dat viel heel erg mee. Zo huurde hij
eens op Texel 3 stacaravans. Maar om
moeders te ontzien heeft hij zijn kroost in 3
ploegen gedeeld. De jongens in een caravan,
de meiden in een caravan en de kleintjes bij
moeders. Zowel de jongens als de meiden
kregen voor een week huishoudgeld en ze
moesten verder maar voor zichzelf zorgen. Hij huurde eens drie caravans
Boodschappen doen, maar ook om de beurt koken enz.

Pa was natuurlijk heel nieuwsgierig hoe dat zou gaan en na een paar dagen maakte hij een
praatje met één van zijn jongens. Pa, zei zoonlief, het gaat prima en ik heb nog nooit zo
lekker gegeten als vandaag. Zo, zo, zei de vader, en wie heeft er gekookt? O, zei zoonlief, ik!
Pa ging er maar vanuit dat de andere zoons er ook zo over dachten en trok de conclusie dat er
geen vuiltje aan de lucht was. Zo is hij jaren met zijn gezin op vakantie gegaan. Dit
meerjarenplan is een groot succes geweest. De kinderen hebben nog altijd een goede band
met elkaar. Samen dingen doen? Goed voor de teamgeest!
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Ik heb eens op internet gezocht en het woord: grote gezinnen, ingetypt. Kom je leuke dingen
tegen. Zoals het verhaal in Trouw, www.trouw.nl grote-gezinnen-altijd-met-zijn-tienen.  Die
vader gaf zijn vrouw ook alle eer! En de zoon uit het verhaal hield van zijn vader en van zijn
moeder.

Wij hebben een familiekrant want we hebben een grote familie. We vernemen waar een
kindje komt. Elke maand is er een jarige van de maand. Zo horen we nog eens wat. Er is een
spreekwoord: “de één traag, de ander graag” Zo is het ook met de krant. Sommigen kijken
ernaar uit, anderen lezen hem niet. Daarom hulde aan mijn broer die elke maand maar weer
de krant samenstelt. Over de familie, over het gezin, over alle wel en wee. En zo blijven we
op de hoogte.

Allen een hartelijk groet,
Johan
___________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Van Lydia den Toom – van Krimpen hebben wij vele foto’s uit de “oude doos” ontvangen
voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief. Zo ook onderstaande foto van de familie van Krimpen. Is
het geen prachtige foto? En staan ze er niet allemaal stralend op?

Als je goed telt dan zie je dat op deze foto om opa en oma ven der Slikke twaalf kinderen
van (Oom) Cock en (tante) Lydia van Krimpen – van der Slikke staan. Dus als je
uitrekent dan moet de jongste op deze foto Gerben zijn. Wellicht is dat de reden waarom de
foto is genomen. En gezien daar Gerben op 3 februari 1979 geboren is moet deze foto in het
voorjaar van dat jaar genomen zijn.

Bovenste rij van links naar rechts: Lydia, Arend, Ilse, Mirjam,
Carlo en Elizabeth
Onderste rij: Andreas, Herma, Oma van der Slikke, Gerben, Opa
van der Slikke, Jonathan Marinus en Stefan

Waar de foto is genomen is
moeilijk te raden, maar zo te zien
waarschijnlijk aan de Eksterlaan
te Vlaardingen waar (oom)
Cock) en (tante) Lydia met hun
kinderen enkele jaren hebben
gewoond.

Lydia, hartelijk bedankt voor al
die foto’s die wij van jou hebben
ontvangen. Zo te zien zitten er
diverse foto’s bij die geschikt
zijn om in de nieuwsbrief te
plaatsen.

Wij hopen dat door deze aktie van Lydia ook andere familieleden worden gemotiveerd om
ook te zoeken naar foto´s uit de “oude doos” die geschikt zijn voor de nieuwsbrief. Wij zijn
benieuwd. Succes.
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HET ZIEKENHOEKJE

Tijdens de “Kleine familiereünie” die we op zaterdagmiddag 25 oktober hebben gehouden,
hebben alle families die aanwezig waren, op een hele grote kaart hun beste wensen aan (oom)
Cees geschreven. Naar aanleiding hiervan mailde (Oom)  Cees  van  der  Slikke ons het
volgende.

Hallo lieve familie.

Bij deze hartelijke dank voor de enorme kaart met de beste
wensen. De kaart heeft een ere plaats in de kamer gekregen.

Helaas kan ik nog niet zeggen dat het goed met mij gaat. In de
afgelopen week moest ik weer drie maal naar het ziekenhuis
voor behandeling. Maar hopelijk komt alles nog goed.

Met vriendelijk groet,
C(K)ees (oom) Cees van der Slikke

Voor degene die (oom) Cees (ook) een kaartje wil sturen volgt hier zijn adres.
C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309
1823 CN Alkmaar.

-------------------------------

Dan volgt hier nog een bericht aangaande (oom) Jaap.

(oom) Jaap

Hallo allemaal,

18 september was dus de dag waar ik naar uitgekeken had, dan werd
de stoma verwijderd, maar had ik de gevolgen geweten dan was ik
niet gegaan. De operatiewond leek sterk op een schotwond, was 3,5
cm groot en ca. 1,5 cm diep. Inmiddels is dat weer helemaal
dichtgegroeid.

Echter na de operatie ging het mis, de darmen raakten ontstoken
met als gevolg een ‘super’ dikke opgezette buik, zelfs zodanig dat het

middenrif omhoog werd gedrukt wat de longen verkleinde waardoor ik, ook al werd
zuurstof toegediend, in ademnood kwam.

Om een lang verhaal kort te maken, het volgende probleem daardoor was dat het hart zo
hard moest gaan werken dat er hartritmestoornis ontstond, het hart maakte soms meer dan
200 slagen per minuut en dat schijnt gevaarlijk te zijn terwijl het bestrijden daarvan moeilijk
is. Dit bracht mij tenslotte op de afdeling hartbewaking.

Het volgende probleem dat zich aandiende was dat er ontstekingshaarden waren ontstaan
in de inmiddels een half jaar werkloze dikke darm, dat moest dus weer bestreden worden
met een antibioticum.
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Inmiddels lag ik dus allang op de Intensive Care, wat ik mij daar het best van herinnerd was
de afschuwelijke bedden op die afdeling, het is vreselijk zwaar en vermoeiend om je op zo’n
bed om te keren en dus ben je genoodzaakt heel langdurig in één houding te blijven liggen
en dat is niet prettig.

Maar eten moet, en als je dat niet meer kan,
dan is er de ‘sondevoeding’, het vervelende
daarvan is dat je daarna de smaak van
gewoon voedsel voorlopig helemaal kwijt
bent, als je daar weer op overstapt, heeft alles
een afschuwelijke smaak, wel hersteld zich
dat weer in ongeveer 3 weken na beëindigen
van de sondevoeding.

Toen ik tenslotte weer naar huis mocht ging
dat ook niet door omdat het Kalium gehalte in

3,5 week verbleef ik in het ziekenhuis

het bloed te laag was {en dat schijnt ook zeer gevaarlijk voor het hart te zijn}. Gelukkig was
die waarde de volgende dag weer wel goed en kon ik gaan. Samengevat was de 3,5 week
verblijf in het ziekenhuis i.p.v. de verwachte 3 dagen, één groot lijden.

Inmiddels bijna alweer 5 weken thuis, maar een verwacht snel herstel is uitgebleven. Ja, wel
wat sterker geworden, en heel af en toe ben ik al buiten de deur geweest, bijv. enkele keren
naar het ziekenhuis, naar de huisarts, de auto weggebracht voor een grote beurt (samen
met Anneke dan) één keer zelf boodschappen gedaan bij de Aldi. etc. Maar het belangrijkste
waar het om gaat dat je weer op een normale manier naar het toilet kan, lijkt nog ver weg.
Wel is de dikke darm al enigszins gaan functioneren, want als ik goed op let met eten dan
heb ik geen last meer van diarree. Alleen de kringspier weigert nog de ontlasting tegen te
houden en daarom moet ik gedurende de nacht nog 4 à 5 keer uit bed, gek genoeg gaat dat
overdag een stuk beter.

Een ander vervelend ding is dat door een nog niet hersteld hartritme en de medicijnen die ik
daarvoor krijg mijn linkerbeen in de loop van de dag gaat opzetten, dat is vocht en daar krijg
ik nu vanaf vandaag weer pillen voor.

Tot zover de update, wel wil ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen die de moeite
genomen heeft een kaart of een berichtje te sturen, soms zelfs meerder malen met zeer
gemeende en persoonlijke wensen, daarvoor HEEL ERG BEDANKT !!!!!!!!
Tot de volgende keer maar weer, ‘bij gezondheid’.

Hartelijke groet Jaap.

Voor degene die (oom) Jaap nog  een  riem  onder  hart  willen  steken  en  een  kaartje  willen
sturen volgt hier zijn adres.

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl
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GEBOORTE

In de Slikkertjes-Nieuwsbrief van september hebben wij vermeld dat Teun en Rebekka
Broer – Mudde zijn verblijd met de geboorte van hun zoontje Daniël. Wij kregen van hun
de volgende dankbetuiging voor de nieuwsbrief.

Lieve ooms en tantes.

Hartelijk bedankt voor alle post die u ons stuurde met
de geboorte van onze kleine Daniël.
Zijn spaarpot heeft al een bodem gekregen! Bedankt
hoor!
Daniël is een tevreden kereltje dat inmiddels al 10
weken is en 12,5 pond weegt. Ook door zijn zus wordt
hij geknuffeld en vastgehouden!
Ze genieten samen en wij erbij. Helène met haar broertje Daniël

Hartelijke groet,
Teun, Rebekka, Helène en Daniël Broer

--------------------------

In dezelfde nieuwsbrief vermeldde wij dat Cor en Henriëtte en hun kinderen op
29 augustus 2014 zijn verblijd met de geboorte van een zoontje en broertje Ralf Samuël.
Naar aanleiding van deze geboorte mailde zij ons voor de nieuwsbrief het volgende berichtje.

Lieve ooms en tantes,

Door deze bedanken wij de familie hartelijk voor alle
kaarten, kadootjes en het geld wat wij kregen naar
aanleiding van de geboorte van onze zoontje Rafaël.

Wat leuk dat we nog zoveel gekregen hebben.
Het gaat gelukkig heel goed met ons kleine mannetje.
Hij wordt door zijn grote broers en zussen in de
watten gelegd.
En papa en mama genieten ook weer volop van een
kleine baby.

Liefs van
Cor en Henriette
en kinderen Kraijenoord

-----------------------------------
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Zojuist kregen wij via WhatsApp van (tante)  Anneke  van  der  Slikke de mededeling dat
William en Mariënne Stam- van Oosten verblijd zijn met de geboorte van een dochtertje
Phileine.

Het doet ons ook een genoegen dat wij door deze
William  en  Mariënne  met  hun  dochtertjes  Sara-
Lynn en Charlotte van harte kunnen feliciteren met
de geboorte hun dochtertje en zusje Phileine.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij het
geboortekaartje op te nemen. Maar wij veronderstellen
dat  er  onder  ons  zijn  die William, Mariënne en de
dametjes nu al willen feliciteren. Dat kan
tegenwoordig op verschillende manieren. Daarom
volgt achtereenvolgens hun postadres,
telefoonnummer en de mailadressen waar je met de
felicitaties terecht kan Succes.

Postadres Fam. W. Stam,
                                    p.a. Aardhuisweg 7,

Phileine eerste bad

3888 ME Uddel.
Tel. no. 06-22315853
Mailadressen ws_stam@hotmail.com
Of mariesofie75@hotmail.com

----------------------------------------

Het is opvallend dat wij de afgelopen maanden geen meldingen hebben ontvangen van
gezinnen waar een baby’tje wordt verwacht. Zolang wij de nieuwsbrief uitgeven is dit nog
nooit gebeurd. Wij kunnen ons herinneren dat opa van der Slikke op een bepaald moment
zei dat hij sedert meer dan twintig jaar binnen de familie er altijd wel een gezin was, waar een
baby’tje werd verwacht. Meestal was dat bij meerdere gezinnen.

Dit betekent dus dat wij nu geen lijst kunnen opnemen van gezinnen waar een baby’tje wordt
verwacht. Of vergissen wij ons?

___________________________________________________________________________

VERLIEFD, VERLOOFD………..

Het doet ons een genoegen om in de “Slikkertjes-Nieuwsbrief” het verlovingskaartje op te
nemen van ons oudste kleinkind Louise van Noort met Jurian Waaijenborg. Zij zijn op 25
oktober 2014 verloofd.
Zij hebben eveneens een mooi huis gekocht en zijn nu hard aan het klussen. Door deze
feliciteren wij Louise en Jurian van harte met hun verloving. Ook wensen wij hun van harte
toe dat het “klussen” aan de woning goed mag slagen. Maar wij vertrouwen erop dat dit geen
probleem zal zijn.
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Verlovingskaartje Louise van Noort en Jurian Waaijenborg

___________________________________________________________________________

GEDICHT VAN DE MAAND

Deze maand komen wij met een echt oud kindergedichtje. Het is eenvoudig en makkelijk te
leren. De meeste zullen het wel kennen. Voor de kleintjes is het bij het opzeggen gelijk een
vingeroefening. Succes.

Naar bed, naar bed….

Naar bed, naar bed, zei Duimelot
Eerst nog wat eten, zei Likkepot

Waar gaan we dat halen, zei Lange Jan
In grootmoeders kastje, zei Ringeling

Dat ga ik verklappen, zei het kleine ding

“zei het kleine ding”
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De Tweede Wereld oorlog heeft bij iedereen een zeer diepe indruk gemaakt. Niemand
verlangt er naar om dit mee te maken, zoveel ellende en narigheid is er geschied. Heel veel
boeken zijn hierover vol geschreven.

Oproep Algemeene mobilisatie
29 augustus 1939

Op 29 augustus 1939 werd in Nederland de algemene
mobilisatie van kracht. Alle dienstplichtigen werden
opgeroepen om in het leger te dienen. Gelukkig was opa
voor militaire dienst afgekeurd en behoefde dientengevolge
niet op te komen. Voor oma was dat ook een genot want
toen Lydia op 27 november 1939 werd geboren was opa
gewoon thuis en kon hij zich geheel aan zijn gezin wijden.

Op 10 mei 1940 viel Hitler Nederland onaangekondigd
binnen en op 15 mei 1940 gaf Nederland zich over. Maar in
Engeland werd besloten om de havens en de grote industrie
kapot te bombarderen zodat de Duitsers daar geen gebruik
van konden maken. Zo werd ook besloten om de Sunlight
Zeepfabrieken te bombarderen waar opa werkte. En dat
gebeurde meestal ’s nachts.

Regelmatig kwamen uit Engeland bommenwerpers over.
Maar dat was op zichzelf niet zo vreemd want het was immers oorlog. Doch op een nacht
schrokken opa en oma zich naar, want de Sunlight Zeepfabrieken werden gebombardeerd.
Het gehele huis schudde op haar grondvesten, want zij woonden slechts enkele honderden
meters van de Sunlight. Duizenden angsten werden doorstaan. Wat te doen?

De  ouders  van opa, die toen nog in de Maasboschstraat 31 te
Vlaardingen woonden, hoorden ook de bombardementen en wisten
geen raad. Zij konden hun zoon, schoondochter en hun kinderen toch
niet zomaar aan hun lot overlaten. Oom Piet van der Veer werd met
de fiets erop uit gestuurd om ze te halen zodat zij tijdelijk bij hun
konden blijven zolang de bombardementen duurden.

Na enige aarzelingen besloten opa en oma de kinderen met oom Piet
mee te geven en zelf zouden zij de volgende dag wel komen. Nel ging
op haar eigen fiets en Jaap ging bij oom Piet achterop. Maar hoe
moest Lydia mee? Zij was nog geen jaar oud en kon nog niet goed
zitten. Oom Piet zei, geef ze toch maar aan mij mee, dan draag

Oom Piet van der Veer
(1940)

ik haar met mijn ene arm en met de andere kan ik nog wel sturen. Echter, Lydia was
zwaarder dan verwacht, maar toch heeft hij het volgehouden haar te dragen totdat hij ze bij de
ouders van opa heeft afgeleverd. Oom Piet heeft het wel geweten, want weken lang kon hij
zijn arm niet gebruiken.

Wij hopen de volgende maal nog wat belevenissen van opa en oma uit de oorlog te verhalen.
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DRINGEND OPROEP

Kop van de familievanderslikke.nl site

Het is jullie bekend dat de familievanderslikke.nl site wordt onderhouden door Arien en
Marieke Roozendaal – van der Slikke en dat Lydia den Toom – van Krimpen zorg draagt
dat de foto’s, nieuwsbrieven, geboortekaartjes e.d. op de site worden gezet. Nu kregen wij
van Ariën en Marieke, omdat zij inmiddels een gezinnetje hebben van vier kinderen
waardoor het voor hun teveel tijd kost om de site te onderhouden, het volgende dringend
verzoek.

Beste familie,

Een aantal maanden geleden hebben wij via de nieuwsbrief aangegeven met het
onderhoud van de website te stoppen. Het bijhouden van alle ontwikkelingen van
Joomla, het installeren van de updates, het oplossen van problemen kost ons
teveel tijd. Omdat het niet ons dagelijks werk is moeten wij ons steeds weer
verdiepen in het hele gebeuren. De ontwikkelingen gaan immers zo snel. Helaas
hebben wij (nog) geen reactie op onze oproep gekregen.
.
Indien zich niemand aanmeld zijn wij bang dat de website op termijn offline
gehaald moet worden. Hopelijk is dat niet nodig en wil iemand van de familie die
websites kan bouwen (of het wil leren) het stokje van ons overnemen.

Hartelijke groeten,
Ariën en Marieke

Jullie begrijpen dat de familievanderslikke.nl site  voor  ons  best  een  belangrijke  site  is.  Het
geeft veel informatie van de families zoals adressen, jarigen en dergelijke. Maar de site wordt
ook gebruikt om geboorte-, verlovings- en trouwkaarten op te plaatsen. Maar eveneens wordt
er foto’s van bijzondere gelegenheden van de familie opgeplaatst zoals de onlangs gehouden
“Kleine familiereünie”.

Daarom ondersteunen wij van harte deze oproep en zien uit naar een neef of nicht die deze
klus wil klaren.
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JARIGE VAN DE MAAND

Van “de Jarige van de maand oktober” ontvingen wij de volgende mail.

Julian hier in de Dordogne in
Frankrijk afgelopen zomer.

Hallo allemaal,

Ik wil alle ooms en tantes bedanken voor de mooie kaarten die
ik kreeg voor mijn verjaardag.
Zelfs meerdere kaarten waar zelfs geld bij zat waar ik helemaal
niet op rekende.
Leuk dat ik nu jarige van de maand mocht zijn.

Groetjes allemaal,
Julian Treure

------------------------------------

Dan volgt nu een herinnering betreffende “de Jarige van der maand november”. En zoals
jullie nog wellicht nog weten is zij aangemeld door haar “opa (oom) Kees en oma (tante)
Elisabeth Mudde”. Zij mailde ons het volgende.

Geliefde familie,

Ja, ja, dit lieve meisje is een goed idee om de jarige
van de maand te laten zijn.
- Omdat ze gewoon één van onze lieve
          kleinkinderen is,
- Ze altijd iedereen blij wil maken met een

mooie kleurplaat o.i.d.
- En op school ook héél goed haar best doet! Annelize Mudde
Zij hoopt zondag 23 november acht jaar te worden.
Haar adres is:
          Annelize Mudde haar adres is:
          Papaverstraat 9
          2821 VT Stolwijk

Groetjes,
Opa (oom Kees) en oma (tante Elisabeth) Mudde

----------------------------------

En dan volgt nu de bekendmaking van “de Jarige van de maand december”.
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Voor de maand december hebben wij meerdere aanmeldingen ontvangen. Dus moeten wij
een keuze maken. In dit geval was het niet zo moeilijk. Want wij kregen van Jenitta Stam de
volgende mail.

Robert met zijn geliefde Jenitta

Hallo.

Omdat eigenlijk altijd kinderen de jarige van de maand zijn
weerhield mij het niet om te proberen! De allerliefste man en
papa Robert Stam hoopt 5 december 26 jaar te worden!!
Hij verdient het zeker om in het zonnetje gezet te worden! Ik
kan geen beter papa voor onze kids wensen..!!Pap we houden
van je! Dikke kus van ons

Groetjes Jennita!!

Hier kan je toch niet omheen. Dus “de Jarige van de maand december” is geworden:

Robert Stam

Voor al diegene die Robert een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

Adres: Robert Stam,
Heemskerklaan 31,
8072 AA Nunspeet.

Bel je liever: 0341-701409
Mail je liever: robert.stam@hotmail.com
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Zoals jullie weten hebben wij j.l. zaterdagmiddag 25 oktober een kleine familiereünie
georganiseerd in het partycentrum “’T Leersumse Veld” te Leersum. Dit niet alleen om de
300 boekjes “Eeren Abrams God” van opa en oma van der Slikke te kunnen uitreiken,
maar ook om eens gezellig met de hele familie fijn samen te zijn. En wij moeten zeggen dat
het een gezellige middag is geworden.

Even uitzoeken

Op deze foto zie je (tante) Sophia met Jantine
en Gijsbert-Jan de boekjes klaar leggen om ze uit
te delen.  Het was best  een hele organisatie om te
zorgen dat de gehele procedure goed verloopt.
Wie krijgt hoeveel boekjes, wie moet er nog
betalen en wie neemt voor wie mee. Een hele
puzzel dat tot een goed einde is gebracht.

Gijsbert-Jan en Jantine, hartelijk bedankt dat
jullie zich hebben bereid verklaard om dit voor
jullie rekening te nemen.
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Nadat iedereen aanwezig was werd eerst onder een
genot  van  een  kop  koffie   en  een  plak  cake  even
lekker bijgepraat. Deze foto geeft een goede impressie
hoe gezellig het samenzijn was. Wij waren dan ook
verheugd dat er nog zovelen kwamen, niet alleen om
de boekjes in ontvangst te nemen, maar ook om weer
eens gezellig een oom, een tante, een neef of een nicht
te ontmoeten.
Allen hartelijk dank die deze moeite hebben
genomen.

Even lekker bijpraten

Lydia, hartelijk bedankt!

Van het gezellig samenzijn hebben wij van de
gelegenheid gebruik gemaakt om Lydia den
Toom –van Krimpen hartelijk te bedanken voor
het bijhouden van de familievanderslikke.nl site.
Zij zorgt er voor dat al het nieuws, foto’s,
nieuwsbrieven en dergelijke op de site komen te
staan. Zo kan iedereen die daartoe bevoegd is de
site raadplegen om te zien of er nog bijvoorbeeld
nieuws is. Lydia, nogmaals hartelijk bedankt

Door deze bedanken wij ook Ariën en Marieke Roozendaal – van der Slikke voor al het
werk die zij al bijna acht jaren verrichten om de familievanderslikke.nl site in de lucht te
houden. Het is best intensief en het kost “teveel” tijd als je een groeiend gezinnetje hebt.

Na deze dankbetuigingen volgde het “officieel”
uitreiken van het eerste boekje van de nieuwe
uitgave van “Eeren Abrams God”.

Het was voor ons geen probleem om een
kandidaat te vinden. Binnen een uur nadat de
“Slikkertjes-Nieuwsbrief“ uit is gekomen
waarin stond dat je de boekjes kon bestellen,
hadden wij de eerste bestelling van Naomi
Klomp – van Krimpen binnen. Dat het er
uiteindelijk meer dan 275 zouden worden
hadden wij beslist niet verwacht.

Naomi, leuk dat je zo spontaan reageerde!

Het uitreiken van de “dinerbon”

Tenslotte werden wij op de bijeenkomst verrast
doordat de aanwezigen spontaan een “dinerbon”
hadden ingezameld voor “al de moeite” zoals
(oom) Guus Gerrets dat verwoordde. Of te wel
voor het opnieuw uitgeven van het boekje “Eeren
Abrams God” en  voor  het  elke  maand uitgeven
van de “Slikkertjes-Nieuwsbrief.

Van deze plaats zeggen wij wederom hartelijk
bedankt voor de zeer vriendelijke en hartelijke
actie.
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Onderstaand vinden jullie nog een kleine impressie van de bijeenkomst. Het was ons een
genoegen om dit te mogen organiseren. En nogmaals, iedereen hartelijk bedankt die deze
middag aanwezig waren.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.


