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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Ticket to Ride

Onze oudste kleindochter, Marit, is getrouwd. Nog niet zo lang
geleden hoor en uiteraard zijn we op de bruiloft geweest. Zij en haar
echtgenoot hadden ons uitgenodigd om eens langs te komen en dat
hebben we gedaan. Ik heb er erg tegenop gezien want zo’n visite
mens ben ik niet.

Sommige vrienden zeggen dan ook dat ik autistische karakter
eigenschappen bezit. En daar hebben ze, vermoed ik, gelijk in. Hoe
het zij, die avond toen we op visite zijn geweest was het heel
gezellig. We hebben heerlijk “gekletst”over van alles en nog wat.
Zij is een “schatje”en hij is, zo blijkt een ideale echtgenoot. Dus
uiterst tevreden zijn we na de visite huiswaarts getogen.

We hebben hen uiteraard terug gevraagd. En dat deden ze! Een poosje terug zijn ze bij ons
op visite geweest. Van tevoren hebben we keurig zoals het hoort een afspraak gemaakt.

Toen ze kwamen was ik behoorlijk nerveus. Hoe zal
de avond verlopen? Gesprekstof had ik niet. Ze
hadden nog geen kinderen en van zijn beroep wist ik
weinig af. Misschien wilde hij wel helemaal niet
over zijn baan praten. En zij, oké zij werkt in een
ziekenhuis, maar kan je daar een hele avond over vol
praten. Ik zag het somber in. Een oplossing is in zo’n
geval om kalmeringstablet in te slikken, doen
mensen bij een rijexamen ook! Maar hoe moet ik
daaraan komen? Ik kan, zo dacht ik wel wat
valeriaan innemen, maar of dat zou helpen?

De avond brak aan en precies op tijd belden zij aan.
En ja hoor het gesprek startte keurig zoals verwacht,
de zenuwen zakten iets, maar de avond was nog lang
niet voorbij. Na een half uurtje vroeg de kersverse
echtgenoot van onze kleindochter of we later een
spelletje met hen wilde spelen.

Marit tussen haar broers Johan en Huibert
en haar zussen Joëlle en Nienke

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Dan ging hij alvast het spel uit de auto halen. Maar wat voor spel wil je dansspelen was mijn
reactie? Nou dat was: “Ticket to Ride”. Nooit van gehoord natuurlijk, maar dat was geen
probleem, “dat leer je snel genoeg”, was zijn antwoord.

Dus hij de deur uit om zijn spel te halen. Een
spelletje doen, zo dacht ik verwonderd. Ik zou het
vroeger niet in mijn hoofd hebben gehaald om aan
b.v. een oom, tante, opa of oma, te vragen of ze
een spelletje met mij wilden spelen. Je ging, als je
op visite ging, opgedirkt en afwachtend op wat zij
vroegen of vertelden, naar hen toe, met in je
achterhoofd een aantal opmerkingen en adviezen
uit het boek: “Moderne omgangsvormen”.“Ticket to Ride”

Je mocht volgens hoofdstuk 3 een eerste visite niet te lang
maken en in hoofdstuk 4 stond wat je wel en niet mocht zeggen.
Zo mocht je niet vragen wat iemand verdiende en heel apart bij
een eerste visite hoefde je geen cadeautje of iets dergelijks mee
te nemen, dat komt mij meestal goed uit en daarom ben ik dat
nooit vergeten.

Maar goed, we leven in een andere tijd, met andere gewoonten
en dus brachten ze heerlijke bonbons mee. Zoals iedereen weet,
kan ik mij wel heel goed aanpassen. Toen het gesprek wat
afzwakte kwam het spel: “Ticket to Ride” op tafel. Gelukkig
ben ik nogal spelletjes fanaat hoewel mijn vrouw dat minder is.
Hoe zal dit gaan vraag je je dan natuurlijk af. Valt ze
halverwege het spel in slaap of loopt ze halverwege weg om
zogenaamd voor een drankje en een hapje te zorgen? Nou moet

“Moderne
omgangsvormen

ik zeggen dat ik in spelletjes ook niet gemakkelijk ben.

Ik heb eens bijna mijn zwager aangevlogen toen we een spelletje “Scrabble” deden. We
waren het niet eens over de punten verdeling, maar nog minder over de te maken woorden.
En de Y is dat een gewone letter IJ of is het de letter Y. We kwamen er niet uit en ik heb
nooit meer met mijn zwager een spelletje “Scrabble” gespeeld.

Scrabble

Ze moesten op tijd naar huis want de andere dag moesten
ze weer werken. Maar ja, een spelletje “Ticket to Ride”
speel je niet in een half uur. Het werd een spannend spel,
we snapten gelukkig al gauw hoe het spel ongeveer werkte
en hoewel we uiteraard verloren, het was toch erg gezellig.
Dat hapje en dat drankje kwam er maar niet ten koste van
het spel. De avond vloog om en ruim na elf uur vertrokken
ze weer richting huis. Met het spel “Ticket to Ride” Ze

hebben ons opnieuw uitgenodigd en we gaan er vast binnenkort weer eens naar toe.
En wat gaan we die avond doen, denkt u? U mag nooit meer raden!

Hartelijke groeten,
(oom) Johan
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FOTO VAN DE MAAND

Van (tante) Lydia hebben wij voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief een fotoalbum in bruikleen
gekregen van Opa en Oma van der Slikke van hun 40-jarige huwelijk op 6 juni 1974. Dus
nu bijna ruim 41 jaar geleden. Wij zullen in de komende maanden hiervan enkele foto’s
opnemen in de nieuwsbrief.

Vele “oudere” kleinkinderen zullen het nog weten dat ’s morgens om negen uur de familie
zich verzamelden bij opa en oma die toen in de Eksterlaan te Vlaardingen woonden. Na
ontvangst werden opa en oma eerst door de kleinkinderen toegezongen met het onderstaande
lied die door (tante) Clazien was gecomponeerd.

“Op deez’ feestelijke morgen…”
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Daarna moesten we allemaal in een
grote autobus stappen die ons naar
Ouwehands Dierenpark te Rhenen
bracht.

Deze foto is één van de eerste foto’s
die  op  die  dag  werd  genomen.  De
kleinkinderen (28) verzamelen zich
hier om het mooie “feestlied” voor
opa en oma te zingen. Allen deden
enthousiast mee en ze hadden het van
tevoren ingestudeerd dus klonk het
heel mooi.

Als je zo naar de foto kijkt dan denk je
Het was verzamelen geblazen om opa en oma een lied

toe te zingen

wat is iedereen toch jong, en waar is de tijd gebleven.

Overigens, in het fotoboek staat een opmerking van opa dat er diverse familieleden zijn die
nog mooiere foto hebben van die dag. Graag ontvangen wij die van jullie voor de
nieuwsbrief.
___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

Van onze geliefde broer Cees ontvingen wij de volgende mail.

(oom) Cees van der Slikke

Hallo Lieve Familie.

Bij deze dan een kort berichtje om jullie mee te delen hoe het met mij
gaat.

Allereerst iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten met lieve teksten. Ik
ben er echt blij mee. Bij deze ook allen hartelijk dank voor het medeleven
en gebeden voor mij gedaan.

Dat ik eerder geen berichten stuurde komt door het feit dat het niet zo
lekker met mij ging en jullie daar niet mee wilde lastig vallen.
Na de kanker behandelingen en hartfalen moet ik zeggen dat het

nu stukken beter gaat. Ik ben pas hiervoor weer op controle geweest en de toestand is stabiel en mag
nu 3 maanden weg blijven Ook de dotterbehandeling en de stent heeft mij weer meer lucht
meegegeven waardoor mijn conditie is verbeterd. Zo zelfs, dat ik net terug ben gekomen van een
korte vakantie in Egypte. Ik ben van voornemens om binnenkort weer op reis te gaan naar warm land
en kom 5 mei weer terug.

Weet dit, dat ik onze Lieve Heer erg dankbaar ben dat ik zover heb mogen herstellen al zijn zorgen
niet voorbij.

Ontvang allemaal de hartelijke groeten.
(Oom) Cees uit Alkmaar.
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P.S.  Mochten jullie in de buurt zijn, kom gerust langs, maar laat van te voren weten of het gelegen
komt.

(Oom) Cees hoopt op D.V. 2 mei zijn 69e geboortedag te gedenken. Omdat (oom) Cees al
twee maal “de Jarige van de maand” is geweest leek het ons niet goed om hem nu voor de
derde maal tot “de Jarige van de maand” uit te roepen. Maar wij geven jullie toch in
overweging om hem ter gelegenheid van zijn verjaardag een kaartje te sturen gelet op zijn
situatie. Zijn adres is:

C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Op 25 maart ontvingen wij via WhatsApp een berichtje van (tante) Anneke van de Slikke
dat zij opnieuw overgrootmoeder is geworden. Artho en  Heleen de  Ruiter  –  Soeters zijn
namelijk verblijd met de geboorte van een derde zoontje Juan. Dit betekent dus dat Marie en
Heleen Soeters ook opnieuw opa en oma zijn geworden.

Door deze feliciteren wij Artho en Heleen maar
ook  Dion  en  Aram met de geboorte van hun
zoontje respectievelijk broertje. Wij wensen jullie
met elkaar vele gezonde, maar bovenal gezegende
jaren toe.
Wij hoorden dat het met moeder en baby goed gaat.

Voor degene die Artho en Heleen willen feliciteren
volgt hier hun adres. Juan de Ruiter

Familie A. de Ruiter- Soeters,
Bilderdijkstraat 35,
3314 RB Dordrecht.

Geboortekaartje Juan de Ruiter
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Wat betreft de betekenissen van de namen:
Johannus De Heere/Jehova/Jahweh is genadig
Adriaan Afkomstig uit Adria bij Venetië. Donker /zwart
Juan De Heere/Jehova/Jahweh is genadig.

---------------------------------

J.L. zaterdag 11 april kregen wij voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief een mooi geboortekaartje
van Wilco en Gerliene Huizer- de Waard. Zij mochten uit de hand des Heeren een
dochtertje ontvangen. Zij noemen haar Saar. Wilco, Gerliene en ook Juul, van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje en zusje. Van harte wensen wij jullie vele
mooie maar bovenal gezegende jaren toe. Enne…, ze heeft niet alleen mooie namen, maar ze
hebben ook mooie betekenissen. Het is te wensen dat het allemaal bewaarheid mag worden.

Wilhelmina De wilskrachtige beschermer,
Ariaantje De eerbiedwaardige,
Margaretha Parel, dochter van zee/ kind van het licht.

-----------------------------

Het is haast onmogelijk maar blijkbaar toch waar, we hebben binnen de familie nu slecht één
gezin waar een baby’tje wordt verwacht, te weten:

Michiel en Martha den Besten- Bos medio augustus.
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CONTACT – VERLIEFD – GETROUWD

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie medegedeeld dat (tante) Lydia een lieve vriend
had genaamd (oom) Jan van der Burg en dat zij van voornemens waren om op 13 mei 2015
in het huwelijk te treden. Zoals dat blijkt uit onderstaande trouwkaart wordt inderdaad
hieraan door hun invulling gegeven.

(Oom) Jan en (tante) Lydia
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Door deze feliciteren wij (oom) Jan en (tante) Lydia van harte met hun voorgenomen
huwelijk. Wij wensen hun een mooie trouwdag en met elkaar nog vele mooie maar bovenal
gezegende jaren toe. Als jullie een kaartje willen sturen dan graag naar bovengenoemd adres.
___________________________________________________________________________

GEDICHT VAN DE MAAND

Deze maand een eenvoudig kinderliedje. Het gaat over varen over de baren oftewel varen
over de golven. En als je onderstaand link aanklikt, dan kan je het liedje ook nog horen
zingen. Succes.

https://www.youtube.com/watch?v=m7tT7pNZso8

Varen over de zee

Varen, varen over de baren
Varen, varen over de zee

Wie nog nooit gevaren heeft
Weet niet hoe een zeeman leeft

Varen, varen over de baren
Varen, varen over de zee

___________________________________________________________________________

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De laatste maal hebben we iets verhaald over wat belevenissen aan de Binnensingel. Wij
gaan nu daarmee verder.

Toen opa en oma op de Binnensingel 29 woonde was iedereen welkom. Het was met recht :
“Een zoete inval”. Met name oma had voor een ieder, die zijn praatje maar kwijt wilde, een
gewillig open oor. Heel veel aanloop van mensen, mede omdat oma geestelijk een en ander
had meegemaakt.

Op maandag rond twaalf uur kwam altijd ouderling S. Moerman langs. Hij verkocht koffie,
thee en rookwaar en bracht dit voor de gehele week. Maar het gebeurde meer dan eens, dat
halverwege de week door aanloop de koffie of thee op was, en dan moesten wij naar de
Emmastraat, want daar woonde hij, koffie, thee of rookwaar bijhalen.
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Ouderling S, Moerman

 (Vele van ons zullen hem nog wel kennen. Hij heeft jarenlang
op woensdagmiddag in de jaren vijftig van de vorige eeuw,
catechisaties gegeven voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Verder
is hij tientallen jaren ouderling geweest, eerst bij de Gergem
en later bij  de Gergem in Ned te Vlaardingen. Zoals je op de
foto ziet had hij een hazenlip waardoor hij soms moeilijk
verstaanbaar was.)

Op dinsdag kwam meestal dhr. Arie Kalkman, (een oude man
van ca. 80 jaar) zijn verhaal doen en bracht regelmatig volle
schriften mee van de door hem geschreven preken.

Regelmatig kwam ook de heer “Zal ik maar zeggen om zo te
zeggen, zal ik maar zeggen” of te wel dhr. Korswagen langs en
enen  heer  Van  de  Maarel.  Hij  vertelde  dat  hij  van  God
dominee moest worden maar is het nooit geworden.

Verder kwamen de heer en mevrouw Piet en Janna Kleiweg regelmatig over de vloer. De
heer Kleiweg had een zaak in orgels maar was ook een echte handelaar en verkocht van alles
en nog wat.
Dan niet te vergeten kwamen ook regelmatig op “visite”een broer van de eerdere genoemde
heer Kalkman en ene heer In ’t Veld. En zo kunnen we nog even doorgaan.

Naast al deze aanloop kwam één maal in de drie a
vier weken een “dameskransje” bij elkaar bestaande
uit Riek Droppert, Kee de Ronde en ene mevrouw
Poot.

Onze geliefde zus (tante) Lydia weet er alles van
want  die  was  toen  thuis  om oma te helpen bij
huishoudelijke werkzaamheden. Het gebeurde
meermalen dat een bezoeker zo lang bleef hangen
dat oma de betreffende persoon maar een bak met
aardappelen gaf om deze te schillen. Dan deed hij
nog wat nuttigs.

Een bak met aardappelen om te schillen

Al met al was het een hele drukke periode voor opa en oma van der Slikke mede omdat zij
inmiddels 14 kinderen hadden.

De volgende maal hopen wij weer verder te gaan met de belevenissen van opa en oma aan de
Binnensingel te Vlaardingen.
___________________________________________________________________________

FOTO’S UIT ISRAEL

Onlangs zij (oom) Cees en (tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke naar Israel geweest.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in één van de vorige nieuwsbrieven waren zij in februari
40-jaar getrouwd. Zij hebben van de families geld ontvangen en daarvan zijn zij naar Israel
gegaan. Onderstaand vinden jullie een kleine impressie wat zij daar zoal hebben gezien.
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Beste familie,

Ja, we hebben echt een rondreis door Israël gemaakt. Wij zijn in Tel Aviv aangekomen en
vandaar eerst naar het noorden naar Cesarea en het meer van Genesareth gegaan. Vandaar
zijn we achtereenvolgens naar Nazareth en Jeruzalem gereisd. Daar vandaan
bij Getshemane, de Olijfberg en de Graftuin bekeken. In Jeruzalem bij de Klaagmuur
gekeken, ook hebben we ‘s maandags Bar Mitswah meegemaakt. De jongens van 12 jaar
worden daar: “Zoon der wet”.  Verder hebben wij de woestijn gezien. Alles heel
indrukwekkend. Vervolgens zij n we naar het zuiden gegaan en hebben naar de dode zee.
Waar het water ontzettend zout is 300 gram zout op 1 liter water. Daar vandaan weer
richting Tel Aviv om de terug reis te beginnen.

Als je op internet; webcam Klaagmuur; intikt kan je zo de Klaagmuur zien. Er zijn altijd
mensen aanwezig en wordt er gedurig gebeden om vrede voor Israël.

Liefs Cees en Elisabeth

Samen aan het meer van Galilea of Genesareth Een woestijn in Israël

Straatje in Jeruzalem Hier een doopplaats aan de Jordaan, je kunt
begrijpen dat Naäman geen zin had om zich

hier in te wassen.
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Dit zijn de bronnen van de Jordaan De bron van En- Gedi de bergen waarin David heeft
gezworven om zich te verbergen voor koning Saul.

Gezicht op Jeruzalem Hoge en steile bergen in Israël

Cees en Elisabeth, bedankt voor deze mooie impressie van Israel. Jullie zullen best wel veel
indrukken hebben gehad daar vele locaties waar jullie zijn geweest zijn te koppelen aan de
geschiedenissen uit de Bijbel. Daarom zal het een reis geweest zijn waar jullie nog regelmatig
over zullen praten.

___________________________________________________________________________

EEN BELEVENIS

Van Maurits, zoon van Gerrit en Esther van der Heide –Vuijk kregen het volgende
berichtje.

Hallo beste familie,

Ik ben leerling op het Wartburgcollege te Rotterdam. Aan ons, dus de leerlingen van onze
school, is gevraagd om het nieuwe museum Rotterdam '40-'45 NU te testen. Dat hebben
wij gedaan en na een paar weken daarna mochten wij de officiële opening van het
museum bijwonen.
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Deze opening werd verricht door burgemeester
Aboutaleb van Rotterdam. Ik heb daar een gedicht
voorgelezen en wilde natuurlijk graag een “selfie” met
de burgemeester maken. Zoals jullie kunnen zien, is het
een prachtige foto geworden waar ik trots op ben.

Voor wat betreft het museum, het is een interactief
museum en een bezoek is een indrukwekkende ervaring.
Er wordt gewerkt met iPads e.d., waarbij bezoekers zelf
een presentatie kunnen maken. In het museum wordt
onder meer een 'experience' gerealiseerd waar je als
bezoeker de situatie van voorjaar 1940 ervaren.
Bijvoorbeeld. plotseling gaat het luchtalarm af, je hoort
de bominslagen en ziet een verwoestend vuur. Een hele
ervaring.

Voor een verslag van de opening en informatie over het

Maurits samen op een selfie met de
burgemeester Aboutaleb

museum, zie: http://www.40-45nu.nl/index.cfm/nieuws/

Met vriendelijk groet,
Maurits van der Heide

Met de burgemeester tijdens
de opening

Het is zover!
Na een ingrijpende verbouwing is het zover: Museum
Rotterdam '40-'45 NU is geopend door burgemeester
Aboutaleb, bijgestaan door leerlingen van het
Wartburgcollege en Ton Heerts, directeur van het fonds.

___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gewoonlijk volgt eerst een bedankje van “de Vorige Jarige van de maand” In dit
geval van de maand maart en dat was Wim den Toom

Wim mailde ons het volgende.
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Beste familie,

Allereerst wil ik Marion bedanken dat zij mij opgaf als de jarige
van de maand. Heel lief en attent van haar.
Ik ben heel erg verwend met heel veel kaarten, één zelfs met geld.
Ook nog wat mailtjes en een digitale kaart. Erg leuk allemaal, ik
voelde mij heel erg jarig deze keer, en zeer vereerd.

Alleen wilde ik even iets corrigeren.
De foto die Marion mee had gestuurd stond ik op met Sem en Rowin, en
niet met Isa zoals dat in de nieuwsbrief stond. Bijgaand vindt u
twee foto’s van twee andere kleinkinderen. Op de één sta ik met
Rowin (9 maanden) en op de andere met Isa ( 6 maanden).

Hartelijke groeten,
Wim den Toom

Wim met zijn kleinzoon Rowin Wim met zijn kleindochter Isa

-------------------------------

Dan volgt nu opgave van “de Jarige van de maand mei”.
Voor deze maand kregen wij tot onze verbazing vele aanmeldingen. Nu is het zo, dat regel is,
dat iedere maand slechts één persoon “de Jarige van de maand” is. Wij vinden het altijd
jammer als bij meerdere aanmeldingen een aantal afvallen. Wij hopen dat jullie daarvoor
begrip op kunnen brengen.

Voor de maand mei hebben wij één opgave uit een onverwacht hoek gekregen. En na ampel
beraad hebben wij voor deze aanmelding gekozen.

Van (oom) Johan en (tante Clazien ontvingen wij het volgende verzoek.

Nienke van der Slikke

Wij willen graag Nienke van der Slikke opgeven.
Zij is vier mei jarig  en  in 1998 geboren
- Leest altijd de familiebrief.
- Is erg geïnteresseerd in de familie.
- Zij is een lieve, spontane meld.
- Speelt viool in een orkest.
- Gaat in september les volgen op de HBOV doen in Ede.
- Is een lieve kleindochter van ons.
Zij woont aan de Lingsedijk 15b te 4207 AA Gorinchem.
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Jullie begrijpen het al, om zoveel argumenten konden wij niet heen.

“De Jarige van de maand mei” is dus geworder:

Nienke van der Slikke

Nienke is een dochter van Maarten en Martine van der Slikke – van Vliet.
Hopelijk verrassen jullie haar op vier mei met een lading kaarten.

___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


