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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

De stropdas.

 Zoals altijd zaten mijn echtgenote en ik in de kerkbank. Samen gezellig
in een verder lege bank. Want ja, een grote kerk en een kleine gemeente,
dat geeft ruimte, dan kan je net zoals de Grieken in de oudheid liggend
de dienst bijwonen. Kort voor de dienst kwam een dochter met een
schoonzoon en haar gezin binnen die de bank enigszins vulden. Dat
geeft dan best wel een prettig gevoel, een gevoel ook van
verbondenheid en familiezin, U kent dat gevoel wel, zoiets van: dat zijn
nou mijn kinderen en kleinkinderen. Een gevoel van trots.
Helaas werd dat gevoel even later getemperd. De schoonzoon zat

stiekem met zijn vrouw te smoezen en naar mij te wijzen. Dan ga je al gauw zitten zweten en
piekeren. Wat zou ik gedaan hebben? Heb ik iets verkeerd gezegd of iets verkeerd gedaan.
Waarin ben ik tekort geschoten of ben ik niet vriendelijk genoeg geweest. De vreugde van de
ontmoeting zakte naar het nulpunt.

Uit de kerk gingen ze met ons mee koffie drinken.
We waren maar nauwelijks thuis of ik struikelde
over mijn woorden wat er aan de hand was.
‘Wel’’, vroeg mijn schoonzoon verbaasd, “waarom
ik in de kerk zijn stropdas omhad’’? Hij was al
weken zijn zondagse stropdas kwijt en nu droeg ik
die mooie das! Nou moet ik zeggen, dat het een
dure das was. Zelden heb ik zo’n mooie das
gedragen. Je hebt goedkope dassen en dure dassen.
Je hebt zijden stropdassen en satijnen. Je hebt
geweven stropdassen, brede en smalle stropdassen
en ga zo maar door.
Een stropdas maakt een heer of niet. Ik ken een
man die draagt een stropdas zo lang dat het bijna
op zijn kruis hangt, geen gezicht. Je hebt zoveel soorten dassen …

Sommige mannen dragen zulke korte stropdassen dat het van die vrijgezellenstrikken lijken.
En dan heb ik nog een familielid die draagt stropdassen lange jaren. Zo lang dat de motten
eruit springen. Dan heb je de neiging om te zeggen: “Zou je niet eens een nieuwe kopen”.
Kortom:  een stropdas is voor een man een status- symbool.___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Daarom hoe rijker de man, hoe duurder de stropdas. Eigenlijk kon ik mijn ogen er niet van af
houden.

Geen wonder dat de schoonzoon over die das viel. Maar dat kwartje viel pas later. Ik was
geschokt: “Maar die stropdas heb ik bij het kostuum gekocht voor de bruiloft van Marit”. En
ook mijn echtvriendin haastte zich om te zeggen dat de stropdas door haarzelf was
uitgezocht. We konden de bon nog laten zien! Ja, daar had hij niet van terug! Mokkend zei
hij, dat die stropdas dan wel verdraait veel op die stropdas van hem leek. Bovendien, zoals
gezegd, hij was hem al weken kwijt.

Het zat me niet lekker, maar ja wat doe je eraan. Totdat ik bij mijn kleindochter de
trouwfoto’s onder ogen kreeg. En op die foto droeg ik een heel andere stropdas.
Onmiskenbaar. Dus toch nog maar eens in de klerenkast gedoken en ja hoor, daar kwam een
mooie gestreepte stropdas te voorschijn. De stropdas was dus toch van mijn schoonzoon. Hij
had hem tijdens een visite toen het erg warm was afgedaan en vergeten weer mee te nemen.

Ik heb een heel duur kostuum, een heel  duur
overhemd en een heel duur  stropdas ….

Toen ik hem zag hangen heb ik die zonder na te
denken bij mijn zondagse pak gehangen.
Hoewel ik moeilijk afstand kon doen van die das heb
ik hem toch maar netjes in cadeau- papier gepakt en
met tranen in mijn ogen terug gegeven. Hij was er
blij mee.

Ik ben daarna die andere das gaan dragen. Het was
wel niet zo’n mooie en ook niet zo’n dure das. Maar
goed, ik moest ook mijn plaats weten. Hoogmoed
komt voor de val en bescheidenheid past een mens.
En ach, ik heb iemand gelukkig gemaakt, dat geeft
ook voldoening toch? En trouwens, ik heb een mooi
kostuum, best duur, en een mooi overhemd, ook best
duur, wat maakt dan een stropdas uit, ja wat?

Tot de volgende keer,
Johan
__________________________________________________________________________________

FOTO VAN DE MAAND

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief vinden jullie onderstaand de volgende foto die
genomen is tijdens het uitstapje ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van opa en oma
van der Slikke-Don op 6 juni 1974. Volgens opgave van opa waren er die dag
24 volwassenen en 28 kleinkinderen aanwezig.

Dit is een foto die genomen is in een speeltuin te Zeist nabij ‘t Jagerhuis. Voor de
kleinkinderen was dit het mooiste deel van de dag.
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Wie is wie?

___________________________________________________________________________

HET ZIEKENHOEKJE

Onze geliefde broer Cees heeft deze maand geen bijdrage geleverd omdat er niets nieuws te
vertellen viel.

(oom) Cees van der Slikke

Maar ondanks dat is (oom) Cees hard ziek. Dus een kaartje met wat
versterkende woorden zijn altijd welkom

Zijn adres is:

C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.

--------------------------------------

Van (oom) Benjamin van der Slikke kregen wij voor “Het Ziekenhoekje” het volgende
berichtje.
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Beste familie,

Even een berichtje over (tante) Riekie. In verband met hevige pijn
in de bovenbenen en voet is (tante) Riekie door haar arts naar de
neuroloog doorverwezen. Deze stelde vast dat door artrose in de rug
mogelijk 5 of meer zenuwen zijn bekneld. Reflexen zijn niet goed,
en lopen is erg moeilijk en pijnlijk.
Deze artrose (vernauwingen) in het wervelkanaal maken een
operatie noodzakelijk, daarom zal D.V. op zaterdag (inhaalslag
vanwege lange wachtlijst) 30 mei een MRI onderzoek gedaan
worden. De uitslag hiervan hopen we jullie later mee te delen.

Groetjes vanuit Barneveld
(Oom) Benjamin en (tante) Riekie

(tante)Riekie

Voor degene die (tante) Riekie een kaartje of een berichtje willen sturen volgt hier haar
adres.

(Tante) Riekie van der Slikke,
Reehorst 32,
3772 RB Barneveld

Telefoonnummer: 034-2414944
Mailadres: b vanderslikke [slikke@live.nl]

___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Van Adriaan en Evelien Ottervanger – Stam kregen wij onderstaand bericht.

Beste familie,

Wij hebben blij nieuws! Mogelijk hebben jullie het al in de wandelgangen vernomen. We
hopen begin december een 4e kindje te krijgen. We hopen dat alles goed mag gaan.

Hartelijke groetjes,
Adriaan en Evelien Ottervanger.

Adriaan en Evelien, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Wij hopen met jullie, dat
het allemaal goed mag gaan. Jullie gaan weer een drukke tijd tegemoet waarin van alles
geregeld moeten worden. Maar dat zal best wel lukken. Wij wensen jullie daarbij veel sterkte.
En als de kleine geboren is ontvangen wij graag een kaartje voor de nieuwsbrief.

-----------------------------

In verband met bovenstaande opgave hebben wij de lijst aangepast.

Michiel en Martha den Besten- Bos, medio augustus.
Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam, begin december
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VERLIEFD - VERLOOFD EN DAN …..

Het doet ons een genoegen om te kunnen vermelden dat binnen onze familie nog
neven en nichten zijn die voor de nieuwsbrief melden dat zij in het huwelijksbootje
stappen. En zelfs met het verzoek om in het vervolg de nieuwsbrief te mogen
ontvangen. Het is een teken van meeleven met de familie. En dat doet ons deugd.
Wij hopen van ganser harte dat deze bijdrage en belangstelling ook wordt
overgenomen door de andere neven en nichten.

Allereerst ontvingen wij een trouwkaart van Jurian Waaijenborg en Louise van Noort.
Louise is een dochter van Jan en Lizette van Noort - van der Slikke.
Kort na jullie verloving hebben jullie een mooie grote woning gekocht. Alleen was het van
binnen niet meer van deze tijd. Jullie hebben met jullie ouders het hele huis verbouwd. En we
moeten zeggen dat het resultaat verbluffend is.
Wij wensen Jurian en Louise van harte toe dat zij een mooie huwelijksdag mogen hebben.
Wij lezen dat jullie Gods zegen willen vragen over jullie huwelijk. Wij wensen jullie van
harte een gezegende dienst toe en dat jullie met elkaar nog vele mooie en gezegende jaren
mogen hebben.

Toekomstig adres van het bruispaar is: ·
Bilderdijkstraat 35,
2902 AA Capelle aan den IJssel.

Trouwkaart Jurian en Louise

----------------------------------

De volgende die ons verblijdde met een trouwkaart zijn: Bart van der Heide ( zoon van
Gerrit en Esther van der Heide- Vuik)) en Anne-Marie in ’t Veld.
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Ook jullie van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. We mogen
veronderstellen dat jullie eveneens een drukke periode achter de rug hebben met breken en
bouwen. Maar het zal best wel gelukt zijn.
Wij lezen in jullie trouwkaart dat jullie eveneens Gods zegen willen vragen over jullie
huwelijk. Van harte wensen wij jullie een gezegende dienst toe en verder dat jullie met elkaar
nog vele mooie en gezegende jaren mogen hebben.
Bart en Anne-Marie toekomstadres is:

Nassaustraat 99,
2983 RC Ridderkerk

Trouwkaart Bart en Anne-Marie

----------------------------

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat (oom) Jan van der Burg en (tante) Lydia op 13 mei
in het huwelijk zullen treden. Een trouwkaart was bijgevoegd. (oom) Jan en (tante Lydia
vroeg ons het volgende berichtje te plaatsen.

(oom) Jan en (tante) Lydia

Geliefde familie,

Overweldigend was de belangstelling voor ons huwelijk. Vele
cadeaus, kaarten en dergelijke hebben wij van jullie mogen
ontvangen.
De dag van ons huwelijk was voor ons een hele mooie dag.
Na jaren van “alleen zijn” mogen wij nu elkaar hebben.
Omstreeks de jaarwisseling hopen wij een appartement te betrekken
in Geldermalsen. Tot die tijd wonen wij in de mooie woning van
(oom) Jan te Est.

Nogmaals allen hartelijk dank.

Hartelijke groeten,
(oom) Jan en (tante) Lydia van der Burg
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Mogelijk zij er die (oom) Jan en (tante) Lydia van der Burg – van der Slikke nog een
kaartje willen sturen. Hun adres is:

Fam. J. van der Burg,
Dreef 12,
4185NG EST.

Telefoonnummer; 0345-569660

___________________________________________________________________________

EEN BIJDRAGE VAAN (OOM) PETER

Beste familie,

Op donderdag 25 juni 2015 wordt onze tweede vestiging van Topcapital N.V. in de gemeente
Huizen geopend.

Topcapital groeit in Amsterdam uit z'n
jasje. Er werken inmiddels 9 mensen en
een 10e persoon zal vermoedelijk na de
zomer bij ons gaan starten.
Topcapital is een snel groeiende
vermogensbeheer praktijk en behoort
inmiddels tot de top tien van
zelfstandige vermogensbeheerders in
Nederland.

Het mooie is dat wij dit niet hebben
nagestreefd maar dat het ons
gewoon overkomt omdat wij werken
zoals wij werken. Feitelijk is onze groei
de resultante van het vertrouwen dat mensen met vermogen ons brengen. Overigens vinden
wij dit het mooiste cadeau dat wij kunnen krijgen: Vertrouwen.

Natuurlijk is het fijn en zijn wij meer dan dankbaar dat wij in acht jaar uitgegroeid zijn tot
een stevige en gezonde onderneming en dat wij er met elkaar veel werkplezier aan ontlenen.
Broers, zussen en verdere familie die het leuk vinden om de opening bij te wonen, zijn bij
dezen van harte uitgenodigd.

Wij vragen wel om de deelname even bij mij (P.Slikke@kpnplanet.nl)  te melden. Er moet
per slot van rekening genoeg te drinken en te smullen zijn.

Met hartelijke groet,

Broer (oom) Peter
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GEDICHT VAN DE MAAND

Eén van de vele liederen die vroeger aan de Binnensingel te Vlaardingen, door (tante) Lydia,
(tante) Hanna en de andere zussen zongen tijdens de vaat, was dit onderstaand lied. Het
werd met lange halen gezongen en dan ook nog met tweede stem. Het was dus echt genieten!

Langs berg en dal

Langs berg en dal, klinkt hoorngeschal,
Met volle zuivere toon,   (2x)

En fors en stout weerklinkt door ’t woud,
Die galm zo schoon, zo schoon    (2x)

't Geeft schoner kleur, en frisser geur,
Aan alles wat m' omringt,    (2x)

En 't beekje spat zijn paarlend nat,
Alsof 't een liedje zingt    (2x)

Genot en rust, en levenslust
Daalt bij die melodij,    (2x)

Verdriet en smart wijkt uit het hart,
En vlucht, en vlucht van mij    (2x)

Als je het lied wil horen ga dan naar: https://www.youtube.com/watch?v=BA-jnFhgORo
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Wij gaan nu weer verder met de belevenissen van opa en oma aan de Binnensingel te
Vlaardingen.

Het was eind jaren vijftig van de vorige eeuw dat opa zich de luxe kon permitteren om een
bromfiets te kopen. En dat werd een Solex. Een Solex was niet meer dan een veredelde fiets
met op het voorwiel een motortje aangebracht. Oma en de kinderen hebben ervaren dat opa
zeer in z’n schik was met de Solex.

(Tante) Lydia en (oom) Peter met (tante) Elisabeth op opa’s eerste bromfiets

Iedere zaterdagmiddag, na werktijd, want ‘s morgens moest er nog gewerkt worden, ging de
hele “bromfiets” uit elkaar, werd elk onderdeeltje schoongemaakt en weer in elkaar gezet. En
dan moest je niet te dicht in de buurt bij opa komen, want dan riskeerde je een flinke klap.
Immers je bent zo een onderdeel kwijt en dat mocht natuurlijk niet gebeuren.

Later kocht opa een grotere bromfiets, een Union. Ook daar was opa zeer mee in zijn sas.
Maar o wat een ellende gaf deze bromfiets. Dan deed het licht niet en dan weer wel. Vele
malen is het euvel door een fietsenmaker gerepareerd, maar het licht bleef voor problemen
zorgen. De fietsenmaker werd er gek van. Uiteindelijk werd de bromfiets teruggestuurd naar
de fabriek voor reparatie. Maar ook dat heeft niets geholpen. Het licht bleef aan en uit gaan.
Opa was teneinde raad en soms in staat om de bromfiets in de haven te rijden.

Eens mocht (oom) Maarten op een dag de bromfiets lenen om met klasgenoten van de
bedrijfsschool  op  excursie  te  gaan.  Hij  was  pas  zestien  jaar  oud  en  opa  was  bereid  om een
keer lopend naar zijn werk te gaan.
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Maar (oom) Maarten had nog geen tien kilometer gereden toen de bromfiets langzaam door
het frame zakte en tenslotte in tweeën brak. Verder rijden was onmogelijk maar gelukkig
mocht hij bij een ander achterop.

Via de fietsenmaker is de bromfiets opnieuw naar de fabriek teruggegaan en is het gratis van
een nieuw frame voorzien. Sindsdien heeft het licht het altijd gedaan en nooit meer
problemen gegeven.

Tot zover weer een stukje geschiedenis van onze (groot-) ouders. D.V. de volgende maal
hopen wij weer hiermee verder te gaan.
___________________________________________________________________________

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gebruikelijk volgt eerst een bedankje van de vorige “Jarige van de maand” En dat
was Nienke van der Slikke. Zij schreef ons het volgende.

Nienke van der Slikke

Lieve familie,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik
mocht ontvangen vanwege mijn 17e verjaardag. Ik heb een hele leuke
dag gehad! En natuurlijk wil ik in het bijzonder mijn opa en oma
bedanken voor het opgeven van 'de jarige van de maand'.

Groetjes,
Nienke

----------------------------

Na het herhalen van een oproep voor een bijdrage voor de nieuwsbrief krijgen wij doorgaans
meerdere aanmeldingen voor de rubriek “Jarige van de maand”. Ook nu hebben wij na de
herhaalde oproep diverse aanmeldingen ontvangen. En dan is het voor ons best lastig een
keuze te maken.
Maar na ampel beraad is “de Jarige van de maand juni”geworden:

Laurens Gerrets

Laurens met de tweeling
van Jaap en Bettine
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Van zijn ouders (oom) Guus en (tante) Bartelien Gerrets – van der Slikke kregen wij de
volgende mail.

Hallo Maarten en Sophia,

Wij hebben iemand die wij graag willen voordragen als jarige van de maand.
Wij hebben een lieve zoon en die heet Laurens.
Heeft voor ons het hart op de goede plaats en betoont ons altijd zijn liefde.
Hijs is “gek” op zijn neven en nichten en als hij de kans krijgt zit hij ermee op zijn schoot
Hij woont helemaal alleen, dus een leuke verrassing als hij door een stapel post wordt
overvallen. ( grapje)
Zijn adres is:   L.J. Gerrets

  Rigoletto 18a
 2907JH Capelle aan den IJssel

Dan vermeld ik nog dat hij (en dat mag bij een man) op 22 juni zeven en twintig jaar hoopt
te worden.

Lieve groeten,
Guus en Bartelien

Wij zijn benieuwd of er stapel post wordt bezorgd, maar wij vrezen van niet.
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

In verband met onze vakantie in week 24 zal de volgende nieuwsbrief niet op de 15e van
de maand verschijnen maar D.V. op vrijdag 19 juni.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


