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COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

HUWELIJK 
 

 

Kort geleden waren mijn schoonzus en zwager 50 jaar getrouwd. Dat 

vierden ze met de familie in een wereldrestaurant. Daar kan je van 

alles eten, vet en mager, vlees en vis, koud en warm, uit bekende 

landen, maar ook uit landen waar niemand ooit van hoorde. Je mag 

ook onbeperkt eten. Tot je misselijk bent of tot je klapt zogezegd. Dus 

er is niets te klagen, behalve dan dat je het zelf moet uitzoeken, en op 

je bord kwakken. Geen keurige ober of een charmante dienster. 

Klagen doet dan ook niemand en dat is ook niet het probleem! Wel dat 

je later spijt hebt dat je zoveel gegeten hebt. Dat komt natuurlijk 

omdat je de gastheer en gastvrouw niet wilt teleurstellen. Uiteindelijk 

hebben ze er ieder flink voor betaald dat een zich volpropt.  

Daar komt nog bij dat het gratis is, dus eet je tot je niet meer kan. 

 

Toen ik trouwde gaven wij uit pure armoe een 

broodmaaltijd. Ik had de gasten liever een diner in een 

eersteklas restaurant aangeboden, maar helaas was mijn 

salaris daar niet toereikend voor. We konden de gasten ook 

niet met een lege maag naar huis sturen dus gaven we hen 

een broodje met kaas en jam. Niet in een restaurant maar in 

een verenigingsgebouw dat “Liefde en Vrede” heette. 

 

Nou is dat natuurlijk ook wel wat waard. Een broodje liefde 

en vrede! Maar goed, het heeft lang geknaagd dat m’n 

bruiloft een dergelijke soberheid toonde. 

 

Nu is pas mijn zus getrouwd. We wensen haar met onze 

nieuwe zwager alle goeds toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eerste instantie moest ik aan mijn eigen huwelijk denken.  

Hoeveel gasten zijn er toen geweest?                                                                 Het bruidspaar 

 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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Dertig misschien? Ik vond het eigenlijk al teveel, maar alla. Op de bruiloft van mijn zus 

echter, was het een menigte, die niet te tellen was. En wat een geluid kan die massa 

produceren. En dat in de oren van een in zichzelf gekeerde man zoals ik ben. Al die mensen 

kwamen niet alleen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar waren ook genodigd 

voor de broodmaaltijd. 

 

 
“Obers vol schalen”  

Nou eten was er genoeg, met schalen 

vol kwam de ene ober na de andere 

binnen. Het was geen diner, maar ook 

geen broodmaaltijd. Was het een fors 

aangeklede lunch? Eerst lekkere soep. 

Toen broodjes met zalm, broodjes met 

paling, met serranoham, wat een luxe. 

Wij eten dat niet elke dag. Achteraf ben 

ik blij dat we op broodjes zijn 

getrakteerd. Allereerst kan je die 

mensen van dat restaurant niet aandoen 

om “warm” te eten. Wie moet al die 

aardappels schillen? En bovendien, we 

konden nu uit het “vuistje” eten. Geen  

vuile borden, geen bestek. Zo van de schaal hup in het mondje. 

 

Als de kers op de taart kregen we ook nog een toetje. 

Daar had ik eigenlijk niet op gerekend. Ik moest nu 

kiezen tussen of misselijk worden of zoals eerder 

gezegd “klappen”. Ik koos voor “klappen” en ben 

dus na de roze en rode verrukkingen nog een keer 

terug gegaan om ijs te eten. Als je veel ijs eet, dan 

bevriest alles in je maag en “klap” je minder erg.  

 

Ik wil graag leren van anderen; van beide 

huwelijken, van het 50-jarig huwelijk van mijn 

zwager en schoonzus en van het huwelijk van mijn 

bloedeigen zus en nu zwager. Dat moet ook wel want 

ik zweef op meerdere gedachten. Straks ben ik ook 

bij leven en welzijn 50 jaar getrouwd en wat dan? 

 

 Moet ik het doen zoals mijn zus of zoals die familie 

van de koude kant. Ik ben er nog niet uit. Waar ik 

wel uit ben is de huwelijksreis.  

 

 
We kregen ook nog een toetje 

Toen we trouwden gingen we 3 dagen op huwelijksreis. Dat liep voor mijn vrouw uit op een 

grote misère. De tweede dag hadden we al ruzie en liep ik weg. ’s Avonds verscheen ik weer 

boven water. Tja, nooit gedacht dat we de 50 jaar zouden volmaken. 

 

Ik ken andere mensen die gingen op een bromfiets op huwelijksreis. Daar moet je ook niet 

aan beginnen. Dat was van Vlaardingen naar Zeeuws Vlaanderen. De man zat heerlijk op een 

zadel maar de vrouw op een bagagedrager. Aan het eind van de reis, zei ze zelf, had ze een 
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blikken achterste en bovendien was ze tot op het bot verkleumd. Ze waren om 09.00 uur 

vertrokken en ’s avonds om 10.00 uur ter plaatse. Er was geen restaurant meer open en met 

een zakje patat moest ze naar bed.  

 

Ik ben het vergeten te vragen, maar ik geloof dat mijn zus niet op huwelijksreis ging. Heel 

verstandig. Dus als ik 50 jaar getrouwd ben denk ik, blijf ik ook lekker thuis, is nog goedkoop 

ook. Maar waar ik helaas wel aan vast zit is dat eten. Diner of broodmaaltijd? En waar?  

Hebt U een idee? Voor elke goede tip geef ik een beloning. Maar hoe het ook uitvalt, U hoort 

nog van mij. 

Een hartelijke groet, 

 

Tot de volgende keer, 

(oom) Johan  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

FOTO VAN DE MAAND 

 

Deze keer een foto van de maand die door een neef is aangedragen. En niet alleen een foto, 

maar zelfs met een toelichting. En wat moeten wij dan daaraan toevoegen. Niets toch.  

Wie is de volgende? Wij zijn benieuwd. 

 

Beste familie, 
  
U kent het wel. Foto’s bewaar je in een grote oude dekenkist. Door de jaren heen steeds 
voller en voller, en uiteindelijk........, ja ja de bodem eruit. Niet te begrijpen in een tijd waar 
de meeste foto’s gewoon digitaal bewaard worden. Eigenlijk wel leuk zo’n dekenkist. Daar 
kan je nog eens tussen snuffelen en kom je nog eens wat leuks tegen. Digitaal is dat veel 
saaier. Maar goed. 
 

 
Mijn stoere vader 

Alle foto’s uit de dekenkist gehaald en stapels gemaakt. 
Natuurlijk vielen die stapels uiteindelijk om. Fotomapjes 
stapelen nooit fijn en dan met die nare negatiefjes ervoor, 
één groot fotopallet op zolder, maar goed.......  
 
Schroeven gepakt, schroeftol erbij en de bodem van de 
kist goed vastgezet. Zo, dat gebeurd mij geen tweede 
keer. Maar ja. Alle foto’s moeten er ook weer in. 
Vervelende klus voor even tussendoor. Al die rommel. 
Komt nooit goed uit.  
 
Maar ja, toch mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd........ 
Zo pak je er wat mapjes tussenuit om eens even te kijken 
welke kiekjes er in het verleden allemaal gemaakt zijn. 
Eigenlijk, hoe ouder hoe leuker. Uiteindelijk kwam ik deze 
foto tegen van mijn stoere vader. Zo heerlijk in de 
zomertijd als nu. Even ontspannen. Wie wil nu niet zo’n  
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mooie foto delen van zijn eigen vader, je trots, je komaf, je geschiedenis, toen je zelf nog 
heel klein was, die zoveel voor je gedaan heeft, een vader die veel jonger was dan dat ik zelf 
nu “Ben”. 
___________________________________________________________________________   
 

 

HET ZIEKENHOEKJE 

  

Onze geliefde broer Cees heeft deze maand geen bijdrage geleverd.  

  

 
(oom) Cees van der Slikke 

 

Desondanks roepen wij jullie op om hem een kaartje te sturen al dan 

niet met wat versterkende woorden. 

 

Zijn adres is:   C. van der Slikke, 

  Oosterweezenstraat 309, 

  1823 CN Alkmaar. 

 

  

 

-------------------------------------- 

 

Van (oom) Ben van der Slikke kregen wij de volgende mail. 

 

Beste familie, 
  
Afgelopen dinsdag (14 juni 2015) is (tante) 
Riekie geopereerd. De cyste in het 
ruggenmergkanaal (en artrose) is, voorover 
dat mogelijk was, verwijderd. 
Ze had veel pijn, hopelijk mag het nu door 
de operatie verlichting geven. 
  
Hartelijke groetjes, 
(Oom) Ben 

 

 

p.s. Wij kregen zojuist het bericht dat de operatie goed is gegaan, maar dat (tante) Riekie 

zeker nog tot vrijdag in het ziekenhuis moet blijven. 

 

Als er zijn die (tante) Riekie nog een riem onder het hart willen steken volgt hier haar adres. 

 

   (Tante) Riekie van der Slikke – Snel, 

   Reehorst 32, 

   3772 RB Barneveld 

Bel je liever:  0342-414944 

Mailen mag ook: b@slikkevander.nl 

mailto:b@slikkevander.nl
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GEBOORTE 

 
In de afgelopen periode hebben wij geen aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar een 

baby’tje wordt verwacht. Dus de lijst is niet veranderd en ziet er als volgt uit.  

 

  Michiel en Martha den Besten- Bos, medio augustus. 

  Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam, begin december 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VERLIEFD, VERLOOFD EN DAN GETROUWD….. 

 

In de vorige nieuwsbrief (nummer 102) hebben wij een trouwkaart van Jurian Waaijenborg 

en Louise van Noort in de nieuwsbrief opgenomen. Zij zijn op donderdag 28 mei in het 

huwelijk getreden. 

En zoals jullie weten is Louise een 

kleindochter van ons, de redactie van de 

nieuwsbrief. 

 

Het is een hele mooi dag geworden en toen wij 

naar huis gingen kregen wij deze mooie foto 

mee. 

 

Zijn er die Jurian en Louise noch willen 

feliciteren met hun huwelijk, dan kunnen zij de 

felicitatie sturen naar: 

 

    Het bruidspaar Waaijenborg- van Noort 

    Bilderdijkstraat 35, 

    2902 AA Capelle aan den IJssel. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 
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GEDICHT VAN DE MAAND 

 

We hebben, gezien het weer van de afgelopen weken, de zomer in ons hoofd. Met dit 

ouderwetse zingliedje geven wij hieraan een invulling. 

 

 
 

Waar de blanke top de duinen 
 

Waar de blanke top der duinen 

Schittert in den zonnegloed. 

En de Noordzee, vriend'lijk bruisend, 

Neêrlands smalle kust begroet, 

Juich ik aan het vlakke strand, 

Juich ik aan het vlakke strand: 

'k Heb u lief, mijn Nederland! 

'k Heb u lief, mijn Nederland! 

 

Waar het lachend groen der heuvels 

't Kleed der stille heide-omzoomt, 

Waar langs rijk beladen velden 

Rijn of Maas of Schelde stroomt. 

Klinkt mijn lied op oude trant: 

Klinkt mijn lied op oude trant: 

'k heb u lief, mijn Nederland! 

'k heb u lief, mijn Nederland! 

 

Blijf gezegend, land der Vaad'ren 

Make-u eendracht sterk en groot, 

Blijve 't volk der Koninginne 

Hou en trouw in nood en dood! 

Doe zo ieder 't woord gestand: 

Doe zo ieder 't woord gestand: 

'k Heb u lief, mijn Nederland! 

'k Heb u lief, mijn Nederland!  

 

In de Tweede Wereldoorlog zongen  

ze het als volgt. 

 

Waar de blanke top der duinen, 

Afgezet met prikkeldraad, 

Waar op ied're honderd meter, 

Zo'n verdraaide rotmof staat, 

Juich ik aan het afgezette strand: 

 

 

Als je het lied wil horen ga dan naar:  

https://www.youtube.com/watch?v=y0ByuI9CWkE 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief gaan we nu weer verder met de belevenissen van opa 

en oma aan de Binnensingel te Vlaardingen. 

 

Het huis aan de Binnensingel te Vlaardingen van opa en oma van der Slikke was echt een 

huis van “Zoete inval”.  

 

 
Binnensingel 29 

Zo was het halverwege de jaren vijftig dat een collega van 

opa met zijn vrouw op visite kwamen. Het werd een 

gezellige avond. Aan het eind van de avond wilden zij 

graag eens zien hoe alles was ingedeeld en hoe alles een 

plaatsje in het huis had gekregen. Immers waar laat je 

veertien kinderen. Opa en oma waren best een beetje trots 

dat het met zo’n groot gezin alles er nog zo netjes uit zag, 

dus hadden zij hiertegen geen bezwaren. 

 

Alle kleine kinderen lagen in bed en het was een lust voor 

het oog om dat te zien, zo vredig. 

 

Nadat de collega zo alles had overzien zei hij tegen zijn 

vrouw in bijzijn van opa en oma: “Dit heb ik jou toch niet 

aangedaan”. In plaats dat hij een compliment gaf dat alles 

er nog zo netjes en verzorgd uitzag, kreeg opa dus een trap 

na. Te begrijpen valt dat opa en oma dit moesten 

verwerken. 

 

Nu was deze collega ook nog een opschepper. Hij was heel trots op zijn twee kinderen. Zijn 

zoon was zijn oogappel en studeerde voor marconist en zijn dochter volgde ook een mooie 

opleiding. Maar, wat gebeurde er na enige tijd. 

 

Zijn zoon moest voor stage één reisje varen en daarna weer theorie volgen. Maar toen hij in 

het buitenland was kreeg hij malaria en is daaraan overleden en kreeg een zeemansbegrafenis 

Zijn dochter kreeg een vriend die hij niet geschikt vond. Het gevolg daarvan was dat hij 

weinig of geen contact meer had met zijn dochter.  

 

Toen moest hij bekennen dat hij jaloers was op opa. Een zoon verloren en een dochter waar 

hij geen contact meer mee had. “En jij”, zei hij, “Jij hebt alles. Wat ben ik jaloers op jou”. 

 

Deze gebeurtenissen hebben veel indruk op onze (groot-)ouders gemaakt. Zij zagen dan ook 

dat het hebben van een groot gezin, een grote zegen is van de Heere.  

 

De volgende keer hopen wij weer verder te gaan met een stukje geschiedenis van onze  

(groot-)ouders aan de Binnensingel. 
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GESLAAGD 

 

Op onze oproep wie iets te melden had voor de nieuwsbrief kregen wij van (oom) Peter van 

der Slikke het bericht dat Marielot geslaagd is voor de Amsterdamse Filmacademie. 

Door deze feliciteren wij Marielot van harte met dit mooie resultaat en wellicht zullen wij, 

gelet op haar opleiding, meer van haar horen. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe 

loopbaan en wie weet horen wij meer van haar. 

 

Beste Familie, 

 

Marielot, onze jongste dochter, is geslaagd voor de Amsterdamse Filmacademie. Haar 

eindexamenfilm was OK en komt in het najaar op de VPRO televisie. Ze heeft een parttime 

baan bij een productie bedrijf, waar zij eerder één dag stage liep, en waar ze nu twee dagen 

per week gaat werken. Ze gaat dus nog op zoek naar aanvullend werk om in haar kosten van 

levensonderhoud te kunnen voorzien.  

 

Als gezin mochten wij bij de première zijn en dat was een leuke en bijzondere ervaring. 

Marielot is afgestudeerd als scenarist (iemand die een scenario schrijft) en daarmee heeft ze 

aangetoond goed te kunnen schrijven en bruikbare scenario’s te kunnen produceren. Wij zijn 

ervan overtuigd dat wij meer van haar gaan horen, omdat ze vanuit haar hart opereert, zeer 

gedreven is en bereid en in staat is keihard te werken.  

 

Het allerbeste en liefs van  

Fenna en Peter uit Huizen 

___________________________________________________________________________ 

 

OPROEP 

 

Wij kregen het verzoek om het volgende berichtje in de nieuwsbrief te plaatsen. 

 

Beste familie, 

 

Dylan, een zoon van Joke Bakker zijn laptop is 

kapot en hij heeft geen geld om een andere te 

kopen. Nu is verstoken van berichten van school, 

werk, familie en vrienden.  

Mijn vraag is dan ook: Is er iemand in de familie 

die nog een goed werkende laptop heeft staan en 

niet meer gebruikt en deze ter beschikking wilt 

stellen aan Dylan? 

Zou je dan contact willen opnemen met: 

                     (tante) Nel Bakker – van der Slikke, 

telefoon        010-434 0084, 

of per mail   p.bakker-ndd@kpnplanet.nl. 

                                        

 Liefs en alvast bedankt, 

 (tante) Nel 

 

 
 

mailto:p.bakker-ndd@kpnplanet.nl


__________________________________________________________________________ 
  
Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                               nummer 103, juli 2015 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 9 

 

NOG EEN OPROEP 

 

Voor de nieuwsbrief kregen wij nog een oproep met het verzoek dit op te nemen. Gelet dat 

het hier gaat om gehandicaptenzorg willen wij jullie dit niet onthouden.  

 

 
 

Beste familie, 
 
Van 1 augustus t/m 8 augustus hopen wij met een groep verstandelijk gehandicapten een 
weekje mee op kamp te gaan. Op donderdagavond 6 augustus a.s. is in Barneveld in de 
Gereformeerde Gemeente Zuid, Adullamkerk, Ds. E. Fransenlaan 6. een zangavond is waarbij 
deze groep ook zal zingen Er zal ook nog een ander koor bij aanwezig zijn. Aanvang van de 
dienst om19.30 u.  
Dus van harte aanbevolen. Iedereen die in de buurt is of woont, is van harte welkom.  
Ds. van Boven zal een meditatie houden en er zal ook zal de collecte voor het kamp zijn. 
  
Zijn er nog mensen die willen sponsoren of een gift willen geven van harte aanbevolen!! 
  
Dit kan gestort worden op rekeningnummer NL 74 ABNA 0491 1645 48  
  
Met een hartelijk groet  
(Oom) Cees en (tante) Elisabeth Mudde. 
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EEN BERICHTJE 

 

Van (oom) Peter kregen wij voor de nieuwsbrief nog het volgende berichtje. 

 

Beste familie, 

 
Wij hebben een leuke en boeiende opening gehad van ons bedrijf “Topcapital” in Huizen. In 

de regio en ook in de media ( zie bijgaand) heeft het de nodige aandacht gekregen. 

Onderstaand vind je nog een bericht dat in een Huizerkrantje is geplaatst. Wij hebben de tekst 

daarvoor zelf aangeleverd. Super leuk was het dat wij bij de opening drie botters voor ons 

kantoor hadden liggen waarmee de gasten een tochtje van 3/4 uur konden maken. Circa 90 

gasten hebben daarvan gebruik gemaakt.  

 

Het allerbeste en liefs van 

Fenna en Peter uit Huizen 
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JARIGE VAN DE MAAND 

 

Allereerst een bedankje van  “de Jarige van de maand juni”  te weten Laurens Gerrets 

 
Lieve familie. 

 

Iedereen hartelijk bedankt voor alle kaarten die ik mocht ontvangen 

voor mijn verjaardag met veel gelukwensen en prachtige teksten.  

Ik heb het gebaar erg gewaardeerd! 

 

Ik hoop U allen snel weer te zien bij een familie gelegenheid en 

groet U met een tekst ter bemoediging uit Romeinen 3. 

 

Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, 

wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. 

 
Laurens Gerrets 

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.  

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;  

en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen 

omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 

 

Met vriendelijke groet 

Laurens Gerrets 

 
------------------------------ 

 

“De Jarige van de maan augustus” is geworden:       Lysanne de Groot. 

 
Lysanne is een lief dochtertje van Martijn en Debora de Groot – van Krimpen. 

 

 
Lysanne 

 

Wij hebben begrepen dat het een vrolijke meid is en goed haar moeder 

helpt. Zij hoopt op vrijdag 28 augustus acht jaar te worden dus is het al 

een aardige dame. Het zou dan ook leuk zijn als zij wordt verblijd met 

een stapel kaartjes. Haar adres is: 

 

                                Lysanne de Groot, 

                                Arica 142, 

                                2903 PG Capelle aan den IJssel. 

Bellen mag ook:      010-785 1895 

Mail je liever:          madegro@live.nl 

 

Dat moet toch lukken of niet. 

 

mailto:madegro@live.nl
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TENSLOTTE 

 

Zo langzamerhand hebben wij de zaken aangaande de computer weer aardig op orde. 

Gelukkig zijn alle foto’s, documenten en dergelijke weer beschikbaar. Ook de mailadressen 

hebben weer aardig compleet. 

 

Het is echter mogelijk dat niet iedereen die voorheen de nieuwsbrief ontving, deze nu wel 

heeft ontvangen. Klaarblijkelijk is het mailadres gedeletet. Als je dat hoort, laat het ons weten. 

Wij zullen er zorg voor dragen dat het mailadres weer in onze bestand wordt opgenomen.  

 

Maar het kan ook zijn dat deze nieuwsbrief is verstuurd naar een mailadres wat niet de 

bedoeling is. Laat ons dat ook weten. Wij zullen dan dit mailadres uit onze bestand wissen. 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia   

 


