
 

 

__________________________________________________________________________  

 
NEGENDE JAARGANG                                               NUMMER 104, AUGUSTUS 2015  
___________________________________________________________________________                                                                                                              
 

COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

VAKANTIE 

 

 

Bent u al met vakantie geweest? En was het gezellig? 

Wij zijn dit jaar met onze jongste dochter een week in Zuid Limburg 

geweest. Heel gezellig. We hebben veel gewandeld. Bijna elke dag. 

En dan gingen alle kinderen mee. Ook hun zoontje van 6 jaar. We 

liepen dan ongeveer 6 á 8 kilometer. Dat ging met hun dochters 

prima, maar met hun zoon was het wel eens wat problematisch. Niet 

dat hij het niet aankon, maar vooral als het parcours wat saai werd 

dan liep hij te mopperen. Een schitterend afleiding bleek als je hem 

onderweg een verhaaltje vertelde. Dan liep hij het parcours 

ongemerkt. Dus op een gegeven moment toen hij zich verveelde was 

ik de klos om hem een verhaaltje te vertellen. 

 

Nou ik wist zo gauw niet wat, dus vertelde ik 

over een man die heel sterk was en ging vechten 

en dat hij een hele lange pruik ophad en aan een 

tak bleef hangen en toen door de vijand 

gevangen genomen werd. Het mocht niet te 

bloederig zijn van zijn moeder en ook niet te 

spannend want dan sliep hij slecht. Afijn, ik heb 

over dat verhaal een kwartier gedaan en toen 

was mijn fantasie op. Aan het eind van het 

verhaal vroeg hij hoe die man heette. Ik wist zo 

gauw geen naam te verzinnen, dus zei ik maar:  

 
Absalom met zijn haar vast aan een boom 

‘O, die man heette Absalom”.  

“Maar opa”, zei hij, “Ik ken dat verhaal wel, maar die man was de zoon van David en die had 

helemaal geen pruik, dat haar was echt! “ Ja, wat moet je daar nu op antwoorden? Dat was 

duidelijk van mij een miskleun. 

 

Zo ging ik opnieuw de mist in tijdens een midweek vakantie op de camping: “de Klimberg” in 

Hardenberg. We waren op visite bij een schoonzus en zwager en die stonden weer naast een 

zoon van hen die 4 geadopteerde kinderen heeft.  
___________________________________________________________________________  
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Eén van die jongens, Mutze van 12, zat te schaken met zijn oma.  

 

 
Oma dacht diep na. 

Oma dacht diep na en meende toch wel goede zetten te 

doen. Nou in mijn ogen bakte ze er niet veel van, maar 

de jongen leek ook geen ster. Dus wat dat betreft leken 

ze wel aan elkaar gewaagd. Na dit spelletje schaak werd 

ik als schaakspecialist geïntroduceerd en ja, daar wilde 

de aangenomen zoon uit Taiwan toch wel graag een 

spelletje mee spelen. Gezien zijn kwaliteiten meende ik 

hem wel te moeten waarschuwen voor een teleurstelling 

en deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat 

ik wel op 3 schaakverenigingen gezeten had en of hij 

tegen zijn verlies kon. Maar dat was geen probleem. Dus 

wij aan het schaken.  

 

Nou al gauw maakte hij een foutje en ik kon ik zo een toren tegen een loper ruilen. Dus ik 

was in het voordeel. Maar ik juichte te vroeg. Want na nog een paar zetten was ik een loper en 

een toren achter. Helaas schaakte hij beter dan ik. Wat bleek. Ik heb het nagevraagd, maar 

jongens en meisjes uit Taiwan en China en ook jeugd uit landen als Bosnië en Servië hebben 

geleerd om de ouderdom alle eer te bewijzen. 

  

In Nederland is dat anders. Ik zei eens iets tegen een dame die voor piepte voor een andere 

vrouw in een rolstoel. Die dame voegde mij minzaam toe: “hoepel op joh ouwe l….“ . Nou, 

deze jongeman liet uit beleefdheid zijn oma winnen. Wat een zelfverloochening!  

Hij kon prima schaken en dat heb ik gemerkt. Dat was voor deze hoogmoedige man wel een 

lesje! 

 

De laatste vakantie was een week op een 

minicamping “ De Bosrand “ in Beekbergen. 

We hadden een midweek in Hardenberg op een 

camping gestaan vanwege een familiedag. 

Daarna zouden we naar huis gaan vanwege de 

volièrevogels en schone kleren en dergelijke en 

daarna doorreizen naar Beekbergen om een 

weekje te helpen in een huis van mijn kleinzoon 

die over een paar maanden hoopt te trouwen. 

Door verschillende oorzaken kwam daar niet 

van en zijn we rechtstreeks vanuit Hardenberg 

naar Beekbergen verhuisd.  
 

Camping “De Bosrand” 

 

Dat gaf wel wat problemen want ik had te weinig schone kleren bij me. Goede raad is duur. 

Maar ik had wel een 

oplossing. Ik kroop ’s avonds onder de douche en heb daar een onderbroek een lekker sopje 

gegeven. Daarna heb ik de broek buiten opgehangen om te drogen. Helaas was de andere dag 

de broek nog even nat als na het sopje. Wat te doen? Er zat niets anders op dan de broek maar 

nat aan te trekken, een mens moet toch wat!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzT9a_Co8cCFeoX2wodEVADWg&url=http%3A%2F%2Fwww.debosrand.nl%2F&ei=cTjLVYzXDOqv7AaRoI3QBQ&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNF_PYIHxoAPUynBubF-vhx2OJQP6A&ust=1439467939614730
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Vakantie is fijn, zeker, ik hoop dat iedereen er goede en fijne herinneringen aan heeft. Dat 

wens ik iedereen toe. Maar mijn ervaringen zijn toch wel dat er wel eens iets anders verloopt 

dan gedacht! Hebt U dat ook?  
 

Een hartelijke groet, 

(Oom) Johan 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 

 

Iedere maand, zoals ook deze maand, begint de Slikkertjes-Nieuwsbrief met een column van 

(oom) Johan. Zo ook in de maand december 2014. Toen schreef (oom) Johan het 

onderstaande stukje. Naar aanleiding van dit stukje kan worden geconcludeerd dat (oom) 

Johan heel zuinig is. Want voor het verzenden van Nieuwjaarskaarten en dergelijke maakt hij 

gebruik van de kaarten van Removos en van andere liefdadige instellingen die deze kaarten 

voor promotie gratis ter beschikking stellen. (Alhoewel ook van je verwacht wordt dat je een 

donatie doet). Hier volgt het bedoelde stukje.  

 

 
Dit gelezen hebbende, hebben enkele familieleden de afgelopen periode voor (oom) Johan 

deze gratis kaarten gespaard verwachtende hem hiermee een plezier te doen. Deze tientallen 

gespaarde gratis kaarten zijn op zijn verjaardag jl. 23 juli met een gedicht door (tante) 

Bartelien namens de familie aan hem overhandigd. 
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Wij hebben gemerkt dat (oom) Johan hier heel blij mee was. Want, zoals hij zei, hij hoeft dit 

jaar geen nieuwjaarskaarten te kopen, alleen nog maar wat postzegels en meer niet. En dat 

scheelt heel veel geld. En nu, zei hij, is hij zo eindelijk in staat om die fel begeerde nieuwe 

auto te kopen. Verder vroeg hij ons om in de nieuwsbrief een oproep te plaatsen om voor hem  

deze gratis kaarten te verzamelen.  

 

Als je zo enkele tientallen kaarten bijeen hebt verzameld, dan kun je ze daarna naar hem 

toesturen. (Oom) Johan vroeg wel met nadruk de familie te vragen om het pakketje 

voldoende te frankeren, daar hij anders voor extra kosten komt te staan en daar zit hij niet op 

te wachten. 

Namens (oom) Johan ) alvast bedankt. 

 

 

Dan volgt hier het mooie gedicht gerijmd voor (oom) Johan van der Slikke en door (tante) 

Bartelien Gerrets – van der Slikke.  

 

 

 

 

Lieve jarige broer, Johan. 
 

 

 
Jij bent jarig.. , van harte gefeliciteerd! 

We verwachten dat je ons tracteert. 
Bij een verjaardag horen kado's. 
Dus spaarden wij een hele poos, 

iets wat jij "afgrijselijk" vindt, 
maar dat je evenwel tóch zint! 

Want jouw ingeschapen zuinigheid, 
heeft tot dit kado geleid. 

 
Je schreef een column, vorig jaar 
in de nieuwsbrief, werk'lijk waar. 
Dat jij ....         aan Jan en Alleman 

ja, dat schreef je echt, Johan! 
Dat jij ..aan Jan Rap en zijn maten 
( ik zit niet uit m'n nek te praten) 

 Dat jij .... aan verre nichten, neven 
een gratis kaartje had geschreven 

 
 

 
 
 
 

Wij slaan twéé vliegen in een klap, 
nee Johan, dat is geen grap. 

Wij kregen óók deze kaarten, voor niks, 
en jouw verjaardag kost ons zo, geen riks! 

 
Jij schrijft voor de familieband 

gezellig een kaartje met de hand. 
't Is alles voor het goede doel 

en... jij begrijpt, hoe ik me voel. 
 

Van 
Guus en Bartelien, 

Maarten en Sophia. 
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FOTO VAN DE MAAND 

 

Dan volgt hier een foto uit de collectie van (tante) Lydia van der Burg – van der Slikke. 

Het is een echte leuke foto uit de oude schoenendoos van opa en oma van der Slikke. Deze 

foto is genomen voor de deur van de woning aan de Binnensingel 29 te Vlaardingen. En gelet 

op de leeftijden en de kleding moet deze in de zomer van 1955 genomen zijn  

  

 

 
 

Van links naar rechts en van boven naar beneden zijn: 

 

Nel en voor ons een onbekend persoon. 

Rinus, Jaap, Bartelien, Pieter, Hanna met een huilende Benjamin 

Maarten met Anneke  

(achter Pieter staat bijna onzichtbaar Cees) 

 

___________________________________________________________________________   
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HET ZIEKENHOEKJE 

  

Ondanks ons verzoek aan onze geliefde broer Cees om een stukje te schrijven voor de 

nieuwsbrief hebben wij geen bijdrage van hem ontvangen.  

  

 
(oom) Cees van der Slikke 

 

Desondanks roepen wij jullie op, omdat hij ongeneselijk ziek is  om 

hem een kaartje te sturen al dan niet met wat versterkende woorden. 

 

Zijn adres is:   C. van der Slikke, 

  Oosterweezenstraat 309, 

  1823 CN Alkmaar. 

 

  

 
-------------------------------------- 

 

Van (oom) Ben van der Slikke kregen wij aangaande (tante) Riekie de volgende mail. 

 

Beste familie, 
 
(Tante) Riekie mag aardig opknappen. Maar ze mag zes weken niet 
zitten en mag dus alleen lopen of liggen. En dat ze niet mag zitten 
brengt haar in de problemen. Want ze meent dat als er visite is, het 
niet betaamt om te liggen. Zodoende zit ze nogal eens te lang op, en de 
pijn daarna neemt ze dan voor lief. Of dat verstandig is? We laten het 
aan de deskundigen over, want we zijn het er niet over eens. 
 
We lopen samen regelmatig een klein rondje, en de fysiotherapeut was 
gelukkig niet ontevreden. Helaas is verre reizen niet mogelijk. 
Begin september hopen we weer de specialist te spreken, dan zal 
duidelijk zijn, in hoeverre de operatie geslaagd is. 
Tenslotte iedereen hartelijk bedankt voor de belangstelling. 
 
Hartelijke groeten vanuit Barneveld 
(Oom) ben en ()tante) Riekie 

 
(tante) Riekie 

 

 

Als er zijn die (tante) Riekie nog een riem onder het hart willen steken volgt hier haar adres. 

 

   (Tante) Riekie van der Slikke – Snel, 

   Reehorst 32, 

   3772 RB Barneveld 

Bel je liever:  0342-414944 

Mailen mag ook: b@slikkevander.nl 

mailto:b@slikkevander.nl
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Enkele weken geleden moest Jonathan enkele dagen in het ziekenhuis in Woerden verblijven 

hoge bloeddruk en hartproblemen. Na diverse onderzoeken in het Antonieziekenhuis te 

Nieuwe Gein is gebleken dat gelukkig nog mee viel alhoewel hij nu wel een paar pilletjes per 

dag moet slikken. 

Jonathan, het was wel even schrikken toen wij hoorden dat jij in het ziekenhuis lag. Maar we 

begrijpen nu dat het door het slikken van wat pilletjes, een stuk beter gaat. Wij wensen je veel 

sterkte en dat het nog gezegend mag worden.  

 

 
Jonathan van Krimpen 

Jonathan vindt het fijn als jullie hem een kaartje sturen. Want een 

beetje medeleven kan hij best gebruiken. Het kaartje moet gestuurd 

worden naar:  

                            Jonathan van Krimpen, 

                            Hof van Waarder 30, 

                            3466 NR Waarder. 

Bellen mag ook: 0348-448 303 

Of mailen:             tici91np@kpnmail.nl 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GEBOORTE 

 

Het doet ons een genoegen dat wij weer een geboortekaartje in de Slikkertjes-Nieuwbrief op 

kunnen nemen. Dit maal hebben wij een geboortekaartje en zelfs met foto’s ontvangen van 

Michiel en Martha den Besten – Bos. Op 29 juli zijn zij verblijd met de geboorte van een 

zoontje, Johannes Michiel met de roepnaam Micha.  

 

Door deze feliciteren wij Michiel en Martha van harte met de geboorte van Micha. Wij 

wensen jullie met elkaar vele mooie maar bovenal gezegende jaren toe.  

 

 

  
Micha den Besten 

mailto:ja.van.krimpen@kpnmail.nl
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Geboortekaartje Micha den Besten 

 
------------------------------------- 

 
Dan doet het ons ook een genoegen dat we diverse mails hebben ontvangen van gezinnen 

waar gezinsuitbreiding wordt verwacht.  

 

Van Berend-Jan en Joanne Zeevat –Stam ontvingen wij de volgende mail.  

 
Geachte familie, 

Door deze willen wij doorgeven dat wij eind januari gezinsuitbreiding verwachten. 

Groeten  

Joanne Zeevat-Stam 

 
Van Elizabeth Bos – van Krimpen kregen wij namens haar kinderen het volgende berichtje. 

 
Hallo allemaal, 
Ik vind het fijn om jullie te kunnen vertellen dat in september een baby wordt verwacht bij 
Richard en Arianne Bos - de Frel, in oktober bij Matthias en Joukje Bos- Visser en in 
december bij Nathalie en Hans den Besten- Bos. 
Het zal je maar gebeuren (als alles goed mag gaan) dat je in een half jaartijd vier keer opa 
en oma mag worden! Een bijzondere ervaring. Het had er zelfs meer kunnen zijn ware het 
niet dat één van onze kinderen een miskraam had gehad. 
Liefs, Elizabeth 
 

Van Gerrit en Esther van der Heide –Vuik kregen wij eveneens een berichtje dat hun 

dochter Annelies een baby’tje verwacht. 
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Beste allemaal, 

Hier zijn we weer, nu om mee te delen dat onze dochter Annelies en schoonzoon Anthonie 

hun tweede kindje verwachtten, als alles goed gaat word het half januari geboren. 

Hartelijke groeten  

Gerrit en Esther van der Heide - Vuik. 

 

Berend-Jan en Joanne, Richard en Arianne, Matthias en Joukje, Hans en Nathalie en 

Anthonie en Annelies, allen van harte gefeliciteerd met jullie mooie bericht.  

Wij wensen jullie allen van harte toe dat het allemaal goed mag gaan. En we hebben het wel 

meer geschreven, dat als er een baby wordt verwacht, dit meestal betekent dat er binnen de 

woning verbouwd en/of verhuisd moet worden. Je gaat dan een drukke tijd tegemoet. Wij 

wensen jullie daarbij veel succes en het zal best wel lukken. 

 

Door bovenstaande berichten verandert de lijst en ziet er nu als volgt uit.  

 

  Richard en Arianne Bos – de Frel, medio september; 

  Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam, begin december; 

  Matthias en Joukje Bos –Visser, medio december; 

  Hans en Nathalie den Besten – Bos, medio december; 

  Anthonie en Annelies Soffree – van der Heide, medio januari 2015; 

  Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VERLIEFD, VERLOOFD EN DAN GETROUWD….. 

 

Door omstandigheden hebben wij in de vorige nieuwsbrief niet kunnen vermelden dat Ard 

Vogelaar en Lysanne Bos jl. 3 juli in het huwelijk zouden treden. Maar gelukkig kunnen wij 

dit nu alsnog doen.  

Ard en Lysanne, Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Verder wensen wij jullie vele 

mooie en gezegende huwelijksjaren. Leuk dat wij alsnog jullie trouwkaart met een paar 

trouwfoto’s van jullie mochten ontvangen. 

 

We veronderstellen dat er in de familie nog zijn die Ard en Lysanne ook willen feliciteren. 

Voor de duidelijkheid volgt hier hun adres. 

 

   Bruidspaar Ard en Lysanne Vogelaar – Bos 

   IJsseldijk 255, 

   2924 AX Krimpen aan den IJssel. 
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Trouwkaart Ard en Lysanne 

 

 

  
Trouwfoto’s van Ard en Lysanne 

 

------------------------- 

 

Dan doet het ons ook een genoegen om te kunnen vertellen dat onze jongste zoon Marinus 

van der Slikke met Janine van der Poel D.V. donderdag 27 augustus in het huwelijk hopen 

te treden.  
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In een dienst, die geleid zal worden door de 

Weleerwaarde heer ds. J.J. van Eckeveld, willen 

zij Gods zegen vragen voor hun huwelijk. Deze 

dienst wordt gehouden in de Rehobothkerk, 

Bergweg 26 te Zeist en begint om 15.00 uur. 

 

Marinus en Janine, hartelijk gefeliciteerd met 

jullie voorgenomen huwelijk. Wij wensen jullie 

niet alleen een mooie, maar bovenal ook een 

gezegende trouwdag toe.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Ons toekomstig adres: 

           Ruwaardlaan 78, 

           2983 CM Ridderkerk. 

Trouwkaart Marinus en Janine 

 

-------------------------------- 

 

Het doet ons ook deugd dat wij de volgende mail mochten ontvangen. 

 

Hallo allemaal, 

 

Onderstaand vinden jullie een foto van de trouwkaart en van het gelukkige paar, 

Jessica van Krimpen en Arie Kraaijenoord. 

Zij hopen te gaan trouwen op 31 augustus in het gemeentehuis in Woudenberg en op 

2 september in de kerk in Katwijk aan de Rijn.  

Hun toekomstige adres is Evertsenstraat 18, 2231 RB in Rijnsburg. 

Jullie zullen begrijpen dat wij allemaal uitkijken naar die dagen! 

 

Hartelijke groet,  

Marinus en Gerda 
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Door deze nieuwsbrief feliciteren wij Arie en Jessica eveneens van harte met hun 

voorgenomen huwelijk. Zulke dagen zijn hoogtij dagen. Van harte wensen wij jullie mooie en 

ook gezegende dagen toe. 

 

 
 

 
Trouwkaart en foto van Arie en Jessica 

 

----------------------------- 

 

In één van de vorige nieuwsbrief mochten wij vermelden dat Bart van der Heide ( zoon van 

Gerrit en Esther van der Heide- Vuik)) en Anne-Marie in ’t Veld op 4 juni 2015 in het 

huwelijk traden. 

Zij stuurden ons het onderstaande bedankkaartje. 

 

Maar misschien zijn er onder ons die Bart en Anne-Marie nog willen feliciteren met hun 

huwelijk. Voor hen volgt hier hun adres.  

 

    Bart en Anne-Marie van der Heide – in ’t Veld, 

   Nassaustraat 99, 

   2983 RC Ridderkerk. 

 

  
Bedankkaartje van Bart en Anne-Marie van der Heide- in ’t Veld 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

Dan gaan we nu weer verder met de levensgeschiedenis van opa en oma van der Slikke – 

Don. 

 

Opa en oma van der Slikke kerkten vanaf 1953 bij de Gereformeerde gemeente in Nederland. 

Deze kerkgemeenschap heeft na wat omzwervingen in 1955 een kerkgebouwtje laten plaatsen 

aan de Dijklaan te Vlaardingen. Het kerkje kreeg de naam “Elimkerk” maar in de volksmond 

had het de naam “Dijklaankerkje”. Deze kerk heeft dienst gedaan tot 1986 waarna het is 

gesloopt. 

 

  

Dijklaankerkje (buiten- en binnenzijde) 

 

Met het in gebruik name van het kerkje is de heer Tamboer benoemd als koster. Maar in de 

beginjaren zestig kon de heer Tamboer het werk niet meer aan vanwege zijn hoge leeftijd. 

Opa van der Slikke kreeg toen het verzoek van de kerkenraad om deze taak op zich te nemen. 

Na ampel beraad heeft hij deze taak naar vermogen enkele jaren verricht. 

 

Zo maakte opa iedere zaterdagmiddag, als hij vrij was, de kerk goed schoon voor de zondag. 

In de wintermaanden ging opa al om acht uur de deur uit om de kerkdienst voor te bereiden. 

De kerk was van hout, slecht geïsoleerd en werd door middel van gevelkachels verwarmd. En 

om de kerk een beetje warm te krijgen moest op tijd de kachels worden aangezet. 

 

Op een keer kreeg de kerk op aandringen van opa een grote schoonmaakbeurt. Alles werd 

opnieuw in de verf gezet en extra schoongemaakt. Zo ook de gevelkachels. Aan de 

buitenzijde werden de roosters weggehaald en tot schrik zag opa dat de roosters waren 

bevestigd met houten latten en dat die latten voor een groot deel waren weg geschroeid door 

de hitte van afvoergassen van de gevelkachels. Er was niet veel meer nodig of bij een 

volgende maal als de kachels weer werden aangestoken dat de latten in brand zouden geraken 

met alle gevolgen van dien.  

Te begrijpen valt dat in allerijl de houten latten werden vervangen door ijzeren staven. 

Gesteld kan worden dat de Heere door de schoonmaakwoede van opa de kerk heeft bewaard 

dat anders de kerk tijdens een dienst zou zijn afgebrand. De ellende zou dan niet te overzien 

zijn  geweest.. 

  

De volgende keer hopen wij weer hiermee verder te gaan. 
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JARIGE VAN DE MAAND 

 

Voordat “De Jarige van de maand september” bekend wordt gemaakt eerst even een 

herinnering en dat betreft: “De Jarige van de maand augustus”.  
 

“De Jarige van de maand augustus” is Lysanne de Groot. 

 
Lysanne is een lief dochtertje van Martijn en Debora de Groot – van Krimpen. 

 

 
Lysanne 

Wij hebben begrepen dat het een vrolijke meid is en goed haar 

moeder helpt. Zij hoopt op vrijdag 28 augustus acht jaar te worden 

dus is het al een aardige dametje. Het zou dan ook leuk zijn als zij 

op haar verjaardag wordt verblijd met een stapel kaarten. Haar 

adres is: 

                                Lysanne de Groot, 

                                Arica 142, 

                                2903 PG Capelle aan den IJssel. 

Bellen mag ook:      010-785 1895 

Mail je liever:          madegro@live.nl 

 

Dat moet toch lukken of niet. 

 

------------------------------ 

 

Dan volgt nu de opgave van “De Jarige van de maand september”. Wij kregen de opgave 

al direct na het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief. En dan kan je daar toch niet omheen. 

 

Wij ontvingen van (tante) Anneke van de Slikke de volgende mail. 

 

Hallo broer en schoonzus, 

 

Ik zou het leuk vinden als Noa Zeevat de jarige 

van de maand september mag zijn. 

Het is een heel lief meisje en ze kan zo mooi 

zingen. 

Noa is heel trots want als alles goed gaat krijgt 

ze er een zusje of broertje bij. 

Het is wel vroeg maar dan kan je er rekening 

mee houden ze is 10 september jarig. 

 

Liefs van je (schoon-)zus, 

Anneke 

 
Noa 

 

 

mailto:madegro@live.nl
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Volgens de lijst is Noa de 199e achterkleinkind van Opa en oma van der Slikke. Zij is een 

dochtertje van  Beerend-Jan en Joanne Zeevat – Stam en is geboren op 10 september 2010. 

Dus wordt ze nu vijf jaar. Inderdaad een mooie leeftijd om een kaartje te sturen. 

 

Haar adres is:  Noa Zeevat, 

   Kievitstraat 95, 

   3853 FJ Ermelo. 

Liever bellen: 01841-266 185 

 

Succes. 

 

___________________________________________________________________________ 

    

TENSLOTTE 

 

Haast iedere maand krijgen wij opgave voor “de Jarige van de maand”. Alleen zijn de 

opgaves vaak incompleet. En dan moeten wij ons uiterste best doen om aanvullende 

informatie boven water te krijgen zoals adresgegevens, datum jarige en een fotootje. 

Om die reden moeten wij regelmatig een opgave laten schieten. 

Daarom vragen wij jullie dringend: Heb je een voorstel voor een Jarige van de maand, lever 

alle informatie die de familie nodig heeft om een kaart, een e-card of een e-mail te kunnen 

sturen. 

Dat scheelt ons veel werk. 

Alvast bedankt. 

 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia  

 


