
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
NEGENDE JAARGANG                                              NUMMER 105, SEPTEMBER 2015  
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COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

KINDEREN 

 

 

Zoals de meesten van U weten, kom ik niet uit een gezin van twee of 

drie kinderen. Ik kom uit een groot gezin, dat was vroeger heel 

gewoon. In deze tijd is een klein gezin heel gewoon.  

 

Als ik op visite bij mijn kinderen ga dan is er geen grote 

kinderschaar, maar druppelt er af en toe iemand binnen. Af en toe 

mag ik ook bij deze ouders tijdens de maaltijd aanschuiven. Dan 

blijkt dat de tijden veranderd zijn.  

 

We leven in de 21e eeuw en de jeugd weet van wanten. Het is niet 

meer van: kinderen moeten hun mond houden en alleen praten als  

hun wat gevraagd wordt, kinderen hebben niets in te brengen dan lege briefjes, zoals mijn 

ouders wel eens zeiden. Nee, het kind in deze tijd is belangrijk. Zo belangrijk dat er een 

aanwezigheidsdrang en een geldingsdwang mag zijn. Dat zie je dan in de volgende scène. 

 

Zoonlief van 6 jaar kruipt tijdens de maaltijd 

op de schoot van ma. De jongste zoon van 3 

ziet dit met lede ogen aan en klimt rap uit zijn 

kinderstoel eveneens op de schoot van ma en 

verdrijft de oudere broer van de schoot van 

zijn moeder en nestelt zich in zijn plaats in de 

liefdevolle armen. De oudere broer neemt 

genoegen met de tweede keus en kruipt op de 

schoot van zijn vader.  

 

Iets dergelijks maar nog sterker gebeurde eens 

toen een kleinzoon bij ons op visite was.  

 
Dit was vroeger heel gewoon 

Zijn moeder zat bij wijze van spreken heerlijk onderuitgezakt in een fauteuil en zoonlief van 

11 jaar kroop op de schoot van zijn moeder. Hij omknelde en omhelsde haar als een octopus.  

 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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Ja, ze houdt erg veel van haar zoon, dus liet ze hem begaan. Maar dat ze niet stikte onder 

zoveel liefdesuitingen was wel een wonder. Bij een andere dochter was dat nog erger. Daar 

had de zoon inmiddels de leeftijd van 14 jaar bereikt en die omhelsde zijn tenger moedertje in 

een vlaag van aanhankelijkheid die haar zo’n beetje het leven kostte.  

 

 
Zoenende Arabieren 

Ik merk dat ik oud begin te worden. Mijn ouders waren anders maar 

ik ben ook anders. Een vluchtige zoen op de wang dat mocht nog 

wel van mij en ook nu nog wel, maar om nu geknuffeld en gekust te 

worden bij wijze van spreken zoals Laban bij Jacob deed toen hij in 

Paddan Aram aankwam dat gaat mij iets te ver.  

De tijden zijn veranderd. Kinderen nemen een belangrijke plaats in, 

in het gezin. Daar is niets mis mee, ik gun ze het van harte, ook die 

knuffels. 

 

Maar toch, kijk, ik heb iets meer met jonge volwassenen. Sommige 

mensen noemen dat pubers, maar daar ben ik op tegen. Dat vind ik  

een scheldwoord. Je mag ook niet meer van negers of negerzoenen praten, maar van mensen 

met een getinte huid of zoiets. Dus het woord “pubers” is taboe! Als een moeder tegen die 

jong volwassenen zegt als ze bijvoorbeeld weggaan: “Joh, geef me een kus” dan zeggen ze:  

“moet dat?!” Dan zegt ma natuurlijk met haar liefste stem: “Nou vooruit, ga dan maar” en dan 

zeggen zij: “Oké, dag mam”, of “ dag pap” en dan gaan ze vrolijk weg. Zonder kus. Met 

adolescenten heb ik iets minder aansluiting. Die zijn aan verkering toe en willen ook weleens 

eens zoenen, maar meer moeder de vrouw, de vader laten ze meestal met rust. Bovendien zijn 

dat vaak jongelui die weg zijn van “selfies”. Nou om nu je jeugdpuistjes op een foto te zetten, 

dat zie ik niet zo zitten. 

 

Kortom, geliefde familie, zoenen en kussen mag, maar wel met 

mate. Bijvoorbeeld een bruid zoenen, dat lijkt me wel wat, hoewel 

ik onlangs bij een huwelijk de durf niet had om het te doen. Ik 

dwaal af, we hadden het over tijden die veranderd zijn en over 

jong volwassenen. Die jong volwassenen lijken tegenwoordig 

allemaal of hoogbegaafd te zijn of een ontwikkelingsvoorsprong 

te hebben. Ze geven aan wat ze wel willen eten en wat niet. Hoe 

laat ze naar bed willen en wanneer niet. Als ze wat ouder worden 

vertellen ze je wat je goed doet en wat verkeerd. Worden de 

kleuters, jong volwassenen maakt dan je borst maar nat. Ze weten 

veel beter welk mobieltje je moet kopen dan hun pa. Maar ze 
 

Een bruid zoenen? 

weten ook veel beter hoe je moet opvoeden. En als ze groot zijn kopen ze een Mercedes, niet 

zo’n klein autootje als hun pa. 
 

Vinden jullie het ook moeilijk om met jong volwassenen om te gaan? Dan is er hoop. Neem 

een baantje en breng de kinderen bij opa en oma. Dan heb je het overdag rustig en ’s avonds 

stuurt u ze vroeg naar bed. Alleen moet u dan nog iets bedenken voor de weekenden, maar 

daar mag u zelf een oplossing voor bedenken, ik kan niet alles! 

 

Een vermoeide groet.  

Oom Johan. 
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FOTO VAN DE MAAND 

 

Dan volgt hier weer een foto uit de “Oude doos”. Dit is een foto genomen ter gelegenheid van 

het 12 ½ jarig huwelijk van Opa en Oma van der Slikke –Don oftewel in december 1946. 

Een foto om even bij stil te staan.  

 

Zoals je ziet hadden opa en oma al acht kinderen. Zes zouden er nog volgen. En dat in een 

tijd vlak na de tweede wereld oorlog. Zij hebben dan ook heel veel zorgen gehad. Vooral in 

de oorlog. Van alles te kort. Maar zoals opa in het boekje “Eeren Abrams God” heeft 

geschreven, zijn zij er door de Heere altijd doorgeholpen. Zo is het op een keer gebeurd dat 

oma een aantal weken in het ziekenhuis moest verblijven. En opa en oma waren niet 

verzekerd. En iedere tien dagen moest er een grote rekening worden betaald. Maar dat geld 

hadden zij niet. Maar wij kunnen ons nog herinneren dat het geld overal vandaan kwam. Via 

de brievenbus of op een andere wijze, maar iedere keer was het geld als er betaald moest 

worden, aanwezig. Zij zijn nooit beschaamd uitgekomen. 

 

 
Van links naar rechts 

Rinus, Hanna, Nel, Cees, Maarten, Jaap, Johan en Lydia 

 

 
Voor de liefhebbes volgt hier de leeftijd. 

(Tante) Nel is hier twaalf jaar, (oom) Jaap tien en (tante) Lydia zeven jaar oud. Vervolgens 

(oom) Rinus was zes, (oom) Johan vijf en (tante) Hanna vier jaar oud. En tenslotte (oom) 

Maarten één en (oom) Cees nog geen jaar oud. 
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HET ZIEKENHOEKJE 

  

Van onze geliefde broer Jaap van der Slikke kregen wij het volgende bericht. Het was wel 

even schrikken toen wij het lazen, maar hopelijk mag het nog meevallen. Wij wensen (oom) 

Jaap van harte veel sterkte en dat het nog tot zegen mocht strekken. 

 

Hallo allemaal, 

 

Lang niets meer van mij gehoord, het ging naar omstandigheden 

allemaal ook best wel goed. Voor mij mocht het zo wel blijven en het 

ziekenhuis was ik al bijna vergeten. 

 

Maar het ziekenhuis mij niet, dus lag er begin augustus een brief in de 

postbus met de mededeling 'dat er voor mij een afspraak was gemaakt 

voor 19 augustus bij de chirurg voor controle', doch eerst moest op 

12 augustus een CT-scan worden gemaakt om te kunnen zien hoe het 

met de genezing van de darmen gesteld is. Om dat goed zichtbaar te 

maken is het nodig vlak voor de scan 1½ liter contrastvloeistof op te 

drinken. Helaas verdroeg de dikke darm dat niet en was die daarna tot 

en met het bezoek aan de chirurg helemaal van streek. 
 

(oom) Jaap 

 

Toen ik dat de chirurg vertelde, vertelde hij mij dat de scan ook niet goed was, er was lekkage 

ontstaan bij de nieuwe verbinding die was gemaakt na verwijdering van het stuk(je) darm 

waar de tumor zat. De oplossing volgens hem was een permanent stoma aanleggen boven het 

gedeelte waar de lekkage zat. Maar ik zei hem dat ik dat vreselijk zou vinden. Een alternatief 

was de lekkage middels een kijkoperatie te dichten, uiteraard had ik dat veel liever, maar ja 

het is wel weer een operatie en ik ben heel bang geworden, niet voor de operatie, maar voor 

eventuele complicaties. 

 

Voor de ernst en de plaatsbepaling van de lekkage moest ik afgelopen week voor coloscopie 

darmonderzoek naar het ziekenhuis, daarbij bleek gelukkig dat het zgn. lek een minuscuul 

klein gaatje betrof. Met de apparatuur die zij in het ziekenhuis hebben, kunnen ze ook meteen 

gebruiken voor het dichten van het gaatje. Hiervoor moesten zij wel toestemming hebben van 

de behandelende chirurg. Zij hebben hem toen opgeroepen om dit te overleggen en hij heeft 

het gaatje gezien, maar gaf geen toestemming om het te dichten. 

 

M.i, is dat een commerciële aangelegenheid, een reparatie d.m.v. een (kijk)operatie met van te 

voren een intake gesprek en latere controle bezoeken etc. levert hem best wat op en deze 

manier levert het hem niets op. Voor mij is dat minder plezierig want zo'n operatie betekent 

weer een paar dagen ziekenhuisopname, misschien narcose en daarna weer een periode 

waarin de werking van de darmen zich weer moet herstellen. 

 

Inmiddels is er al weer een brief met de mededeling dat er een afspraak met de chirurg voor 

mij is gemaakt op 23 september, dus maar even afwachten waar hij dan mee komt. 

 

Verder hartelijke groeten en tot de volgende keer. 

(Oom) Jaap van der Slikke 
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Van onze geliefde broer (oom) Cees hebben wij geen bericht ontvangen. Maar van (oom) 

Pieter van der Slikke, die onlangs contact met hem heeft gehad, hoorden wij, dat het redelijk 

met hem gaat. Ondanks zijn ziekte is hij pas met vakantie in Turkije geweest.  

  

 
(oom) Cees van der Slikke 

 

Desondanks vragen wij jullie, omdat hij toch hard ziek is, om hem 

een kaartje te sturen.  

 

Zijn adres is:   C. van der Slikke, 

  Oosterweezenstraat 309, 

  1823 CN Alkmaar. 

 

  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 

 

Dan volgt nu weer een oud kinderliedje. Dit liedje is te beluisteren op: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIYk2ZqpvQ8 

 

 

Daar liep een oude vrouw op straat 
 

 

Daar liep een oude vrouw op straat 

Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa 

En waar die oude vrouw ook liep 

vergat ze haar rode mutsje niet 

Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa, jutekei-sa-sa 

 

Zij had haar rode mutsje op 

Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa 

En waar die oude vrouw ook liep 

Vergat ze haar rode mutsje niet 

Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa, jutekei-sa-sa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIYk2ZqpvQ8
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GEBOORTE 

 

In de afgelopen periode hebben wij geen bericht ontvangen dat er in de familie een baby’tje 

geboren is. Wel hebben wij drie meldingen ontvangen van gezinnen waar een baby’tje wordt 

verwacht. Allereerst kregen wij een opgaven van Ad en Elizabeth Bos – van Krimpen. Zij 

meldde ons dat bij Ard en Lysanne Vogelaar – Bos in januari 2016 een baby wordt 

verwacht. Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort meldde ons dat zij eind maart 2016 

een baby verwachten. En Nienke van der Slikke  berichte ons dat Dennis en Marit Visser- 

van der Slikke begin februari een baby’tje verwachten. 

 

 

Door deze feliciteren wij Ard en Lysanne, Jurian en Louise en Dennis en Marit van harte 

met dit mooie bericht. Jullie gaan een drukke tijd tegemoet waar het nodige moet worden 

geregeld, gekocht, wellicht verbouwd en wat dies meer zij. Maar het zal best wel lukken. Wij 

wensen van harte dat het allemaal goed mag gaan. 

Wij vinden het fijn, dat als de baby geboren is, van jullie een kaartje mogen ontvangen, dan 

kunnen wij via de nieuwsbrief de familie hiervan op de hoogte stellen. Want die weten graag 
alles. 

 
 

-------------------------------- 

 

Door bovenstaande berichten verandert de lijst van gezinnen waar een baby’tje wordt 

verwacht en ziet er nu als volgt uit.  

 

  Richard en Arianne Bos – de Frel, medio september; 

  Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam, begin december; 

  Matthias en Joukje Bos –Visser, medio december; 

  Hans en Nathalie den Besten – Bos, medio december; 

  Ard en Lysanne Vogelaar – Bos, begin januari 2016 

  Anthonie en Annelies Soffree – van der Heide, medio januari 2015; 

  Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016; 

  Dennis en Marit Visser – van der Slikke begin februari 2016; 

  Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VERLIEFD – VERLOOFD -  GETROUWD….. 

 

Allereerst een bericht van Lydia den Toom – van Krimpen. Zij meldt dat haar dochter 

Lindy D.V. 25 september 2015 in het huwelijk hoopt te treden met Jos Groenendijk. Deze 

plechtigheid vindt plaats in het Gemeentehuis te Krimpen aan den IJssel. Een zegen voor hun 

huwelijk willen zij vragen in een dienst die geleid wordt door de weleerwaarde heer 

ds. D. Heemskerk in de Seba-kerk, eveneens te Krimpen aan den IJssel. Deze dienst vangt aan 

om 14.15 uur.  
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Voor degene die iets van zich wil laten horen, die kunnen een kaartje sturen naar hun 

toekomstig adres: 

   Bruidspaar Groenendijk- den Toom, 

   Burgerdijkstraat 8, 

   2921 XC Krimpen aan den IJssel. 

 

 
Trouwkaart Jos en Lindy 

 

-------------------------------- 

 

Van Nienke van der Slikke, [kleindochter van (oom) Johan en (tante) Clazien] kregen wij 

het volgende mailtje. 

 

Beste familie, 

Wij zijn heel blij en dankbaar om jullie mee te mogen delen dat onze oudste zoon en broer 

D.V. 16 oktober hoopt te gaan trouwen. Omdat Johan stamhouder (de oudste zoon van de 

oudste zoon) is van de familie vinden wij belangrijk dat dit heugelijke feit in de Slikkertjes-

Nieuwbrief wordt vermeld.  

Met vriendelijke groet (namens het hele gezin), 

Nienke van der Slikke  

 

Het huwelijk van Johan van der Slikke met Jeanine van den Berghe vindt plaats op D.V. 

16 oktober 2016 in het Oude Raadhuis te Apeldoorn. De kerkelijk bevestiging vindt plaats om 

13.30 uur in de Eben-Haëzerkerk, Ruitersmolenweg 29 te Beekbergen.  

 

Als er zijn die Johan en Jeanine willen verblijden met een kaartje, dan kunnen zij deze 

sturen, eveneens naar hun toekomstig adres: 

 

   Bruidspaar van der Slikke – van den Berghe, 

   Evert Jan Boksweg 9, 

   7361AH Beekbergens. 

 

 

Door deze feliciteren wij beide bruidsparen van harte met hun huwelijk. Wij wensen jullie 

met elkaar vele mooie maar bovenal gezegende jaren. 
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Trouwkaart Johan en Jeanine 

 

----------------------------------- 

 

Donderdag 27 augustus is onze jongste zoon Marinus van der Slikke met Janine van der 

Poel in het huwelijk getreden. Van de familie hebben zij diverse kaarten en brieven met 

inhoud ontvangen. Zij stuurden ons het volgende bericht. 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

Zoals de vorige maal beloofd gaan wij weer verder met de levensgeschiedenis van opa en 

oma van der Slikke – Don. 

 

Eind jaren vijftig en begin zestig van de vorige eeuw verkeerde oma in grote geestelijke nood. 

Door deze nood is zij vanwege geestelijke honger naar diverse kerken geweest waarvan zij 

verwachtte dat zij in haar behoefte konden voorzien.  

 

 
Ds. G. van de Breevaart 

Zo werd oma op een keer geattendeerd op ds. G. van de Breevaart 

die in Hendrik Ido Ambacht stond. De troost die zij uit de predicatie 

van ds. Van de Breevaart ontving was zo rijk dat zij daardoor 

regelmatig zijn diensten bezocht. Na wat aarzelingen ging opa 

eveneens regelmatig onder zijn woord.  

Het is zover gekomen dat opa aan ds. Van de Breevaart vroeg of hij 

bereid was ook in Vlaardingen te preken. Nu daartoe was hij bereid 

en is dientengevolge regelmatig in Vlaardingen voorgegaan in het 

voormalig Rodekruisgebouw in de Emmastraat. Het werd zelfs een 

gewoonte dat ds. Van de Breevaart na de dienst bij de familie van 

der Slikke op de koffie ging. 

 

Nu is het op een keer gebeurd dat opa tijdens zo’n dienst zijn 

nieuwe hoed is kwijtgeraakt. Een hoed van wel tachtig 

gulden, en voor die tijd een groot bedrag. Zeker voor een 

gezin met veertien kinderen en met een salaris van nog geen 

zeshonderd guldens. 

Om te voorkomen dat opa zijn hoed kwijt zou raken, heeft hij 

de letters MvdS in laten zetten. Want in die tijd droeg 

nagenoeg alle mannen een hoed, en een verkeerde hoed is zo 

gepakt. Maar ondanks deze maatregel was opa al gauw zijn 

hoed kwijt.  
 

Opa’s nieuwe hoed 

 

 
Rodekruisgebouw 

Wat is er gebeurd. In het Rodekruisgebouw, waar dus de 

diensten van ds. Breevaart werden gehouden, was er een hal 

met een kapstok. En op deze kapstok werden de jassen en de 

hoeden opgehangen. Na de dienst hield opa altijd het 

kerkzakje vast waarin de aanwezigen het geld voor de 

dominee konden indoen. Toen opa dus als laatste de dienst 

verliet hing er nog één hoed. Maar al gauw bleek dat het niet 

zijn hoed was maar een hele oude. Zijn nieuwe hoed was dus 

weg. Wat nu te doen. 

 

Na een aantal weken kwam ds. Van de Breevaart weer een 

dienst vervullen. Dus opa was heel gespitst of zijn hoed er bij 

was. En ja hoor, daar hing zijn hoed.  
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En het moest wel zijn hoed zijn, want de letters MvdS stonden er nog heel duidelijk in en de 

hoed paste als een bus op een deksel. De hoed werd dus meegenomen en apart gelegd. 

 

Na de dienst stond een bekende van opa te wachten en vroeg hem of hij wist waar zijn hoed 

was. Ja, dat wist opa wel, want hij had het apart gelegd omdat het naar zijn mening zijn hoed 

was. Nu dat was niet zo, het is mijn hoed, zei de man, want de initialen staan er namelijk in: 

MvdS. En zoal u weet heet ik Maarten van der Staaij dus….  

 

Er zat dus niets anders op dan de hoed aan de rechtmatige eigenaar terug te geven alhoewel 

opa altijd heeft volgehouden dat het zijn hoed was. 

 

Tot zover weer een stukje geschiedenis van Opa en oma. Misschien zijn er die ook iets 

kunnen schrijven wat zij hebben meegemaakt met opa en oma. Dan word je door deze 

uitgenodigd een stukje te schrijven en naar ons toe te mailen. Wij zullen het dan in de 

volgende nieuwsbrief opnemen. We zijn benieuwd.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

JARIGE VAN DE MAAND 

 

Van “de Jarige van de maand september” ontvingen wij de volgende dankbetuiging. 

 

 
Lysanne 

Beste familie, 

 

Langs deze weg bedank ik de familieleden voor de kaarten 

(waarvan een aantal met inhoud!) en de mail die ik als jarige 

van de maand gekregen heb. Ik wist van niets, dus het was 

voor mij echt een verrassing. 

 

Lieve groeten van 

Lysanne  

en familie de Groot 
 

 

------------------------------ 

 

En dan volgt nu de bekendmaking van “de Jarige van der maand oktober”. 

 

Voor deze maand hebben wij diverse aanmeldingen ontvangen. En eerlijk gezegd, dan hebben 

wij het best even moeilijk om een keuze te maken. Want we gunnen iedereen “de Jarige van 

de maand ” te zijn. Wij ervaren dan ook dat deze rubriek zeer gewaardeerd wordt. Het is dan 

ook opvallend en jammer dat “de Jarige van de maand” helemaal niet zoveel kaarten, mails 

of iets dergelijks ontvangt als je zou verwachten. Ondanks dat het sturen van een e-mail of 

een e-card geen cent kost maar slechts enkele minuten van je tijd. Hopelijk krijgt de volgende 

“Jarige van de maand” veel meer kaarten, e-mails of een e-card dan dat we de laatste tijd 

gewend zijn. Wij zijn benieuwd. 



__________________________________________________________________________ 
  
Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                      nummer 104, september 2015 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 11 

 

Zoals gezegd voor “de Jarige van de maand oktober” hebben wij diverse aanmeldingen 

ontvangen. Zo ook van (tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke. Zij stuurde ons de 

volgende mail. 

 

Hoi, 

 

Voor de jarige van de maand weet ik wel een grappig, lief, beetje ondeugend jongetje. Dat is 

onze kleinzoon Niels Benard. Hij is op 3 oktober jarig en houd heel veel van shovels en 

vrachtauto’s vooral met een neus. Hij wordt dan 10 jaar. 

  

Groetjes Elisabeth. 

 

Na ampel beraad is “de Jarige van de maand oktober” geworden: 

 

   Niels Benard. 
 

De ouders van Niels zijn Johan en Monica Benard – 

Mudde. En jullie zullen begrijpen dat Niels nog steeds 

bij zijn ouders inwoont. Voor degene die een kaart, een 

e-mail of een e-card wil sturen volgt hier zijn adres. 

 

                              Niels Benard, 

                              Burgerdijkstraat 25, 

                              2921 XB Krimpen aan den IJssel. 

Telefoonnummer: 0180-594130 

E-mail adres:         fambenard@kliksafe.nl 

 

En nu maar hopen dat de brievenbus op 3 oktober 

overloopt van de post.  
Niels Benard 

 

 

___________________________________________________________________________ 

    

TENSLOTTE 

 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia  

 


