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COLUMN VAN (OOM) JOHAN

IN MEMORIUM ILONA

 Sommige familieleden kennen haar wel. Het was een vriendin van
mij. Van Clazien mag ik geen vriendin erop nahouden, maar voor
Ilona maakte ze een uitzondering. Ze is 33 jaar geworden. We
hebben samen best wel het één en ander meegemaakt. We konden
het samen ook best wel vinden.

Met Clazien heb ik wel eens een meningsverschil maar dat heb ik
met Ilona nooit gehad. Ik zal ze missen. Voor degenen die Ilona niet
kennen: het was een vrouw met een dubbele handicap. Heel in het
begin toen ze bij ons thuis kwam kon ze nog wel Clazien zeggen,
maar later ging dat niet meer.

Toen wij nog in Capelle woonden ging ik met haar wandelen. Als het lekker weer was
gingen we samen soms een poosje op een bank zitten en dan praatte ik tegen haar. Ze kon
goed luisteren, beter dan ik. En ze is nooit boos op mij geworden en daar had ze soms wel
reden voor.
Ik liep eens in het Hitland bos en daar is een
knuppelpad noem ik het maar, met enkele houten
vlonders van een paar honderd meter lang over een
moeras. Leuk om te lopen. Maar het pad na één van
die vlonder is zo smal dat een rolstoel er nauwelijks
over heen kan. Dus Ilona in die rolstoel werd over
dat pad heen en weer geslingerd. Ik wou eerst nog
teruggaan, maar ja ik had A gezegd dus ik zei ook
B. Nou weet ik niet hoe dat voelt als je in een
rolstoel over een zandpad gereden voelt, maar Ilona
gaf geen kik. Ik liep eens in het Hitlandbos…

Misschien was ze wel het één en ander gewend?Nou moet ik ook zeggen dat ze wel wat van
mij gewend was. We waren eens samen gaan fietsen met een rolstoelfiets. Ik op het zadel en
Ilona met haar rolstoel op een platform voor mij. Het was mooi weer daar lag het niet aan,
maar we moesten op een gegeven moment na een tunnel naar boven. Helaas ben ik geen
mannetjesputter dus toen ik halverwege de helling was, kon ik niet meer. Ik stapte af en ging
verder duwen. Maar dat was best wel zwaar.____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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We gingen samen……

Dus op een gegeven moment vroeg ik aan Ilona
of ze er bezwaar tegen had om weer om te keren
en met een noodvaart terug te racen de helling af.
Ik kon ze niet zo goed verstaan maar ze sputterde
wel, dus heb ik mijn schouders er onder gezet en
ben toch gelukkig hijgend boven gekomen. Maar
ik was wel versleten.

Zo hebben Ilona en ik samen veel beleefd en als
laatste zal ik nog één verhaal vertellen die ik nooit
zal vergeten.

We gingen samen winkelen in Bodegraven. Meestal gingen we
alleen wandelen maar toen namen we de auto mee, parkeerden
die in het centrum en gingen daarna wandelen. Nou toen de tijd
voorbij was en we terug gingen naar de auto stond een
parkeerwachter een bekeuring uit te schrijven. Wat bleek, ik
stond net 5 meter binnen de parkeerzone. Ik in discussie met de
parkeerwachter, maar niets hielp. Dus zeg ik tegen Ilona: “zeg
jij nu eens wat”, maar wijselijk hield Ilona haar mond dicht.
Had ik ook moeten doen! In ieder geval ben ik met haar de
bekeuring op het politiebureau gaan betalen en we hebben
nergens meer over gesproken. Dat wordt betalen

Ilona is niet meer. Enkele familieleden hebben in de psychiatrie gewerkt en enkele in de
zwakzinnigenzorg. Maar in welke zorg we ook bezig zijn, het is altijd fijn om met mensen
om te gaan waarvan je weet dat zij je hulp nodig hebben. En die hulp kun je nooit teveel
geven.

Ilona is niet meer. De laatste keer dat ze bij ons was, was toen Clazien de diagnose leukemie
kreeg. Het ging toen niet meer. Daarna is de verpleging ook steeds zwaarder geworden. Ze
heeft veel geleden. Zij was de oudste patiënte in Nederland met MLD.
[Metachromatische leukodystrofie (MLD) is een erfelijke stofwisselingsziekte die onder de
groep lysosomale stapelingsziekten valt (red.)]

Natuurlijk geeft de Heere en neemt Hij het leven. Maar wat heeft haar moeder goed voor haar
gezorgd. Haar leven is rustig weggegleden, tegen alle voorspellingen in, maar wat heeft ze in
haar leven het benauwd gehad. Voor haarzelf kon ze het niet vragen maar wat is er veel
gebed voor haar geweest. En wat gaf de Heere een getuigenis daarvan in een wonderlijke
verhoring. We geloven vast dat Ilona nu mag juichen voor Gods troon. ‘In het huis mijns
Vaders zijn vele woningen.’

Hartelijke groeten,
(oom) Johan
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FOTO VAN DE MAAND

Dan volgt nu wederom een foto die wij mochten ontvangen uit de collectie van Lydia den
Toom- van Krimpen.

En zoals jullie zien is dit een mooie foto van onze geliefde moeder en oma van der Slikke –
Don. Waar en wanneer deze foto is genomen is moeilijk na te gaan. Wellicht zijn er onder
ons die hierover informatie kunnen verstrekken. Zo te zien moet deze foto op een
verjaardagsfeestje van Oma zijn gemaakt, dus op 28 juni 19….. en waarschijnlijk in haar
woning aan de Eksterlaan te Vlaardingen.
We zijn benieuwd wie reageert. Je kunt de aanvulling van deze foto naar ons mailen, en wel
naar mmvdslikke@kliksafe.nl en we nemen je verhaal op in de volgende nieuwsbrief.

Oma van der Slikke-Don

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij een paar maal een oproep geplaatst
om geschikte foto’s uit de oude doos op te zoeken voor de nieuwsbrief en
die naar ons te mailen voor deze rubriek “Foto van de maand”. Helaas
hebben wij daar slechts één reactie op gehad. Daarom plaatsen wij
wederom deze oproep en hopen nu op meer response. En als je een mooie
foto uit de “oude doos” hebt gevonden, schrijf daar dan gelijk een klein
toelichtinkje bij. Dat moet toch lukken.
Wij zijn benieuwd.
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HET ZIEKENHOEKJE

Aangaande onze geliefde broer Cees het volgende.

Van onze geliefde broer Cees hebben wij helaas geen bericht
ontvangen betreffende zijn gezondheid. Maar het zal duidelijk zijn
dat de zorgen bij (oom) Cees met de dag alleen maar toenemen.
Daarom roepen wij jullie op om hem te gedenken door een kaartje te
sturen. Dan weet hij in ieder geval dat wij hem niet vergeten.
Zijn adres is:

C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309
1823 CN Alkmaar.

(oom) Cees van der Slikke

----------------------------------

Onze geliefde (schoon-) zus en (tante) Hanna van der Slikke heeft begin februari enige
dagen in het ziekenhuis gelegen. Wij kregen j.l. 6 februari het volgende bericht.

(tante) Hanna

Vanmorgen is Hanna in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren had zij
weer last van haar darmen en moest ze steeds overgeven.
Zij voelde zich zo naar dat, toen Lydia het hoorde, meteen naar haar
toe is gegaan. Ondanks de zetpillen die Lydia gaf, bleef de pijn.
Uiteindelijk hebben ze een arts laten komen en die dacht dat het een
aneurysma was of dat de oude ziekte weer opspeelde.
Zij is toen direct naar het Albert Sweitcherziekenhuis te Dordrecht
gebracht. Daar constateerde zij dat het in iedere geval geen
aneurysma was maar dat haar oude darmziekte weer opspeelde.
Omdat in het ziekenhuis geen plaats meer was is ze naar het
Beatrixziekenhuis Rivas te Gorinchem gebracht.
Daar gaan ze verder onderzoeken en eventueel behandelen.

Gelukkig mocht (tante) Hanna spoedig opknappen en naar huis. Maar de artsen gaan wel
onderzoeken wat de oorzaak is en eventueel verder behandelen.

Voor degene die (tante) Hanna nog een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.

J.E. van der Slikke,
Paulusweg 86,
3341 CZ Hendrik Ido Ambacht.

Bel je liever: 078-6815625

---------------------------------
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Zaterdag 14 februari ontvingen wij van (tante) Bartelien de volgende mail aangaande haar
kleinzoon Maurits (6 jaar) en zoon van Gustaaf en  Leonie Gerrets – de Vreugd.

Lieve familie,

Onze lieve kleinzoon Maurits is van een klimrek
gevallen tijdens een schoolexcursie.
Daarbij brak hij allebei de botten in zijn arm op
dezelfde hoogte. Omdat er een knik inzat
moest het onder narcose worden recht
getrokken. Maurits is zes jaar en zit in groep
drie.
Wellicht zijn er die hem  een kaartje willen
sturen. Maurits
Zijn adres is:   Maurits Gerrets
                         Otwardplaats 11
                         3871 MC Hoevelaken.

Lieve groeten,
Bartelien

Door deze wensen wij Maurits veel sterkte en dat de arm naar gauw weer beter mag worden.
Hij  zal best veel pijn gehad hebben. Daarom vragen wij met (tante) Bartelien aan de gehele
familie om Maurits een kaartje te sturen. Dat moet toch lukken.
___________________________________________________________________________

GEBOORTE

Wij hebben geen nieuwe aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar een baby wordt
verwacht. Daarom is de lijst  t.o.v. de vorige maand niet gewijzigd.

Wilco en Gerliene Huizer- de Waard, medio april;
Michiel en Martha den Besten- Bos medio augustus.

__________________________________________________________________________________________

NIEUW POSTADRES

Na vele jaren het postadres van hun (schoon-) ouders te hebben gebruikt, berichten de familie
Willem en Eline Snoeij – Mudde ons dat zij sinds kort op het vaste land een eigen stekje
hebben. En we moeten zeggen het is een prachtig stekje en wij wensen hun dat zij daar met
hun kinderen vele jaren in gezondheid mogen wonen.
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Beste familie,

Met ingang van heden hebben wij
een nieuw adres, en dat is:

Treviso 79,
2921 BJ Krimpen aan den IJssel.

We hopen hiermee u voldoende
geïnformeerd te hebben,

Hartelijke groeten,
Willem en Eline Snoeij - Mudde
__________________________________________________________________________

GEDICHT VAN DE MAAND

In de winter, zoals dit in de afgelopen weken is gebeurd, zijn de sloten bevroren. Voor de
hele kleintjes hebben wij nu een liedje uit de hele oude doos gezocht die speciaal voor deze
tijd is geschreven. En als je op deze

https://www.youtube.com/watch?v=ddFpRXB-Kp8

link klikt, dat kan je het liedje ook nog beluisteren. Succes.

Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.
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Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.
De sloot die was bevroren, de kikkertjes half dood.

Ze kwekten niet, ze kwaakten niet,
van honger en verdriet.

Ze kwekten niet, ze kwaakten niet,
van honger en verdriet.

De jongste, die een wijsneus was, zei tot zijn kameraads,
Die malle nachtegalen, wat hebben die een praats,

Was eerst het ijs maar in de dooi,
wij zongen eens zo mooi.

Was eerst het ijs maar in de dooi,
wij zongen eens zo mooi.

Maar toen de lieve lente kwam, zij kwaakten de oude wijs.
Als zij dat zingen noemen, wens ik ze weer in 't ijs.

Ik geef die kikkers allemaal,
voor ene nachtegaal.

Ik geef die kikkers allemaal,
voor ene nachtegaal.

___________________________________________________________________________

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

In de laatste nieuwsbrief hebben wij iets verhaald over (tante) Hanna die kort na de Tweede
Wereld oorlog vanwege difterie in het ziekenhuis te Schiedam heeft gelegen. Nu schrijven
wij een stukje over de jaren 1945 tot 1952 toen opa en oma in de Maasboschstraat 31 te
Vlaardingen woonde.

Opa en Oma van der Slikke-Don hebben met hun kinderen nog enkele jaren in de
Maasboschstraat te Vlaardingen gewoond. Het betreft een huisje die eigendom was van de
ouders van Opa van der Slikke.

Het was een ouderwets huisje die toen al voor een gezin
met zes kinderen eigenlijk te klein was. Het huisje had
een klein voor- en achterkamertje met apart nog een
klein keukentje. Op de bovenetage bevond zich slecht
twee slaapkamertjes en een overloop. Het was tobben
met de ruimte. Dit werd nog nijpender. Want in dit
huisje zijn ook nog 6 kinderen geboren. Je kunt
begrijpen dat dit ten koste ging van de sfeer. Maar opa
deed er alles aan om een grotere woning te verkrijgen.

Opa en oma van der Slikke - Smit



__________________________________________________________________________

Slikkertjes-Nieuwsbrief                                                                         nummer  99. februari 2015
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________8

Doch de woningsnood was door en na de oorlog zo groot, dat er geen woningen beschikbaar
waren.  En kwam er ergens een woning vrij, dan was er altijd wel een ander gezin waar de
nood nog groter was.

Ingang begraafplaats Emaus (begin 20e eeuw)

Het was ook in die tijd dat oma van der Slikke-
Smit op 76 jarige leeftijd is overleden. Dat was
op 14 februari 1951.  Zij voelde zich niet goed en
vroeg aan haar man om een beetje melk op wilde
warmen. Toen hij terug kwam nam ze een slokje
melk, doch de beker viel uit haar handen en was
ze overleden.  Zij is op de begraafplaats Emaus te
Vlaardingen begraven.

In 1952 kreeg opa en oma eindelijk een groot
bovenhuis aangeboden, en wel aan de
Binnensingel 29 te Vlaardingen.

Het had een ruime voor- en achterkamer. Een grote keuken en vijf
kleine en grote slaapkamers. Daarnaast nog een hele grote zolder.
En zelfs op deze zolder hebben nog kinderen geslapen.

Hoewel het voor een gezin met twaalf kinderen eigenlijk ook nog
te klein was, hebben zij het met beide handen aangenomen. In dit
huis zijn Peter en Elisabeth geboren.

Tot zover weer een stukje geschiedenis van onze (groot-) ouders
(o)pa en (o)ma van der Slikke-Don. De volgende maal hopen
wij  weer  verder  te  gaan  met  de  belevenissen  die  op  de
Binnensingel hebben plaatsgevonden.

Binnensingel 29

___________________________________________________________________________

AFSCHEID UTRECHT EN INTREDE NIEUWDORP VAN DS. A.J. DE WAARD

Voor geïnteresseerden vinden jullie onderstaand de verslagen, zoals dit in het Reformatorisch
Dagblad zijn verwoord, betreffende het afscheid van de Gereformeerde gemeente te Utrecht
en intrede Nieuwdorp van onze neef ds. Arie Jan de Waard, echtgenoot van Gerda Vuijk.
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Ds. A. J. de Waard neemt afscheid van gg Utrecht
05-01-2015 09:53 | gewijzigd 05-01-2015 10:13
Ds. A. J. de Waard heeft zondag afscheid genomen van de gereformeerde gemeente van
Utrecht, vanwege zijn vertrek naar Nieuwdorp.
De scheidende predikant bediende het Woord uit Handelingen 20:32: „En, nu broeders, ik beveel u
Gode en het woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder
al de geheiligden.”
Het thema van de preek was: ”Gode bevolen!” Ds. De Waard bepaalde de gemeente bij het
bevolen zijn aan de God van Zijn Woord en aan de Bouwmeester van Zijn Kerk.
Namens de classis en de particuliere synode Noordwest sprak ds. J. J. van Eckeveld. De tweede
voorzitter van de kerkenraad, ouderling J. Kemp, sprak woorden van dank namens kerkenraad en
gemeente.
Ds. De Waard diende de gemeente van Utrecht sinds 25 augustus 2010. Hij doet op 14 januari
intrede in Nieuwdorp, waar hij de eerste predikant wordt.

Ds. A. J. de Waard doet intrede in gereformeerde
gemeente Nieuwdorp
15-01-2015 07:33 | Van een medewerker
Ds. A.J. de Waard. Beeld Sjaak Verboom

Ds. A. J. de Waard is woensdag 14 januari
bevestigd tot predikant van de
gereformeerde gemeente te Nieuwdorp. Hij
kwam uit Utrecht.
Ds. C. J. Meeuse uit Goes leidde de
bevestigingsdienst. Hij bediende het woord
uit Johannes 3:29 en stond stil bij ”Blijdschap
om de stem van de Bruidegom”, uitgewerkt in
drie punten: de Bruidegom, de bruid en de
vriend van de Bruidegom.

’s Avonds deed ds. De Waard intrede met de tekst Johannes 3:30, met als thema: ”Het getuigenis
van Johannes de Doper”, onderverdeeld in twee punten: als vriend van de Bruidegom en als
levenslange genadeles.
Ds. De Waard werd toegesproken door ds. G. Bredeweg namens de classis Goes en de
particuliere synode Zuid; door wethouder C. Weststrate namens de gemeente Borsele, en door
ouderling D. den Haan namens kerkenraad en gemeente.
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JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst en bedankje van “de Jarige van de maand januari 2015”, maar wij kregen gelijk
een aanmelding voor “de Jarige van de maand februari”.

Beste familie,

Allereerst iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten die ik kreeg omdat ik
de jarige van de maand was. Het was een verrassing toen ik ineens mijn
foto zag in de vorige nieuwsbrief. Heel lief dat ik opgegeven ben door mijn
ouders, broertje/zwager, zusje en schoonzusje. Ik heb een aantal kaarten
gekregen vanuit de familie. Heel erg leuk! Bedankt!

Vervolgens gaat Marion verder.
Marion Waaijenborg-

den Toom

Wim met Sem en Isa (kinderen van Marion)

Daarom wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik
maken om mijn vader Wim den Toom op te
geven voor de jarige van de maand maart. Hij
hoopt D.V. dinsdag 24 maart 49 jaar te worden!
Hij is een erg lieve vader en super trots op zijn 3
kleinkinderen! Hij staat vaak voor iedereen
klaar. Omdat hij door het verlies van zijn
moeder (onze oma) vorig jaar nog steeds met
narigheid te maken heeft wil ik hem extra in het
zonnetje zetten, om die dingen even te
vergeten. Ik hoop daarom dat hij volgende
maand verrast mag worden met veel kaarten!

Groeten,
Marion Waaijenborg

Daar wij geen andere aanmeldingen hebben ontvangen is dus

Wim den Toom (echtgenoot van Lydia van Krimpen)

“de Jarige van de maand maart”.

Wellicht zijn er die een kaartje willen sturen. Voor hen volgt hier zijn adres.

Wim den Toom,
Merelhoven 64,
2906KK Capelle aan den IJssel

Mailen kan ook: toom@kpnmail.nl
Of bellen: 06-40502009
___________________________________________________________________________

TENSLOTTE

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia


