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COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

KERKGELD 

 

 

 Bent u wel eens in een bankgebouw geweest? Ik wel, voor het eerst 

om er geld te lenen. Had ik natuurlijk nooit moeten doen. Daar heb ik 

nog steeds spijt van. 

 

Van de week moest ik er weer zijn. Maar nu om er kerkgeld te halen. 

Ik ben erg zuinig dus gooi ik in elk zakje die voor mijn neus gehouden 

word een twee euromunt. En dat doe ik met een zwier alsof het een 

bankbiljet is. Maar om nu die munten te verzamelen, moet ik stad en 

land aflopen of alsjeblief spelen bij de caissières van Jumbo en 

aanverwante zaken.  

 
Sinds kort ga ik naar de bank en koop daar een rol van vijftig euromunten van twee euro. 

Daar moet ik wel voor betalen, maar alla, voor de kerk kijk ik niet op een paar centen. Dus ik 

loop van de week de bank binnen en zie een pinautomaat. Ik was er al eerder geweest, dus ik 

dacht de goede te hebben. 

Ik druk een knop in waarvan ik dacht dat het de goede was. 

vijftig stuks van twee euro. Nou mooi mis, ik schrok me een 

hoedje want er zaten vijftig bankbiljetten in de la van twintig 

euro! Dat had ik niet besteld! Goede raad is duur.  

 

Ik zeg tegen een man achter mij, want ik ga van het standpunt 

uit, gedeelde smart is halve smart, wat moet ik daar nou mee? 

Kijk die man naar de stapel bankbiljetten, zegt hij: „Weet je 

wat, geef ze maar aan mij”. Toch maar niet gedaan, maar die 

vijftig bankbiljetten maar weer in de la gedropt en terug gestort 

op de pinpas. 
       

Achter me werd de rij steeds langer want iedereen dacht wat staat die oude vent daar te 

tobben. Van de zenuwen ben ik maar gestopt en ben weer achter in de rij ernaast gaan staan 

want er waren 2 pinautomaten.  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Op allerlei knoppen ingedrukt… 

Toen ik weer aan de beurt was opnieuw 

geprobeerd, maar helaas er was geen 

mogelijkheid om die vijftig euromunten te 

pinnen. In mijn hulpeloosheid ben ik naar de 

receptie gelopen en heb mijn verhaal gedaan. 

Bleek ik bij de verkeerde automaat te staan. 

Toen heb ik bij de goede automaat op allerlei 

knoppen gedrukt in de hoop mijn rolletje 

munten te verkrijgen. Nou het lukte dacht ik 

aardig maar ik moest aan kosten zowat een 

vermogen betalen, meer dan ik pinde.  

 

 

Nou ben ik niet echt slim maar dat was me toch wel een beetje te gortig. In mijn wanhoop 

keerde ik mij naar de man achter mij, maar die wist het ook niet. Ik wou gaan gillen, maar 

voordat het zover was, kwam een bankjuffrouw naar mij toe wat het probleem was. Ik wou 

gewoon een rolletje munten, meer niet. Nou dan moest ik ook gewoon het pasje in de gleuf 

stoppen en op de goede knop drukken en ziedaar een rolletje munten.  

 

Beschaamd, maar meer nog opgelucht 

verliet ik het bankgebouw. De 

volgende keer denk ik ga ik maar gelijk 

naar die bankjuffrouw want rolletjes 

geld pinnen is mijn specialiteit niet heb 

ik wel gemerkt.  

 

Wat ik wel voortaan kan doen is, in 

elke collecte zak een bankbiljet van 20 

euro stoppen. Het is wel de vraag of 

mijn vrouw dat goed vindt. En anders 

toch maar weer naar die caissières van 

Jumbo.  

 
Toen kwam er een rolletje van twee euromunten … 

 

Ik zal er nog eens over na denken, morgen of overmorgen of ...., dan. In het uitstellen, daar 

ben ik wel goed in.  

 

 

Een hartelijke groet van uw columnist.  

(oom) Johan  
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FOTO VAN DE MAAND 

 

Dan volgt nu weer een foto uit het fotoboek van opa en oma van der Slikke.  

 

Het is een soort raadfoto geworden. Onderstaand hebben wij wat veronderstellingen gedaan 

en wij zijn benieuwd of onze conclusie goed is. 

 

 

 
Het zal niet moeilijk zijn om te raden wie op deze foto staan. 

 

Wanneer bovenstaande foto is genomen en 

waar, is voor ons dus een raadsel. Alhoewel, 

als wij goed naar deze foto kijken kan deze 

foto mogelijk genomen zijn tijdens de 

kraamdagen van de geboorte van één van de 

kinderen van (tante) Elisabeth Mudde - van 

der Slikke.  

Verder veronderstellen dat deze foto genomen 

is aan boord van het schip “Amare”. 
 

Maar of dit juist is kunnen wij niet 

garanderen. Wie wel? 
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HET ZIEKENHOEKJE 

  

Van (oom) Cees van der Slikke hebben wij geen mailtje ontvangen voor de nieuwsbrief.  
 

Desondanks vragen wij jullie om naar (oom) Cees in verband met zijn 

ernstige ziekte, een kaartje te schrijven. Deze kunnen jullie sturen 

naar: 

 

C. van der Slikke, 

   Oosterweezenstraat 309, 

   1823 CN Alkmaar. 

 

.  
(oom) Cees 

 

___________________________________________________________________________ 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 

 

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos. Het is een echt ouderwets 

schoolliedje die vroeger veel tijdens de lessen “Vaderlandse geschiedenis” gezongen werd. En 

dan door de jongens met volle borst.  

 

In een blauwgeruiten kiel 
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In een blauwgeruiten kiel 
draaide hij aan 't groote wiel 

den ganschen dag. 
Maar Michieltjes jongenshart 

leed ondragelijke smart. 
A-ach, a-ach, a-ach, a-ach! 

 
Als matroosje vlug en net 

heeft hij voet aan boord gezet 
dat hoorde zoo. 

Naar Oostinje, naar de West 
jongens, dat gaat opperbest! 

Hojo, hojo, hojo, hojo! 
 

Daar staat Hollands Admiraal 
nu een man van vuur en staal 

de schrik der zee. 
't Is een Ruiter naar den aard 

glorierijk zit hij te paard! 
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee! 

 
 
Het liedje ie te beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=8afdq6GXUxI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GEBOORTE 

 

Door de vele geboortes van de laatste maanden is de lijst van gezinnen waar een baby wordt 

verwacht sterk ineengekrompen en ziet er nu als volgt uit. 

 

  Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016; 

  Martijn en Debora de Groot – van Krimpen, medio augustus 2016. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GEDENKWAARDIG 

 

Van (oom) Guus en (tante) Bartelien ontvingen wij onderstaande trouwkaart. Zij delen 

daarin mee dat zij D.V. op vrijdag 17 juni hopen te gedenken dat zij die dag 40 jaar getrouw 

zijn. Dit kunnen wij toch niet zomaar voorbij laten gaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=8afdq6GXUxI


__________________________________________________________________________ 
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Daarom verzoeken wij jullie allemaal er voor 

te zorgen dat zij die dag heel veel kaarten in 

de bus ontvangen met felicitaties. Hun adres 

is: 

        Bruidspaar Gerrets – van der Slikke 

        Akkerwinde 184 

        2906 XK Capelle ad IJssel 

 

Door deze feliciteren wij (oom) Guus en 

(tante) Bartelien van harte met dit 

gedenkwaardige feit. Wij wensen hun van 

ganser harte nog vele mooie maar bovenal 

gezegende jaren toe. 

 

  
Trouwkaart 40-jarig huwelijk (oom) Guus en (tante) Bartelien 

 

___________________________________________________________________________ 

 

EEN PRIJS GEWONNEN 
 
Van (oom) Peter kregen wij onderstaande bijdrage over zijn dochter Marielot. We begrijpen dat 

Marielot zowat haar studie heeft afgerond en ook nog een prijs heeft gewonnen. Door deze feliciteren 

wij Marielot met dit mooie succes. 
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Marielot, onze jongste, heeft de Amsterdamse Filmacademie bijna afgerond. Ze moet nog een paar 
punten halen, maar heeft wat ons betreft haar diploma al verdiend. Marielot haar eindexamenfilm 
Lazarus heeft namelijk in maart de prijs gewonnen voor de beste korte Nederlandse film 2016. Vorige 
week hoorde zij dat deze film door een Nederlandse film jury is genomineerd voor de Nederlandse 
inzending van de studenten film Oscar. Hiermee wil men jong talent stimuleren.  
 
De film Lazarus, waarvoor Marielot het scenario schreef, gaat over een moeder die na een 
echtscheiding in de problemen komt en er zo depressief van is geworden dan zij een plan uitwerkt om 
zelfmoord te plegen. Zij ontmoet echter onverwachts een persoon met een hond die haar aan het 
twijfelen brengt. Een in de film enkele malen terugkerend orkestje begeleidt het verloop van de film. 
Toch neemt zij uiteindelijk de fatale beslissing en koerst met zeer hoge snelheid met haar auto op een 
muur af. Als toeschouwer neemt de opgebouwde spanning bezit van je en ben je geneigd je hoofd af 
te wenden. Het onmogelijke blijkt opeens mogelijk te worden, maar daarvoor zullen jullie de film zelf 
moeten gaan zien.  
 
Marielot heeft naast haar studie de laatste twee jaar bij een filmproductiemaatschappij gewerkt, OAK 
Motions Pictures, en als scenarist meegeschreven aan de film Houvast. Deze film gaat over een eerste 
celliste die twijfelt aan zichzelf en toen een snaar van haar cello tijdens een muziekoptreden brak, haar 
zelfvertrouwen verloor. Hierdoor werd zij nog onzekerder en probeerde door het drinken van alcohol 
haar angst te onderdrukken. Door een bepaalde samenloop van omstandigheden en keihard eraan 
werken herwon zij stukje bij beetje weer haar zelfvertrouwen en wist zij een indrukwekkende 
muzieksolo neer te zetten. Een ontroerende film die je van het begin af aan je aandacht opeist en je 
laat vereenzelvigen met de hoofdrolspeelster. 
 
Met ruim 1.000 films is deze film ingestuurd voor de nominatie van de prestigieuze filmprijs Tribeca 
2016, een internationaal filmfestival dat jaarlijkse gehouden wordt in New York. De film Houvast werd 
met 49 anderen geselecteerd voor dit filmfestival. Samen met de producent en regisseur is Marielot 
naar New York afgereisd. Helaas kon zij niet bij de bekendmaking van de prijs zelf aanwezig zijn omdat 
zij ceremoniemeester was bij de trouwerij van één van haar beste vriendinnen. Op de bewuste avond, 
ze was bij ons thuis, kreeg ze een sms-bericht. Ze stond toevallig naast mijn bureau. Met een stem vol 
verbazing en ongeloof zei ze tegen mij: “Ik geloof dat wij gewonnen hebben. Nee, dat kan niet”. Dat 
zou super leuk zijn, zei ik nog.  
 
Even twijfelde zij nog. “Ja toch, wat, ja hoor, we hebben de filmprijs gewonnen !!!” en ze liet mij een 
print screen zien waaruit de toekenning van de prijs overduidelijk bleek. Tja, toen was het gejuich even 
niet uit de lucht en maakten wij samen een rondedansje. Jullie begrijpen wel dat Fenna en ik, maar 
ook Annelijn en Lidewij trots zijn op deze geweldige mijlpaal.  
 
Fenna en Peter 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

De vorige maal hebben wij iets geschreven over de bromfietsen van opa. Nu zullen we iets 

schrijven over opa’s eerste auto. 

  

De eerste auto’s die opa van der Slikke heeft gehad was, voor zover wij weten, een 

Citroën DS. Een pracht auto 
 

 
Citroën DS 

Deze auto heeft opa gekocht, via bemiddeling 

van (oom) Jaap, van een directeur van een 

lijmfabriek in Honselersdijk waar hij werkte.  

 

Wij kunnen ons nog herinneren dat opa in de 

jaren zestig van de vorige eeuw, een aantal 

wensen had waarvan hij overtuigd was dat 

deze nooit in vervulling zouden gaan. Dat was 

het halen van een rijbewijs en het in bezit 

hebben van een auto. Nu, deze beide wensen 

zijn in vervulling gegaan. 

 

Het rijbewijs heeft opa gehaald dank zij een 

financiële bijdrage van de kinderen.  

 

Wij kunnen ons nog herinneren dat opa in zijn sas was toen hij zijn eerste auto had. En nog 

wel een heel bijzondere auto. Zo moest je na het starten van de motor nog een minuutje 

wachten voordat je weg kon rijden. Want eerst moest de vering worden opgepompt. En dan 

was het, als je met de auto over de weg reed, of je over de weg zweefde. Voor die tijd een 

hele luxe.  

 

Maar zo’n auto vereist ook onderhoud. Dus op een keer voor een beurt naar de garage. Niet 

zomaar een garage, maar naar de officiële Citroën dealer. Nu, dat heeft opa geweten. Niet 

alleen werd opa getrakteerd op een gepeperde rekening, maar ook met een bijzonder 

rijervaring. Na de rekening te hebben betaald ging opa weer op weg met de auto. Maar als 

opa de bocht naar links nam, schoot de auto naar rechts. En als opa de bocht naar rechts nam 

schoot de auto naar links. Eerst dacht opa dat het suggestie was, maar het was zo erg dat opa 

haast niet verder durfde te rijden.  

 

Een heel angstig gewaarwording was dit. Dus toch maar terug naar de garage. Zij vonden het 

een raar verhaal, maar toch even kijken hoe dat kan. Dit werd spoedig duidelijk. Tijdens de 

beurt zijn de wielen eraf gehaald om de remblokjes en dergelijke te controleren. Daarna de 

wielen er weer opgezet, maar …, vergeten de moeren aan te draaien. Na wat magere excuses 

en de wielen vastgezet kon opa naar huis. 

 

 

Omdat de onderhoudskosten van de Citroën nogal in de papieren liep, kocht opa spoedig daar 

een Daf 66 met variomatic aandrijving.  
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Hier opa (met sigaar) met oma en enkele kinderen in de Daf 44 

 

Zo, dat is weer een stukje uit het verleden van opa en oma van der Slikke-Don. En zoals 

eerder geschreven, iedere maand kijken wij er naar uit of er onder ons zijn die ook iets voor 

de nieuwsbrief willen schrijven over het verleden van opa en oma van der Slikke - Don. 

Hopelijk geen ijdele hoop! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

JARIGE VAN DE MAAND 

 

Allereerst een dankbetuiging van “de Jarige van de maand” in dit geval van de maand 

maart. En dat was Annelies Soffree – van der Heide. 

 

 
Beste familie, 
 
Bedankt voor de kaarten die ik van jullie heb gekregen voor 
mijn verjaardag en voor de geboorte van onze dochter 
Merlinn.  
Het was erg leuk om ”de Jarige van de maand” te mogen zijn.  
En het was echt een verrassing om de post uit de brievenbus 
te halen! 
 
Vriendelijke groet, 
Annelies Soffree – van der Heide 
  

Annelies met haar man en Estelle 
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Dan volgt nu een dankbetuiging van “de Jarige van de maand april”.  

 

 
Babette Vlot 

En dat was Babette Vlot. Zij stuurde het volgende berichtje met 

deze mooie foto. 

 

Beste familie, 

 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, sommige zelfs 

met inhoud!  

Ik was zeer verrast.  

 

Vriendelijke groet van, 

Babette (maar ook van de familie).  
 

 

----------------------------- 

 

Vervolgens volgt nu een herinnering betreffende “de Jarige van de maand mei”, en dit 

betreft Lisette de Waard. 

 

Zij hoopt 29 mei 19 jaar te worden. Een mooie leeftijd om haar 

met een kaartje te verrassen.  

 

Maar let op. In de vorige nieuwsbrief stond nog haar oude adres. 

Als je een kaartje wil sturen dan graag naar: 

 

                              Lisette de Waard, 

                              Havenweg 28, 

                              4455 AP Nieuwdorp. 

 

 
 

Lisette de Waard 

----------------------- 
 

Ten slotte volgt nu opgave van “de Jarige van de maand juni”. 

 

Helaas hebben wij geen opgaven uit de familie ontvangen. En dan zijn wij genoodzaakt om 

zelf een kandidaat te zoeken. Dat is op zich zelf niet zo moeilijk. Want wij gaan naar de 

familiesite en zoeken in de agenda van de betreffende maand wie er jarig zijn.  

 

Helaas is deze niet compleet omdat vele niet hun familieblad hebben ingevuld. Daardoor 

missen wij veel informatie zoals bijvoorbeeld de geboortedatum van de kinderen. Daarom ons 

verzoek om alsnog je familieblad in te vullen en te mailen naar Lydia den Toom – van 

Krimpen, mailadres: toom@kpnmail.nl . 

 

Alvast onze hartelijke dank.  
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Dan volgt nu opgave van “de Jarige van de maand juni”. 

 

Dat is geworden|: Matthias Gerrets. 

 

 
Matthias Gerrets 

 
Trouwfoto van Matthias met Petra 

 
Matthias hoopt D.V. 30 juni zijn 26e geboortedag te gedenken. En zoals jullie wellicht weten 

is hij in het afgelopen jaar, en wel op 16 september 2015 getrouwd met Petra Meerkerk. 

Daarom is het leuk als hij op zijn eerste verjaardag in zijn huwelijk wordt getrakteerd met 

vele felicitatiekaartjes. Je kunt deze zenden naar: 

 

   De Jarige van de maand juni, 

   Matthias Gerrets, 

   Ronsseweg 103, 

   2803 ZS Gouda 

Zijn e-mail adres is: mgerrets@hotmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 

TENSLOTTE 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 

mailto:mgerrets@hotmail.com

