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COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

FAMILIEFEESTEN 

 

 

We hebben weer eens een familiefeest gehad. Onze jongste dochter is 

15 jaar getrouwd. Niet alleen, nee samen met haar man. Dat hebben we 

gevierd met een B & B in de Ossewaerd in de Kwakel. Dat is toch wel 

iets waar we erg dankbaar voor zijn. Wat een voorrecht als je dat met 

alle kinderen en alle broers en zussen én mag én kan én wil vieren. Het 

kan zo anders zijn. 

Alleen toen ik dat las dacht ik: wat betekent dat nou weer, een B & B 

en in de Kwakel. Is dat zoiets als familie flink met elkaar kletsen over 

van alles en nog wat met flink wat onzin. 

 

Zoiets van, die vrouw (niet die man natuurlijk) die kwakelt als een kikker. En dan die B & B, 

dat zijn Boeren en Burgers (Buitenlui dat zijn we niet) of Booswichten en Boeven want dat 

zijn we wel! Dus met zijn allen kwaken vanwege een familiefeest. Wat die familiefeesten 

betreft, is het kwaken niet van de lucht.  

 

De één wordt 65 jaar en een ander is 40 jaar 

getrouwd, dat moeten we nog vieren, en onze 

jongste dochter is 15 jaar getrouwd en zelf ben ik 

pas 50 jaar getrouwd. Dat moet bij elkaar toch een 

vermogen kosten of gekost hebben.  

Afijn, dat is mijn zorg niet. Wel dat ik bij al die 

feesten aanwezig moet zijn. En dat is voor mijn 

enigszins autistische karakter een geweldige 

aanslag. Ik ben trouwens ook geen 20 jaar meer. 

Mijn kleinkinderen hebben het alsmaar over mijn 

opa en dat ben ik. 

 

 
Booswichten en boeven 

Maar goed, ik wil iets schrijven over het feest in de Kwakel. Volgens de landkaart schijnt het 

bij Uithoorn te liggen. Hoewel mijn Tom Tom me naar Amsterdam stuurde, maar dat is een 

ander verhaal. 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Bij aankomst werd ik verwelkomd, niet door mijn 

dochter maar door een kleinzoon van bijna 4 jaar. 

Opa wilt u met mij spelen. „Nou even niet jonge 

vriend, want ik moet eerst je moeder even gedag 

zeggen”! „Opa, als u niet met mij gaat spelen dan 

bent u mijn vriend niet meer!“ Ja, wat moet je daar 

nou op zeggen?  

Toch maar eerst even mijn jongste dochter gedag 

gaan zeggen. En daarna een heerlijk bak koffie 

gedronken met een uiteraard een lekker stuk 

familiefeestgebak.  
 

Eerst een bak koffie met gebak! 

 

Komt daarna een andere kleinzoon naar mij toe: „Opa, wilt U met mij gaan voetballen? Nu 

ben ik dol op voetballen, maar toch heel vriendelijk de uitnodiging „even” uitgesteld. Want 

even later kwamen de echtparen broers en zussen binnen. En wat brengen die een lawaai met 

zich mee. Da’s op verjaardagen al net zo erg.  

 

 
Gelukkig ben ik een beetje doof 

Ik begin (gelukkig) enigszins doof te worden en volgens 

mij is dat de schuld van de familie. We hebben pas bij een 

broer en schoonzus op een verjaardag mee gegeten. De 

enige moment van stilte was toen iedereen zijn mond vol 

had met een broodje. Nou, dat was bij mijn dochter niet 

want we kregen wel koffie met gebak maar geen broodje. 

Dus was er geen stilte.  

 

Weet U, het gaat met mijn column al net zoals op die 

familiefeesten, ik kom er niet tussen, iedereen praat door 

elkaar en ik kom aan mijn verhaal niet toe. Ik wil van alles 

vertellen, want ik heb van alles meegemaakt.  

 

Midden in de nacht liep ik door de brandnetels met een 

kleinzoon naar een heuvel met een speelgoedvliegtuig erop. 

Daar kon je inklimmen. Ik was bang dat ik in het  

pikkedonker in een sloot terecht zou komen, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb ook 

veel met mijn kinderen gesproken. Ik vertel het allemaal maar niet want ik kom er gewoon 

niet aan toe. Ik heb het te druk met al die familiefeesten. 

 

Dus geliefde familie, tot horens maar weer en de hartelijke groeten en tot de volgende keer. 

 

Uw toegenegen, 

(oom) Johan  
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FOTO VAN DE MAAND 

 

Van (tante) Elisabeth kregen wij een aanvulling op de vorige foto van de maand. Zij schreef 

het volgende. 

 

De foto van de maand in de vorige nieuwsbrief is in april 1982 gemaakt op onze spits, dus 

niet de Amare van nu. Op dit schip is op 24 april 1982 Monica geboren in Hasselt.  
 

  

Het kindje wat bij (tante) Lydia op schoot zit is van Mieke, een zus van Cees. Zij heeft toen 

bij ons gekraamd. Zij lagen bij ons in de buurt met hun schip. En daar zij verpleegster was 

geweest kon zij dus bij ons kramen.  

Monica werd te vroeg geboren en de klus die wij toen deden in Hasselt liep wat uit. De 

bevalling ging heel vlug en zodoende is ze gewoon aan boord geboren in plaats van in het 

ziekenhuis. Het andere meisje tussen ons in is Ellen en de baby is dus Monica. Het was een 

gezellige tijd. Mieke zorgde wel dat ieder die van ver kwam tussen de middag mee kon eten.  

 
Elisabeth, bedankt voor je toelichting. Want voor ons was het een echte raadplaat. 

  

Dan volgt nu weer een “raadfoto”. Het zal voor vele niet moeilijk zijn waar en wanneer deze 

foto is genomen. Het zal duidelijk zijn dat dit bij een bijzondere gelegenheid moet zijn 

geweest.  

 

De foto is niet duidelijk. Opa van der Slikke heeft erbij geschreven: “ Niet helemaal goed 

ingesteld. Toch  tegoed om weg te doen”.  Verder staat erbij “Het zangkoortje”. 

  

En het zangkoortje heeft toen een lied gezongen ter gelegenheid van Opa en oma van der 

Slikke – Don die toen die dag 6 juni 1974 veertig jaren waren getrouwd. Het lied is 

gecomponeerd door (tante) Clazien. De eerste regel was “Op deez’ feestelijke morgen”. 

Wellicht zijn er onder ons die het gedicht nog in bezit hebben. Het zou leuk zijn als we die in 

de volgende  nieuwsbrief op kunnen nemen. 

 

Na deze dagopening zijn we met een EVAG-bus, naar ik meen, naar Ouwehands dierentuin in 

Rhenen gegaan en daarna hebben wij aan het eind van de dag ergens pannekoeken gegeten. 

Het was een dag om nooit te vergeten. Wat hebben opa en oma die dag genoten. 

 

En als je de foto zo beziet, dan denk je wel eens, waar is de tijd gebleven. Onlangs mochten 

(oom) Johan en (tante) Clazien van der Slikke – de Niet hun vijftig jarige huwelijk vieren 

en deze maand (oom) Guus en (tante Bartelien Gerrets – van der Slikke hun veertig jarige 

huwelijk. En zo vliegen de jaren voorbij. 
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Wat betreft de foto, het zal best wel even puzzelen zijn eer je alle namen erbij hebt gevonden. 

Te meer, omdat zoals opa al geschreven heeft, daar het een onduidelijke foto is.  

We wensen jullie dan ook veel succes. 

 

 
 

_________________________________________________________________________  

 

 

HET ZIEKENHOEKJE 

  

Alhoewel wij van (oom) Cees van der Slikke geen mailtje voor de nieuwsbrief ontvangen 

hebben betekent niet dat er geen zorgen zijn.  
 

Daarom vragen wij jullie wederom om naar (oom) Cees in verband 

met zijn ernstige ziekte, een kaartje te schrijven. Deze kunnen jullie 

sturen naar: 

 

C. van der Slikke, 

   Oosterweezenstraat 309, 

   1823 CN Alkmaar. 

Mailen mag ook:        cornelisvanderslikke@telfort.nl 

 

 

 

 

 

 
(oom) Cees van der Slikke 

---------------------------- 
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Zoals jullie weten heeft (oom)Jaap van der Slikke pas weer in het ziekenhuis gelegen. 

 

 
(oom) Jaap van der Slikke 

 

 Oom Jaap berichtte ons het volgende. 

 

Bij gebruik van een bepaald voedsel kreeg ik diarree en helaas bleek 

die op geen enkele wijze te stoppen. Hoe ik ook probeerde, door 

bijvoorbeeld een dag niet te eten of beschuit te eten of een aantal 

Loperamide capsules te slikken, het was niet te stoppen. 

Uit eindelijk was de enige mogelijkheid op thee te leven. 

 

Op aanraden van een buurvrouw heb ik de MDL afdeling van het 

ziekenhuis gebeld. De MDL chirurg heeft mij de volgende dag 

teruggebeld. Besloten is tot opname om de volgende dag een CT 

scan te laten maken.  

Naar aanleiding de uitslag van de scan en de klachten heeft er een gesprek met de chirurg 

plaatsgehad, wat enorm ingrijpend was. Hij adviseerde mij te laten opereren. Maar ik zie 

vooralsnog voorlopig daarvan af.  

 

Wellicht zijn er die (oom) Jaap een kaartje willen sturen, zijn adres is: 
 

                         (Oom) Jaap van der Slikke, 

                          Hoge Dries 335, 

                          7335 AT Apeldoorn. 

Mailadres:  j.slikke9@upcmail.nl 

 

-------------------------- 

 

Wij kregen wij de melding dat de Chris, de baby van Hans en Nathalie den Besten – Bos  

weer in het ziekenhuis heeft gelegen. Hij had het benauwd en de arts vond het beter dat in het 

ziekenhuis onderzoek werd gedaan naar de oorzaak hiervan. Inmiddels kregen wij van 

Elizabeth Bos – van Krimpen, de oma van Chris, het volgende bericht. 

 

Beste familie, 

 

Bij dezen meld ik even melden dat Chris inmiddels weer thuis 

gekomen is. Ze zijn gestart met prednisonkuur en dat sloeg 

gelukkig aan.  

De artsen hopen dat hij het met puffers verder op zal knappen en 

omdat Nathalie, zijn moeder ook zo beroerd was van de griep, 

mochten ze het thuis gaan proberen.  

 

Liefs,  

Elizabeth Bos – van Krimpen 

 

 
Chris den Besten 

Wellicht zijn er die Hans en Nathalie een kaartje willen sturen.  

Hun adres is:   familie H. den Besten, 

   ’s Gravenweg 210, 

   2906 LV Capelle aan den IJssel. 

mailto:j.slikke9@upcmail.nl
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GEDICHT VAN DE MAAND 

 

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos. Het is wederom een echt 

ouderwets schoolliedje die vroeger veel tijdens de lessen “Vaderlandse geschiedenis” 

gezongen werd. Dit lied werd vooral op 1 april gezongen omdat men dan herdacht Den Briel 

op 1 april 1572 door de geuzen op de Spanjaarden is veroverd. En dus werd het door de 

jongens met volle borst gezongen.  

 

In naam van oranje doet open de poort 
 

 
 

 

In naam van Oranje, doe open de poort! 

De watergeus ligt aan de wal: 

De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen 

akkoord 

Hij vordert Den Briel of uw val 

Dat is het bevel van Lumey op mijn eer 

En burgers, hier baat nu geen tegenstand 

meer, 

De watergeus komt om Den Briel! (BIS) 

 

De vloot is met vijfduizend koppen bemand, 

De mannen zijn kloek en vol vuur. 

Een ogenblik nog en zij stappen aan land, 

Zij wachten bericht binnen 't uur; 

Gij moogt dus niet dralen, doet open die poort, 

Dan nemen de Geuzen ter stond zonder moord 

Bezit van de vesting Den Briel! (BIS) 

 

 

Komt, geeft de verzek'ring, 'k moet spoedig 

terug 

De klok heeft het uur reeds gemeld. 

Ik zeg 't U, geeft gij mij de sleutels niet vlug 

Dan is reeds uw vonnis geveld. 

De wakkere Geuzen staan tandenknarsend 

daar. 

Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar. 

En zweren: "Den dood of Den Briel!" (BIS) 

 

Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men 

bijeen 

En spreekt over Koppestocks last: 

"De stad in hun handen of anders de dood" 

't Besluit tot het eerste staat vast! 

Maar nauw'lijks is hiermee de veerman gevleid, 

Of Simon de Rijck heeft de poort gerammeid 

En zo kwam de Geus in Den Briel! (BIS) 

 

Het is te beluisteren op : https://www.youtube.com/watch?v=VJxK-pz4imE 
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GEBOORTE 

 

Van Teun en Rebekka Broer – Mudde ontvingen wij onderstaande dankbetuiging naar 

aanleiding van de geboorte van hun dochtertje Loïs. . 

 

Dag ooms en tantes, 
  
Héél HARTELIJK BEDANKT voor al uw kaarten, enveloppen met inhoud en cadeaus die we 
van u kregen na de geboorte van Loïs! 
Echt leuk dat nog zoveel ooms en tantes meeleven! 
Inmiddels is Loïs nu 13 weken en ze groeit erg hard....... , zij weegt al 14 pond! 
Het is een tevreden meisje die al vriendelijk lacht en geluidjes maakt. Ook haar zus en broer 
genieten van haar.  
Nogmaals, hartelijke bedankt en ‘n hartelijke groet uit Krimpen aan den IJssel van; 
  
Teun & Rebekka 
Helène, Daniël en Loïs Broer 
 

 
15 maart 2016...........  

 

 
............en dit op 7 juni 2016 

 
------------------------------ 

     
                                         
Deze maand hebben wij geen nieuwe aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar een 

baby’tje wordt verwacht. Dientengevolge is de lijst niet veranderd.  

 

  Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016; 

  Martijn en Debora de Groot – van Krimpen, medio augustus 2016. 
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GEDENKWAARDIG 

 

Even een herinnering 

 

(Oom) Guus en (tante) Bartelien hopen a.s. vrijdag 17 juni te gedenken dat zij die dag 

veertig jaar getrouwd zijn. Dit kunnen wij toch niet zomaar voorbij laten gaan.  

 

 

Daarom verzoeken wij jullie allemaal er voor 

te zorgen dat zij die dag heel veel kaarten in 

de bus ontvangen met felicitaties. Hun adres 

is: 

        Bruidspaar Gerrets – van der Slikke 

        Akkerwinde 184 

        2906 XK Capelle ad IJssel 

 

Door deze feliciteren wij (oom) Guus en 

(tante) Bartelien van harte met dit 

gedenkwaardige feit. Wij wensen hun van 

harte nog vele mooie, gezonde maar bovenal 

gezegende jaren toe. 

 

  
Trouwkaart 40-jarig huwelijk (oom) Guus en (tante) Bartelien 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij iets over opa van der Slikke eerste auto geschreven. Nu 

hebben wij begrepen dat niet alles klopte. Tijdens een verjaardagsfeestje bleek dat een ieder 

zo zijn eigen versie had. Zo ook de onderstaande herinnering. Iedereen zal zo zijn eigen 

herinneringen hebben. Daarom is het leuk om daarna de vele reacties te horen hoe een ieder 

dit zelf heeft beleefd. 

 

Opa’s en Oma’s eerste vakantie. 

  

Het zal in 1966 of in 1967 zijn geweest dat opa en oma van der Slikke voor het eerst met 

vakantie zijn gegaan. Niet dat zij zelf op zoek zijn gegaan maar het werd als het ware in hun 

schoot geworpen. Oom Cees Don, zus van oma, had een kennis die door omstandigheden 

niet op vakantie kon gaan. En die kennis had wel een vakantie besproken in Oldebroek. Nu 

bood deze kennis voor een “zacht” prijsje deze vakantie aan opa en oma te koop. Na wat 

aarzelingen namen zij uiteindelijk dit aanbod aan. Ook omdat Maarten bereid was om een 

deel van de kosten op zich nemen en meeging. Want opa had toen nog geen rijbewijs en hoe 

kom je dan in Oldebroek. 
 

 
Het vakantiehuisje 

Nu weten wij niet meer met welke auto wij op 

vakantie zijn gegaan, maar het kan de Citroën 

geweest zijn waarover de vorige maal is geschreven. 

Afgesproken is dat Maarten zou rijden daar opa zijn 

rijbewijs nog niet had gehaald. Verder zijn naar mijn 

weten Peter en Elisabeth mee gegaan daar de andere 

een baan hadden in Bloemendaal en/of getrouwd 

waren.  

 

We moeten zeggen, het was een geslaagde vakantie. 

De eisen waren niet zo hoog, we hadden geen 

ervaring en dus waren we gauw tevreden. 

 

Het vakantiehuisje was niet meer dan een schuur en was gelegen in het centrum van 

Oldebroek in een tuin achter een winkel, een soort wooninrichting. De slaapkamers waren 

door gordijnen van de woonkamer gescheiden. Dus van echte privacy kon niet worden 

gesproken. Verder stonden hier en daar wat meubels en in een hoek een kookstel. En toch 

zoals gezegd, een geslaagde vakantie. 

 

Oldebroek ligt in het noorden van de provincie Gelderland in een zeer mooie omgeving. 

Verder was het mooi weer en enkele keer kwam één van de kinderen met hun gezin langs. En 

als we op stap gingen reed opa doorgaans, ondanks dat hij zijn rijbewijs nog niet had. Immers 

werd er toen nauwelijks gecontroleerd.  

Zo gingen wij een daagje naar Elburg, naar de schaapskooi op de heide en dergelijke. 

 

De vakantie was zo goed bevallen dat opa en oma een jaar later weer op vakantie zijn gegaan 

en wel naar Elim nabij Hoogeveen in Drenthe. Wellicht zijn er die hiervan nog iets van 

kunnen herinneren of foto’s hiervan hebben. Graag ontvangen wij van jullie een bijdrage voor 

de volgende nieuwsbrief hierover. 
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Zo, dat is weer een stukje uit het verleden van opa en oma van der Slikke-Don. En iedere 

maand kijken wij er naar uit of er onder ons zijn die ook iets voor de nieuwsbrief willen 

schrijven over het verleden van opa en oma van der Slikke - Don. Hopelijk geen ijdele 

hoop! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

JARIGE VAN DE MAAND 

 

Zoals gebruikelijk beginnen wij deze rubriek met een dankbetuiging van “de Jarige van de 

maand” in dit geval van de maand mei. En dat was Lisette de Waard. Zij mailde ons het 

volgende. 

 

 

 

 
Lisette de Waard 

----------------------- 
 

Dan een herinnering aangaande “de Jarige van de maand juni”. En dat is 

  

 Matthias Gerrets. 
 

 
Matthias Gerrets 

Matthias hoopt D.V. 30 juni zijn 26e geboortedag te gedenken. En 

zoals jullie wellicht weten is hij in het afgelopen jaar, en wel op 

16 september 2015 getrouwd met Petra Meerkerk. 

Daarom is het leuk als hij op zijn eerste verjaardag in zijn huwelijk 

wordt getrakteerd met vele felicitatiekaartjes. Je kunt deze zenden 

naar: 

 

                        Matthias Gerrets, 

  Ronsseweg 103, 

  2803 ZS Gouda 

Zijn e-mail adres is: 

                        mgerrets@hotmail.com 

 

 

--------------------------- 
  

mailto:mgerrets@hotmail.com
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Het doet ons genoegen dat wij weer een “Jarige van de maand” hebben. En wel voor de 

maand juli. Dit is geworden: 

 

   Pieter Paul van der Slikke 
  

Pieter-Paul is een zoon van Reinier en Hendrika van der Slikke. En omdat hij “de Jarige 

van de maand “ is geworden mailde zij ons het volgende. 

 

Bests familie, 

 

De eerste twee foto’s zijn vorig jaar bij ons in de tuin gemaakt, en de andere foto recent 

tijdens een schoolreisje naar Den Haag.  

 

  
Hier ziet u dat Pieter Paul heel goed kan helpen. 

 

 
Pieter Paul in Den Haag 

Deze foto is dus gemaakt tijdens het 

schoolreisje. Pieter-Paul is toen met zijn klas 

naar Den Haag geweest, hij heeft daar de 

“Tweede Kamer” bezocht en is in Madurodam 

geweest. Misschien gaat hij later wel de 

politiek in. Dan weet hij nu vast waar Den 

Haag ligt. 

  

Pieter-Paul gaat na dit schooljaar van school af 

en naar de Jacobus Fruytier  

scholengemeenschap te Apeldoorn te gaan. Hij hoopt daar HAVO te gaan volgen. 

 

Pieter-Paul is een hele gezellige jongen. Hij zingt heel graag (wat zijn broers goed weten te 

waarderen, ahum...) en is iedere dag actief met kranten doen. Gelukkig heeft hij (op zijn 

leeftijd, ja, ja) een elektrische fiets. Anders was het echt te ver, zo helemaal achter naar de 

Stakenbergweg in Elspeet en de Kempersweg. 

Pieter-Paul neemt graag zijn zusje en broertje op sleeptouw. Het lijkt al een echte 

onderwijzer. Misschien wordt hij later wel schoolmeester.  

Zijn oudste broer Benjamin reist graag over de wereld. Momenteel verblijft hij in de 

Filipijnen. Pieter-Paul wil precies volgen waar zijn broer is. Hoe doe je dat....(?) zijn 

oplossing was een wereldkaart van 3 meter breed bij 2 meter hoog op zijn kamer. Op die 

manier is hij goed te volgen. 
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Zo, nu weten jullie allemaal wie Pieter-Paul zo’n beetje is en wat hij doet. 

  

Hartelijke groeten,  

Reinier en Hendrika  
  

Dan volgen nu enkele gegevens aangaande Pieter-Paul. 

 

Pieter Paul hoopt D.V. zondag 24 juli zijn 13e geboortedag te gedenken. En als je van plan 

bent om hem een kaartje te sturen dan graag naar: 

 

   Pieter Paul van der Slikke, 

   Nachtegaalweg 19, 

   8075 AW Elspeet. 

Mail je liever:  reinier@slikkevander.nl 

Bellen mag ook: 0577-492829 of 06-20656165 

 

Allen bij voorbaat onze hartelijke dank. 

   

___________________________________________________________________________ 

 

TENSLOTTE 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 

mailto:reinier@slikkevander.nl

