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TIENDE JAARGANG                                                                NUMMER 115, JULI 2016  
___________________________________________________________________________ 
 

COLUMN VAN (OOM) JOHAN  

 

MUZIEK 

 

 
 

Wij zijn een hele muzikale familie heb ik gemerkt. Dat zat er vroeger al 

in. Iedereen kent wel het verhaal dat bij oma van Dorp twee piano’s in 

de kamer stonden. Met de ruggen tegen elkaar. Eén van oom Kees en 

één van tante Annie. Ze mochten niet op elkaars piano spelen zo zuinig 

waren ze erop.  

Die muzikaliteit zette zich voort in ons gezin. 

Lydia kocht een mandoline en kon goed spelen. 

We hebben van haar kwaliteiten genoten. Totdat, 

ja totdat Hanna met een citer kwam. Dat was een 

ander geluid.  

 
Lydia een mandoline 

Lydia vond haar mandoline maar een 2e rangs muziekinstrument bij die 

van Hanna. Dus werd de mandoline aan de wilgen gehangen 

 

 
Hanna een citer 

Ik was zelf op een gegeven moment in de ban van een gitaar. Nou 

eigenlijk mocht dat niet totdat ik mijn moeder ervan wist te 

overtuigen dat je zelfs met een gitaar psalmen kon spelen. Ik zag 

me nog niet met een gitaar Psalm 42; „’t Hijgend hert der jacht 

ontkomen“ spelen, maar alla, volgens de muziekleraar kon het wel. 

Ik was heel muzikaal en kon al na één les: „ Wij zijn twee eenzame 

cowboys” spelen. Vaag kan ik me nog herinneren dat ik er 3 grepen 

voor moest leren.  

  

 
En Johan een gitaar 

Totdat, totdat ik mijn moeder aan mijn vader om huishoudgeld 

hoorde vragen. Nou mijn vader was platzak dus stelde ik voor 

om mijn gitaar maar te verkopen, dan konden ze de maand 

ermee uitzingen. Nou dat was niet tegen dove mansoren 

gesproken want mijn moeder vond die 2 cowboys maar niks. 

Dus binnen een maand was ik weer van mijn gitaar af. 

___________________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________ 
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Daar is mijn muzikaliteit bij gebleven. Ik heb het wel 

op mijn kinderen overgebracht. Zo speelt mijn dochter 

vlekkeloos piano, daarom kon ze op een gegeven 

moment het niet laten om in een kringloopwinkel in 

Lunteren er één te kopen.  

Met een man of zes probeerden we dat loodzware 

geval naar boven te sjouwen. Helaas, gewoon, op zijn 

kant en op zijn kop het ging niet. Dus moest hij weer 

terug naar de kringloopwinkel. 
 

Dat loodzware geval moet naar boven 

 

 
Kruiselings, achterste voren, alles kan ze! 

Ook mijn kleindochter speelt perfect piano en het 

maakt haar niet uit hoe. Of ze gaat ervoor zitten of 

achterstevoren of zelfs kruiselings vanaf de grond, 

het maakt haar niet uit. Dus heeft mijn dochter er 

nu toch één gekocht.  

 

Voor haarzelf en voor haar dochter. O, u gelooft het 

niet? Nou kijk dan maar naar bijgaande foto.  

 

Overigens binnen ons gezin aan de Binnensingel waren ook muzikale geniën. Ik weet niet 

meer wie, maar op zondagavond zongen we vaak psalmen bij een harmonium. Er werd toen 

geloof ik door iemand met een muziekboek op cijferakkoorden begeleid. Ik heb vaak met 

tranen in mijn ogen mee gezongen èn door het schone spelen én door de woorden. 

 

 
Eerst een orgel, een Riha Allegro 

 
Later een piano, een Samick 

 

Toen ik getrouwd was moest er, u begrijpt het al, ook een orgel in huis komen. We hebben op 

afbetaling een Riha Allegro gekocht, jawel met een volledig pedaal. Die heeft in onze 

huiskamer gestaan totdat onze oudste zoon de deur uitging. Toen hij de deur uitging hebben 

we het orgel ook de deur uitgedaan en ervoor in de plaats een piano gekocht. Een echte 

Samick. Daar speelde onze muzikale dochter op. En zoals eerder opgemerkt, die kon er wat 

van! D’r wordt nou nooit meer op gespeeld maar we hebben hem nog wel. Voor de nostalgie. 

Dus ik wil maar zeggen, we zijn een muzikale familie en daar mag ik trots op zijn. 

 

Een hartelijke groet van 

(oom) Johan 
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FOTO VAN DE MAAND 

 

Onderstaand weer een prachtige foto uit de oude doos van (tante) Lydia. En als je de foto ziet 

dan denk je wel eens, waar is de tijd gebleven. Deze foto moet genomen zijn in de jaren 1954-

1955 voor de voordeur van het huis van opa en oma van der Slikke toen zij nog op de 

Binnensingel 29 te Vlaardingen woonden. Omdat (tante) Lydia niet op deze foto staat, 

veronderstellen wij dat zij deze foto genomen heeft. De mevrouw die naast (tante) Nel staat is 

voor ons een onbekend persoon en (oom) Cees is weggedoken achter (oom) Pieter. (Oom) 

Jaap staat er op als de grote grappige broer en (oom) Ben kon het allemaal niet echt 

waarderen. 

 

 
 

Helemaal boven aan de foto staat dus (tante) Nel en links van haar met een voor ons 

onbekende mevrouw. De rij daaronder is van links naar rechts (oom) Rinus zittend op de 

zadel van een step, daarnaast dus (oom) Jaap, dan volgt (tante) Bartelien met een ernstig 

gezicht. Daarnaast staat (oom) Pieter en achter hem staat dus (oom) Cees bijna onzichtbaar. 

(Tante) Hanna heeft het zwaar met (oom) Ben. En op de onderste rij zitten op de hurken 

(oom) Maarten en (tante) Elisabeth. 

 

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen van deze foto. Maar dat laten wij graag aan jullie zelf 

over omdat iedereen een ander verhaal hierbij heeft. Toch zouden wij het leuk vinden om wat 

reacties van jullie te mogen ontvangen. 

We zijn benieuwd 
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HET ZIEKENHOEKJE 

 

Afgelopen dagen kregen wij via (tante) Hanna twee berichten van (oom) Cees. Hij berichtte 

ons het volgende. 

 

Woensdagavond 13 juli berichtte (oom) Cees het volgende. 
 

 

Beste familie, 

Ik heb slecht nieuws. 

Ik ben heel erg ziek en heb hoge koorts. 

Moet veel hoesten en heb geen weerstand. 

Ik ben met de ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht. 

Lieve groet, 

Cees. 
 

(oom) Cees 

Naar wij begrepen hebben was (oom) Cees in Thailand met vakantie. Voelde zich niet goed, 

heeft daar een arts geraadpleegd en die wilde hem opnemen in het ziekenhuis. Maar hij heeft 

toen besloten om terug naar Nederland te gaan en is dus nu opgenomen in het ziekenhuis. 

 

Donderdagmorgen 14 juli om 7.38 uur mailde (oom) Cees het volgende bericht. 

 

Hallo allemaal, 

Ik heb vannacht niet kunnen slapen. 

Het gaat allemaal niet zo best. 

Longen en nieren functioneren niet goed. 

En ook mijn lymfebanen werken niet best. 

Ik lig in quarantaine en bezoek moet zich ook beschermen. 

Verder heb ik het benauwd en ben kortademig. 

Allen hartelijke groeten, 

Cees van der Slikke, 

Oosterweezenstraat 309, 

1823 CN Alkmaar. 

 

Wederom zijn er weer grote zorgen. 

(Tante) Hanna berichtte naar aanleiding van deze mail naar (oom) Cees  

dat er maar Eén is Die kan helpen. 

En dat hij veel moet zuchten en bidden. 

Wie weet wil de Heere hem nog genadig zijn. 

 

Hierbij sluiten wij ons van harte aan. 
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Voor het “Ziekenhoekje” kregen wij van Corné en Hannie Treure – Vuijk het volgende 

bericht. Een bericht waaruit blijkt dat er grote zorgen zijn. Door deze is het dan ook onze 

wens en bede dat deze weg, die zij moeten gaan, nog gezegend mag worden voor de tijd en 

eeuwigheid.  

 
Geachte familie, 
 

 
Hannie met Corné 

Waarschijnlijk hebben jullie het bericht al gehoord, 

dat er bij Hannie borstkanker is geconstateerd. We 

hadden met berichten even gewacht tot we definitief 

het gesprek hadden met de artsen die jl. 23 juni heeft 

plaatsgevonden. Tegelijk met dit gesprek is met hem 

ook een behandelplan doorgenomen. 

 

In week van 13 juni, na een echo, MRI en onderzoek 

van de lymfe (welke gelukkig schoon waren), is er 

een duidelijk plan gekomen van hoe er verder 

behandeld gaat worden. Volgens de arts is het 

noodzakelijk eerst de “poortwachterklier” te 

verwijderen en deze nader te onderzoeken. 

 

Vervolgens om met chemokuur te starten en om, na 

het aanslaan van de chemo, later gemakkelijker tot 

opereren te kunnen overgaan. 

 

De artsen verwachten dat ze daardoor " schoner kunnen snijden" en verspreiding van 

kwaadaardige cellen zo hopen te voorkomen Naar het lijkt zal het een lange en geen 

eenvoudige weg worden die Hannie zal moeten gaan. We hopen en bidden dat Hannie in 

deze kracht mag ontvangen, in het bijzonder tijdens de chemokuur. 

 

Dat de Heere wil betonen van haar af te weten in deze zo moeilijke weg. 

 

Hartelijke groet 

Corné en Hannie Treure 

Forel 6 

3344JH Hendrik Ido Ambacht 
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GEDICHT VAN DE MAAND 

 

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos. Het is een liedje dat veel 

gezongen werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw tijdens de vaat door de dochters van opa 

en oma van de Slikke. En je kunt je voorstellen dat het toen best gezellige uurtjes waren. 

Waar is de tijd gebleven. 

 

 

Mijn grootvaders klok 
 

 

 
 

 

Mijn grootvaders klok was een deftige klok 

Met haar uurwerk zo goed en secuur 

Ze liep zo geregeld al negentig jaar 

Verkonde haar stem steeds het uur 

En met vrolijke slag riep de klok reeds 

goedendag 

Als een gast in ons kleine huis verscheen 

Maar opeens toen was het met haar gedaan 

En voorgoed is ze stil blijven staan 

 

En ze tikte maar altijd door 

Tikketak tikketak 

Altijd maar dag en nacht 

Tikketak tikketak 

Maar opeens toen was het met haar gedaan 

En voorgoed is ze stil blijven staan 

 

Als kind reeds had grootvader menige keer 

Aan de klok zijn geheimen verteld 

Haar slinger steeds volgend, al heen en al weer 

Werd het lief en het leed haar vermeld 

Rustig tikte ze voort, door geen enkel ding 

gestoord 

Deed ze negentig jaren lang haar plicht 

Maar opeens toen was het met haar gedaan 

En voorgoed is ze stil blijven staan 

 

En ze tikte maar altijd door 

Tikketak tikketak 

Altijd maar dag en nacht 

Tikketak tikketak 

Maar opeens toen was het met haar gedaan 

Toen mijn opa was heengegaan. 

 

Het is te beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=LXmAQGxk818 
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GEBOORTE 

                                      
Toen wij jl. vrijdag 8 juli van vakantie terug kwamen, lag er een mooi geboortekaartje in de 

brievenbus van Bernd van der Slikke, zoon van Evert en Elise Dirksen – van der Slikke en 

broertje van Rosalien, Royd en Myrthe. Bernd is geboren op zondag 26 juni 2016. 

Door deze feliciteren wij Evert, Elise en de kinderen van harte met de geboorte van Bernd 

(zijn roepnaam is Senn). Wij wensen ze van harte vele gezonde maar bovenal gezegende 

jaren toe.  

 

Wat betreft de namen, de betekenis daarvan is: 

Bernd: Sterk of moedig als een beer 

Senn:  Waarheid 

 

 

 

 
Geboortekaartje van Senn Dirksen 

 

Voor de nieuwsbrief kregen wij van Evert en Elise ook nog de volgende dankbetuiging. 

 
 

 
Senn Dirksen 

Beste familie, 

 

Hierbij een foto van onze kleine boy Senn. Hij doet het 

goed en we genieten met z'n allen weer van zo'n klein 

mannetje in ons midden. We hebben al verscheidene 

kaarten gehad van ooms en tantes en zelfs met inhoud.  

Hiervoor willen wij jullie allen hartelijk bedanken. 

 

Hartelijke groet van  

Evert, Elise,  

Rosalien, Royd, Myrthe en Senn Dirksen 
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In de afgelopen periode hebben wij geen nieuwe meldingen ontvangen van gezinnen waar een 

baby’tje wordt verwacht. De lijst is daardoor zeer kort geworden en ziet er nu als volgt uit. 

 

  Martijn en Debora de Groot – van Krimpen, medio augustus 2016. 

___________________________________________________________________________ 

 

BEDANKJE 

 

Op vrijdag 17 juni 2016 mochten (oom) Guus en (tante) Bartelien Gerrets – van der 

Slikke gedenken dat zij 40 jaar getrouwd waren. 

 

 
 

Naar aanleiding hiervan stuurde zij de volgende dankbetuiging. 

 

 
Sommige zelfs met geld erin. 

Geliefde neven en nichten, 
  
Wat mochten wij veel kaarten ontvangen ter gelegenheid 
van ons veertig jarig huwelijk. Wij waren zeer verrast! 
Sommige zelfs met geld erin, ook een mooie plantenbak 
hebben wij gekregen. 
Hiervoor willen wij jullie hartelijk dank zeggen! 
Wij hebben een leuke dag gehad met de kinderen en 
kleinkinderen en een gezellig etentje met de broers 
(zwagers) en zussen (schoonzussen), die er nog mogen 
zijn. 
  
Hartelijke groeten, 
Oom Guus en tante Bartelien 
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GESLAAGD 

 

In de afgelopen periode hebben we opgaves ontvangen van de vele neven en nichten die 

geslaagd zijn voor hun examens gedaan. Een hele lijst. Hier kom tie. 

 

 

 

Coen Bouvrie, zoon van Herma, geslaagd 

voor het VMBO. 

 

Niels van Krimpen, zoon van Carlo en 

Jannie, geslaagd voor het MBO. 

 

Yoeri de Koning, zoon van Mirjam en Arjan, 

geslaagd voor het VMBO.  

 

Teun van Gemeren, zoon van Jos de man van 

Ilse is geslaagd voor de HAVO. 

 

 

Hanna van der Slikke, dochter van Alfred en 

Joanneke, geslaagd voor VMBO-GT. 

 

Lennard van Noort, zoon van Jan en Lizette, 

geslaagd voor VMBO-GT. 

 

Tabitha van Krimpen, dochter van Marinus en 

Gerda, geslaagd voor het VWO. 

 

 
 

Tabitha van Krimpen 

 

En wellicht zijn er veel meer die geslaagd zijn voor hun examens.  

En ook zullen er velen zijn die overgegaan zijn naar het volgende leerjaar. 

 

Allen van harte gefeliciteerd met jullie mooie resultaten.  

Wij wensen jullie van harte veel succes met jullie verdere studie, een volgende studie, 

leerschool c.q. universiteit. Enne…, die niet zijn geslaagd of overgegaan, niet getreurd, er 

komen best wel weer nieuw kansen. En dan zal het best wel lukken. 
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TE KOOP 

 

Van (tante) Nel Bakker kregen wij het verzoek om het volgende te koop aan te bieden. 

 

Beste familie, 
 
Door deze bied ik mijn twee éénpersoonsbedden te koop aan. Het zijn prachtige bedden met 
alle toebehoren zoals matrassen en elektrische instelbare lattenbodems.  
Heb je interesse, dan kan je contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar zowel via de 
telefoon als per mail. 
 
Mijn telefoonnummer is:  010-4340084/ 06-625581116 
Mijn mailadres is:   pcbakker-vds@hotmail.com 
  
Overigens, het bed is te koop tegen elk aannemelijk bod! 
  
Liefs  
(tante) Nel Bakker – van der Slikke 
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OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij iets geschreven over opa en oma van der Slikke eerste 

vakantie. Thans willen wij enige herinneringen ophalen van opa en oma’s tweede vakantie. 

  

Opa’s en Oma’s tweede vakantie. 

 

De eerste vakantie in Oldebroek is zo goed bevallen dat een jaar later opa en oma opnieuw 

met vakantie gingen. Dit maal was de keuze gevallen op een grote boerderij met een grote 

deel in het plaatsje Elim nabij Hoogeveen in de provincie Drenthe. Het was voor die tijd een 

hele wereldreis dus werd er onderweg ergens gestopt om even uit te rusten en wat te eten.  

 

 
Het was een grote boerderij met een grote deel. 

 

Bij aankomst bleek de boerderij midden in het land te liggen met een groot aarbeienveld 

ernaast. Dus dat was smullen. Omdat de boerderij erg groot was heeft oma vele van haar 

kinderen met hun gezin uitgenodigd om eens langs te komen. Nu dat heeft ze geweten, want 

het is de drukste vakantie geworden voor zover wij ons kunnen herinneren. Maar het was erg 

gezellig en opa had het ook naar zijn zin. En als één van de kinderen met hun gezin 

langskwamen, ja, dan moesten zij met opa mee om een deel van de dr. Picardt route te rijden. 

Het was een prachtige route die ook voor een deel door Duistland ging. 

En terwijl opa met de (klein-)kinderen de dr. Picardt route reed, zorgde oma ervoor dat de 

koffie, thee of het eten klaar stond als zij terugkwamen. Al met al een zeer gezellige tijd. 

 

Daarnaast was er gelukkig ook nog tijd over om wat andere interessante dingen te bezoeken 

zoals het Hunebedmuseum in Borger en het Drents museum in Assen. 

 

Jammer genoeg hebben wij van deze vakantie geen foto’s in ons bezit dus kunnen wij die niet 

tonen. Maar zijn er die van deze vakantie toch nog foto’s hebben, dan ontvangen wij die graag 

voor de volgende nieuwsbrief. 
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JARIGE VAN DE MAAND 

 

Allereerst een herinnering aangaande “de Jarige van de maand juli.”  

Het betreft:   Pieter Paul van der Slikke 
  

Pieter-Paul is een zoon van Reinier en Hendrika van der Slikke. Zij schreven in de vorige 

nieuwsbrief onder andere het volgende. 

 

Pieter-Paul is een hele gezellige jongen. Hij zingt heel 

graag (wat zijn broers goed weten te waarderen, 

ahum...) en is iedere dag actief met kranten doen. 

Gelukkig heeft hij (op zijn leeftijd, ja, ja) een 

elektrische fiets. Anders was het echt te ver, zo 

helemaal achter naar de Stakenbergweg in Elspeet en 

de Kempersweg. 

Pieter-Paul neemt graag zijn zusje en broertje op 

sleeptouw. Het lijkt al een echte onderwijzer. 

Misschien wordt hij later wel schoolmeester.   
Stoere Pieter-Paul 

  

Pieter Paul hoopt D.V. zondag 24 juli zijn 13e geboortedag te gedenken. En als je van plan 

bent om hem een kaartje te sturen dan graag naar: 

 

   Pieter Paul van der Slikke, 

   Nachtegaalweg 19, 

   8075 AW Elspeet. 

Mail je liever:  reinier@slikkevander.nl 

Bellen mag ook: 0577-492829 of 06-20656165 

--------------------------- 

 

Doordat wij deze maand weer geen opgave hebben ontvangen voor “de Jarige van de 

maand” in dit geval voor de maand augustus, zijn wij zelf op zoek gegaan. Na ampel beraad 

is “de Jarige van de maand augustus” geworden: 

 

   Lindy van der Slikke 

 

 
Lindy van der Slikke 

Lindy is een dochtertje van Ben en Marjan van der Slikke – 

van Beek. Zij hoopt zondag 14 augustus tien jaar oud te worden. 

We hebben begrepen dat zij een hele lieve meid is die graag 

wordt verwend. Dus een goede reden om haar een kaartje te 

sturen. 

 

Deze kan je sturen naar: 

   Lindy van der Slikke, 

   Meilanden 11, 

   3773 ZL Barneveld 

Bellen mag ook: 0342-413487 

Of mailen:  ben@vanderslikkebouw.nl 

mailto:reinier@slikkevander.nl
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TENSLOTTE 

 

Een belangrijke mededeling. 

 

 

Geliefde familie, 

 

Na ampel beraad hebben wij om voor ons moverende redenen besloten per 

1 januari 2017 te stoppen met het verzorgen en uitbrengen van de Slikkertjes-

Nieuwsbrief. 

Wij hebben er dan tien jaar voor gezorgd dat er iedere maand een Slikkertjes-

Nieuwsbrief in jullie mailbox werd gepost. Een nieuwbrief met veel nieuws, 

wederwaardigheden en veel herinneringen.  

Tien jaren lang hebben wij met veel genoegen dit mogen verzorgen. Maar nu 

is voor ons de tijd aangebroken om hiermee te stoppen. 

 

Graag zouden wij zien dat een ander binnen de familie deze taak ook tien jaar 

op zich neemt. Zijn er kandidaten die dit willen doen, dan horen wij dat graag. 

 

Wat betreft de familievanderslikke.nl site, hebben wij besloten die voorlopig 

nog even in de “lucht” te houden. Maar wellicht zijn er gegadigden, die deze 

site verder willen beheren. Ook dat horen wij graag. 

 

Hartelijke groeten, 

(Ome) Maarten en (tante) Sophia 

 

 

 


